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Türkiye'de ilk defa, Arapça Metni ile, Kelime mânâlı, Tam Metin Tercüme 
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Abdülkadir Dedeoğlu 
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FİHRİST 


Abdülmuttalıb İle Ebrehe'nin Görüşmesi 
C.30-2,S5h. 528 

Acı Artarsa Sevgi De Artar C. 30-2, 
Sh.188 

Açıldığı Zaman Gündüze Yemin C. 30- 
2, sh. 164 

Âd Kabilesi C. 30-2, Sh.26 

Âdem Aleyhisselam C. 30-2, Sh. 269 
Âdiyât Süresi C. 30-2, Sh.427 

Adn Cenneti C. 30-2, Sh. 398 

Ağrıyan Yerine Okuduğu Süreler C. 30- 
2, Sh.690 

Ağzına Taş Koyardı C. 30-2, Sh.101 
Ahiret Daha Hayırlıdır C. 30-2, Sh. 206 
Akabe Nedir Peki C.30-2, Sh.109 
Alak (İkra?) Süresi C. 30-2, Sh.291 
Alak Ne Demektir C. 30-2, Sh. 303 
Allah Her Şeyi Görüyor C. 30-2, Sh.324 
Allah İçin Vermek Ayetinin Sebeb-ı 
Nüzül-1 C. 30-2, Sh. 187 

Allah İçin Vermek C. 30-2, Sh.-189 
Allah İçin Vermek Sebeb-ı Nüzül-2 C. 
30-2, Sh.188 

Allâhü Tealanın Sıfatlarında Mübâlağa 
C.30-2,S5h. 627 

Alnından Sürükleyeceğiz Onun C. 30-2, 
Sh. 327 

Altundan Gümüşten Şehir C. 30-2, Sh. 
30 

Amel Yapmadan Sevap C. 30-2, 
Sh.285 

Ana-Babasını Üzmeyenler İçin C. 30-2, 
Sh. 210 

Ancak Allah Rızası C. 30-2, Sh. 186 
Ancak Allah'a Kulluk İçin C. 30-2, Sh. 
382 

Ancak Rabbine Rağbet Et C. 30-2, Sh. 
260 

Anka Kuşu C. 30-2, Sh. 31 

Arapaların Tamamı Müslüman Oldu C. 
30-2, Sh. 614 

Âsiye'nin Öldürülüşü C. 30-2, Sh.40 
Asr Süresi C. 30-2, Sh.483 

Asra Yemin C. 30-2, Sh.484 

Ateş Kalbelerini Sarar C. 30-2, Sh. 507 


Aynel Yakin C.30-2, Sh.474 
Azab Kamçısı C. 30-2, Sh. 44 
Azarlama Ve Ayıplama İçin C. 30- 
2, Sh.467 

Azgınlık Edenler Fesat Çıkaranlar C. 
30-2, Sh. 42 

Başında Besmele İnmemişti C. 30-2, 
Sh. 299 

Başkasına İltifat C. 30-2, Sh.701 
Başkasından Kur'an Dinlemek C. 
30-2, Sh. 404 

Bayezid Bestâmi Anlatıyor C. 30-2, 
Sh. 34 

Beled C. 30-2, Sh. 84 

Beled Süresi V83 

Besmele Kimlere İndi C. 30-2, Sh. 
299 

Beyyine Süresi C. 30-2, Sh.374 
Bilmediklerini Öğretti C. 30-2, 
Sh.220 

Bin Aydan Hayırlıdır C. 30-2, 
Sh.349 

Bir Dil İki Dudak C. 30-2, Sh.101 
Bir Gecede Bir Kur'an Hatmi C. 30- 
2,Sh. 672 

Bir Gören Olmadı Sanıyor C. 30-2, 
Sh. 97 

Bir Hikaye C.30-2, Sh.715 

Bir İstisna C. 30-2, Sh.615 

Bir İş Bitti Mi Yeni Bir Hizmete Koş 

Bir Konuşması C. 30-2, Sh.264 
Bir Zorluğa İki Kolaylık C. 30-2, 
Sh. 255 

Bir Zorluğa İki Kolaylık C. 30-2, 
Sh. 256 

Bismike'nin Sırrı C. 30-2, Sh.299 
Bölük Bölük Dine Girdiklerinde C. 
30-2, Sh. 613 

Bu Ümmet Rühâni Bir Ümmettir C. 
30-2,Sh. 312 

Cehennemin Mahşere Getirilmesi C. 
30-2, Sh. 66 

Cennet Ve Bir De Fazlası C. 30-2, 
Sh. 401 

Çift Ve Tek C.30-2, Sh.17 
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Çiftler Ve Tekler C. 30-2, Sh. 18 
Çokluk Kuruntusu Oyaladı C. 30-2, 
Sh.462 

Dağlar Didilmiş Yünler Gibi C. 30-2, 
Sh.452 

Deveyi Kestiler C. 30-2, Sh.156 
Deveyi Öldürmeye Fırladı C. 30-2, 
Sh.154 

Doğruyu Göstermek Bize... C.30-2, 
Sh.177 

Duğruyu Göstermek Bize C. 30-2, 
Sh.178 

Duha Süresi C.30-2, Sh.195 

Duha Suresinin Nüzül Sebebi — 1 C. 30- 
2, Sh. 202 

Duha Suresinin Nüzül Sebebi —2 C. 
30-2, Sh.204 

Duha Suresinin Nüzül Sebebi —3 C. 
30-2, Sh.204 

Duha Vakti C. 30-2, Sh. 199 

Duha Ve İnşirah Suresi C. 30-2, 
Sh.234 

Dünya Ahiretten Önce Yaratıldı C. 30- 
2, Sh.206 

Dünya Da Ahiret De Bizim C. 30-2, Sh. 
179 

Ebabil-Sürü Sürü Gönderildi C. 30-2, 
Sh. 547 

Ebrehe Mekkede C. 30-2, Sh. 526 
Ebrehe'nin Ölümü C. 30-2, Sh. C. 30-2, 
Sh. 537 

Ebü Bekir Radıyallahü Anh Ağladı C. 
30-2,Sh. 625 

Ebü Leheb C. 30-2, Sh. 638 

Ebü Leheb'in Ölümü C. 30-2, Sh. 639 
Ebu Riğal Kimdir C. 30-2, Sh. 524 
Ecel Yaklaşınca İstiğfar Çoğaldı C. 30- 
2,S5h. 623 

Ehli Kitabın Küfrü C. 30-2, Sh. 375 
Emevilerin Devleti Bin Ay Sürdü C. 30- 
2, Sh. 360 

En Mütteki, En Şaki C.30-2, Sh.188 
En Takvalı Olanlar C. 30-2, Sh.182 
Erkek Ve Dişi C. 30-2, Sh. 166 

Erzel-ı Ömür C. 30-2, Sh.282 

Eshabı Meşeme- Küfür Ehli C. 30-2, Sh. 
121 


Eshabı Meymene-Sağcılar C. 30-2, 
Sh. 120 

Eshab-ı Suffenin İmtihanı C. 30-2, 
Sh. 54 

Fakir İsteyiciler Ayetinin Nüzül Sebebi C. 30-2, Sh.229 

Fakiri Azarlama C. 30-2, Sh. 228 
Fakirin İmtihan Şekli C. 30-2, Sh. 
53 

Fakirleri Korumaz C. 30-2, Sh.571 
Fakirlikten Kurtulma Reçetesi C. 
30-2, Sh.670 

Farzlar Alenen Yapılır C. 30-2, Sh. 
578 

Fatıma Validemizin Ev Hali Razılık 

Fecr Süresi C. 30-2, Sh.17 

Felah İki Türlüdür C. 30-2, Sh.143 
Felak Nedir C. 30-2, Sh.676 
Felak Süresi C. 30-2, Sh.674 
Fergab'ın Başka Mânâları C. 30-2, 
Sh. 258 

Fil Olayı C. 30-2, Sh.516 

Fil Ordusu Perişan Oldu C. 30-2, Sh. 
537 

Fil Süresi C. 30-2, Sh. 513 

Fil Ve Ordu Mekkeye İlerliyor C. 30- 
2, Sh. 529 

Fillere Ait Bilgiler C. 30-2, Sh. 530 
Geceye Yemin C. 30-2, Sh.162 
Geceye Yemin C. 30-2, Sh.20 
Geceye Yemin C. 30-2, Sh. 132 
Gıybetçilere Ve Ayıpçılara Yazıklar 
Olsun C. 30-2, Sh.407 

Gizli Tutulanlar C. 30-2, Sh.355 
Göğe, Yere Ve Nefse Yemin C. 30-2, 
Sh. 134 

Görsünler Diye Namazı Uzatmak C. 
30-2, Sh. 578 

Gözdeki Özellikler C. 30-2, Sh. 99 
Gözün Kuvvetlenmesi İçin İsmid C. 
30-2, Sh. 99 

Günah Ehlinin İnleme Sesleri C. 
30-2, Sh.368 

Günde Bin Ayet Okumak İsteyen C. 
30-2,Sh. 481 
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Haccac'ın Kâbeyi Tahribi Ve Tamiri C. 


30-2, Sh. 540 

Hakiki Dilenci C. 30-2, Sh.229 
Halkın En Şerlileri C. 30-2, Sh. 392 
Hallacı Mansurun Hatası V 212 
Hanifler C. 30-2, Sh.387 


Hannas Nasıl Vesvese Verir C. 30-2, Sh. 


715 

Harama Yaklaşma C. 30-2, Sh. 103 
Hasedçinin Şerrinden C. 30-2, Sh. 691 
Hayrette Kalınca Sübhanellah C. 30-2, 
Sh. 617 

Hazreti Bilalin Kurtuluşu 189 

Hazreti Fâtıma Ağladı C. 30-2, Sh.625 
Hazreti Osman Efendimizin Zenginliği 

Herşey Ona C. 30-2, Sh.701 
Herşeyinde Tek C. 30-2, Sh. 17 

Hesed Nedir C. 30-2, Sh.692 

Hikaye C. 30-2, Sh.615 

Hikaye Tebliğ C. 30-2, Sh.305 
Hikaye (İnsan Yaratıkların En Güzelidir) C. 30-2, Sh. 278 

Hikaye (Yerler Şahitlik Edecek) C. 30- 
2, Sh.414 

Hikaye (Yüksek Sesle Ezan Okumak) 
C.30-2, Sh.412 

Hikâye Olundu Ki C. 30-2, Sh.485 
Hutame C. 30-2, Sh. 504 

Hümeze Suresi Sebeb-ı Nüzül C. 30-2, 
Sh.499 

Hümeze Süresi C. 30-2, Sh.407 
İbadette İnce Meseleler C. 30-2, Sh. 
385 

İbnü Abbas Hazretlerinin Kefenine Giren Kuş C. 30-2, Sh. 80 

İbnü Mesud'un Cesâreti Ve İntikamı 

İbrahim Aleyhisselamın Duası C. 30-2, 
Sh. 338 

İhlas C. 30-2, Sh.387 

İhlas Süresi C. 30-2, Sh.649 

İhlâs Süresi İndiğinde C. 30-2, Sh.671 
İhlas Suresi Kur'anın Üçte Biridir C. 
30-2, Sh. 668 

İhlas Suresi Kur'anın Üçte Biridir C. 
30-2, Sh. 668 


İhlas Süresinin Faziletleri C. 30-2, 
Sh.670 

İhlas Süresinin İsmi C. 30-2, 
Sh.671 

İhlas Suresinin Nüzül Sebebi C. 30- 
2, Sh. 650 

İhlas'ın Şartları C. 30-2, Sh. 387 
İki Omuzu Arasından Hacamat C. 
30-2, Sh.746 

İki Türlü Şeytan Vardır C. 30-2, Sh. 
721 

İlah Kelimesinin Manası C. 30-2, 
Sh. 705 

İlmini, İsteyene Vermeyen oC. 30-2, 
Sh.229 

İmam-ı A'zamın Tebliğ Şekli C. 
30-2, Sh.305 

İmtihan C. 30-2, Sh.50 

İmtihan C. 30-2, Sh.52 

İmtihan Ayeti Ve Sebebi Nüzül C. 
30-2, Sh. 51 

İncir Ağacının Külleri C. 30-2, 
Sh.270 

İncir Ve Zeytin Hakkında İşaretler 
C.30-2, Sh.276 

İncir Yaprakları C. 30-2, Sh.269 
İncire Ve Zeytine Yemin Olsun C. 
30-2, Sh. 268 

İncirin Özellikleri C. 30-2, Sh.268 
İnsan Anlayacak Amma C. 30-2, 
Sh.... 65 

İnsan Sıkıntı İçinde Yaratıldı C. 30- 
2, Sh. 91 

İnsan Şeytanı C. 30-2, Sh.721 
İnsanı Aldatan İki Nimet C. 30-2, 
Sh.477 

İnsanın 7 Şahidi C. 30-2, Sh.414 
İnsanın Çektiği Meşakkatler C. 30- 
2, Sh.92 

İnsanlar Pervaneler Gibi Olacak C. 
30-2, Sh. 449 

İnsanların En Şakisi Kimdir? C. 30- 
2,Sh. 157 

İnşirah Süresi C. 30-2, Sh.241 
İnşirah Süresinin Başka Manaları C. 
30-2,Sh. 261 

İrem Kabilesi C. 30-2, Sh.27 
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İrem Şehrinin Hikâyesi C. 30-2, Sh. 31 
İsteyicilerin Durumu C. 30-2, Sh. 581 
İstiğfar Zikri C. 30-2, Sh.622 

İşâretler C. 30-2, Sh.315 

Kaaria Süresi C. 30-2, Sh.447 

Kâbeyi Yıkmaya Karar Verdiler C. 30- 
2, Sh.523 

Kadır Gecesi Namazı C. 30-2, Sh.362 
Kadir Gecesi Ne Zamandır C. 30-2, 
Sh.351 

Kadir Gecesi Nedir C. 30-2, Sh. 348 
Kadir Gecesi Ve Selam C. 30-2, Sh. 
371 

Kadir Gecesinin Alametleri C. 30-2, Sh. 
372 

Kadir Gecesinin Faziletleri OC. 30-2, 
Sh.348 

Kadir” Gecesi Denmesinin Sebebi C. 30- 
2,Sh. 355 

Kadr Süresi C. 30-2, Sh.341 

Kâfirleri Susturan Açıklamalar C. 30-2, 
Sh. 305 

Kâfirün Süresi C. 30-2, Sh. 595 
Kafirun Suresinin Nüzül Sebebi C. 30- 
2, Sh.596 

Kalb Dili C. 30-2, Sh.102 

Kalbe Atılan Bilgiler C. 30-2, Sh.710 
Kalbin Hassaları C. 30-2, Sh.719 
Karmatiler Mezhebi C. 30-2, Sh.541 
Kaza Ve Kader C. 30-2, Sh.142 

Keder Bulutu, Sevinç Bulutu C. 30-2, 
Sh.200 

Kevser Nedir C. 30-2, Sh. 585 

Kevser Süresi C. 30-2, Sh.583 

Kevser Suresinin Nüzül Sebebi C. 30-2, 
Sh. 590 

Kıraat Alimlerine Not C. 30-2, Sh.459 
Kıraatta Vesvese C. 30-2, Sh.713 

Kısa Surelerde Tekbir Getirme Şekli C. 
30-2, Sh. 235 

Kısa Surelerde Tekbirin Yapılma Şekli 

Kıyamette İlk Sorulacak Dört Şey C. 30- 
2,Sh. 98 

Kindi'nin Şiiri C. 30-2, Sh.537 

Kişiye Sorulacak Beş Nimet C. 30-2, 
Sh.479 


Kitap Ehlinin Küfrü C. 30-2, Sh. 
381 

Köpek Balığı C. 30-2, Sh.559 
Köpeklerinden Birini Musallat Etti 

Kulleys Nasıl Ve Niçin Yapıldı C. 
30-2, Sh. 521 

Kullukta Ve İlahlıkta Münteha C. 
30-2, Sh.261 

Kulun Fiili Allah'ın Takdiri C. 30- 
2, Sh.146 

Kur'an Dinlerken Gözlerinden Yaşlar Akıyordu C. 30-2, Sh. 404 
Kur'an'ın İndirildiği Gece C. 30-2, 
Sh.346 

Kurban Kesemiyen Fakir C. 30-2, 
Sh. 588 

Kureyş Süresi C. 30-2, Sh.555 
Kureyş'in Yedi Fazileti C. 30-2, Sh. 
564 

Küfredenler C. 30-2, Sh.392 

Le Kenud Ayetinin Sebeb-ı Nüzül C. 
30-2, Sh. 436 

Leheb Süresi C. 30-2, Sh. 629 
Leyl Süresi C.30-2, Sh. 162 
Ma'rifetullah C. 30-2, Sh.618 
Maddi Göğsünün Yarılması C. 30-2, 
Sh. 243 

Makrabe Metrabe C. 30-2, Sh. 113 
Malı Ona Fayda Vermedi C. 30-2, 
Sh. 635 

Manevi Fetihler C. 30-2, Sh. 611 
Mânevi İşaret C. 30-2, Sh.114 
Manevi İşaretler 41 

Manevi İşaretler C. 30-2, Sh.415 
Manevi Nimetleri Söylemek C. 30- 
2, Sh.232 

Mânevi Terbiye C. 30-2, Sh.403 
Maşita'nın Öldürülüşü C. 30-2, Sh. 
38 

Mâün Süresi C. 30-2, Sh. 569 
Mekkeliler Şehri Boşalttılar C. 30- 
2, Sh.529 

Melekler İner O Gece Kısım Kısım 

Melekler Ölü İçin İbadet Ederler C. 
30-2, Sh.285 
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Melik İsm-ı Şerifi C. 30-2, Sh. 703 
Mesgabe C.30-2,Sh.112 

Mirsad C. 30-2, Sh. 47 

Mutmainne Nefse Hitab C. 30-2, Sh.74 
Mü'sade-Kapıları Kapanacak C. 30-2, 
Sh. 122 

Mürre Hemedâni C. 30-2, Sh.646 
Nafileler Gizli Yapılır C. 30-2, Sh. 578 
Namaza Engel Olan C. 30-2, Sh.318 
Namazlarından Sehvedenler C. 30-2, 
Sh. 574 

Nankör 435 

Nas Süresi C. 30-2, Sh.699 

Nasr Süresi C. 30-2, Sh. 607 

Ne Oluyor Buna C. 30-2, Sh.411 
Neden Göz İki Dil Bir C. 30-2, Sh. 101 
Neffasat Ayetinin Nüzül Sebebi C. 30-2, 
Sh. 683 

Nefs İçin Dua C. 30-2, Sh.142 

Nefse İlham C. 30-2, Sh.139 

Nefse Yemin C. 30-2, Sh.137 

Nefsi Temizlemek C. 30-2, Sh.146 
Nefsi Temizleyen Kurtulur C. 30-2, Sh. 
143 

Nefsin Mertebeleri C. 30-2, Sh.80 
Nemrud'un Oğlu Müslüman Olmuştu C. 
30-2,Sh. 28 

Nimetin Söylenmesinin Bir Başka İzahı 

Nimetlerden Sorulacaksınız C. 30-2, Sh. 
475 

Nimetleri Açıkça Söylemek C. 30-2, Sh. 
C.30-2, Sh.232 

Nimetleri Gizli Söylemek C. 30-2, Sh. 
232 

Nufeyl Filini Kulağına Fısıldadı C. 30-2, 
Sh. 531 

Oku C. 30-2, Sh. 307 

Okuyana Cennet Vacip Oldu C. 30-2, 
Sh.668 

Okuyana Cennet Vacip Oldu C. 30-2, 
Sh. 669 

Öyle Yapmayın C. 30-2, Sh.62 
Peygamberimize Verilen Nimetler C. 
30-2, Sh.216 

Peygamberimizi Teselli C. 30-2, Sh. 93 


Peygamberimizin Çocukken Kaybolması C. 30-2, Sh. 222 
Peygamberimizin Himmeti C. 30-2, 
Sh.212 

Peygamberimizin Sehvi C. 30-2, 
Sh.576 

Peygamberimizin Şeytanı Müslüman 
Oldu C.30-2, Sh.716 
Peygamberimizin Yemek Duası C. 
30-2, Sh.476 

Peygamberimizle Allahü Teâlânın 
Rab Kelimesi C. 30-2, Sh. 700 
Rabbin Kafirlere Yaptıkları C. 30- 
2, Sh.26 

Rabbin Seni Terk Etmedi 201 
Râzıye Ve Merzıye Olarak Rabbine 
Dön C.30-2, Sh. 76 

Resül Tertemiz Sahifeler Okur C. 
30-2, Sh. 378 

Resülüllah'ın Yatarken Duası C. 30- 
2,Sh. 724 

Rıza Makamı Büyüklüğü C. 30-2, 
Sh. 214 

Rıza Sıfatına Sahip Olmak C. 30-2, 
Sh. 193 

Riya Ehli İle Münafikın Farkı C. 30- 
2, Sh. 579 

Sabır Ve Merhamet C. 30-2, Sh. 

118 

Sadırlara Vesvese C. 30-2, Sh.718 
Sadr Ve Kalbdeki Fark C. 30-2, Sh. 
719 

Samediyyet Ve Ehadiyyet C. 30-2, 
Sh. 659 

Sebeb-ı Nüzül C. 30-2, Sh. 59 
Sebebi Nüzül (Ebu Cehilin Korkusu) 

Secde Et Ve Sakın Onu Dinleme C. 
30-2, Sh. 337 

Mecusilerin Secdesi C. 30-2, Sh. 
338 

Sehiv İki Çeşittir C. 30-2, Sh.574 
Semud Kavmi C.30-2,5Sh.151 
Senden Sana Sığınırım C. 30-2, Sh. 
700 

Seni Fakirken Zengin Etti C. 30-2, 
Sh.223 
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Senin Dinin Sana... 602 

Sırat Üzerinde Sorgulama C. 30-2, Sh. 
48 

Siccilden Taşları C. 30-2, Sh.548 
Sihrin, Nebi Aleyhisselam?'a Tesir Etmesi C.30-2, Sh. 688 

Size İyilik Edene... Hadisi C. 30-2, Sh. 
193 

Sohbete Başlama Duası C. 30-2, 
Sh.724 

Sure İndiğinde Ağlayanlar C. 30-2, Sh. 
623 

Sure İndiğinde Sevinenler C. 30-2, Sh. 
623 

Şems Süresi C.30-2, Sh.125 

Şeytan Peygamberimizin Süretine Giremez C.30-2,Sh. 710 

Şeytanın Davet Ettiği 6 Mertebe C. 30-2, 
Sh. 711 

Şeytanın Hakimiyeti Yoktur C. 30-2, Sh. 
707 

Şeytanlar Cinlere Vesvese Veremez C. 
30-2, Sh. 719 

Şükür Ve Namaz C. 30-2, Sh.588 
Tartıları Ağır Basanlar C. 30-2, Sh.453 
Taşlayan Kuşlar C. 30-2, Sh.532 
Tekâsür C. 30-2, Sh.467 

Tekasür Ayetinin Sebebi Nüzül C. 30- 
2, Sh.464 

Tekasür Süresi C. 30-2, Sh.461 
Tekbirin Şekli C. 30-2, Sh.236 
Tesbih Et Şimdi Rabbini Hamd İle C. 
30-2, Sh. 617 

Tesbih Ve Hamd Niçin Beraberdir C. 
30-2, Sh. 618 

Tin Süresi 267 

Tomurcuksuz Meyve C. 30-2, Sh.270 
Topladığı Malları Saymakla Meşgul C. 
30-2, Sh. 500 

Üç Makam- Üç Kutub C. 30-2, Sh. 707 
Vâlid Ve Veled C. 30-2, Sh. 87 
Varaka Cennetlik İdi C. 30-2, Sh. 297 
Ve Mekkedeki Tahripleri C. 30-2, Sh. 
541 

Vefat Hakkında Muhayyer Bırakıldı C. 
30-2,Sh. 625 


Verenler Ve Takvaya Erenler C. 30- 
2,Sh. 170 

Verilmemesi Haram Olan Şeyler C. 
30-2,Sh. 581 

Vesvesecinin Şerri C. 30-2, Sh.709 
Vesvesenin On Neticesi C. 30-2, 
Sh.714 

Vevesesi Vardır C. 30-2, Sh.707 
Yasaklamada Ölçüyü Kaçırmamak 

Yazı İle Alakalı Bilgiler C. 30-2, 
Sh.309 

Yeminin Sebepleri C. 30-2, Sh.23 
Yenmiş Ekin Yaprağı Gibi C. 30-2, 
Sh. 550 

Yeryüzüne Yemin C. 30-2, Sh. 135 
Yetim İken Barındırdı C. 30-2, Sh. 
216 

Yetim Olmasının Hikmeti C. 30-2, 
Sh. 218 

Yetim Ve Yetim Hakkı C. 30-2, Sh. 
57 

Yetime İkram C. 30-2, Sh.56 
Yetime Kahretme C. 30-2, Sh.226 
Yetimliğinin Safhaları C. 30-2, 
Sh.217 

Yusuf Aleyhisselamın Hastalara Duası 675 

Zekatı Açık Söylemek C. 30-2, Sh. 
232 

Zenginlikten Azanlara Sebeb-i Nüzül 
C.30-2,Sh. 315 

Zerre Miktarı Hayır İşleyen C. 30- 
2, Sh.420 

Zeytin Ağacı Ve Meyvesi C. 30-2, 
Sh. 271 

Zeytin Dalından Misvak C. 30-2, 
Sh.271 

Zilzal Süresi C. 30-2, Sh.407 
Zilzal Suresi Nüzül Sebebi C. 30-2, 
Sh. 424 

Zilzal Suresinin Son İki Ayeti C. 
30-2, Sh.426 

Zorlukla Birlikte Kolaylık inşi- 


rah 
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89 
Şal e 
FECR SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
30 âyettir. 


AZSA çiş 


ö 


$I  gTY İd gl YA yi gp aş 
PİE İLMİK e 


Bismillâhi”r-rahmâni? r-rahıym 

Kasem olsun ki fecr'e/şafağa, ' Ve leyâl-i aşr'e/on güne ? Ve çift ve teke * Ve geceye geçeceği sıra! * Nasıl?! Bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi? * 


İN 


FECR NEDİR' 


Y o 
03 sü 
Kasem olsun ki fecr'e, şafağa, : 


Tefsiri 


' Fecr, bilindiği gibi gece karanlığının çatladığı sabahın ilk beyazıdır ki, dilimizde "şafak atması, tan sökmesi" şeklinde ifade edilir. Bunun dikey olarak önceden görünen şekline "yalancı fecir", yatay olarak görünene de "gerçek fecir" denir. Yalancı fecirle dinen namaz ve oruç hükümlerinin bir ilgisi yoktur. Bu hususlarda gerçek fecre itibar edilir. Buna göre fecir, cihanın karanlıktan aydınlığa geçmek üzere gülümsediği en neşeli, mutlu bir anıdır. 
Elmalılı Tefsiri 
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Keşfü-I-esrâr'da denildi ki: Araplar, konuşmalarında, Allâh'ın yarattıkları içinde en çok yemin edenlerdir. Kur'an, yemin hakkında onların âdeti üzere geldi. 

Fecr iki türlüdür. Birisi kurdun kuyruğu gibi uzar. Bu, fecr-i kâzib Yâni yalancı fecrdir. Bununla şer'i bir hüküm olmaz. Bir de etrafa yayılan fecir vardır. Bu da fecr-i sâdık Yâni doğru fecirdir. Oruç ve namaz ile alâkalı hükümler bununla alâkalıdır. 

Bu âyette Allâhü Teâlâ fecre yemin ediyor. Fecr, doğu tarafında güneş ışığının görülmeye başladığı vakittir. Allâhü Teâlâ'nın sabahla alâkalı: 

-“Ağarmaya başladığı zaman sabaha yemin olsun”' buyurduğu gibi. Çünkü gündüz ışığın görülmesi ile gecenin bitmesinden hasıl olur. 
Rızık talebi ile insanlar, kuşlar ve vahşi hayvanlar gibi yeryüzüne yayılır. Bu, ölülerin kabirlerinden kalkmalarına benzer. Ve bunda düşünenlere büyük ibret vardır. 

Kâşifi mânâ olarak şöyle dedi: “Dostların dua etmeleri zamanı olan sabaha yemin olsun!” 

Veya, burada arefe günü sabahına yemin edilmiştir. Çünkü arefe sabahı şerif ve mübarek bir gündür. O günde hacılar Arafat dağına hareket ederler. Hadis-i şerifte de: “Hac, Arafattır.”” buyrulmuştur. 
Yâni hacıların dua ve diğer vazifelerini yaptığı günün sabahına yemindir. 

Veya kurban bayramı sabahına yemin edilmiştir. Çünkü o gün de büyük bir gündür. İlave olarak farz tavaf o gün yapılır, traş ve şeytan taşlama da o gün başlar. Rivayet edilmiştir ki, bayram günü, hacc-ı ekber günüdür. 

Bir rivayete göre, sabahtan murad, Muharrem ayının ilk günüdür. 
Çünkü yıl o günle başlar. Veya miskinlerin haccı olan Cuma günü sabahıdır. 

Tibyân'da şöyle geldi: 

1- Bu âyet Tâifte ve başka zamanlarda Peygamberimiz aleyhisselamın parmak aralarından içecek su çıkma mücizesine işârettir. 

2- Veya, Sâlih aleyhisselamın devesinin kayadan çıkmasına, 

3- Veya, pınarlardan ve diğer kaynaklardan suyun çıkmasına, 

4- Veya, Müsâ aleyhisselamın taşa vurmasıyla taştanan su çıkmasına, 

5-Veya buluttan yağmur yağmasına, 


' Tekvir suresi (81) 18) 
> Tirmizi, Tefsir, 22, İbn Mâce, Menâsik, 57. 
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6-Veya günahkârların göz pınarlarından gözyaşının çıkmasına işârettir. 
Şiir: 
İki gözün pınarından yaş akıt ki, 
Bir kirin varsa onu yıkayabilesin. 
sizi si ös Ma iL al) 
Old eril adl b eşizle e Üle il ele Si 
Lal, ç >) ze öz gili wLaji A çi yerli ey b öğ dal şa İİİ ral al Sİ hara LİK GESİ çezliğ Şİ > ali gi Sİ dr gili vi ri ii e Ye ea e gl 


Dd ar 
6 4 TN 


üze iii pp Us ziy ül gl lb, 
YİLİN AN kN db aşa başl ear e NY pleksi 
SY ll a e ee Ol 8323 ela Ge 

oyle eke İba lap dsl iye jlole gali il > 4S 4331 lieUl 


Se Sa) gl 
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Al İyey paz geleli İ yarş zlal 48 ös OL yö 
5 BU yle Sl S3 Ol gey le 33) yö lezle a 
İİ Yl y gliaş üze yil he ele zle öve 
Sl Oka Oya b lee 3 za yele al ale çaya > 

Lele oks yl ali 


Sos 24 3İ ols Yİ 3 SX 0 A yagdi Ol ys 


&'3 iz di 


Ve on geceye ? 


Tefsiri 

Bu on gece', Zilhiccenin ilk on gecesidir. Araplar günleri gecelerini zikrederek açıklarlar. Veya bu on geceden murad Ramazan ayının son on gecesidir.” Leyalin kelimesinin nekre gelmesi, bu gecelerin büyüklügüne işâret etmek içindir. Çünkü bu geceler, diğer gecelerde olmayan faziletlerle doludur. Ounun içindir ki, Allâh, bu gecelere yemin etmiştir. 
Bu da, Zülhiccenin ilk on günününde hac amelleriyle meşgul olması gibidir. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

-”Hiçbir gün yoktur ki, Allâh indinde Zülhicce ayının ilk on gününde yapılan temizlikten daha iyi, sevâbı daha büyük bir amel olsun.” buyurdu. Denildi ki: 

-”Ya resülellah! Allâh yolunda cihad eden de mi?”. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 


' Bu "on gece"nin Kurban bayramından önceki on gece olduğuna Hakim "sahih" diyerek ve daha başka bir topluluk İbnü Abbas'tan rivayet etmişlerdir. İbnü Zübeyr, Mesruk, Mücahid, ikrime ve daha başkalarından da rivayet olunmuştur. İmam Ahmed, Nesai ve Hakim sahih diyerek ve Bezzar, İbnü Cerir, İbnü Merduye ve "Şuab"ta Beyhaki Hz. Cabir'den de Resulullah (s.a.v.) "On gece, Kurban bayramının on gecesidir." buyurdu, diye merfu olarak rivayet etmişlerdir. 


> Şu bina, samaniyye gecesi inşa edildi demek samaniyye günü inşa edildi demektir 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-”Ancak, Allâh yolunda cihad eden biri, kendi malı ve canıyla cihada çıkıp da, bunlardan malını ve canını geri getirmeyen yâni şehit düşen müstesna.” ” buyurdu. 

Bu hadis-i şerifte, cihada çıkan birinin, bir daha geri dönmemeye niyet ederek evinden çıkması gerektiğine işâret vardır. Allâhü Teâlâ dilediğini yapar. 

Kendisinde talebte bulunulan, bin aydan hayırlı kadir gecesinin de (Ramazan ayının) son on günü içinde olması da on günün şerefine kâfidir. 

Demişler ki burada demek istenen Muharrem ayının onuncu günüdür. Çünkü Aşura günü ondadır. Veya on geceden murad, şaban ayının, berat kandili içinde olan, on günüdür. 

Bakli dedi ki: Bu on gece Yâni bu on gün, 

I-Allahü Teâlâ'nın gökleri ve yeri yarattığı altı gün, 

2-Âdem aleyhisselam'ın yaratıldığı gün, 

3-Kıyametin kopacağı gün, 

4-Allahü Teâlânın Müsâ aleyhisselam ile konuştuğu gün ve 

5-Peygamberimiz aleyhisselam'ın mi'raca yürüdüğü gündür. 

(Hepsi on gün eder.) 

Kaaşâni dedi ki: Allâh, rühun bedendeki alâkasının tesiri ortaya çıkar çıkmaz, râhun nürunun, beden maddesi üzerine zuhürunun ilk hâline ve on geceye, kemâli kazanma sebepleri olduğu için, rühun bedene alâkası sırasında görülen zâhir ve bâtın hislerin yerlerine yemin etmiştir. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de geldi ki: Allâhü Teâlâ, mü'minin kalb toprağından tek bir hasenenin patlayarak çıkmasına ve : 

->Kim bir iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır.” 
âyetiyle bildirilen on iyiliğe işâret vardır. Allâhü Teâlânın gece ismini vermesi sebebi, bu on hasenenin amel gündüzünden çalışarak değil, ilâhi bir hibe yoluyla, aksine gayb âleminden bir hasenenin teklik mertebesi gaybından zuhür ettiği içindir. 


BI İM ŞA alla izel 65 de at e İİ3) 
GEN al ğa sl AL ŞİLİ ei Maş İlya geli ğini 
Şilan ia mağ LEY ela a Siz OLaa) şi e İYİ 


' En'âm suresi. (6) 160 
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b gel dus URAY şal lig lal 
İm (63 ps iye VE GRBİ Yal ie Sİ Şİ iü ezin 2 İRLRSİ İZ Al İ5 6 İ Yİ ÇİZ ie gb yU3 azli 253 İRİYLAN dez dala Y3 İĞ Â 


YOİ ak le iy a öl a SİN O LA ig 
ÜŞ İSİ AYI all yü lelğ iple air alla 3 yaş pe 00lik a2âS 3 gi le şi İİ ye A İİ ya 
Ey eld 45 Ül Ola dahil Şİİ ile 4S al la YY 3 Bİ gali all İİİ a İN İbiş. 
çi al Sali delille ley ikiz dll le esl gb çi ale gi 5 yel illa Yİ le geze 

pie Ol öle esl 2 3g elan öl LİE, 
BI bi GLAM ŞEN yel geli İrez ke ULğ e ağla 
3 EYİ İLİ kas OLel Gİ a dl ve ğa 
g2 ğe dali eli saril akli yda dez Yagi 
AE dö iyi ei Şİ ll vel İla yağa el yag 0 OL Lala Las UŞYEZİ zâ2 AĞ SİL e OLSYİ ÇE ya Bazli ie del ila b a ge 
İYİ aa Gel Aİ çile ya e el öl 
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ÇİFT VE TEK 


EY BİN ili 


çifte ve teke ? 


Kelime mânâsı 


a e 


TUE ve teke yemin ederim 


Tefsiri' 

Şe” çift demektir. Bu, bir şeyi benzerine katmak demektir. Vitr de tek demektir. Mânâ, bu gecelerin çiftine ve tekine yemin olsun, demektir. Daha doğrusu, bu kelimelerin daha umümi tefsir edilmesidir. 
Yâni başındaki elef-lam'a göre, bütün varlıkların çiftine ve tekine yemin olsun, demek olur. Çünkü elbette, her şey için ya çift ya da tek olmak vardır. 


HERŞEYİNDE TEK 


Râğıb dedi ki: Yaratılmışların hepsi de, mürekkeb olmaları hasebiyle çifttirler. Allâhü Teâlâ da: 

-“Her şeyden iki eş yarattık.” buyurmuştur.” Tek ise, o, Allâhü Teâlâ'dır. Şöyle ki, her cihetten tek olmak ancak O'na âittir. 


' Çift ve tek tabirinden ne anlamak gerekir? Başlarındaki "lâm"lar, cins ifade eden lâm mânâsına alınması hâlinde, kuşkusuz bu tabir bütün eşyayı kaplar. Çünkü eşya kesinlikle ya çift, ya da tektir. Bu durumda eşyanın hepsine, her şeye yemin edilmiş olur. Bundaki fayda ise, zaman değişimlerinin her şeye yayıldığına dikkatlerini çekerek her şeyin sona ereceğini bir hatırlatmadan ibaret olur. Bu takdirde, "Onun zâtından başka her şey yok olacaktır."(Kasas, 28/88) hükmünce, şef ve vetrden maksadın, Allâh'ın zâtı dışındaki şeyler olması gerekir. Elmalılı Tefsiri 


> Zâriyât suresi, (51) 40) 


18 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


ale ELAN > Gk OY iş ip eyl £ akl) 
ABİŞ az İNN oda kk el laz şia ge 1 3 
La 533 aid US ELAYI El BİLAL gi İYİ OY gzel gl ak NöluYes SOY 

3 İEUS all m a SEE ENİ JE 
a pe A yek lp gil ye gök ERİR a 
Ge la 3 İS gebe ill öl 


Hâl ehlinin büyüklerinden birisinin şu sözü de, Allâhü Teâlânın çift üzerine yeminle, isimlere ait çokluğa, tek üzerine yeminle zâtına ait hakiki tekliğe işâret eder. 


ÇİFTLER VE TEKLER 


Çift ve teke şunlar girer: Anasır-ı erbaa, dokuz felek, on iki burç, yedi gezegen, akşam namazı ve diğer namazlar. Zülhicce'nin onu olan kurban günü ile, dokuzuncusu arefe günü, kurban gününden sonraki ikinci ve üçüncü günler girer. 

Âdem aleyhisselam ve Havva çift, Meryem ise tektir. Allâhü Teâlânın Müsâ aleyhisselam için çıkardığı on iki pınar çift ve dokuz mücize tektir. Âd kavmini helak eden rüzgârın günleri çift, geceleri ise tektir. Allâhü Teâlâ'nın ayette, “yedi gece, sekiz gün” buyurduğu gibi. 

Otuz gün olan ay çift, yirmi dokuz gün olan ay tek, uzuvlar hep çift, kalb tek, iki dudak çift, dil tek, namazdaki secde çift, rükü” tek, Cennetin kapıları (yedi) tek, Cehennem kapıları (sekiz) çift, Cennetin dereceleri tek, Cehennemin derekeleri çifttir. 

Yaratıkların, ilim ve cahillik, kudret ve âcizlik, isteme ve red etme, hayat ve ölüm gibi sıfatları çifttir. 

Cenabı Hakk'ın, yokluğu olmayan olan Vücut, ölümü olmayan Hayat, cehâleti olmayan İlim, acziyeti olmayan Kudret, zilleti olmayan 


' Hâkka süresi, (69) 7 
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İzzet gibi sıfatları tektir. Bütün sayılar ya çifttir veya tektir. Sonrasında gece olmayan kıyamet günü tektir. 

Çift ismi olan peygamberler: Muhammed ve Ahmed, Mesih ve İsâ, Yünus ve Zünnün. Tek ismi olan peygamberler: Âdem, Nuh ve İbrahim. Mekke ve Medine Mescidleri, Haremeyn-i Şerifeyn çifttir. 
Mescid-i Aksa, Safa ve Merve tepeleri, Beyt-i Haram Yâni Kâbe-i muazzama tektir. Nefs cem' hâlinde ruh ile beraber olması çift, ayrılık hallerinde tektir. 

Sehl rahimehüllah dedi ki: Fecr, Muhammed aleyhisselam'dır. 
Bütün nurlar O'ndan çıkmıştır. On gece, cennetle müjdelenen on sahâbidir. Çift, farz, tek ise, tâatlerdeki ihlastır. 


BASİ ai il Nİ ek İLİ İS a YE e İğ 
İN zel Leş fay aa li a LE 
JA BM aze ll gis EYİ gla iel AYY, çel AV 78 peş İmes 53 eli göle GYV pall çeş la leş 
ENİ çzla geel pze daş Ole zall ey 3 

Oyla ia eli le iza 3) geli agla Maş pol 
AE YI Gİ ae ze yal il la gi İİ çe İYİ 
Şi İLİS Şİ öz li İĞ LE eğ akl ole 
Oy) İmei e İİİ geliş yi Mi e SİN gli 
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323 İğ3 3 gla Hala kaza a Öle al çi İS 
 asiNİ Meli Bi AİN öl zi Gi. Li; 
İzol as yüliş piya Lal öy alla Uali öLEİl 
LAYI Me aş gaz 

İİ gözü ga illa zl öçiell öle A ie İla 
Dele Şi yy yi 


GECEYE YEMİN 


gp yazli gi; 


Ve geceye geçeceği sıra! * 


Kelime mânâsı 


4 Ve geceye yemin ederim 
- 


5 İ5İ geçeceği zaman! 


Tefsiri 

Ve gece cinsine yemin ederim geçeceği zaman! ' 

Geceye yapılan yeminin, geçip giden vakitle kayıtlanması, kudretin tamlığına ve nimetin çokluğuna açık bir şekilde delâlet ettiği içindir. 

Gecenin geçmesi ile, sanki bütün canlılara ölümden sonra yeniden hayat veriliyor. Bununla da, dünya ve ahiret saadetini kazanmaya vesile olacak, dünya hayatını sürdürmelerini sağlayan, rızıkları taleplerine sebep olacaktır. 


' Velleyli iza edbera kavli gibi. Sera, gecenin geçmesi demektir. Sera yesri sery ve mesrâ denir. Gecenin tamâmı geçtiği zaman. Ve sâre, yesiru, seyran: gitme mânâsınadır. 
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(Soru:) Eğer: “Geçip gittiği zaman geceye yemin etmekle, on geceye yemine ihtiyaç kalmaz.” denilirse, 

(Cevap:) Deriz ki: Gecenin geçip gittiği zamana yemin edilmesi, geçmesi ve gitmesi itibâriyledir. Halbuki on geceye yemin edilmesi, geçip gitmesi açısından değil, bir başka husüsiyet itibâri iledir. Onun için birinin diğerini lüzumsuz hale getirmesi düşünülemez. 

Bu âyetin mânâsının, “içinde yolcunun yürüyüp gittiği zaman geceye yemin olsun” şeklinde olması da caizdir. Bu durumda, gece yürüme- nin geceye dayanması mecazdır. Yâni “gündüzü oruçlu” sözünün gündüzünü oruç tutarak geçirdiği mânâsında olması gibidir. Bu mânâya göre, gecenin bu şekil kayıtlanması, gece yürüyüşünün insanı güneşin sıcağından koruması sebebiyledir. Çünkü gündüz sıcağının zorluğu altında yapılan yolculuk, insana daha şiddetli gelir. Peygamberimiz aleyhisselam da: 

-”Size gece yolculuğunu tavsiye ederim. Çünkü geceleyin yeryüzü dürülür.”! buyurmuştur. Yine gece yolculuğu, yol kesici eşkıyanın şerrinden de korur. Çünkü onlar gece uyumakla meşgul olurlar (gündüz yol keserler) ? 


MANEVİ İŞARETLER 


Bu âyet-i kerime ruh çıkıp gittiği zaman, vücudun karanlıkta kalmasına işâret etmektedir. Yine burada Hakk'ın mutlak hüviyyetinin mukayyed hakikatler gündüzünde gitmesine yemine işâret vardır. 
Allâhü Teâlâ da: 

“Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar,” buyuruyor. 
yâni, mutlak olanın nurlarının ezici kuvveti ile, mukayyedâtı ortadan kaldırıp gündüzü geceye katar.” buyurmuştur. Yine âyette Allâh'ın kulunu (Peygamberimiz aleyhisselam'ı) gecenin bir kısmında yürüttüğü 


' Münâvi. 4-340. 

? Kesre kafi görülerek ve ye'nin Mushaf hattında düşmesi ve ayet başlarına uygun gelsin için ye hazfedildi. Her ne kadar asıl olan onun isbat olunması ise de...Çünkü o merfu müzarinin lâmel fiilidir. Onun hazfi Ahfaş hocaya soruldu. Dedi ki: Benden bir yol alındı, sonra da istendi. Ve dedi ki: El-leylü yüsra fiyhi vela yesri. (Gece yürümez, gecede yürünür) Bununla onun mânâsından dönme oldu. Bu sebeple lafzından dönmek de vâcip oldu. yâni, ye'nin düşmesi, şuna delalet içindir: Aslında fiil leylden menfidir. Her ne kadar zamirine dayanmış olsa da... Şunun gibi ki: Hayevan kelimesinde aynel fiilinin harekesi, hayevan mânâsında, harekenin mânâsının mevcut olduğuna delalet eder. Çünkü terkipler için, ona mahsus muhtelif husüsiyetler vardır. 


* Hac suresi, (22) 61 
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mi'rac gecesine yemin edilmiş olduğuna da işâret vardır. Ve bu mi'rac gecesi gecelerin en şereflisi olmuştur. Çünkü mirac gecesi, değeri, şerefi, Hakk'a yakınlıklığı ve ulaşması, konuşma ve mutlak cemâli görme gecesidir. 


5 ASİ Kali çek l £ aş İL az £ İŞ) 
Si Sİ Kİİ e iğ pol lal iğ lğiS 3 
Lİ AİN Z RB Ny yar lez İN dale e İİ (6 iğ Sp 
İİ yaba özal İLS e İYİ 5 3 ea 
MİŞ Ny yl daş öl geli çel Ül sil gaz OS öl il beğ İİ das öl öeeli BİŞŞYİ ei 
LE ye İL il ye gaz gez Bİ İL a ŞE O yyl 
Aya 3 öy yek Şİ a a Lİ İŞE ie emi 
İyo ya> gzel b ml iel a İLİ ga is İlişiği b 
YI ye izl a gl 
YI İİ Ab öy ğin yer İki nl 0S Öİ Size 
BR Gİ çöle ayle  lS le İNN e ol Ns ye AL Bile MN 3 OY İŞ ARİ oyle 3 çile 
İĞ öy ill le ASİ gi > ölelğa va O pil > 
GAİN 8 özi GESYI ÖK azli çöle "le psi Ol gde YE se eli çek pi e bile gal, gi 

anil e, b ağ asili Hes ei eş pr bö YEN Lei AYI OS Olg Yİ yaa Ağ yel 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ie daş li e ge İSİ İl le ye YI Şaş çaba 
İdaş Öl Gezgö olma 35 e İlm Sy Yzb Gy İl İs 
0 ös hall bel öl Je dal eli bik dl aş ala) ve 
İS Ol gzel ii ll Se OS öy gi na OS Ölg Lİ 
A dl sl öz İN ARD Nİ OAİ Aİ ölü ağ; 
Gar JE US ikili zl ip dale ali İİ pe ill Salaş EN gö İN b li gelşi b 
SİS ği oka Mİ yel İİ gla A ni ig Gila 
Jeo yali b pala yağ Aİ OY ÇİL ez al 

öleli dhl ayy li 


YEMİNİN SEBEPLERİ 


<> 


Nasıl?! Bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi? * 


Kelime mânâsı 

> Yİ o 

5s * * — wo :9 
<U3 il b Bunlarda var değil mi? 


# 


ll bir kasem 

b 

>> si bir akıl sahibi için 

Tefsiri 

Bu ayette, 

1-Yemin edilen şeylerin şanlarını yükseltmek, 
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2-Akıl sâhipleri katında değerlerini büyütmeye lâyık şeyler olduklarını güçlendirmek, 

3-Üzerlerine yemin etmenin mühim bir yemin olduğuna dikkat çekmek, 

4-Bu yeminin verilecek haberi kuvvetlendirmeye lâyık bir yemin olduğunu ifade etme mânâsı vardır. 

Yine bu âyet, Allâhü Teâlâ'nın Vâkıa süresinde ““ buyurduğu, 

-“Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.” sözüne benzer. Bu ifâde şekli, açık bir delil getiren bir kimsenin, “Nasıl! zikrettigim delilde bir değer var mı?” demesi gibidir. 

Mâna şöyledir: Yemin edilen şeylerin zerkinde, değerini yüceltmek için üzerlerine yemin etmeye lâyık şeyler olduklarının yemin değeri var mıdır? 


Li Sy li gl OLA Ali iş ltd ja) 
İs iş İzinli pll e İYEYİ UZVU iğ ille gel ilgi db e Yİ İS Ok SİS Sina eli el öYl Öl 
Cek Oyal Şİ çel) e 

Lo hm ski hönhine 53 ve İzi ls 
üçin Sİ İİ) şi il eLAYI a 3 


Fethu'r-Rahmân'da mâna şöyle geldi: Bu zikredilen şeylerde inandırıcı ve yeterli miktarda yemin kıymeti var değil mi? 

Burada murad olunan, yemin edilen şeylerin hepsinin, hakikaten öyle olduğunu ifâde etmektir. İfâde şeklinin de böyle olması, ancak hakkı kolayca kabul ettirmek ve bunun da, çok açık olduğunu bildirmek içindir. Veya mânâ: 

-” Ettiğim bu yemin akıl sahipleri için beğenilen ve düşünülmesi gereken bir yemin değil midir? Bu yemini ettim ki, aklı olanlar onun gerçek ve doğru bir yemin olduğunu bilsinler.” 
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p7 
JS GİT EEE eş e azli iş 
Ye e) mi öl U a ol AL A>İİ db al Im Jp ola > pol U3ly SİS Ja ol > ol İla U asi; 
Nere) v İkv ole İyi > gi pal LEY! Sli oy ASUS ye eve A lala ale a) dg İS Şa ala 
Ss yel bh, Me Salik ölem GİS ge 5 
SS Şa, Gaz AŞ İS ga Sl 

Hıcr, akıl mânâsınadır. Çünkü akıl, sahibini kötü şeylerden uzaklaştırır. Akla, akl ve nühye denildiği gibi, sıkıca tutmak mânâsına ihsâ kökünden hasâh da denir. Ferrâ hoca der ki: “Kişi nefsini kötülüklerden men ettiğinde “O hıcr sahibidir” denir.” 

Hıcr kelimesinin sonundaki tenvin ta'zim içindir. 

Hikmet ehli dedi ki: Kalb için akıl, cesed için ruh gibidir. Aklı olmayan bütün kalbler ölüdür ve o kalbler hayvanların kalbi gibidir. 


Yeminin cevabı “kâfirlere elbette azâb edilecektir” sözü hazfedilmiştir. Bir sonraki âyette geldiği gibi: 


Lb Lil iye driaz Sİ ale e EY ii e>iiş ez9 çün OY ÜN aa giz Müz gal a Y gil öl dl ela İS BAN say ka Yi e Lal ölem, el ydi İl al lab OSI > 
Sl gl Aş Rİ Şile yn JE ela 
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RABBİN KAFİRLERE YAPTIKLARI 
Y o pi Y > yi > Di > 24 
EVİ oksi el 23 ÇİŞ il b ai o 2 Ng 45 70 yi ü 
Me ÇİN x ak. y? a |5la, *l24 e » 
ŞE il Saz ŞAŞTI le İİ b o , o uy? z EK “2 ez Pe yY? 2 v ? a 
LD YI s3 0555 ÇİP Tagi al 
6-Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine? 
7-Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine? 
8-Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı, 
9-0 vâdide kayaları yontan Semüd kavmine, 
10-Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! 
11-Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. 
12-Oralarda kötülüğü çoğalttılar. 
13-Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. 
14-Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir. 
ÂD KABİLESİ bi ör? DM zan m Bİ gp Si 
Görmedin mi rabbin nasıl yaptı Âd'a, * 
Kelime mânâsı 
> pi Görmedin mi 
335 NE Las rabbin nasıl yaptı 


Y gi Her Âd'a 
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Tefsiri' 

Mana şöyledir: 

-“Ya Muhammed! Sen âdetâ görmüş gibi bilmedin mi?” Yâni sen Allâhü Teâlâ'nın bildirmesiyle ve sağlam bilgilerle Rabbinin Ad kavmine ve benzerlerine nasıl azap ettiğini bildin. İşte Rabbin, kavminin kâfirlerini de, azâb icabettiren küfür ve günahları sebebiyle onlar gibi oldukları için, azâb edecektir. 

Burada, Âd kelimesi ile, Nuh aleyhisselamın oğlu Sam oğlu İrem oğlu Avs oğlu Âd'ın çocukları kasdedilmiştir. Onlar OHüd aleyhisselam'ın kavmi idiler. Hâşimoğullarına Hâşim, Temim oğullarına Temim denildiği gibi, onlar da babalarının ismiyle isimlendiler. Bu halde Âd, Âd'a bağlı kabilenin ismidir. Önce gelenlerine Âdü'l-âlâ sonra gelenlerine Âdü'l- ahira da denilmiştir. 

İbnü Kesir İmâdüddin dedi ki: “ Kur'an'da Ahkaf süresindeki, Âd kavmi hakkında geçen bütün haberler, Âd kavminin evvelkilerinin haberleridir.” 


AMES LA az ASD özaşl £ lay 5 ğa İS Şİİ) 
Şe bye Lir bele Hazen b ela İİ si Ğİ AN çi 
AS Lİ ille Şi al edek ele 3 il ei öğ 
G3 Sl İN başl Sagi US dayak ça iş lele de pl e v8 ie ole Ml ola olyaliğ palaz SİN yaaa gizil gri ğa İİİ il 3za ozi el ale zi ip ele 
İLAN gel öle BA bazal esi yg bela la iğ ça be$ le a lN) Jay ole eşli 8 döş öle Şİ di e öleli oyle SS ip ll ola İl 5 EYİ 

li Yi özge ile Yİ İYİ 

İREM KABİLESİ 


' Hemze, inkâr içindir ve nefi kuvvetindedir. İki nefi bir müsbet oluşturur. 
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Y o / 
gV 9 alel 213 631 
Uzun boylu İrem kabilesine 7 


Kelime mânâsı 


ço İrem kabilesine 


Y o / 
© İl 13 Uzun boylu 


Tefsiri 

İrem kelimesi, Âd kavmini açıklayan bir atıftır. Başındaki “İrem oğulları veya irem halkı” kelimeleri gizlidir. İrem, onların yaşadıkları şehrin veya bölgenin ismidir. Evleri Umman ile Hadramut arasında kum tepelerinin bulunduğu bir çölde idi. Âyetin izâfetli okunuşu de bunu gösterir. 

Müfredât'ta denildi ki: İrem; taştan yapılma işâret demektir. “Direkleri olan İrem” sözü, minâre ve kabir gibi yüksek ve süslü direkler mânâsınadır. Yukarıda geçtiği gibi, İşâretlerin sahibi mânâsına gelen bir de muzâf hazf edilmiştir.' 

Zâtül-imâd, boyları direk gibi uzun boylu İremliler veya çadır ve direk sâhibi İremliler, demektir. İrem milleti çadırlarda ve otlaklarda yaşayan göçebe bir halktı. Otlar kuruyunca ve rüzgarlar başlayınca çadırlarını kaldırıp, evlerine dönerlerdi. 

Veya Zâtül imâd, “yüksek bina sâhibi İremliler” demektir. Bu halk, hakikatte, taş direkler üzerine kurulmuş yüksek binalarda yaşarlardı. Taş direkleri süsleyip dikerler, üzerlerine, uzaklardan görünen köşklerini yaparlardı. 

Veya Zâtül imâd, “sütun sahibi İremliler” demektir. Çünkü İremlilerin şehirleri sütunların üzerinde yükselmiş binalardan oluşmaktaydı. 
Bu durumda İrem, yaşadıkları beldelerin isimleri idi. 


NEMRUD'UN OĞLU MÜSLÜMAN OLMUŞTU 
Süheyli rahimehüllah dedi ki: “Direkleri (üstünde yüksek binaları) 


olan, İrem şehri” sözünden murad, Ceyrun bin Sa'd bin İrem'dir. 
Dımeşk şehrini mermer direkler üzerine kuran odur. İrem şehrine dört 


' Zâtül imâd, irem kelimesinin sıfatıdır. Lam cins içindir. Aza da çoğa da şamildir. Imad, sütun ve direk mânâsınadır. Cemi amed veya umud gelir. 
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yüz bin veya kırk bin mermer direk getirtmiştir. Âyeti kerimedeki direklerden murad, Dımeşk şehrinde, evlerin, üzerine yapıldığı direklerdir. Bu direklere ceyrun deniyor ve bununla biliniyordu. Bu şehre Dimışk denmesi, İbrahim Halil aleyhisselam'ın düşmanı Nemrud'un oğlu Dımeşk'ın ismine izâfetendir. Dımeşk daha sonra müslüman olmuş ve Şam'da İbrahim Camiini yaptırmıştır.” (Dımeşk şam şehrinin diğer bir adıdır.) Umulur ki en doğru rivayet budur. Öylece bil. 
Gi ila pl İY ole ile ÖİŞMU olal öl söke (651) 
pol il eğil gel el öle ib e eği Jalal pl daya 
Li 2 çel 0S hi BLAYL el all ou bl Yİş İL 
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30 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


Mm 03 gag ola 15 pol al >) gari! İĞ 3 
Gİ S3 eli) ye dar le Şad yla a SİNİ gag el pe) ge olar İİİ yila öze İİ ölene gb 
EN ola b İşle el OS İİ öle ola ol ll 
OE Gİ Gl yağ İİ iğ Öğr ei Lİ gele öğe OS İİ ale KİSİN zall 4s 3 ye ei dal oda hel il ÇİN Di all mele aş 


g 


Ep 
ALTUNDAN GÜMÜŞTEN ŞEHİR 


EE 


Ki o beldeler içinde benzeri yaratılmamıştı. * 


Kelime mânâsı 
Gİ Öyle ki p 45 07 9 — 
Gi âi e benzeri yaratılmamıştı. 


Y o va >“ us © beldeler içinde 


Tefsiri 

' Vücudlarının iriliği ve kuvvetlerinin şiddeti yönünden yeryüzünde benzerleri yaratılmamıştı. Boyları dört yüz arşın civarında idi. Onlardan biri koca bir kayayı kucağına alır, bir topluluğun üzerine atar ve onları helak ederdi. Bu sebeple: 


' Burası, İrem kelimesinin başka bir sıfatıdır. Zamir İrem'e gider. İrem, kabilenin ismidir. 
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-“Bizden daha kuvvetli kim var”' derlerdi. 
Kuşlardan anka kuşuna benzerlerdi. 


ANKA KUŞU 


(Rivate göre) Anka kuşu Çin adalarında bulunur. Bir kanadı on bin kulaç büyüklüğündedir. Ev büyüklüğünde Büyük bir taşı taşıyabilir ve onu denizdeki gemilerin üzerine bırakabilir. 

Veya mânâ şöyledir: Dünya üzerinde onların şehirleri gibi bir şehir yaratılmamıştı. ” 


Yl ie İİ ei di) 
ÇE İp ll LİN el li İİ aliş e İl ib 0S e işi GEY  öğülğ el Yi 
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İREM ŞEHRİNİN HİKÂYESİ 

Hikâye kısaca şöyledir: 

Abdullah Bin Kilâbe, Aden çölünde kaybolmuş devesini arıyordu. 
Bir şehre vardı. Şehrin sağlam duvarları ve kalesi vardı. Duvarları renkli Yemen taşındandı. Etrafında birçok saraylar vardı. Abdullah biraz ilerledi ve birini görüp devesini ona sormayı ümit etti. Kapıya yaklaştı fakat kimseyi göremedi. Çok şaşırdı. Şehrin içine girdi ve girince daha 


çok şaşırdı. Değerli taşlarla yapılmış saraylar gördü. Sarayların direkleri, yakut gibi hep kıymetli taşlardan yapılmıştı. Tuğlaların biri altından 


' Fussilet suresi, (41) 15 
> Zamir de beldenin ismi üzere şehre racidir. 
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ve biri gümüştendi. Döşemeler çok güzel ve koyu renkliydi. Çakıl ve kum yerine inciler yere dökülmüş ve her sarayın yanından bir su akıyordu. Suların altında mercanlar ve inciler vardı. Bir sürü ağaç vardı ve ağaçların gövdesi altından ve yaprakları değerli taşlardan, tomurcukları altındandı. Abdullah kendi kendine dedi ki: Takva sahiplerine vaat edilen cennet işte budur. Bu nasıl bir saray, nasıl bir ev ve nasıl bir cennet ve nasıl bir mekândır burası? 


Mısra: 

Burası nedir, hangi Cennettir, burası hangi makamdır? 

“Muhammed'i hak olarak gönderene yemin ederim ki Allâh, bunun benzerini dünyada yaratmamıştır” dedi. 

Sonra o mücevherlerden biraz aldı ve sırtına bağladı ve kıymetli bir yükle geri döndü. Kendi şehrine vardığında diğer insanlar onun bir hazine bulduğunu sandılar. Abdullah'ın bu hikâyesi dilden dile dolaştı ve o zaman Şam hâkimi Muaviye'nin kulağına geldi. Muaviye onu yanına çağırdı ve ondan bu hikâyeyi baştan sona dinledi. Sonra onu yanına oturttu ve Kaabul-Ahbar'ı çağırdı. Dedi ki: 

-Acaba dünyada binası altın ve gümüşten ve ağaçları mücevherden olan bir şehir ve bir saray var mıdır? Kaab dedi ki: 

-Evet Hak Teâlâ'nın Kur'an'da zikrettiği bir şehir vardır. Allâhü Teâlâ buyurmuş ki: “Onun gibisi yeryüzünde yaratılmadı.” O şehri, Şeddad bin Âd yapmıştı. O çok kudretli bir padişahtı. Dokuzyüz yıl yaşamış ve yeryüzünün neresinde bir mücevher ve bir altın varsa hepsini toplamış ve yüz kahraman ve her birinin yanında bin kişiyi göndermiş ve İrem şehrini yaptırmış. Bu şehrin yapımı üç yüz yıl sürmüş ve yollarının yapılması da yüz sene daha almış. Sonra, dünyanın bütün meliklerini ve emirlerini çağırmış. Kendi sarayından o şehre doğru yola koyulmuş. Şehre varmaya bir gece kalmış ki, Allâhü Teâlâ bir melek göndermiş. Melek onlara şiddetli bir ses çıkartınca hepsi ölmüşler. O şehir tıpkı Eshab-ı Kehf gibi gizli kalmış. Ayrıca okudum ki; senin zamanında ve senin hükümetinde, kısa boylu, yüzü kırmızı, gözleri parlak ve yüzünde bir ben ve boynunda bir iz olan bir adam devesini aramak için oraya gidecek. Sonra o şehri görüp size gelecek.” Sonra bir bakmış ki, Abdullah Bin Kilâbe orada... Ve Kaabül ahbar demiş ki: 

-Vallahi o adam budur. 
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İbnü Şeyh Hâşiyesi'nde dedi ki: Burada bir mesele var: Çünkü Âd kavmi rüzgarla helâk edildiler. Sâlih aleyhisselam'ın kavmi ise ses ile helâk edildiler. Ancak ses ile kasıt, sesi şiddetli rüzgar ise o başka... 
Ka'b dedi ki: Şeddâd'ın oğlu, babasını çölde kaldırıp defnettiği zaman onun lisanı üzere mezarının başına koyduğu bir levha üzerine şunları yazdı: 


Ben Amid kalesinin sahibi Âd'ın oğlu Şeddâd'ım. 
Şiddet ve kuvvetin kardeşi, sağlam binanın sâhibiyim. 
Dünya insanları benden korkarak bana itâat etti. 
Güçlü idaremle hem doğuya hem batıya sultan oldum. 
Birden, uzak ufuktan korkunç bize bir ses geldi, Biçilmiş ekin gibi çölün ortasında canımızı aldı. 


BAYEZİD BESTÂMİ ANLATIYOR 


Rabbâni âlim Ebü Tâlib el-Mekki nin kuddise sirruhu tasnifi olan Kütü'l-kulüb'ta geldi ki; Bayezid Bistâmi'ye kuddise sirruhu: 

-“Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine girdin mi?” diye soruldu. O: 

-“Sus! Allâhü Teâlâ mülkünde, O'na âid bin şehre girdim. Onların en aşağısı direkleri (yani yüksek binaları) olandı.” dedi. Sonra bu şehirlerin isimlerini saymaya başladı. Bâyezid'in “Onların en aşağısı direkleri (yani yüksek binaları) olandı” sözünün zahiri, Allâhü Teâlâ'nın; 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-“Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı” sözüne ters düşmektedir. Fakat âyetten anlaşılan geçmişte böyle bir şehrin benzerinin yaratılmamış olduğudur. Bu şehirlerin, Kur'an'ın indirilmesinden sonra yapılmış şehirler olması caizdir. Onların benzerlerinin yaratılmamış olması ile zinette benzerlerinin olmadığının kasdedilmiş olması caizdir. En azından kastedilen ise, cüsselerinin küçüklüğüdür. 

Kütü'I-kulüb'un bâzı nüshalarında, âyetin mânâsının, Yemen beldelerinde onun benzerinin yaratılmamış, olduğu geçer. Çünkü onlara kendi ülkelerinde olanla hitap edilmiştir. Şunun gibi: 

-“Yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir.” ide suresi. 5-83) Buradaki yer ile kendi şehirlerinin toprakları kasdedilmiş olması gibi... 
Bu gibi tefsirlerde anlaşılması zor kapalı yerler ortadan kalkar. İbnü'ş-Şeyh'in el-Bürde şerhinde böyledir. 
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Tefsiri 

Ayrıca Allâhü Teâlâ Semüd kavmine ne yaptı? 

Semud, Âd üzerine atfedilmiştir. Semüd çok bilinen bir kabiledir. 
Cüdeys'in kardeşi olan dedeleri Semüd'un ismi ile isimlenmişlerdir. Bu iki kardeş Âbir'in, o İrem'in, o Sâm'ın, o da Nuh aleyhisselam'ın oğludur. Semüd kabilesi, hâlis Arap idiler. Hicaz ile Tebük arasında Hicr'de yaşarlardı. Âd kavmi gibi onlar da putlara taparlardı. Âd, Sâlih aleyhisselamın'ın kavmi idiler. Allâhü Teâlâ: 

-”Semüd kavmine de kardeşleri Salihi gönderdik”! buyurmuş- 


2 
tur. 


' Hüd suresi (11) 61 

> Cevb, kesmek demektir. Ferrâ'ya göre bu şehirleri gezmek, kesmek ve gömlek kesmek mânâlarına da gelir. Cep, ismi buradan gelir. Sahr, kaya, sert taş demektir. Vâd kelimesinin aslı vâdi idi. Sonundaki ye hazfedildi, ayetin baş tarafına riayet için kesre ile iktifa edildi. 
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Vâdinin asıl mânâsı, suyun akıp gittiği yatağı demektir. Bu sebeple iki dağ arasındaki aralığa vâdi denir. Burada murad olunan ise, Şam cihetinden, Medine-i şerife'nin yakınındaki, Vâdi' 1-kurâ'dır. 

Ebü Nadra dedi ki: “Rasülüllah aleyhisselam Tebük gazvesinde doru' bir ata binmiş olarak Semüd vâdisine geldi. Ve: 

-”Sür'atli yürüyün. Çünkü lânete uğramış bir vâdide bulunuyorsunuz.” buyurdu. ? 

Âyetin mânâsı ise şöyledir: Dağların kayalarını kestiler. Onların içinde oydukları kayalardan evler yaptılar. Allâhü Teâlâ da: 

-“Dağlardan evleri yontuyorsunuz.”? buyurmuştur. 

Denildi ki: Dağları, kayaları ve mermerleri ilk olarak Semüd kavmi yontmuşlardır. Tamamı taştan, bin yedi yüz şehir kurmuşlardır. 
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' Kızıl gövdeli, ayakları ve yelesi kara veya yeşil at. 
* Kurtubi Tefsiri 
* Şuarâ suresi, (26) 149 
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Tefsiri 

Yâni Müsâ aleyhisselam'ın Firavun'una ne yaptı? yâni, Velid bin Mus'ab bin Reyyân bin Servân Ebü'l-Abbâs el-Kıbtiiye ne yaptı. 
Abbâsilere mahsus küçük ekin ölçeklerini ona nisbet ederler. Fir'avn bir lakaptır. Âyette yalnız zikredilmesi ilahlık iddiâ edecek kadar kibirli ve büyüklük taslamada en başta olmasındandır. 

Kazıklar sâhibi denilmesi, askerlerinin ve asker çadırlarının çok olması sebebiyle olduğu, Nebe' süresinde geçti. Askerler konaklama yerlerine indiklerinde çadır kuruyorlar, bugün de yapıldığı gibi çadırları direklere ve uzun iplere bağlıyorlardı. 

Veya Firavun'a kazıklar sâhibi denilmesi, Firavun'un kazıklarla işkence yapması sebebiyledir. Keşfü”l-esrar'da denildi ki: Firavun mıhla bağlar yâni dört yerinden gerdirerek öyle azap ederdi. 


MAŞİTA'NIN ÖLDÜRÜLÜŞÜ 


İbnü Abbas radıyallahü anh'dan rivayet olundu: Firavun'a kazıklar sâhibi denilmesinin sebebi şu idi: Firavunun hazinedarı Harbil'in karısı, 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Firavun'un kızı Heycel'in Maşitası yâni saçını tarayıp süslemekle görevli idi. Harbil yüz yıldır imanını gizliyordu. Hanımı da gizlice iman edenlerdendi. Bir gün Harbil'in karısı, Firavun'un kızının başını tararken tarak elinden yere düştü. Kadın: 

-“Allah kahretsin Allâh'ı inkar edeni, dedi. Firavun'un kızı: 

-“Senin babamdan başka ilahın mı var? dedi. Kadın: 

-“Benim ilahım, babanın ilahı, göklerin ve yerin ilahı aynıdır. O'nun ortağı yoktur.” dedi. Firavun'un kızı ayağa kalktı, ağlayarak babasının yanına vardı. Firavun: 

-“Seni ağlatan nedir?” dedi. Kız: 

“Senin hazinedarının karısı Mâşita (berber kadın), senin, kendisinin, göklerin ve yerin ilâhının bir olduğunu, ortağının olmadığını iddia ediyor.” dedi. Firavun kadını huzuruna çağırttı. Ona meseleyi sordu. 
Kadın: 

-”Kızın doğru söylemiş” dedi. Firavun ona: 

-“Yazıklar olsun sana! İlâhını inkâr et ve benim, senin ilâhın oldugumu kabul et.” dedi. Kadın: 

- “Bunu yapamam.” dedi. Firavun kadını dört kazık arasına bağlayıp çekti. Sonra üzerine yılanları ve akrepleri bıraktı. 

- “Allah'ı inkâr et. Yoksa sana iki ay bu işkenceyi yapmaya devam ederim. “ dedi. Kadın: 

-“Bana yetmiş ay işkence yapsan bile O'nu inkâr etmem.” dedi. 
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Kadının iki kızı vardı. Firavun büyük kızını getirtti. Kadının ağzının üzerinde boğazını kesti. 

-“İlahını inkâr et, yoksa küçük kızını da ağzının üzerinde kesecegim” dedi. Küçük kız süt emme çağındaydı. Kadın: 

-“Yeryüzündeki herkesi ağzımın üzerinde yatırıp kessen de Allâhü Teâlâ'yı inkâr etmem.” dedi. Bu cevap üzerine kadının küçük kızı getirildi. Çocuk annesinin göğsü üzerine yatırılıp kesmeye başladıklarında, kadın dayanma gücünü kaybetti. O zaman Allâh kızının dilini çözdü ve çocuk konuşmaya başladı. Bu çocuk, süt çocuğu iken konuşan dört çocuktan birisidir. Çocuk annesine şöyle dedi: 

-Ey annem! Acizlenme, sabret. Muhakkak Allâhü Teâlâ sana cennette bir köşk bina etti. Çünkü sen Allâh'ın rahmetine ve ihsanlarına gidiyorsun.” dedi. Sonra o da boğazından kesildi. Kadın da cok geçmeden vefat etti. Allâhü Teâlâ onu rahmetinin civarında iskan etti. 


ÂSİYE'NİN ÖLDÜRÜLÜŞÜ 
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Firavun, Beni İsrailin en güzel kadınlarından biriyle evlenmişti. Ona Âsiye binti Müzâhim denirdi. Âsiye, Firavun'un Mâşitâya yaptıklarını görünce kendi kendine: 

-“Bak Firavun neler yaptı. Halbuki ben bir müslüman ve o da bir kâfir? dedi. Âsiye kendi kendine konuşurken Firavn yanına vardı ve yakınına bir yere oturdu. Âsiye ona dedi ki; 

-Ey Firavun! sen yaratılmışların en en kötüsü ve en pisisin. Zavallı maşitaya kastettin ve öldürdün. Firavun: 

-Her halde o kadındaki delilik sende de var, dedi. Âsiye: 

-Bende delilik yok. Ancak delilik, gökleri ve yeri ve ikisi arasındakilerin mülkü elinde olan, bir olup ortağı olmayan, Allâh'ı inkâr edendedir. O her şeye kadirdir, dedi. 

Firavun işkence için onu da dört kazığa bağlatıp azâb etmeye başladı. Allâhü Teâlâ ise Âsiye'ye Firavun'un işkencesini hafifletmek için Cennete giden bir kapı açtı. O zaman Âsiye: 

-*Rabbim! Bana katında Cennette bir yer yap ve beni Fir'avn?'dan ve onun kötü işinden koru.”' diye dua etti. Allâhü Teâlâ da onun ruhunu aldı ve Cennet-i A'laya yerleştirdi. Bu hâdisenin bir kısmı Tahrim süresinin sonlarında geçti. Oraya bak. 


MANEVİ İŞARETLER 


Âd ile beşeri tabiata, Semüd ile şehevi güce, Firavun ile gazap kuvvetine işâret vardır. Sâlikin bunlardan kendini arındırıp temizlemesi lâzımdır. 
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' Tahrim suresi, (66) 11 
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AZGINLIK EDENLER FESAT ÇIKARANLAR 


g0 3 1 * İğ e Sili 
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€ 


GİRİ g5 İd 63) elezi Lİ u Biliş eğ yasi 
ON 


Onlar ki o memleketlerde azgınlık etmişlerdi" 
de onlar da fesadı çoğaltmışlardı; > 
Onun için rabbin de üzerlerine bir azap kamçısı yağdırıverdi. 
* Şüphesiz ki rabbin öyle Gözetme mekânından gözeten bir gözetici gibi gözetmektedir! 


EYİ kb gi 


Onlar ki o memleketlerde azgınlık etmişlerdi" 


Kelime mânâsı 


geni Onlar ki 
Iğab azgınlık etmişlerdi 


Y o gr” > > o memleketlerde 


Tefsiri 

Onlar ki o memleketlerde azgınlık etmişlerdi. 

Burası, yukarıda zikredilen üç milletin yâni, Âd, Semüd ve Firavun'un sıfatıdır. ' 

Mânâ şöyledir: Yâni Âd, Yemende, Semüd Şam civarında, Kıbtiler Mısır'da azgınlık ettiler. Nemrud da, Irak topraklarında azgınlık yapmışlardı. Ötekileri sen bunlara kıyas et... 


DYAN Aİ İl ya gin ide (İN gö b ge | 
9k Uzer li ydi yan 0 bell e 03 


' Burası mahallen mecrurdur. Çünkü bu zikredilenler önceden be ile mecrur idiler. bâzısı da bâzısı üzerine atfedilmişti. Bu şekil, lafiz olarak en güzel şekildir. Çünkü bu durumda hazif yoktur. Keşşaf sahibi bunda a'ni takdiri ile zem üzerine mensub olmasını tercih etmiştir. Çünkü burada zem açıktır. Ve bu makam zem makamıdır. Bu da mânâya bakarak en güzel olanıdır. 
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sö dim Yİ AİN çay esi gaz ale Ulama gan 
4 Gel yz çil ls yare 05 İL Çele esl 
Ga NB el az pili alda olğeliğ Gl b bap 

PP a İİİ lal AD eşin b İS ib gireli 
Ab düzel OLS paz bari el ye geiz yeli ole ga ile da le yy all 


Mİ 


Onlar da orada fesadı çoğaltmışlardı; ci 


Kelime mânâsı 

ge | 4 5S L onlar da orada çoğaltmışlardı 
Y o 

3 fesadı 


Tefsiri 

Yâni küfürle ve diğer günahlarla oralarda fesadı çoğalttılar. Çünkü fesad, bütün günah çeşitlerini içine alır. Salâh'ın da, bütün iyilikleri içine aldığı gibi... Kim de Allâh'ın emrinden başka şeyler yaparsa, Allâh'ın kullarına zulumle hükmederse, bu kişi müfsiddir, Allâh'ın ona koyduğu haddi aşandır. Burada idarecilerin ve benzerlerinin çoğu için şiddetli bir tehdit vardır. 


LAN OB pala #lay ASUU el (  3LĞİ Gi ) 
gi pbl azer İşliz pole öl LS Yİ pbl açar İsli 
İN e ale Hands gi elik ole Sa yal ça hes 


AZAB KAMÇISI 
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EYY liz bin Gb çele zi 


Onun için rabbin de üzerlerine bir azap kamçısı yağdırıverdi. 


Kelime mânâsı 


o 1 Z e ? . . .. . w 3 
As 29 Onun için üzerlerine yağdırıverdi. 

5J8- : 

< rabbin de 


y 


i lie b 54 bir azap kamçısı 


Tefsiri 

Yani, bu sebeple Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırıverdi. 

Sabbü'i-mâ, suyu yukardan akıtmak demektir. Yâni Allâhü Teâlâ bu kavimlerin her biri üzerine, azgınlık ve fesadlarından sonra şiddetli bir azap kamçısı indirdi. 

Sevt, kıvrılarak birbirine sarılmış deriden yapılmış, dövmeye yarayan bir çeşit sopadır. Onların üzerine miktarı ve derecesi anlaşılamayacak kadar şiddetli bir azap indirdi. Bu ifadeye göre, azap kamçısı ile murad olunan, her kavmin başına gelen ve diğer sürelerde izah edilen çeşitli azaplardır. Meselâ: Âd kavmine şiddetli bir rüzgâr, Semüd kavmine korkunç bir ses, Kıptilere suda boğulma azâbı verilmişti. Bu azâba kamçı denmesi, bu azâbların, o kâfirlere, âhirette hazırlanan azâba göre, kılıcın yanında sopa gibi olduğuna işârettir. 

Ebü Hayyân dedi ki: Kamçı istiâre yolu ile, azap demektir. Çünkü kamçı, diğer azâbların aksine, tekrar tekrar vurmayı icab ettirir. 

Araplar kırbaç yemeyi azapların en kötüsü olarak bilirlerdi. Sevt yâni kırbaç, onlar için en kötü azaptı. Bu yüzden diğer azap türlerine de sevt derlerdi. Bu sebeple Allâhü Teâlâ, onların konuşma tarzına göre kendi azaplarına kırbaç azâbı dedi. 

Şair de der ki: 

Görmüyor musun Allâh dinini nasıl açıkladı? 

Kâfirlerin üzerine döktü azap kamçısını, 

Azab indirilmesi, yağdırma kelimesi ile anlatılmıştır. Bu, azâbın çokluğu, devamlı oluşu ve üst üste geleceğine dikkat çekmek içindir. 
Çünkü, yağdırma sıvı bir şeyi dökmek veya sıvı gibi dökülen kum, buğday taneleri gibi şeyi yukardan aşağı doğru akıtmak, şiddetli ve çok dökmek demektir. Kamçı yağdırma, böyle değildi. Ona benzetilmesi, 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kamçılanan kişiye peşpeşe vurmalar, yukardan aşağıya dökülen bir şeyin damlaları gibi olmasından dolayıdır. 

Soru: Allâhü Teâlâ, “Eğer, Allâh insanları zulümlerinden dolayı cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı.” 
buyur muyor mu? Bu âyete göre, azâb âhirete bırakılmış oluyor. Bu durumda bu iki âyet birbirine nasıl uygun olur?” diye soracak olursan, 

Cevap: Bu âyet bize cezânın tamâmının âhirete tehir edilmesini gerektirir. Fakat bu, azâb ve cezânın bir kısmının dünyada hemen verilmesine ise ters düşmez. Çünkü dünyadaki, cezanın bir kısmı ve başlangıcıdır. İbnü Şeyh'in Hâşiyesi'nde de böyle gelmiştir. 

Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: 

-Bundan daha güzel yorum şudur: Bütün insanların cezalandırılması ile alâkalı şu âyetten anlaşılan, onların bâzılarının dünyada köklerinin kazınması ile cezalandırılmalarına ters düşmez. Geçmişteki yalanlayıcı (Ad, Semud ve Firavun gibi) ümmetler gibileri... 


YIŞI İZ esl el ye BY e e (ögle ai) 
e eli b ie laleli ekkiği e Alb İS Şe la 
Gi al ii (e liz ba) saliğ öLabil 
333 GE İŞE Y alk GİS ela pa SİN İ gli ei 
gebe İİ pll Öğ e eşe İS leriyle 
Kami z Aİ BAİN g 3 i İzmi Sİ el ka İş SİN yyl 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eh EY Ola bl gazel öl JE alime bi 

öy Yağ cân ayari Yu 33 ia SİN ya e lis ii ire) a) b 5 05 (ARSİN İl) 
hole a Sa ill ça bl Ol aş ls 


' Nahl suresi (16) 61 
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baar slide Ole ENS O iliş öle 5 Kris bye 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lde bye yUSİl e o) 42 gbi al öl ei 
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AS EYİ İİ e pa gaz eb lab le 
EY zall eli li par AL YI yila yy gezel 
ÇA Çi aöl ok Gal Sa çi Şe öl il Vi, 
EİN çel sil NİS ilaldrz zall ya öç li Jİ öleli AYI ya e şii O İS ya ağla dll İ gö 
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MIRSAD 


pi e mer 
İbo İL Böl 
Şüphesiz ki rabbin, devamlı gözeten bir gözetleyici gibi gözetlemektedir! “* 


Kelime mânâsı 


<Ü3 Ol Şüphesiz ki rabbin 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b o yi 
> j0 devamlı gözeten bir gözetleyici gibi gözetliyor! 


Tefsiri 

Bu âyet, önce geçen ayetlerdeki azâbların sebeplerini bildiriyor. 
Peygamberimiz aleyhisselam'ın kavminin kâfirlerine de, zikredilen kavimlerin, başlarına gelen azâbın benzerinin, gelebileceğini bildirmektedir. ' 

Mirsâd, gözetleyicilerin gözetleme yaptıkları yer mânâsınadır. 
Şimdi mânâ: “Senin Rabbin yoldan gelip geçenlerin gözetleneceği yerdedir” demek gibidir. Mirsâd kelimesinin, mübalağa kalıbı olması da caizdir. 

Bu âyet, Allâhü Teâlâ'nın âsileri gözetlemesi ve Allâh'ın gözetlemesinden asla kurtulamayacaklarının misalle anlatılmasıdır. Allâhü Teâlâ'nın, kullarının amellerini koruyup kayıt altına alması, zerre miktarı olsa bile, karşılığını vermesi, hiçbir kulunun, Allâh'tan başka gidecek yerinin olmaması hâli, yola oturup, gelip geçenleri gözetleyen ve cânileri hemen yakalamak üzere gözetlemede bekleyen kişinin hâline benzetilmiştir. Sonra, yol gözetleyen ve pusuda yatan kimsenin hâli ifâde edilirken kullanılan söz kalıpları, burada da kullanılmıştır. 

Kâşifi dedi ki: 

Hak Teâlâ herşeyi görür ve herşeyi duyar. Hiçbir şey onun için gizli değildir. 

Şiir: 

Hem gizli olanı, hem daha gizli olanı ve en gizli olanı da bilir. 

Sırları ve sıfatların gizli hâlini bilen O'dur. 


SIRAT ÜZERİNDE SORGULAMA 


Denildi ki: Burada kastolunan, Rabbinin melekleri, Cehennem üzerindeki sırat köprüsünde, yedi yerde gözetleme yaparlar. 

Birincisinde imandan sorarlar. Ondan geçen kimse, münafıklık ve gösterişten salim olursa kurtulur. Yoksa, Cehenneme yuvarlanır. 

İkincisinde namazdan sorulur. Eğer namazının rükü ve secdelerini tam yapmış, namazını vaktinde kılmışsa kurtulur. Yoksa Cehenneme yuvarlanır. 

Üçüncüsünde zekâttan, 


' Rubübiyet sıfatının kullanılması ve bu sıfatın sen zamiri ile Nebi aleyhisselam'a izafe edilmesinin de bunu haber verdiği gibi... Bi-lmirsâd'ın başındaki bâ harfi zarfiyet içindir. 
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Dördüncüsünde Ramazan orucundan, 

Beşincisinde hac ve umreden, 

Altıncısında abdest ve gusülden, 

Yedincisinde ana-babaya iyilik ve yakınlarını ziyaretten sorulur. 
Bunlardan sağ salim kurtulursa, ona “Cennete git.” denir. Yoksa Cehenneme düşer. 
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ös Jİ si >. gil EEE e YIy b ile eli; 
yalla gil pals 23 OLA) yi eye ye eli BI 
Es Yy özi İl öle dö ez #0 > alağ plii 
Ul 
İMTİHAN us yas ii ie yi Eb 
«93 yasi 


Amma insan, her ne zaman rabbi onu imtihan etse de, ona ik- 


ram etse, ona nimetler verse, o vakit, “Rabbim bana ikram etti” der. 


Kelime mânâsı 
3 o 74 
OLGYI GG Amma insan, 


18. 4 İzop (4 (5 : simdi 

w3 İl Ü |5l her ne zaman rabbi onu imtihan etse, 
4, a” . A» e ri . . 

Aa yda Si LU de ona ikram etse, ona nimetler verse, 
3 a > 

Jİ 40 0 vakit, der. 

b 


vi 3 | r5 “Rabbim bana ikram etti” 


Tefsiri 

Bu âyet, bir önceki “Rabbin devamlı gözetlemededir.” ayetine bağlıdır. 

Burada sanki şöyle denmiştir: Allâhü Teâlâ kullarının hallerini gözetleme, hayır ve şer amellerinin karşılığını verme muradında iken, insanoğlu bunlara hiç ehemmiyet vermiyor. İnsanın gözünü diktiği yer ve düşündüğü şeyler, dünya hayatı ve onun lezzetleridir. 
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SEBEBİ NÜZÜL 
OEM La 13) 4 çö dal oda Sülale 
a Alu ala iye Alaka alel (5 483 


Süheyli rahimehüllah dedi ki: insan kelimesi ile Utbe bin Rebia murad edilmiştir. Bu zikredilen meselelerde ayeti kerimenin nüzül sebebi de odur. Ancak, bu sıfat herkes için geçerlidir. 

“her ne zaman rabbi onu imtihan etse” yâni ona zenginlik ve kolaylıklar sebebi ile imtihandan muameleye tabi tutsa, O zaman onu, makam ve güç, derli kılacak, nimet ve mevki verecek, işlerini ferahlatacak ve her işini kolaylaştıracak zanneder 

“İnsan ise şöyle der: Rabbim beni imtihanı esnasında nimet vererek bana ikram etti.” 

İmtihan kelimesinin önce getirilmesi, söylenilen sözün geçersizliği ortaya çıkması için, başından ikramın ve nimet vermenin imtihan yoluyla olduğunu bildirmek içindir. 

“Fe ekramehü” deki fâ açıklama içindir. yâni, zenginlikle ve kolaylıkla imtihan, onların yâni Utbe gibilerin amellerindendir. Çünkü ikram ve nimetlenme imtihanın ta kendisidir. Zirâ o Utbe ve benzerleri böbürlenerek derler ki: “Rabbim bana ikram etti,” makam ve mal vermekle beni faziletli kıldı. Çünkü ben bunu hakettim. Halbuki o düşünmez ki, bunların, şükür yoksa nünkörlük üzere, imtihan için verilmiş olduğunu.' 


S3 ole alli ee, Ol ği ye el aş are ( ÖLEN GG) 
US çilek eğilileraş ole İlgi döle okap Şal 3 
0 Sb ha yaz aa zeelar leilg S3 dağı dö OLAYI Lb İyi; 

LU, Gl 


' “Rabbi ekramen” insan kelimesinin yâni mubtedanın haberidir. Fa, tehir niyeti üzere zarf-ı mütevassıt ve şart mânâsından, emma'daki ma içindir. Sanki o zaman şöyle dendi: O zaman insan, der ki: “Rabbim imtihan yolu ile bana ikram etti; hikâye olunan o sözün karışıklığını açıklığa kavuşturmak için...” 
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İMTİHAN 


gal gö İs 485, lez İl U İz 


Amma her ne zaman da imtihan edip rızkını daraltırsa o vakit de, “Rabbim bana ihanet etti” der. “ 


Kelime mânâsı 


4 İsli UG İ3İĞİŞ Amma her ne zaman da imtihan edip 


a3) ) al kâ3 rızkını daraltırsa, o vakit de, 
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(ai pu” 3 > pl 5 Jİ 45725 “Rabbim bana ihanet etti” der. 


Tefsiri 

“Amma her ne zaman onu imtihan edip” yâni Rabbi onu denemek için büyük hikmetlere dayalı irâdesi icâbı “rızkını daralttığında” ve sâdece kendine yetecek kadar verip, bir günlük azık bahşettiğinde ise, daralarak “Rabbim beni önemsemedi” beni fakirlikle zelil kıldı “der.” Bütün bunların sabır mı edecek yoksa şikayet mi ederecek diye, imtihan için yapılmış olduğunu, bir ihanetten olmadığını hatırına getirmez. 


an GEN OS ey le La İİ ya lal sl (AİN a İŞ İZ) 
(483) alez) elem ölall öl il öU 
AZA A lam MZ e lol 553) 3 2) İİ ye 
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FAKİRİN İMTİHAN ŞEKLİ 


Bunun için evvelki âyette, “ikramda bulunduğunda ve nimetlen diğinde” sözüne mukabil “değersiz kılıp da rızkını daralttığında” buyrulmadı. Aksine rızkın daraltılması, sabırlı fakir için iki dünyada ikrama kavuşmaya sebep olabilir. Ahirette ikrama götüreceği açıktır. Dünyada ikrama sebep olması ise, fakir, düşmanların hasedinden korunmuş olur. 
Dünya ehlinden ileri gelen büyükler onun hakkında iyi şeyler düşünürler. Sabırlı fakire dönerek ondan kendilerine dua etmesini isterler. 

Rızkın genişliği bazen, nankörlük sebebiyle istidrac yâni yavaş yavaş felakete düşme olarak iki dünyada da hüsranda kalmasına da sebep olur. 

Şiir: 

Ey gönül! Eğer gerçekçi bir gözle bakarsan, 

o zaman derviş olmayı, zengin olmaya tercih edersin. 
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Bazı ilim ehli şöyle dediler: Çoğu zaman rızık ve geçimin daraltılması, nimetin, nimeti verenden gafil olmamak süretiyle, fakire bir ikram da olabilir. Gönül verecek, Allâh'tan başka bir kimsesi olmadığı için, bu durumu Hakka yönelmeye ve Hakk'ın yoluna girmeye vesile edinir. 


ESHAB-I SUFFENİN İMTİHANI 


Ebü Hüreyre radıyallahü anh'dan rivâyet olundu: Dedi ki: 

-“Ben ashâb-ı suffeden yetmiş kişi gördüm. Onların içinde, elbisesi üzerine giyilen bir cübbesi olan bir kişi yoktu. Ya vücüdun alt kısmını örten örtüleri, ya da boyunlarına bağladıkları bir şeyleri vardı. Bunlardan bâzılarının örtüsü baldırlarının yarısına kadar, bâzılarınınki topuklarının yarısına kadar ulaşıyordu. Avret yerleri görülmesin için elbiselerini toplayıp dururlardı.” 

Şimdi düşün: Bu hal, Allâhü Teâlâ'nın havas kulları açısından onları mühimsememek mânâsına mı geliyor? Bir mü'min, ya şükür makamında veya sabır makamında olur. Peygamberimiz aleyhisselam: 

-“İman iki yarımdır. Biri sabır, diğeri ise şükürdür. “' buyurmuştur. 

Şiir: 

Eğer sofi fakirlikten üzülürse ve acı çekerse 

Bilsin ki o fakirlik onun nimeti ve rızkı olacaktır. 

Cennet düzenbazların yeri olmadığından dolayı 

Orası, âciz ve çaresiz ve kalbi kırık olanlarındır. 

Gururdan ve kibirden dolayı kim başkalarının kafalarını kırarsa 

Ne Hakk'ın ne de halkın şefkati ve rahmeti onun tarafina gelmez. 


Büyüklerden bâzılarının dediği gibi: 

-“Rabbim beni önemsemedi der” âyeti hakkında şöyle demiştir: Bu miskin ve gözü perdeli kişi bilmez ki, Rabbı ona rahmet ve şefkat nazariyle bakıyor. Onu rahmâniyyet cezbesi ile tabii âlemden, rühâni âleme, nefs âleminden kalb âlemine, ayrılık âleminden birlikte olma âlemine, ırak kalma âleminden kavuşma âlemine çekmiştir. 


' Beyhaki, Şuabul imân. 12- 193. 
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YETİME İKRAM 
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Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. " 
Ve birbirinizi, miskini yedirmeye teşvik eylemiyorsunuz. 
Halbuki mirası öyle yiyorsunuz ki, haramına helalına bakmadan 


toplamak için, 
Ve malı öyle seviyorsunuz ki yığmacasına/ yığmak için! ” 


18 


LV İla İY Şi 


Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. ” 


Kelime mânâsı e 6, 
E SİS Hayır aksine, 


Y o Z O.A ya pl 9 p” NS Y yetime ikram etmiyorsunuz. 
e 


Tefsiri 
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Kellâ yâni hayır! Bu kelime, önceki âyetlerde hikâye edilmiş insanların sözlerinden, iki halde de onu vazgeçirme ve yalanlama mânâsı taşır. 

İbnü Abbâs radıyallahü anh dedi ki: Âyetin mânâsı şöyledir: Ben, katımda, kerim olduğu için insanı, zenginlikle imtihan etmedim. Yine katımda değersiz olduğu için, fakirlikle de imtihan etmedim. Aksine bu, sebeplere bağlı olmadan, sırf kaza ve kadere göredir. 


YETİM VE YETİM HAKKI 


“Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz” Burası, insanın kötü sözlerinin açıklanmasından sonra, kötü füllerini açıklamaya başlanmasıdır. Burada siz diye muhâtap tarzına geçilmesi, insanın yukarıda ağzından çıkan sözüyle işlediği cinayeti görmesi lâzım geldiğine işâret etmek, şiddetle azarlamak, yaptığı işin ve söylediği sözün çok çirkin olduğunu anlatmak içindir. 

Siz diye çokluk ifadesinin kullanılması, insan kelimesinin mânâsı sebebiyledir. Zirâ, siz ile murad olunan insan cinsidir. 

Yâni, akisine sizin halleriniz, şer olarak yukarıda sayılandan daha kötü, dünya malına sarılmanızı daha çok göstermektedir. 

Şöyle ki, Allâh size çok mal vererek ikram ediyor, fakat siz, nafaka ve giyim gibi yetime iyilik yapma görevinizi yapmıyorsunuz. 

Yetim, babasını kaybetmiş ve henüz büluğ çağına gelmemiş çocuk demektir. Hayvanların yetimi ise, annesini kaybedendir. Peygamberimiz aleyhisselam yetim hakkında buyurdu ki: 

“Allah'a, evlerin en sevimlisi, içinde, kendisine ikramda bulunulan yetimin bulunduğu evdir.” 

Şiir: 

Rahmet ve şefkatle gözlerindeki yaşı sil, 

Merhametle ve şefkatle yüzündeki tozu kaldır. 


Eşbâh'da denildi ki: Bir yetimi, ücret vermeden çalıştırmak haramdır. Bu çalıştıran ister kardeşi, ister hocası olsun! Ancak, yetimin annesi, bir de hocası, arkadaşını gidip getirmesi için bir yere göndermişse bu müstesnadır. (yâni bunun için ücret verilmeyebilir) Kunye'de olduğu gibi... 
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GAP SELİ eb e öl Y3 


Ve birbirinizi fakiri yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. "* 


Kelime mânâsı 
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ZMN. vE 


Ö pie Y3 Ve birbirinizi teşvik etmiyorsunuz! 


Y o ld ) 

Gi şEb pe fakiri yedirmeye 

Tefsiri 

Mâna: İster âileden biri, ister başkaları olsun, Allâhü Teâlâ'nın nimetlendirmesine şükür olarak, birbirinizi, çeşitli fakirleri yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Başkasını yedirmeye teşvik etmeyen, elbette kendisi de yedirmez. Çünkü yedirmemekte kendini daha evla sayar. 
Şimdi mânâ şöyle tevil edilir: “Sizler fakiri yedirmiyorsunuz. Yedirilmesini, doyurulmasını teşvik de etmiyorsunuz.” 


SEBEB-İ NÜZÜL 


Mukaatil dedi ki: Kudâme bin Maz'ün, Ümeyye bin Halefin korumasında bir yetimdi. Ümeyye ona hakkını vermiyordu. İşte bunun üzerine şimdi okuyacak olduğumuz âyet-i kerime indi. 


Ya Oyal ye yerli sal le b öyle Y3 ) 
öbs Sİ ye o Ya Lan San yz V ya pliğ Es yiz pall le GE X ge ekb Jİ Es a el S3 il Anüs daalaş Y ab elabi Jeo yaz Y aş Si aalabl öğ ei Ya Sa yerle Ya Ül Öl İİ ll Uz e ila Oyal lela 0S Bİ li öle eb 

SİZİ düm ye Aik ÜS İZ ip dal 


: Bi Zo” 3 Z 230, 
EVİM LI YSI BİZİN 6 İS 
Halbuki mirası öyle yiyorsunuz ki, haramına helalına bakmadan toplamak için, * 


Kelime mânâsı 


' Tehaddüne aslında tetehaddüne idi. Burada, Te'nin birinin hazfi ile geldi. Teşvik mânâsınadır. 
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İN a > z , 
BİŞİ! 6 İSG 3 Halbuki mirası öyle yiyorsunuz ki 


20 


Y Dd 
Üİ YSI haramına helalına bakmadan toplamak için, 


Tefsiri 

Türas miras demektir. Ölen kimseden kalan mala miras denir. 
Câhiliyye Arapları kadınlara ve çocuklara miras vermiyorlardı, onların paylarını yiyiyorlardı. 

Burada helal ve harama işâret ediliyor. Çünkü onlar, kadınları ve küçük çocukları mirasa dahil etmiyorlar ve onların nasiblerine düşenleri yiyorlardı. Yine burada, şuna da işâret vardır: Onların aralarında İbrahim ve İsmail aleyhimesselamdan varis oldukları miraslar da vardı. Fakat onlar bunu değiştirdiler. bâzı ahkamı değiştirdikleri gibi... Veya, onlar, miras bırakan kimsenin, haram ve helal, şüpheli topladığı mirası bildikleri halde yiyorlardı.” 


e özi ei lay al ii Si o İŞ düz gaz çil (Lİ Sİ $ ey e e OL ga lg ge çi MSI nala amp AN an naza da yala Kas lie 
Oyal Öğ YARİS pl ele İM Şİ EZA a e öğle Blpa eği OS İİ EZA ghz gara ül o öz İğ Soğ JE Sİ İİ leğle haelğ ozal 


' Türas aslında vüras idi. Vav, te ile değiştirildi, Türas oldu. El-lemm, toplamak demektir. “Küteybetün, melmümetün müctemiatün ba'zuhâ ilâ ba'zın-üstüste toplandı denir.” “eklen zâ lemmin” mânâsınadır. Za muzaf hazfedilmiştir. 

> LEMM, iyisine kötüsüne bakmayıp toplamak, derleyip toplamak, bir de bir yere inip konmak mânâlarına gelir. Burada "yeme"nin sıfatı olması nedeniyle haramına helalına bakmayıp yiyişte toplamak, toptan yemek, yahut hazıra konarak nereden geldiğini düşünmeksizin acımadan yemek mânâlarını ifade eder ki, ikisi de hak ve hukuku gözetmeyerek şiddetli hırs ve iştah ile oburcasına yemek demek olur. Tefsircilerin açıklamasına göre maksat, yetimlerin ve diğer varislerin haklarını gözetmeyerek hırs ile mirasın hepsine konmak istemek, yahut alnı terlemeden eline geçen mirası, bir hayra yaramasını sağlamayıp birçok mirasyedilerin yaptığı gibi israf ve eğlenceyle zevk ve sefa yolunda yiyip bitirmek huylarının yerilmesidir. Hem mirası öyle bir yiyiş yiyorsunuz. Elmalılı Tefsiri. 
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AL Çı > UN SE Dji aa U ösİ 3İ ps Yi YZ* 
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Ve malı öyle bir seviyorsunuz ki yığmak için! ” 


Kelime mânâsı 


U JLİI 6 25 3 Ve malı öyle seviyorsunuz ki, b 


ÜZ çok yığmak için... 


Tefsiri 

Hırsla, aç gözlülükle, hak sahibine haklarını vermeyerek ve faydalandırtmayarak, çok yığmak için, malı çok fazla seviyorsunuz.' Burada murad olunan, onların dünyaya hırs gösterdiklerini ve âhireti bir tarafa bıraktıklarını açıklayarak onları kınamaktır. Ayrıca mal sevgisinin tabii olup, insanın (irade açısından) güçlü olması dışında, tam olarak kurtulamayacağına da işâret vardır. Sanki burada, insandaki mal sevgisi şiddetli olmadığında kınanmayacağına işâret var gibidir. 

Büyüklerden birisi (mâna olarak) şöyle dedi: “Siz nefs (-i emmâreye) ait kötü ameller ile, heva ve hevesten toplanan çirkin halleri ve malları çok seviyorsunuz.” 


pes Özüm giz özi yoga is LE İLİ öyiiz | 
S3 lll özeli b el ep İli ASİ ezdi Öl glasil 
LE Oyhle vela kö Gal e e Ol Ola eğe 3 yili sal de yali Yü ab İLİ Öl özlü köy ö Yİ al 
Yazi, ella Öl ŞERİ SİSE e Yİ e 0S ül Yİ SİL 
Lai İİ Le Yİ İl iz LİN ya İş gale 0 

hisli ae ill İl Yi 


' Cemm çok yığmak demektir. “havuzda su toplandığı ve çoğaldığı zaman, cemmel mâü fil havzı” denir. 
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Hayır, öyle yapmayın! Yeryüzü çarpıla çarpıla düzlendiği, ” 

Ve rabbinin emri gelip, melek “saf saf” dizildiği vakit, ” 

Ki cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar! Fakat o anlamadan ona ne fayda... © 

“Ah!” der; n'olurdu ben önce, âhiret hayatım için/sağlığımda hayırlar göndermiş olsaydım!” ”* 

Artık o gün, Allâh'ın ettiği azâbı kimse edemez, © 

Ve O'nun vurduğu bağı kimse vuramaz! ” 


b e 
£Y1b 153153 55Y1 S3 13) YS 
Hayır, öyle yapmayın! Yeryüzü çarpıla çarpıla düzlendiği, ” Kelime mânâsı 
Ss Hayır, öyle yapmayın! 
y23YLES3 İİ Yeryüzü düzlendiği zaman, 
85 65 çarpıla çarpıla 


Tefsiri 

Kellâ, Hayır, öyle yapmayın sözünde, zikredilen fiillerden, terk ettiklerinden ve inkârlarından, menetme mânâsı vardır. Yâni, bu kişilerin dünyaya hırs etmekte, bütün arzularını dünyayı elde etmede, haram, helal mal toplamada ve topladıklarından fakirlere yardım etmemede, hesabın ve cezanın olmayacağı düşüncesinde olması layık değildir. Çünkü bunun sonunda, sonsuz âhiret hayatına, geçici dünya hayatını tercih edildiği için pişmanlık ve hasret vardır. 

“Yeryüzü parça parça döküldüğü zaman” Burası, tehdid yolu üzere menetmenin sebebini açıklamak için yeni bir cümledir. 
“Dekk” vurmak, ezmek ve bir şeyi yerle bir olsun diye sert bir şekilde yere çarpmaktır.' 

Halil dedi ki: “Dekk” duvarı ve dağı kırmaktır. 

Müberred dedi ki: “Dekk” yukarıdakini yere yayarak alçaltmaktır. 
İkinci dekken'deki değil, aksine, başka bir parça olarak dökülmedir. 

Şimdi mânâ şöyledir: Yer, düzlenene kadar, peşpeşe sarsılmalarla parça parça döküldüğü, kırılana kadar bâzısı bâzısına vurulduğu, yerin üzerindeki dağlar, binalar ve köşkler peşpeşe gelen zelzele ve sarsıntılarla düz hale geldiği, sonra peşpeşe hareketlerle sarsılıp toz hâline geldiği zaman... İşte bunlar, süra ikinci üflemede dünyanın başına geleceklerden ibârettir. Yer kırılırsa peş peşe kırılacak ve parça parça olacaktır. 


Yosi ASİ Sy di, JLAYI ia 5 be çeşi go) İS) 
ie ie! pals Çi e yl b İS YI 0 ON za 
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205 lp ai 6 ES illa çö YU 


' Denir ki: Ben o şeyi vurdum, parçalara ayırdım. Onu vurduğum ve parçalara ayırdığım zaman öyle ki yerle bir oldu. 52 )YU iş gas (çim 45 ya$ 5 diş yala Vİ SA 4S 8S lş 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Ve rabbinin emri gelip, melekler saf saf dizildiği vakit, ” 


Kelime mânâsı 


liği £lE 5 Ve rabbinin emri gelip 


* 


<İlz melekler be 


>> safsaf dizildiği vakit, 


Tefsiri 

Rabbin'in emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacaktır. 

“Rabbinin emri geldiği” yâni, Rabbinin kudretine ve kahrına işâret eden belirtiler görüldüğü zaman... 

Bu hal, dünya sultanlarından birisi bir yere geldiğinde, heybet ve siyâsetinin görülmesine benzetilmiştir. Çünkü sultan geldiği zaman vezirler, önde olanlar ve askerlerinin geldiğinde, görülmeyen bir çok şey görülür olur. 

İmam Ahmed dedi ki: Muzâfin hazfi ile, korkutmak için “Rabbinin emri ve hükmü geldiğinde” demektir. 
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Te'vilât-ı Necmiyye'de mâna şöyledir: “Rabbin, celâli, kahri görüntülerde tecelli ettiğinde...” demektir. 

“Melekler de saf saf dizildiği zaman” yâni, melekler mahşer meydanında saf hâlinde veya saf tutarak geldiklerinde... Şöyle ki, o gün bütün göklerin melekleri inecek, dünyada namaz ehli insan ve cinlerin saf tutmaları gibi, mertebelerine göre, insanların ve cinlerin etrafını kuşatarak arka arkaya saf tutacaklar. Allâhü Teâlâ'nın buyurduğu gibi: 

-“Melekler onun etrafındadır,”' Melekler yedi kat semanın sayısı kadar yedi saf olurlar. 
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«3 


Ki cehennem de o gün getirilmiştir, o insan o gün anlar! 
Fakat o anlamadan ona ne fayda... © 


' Hâkka süresi. (69) 17 
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Kelime mânâsı 
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< 2 un. Te 0 .. . 
OLUY! 4SİZ İka $ o gün hatırlar insan! 
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Gs a) .sl) Fakat o hatırlamadan ona ne fayda!... 


Tefsiri 

O gün Cehennem getirilir, o gün insan, yaptıklarını iyi veya kötü birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamasından ona bir fayda olmaz artık! 

“O gün Cehennem getirilir” demek, “Cehennem açık bir şekilde gösterildiği zaman” demek gibidir. yâni, yerinde sabit olduğu halde Cehennemin getirilmesi demek, yaratıkların onu görebilmeleri için görülür hale getirilir olmasından ibarettir. Aslında Cehennem yerinden ayrılmaz.” 

İbnü Mes'üd radıyallahü anh ve Mukâtil dediler ki: Cehennem yetmiş bin yular ile çekilerek getirilir. Her yuları yetmiş bin melek çeker. Sonunda Cehennem kaynar. Uğuldayarak arşın sol tarafina konur. 
Yâni kâfirlere olan öfkesinden kaynar. Bırakılsa mahşerdekilerin hepsini yakacak gibi kükrer. Bütün peygamberler ve evliya korku ve heybetten diz üstü yere çöker. 

-“Kendim, kendim” der. Sonra karşısına Peygamberimiz aleyhisselam dikilir: 

-“Ümmetim, ümmetim”, der. Cehennem der ki: 

-“Ey Muhammed, benim seninle işim yok. Allâh senin etini bana haram kıldı.” der.” 

Bu rivayete göre Cehennem hakikaten getirilecektir. Çünkü çekerler sözü Cehennemin yerinden ayrılacağını gösteriyor. Geçmiş âlimler, mecaz üzerine tevil etmişlerdir. Bu Cehennemin gösterilmesi için gerekli sebeplere girişirler, demektir. 


CEHENNEMİN MAHŞERE GETİRİLMESİ 


Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: Mecaz mânâsına hamletmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü Kâbe gibi bâzı mekânlar, 


' Naziât suresi, (79) 36 
? Cie için fail makamına kaim olan cehennem üzerine bâ müteaddi içindir. 
* Kurtubi tefsiri 20- 56 
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Allâh'ın bâzı has kullarını, göz açıp kapamaktan daha hızlı bir şey olan var olma ve yok olma hâlinde ziyaret eder. Cehennemin getirilmesi de, bu kabil olması, uzak ihtimal değildir. Şöyle ki; o gün yer, en geriiş mekan olacaktır. Daha önce geçtiği gibi, Cehennem de bütün mahşer halkını üstünde barındıracak kadar geniş olacaktır. 

Yine, Cehennemin getirilmesinden murad, onu temsil eden süretinin getirilmesi de olabilir. Bu hususta bir ihtilaf yoktur. Böyle olunca, Cehennemin getirilmesi, Miraç hâdisesinde, Kureyş'in Peygamberimiz aleyhisselam'a sormaları üzerine, Efendimizin gözü önüne Mescid-i Aksanın görüntüsünün getirilmesi gibidir." 

: , pi - S, Z İgror 2... 
Ol ak çel iaşe li 1 işi İN Eğe! 
Şila Li li ge Gl lala > ğe ye özle İp gem eki call a mai > NE) e all 20) İyem ol J64 o das esi İS si gezel İLE ES yk ai 
İz) gi vw ie İzi ES) Lİ illa İzel 
A A EŞ kA e lp özelli ie azl aj a leş 
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' “Yevme izin” “iza dükketi” den bedeldir. Âmil orada Allâhü Teâlânın “yetezekkerul insanü” kavlidir. 
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“İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar” yâni, yaptığı kusurların işâret ve hükümlerini gördüğünde, bütün tafsilatıyla hatırlar. Veya amellerini cisme bürünmüş olarak görünce kendini tek tek hatırlar. 
Çünkü âhiret hayatında iyi ve kötü bütün ameller hâline uygun, güzel veya çirkin uygun süretlerde görüneceklerdir. 

Veya “yetezekkeru” nasihat alır demektir. yâni, insan dünyada kendisine gelen öğüdü alıp, ancak kabul etmediği irşadı ve nasihati kabul eder ve: 

-Ateşin başına durdurulup da, 

- “Ah, m'olurdu bir geri çevrilsek de, rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek, mü?minlerden olsaydık...” ! derler. Bu nasihat, insanın yaptığı günahlarına pişman olmasını icab ettirir. Pişmanlık da tevbe demektir fakat, vakti geçtiği için orada tevbe sayılmaz. 

Kaaşâni dedi ki: İnsan o gün, dünyada inandığının aksini görüp ibret alır. Yaratılışının gerektirdiği şekilde kendinde bir heybet oluşur. 
Çünkü Bâri Teâlânın kahır sıfatı ile, meleklerinki de azâb verme sıfatı ile zuhuru, ancak, görülenlerin aksine inananlarda olur. Bu azâb verme de münker ve nekir gibi işin başında olanlardadır. 

“Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!?... 

Bu ara cümle yukardaki nasihat almanın, vaktinde yapılmadığı için, faydadan uzak olmuştur. Hakiki bir nasihat alma olmadığını vurgula- 


' En'âm suresi, 6-27 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mak için getirilmiştir. Yâni o nereden hatırlasın ki artık, hatırlamanın vakti geçmiştir, demektir. 

Bu ifâdede hazfedilmiş bir kısım olduğu da söylenmiştir. Yâni, bu hatırlamanın faydası ona nereden gelecek ki, demektir. Âyette önce öğüt alır denip, sonra bunun olmadığının ifade edilmesi arasında görülen zıtlık da ortadan kalkmış olur.' Mânâ: Vakti geçmiş nasihat ve hatırlama ona ne yapar ki” 

Mâna: Hatırlamanın faydası nerede kaldı? Demektir. Bu mânâ ile, evvela hatırlamanın faydalı olması ve olmaması arasındaki zıtlık kalkar. Sonra Allâhü Teâlâ, şu hatırlama ve tevbenin nefyedilmiş olması ona “o hatırlamadan ona ne fayda!...” kavli ile menfaat verir. Biz bildik ki, mutezilenin iddia ettiği gibi, Allâhü Teâlâya tevbeyi kabul etmek vâcip değildir. 

Irşad'da denildi ki: Mu'tezilenin iddiâ ettiği gibi, aklen, teklif diyarı dünya hayatında, tevbeyi kabul etmenin Allâh'a vâcip olmadığına bu âyeti delil getirmenin dayanağı yoktur. Çünkü bu kimsenin günahlarını hatırlaması tevbe değildir. Çünkü o kimse tevbenin dünyada olduğunu bilir. Nitekim şu gelen âyet de bunu ifâde etmektedir: 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SERİ 
! “ ve ennâ, zikrâ için mukaddem haberdir. Habere taalluk eden şey onun için de taalluk 


eder. 
> Denildi ki: Burada mahzüf vardır. Lam nefi” içindir. 
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“Ah!” der; n'olurdu ben önce, âhiret hayatım için sağlığımda hayırlar takdim etmiş olsaydım!” ” 


Kelime mânâsı 
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Kp ni — di 
# uz »sJ9 âhiret hayatım için hayırlar gönderse idim!” 


Tefsiri 

O zaman insan, Ey hazır bulunanlar! “Keşke bu hayatım için birşeyler gönderseydim, der.”! Sanki dendi ki: 

- “İnsan yaptıklarını hatırlayınca ne der?” diye sorulmuş, İnsan da; 

- “Âhiret hayatım için keşke bir şeyler gönderseydim.” Demiştir. 
Yâni faydalanacak, kesintisiz ve devamlı bir hayat olan uhrevi hayatı kazanmak için bugün faydalanabileceğim güzel ameller yapıp gönderseydim, der. 

Ayrıca mânânın, “Keşke beni azaptan kurtaracak önceden amel yapıp gönderseydim. Şimdi dirilerden olurdum” şeklinde olması da caizdir. Allâhü Teâlâ da Cehennem ehli için: 

-“Sonra o, ateşte ölmez de yaşamaz da” buyurmuştur.. 

Sen bil ki: Hak ehlinin iradesinin tamâmı elinden alınmış olmaz. O zaman bu temennide, Mu'tezilenin iddiâ ettiği gibi, kulun fiillerinde ba-Şımsız olduğuna delâlet eden bir şey yoktur. Buna işâret olan ancak, kulun sâlih amelleri yapıp önden gönderme imkânının olduğuna inanmasından ibarettir. Bunun da, ancak Allâh'ın kudreti ile olmasına veya bu ameli yapma gücünü ona harcadığında, Allâh'ın yaratması meselesinde, âyet, bu hususlara işâret etmiş olur. “Tam olarak iradesi elinden alınmış bir kişi, işini yapmasını sağlayacak ve kendini muvaffak kılacak birinin olmasını ister” sözü, gücünü, filin ikisinden birine harcayan kimsenin, öte yandan irâdesinin elinden alınmış olduğuna inandığını düşünebilir. İş ise, öyle değildir. Aksine, kesin olarak herkes şuna inanır ki, kul gücünü, isteyerek yaptığı füllerden hangisine yönlendirirse o olur. İşte teklif âlemi ve delillerin isbatı bu noktaya devrolur. 


İİ e SASA lüle tdi) 
çe br göz el 3 Siz ye İleri Ji yaş b li 
İbik hibesi ve İşh bh pö GİS ve İs işe 


' “Kaddemtü li hayâti” yetezekkeru'dan bedelül iştimaldir. Veya yeni bir cümledir, Ondan çıkan bir sualden cevap olarak gelmedir. 
> A'lâ suresi. (87) 13, 
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Artık o gün, O'nun yâni, Allâhın ettiği azâbı kimse edemez, © Ve O'nun vurduğu bağı kimse vuramaz! ” 

Kelime mânâsı 

İsa Artık o gün, 

ENE Y. azâb edemez 

Ke uz Allâh'ın azâbını kimse 


3 
.” 3 


> Y3 Ve vuramaz. 
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Tefsiri 

“Artık” bu zikredilen söz ve hallerin olacağı “o gün, O'nun edeceği azâbı, kimse edemez, O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.” 

“O” zamiri ile murad olunan Allâhü Teâlâ'dır. 

Azâb, azâb etmek demektir. Selam kelimesinin teslim mânâsına geldiği gibi. Vesâk da isâk mânâsına geldiği gibi. Vesak, bir şeyi zincir ve ip gibi bir şey ile bağlamak, mânâsınadır. yâni, azâb etmek, bağlamak, esir etmek ve zincire vurmaktır. 

Şimdi mânâ: Bu azâb ve bağlamayı, Allâh'dan başka kimse üzerine alamaz, demektir. Çünkü bütün işlerin tamâmı Allâh'a âittir. Bu açıklamadan kıyamet günü Allâh'tan başka bir azâb edici bulunduğu mânâsı anlaşılmaz. Fakat kimse O'nun azâbı gibi azâb edemez. 

Aynü'i-maâni'de şöyle geldi: Allâhü Teâlânın âhiretteki azâbı gibi Hiç kimse dünyada azap edemez. 

“O” zamirinin insana gitmiş olması da caizdir. Yâni zebanilerden hiçbiri o insana yaptıkları azâbın benzerini yapmazlar, demektir. 

Kisâi ve Ya'küb bu iki yeri meçhul olarak okumuşlardır. Keşşaf da bu kıraatin Peygamberimiz aleyhisselam'ın kıraati olduğunu söylemiştir. 
Ebü Amr'ın ömrünün sonlarında bu kırâata döndüğü rivayet edilir. Fiilin meçhul olması hâlinde mânâ şöyle olur: “İnsanın uğrayacağı azap gibisi, kimseye yapılmaz.” Bu mânâya göre âyetin görünürdeki mânâsına göre, cezalı insanın çekeceği azâbın, iblisin azâbından daha şiddetli olmasını icabettirir. Ancak mü'minlerin âsileri gibi, insan cinsinden olanın, böyle bir azâba düşmeyeceğinin kastedildiği söylenmişse başka... Allâhü Teâlâdan dünyada ve ahirette selamet ve âfiyet dileriz. 
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“Ey o rabbine muti olan nefs-i mutmainne! ? 
Sen dön o rabbine; hem râdıye, hem merdiyye; Sen rabbinden hoşnut, rabbin de senden hoşnut, 


Gir kullarım içine, * 
Gir cennetime!” * 
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“Ey o rabbine muti olan nefs-i mutmainne! ” 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 

“Ey o rabbine muti olan nefs-i mutmainne! ' 

Ne zaman ki Allâhü Teâlâ, nefs-i emmârenin eşkıyalığını zikretti, şimdi de nefs-i mutmainnenin güzelliklerini açıklamaya başladı. 

“İtmi'nân” rahatsızlıktan sonra gelen sükünettir. Nefsin süküneti ise gayelerin gayesi olan, yakin, ma'rifet ve şuhüda ulaşmakla olur. 

-“Dikkat edin, kalbler ancak, Allâh'ı zikirle huzur bulur.” 
âyetinde Allâhü Teâlâ'yı bilmekle ve O'na ibâdeti çoğaltmakla, nefsin huzur sahibi olacağına işâret edilmektedir. Nefs, Allâh'ı zikirle itmi'nân makamına vasıl olduğunda, o nefsin sâhibi, tabiatla ilgili hükümlere ve beşeri alâmetlere dönmekten emin olarak, temkinde telvin makamına ulaşır. Fenâya eren bu kimse artık, kendi eski vasıflarına döndürülmez. 
Yükselme makamında temkin üzere olan bu kimse, nefs-i emmâre makamına inmekten kurtulur. 

Ta'rifât'ta şöyle geldi: Nefs-i mutmaine, kalb nuru ile aydınlanan, sonunda kendi kötü sıfatlarından kurtulan ve güzel ahlak ile süslenen nefistir. 

Kâşifi dedi ki: “Ey benim zikrimle rahatı ve huzuru bulan, mutmainneye yükselen nefs! Sen bana şükrettin ve sana gelen acılar karşısında sabrettin. 

Mânâ şöyledir: Allâhü Teâlâ, mü'mine ikram olsun diye, Müsâ aleyhisselam ile konuştuğu kendi lisanı veya meleğin lisanı ile hitab eder. Bu hitab, hesap işi tamâm olduğu zamandır. Ve buyurur ki: 

-“Ey itmi'nan sahibi olmuş, rahata ve sükünete kavuşmuş nefs! 


' Elmalılı Merhumun açıklaması da şöyledir: İbnü Cerir'in nakline göre, İbnü Abbas: "Nefs-i mutmainne, tasdik edici nefistir", Katade: Allâh'ın vaadi ile gönlü huzurlu, sözünü tasdik edici nefistir"; Mücahid: "Allah'ın, kendisinin Rabbi olduğunu tasdik edip buna iyice inanmış ve her yaptığı işte onun emrine teslim olmuş ve boyun eğmiş nefistir." demişlerdir. 
Diğer bir ifade ile; "Allah'ın, Rabb'i olduğuna inanmış, gönlünü ancak ona vermiş, kalbi onun emriyle çarpar, Allâh'a dönmüş ve boyun eğmiş nefis." Başka bir ifade ile, "Allah'a kavuşacağına yakinen inanmış, gönlü onunla çarpar". diye rivayet olunan tefsirler de, "Gerçekten mü'min olanlar o kimselerdir ki, Allâh anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onlara âyetleri okunduğu zaman bu onların imânlarını artırır. Bunlar yalnız Rab'lerine tevekkül ederler."(Enfal, 8/2), "İşte sizin ilâhınız tek bir ilâhtır. O halde yalnız ona teslim olunuz. İtaatkâr ve alçak gönüllü olanları müjdele. 

> Ra'd suresi, (13) 28 
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Sen dön o rabbine; sen rabbinden râzı, rabbin de senden râzı, 
28 


Kelime mânâsı 


Mi) si! El Sen dön o rabbine; 
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2 A İLEN 5 sen rabbinden râzı, rabbin de senden râzı, 


Tefsiri 

“Sen” verilen ebedi nimetlere sahip olmandan dolayı “O'ndan râzı” ve onun katında “razılığa kavuşmuş olarak Rabbine” yâni sana vaad ettiği ikram ve yakınlığa ve emrine “dön.” Allâhü Teâlâ'nın, gayelerin nihayeti olması da bu itibarladır.' 


43 İZİ AİN ya il asya sl Eg Şİ Fİ! 
İşm! Sai ki Şeyi lip sa Lol yUJİ m le 
Çizel) gal edi e öyle Sİ ge dare 

le İREZA İ gl il ye a la 


&TİY sele çi ES 


Gir kullarım içine, ii 


Kelime mânâsı 
3 o z 
b Gir 
Y ge 2 kullarım içine, 


Tefsiri 
(Dünyada) Bana mahsus kullarım arasına katıl, bana has olan sâlih kullarımla irtibat kur, içlerine gir. 


8 gesi yeka öle öy) ii ( esp gi Sİ) 
dp EE İl 


(Ahirette de) Cennetime gir!” * 


Kelime mânâsı 


' Bu sebeple, Mücessime'nin bu âyete yapışmaları düştü. Yaratılış olarak ruhun önde gelmesi üzerine dönme olan, buradaki dönmeyi delil getirmişlerdi. Yâni önce nefs, sonra ruh yaratıldı görüşünü ileri sürmüşlerdi. 
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z 2 bd . 
>) Gir o, N 
> cennetime! 
) 


Tefsiri 
“Ve” onlarla birlikte “Cennetime gir.” Bu âyet; 

-“Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat.” âyetine benziyor. 
Allâhü Teâlânın husüsi kullarının aralarına katılmak rühâni saadet, yine, onlarla birlikte Cennete girmek ise cismâni saâdettir. 

(Diğer mânâlar da şöyledir:) 

1-Burada “nefs” ile, ruh kastedildi denmiştir. Buna göre mânâ şöyledir: “Ey ruh, daha önce ayrılmış olduğun kullarımın cesedlerine gir ve benim sevâp yurduma katıl. Bu mânâ, “Cennetime gir” hitabının öldükten sonra yeniden dirilme esnasında olacağını söyleyenlerin görüşünü kuvvetlendirir. 

2- Denildi ki: “Cennetime gir” hitabı ölüm sırasında olacaktır. 
Rivâyet edildiğine göre Ebü Bekir radıyallahü anh bu hitabın ne zaman olacağını Rasülullah aleyhisselam'a sordu. Efendimiz: 

-“Ey Ebü Bekir, bu ifâdeyi sana melek ölürken söyleyecektir.” 
buyurdu.” 

3- Hasan (Basri) şöyle dedi: Allâh rühu vücuttan almak istediği zaman ruh, Allâh'ta mutmainne olur, O'ndan râzı olur, Allâh da ondan râzı olur. 

4- Abdullah bin Ömer radıyallahü anh şöyle dedi: Mümin bir kul vefat ettiği zaman, Allâh ona, iki melek ve Cennetten de bir hediye gönderir. Müminin ruhuna: “Ey mutmainne olmuş nefis! Rabbin senden razı olarak rahata ve reyhana çık!” denir. Bunun üzerine ruh, bir insanın aldığı en güzel misk kokusu rüzgar hâlinde, dışarı çıkar. Göğün etrafindaki melekler: “Yerden hoş bir ruh geldi, hoş bir esinti yükseldi,” derler. Bu ruh hangi kapıya gelse o kapı açılır. Hangi meleğe rast gelse o melek kendisine selam verip duâ eder. Sonra, Rahmanın huzuruna ve O'nun ikram makamlarından husüsi bir makama ulaşır. Orada Rahman için secdeye kapanır. 

Sonra Mikâil'e: 


' Fi ibâdi kelimesi cemi olarak gelmiş. Peygamberimiz aleyhisselamın varislerine işârettir. İrtibat Yalnız resülüllah'a olsa idi, fi abdi buyurulurdu. (Amme cüzü Tefsiri Notları-Ahbab Hocaefendi) 

> İbnü Kesir Tefsiri (Hadislerle Kur'an tefsiri) 4-510 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-“Bu rühu götür, mü'minlerin nefisleriyle beraber koy” denir. Sonra, emirle, kabri yetmiş zira” genişlik, yetmiş zira” uzunluğuna büyütülür, üzerine de reyhan kokusu serpilir. Eğer ezberinde Kur'andan bir kısım varsa onun nuru ona yeter. Yoksa, kabrinden güneşin nuru gibi bir ışık verilir ve orada gelinin uyuduğu gibi uyur. Onu ancak âilesinden en seven kim ise o uyandırabilir. 

Bir kâfir ölünce, Allâhü Teâlâ ona da iki melek ve kötü kokuların en kötüsü ve sertlerin en serti olan şeylerden gönderir. Ona: 

- “Ey pis nefis! Çık Cehennemin çok acı azâbına doğru! Rabbin sana gazab etmiş halde...” denir. 


Bale b İsak elesiz lbs ya ema li İBİŞ) 
Şeyi li a yali öy) İİ (Gla diz islemi öle a kilip y vzl $ eças İzi 
Lijh İl isle sl b İk ali (2 yk ol ve olasi Ol İĞ a İyi ia İdaş eli gl ioiy gir 
2) UNO Eh ll el İİ egr ady Ea 
İl” O ele ele al le al Üye, 5 e Şe asa 
< Siğa e Seyi Gİ işi Gİ al ye öy Nilda al 3 İSİ eli İĞ 
IN a şbhugeMi çö) ke pale döşe sö) 
gi İĞ zil e düze a bela Sel beyi yağli ie 33 Oy gp İl Aİ kekeli yel Gİ al e Mig Aİ b ae slzg e ey ab gi yal 
Yü şb daliy ib e YENİ ye e öğle ele 


| Zirâ” 75-90 santim arası uzunluk ölçüsüdür. 
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A ik > e e VI iş Yö YI 
Jem Gl $ lalğe ya ya mala slüsy oya İSİ 
PRÇ Lİ il e lar öl al İSİ İl 5 
abd işa bileli Özay İN Özüm oi ile mez dar gil Ölg oyy ola$ OE LAN ya öç aze DİS Öl übel 
ARS ya DE ela eğil e ale O e ll ii e işi inlağ NI keyi Sa ala hel ASİ 3 ld ala İYİ pil Gal di a e İŞ ie İS e Gİ oley 

ölaz le v3 eli İZ gr İİ e İİ 


İBNÜ ABBAS HAZRETLERİNİN KEFENİNE GİREN KUŞ 


Said bin Cübeyr radıyallahü anh dedi ki: İbnü Abbâs radıyallahü anhüma Tâif'te vefat etti. Ben cenazesine şahit oldum. Orada, yaratılış olarak hiç benzeri görülmemiş bir kuş geldi ve onun kefeninin içine girdi. Bu kuşu oradan çıkarken kimse görmedi. İbnü Abbâs radıyallahü anhüma toprağa konunca, kabrinin kenarında, “Ey mutmain olmuş nefis! ...” âyetleri okundu. Fakat, kimse okuyanı göremedi. Şu ayet-i kerime delildir ki: 

.“Allah alır o ruhları, öldükleri zaman, ölmeyenleri de uyuduklarında... Sonra üzerlerine ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar da, diğerlerini salıverir bir belli vakte kadar... Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için âyetler var...” Bâzı güzel nefisleri bizzat Allâhü Teâlâ kabzeder. Müjdeler olsun o nefislere!” 


' Zümer süresi, (39) 42 

> Nefsin Mertebeleri 

Meratib-i Nefs yedidir: 

1. Nefs-i Emmare. Nefs-i kâfire ki hakikati bulamayanların nefsidir: . "Ve hiyen kâfirfn ve'l-fasikin." 

2. Nefs-i Levvâme: Kabahatini anlayıp da pişman olanların ve daha iyisini yapamadığın- dan dolayı kendini kınayanların nefsidir:. "Ve hiye nefsü's-sâlihin mine'l-mü'minin. 
mü'minlerden Salihlerin nefisleridir." 
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Bazı işâret ehli zâtlar dedi ki: Ey dünya ile mutmain olmuş nefis! 
Ahiret yoluna girerek, Dünyayı terk edip, Allâh'a dön. Âhiretlik kullarımın arasına gir. Süri ve mânevi Cennetime gir. 

Şiir: 

Ey havalara girmiş şahin kuşu, havalanma! 

Geri dön! Zira sendeki bağın ucu benim elimdedir. 

Kaaşâni (bu ayete mânâ olarak şöyle) dedi: 

-“Ey üzerine huzur inen ve yakin nüru ile nurlanan, huzursuzluktan Allâh'a dönerek “mutmain olan nefis!” Rıza hâlinde Zâta dön! yâni sende sıfatların kemali tamâm olunca onda kalma. Sıfatların makamının sonu olan rıza hâlinde, Zâta dön. Allâh'tan râzilık, ancak Allâh'ın nefisten razı olmasından sonra olur. Allâhü Teâlâ da: 

- “Allah onlardan râzı oldu, onlar da Allâh'dan râzı oldular' buyurmuştur. Ey nefis! Tevhid-i zâti ehlinden bana mahsus kullarımın arasına katıl, bana mahsus olan, zât cennetime gir. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ şöyle geldi: Zâtında fâni olarak, rabbine dön. Tabi ki, bütün makam ve menzilleri geçtikten sonra Allâhü Teâlâya seyr ü sülük neticelerinden razı olarak... Bakâ elbisesini sana giydirerek O da senden razı olarak... Bende ve sıfatlarımda bâki olan kullarımın arasına katıl” kendi zâtından ve enâniyyetinden fâni oldugun için zâti “Cennetime gir!” 


Dagli Gllaly Legia y) yek gl le il da) ar ae İŞ 
Li e ŞE pl gi kli pa güle le ale yel ge eb özlü 
Özak ÇAN GEİ YL) ye öp V zi gi e AY ia e 
İRİ YALA b ERİ Şİ İğ GE e AİN İSİ le a 


3. Nefs-i Mülheme: Cenâb-ı Hakk'ın, takva ile fücuru kendisine ilham ettiği, isyan ile ibâdet arasındaki farkı idrâk ettirdiği nefsdir. Tarik-i ruhanide olanların nefsi, Nefs-i Mülhemedir. 

4. Nefs-i Mutmainne: Rabıta ve zikrullah ile mutmain olan kimselerin nefsidir. Füyüzât-ı ilâhiyenin nüzulü ile meydana gelen sükün ve istikrar makamı ki, buna ehlullahın hepsi dahildir. 

5. Nefs-i Râzıye: Burası, Nefs-i Mutmainne'nin en â'lâ en yüksek mertebesidir. Hazret-i Mevlâ'nın lütuf ve ikramından meydana gelen rızâ makamıdır. 

6. Nefs-i Merzıyye: Bu, Hazret-i Allâh'a bağlıdır. (Verıdvanün minallahi) makamı ki, kulun nail olabileceği en yüksek rütbedir. “Radiyallahü anhüm ve reduu anhu” mertebesidir. 

7. Nefs-i Safiye: Diğer bir tâbirle, Nefs-i Zekiyye. Nefs-i Safiye mertebesine hiç bir kimse çıkamaz. O, peygamberlere mahsus bir makamdır. (Ziya Sunguroğlu'nun Notları) 


' Mâide suresi, (5) 119 
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Hem ihsan sâhibi hem de kötülüklerden men eden Allâh'ın yardımı ile 


Fecr süresinin tefsiri, 1117 (1705) yılının Mevlid-i Nebevi ayının 


17'sinde tamâm oldu. 
##X 


Allahü Teâlânın yardımı, Resülüllah efendimizin ve vârislerinin himmet ve teveccübleri ile, Fecr Süresi tefsirinin tercümesi 1439 senesi Safer ayının 26 “ında ikindi vakti (M. 15 kasım 2017 yılında) bitti. Bütün güzellikler Allâhü Teâlâ ve onun sevdiklerine aittir. Bütün kusurlar ise bizdendir. Kusurlarımızın affinın niyazı ile... 
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90 
Aİ özge 
BELED SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
20 âyettir 


au ei 
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Bismillâhir-rahmânir-rahim 

Yo!... Kasem ederim bu beldeye yâni Mekke'ye ' 
Sen - hıll iken bu beldede... ? 

Ve bir baba ile oğuluna ki, * 

hakikaten biz insanı bir meşakkat içinde yarattık! ii 
O kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor; 
“Ben yığın yığın mal telef ettim” diyor! “ 

Onu bir gören olmadı mı zannediyor? / 

Vermedik mi biz ona iki göz, * 
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Ve bir dil ve iki dudak? ? 
İki de tepe gösterdik, 
Fakat o göğüs veremedi " 


BELED 


gp ig öl N 


Yo!... Kasem ederim bu beldeye ' 


Kelime mânâsı 


1—. 


İl Y Yot... Kasem ederim 


Y o / 
JJ! iğ bu beldeye 


Tefsiri 

“Bu beldeye” yâni; bu haram beldeye. Mekke'ye “yemin ede- 
.l 

Başdaki lâ sıla'dır. Muhakkak Allâhü Teâlâ Tin süresinde “emin belde”ye yemin etmesi buna işâret etmektedir. 

Keşfü'l-esrâr'da denildi ki: Lâ, yemini kuvvetlendirmek içindir. 
Arapların “Hayır! vallahi şöyle yapmadım. Hayır! vallahi muhakkak şöyle yapacağım,” demeleri gibi... 

Beled, bir muhittir. Sınırlı, belli ve içinde bulunanların toplanma ve oturmalarıyla bilinen yere denir. Şehre de belde denilmesi de bunun içindir. Çok şehir mânâsına bilâd ve buldan kullanılır. Allâhü Teâlâ Mekke'ye, fazileti sebebiyle yemin etmiştir. Çünkü Allâhü Teâlâ, Mekke'yi emin bir harem kılmıştır. Peygamberimiz aleyhisselam'ın doğum yeri, oObüyük dedesi İbrâhim aleyhisselamın haremi, İsmâil aleyhisselam'ın da doğup büyüdüğü yerdir. Yine, Kâbe'yi doğu ve batı ehli bütün insanlar için kıble, haccetmeyi ömür boyu işlenen günahlara 


rim. 


' Beled ve belde; muhite ve sınırlı, belli ve içinde bulunanların toplanma ve oturmalarıyla etkilenen yere denir. Şehre belde denilmesi de bunun içindir. İmar edilmemiş, bayındır olmayan çöle belde denilmesi, vahşi hayvanların mekanı; toprağa belde denilmesi, haşere ve böceklerin mekanı; mezarlığa belde denilmesi de ölülerin mekanı olmalarından dolayıdır. 
İki kaş arasındaki açıklığa belde denilmesi, sınırlı olan o yere benzetme yoluyladır. Devenin göğsündeki döşüne belde denilmesi de böyledir. İstiare yoluyla bazan insanın göğsüne de denilir. Yukarda zikredilen etkilenme itibariyle eser ve nişan mânâsına, bir yerde ikamet edip kalma mânâsı itibarıyla ayrılmama, oturma ve ayırmama mânâlarına ve vatandan ayrılmamış bir kimsenin diğer bir yerde şaşkınlığa düşmesi nedeniyle hayret ve zihin donukluğu mânâlarına dahi kullanılır. (Elmalılı Tefsiri) 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keffâret kılmış, semâdaki Beytü'I-ma'mür'u Beytüllah'ın tam hizasında yapmıştır 
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EYY Alİ Kiş, İz Siz 


Sen - hıll iken bu beldede... ? 


Kelime mânâsı 


Ne Cöl3 Sen — hillsin 
Y 


JJ iğ bu beldede...” 


! ....sen ki hılsin bu beldede, Yâni emin harem olan bu beldede senin hakkına hürmet 


edilmiyor, burada bir ava bile saldırılmazken sana saldırı helal sayılıyor, dolayısıyla sen ona, o sıkıntılara göğüs ger. Elmalılı tefsiri 

> Belde'den murad, Mekke-i mükerreme'dir. “Şerefül mekân bil mekin “ derler. “Beldenin, Mekanın şerefi, içinde oturanlar iledir. “. Bu belde “şerefün aleş-şeref “ Yâni şeref üstüne şereftir. Burada iki şeref vardır. 1- Şeref-i zâtisi Haremullah'dır. 2- Şeref-i izâfisi, Peygamberimiz aleyhisselam'ın orada zuhur etmesidir. “ <sl ,Veente “ halbuki sen nesindir? Hıllün, nazil oldun, zuhur ettin. Arablar “halle zeydün hâzel belede “ Zeyd şu beldeye indi, derler. Ayet de “Sen bu beldede nazil olup burada zuhur ettiğinden dolayı bu beldeye yemin ederim ki, Yâni bu beldenin hakikatine yemin ederim ki, demektir. Bu belde ki, Mekke-i Mükerreme'nin Mescidi haram gibi, Haremullah'ın; I-Maddesi vardır. 2- 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Tefsiri 

Yani, orada bir hayvana bile dokunulmazken, sana taarruz helal sayılıyor bu beldede... 

Bu âyet, önceki âyette yemin edilen Mekke beldesinden haldir. Sen hitâbı Nebi aleyhisselam'adır. O'nun adının Kur'ân'da bazen açık, bazen dolaylı dört bin defa zikredildiği söylenir. 

Hall, hulül?'den gelen bir kelimedir. Nüzül yâni inmek mânâsınadır. 

“Ey Muhammed, sen Mekke'de indiğin ve orada zuhur ettiğin halde bu beldeye yemin ederim.” demektir. 

Allahü Teâlâ Mekke'nin faziletinin çokluğunu açıklamak için yeminini Nebi aleyhisselam'ın orada bulunmasına bağlamıştır. Mekke şerefli iken, şerefli Peygamberin orada zuhur etmesi ile şerefi daha da çoğalmıştır. Çünkü kendisi şerefli olan bir mekan, şerefli birisinin oraya gelmesiyle şerefini daha da arttırır. Sonra Kâbe de; eğer kendi zâtında şerefli ise (ki öyledir) şerif ve büyük olan Nebi aleyhisselamın inmesi ile, şerefi ziyadeleşmiştir. Peygamber aleyhisselam'ın ayak bastığı Mekke, Medine ve diğer yerlerin hürmetinin muhâfaza edilmesi gerekir. Peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye “Tâbe” ismini vermiştir. Çünkü Medine O'nun sâyesinde ve orayı mekan tutmasından dolayı hoş ve güzel hale gelmiştir. Bu âyette Mekke halkına bir sitem vardır. Çünkü onlar cahilliklerinden Mekke'nin şerefine şeref katan bir zâtı oradan çıkarmak istiyorlar ve ona eziyet ediyorlar. 

Şiir: 

Ey adımlarının bereketiyle Kâbe, 

Yemen'e göre yüz kat şeref katan 

Ey adımlarının rahmeti ile ölü, yüz kat sefa bulan, 

Mekke senin nurunla aydınlandı ve 

Medine ayağının toprağı ile işlek ve makbul oldu. 


Sureti vardır 3-Hakikati vardır. Maddesi, mescidi haramın taşı toprağıdır. Suret-i Ka'be, Ka'benin göründüğü şekildir. Ki, Cenâb-ı Hakkın “Fe velli vecheke şetral mescidil haram “ kavli celilinin muhatabı olan Beyt-i Muazzamadır. hakikati Kâ'be ise, mescüdün leh olan, zât-ı ilâhidir. Secde madde ve surete değildir. Mescüdün leh olana, yâni, Allâhü Teâlânın zâtınadır... Binaen aleyh, bir kimse, “Kâ'benin taşına toprağına secde ediyorum “dese kâfir olur. Kâbenin üç sureti olduğu gibi, Resülüllah aleyhissem'ın da üç sureti vardır. 1- Maddesi, annesi ve babası...2- Suret-i Muhammediyye, Ahkam-ı şer'iyye ve Kur'anın nakş ü bend olmasıdır. 3- hakikati Muhammediyye ki; kalb, ruh, sır, gibi...latifelerine, Cenabı Hakkın ef'âlinin, esmâsının, sıfâtının, zâtının, nurlarının, nakş u bend olmasıdır. Hakikat-i Ka'be, hakikat-i Muhammediye'den efdaldir...( Amme cüzü Tefsiri notları. Ahbab Hoca Efendi) 
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Bu âyette, insana ait vücud Mekke'si beldesine ve onun sol tarafında bulunan kalb rasülüne işâret vardır. 
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sali 13 lg İZE Sa İl deme b e della çel İagl 
Ol Kaş Li şk ai yiğbi iğb li ale al le ia le 
PE AŞ ACA ŞE A PAD ŞE LPNME AE PAŞA 
GN öy ağ b Sl öy id haya b Y 
İS Şİ ile çil ali eb İL öy bazi 
Fo ale yan Böy em le ib ül iş aa yz Akal çek ia İY yazi az Sy e ele LEY lb iş og3ğa iyi ke ye lalar Pa ül Öğ eli e gi İk eleği öy (63 İyiliği yaşi) Sl is Byk İssek ÇEP İY ab yö) beleş 
Gİ İİ İs) Na Yİ öp EA İİ EŞLİ gö 
a ye Yİ Gleil 3 
VÂLİD ve VELED 
8 ENEEMUEE 
Ve bir validle veledine/ baba ile oğuluna ki, * 


Kelime mânâsı 
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Ml33 baba'ya 

, pd 

M3 Ü75 ve oğulunaki, 

Tefsiri 

Yani, babaya ve ondan olan çocuğa yemin ederim ki, 

Baba, beled üzerine atıftır. Baba ile kastedilen, İbrahim aleyhisselamdır. Nekre gelmesi büyüklüğü içindir. 

“Ve ondan olan çocuğa yemin ederim ki... Çocuk'tan murad İsmail aleyhisselam'dır. Çünkü o, İbrahim aleyhisselam'ın vâsıtasız çocuğudur. Muhammed aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselam vasıtası ile çocuğudur. Böylece bu sürede Peygamberimiz aleyhisselam'a iki yerde yemin geçmiştir. 

Burada men yerine mâ getirilmesi, Allâhü Teâlânın ona verdiği kemâle hayret mânâsını bildirmek içindir. 

-“Halbuki Allâh, onun ne doğurduğunu daha iyi bilir” âyetinde olduğu gibi. Yâni, Allâh onun hayret verici bir çocuk doğurduğunu daha iyi bilir, demektir. O da Meryemdir. 

Veya burada, baba”dan murad, Âdem aleyhisselamdır. Ondan olan çocuk ise zürriyetidir. Bu mânâ, bir sonra gelecek ayetteki cevaba daha münasibtir. ” 

Baba'nın Peygamberimiz aleyhisselama, çocuk'un da rahmete layık ümmetidir. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam: 

- “Ben sizin için ancak baba mesâbesindeyim, size dininize âid hususları öğretirim.” * buyurmuştur. Ali radıyallahü anh'e de: 

- “Ben ve sen, bu ümmetin babalarıyız.” demiştir. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

- “Kıyamet günü her sebeb ve neseb bağı kopar. Yalnız benim sebebim ve benim nesebim kalır.” Buyurduğu gibi... 

Onun sebebi din, nesebi ise takvadır. Nebi aleyhisselamın Ali Radıyallahü anh'a söylediği gibi: 

-Ben ve sen şu ümmetin iki babası gibiyiz. 

Efendimiz aleyhisselam buna şu sözü ile işâret etmek istemiştir. 


' ÂLi İmrân suresi, (3) 36 

> Mâ kelimesindeki yücelik mânâsı ise, mutlaka tağlibin itibarından onda daha lâzımdır. 
Yâni o, küllün vasfı babından, ba'zın vasfı iledir. Veya herkesin ortak olduğu şeyden hayret içindir. Konuşma, açıklama, çok güzel bir süret ve diğerleri gibi... 

* Ebü Dâvud. Taharet. 4; Nesâi, Taharet. 35, 

. Deylemi, hadis no; 4755; 
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Allahü Teâlâ Peygamber aleyhisselam'ı: 

- “Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha yakındır. 
Eşleri onların anneleridir.”' buyurulmuştur. Bâzı kırâatlarda bu âyetin devamında “O da onların babasıdır.” diye bir ilave vardır. 
Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam'ın temiz eşleri de mü'minlerin anneleri olmaları durumunda, O'nun da mü'minlerin babası olmasını 


' Ahzâb suresi, (33) 6 
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icabettirir. Şöyle ki, bir şeyin ortaya çıkıp, ıslah olmasına ve zuhür etmesine sebep olan kimseye “baba” denir. ' 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

-“Ben Allâh'tanım, mü'minler ise benim nürumun feyzindendirler.” buyurmuştur. Allâhü Teâlâ da: 

-“İşte bu şekilde sizin insanlığa şâhidler olmanız, resulün de size şâhid olması için, sizi mutedil bir millet kıldık.” ? buyurarak bu ümmetin faziletini açıklamaktadır. Bundan dolayı Allâhü Teâlâ bu ümmet üzerine de yemin ederek onları büyüklüğüne işâret etmiştir. 

Bu ayeti kerimede, baba ruh İbrahim'e, ondan meydana gelen, sır İsmâil'ine veya ruh Âdem'ine ve sır İbrâhim'ine işâret vardır. Yine İsâ aleyhisselam'ın: 

-“Ben babama ve sizin semavi babanıza gidiyorum.” Ve “Semavi babanıza benzeyiniz.” sözüne göre, insâni nefislerin hakiki babası olan rühu'i-kudse işâret vardır. Şu halde: “ondan meydana gelen çocuktan murad, onun meydana getirdiği nefistir. Burada sanki şöyle denilmiştir; 

“Rühu'I-kuds ve nefs-i nâtıkaya yemin ederim.” 


Sİ” YE m eğe Lİ EL ale a Al ae dö 


yön da gğilesi ARIZİİZ öge e Geek İZİ 
Ale yil pri ö gla ilgil dayak O gi Şİ gaz al 
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# 


ill şaş AYİSS İJU Ee Mİ sa ilki la gyo 


' İbnü Abbas'a nisbet olunarak denilmiştir ki: Maksat, her baba ve çocuğudur. Buna, gerek akıl sahibi olanlardan ve gerek akıl sahibi olmayanlardan her baba ve çocuğu dahil olabileceğine göre bu mânânın kapsamı birinciden çok daha geniştir. "Ve Mâ veled" tabirinden en açık olan da budur. İbnü Cerir: "doğru olan da budur" demiştir. Razi de der ki: Bu uygundur. Çünkü bütün yaratılmışlara hürmet ve saygı bu sözün içinde vardır. Belli ki bütün yaratılmışlardan maksadı, doğum olayının cereyan ettiği bütün canlı mahluklar demektir. 
Elmalılı Tefsiri 

> Bakara suresi, (2) 143 
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İNSAN SIKINTI İÇİNDE YARATILDI 


Zi Kk 07» o 7 
£ibiS b oLUY! Cüzi 
Hakikaten biz insanı bir meşakkat içinde yarattık! : 


Kelime mânâsı 


EĞİLUĞİ Hakikaten biz yarattık! 


OLU'YI insanı b 


5 ue bir meşakkat içinde 


Tefsiri 

Hakikaten biz insanı bir meşakkat ve zorluklar içinde yarattık! 

Burası yeminin cevabıdır. Bir kimsenin ciğeri ağrıdığı ve şiştiği zaman “ciğeri ağrıdı” denir. Sonra bu mânâ genişledi, bütün yorgunluk ve meşakkatlerde kullanılır oldu. Mükâbede kelimesi de buradan gelir ve sıkıntıya göğüs germek demektir. 

Fi kebed, insan kelimesinden haldir. Mânâ: “Biz insanı zorluklara ve meşakkatlere katlanacak şekilde yarattık, demektir.' Çünkü Fi ile lam birbirine yakın harflerdir. 


' İnsan hayata bir anda kolaylıkla gelivermiş olmadığı gibi kolaylıkla geçip gidiverecek de değildir. O, ciğerlere işleyecek şiddetli bir sıkıntı ile kuşatılmış olarak ve ilâhi yardım ile halden hale o sıkıntılar içinden geçirtilerek yaratılmış, hayata çıkarılmış, o suretle insan olmuştur. Demek ki sıkıntı ve meşakkat içinden insanlık gayesine ermek, insan yaratılışının ayrılmayan bir vasfi ve yaratıcının bir kanunudur. İnsan aslında âciz ve güçsüz iken yüce yaratıcının teşekküre layık büyük bir yardım ve himayesine mazhar olmuştur. O halde insan, 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“Muhakkak sen sıkıntı içinsin” denir. Başka açıklamalar da vardır. Şöyle ki: Fi kebed kelimesi, meşakkatin insanı, bir kabın, içine konulan şeyi sardığı gibi sardığına delâlet eder. Şimdi mânâ: 

-“Biz insanı zahmet ve meşakkatler içinde yarattık.” Çünkü insan yaratıkların en zayıfı olmasına rağmen zorluklara göğüs gerer. Bu sıkıntılar şöyledir: Başta ana rahmindeki karanlık ve darlık, sonrası ölüm ve diğerleri... Ademoğlu başkasının göğüs germediği bir çok belaya göğüs gerer. Yâni zorluklar deyince, dünyanın bütün sıkıntıları içine girer. 


İNSANIN ÇEKTİĞİ MEŞAKKATLER 


Şöyle ki: Göbeğinin kesilmesi, eli ayağı bağlanıp bir bez parçasına sarılması, sünnet sıkıntısı ve acılarına dayanmak, ev meşguliyetleri, muallım ve öğretmen sıkıntısı ve saldırması, hoca ve onun heybeti, sonra evlenme meşgaleleri, çocukların ve hizmetçilerin sıkıntısı, yaşlılık... 
Bütün bunlar, çok sıkıntılar cümlesindendir. Saymakla bitmez. Meselâ, baş ağrısı, diş ağrıları, göz ağrısı, borç sıkıntısı gibileri... 

Sıkıntı ve zorluklar denince, dini teklifleri de içine alır. Meselâ: Nimetlere şükretmek, sıkıntılara sabretmek. İbdetleri yapmaktaki sıkıntılara göğüs germek. Meselâ: Oruç, namaz, zekat, hac, cihad gibi... 
Sonrası, ölümün şiddeti, meleğin sorgusu, kabrin karanlığı, yeniden dirilmek, hesab soran Melik'in huzuruna çıkmak, Cennet veya Cehennemde karar kılma yerine varıncaya kadar ki sıkıntılar... Allâhü Teâlâ da buyuruyor ki: 


mükemmel bir insan olmak için bunu bilerek sıkıntı ve meşakkate göğüs germeli ve o sıkıntı içinde onu koruyup hayata çıkaran, kuvvet veren yaratıcıya şükrünü eda etmek üzere vazife- ye atılmalı ve öyle acıklı, merhamete layık kullara merhamet ederek kurtulma ve hoşnut olma yoluna girmelidir. Çoğunluğun görüşüne göre bu âyetin mânâsı budur. Elmalılı Tefsiri 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-“ sizler binip binip geçeceksiniz elbette halden hale!” 

İmam (Râzi) der ki: Cennet lezzeti dünyada yoktur. Dünyada, lezzet zannedilen şey, elemden kurtuluştur... Yemekten alınan lezzet açlıgın eleminden kurtuluştur. Giyimden alınan lezzet, sıcak ve soğuğun sıkıntısından kurtuluştur. Buna göre dünyada insana ya elem, veya elemden kurtulmak vardır. 


PEYGAMBERİMİZİ TESELLİ 


Bu âyet-i kerimede Rasülüllah aleyhisselam Kureyş kâfirlerinden karşılaştığı sıkıntılardan teselli edilmektedir. 

Yine bu ayet-i kerimede şu işâret de vardır: Vücüdi tayyün kaydı ile kayıtlı olan insan, taayyün sıkıntısı içinde yaratılmıştır. Bunda, mutlaktan ve onun nürundan mahrumiyet vardır. Çünkü taayyün kaydı ile kayıtlanan mutlaktan mahrum olma azâbına girer. 

Kaaşâni (mana olarak) dedi ki: Yemin olsun ki, biz insanı kendi nefsinden ve hevasından, veya mânevi hastalığından, kalb bozulmasın- dan, perdenin kalınlığından oluşmuş zorluklar ve sıkıntı içinde yarattık. 
Çünkü kebed lügatte, tabii gücün kaynağı olan ciğerin katılaşması ve bozulması demektir. Kalbin perdelenmesi ve bozulması da, bu güçten olur. Böylece, ciğerin katılığı sözü, mecaz olarak, kalb perdesinin katılığı ve cahillik mânâsına kullanılmıştır. 
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' İnşikâk süresi, (84) 19 
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KİMSE ONA GÜÇ YETİREMEZ SANIYOR 


goy isi is zak 20 bi 


m “ 


O kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor; 


Kelime mânâsı 


3 . 9 1 
C>3l sanıyor mu 


5485 &) Ol gücü yetmiyeceğini 
NND 
II 43 ona hiç kimsenin 


Tefsiri 
O insan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?. 


Burada zamir, Peygamberimiz aleyhisselamın en çok sıkıntı çektiği Velid bin Muğire ve diğer bâzı Kureyş'in önde gelenlerinedir. ' 

Mana şöyledir: O iş ve hâlin, kendisinden kimsenin intikamını almaya gücünün yetmeyeceği şeklinde olduğunu mu sanıyor. Onda dogan bu zan, ondaki perdenin kalınlığı ve kalbinin hastalığından doğmuştur. Bu zannın hiç-bir değeri yoktur. Çünkü bir olan Allâh, ondan intikam almaya kaadirdir. O azizdir, tam gaalibtir ve intikam sâhibidir. 


OS Nİ Aslen Aly yl il vi) 
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' En, enne'nin hafifletilmiş şeklidir. Zanların, iki mef 'ülunün örtülmesi ennenin ismi ile birlikte olmuştur. 
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IP YG ESİRİ İş 
“Ben yığın yığın mal telef ettim” diyor! “ 


Kelime mânâsı 
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İş Odiyor ki: 
E.SİAİ telef ettim 


A lAJ YÜ yığın yığın mal 


Tefsiri 
İMAN ETMEYENİN İNFÂKI VE CÖMERTLİĞİ 


Bu zanda olan kişi, ahmakça ve kibirle “yığın yığın mal infak ettim” diyor.' Araplar, yardımda bulunduğu kişiye “yazık oldu ona verdiklerim” demeleri gibi. 

Bununla o, başkalarına duyurmak ve öğünmek için söylüyor. Cahiliye ehli kimseler buna benzer harcamaları “cömertlik” diye isimlendirirler, yücelik ve övünme vesilesi olduğunu iddiâ ederlerdi. 

“Tükettim, harcadım” sözleri, aslında malın boşa gittiğine işâret içindir. Çünkü harcanan bu malın âhirette bir faydası olmayacaktır. 

Hazreti Âişe radıyallahü anhâ, amca oğlu, Abdullah bin Cüd'an için Peygamberimize dedi ki: 

- “O Câhiliyye zamanı akraba ziyareti yapar, fakirleri doyururdu. 
Acaba bu yaptıkları kendisine fayda verecek mi, yâ Rasülallah?” Peygamberimiz aleyhisselam: 


' Ben yığın yığın mal yok etmişim, diyor. Bunu inananlara karşı caka satmak üzere gurur ve iftihar ile söylüyor ve gösteriş için harcadığı malları kast ediyor. Sarf etme ve harcama yerine, yok etme ve telef etme tabirinin kullanılması, gerçek faydalar için sarf edilmeyip boşuna tüketilerek kaybedilmiş olduğunu anlatmak içindir. Çünkü zevk ve eğlence düşkünü olup parasını pulunu israf eden insanlar bir fakirin karnını doyurmaktan hoşlanmaz da zevk, eğlence ve gösteriş için mal telef etmekle iftihar eder, bunu büyüklük zanneder. Elmalılı Tefsiri 
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-“Hayır! Çünkü o hiç bir gün “Rabbim! Hesab günü benim hatalarımı mağfiret et ve beni bağışla” dememiştir.” buyurdu. 


Ela ŞEN pe le OE eli (iğ Yu ESİRİ İyiş ) 
bale galllisale vi pall İyi akl ( ESİAİ |) 
Aİ Ve 595 zi gazel İİ LAN Alü ge hale 1S sl (lü Yu 
A yedi e Se 3 la O yan laleli hal OS ölür ira 
Yölüğal gö aöl öl öl SAYI BA iş lie lee 
> bosal çö) dile ELSE AYI pale e si 
GS galarz el hap lala 3 0S Ölsiz yl al e lek ee eyy 

İM 434 kb Şİ 3 ği 


BİR GÖREN OLMADI SANIYOR 


b ia) iğ ” 
gVB zle dol ll 
Onu bir gören olmadı mı zannediyor? / 


Kelime mânâsı 


3 . 9 pi . . 
C>3| zannediyor mu ki? 


. g4 


6 iz e Ol Onu gören olmadı 

İsi Hiçbir kimse 

Tefsiri 

Yani, bu kendini öğen ahmak, mal infak ederken “kimse onu görmedi mi sanıyor?” Allâhü Teâlâ'nın, ona bunun hesabını sormayacağını 


ve yaptığının cezasını vermeyeceğini mi sanıyor? Halbuki, hiç şüphe yok, Allâhü Teâlâ onu gördü, niyetinin pisliğine ve içinde gizlediği fesatlarını bildi. Buna göre cezasını verecektir. Böyle bir harcama, övünmek için yapıldığından rezilliktir. O câhil onu nasıl fazilet sayar? 


KIYAMETTE İLK SORULACAK DÖRT ŞEY 


Peygamberimiz aleyhisselam hadisinde şöyle buyurmuşlardır: 

-“Kıyamet günü dört şeyden sorulmadan, kulun iki ayağı yerinden kıpırdayamaz: 

I-Ömrünü nerede tükettiğinden, 

2-Malını nereden kazanıp nerede harcadığından, 

3-İlmiyle ne gibi işler yaptığından, 

4-Ehl-i beyti sevmesinden.”" 


Dd Dd 


öl si (Ğİ) yakl gi db (İSİ göl diş ll | 
Ye alla V li öl giy 08 ge (del ig gö) öl öl yiye ob e alba ol al öl çine öle eğle ily3, ölaleli Gi aş 0S le gay GLYI 5 Şad ale alara 
38 Sesİ 338 İŞE Yi öy ila Şal sa AS 
Dİ be ole 285 Bİ ça al öp çi öp Öss ör Bag 
“adi Jel £ 223 Şazi gaz 5 Aİ g3 5 


Ay özü jeişil 


Vermedik mi biz ona iki göz, * 
Kelime mânâsı 
Ne çi Vermedik mi biz 


a) ona 


'Tirmizi. Sıfatu”1-kıyâme, 1. 
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Y 

5 ikigöz 

Tefsiri 

Yani, “Biz ona” mülk âlemini yerden göğe kadar görebileceği “iki göz vermedik mi?” Öyle ki, bu iki gözü ile ilk bakışta, onunla yıldızlar arasında, nice bin yıllık mesâfede bulunan yüksek yıldızları görür. Onlarla, zararlı şeylerle, faydalı şeyleri birbirinden ayırır. O iki gözle, Âlimin yüzüne, Mushaf'a ve Allâh'ın varlığına şâhidlik edenlere bakma şerefine kavşulur. 


GÖZDEKİ ÖZELLİKLER 


Es'iletü'l-hikem'de denildi ki: Göz, vücudu zararlı şeylerden korur. Göz ayna gibi parlaktır. Çünkü karşısına bir şey geldiğinde onun suretini resmeder ve bir yağ parçası olan gözbebeği, küçük olmasına rağmen, o şeyin şekli göze girer. Allâhü Teâlâ gözü hızlı hareket edecek halde yaratmıştır. Göze, onu örtecek iki kapak ve kuş kanadı kılları gibi örülmüş kirpikler koymuştur. İnsan, bu kapak ve kirpikleri açıp kapatarak sinekleri ve böcekleri gözden uzaklaştırır. Göz, başta yaratılmıştır. Çünkü kandil, kulenin başına konur. Allâhü Teâlâ gözü, güneş ve ay gibi iki adet yaratmıştır. Çünkü güneşle ay da dünyaya ait görüntünün iki gözüdürler. Allâhü Teâlâ, ışıktan zarar görmesin diye gözlerin üstünde iki kara kaş yaratmıştır. Çünkü beyaza karanlıkta bakan kimse, daha keskin bakışlı olur. Bundan dolayı gözün bebeği siyah yaratılmıştır. Göz kirpikleri, siyah kıllardan yaratılmıştır. Çünkü siyah içinde bakış göze güç verir. 


GÖZÜN KUVVETLENMESİ İÇİN İSMİD 


İskenderiyeli Zülkarneyn sarayını yaptırdığında, duvarlarını ve zeminini beyaz mermerden yaptırdı. Mermerin beyazlığının parlaklığından elbiseleri siyah renkli idi. Râhiplerin siyah elbise giymeleri de buradan gelmedir. Çünkü beyaza bakmak, gözün dağılmasına ve zayıflamasına sebeptir. Peygamberimiz aleyhisselam sürme taşı yâni ismid için: 

-“O gözü güçlendirir.”' buyurmuştur. Allâhü Teâlâ gözbebeğinin bütün yönlere hareket edip ve boynunu çevirmeden bakabilmesi için yerinde hareketli yaratmıştır. İki gözü enine doğru bir çizgide yaratmış, birisi daha yukarıda öteki daha aşağıda yaratmamıştır. Çünkü iki güzün 


' Tirmizi, Libâs. 23; İbn Mâce, Tıb, 25. 
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bakışı bir şey üzerinde toplanması ve bir şahıs, kişiye iki olarak gözükmesin. 

Âyetteki “ayneyn yâni iki göz” kelimesinde görünen ve görülmeyen yâni, mânevi gözlere işâret vardır. Bu iki gözden her birinin korunması lâzımdır. Çünkü iki gözün bakması, bir gözün bakmasından daha tamdır. 


e ii) 
e 
İyi hami bağış gir leğ pale le Gyz e İYİ öde salya iy a iğ la a3 ŞE 

İyi pg DEYİ a ÖAİİ pp sil sü Ul 3 UG 
3 EN e ei ye Üamiği öç hh 3İ öle İS 
Lİ faa Si inin sil al Şam dad a İİ Gael geleni öl lal gis lll ye hlkaly la Uzi 
NY İl b ll ars ll e ele ELİ eli, 
Lpi ilg yel yi aza Şİ vb göz çi! 
Gİ İLE Mİ yiye yere kib hara Gill yi e 
Eh öl a SİN OY 3 sal ayi yayi ps Ji e) AYA SYI NN g5 çe big 
3 yak Gİ le Eği ye oğla age OS ig 
Ml ln ya öz gl AZ Gü alg LA 
BN Şar“ al yk GAY b OL ale JE yale si le ii Ml yö sa 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gla 538 çekme ki e Uyar bl aras Eğ Öİ 
Sela irk le ÖPUİN gel ks Yİ el lağia ila gü ma İNİ yazi gl hz Mel 

bik Ol ab bU yalla ö Aİ yali MELİ ai e 


BİR DİL İKİ DUDAK 


b EEE 
Ve bir dil ve iki dudak? 


Kelime mânâsı 

GLJ3 Ve bir dil 

Yy 

g3) veikidudak 

Tefsiri 

Yani, içinden geçenlere tercüman olacak “bir dil” vermedik mi? 
Ve o dil ile muâmeleler ve şâhitlikler yerine getirilir, tatlı ve acı onunla bilinir. Dil olmasaydı insan, anlatmak için, işârete veya yazıya ihtiyaç duyardı. O zaman da işi zorlaşırdı. 


NEDEN GÖZ İKİ DİL BİR 


Gözün ve kulağın iki, dilin tek olması, insanın duymaya ve görmeye olan ihtiyacının, konuşmaya nisbetle daha çok olması sebebiyledir. 
Burada, hayır için olanlar hariç, insanın konuşmayı azaltmasına ve faydasız şeyleri konuşmamasına bir uyarma vardır. O da bir sırdır ki; Allâhü Teâlâ, dili ağzın içinde yaratmış, önüne de, açmadıkça konuşması mümkün olmayan, kapattığında sözü geri almasına yardım eden iki dudak koymuştur. 


AĞZINA TAŞ KOYARDI 
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Ömer bin Hattab radıyallahü anh hakkında rivayet olundu ki, kendini alâkadar etmeyen meselelerde konuşmamak için, ağzına taş koyardı. 


KALB DİLİ 


Ayette kalb diline de işâret vardır. Çünkü kalb dili, kalble işbirliği yaparak konuşur. İnsan mânevi gözünü iptal ettiği gibi, mânevi dilini de iptal etmiş, mânevi konuşma ve kalbi bakış kaabiliyetini ifsâd etmiştir. 

“Ve” susmak istediği zaman ağzını kapattığı, konuşmak, yemek, içmek ve üflemek için yardım istediği, “iki dudak vermedik mi?” 

Secâvendi der ki: Dudak, harflerin çoğu için çıkış yeri tahsis edilmiştir. 

Bir duâda şöyle geldi: Hamd O Allâhü Teâlâya mahsustur ki, bir et ile bizi konuşturdu, bir yağ ile görmemizi sağladı, bir kemik ile bizi işittirdi” 

Âlimlerden birisi dedi ki: Hikmet sâhibi yaratıcı Allâh, ağzın önüne dudak gibi iki taraflı bir perde indirmiş. Kul ihtiyaç duyduğunda dudaklarını kapatır. İçeceğini dudakların yardımıyla içer. İçilecek şeyin yüzündeki zararlı şeyleri, içerken ağıza girmesine mâni olması için üst dudakları bıyıklar kaplamıştır, 


dini ag ale ge ça (gz Üleiş ) 
la yla enli ya pale yağa alg az ala 
Lily ozal yasi SİN Sl ELEYİN OLAYI gey ÖL geli OLAYI izle OY OLUN oyy ÖSYİZ özell öle e Ji Ol e bal ay iz ASİ İl pl ye Sİ paliş 
Öl Lö yeli yaz 48 öl YL SV ülğ göl çö Yİ Sİ 
Se V gel kk 633 fa çi ls OLUN Şa sal 
Sİ 2) le esk GEY il gerin Lag YA Sİ 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ab b pay 0S ale ai çö) bisi e meye Şe iş 
GE il OL İİ EŞLE ab öne Yl Sİ e alel > 
Sila KEL ön Heri GS allel öğ La LA güle a 
2)l İN elk eği ee 1 ökk İ li ei İSİ lake 
JE öl ia MİŞ Gl e hp yz ES ei ig e öğe Sİ za AN a siyle 
İĞ eli eriği piş çor Gl lay Şİİ azl üze İP AZE a le gl çal Sl bali kel epin 
Şili ea iyii bi yarara izbe ve b ağ 
İZ A 

Şo lhie Ea 


HARAMA YAKLAŞMA 


Hadis-i kudside şöyle buyruldu: “Allahü Teâlâ buyurdu: 

-Ey Âdemoğlu, dilin, sana haram kıldığım bir şeyi işlemek için seninle kavga ederse, ben sana iki örtü yâni dudak verdim. Dudaklarını kapat. Şâyet gözün, haram kıldığım bir şeye bakmak için dikilirse, sana iki göz kapağı verdim, kapaklarla gözünü kapat. Haram kıldığım bir şey için, cinsel organın seninle mücadele ederse, yine yardım olarak, sana iki bacak verdim, onlarla cinsel organını muhafaza et.” 

Bir haberde şöyle geldi: “İnsandaki cinsel organ emânettir, kulak emânettir, el emânettir, ayak emânettir. Emanete riayeti olmayan kimsenin imanı yoktur.” 

Kişiye diyecekler ki: 

1-Biz sana temiz iki göz verdik ama sen onları temiz olmayan ve pis şeylere bakmaya kullandın. Onu temiz olmayan diğer gözlerle karıştırdın. Bu yüzden mukaddes tesirler o gözlerin üzerinden kalktı ve onlar kötü oldular. Şimdi o kötü ve kirlenmiş gözlerle bizim tertemiz ce- 


I İbn Kesir. 4- 512. 
2 Müsned. 3-135. 
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malimizi görmek istiyorsun. Bilmelisin ki temize temiz gereklidir. Nitekim temizler temizlere çekilir. 

2-Sana iki kulak verdik ki, o iki kulaktan iki hazine yapasın ve ondan vahyin incilerini depolayasın. Onları yalan duymaktan koruyasın. 
Ama sen onları yalan duymaya alıştırdın ve kirlettin. Bizim sesimiz temizdir ve duyulması için temiz kulaklar gerekiyor. Şimdi bizim sesimizi ve davetimiz hangi kulakla duyacaksın. 

3-Sana bir dil verdik: O dille, bizimle dertleşesin ve halvetlerde Kur'an okuyasın, doğruluk ve sadakate alıştırasın, bizim dostlarımızla konuşasın. Ama sen, dili gıybet ve dedikodu aleti yaptın. Dili günlük kavgalara ve düşmanlığa ayırdın. Şimdi nasıl sözümüzü okursun ve bizden söz edersin? 

Şiir: 

Dil Allâh'a şükretmek ve Allâh'a hamd için sana verildi. 

Eğer hakkı tanıyorsan dilini gıybet etmede kullanma. 

Kulak ise Kur'an ve nasihatin gireceği yerdir. 

Kulağı da iftira ve bâtıl şeyleri dinlemeye meşgul etme. 

İki göz, güzel şeyleri görmek, güzelliklere bakmak içindir. 

Onları kardeşin ve dostun kusurunu görmek için kullanma. 


Âyette kalb dilinin ve baş dilinin iki dudağına da işâret vardır. 
b ELİ eği Öl el el © İğ al öl Eşel 
YEN İİ pa del öl bö yila, el db le ce 
İp Hek öl bü ilale islik ile celb 
AN İl ba b yle ale İzel bale cal Jİ 

döl Y a) OLaYI ) ölal (e ig ölal Ağiz öle ÖSYİ 3 öl 
35 ek İLE cla a İk easy odas le iş laa 
Jp 45 alara 0S Mİ iy lp ($3)İ yl İG ill al BY İğ 5 le şen gi Giz a le 


3 glayrş gile öl ÖN Gİ çedla ge 032 yel 
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Şale Olga Ea) ib lili Syleiiğa yala 5 diye 
3 gk BİZ azal iğ za aliye b li pla Il 
S4» (49) UL 4 —le yo sl Ol 83 vol yo 5 
BA eli ö> hil aş le Şİ gp il dal öl; 
YS Odd Şb Olüği aş GS Saka ONE OS İS 
Se 323 S3 İyi le Sika il g2 yel Li kN OLİ ik MN EŞLA aş 
İKİ TEPE GÖSTERDİK 
€ / da Dd dp azil ila; 
İki de tepe gösterdik, 
Kelime mânâsı la ona gösterdik, fal izl İki de tepe 
Tefsiri 


Ona iki yolu yâni doğruyu ve eğriyi gösterdik.' 


' "Necdeyn"in, tümsek tepe veya doğrudan doğruya yüksek yol mânâsından mecaz olarak biri hayır biri şer iki yüksek gayeye giden, biri uğurlu biri uğursuz iki yüksek yol mânâsına olduğunu daha sahih ve daha kuvvetli rivayet ve akıl yoluyla destekliyerek beyân etmişler 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Burası vermedik mi? cümlesine sağlıdır. Çünkü bu cümle, aslında müsbettir. Yâni, biz ona bunları verdik ve ona hayır ve şer yolunu gösterdik, mânâsınadır. Peygamberimiz aleyhisselam da: 

-“Bu iki yol, hayır ve şer yoludur. Size, şer yolu hayır yolun- dan daha sevimli olmasın.”' buyurmuştur. 

Veya iki yol'dan murad annenin iki memesidir. Çünkü annenin iki memesi sütün inmesi için, iki yüksek yol ve yeni doğan çocuğun hayatının devamı için iki sebebtir. Doğumun hemen ardından annesini emmekten âciz olan bebeğe, memeyi emme imkânının verilmesi büyük bir kudret ve güzel bir nimettir. 

Şiir: 

Bir zamanlar sen konuşmaktan âciz bir bebektin. 

O zamanlar sana göbekten rızık gelirdi. 

Göbeği kestiklerinde rızkın da kesildi. 

O zaman da sen annenin göğsüne el attın. 

Necd aslında yüksek mekan demektir. Şerrin zıddı olan hayır, yüksek mekân sayılmıştır. Çünkü şer, yaratılışın en yükseğinden, aşağılığın çukuruna düşmeyi icabettirir. Bu durumda iki yol denmesi tağlib kaidesine göredir. 

Veya şer fiili, insanın kötü düşüncesindeki kuvvetine göre, yüksek mekan şeklinde anlatılmıştır. Onun için, her şeye ve tamâmlamaya ulaşmak için yükselmek mânâsında kullanılır. 

Şeyhzâde dedi ki: Hayrı ve şerri gösteren deliller açık hale gelince iki yüksek yol gibi oldular. Yüksekte olan yolun, görülmeye açık olması gibi, her ikisi de, akıllar için âşikârdır. 


MANEVİ İŞÂRETLER 


Bu âyette şu işâretler vardır: Bir ruh yolu bir de kalb yolu vardır. 
Bu iki yol ile, nefsin ruha, hevânın da kalbe galebesi kapanmıştır. 


ok li yi az eli le lame (ill öA | ale JE İs iy zi usb olula, 3 a) Ul | 


ve bunu İnsan Süresi'ndeki "Biz ona yolu gösterdik, ister şükredici olsun, ister nankör."(İnsan, 76/3) âyetiyle aynı meâlde olduğunu söylemişlerdir. Elmalılı Tefsiri ' İbnü kesir hadislerle Kur'an tefsiri 4-512, 
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AKABE-SARP YOKUŞ 
İÇİNDİ e Sl la EVI a 8 w 
5 iş NEY is beğ gbi ii ri e 
öl 0s ARD 5 El 3İ Re 
İSİ EIVD iazyİY İzli; El İğaliş Vi 
Sİ ça Gİ 3 ie e» Ka al 


Çoyilaği zi çel gyz 


Bildin mi o sarp yokuş ne? ” 

Esir bir boyun kurtarmak/köle azad etmek 

Veya salgın bir açlık gününde yemek yedirmek, '* 

Yakınlığı olan bir yetime, © 

Veya toprak döşenen bir miskine... 

Sonra olamadı o, imân edip de sabra vasiyetleşen ve merhamete vasiyetleşenlerden... 

Ki onlardır işte sağcılar (eshâb-ı meymene)! '* 

Ayetlerimize küfredenler ise... onlardır işte solcular (eshâb-ı meş'eme)! * 

Üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacak! ” 


gp ERİ ABI gn 


O akabeyi (sarp ii aşamadı! 


16 


Kelime mânâsı 


sl SE o aşamadı dali akabeyi 


Tefsiri 
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Fakat O, akabeyi (sarp yokuşu) aşamadı! 

İktiham, zor bir işe girişmek ve onu zorlukla aşmaktır. 

Kaamusta denir ki: Kahame, (nasara gibi) birdenbire, görmeden kendisini bir işin içine attı, demektir. Akabe de, zorlu dağ yolu, demektir. Yâni o kişi, sâlih işler yaparak bu büyük nimetlerin şükrünü yapamadı. 

Sâlih amellere sarp yokuş denilmesi, yoluna girmenin zorluğundan dolayıdır. 


öğgraz MA yal Çi İşl eesyi il as 5 | 
Aİ dmdş ge) ei pas Yİ ei eli ba dai 
ŞE a li kal iel eli Kün iy O öle 

US aa ayan inik lir ys zika İLEYL ia 


AKABE NEDİR PEKİ 


e & > gIYb alla ELBİ ş 
Sana ne bildirdi o sarp yokuşun ne olduğunu? ” 
Kelime mânâsı 
EU y3İ Ü7 Sana ne bildirdi aaa) Ü osarp yokuşun ne olduğunu? 


Tefsiri 
Yani, “Sana kim bildirir, Ey Muhammed! O sarp yokuşu aşmanın ne olduğunu? Çünkü burada murad olunan, gözle görülen bir yokuş ve onu aşmak değildir. 


ka aa hp 


Boyun kurtarmak 


110 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


Tefsiri 

Boyun kurtarmak yâni, köle azad etmektir. 

Fekk, iki şeyin arasını ayırmak, birini diğerinden ayrı tutmaktır. 
Bağın ve kelepçenin çözülmesi gibi. Fekkü rakabe ise, kişiye hürriyetini verip boyunla, onun üzerindeki kölelik bağını birbirinden ayırmak ve çözmek mânâsınadır. 


SS Yİ ge hans GL gil ga BAN A (ğü) 
İl eek BN ike yi BİEN öy pig ği 


Rakabe, boyun'un özel ismidir. Sonra vücüdun tamâmında ve örf olarak da kölelere isim olarak kullanılmıştır. Baş ve sırt kelimeleriyle binek hayvanının murad edildiği gibi. “Falan şu kadar baş hayvan veya binek bağlıyor” denildiği gibi...Sırt kelimesi de böyledir. 

Mânâ şöyledir: “O sarp yokuşu aşmak köle azad etmektir.” 

(Azad etme'nin üç mertebesi vardır:) 

1- Âzâd etme, bazan bir köleyi azad etmek, bazen da para vererek kurtulacak olan köle için lâzım olan yardımı yapmaktır. Veya, bir kişiyi kısastan, yahut da mâli cezâ ve borçtan kurtarmak için de olabilir. Bunların hepsi âzâd yâni kurtarmaktır fakat köle âzâd etmek değildir. 

2- Boynu âzâd etmek ile murad olunan, kişinin sâlih amellerle meşgul olarak Cennete girmesi, Cehennemden kurtularak, kendi boynunu, Allâh'ın azâbından kurtarma mânâsı da muhtemeldir. Bu orta mertebe bir hürriyettir. 

3-Kişinin kalb boynunu nefsin esaretinden, hevânın zincirinden, Allâhü Teâlâ'nın gayri şeylere bağlanmaktan kurtarmasıdır. Bu, en büyük hürtriyettir. Bu mânâya göre sonraki âyetlerde gelen “Veya açlık hâlinde yakını olan bir yetimi, veya aç ve muhtaç bir yoksulu doyurmaktır...” gibi “umümiden sonra husüsi” kabilinden olur. Bu da husüsi kılınan bir şeyin, çok faziletli olduğuna işârettir. Çünkü, bir önceki umümi olup, onu içine aldığı için, onun içinden çıkarılarak getirilmiştir. 

Bazıları dedi ki: Köle azad etmek sadakadan önce gelir. Bu onun sadakadan daha faziletli olduğuna işârettir. Ebü Hanife rahimehüllah'ın mezhebi de böyledir. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: 


' Köle âzâd etmek, “sarp yokuşun değil mukadder bir muzâf ile onu aşmanın tef$iridir. 
Çünkü sarp yokuş bir eşya, âzad etmek ise fiildir. Bu sebeple biri diğeri için tefsir olmaz. 
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-“Kim bir köle azad ederse, Allâh o kölenin her âzâsına karşı, azad edenin bir âzâsını Cehennem ateşinden kurtarır.” 

Rağıb (Isfahâni) dedi ki: İnsanın başkasını azaptan kurtarması, ancak kendini ateşten kurtardıktan sonra olur. Kendisi hidâyete ermemiş biri, başkasını hidâyete erdiremez. Burada köle âzâd etmek, insanın, kendini kurtarması gibidir. Bu amel, insanın kendini kurtarmasın- da büyük faydası olan sâlih amellerdendir. 


b bra iezil yel yari yaa gazli çel ig hb ES e iğ le çe b İİİ eee öle 
Gel Akli eleril Gİ sa çrlla gb S3 İNS dap OY 
SUAN pdğz ele Y bl alli pl ll 45, 
Udi 0 ab İİ, vs ill OY UZ, 

OL OLİN Se elo öLOŞN İİ b 
Ya e Og mi, İS iş il şal alla la 
GEEYİ 035 MAİ aş AS ligi ep gl öğ a pi 

ge demli AE) eya Slap Ol ABİŞ İk lll ÖZ Oİ Şaş 
EN MN e ea > lal JLEYL Şazi oL al öle yale dili, Mola anal el aş İN ae gal 
Nal OS Sİ a pl aa özeli Hiz yel öğ pi 
<3 hab ğe İİ EŞLİ azal dap yaya ke İl ela dayar ge Gill BAUN İşliş öl yz iu bsi halal Je da ika Je Şal ol eşan İĞ 
İSLAM 8 S5 a” Eye özal dam idim gl çal 


cc $ 5 ,. va (22 va 


' Buhâri, Keffârât, Müslim, Kurtubi 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dl) İP hap haz bel lili va o e OLEYİ ENİ JE kiii iş Sağ İli İyi iğ e Ob e 
ÇE ele eli İİ özeli İLEYİ a OY ye 


MESGABE 


Y o Cf 
MEY ile: 42 ee gal il 
Çiğil sey pölbi il 
Veya salgın bir açlık gününde yemek yedirmek, '* 
Kelime mânâsı 


phi 3 Veya yemek yedirmek, çi ue birgünde ki o 


AA (52 açlık gününde 


Tefsiri 

“Veya” kıtlık, açlık, yokluktan yahut da pahalılıktan oluşan “açlık gününde doyurmak.” 

Râğıb (İsfahâni) dedi ki: “Sağb” yorgunluk ve fakirlikle birlikte olan açlıktır.' Doyurma'nın açlık gününe bağlı olması, böyle bir zamanda yardım etmek, hem insanın nefsine daha ağır gelmesi, hem de daha çok sevâbı icabettirmesi sebebiyledir. Kime: 


çi iye EYE 3 bazal delara Gl (ALA 63 eği vi Şİ Sİ) 


' Mesgabe, kezâ makrebe ve metrabe kelimeleri mimli masdardır. 

Genel olması mânâsı "zi"den anlaşılmak gerekir. Zirâ "fi yevmi mesğabe—"açlık gününde" denilmemiş, açlıklı mânâsına "zi mesğabe" denilmiştir ki genellikle açlık, özelliği olan gün demek olur. Gerçekte böyle genel bir açlık zamanında yemek yedirebilmek can kurtarmak demek olduğu için fekk-i rakabe gibi büyük bir kahramanlıktır. Hem de kimlere yedirmek? 
(sıralamış....) Elmalılı Tefsiri 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ml yil e ŞE EE 3 İN gil OY lil ge 


MAKRABE 
Y di okb ya li ed 
Yakınlığı olan bir yetime, '* 
Kelime mânâsı 


Uz bir yetime yedirmek (öyle yetim ki,) 


Yy a 
&zâz 15 Akrabalığı olan 


Tefsiri 

Akrabalık bakımından “yakınlığı olan bir yetimi” doyurmaktır. 

Secâvendi, buradaki yakınlık, akrabalıktan veya komşuluktan olan yakınlıktır, demiştir. 

Ayette, yetim ile onu doyuran kimse arasında, akraba yakınlığı kaydı vardır. Böyle bir yetimde, hem yetim olmak, hem de akarabalık yönünden, yardıma müstehak olması bir araya gelmiştir. Böyle bir yetimi doyurmak, hem sadaka vermeyi hem de akraba ziyaretini içine alır Bu sebeple daha faziletlidir. Veya kime: 

ll yil sl t Aza $ eablimiatka) 


OL ll ki il lar Eli işle İş ey peş ökali ie İLİN bağl sela A Alg ez 


METRABE 


hENESEĞİ 


Veya toprağa döşenen bir miskine yedirmektir "“ 


Kelime mânâsı 
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Ea 3İ Veya bir yoksula (öyle yoksul ki;) 


b 


& 52 15 toprağa döşenen 


Tefsiri 

“Yahut” son derece ihtiyaç sâhibi “bir yoksulu doyurmaktır.” 

“Metrabe, toprakta oturup yatacak durumda olan fakir”! demektir. 
Fakirlik ve ihtiyaçtan sanki toprağa yapışmış, bir fakir. Onun üstüne örtebileceği, altına serebileceği bir şeyi yoktur. 

Peygamberimiz aleyyhisselam”ın: 

- Zâ-metrabe, barınağı mezbelelikler olan yoksul” buyurduğu rivayet edilmiştir.” 

İbnü Abbâs radıyallahü anhüma ise, toprağı uzak, yâni garip mânâsına olduğunu söylemiştir. 

Kâşifi: “Böyle biri, ya ailesi ve çocuğu vardı, ya borcu vardı veya hastaydı veya memleketinden uzak kalmış bir gariptir, demiştir.” demiştir. 

İmam Şâfii rahimehüllah bu âyeti, “miskin'in az da olsa bir şeylere mâlik olan fakir, olduğuna delil saymıştır. Aksi halde “Zâmetrebe” ifâdesi tekrar olmuş olur ki bu câiz değildir. 

Burada “Zâ-metrebe” ifâdesinin “miskin” kelimesini açığa çıkaran bir sıfat olmasının mümkün olduğu tartışılmıştır. “Miskin” kelimesinin “Zâ-metrebe” ile nitelenmesinin faydası onun ihtiyaç yönünü açıklamaktır. Bundan gaye, en çok muhtaç olan kimseyi doyurmanın daha faziletli olduğunu ortaya koyar. Caiz olmayan tekrar ise, bir faydası olmayan tekrardır. Bizim üzerinde durduğumuz, âyet-i kerimede böyle faydasız ve gereksiz bir tekrar yoktur. 


MÂNEVİ İŞARET 


Bu âyette, nefis ve hevâ elinde mağlüb olmuş kalb yetimine, nefsin kahrı ve izzeti altında zelil hale gelmiş sır miskinine işâret vardır. 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: 

-“Kocasız kadınlarla, yoksulların işlerine yardıma koşan, Allâh yolunda koşmuş gibi sevâp kazanır. Geceleri durmadan namaz kılan, gündüzleri ara vermeden oruç tutan kimse gibidir.” 


' Amme cüzü tefsiri notları (Ahbab Hacaefendi) 
? Süyüti, bu ayetin tefsirinde, Dürrül mensurda zikretti. 
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FUZULİ HARCAMALAR VE 
İNSANA AĞIR GELEN İNFAK 


Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi Kuddise sirruhu) der ki: Burası, köle azad etme ve doyurma fiilleri ile amel etmenin zorluğundan dolayı doyurma, yetim ve fakire mahsus kılınmıştır. Çünkü bu, nefse ağır gelir. 
Kişi kendi heva ve hevesi için binleri verir, heva ve heves ehli kimseleri yedirir, fazladan binalar yapar ve bunları çok görmez. Fakire ve yetime ise, gözünde değersiz oldukları için, onları görmez ve bir-iki dirhem veya bir-iki lokma yedirmek çok ağır gelir. 

İmam Şâfii rahimehüllah bu âyeti, “miskin”in az da olsa bir şeylere mâlik olan fakir” olduğuna delil getirmiştir. Yoksa “Zâ-metrabe” tekrar olmuş olurdu ki, bu câiz değildir. 

Burada, Zâ-metrebe, miskin kelimesini açığa çıkaran bir sıfat olmasının mümkün olduğunda ihtilaf olmuştur. Miskin'in, Zâ-metrebe ile vasıflanmasının faydası, onun ihtiyaç cihetini açıklamaktır. Maksat, en muhtaç kimseyi doyurmanın daha faziletli olduğunu ortaya koymaktır. Caiz olmayan tekrar, bir faydası olmayan tekrardır. Bizim üzerinde durduğumuz, âyet-i kerimede böyle faydasız ve gereksiz bir tekrar olmadığıdır. 

Bu âyette, nefis ve hevâ elinde mağlüb olmuş kalb yetimine, nefsin kahrı ve izzeti altında zelil olmuş sır miskinine işâret vardır. 

İrşad'da şöyle geldi: Şu sayılan işlerde, kölenin doyurulmasından murad olunan, “Felaktehame” deki lâ'nın, mâzı üzerine girişinin güzelliği ve bir şartla olmamasıdır. Çünkü lâ , lem mânâsı ile, sanki şöyle denildi: Sarp yokuş aşılmadı. Yâni o küfür ehli, sayılanların hiçbirini yapmadıkları gibi şu (17.ayeti kerimede) gelenleri de yapmadılar: 


rel 3 Sİ 05 e ll BEKİ) 
eği yelesi ye lk Gel GİS ÇEBİ İİ eg 
İl 15 gla one pl eşiği balg dd şa abay be zi Ya 
Bal bel ale İl yez Sil LES İŞİ b İS 


' Buhâri 6006, Müslim, 2982: Tirmizi, 1969 
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İl hai hg Mİ eke el İz kl zall ol gle Gİ Aş a plak o da İLE Sy ela (İSİN İĞ US) aI ça 
)k33l 33 yi b yel geek yl 

pi AE Gİ İYİ İN ei ” e öz 
SİN yaz ŞAHI Ja“ zle V şillli kV İS al 
İLİ Sella e labYi farz gi all ima ekb 
Jel eLbis ola b il el düş küb ill e Şi 3 
ella lll bel la iş Ya 5 geni EA ZAYİ el agi ale çap İİİ iğ ez ole bğilaşi oya balg Dö 
GERİ AĞI elabil sl yas 3 gaz ear 

0 Sall Ol le Yİ ogi al day çaba gereği 
EE il pal yü oki OSI Viya la ae 
03 yel ABS ie ipe b 04 Dİ Glam Bon diş 
plabi Öl gel gli Yİ içe gep Ag agi öö 
BALİ ye ŞE SİN ya öy YİN Sİ hal gey 
İN ez İl öy az ball a e pl ab e leş 
2 Şİ ll Sene 59 il b eli 
p El Ayall İS Ey YI iy ey ll gö byiş yla ela EV İs yem ya oda ün 
İLAN gel eli İİİ a 0S Sİ 
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SARP YOKUŞU GEÇEBİLME ŞARTLARI DEVAMI... 


» 9 > > ) ,“ > Saz 3 

YYPE NİL yalğiz mall sal ğiğ lal Sed ge 0S 

Sonra olamadı o... imân edip de sabra vasiyetleşen ve merhamete vasiyetleşenlerden... 


Kelime mânâsı 


0S p Sonra olmak 
| gal Ge ge imân edenlerden 
AZİL İRAlŞ3 sabrı vasiyetleşenlerden 


b ö a ik İl İşl 3 merhameti vasiyetleşenlerden (olmak vardı da 


onları olmadılar.) 


Tefsiri ' 

Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiyeleşenlerden ve birbirlerine merhameti tavsiyeleşenlerden olmak (da vardır.) Sırası ile: 

1- Sonra bu köle âzâd eden ve doyuran kimse iman edenlerden olması da lâzımdır. 

Sümme terakki ve yüksek mertebe içindir. İman, bütün sâlih ameller için şarttır. İmanın mertebesinin sayılan amellerden yüksek olduğunu ifâde etmek için sümme getirilmiştir. Yoksa iman zaman itibarı ile en öncedir. Şimdi mânâ şöyledir: Ancak imânla yapılan infak ve harcama Allâh katında faydalı ve hoşnud olunan infaktır. Yoksa riya ve övünmek için harcanan çok mal değildir. Bu tür harcama ise, şu ayeti kerimede anlatılan gibidir: 

-“Onların bu dünya hayatında yaptıkları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgarın durumu gibidir” ? 


' (Amme Tefsiri Notları- Ahbab Hocaefendi” de bu ayeti kerime önceki ayetlere şöyle bağlanıyor: ) İşte böyle zarureti kamile sahiplerine yedirmek ve vermekle rakabeyi ve yoksulları kurtarmalı. Yâni bu sayılanları yapmakla akabe (sarp yokuş) geçilebilir. Amma bundan sonra dahası da vardır ki, onlar da şöyle sıralanmıştır: 

? Âl-i İmran suresi, (3) 117. 
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Sarp yokuş, ifadesinin kullanılmasında, âhiretin sarp yokuşunu ancak günah yükü hafif olanların geçebileceğine işâretler vardır. 

Muhâsibi dedi ki: Bu sarp yokuş öyle bir yokuştur ki, onu ancak karnını haram ve şüpheli şeylerden uzak tutan ve ölmeyecek kadar yiyip içen kimse geçebilir. 

Kaasım da şöyle dedi: Sarp yokuş, senin nefsindir. Allâhü Teâlânın; Boynu çözmek, buyurduğunu görmüyor musun? Çünkü boynu çözmek, nefsini halkın köleliğinden kurtarman ve onu, rabbına kullukla meşgul etmen, demektir. 


SABIR VE MERHAMET 


2- (Yine bu köle âzâd eden ve doyuran kimse: ) “Birbirine sabrı tavsiye edenlerden” olması lâzımdır. Yâni Allâhü Teâlâya itâat etmekte, günah işlememekte ve musibetlerde sabrı tavsiye edenlerden olması lâzımdır. 

3-Bir de, “birbirlerine merhameti tavsiye edenlerden olması lâzımdır.” Merhamet, rahmet demektir. Yâni birbirlerine, Allâh'ın yaratıklarına merhameti veya Allâhü Teâlânın rahmetini getirecek hayırları tavsiye edenlerden olmaktır.' Rahmet bu mânâ ile birinci mânâdan daha geniştir. Birinci mânâda rahmet; yetim, fakir gibi rahmete lâyık olanlara şefkat göstermektir. Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

-“İnsanlara merhamet etmeyene Allâh da rahmet etmez.” 

“Birbirine sabrı tavsiyeleşenler” sözü Allâh'ın emrine hürmet edilmesine işârettir. “Ve birbirlerine merhameti tavsiyeleşenler” ise Allâhü Teâlânın yarattıklarına şefkat, kemâlden sonra başkalarını da kemâle erdirmeye işârettir. 

Çünkü iman kendi nefsinde kemaldir. Yine sabır, merhamet ve diger sâlih amellerin kendileri de kemaldir. Bunları başkalarına tavsiye etmek ise, başkalarını kemâle erdirmek sayılır. 

Bazı âlimler dedi ki: Bilhassa ihtiyacın şiddetli zamanlarında, başkalarını yedirmek ve doyurmak iffet çeşitlerinin içinde en faziletli olanıdır. İman da hikmet çeşitlerinin en yücesidir. Bu kastedilen, ilmi ve yakini olan imandır. Bu ayette iman, sümme lafzından sonra getirilmiştir. Bunun sebebi: İmânın ilk fazileti olan fakiri yedirip doyurmaktan, yücelik yönü ile, çok yüksek olduğuna işâret etmek ve imanın esas ol- 


' Bu durumda ifâdenin başında muzaf hazfedilmiş veya sebep olmaktaki kemâline dikkat çekmek üzere müsebbeb zikredilip sebeb kasdedilmiş demek olur. 
> Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27. Müslim, tedail 66. Timn/!. Birr 16. 
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duğunu tekit içindir. Zorluklara sabretmek ise, cesaret çeşitlerinin en büyüğüdür. Allâhü Teâlânın burada sabrı imandan hemen sonra getirmesi, cesaret faziletinin, yakini iman olmadan olamayacağına işârettir. 
Karşılıklı sevgi ve merhametin de, adalet çeşitleri içinde en üstün oldu-Şuna işâret içindir. 

okap pub; ek SİS Gİ 05 8 ni 
İİ de UYAN çiz du le ke | e li e e ol YA ke al öl GEYI a m la yn E'YI po Le ger Şi la öö ig eN ila YU 
YEMİ öğe Öl İİ öyle Adal 55 iz ei b alel 
İLE e Ol eki, bali Nİ EYİ el elli ike | 2 z 4 al $ e) ye lek Şİİ 8) e ypg Ml dele e yali Lan şam çoğ Sİ lele an gan RE SİL Aalğiğ $ lal b) çolaeli 
Baas gl il Le Ci e Las, yam 23! Gl Vi 
- il lig > İl Aİ si) JUs > LE Gi sol yla 
Lay olali ya gizi çal AZAN aş day ll a İİ a 
PİN 453 Yüzde YO” iii ba 3 e ll b 3 
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palaz öz al AN eli İİ EŞİ ea İyalğiz yi” 
İLİN ap İla al ŞE le AZAN Şİ EŞLİ da ll ye baka Am yala yali lİSg ai b İS ülkeyi ük 
#LEYİ oğan; İN A Ek e elli ilkeli İLEYİ çisil Jel OLM Akli gil bağl izli öli ci; leyas 
DE Gİ) ARİ çi hik b eğ A all OY gay 
Şe md el Sİ aliş ELENİ Şa! dali 
İmam çleY OLAYI ve ola izlek çil Gel ye alaz çisil kal ye ablak ella ll Öğ deler ALA 
Rue) 

ESHABI MEYMENE-SAĞCILAR 


b o Dd 2 v7 3 
gVAb Zal bi İİ 
Pp 

Ki onlardır işte eshâb-ı meymene, sağcılar! "* 


Kelime mânâsı 
İN A 
<İİ sl Ki onlardır 
P 


b 3 p 
AZAİ SEZ) işte eshâb-ı meymene, sağcılar! 


Tefsiri 


“İşte” bu zikredilen yüce sıfatlarla vasıflananlar “kitapları sağ- dan verilecek olanlardır.” 

İşâret ismi ülâike, onların Allâh katında huzur makamında olacaklarına, rütbelerinin yüksek, derecelerinin büyük olacağına işâret etmektedir. 

Ashâbü” I-meymene demek, kitapları sağ taraflarından verilecektir ve sağ yoldan Cennete götürüleceklerdir, demektir. Veya bereket, hayır ve saâdet sâhibi kimselerdir, demektir. Çünkü sâlih insanlar itaatlerin- 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den dolayı hem kendilerine, hem de başkalarına bereketli olan kimselerdir. Yahut da sağ el sâhibi kimselerdir, demektir." 


EJLEYİ el iğ öğ A al Obaya ( Gİ) 
Er) ag eği) gl el plise il iile pğ$ Özlemi ill sag yel sl 1 Kani Dİ ) 
Fİ ül peel al zil İİ yel Gib e e Maş 
Ark İsa gis eş e ize Hk OY öleli 


ul AI ol il Laşl 
ESHABI MEŞEME- KÜFÜR EHLİ 


b o pe ) Dp 5 
LADİN HZ ça GU 1345 iğ 
Ayetlerimize küfredenler ise... onlardır eshâb-ı meş'eme, solcular! 


Kelime mânâsı 


İş 2S Gaill 3 küfredenler ise 
GEL âyetlerimize 


b we b. A 
AZLA LE di onlardır eshâb-ı meş'eme, solcular! 


Tefsiri 

Kitaptan, Hakka delil olarak gözleri önüne diktiğimiz “Âyetlerimizi”, hücceti veya Kur'an'ı “inkâr edenler ise, işte onlar kitapları soldan verileceklerdir.”' 


' Onlar, o yüksek vasıflarla nitelenmiş olan o kahramanlığı yapan, esir kurtarmak veya öyle zor bir günde bir yetime veya çaresize yemek yedirmek suretiyle can kurtaran, bunlara gücü yoksa imân edip de birbirine sabır ve merhamet tavsiye etmek suretiyle teselli ve kalb kuvveti vermeye çalışan mü'minler mutluluk sahipleri, kitapları sağ taraflarından verilecek kişiler, kendilerine ve başkalarına uğurlu kimselerdir. Elmalılı Tefsiri. 
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“Ashâbü'l-meş'eme”, yâni sol es”hâbı kitapları sol taraflarından ve arkalarından verilecek olanlar ve sol taraftan Cehenneme götürülecek kimseler. Veya uğursuzluk, şer ve bedbahtlık eshâbı kimselerdir, demektir. Çünkü fâsıklar, günahları sebebiyle hem kendilerine, hem de başkalarına uğursuz olan kimselerdir. Sâlih kimselerle tevessül edilmesi icab ederken, fâsıklardan da uzak durulması gerekir. Veya onlar, sol el eshâbı kimselerdir, demektir.” 


iye Ge le On aliyi Laz 1 AREEZİN SAELZİ çk Li 1338 öl 
YE çebzim e YS İİ ge BAŞ Oleik 3 öze v$ 
3 İLAN sl ( ÂZRESİN Eİ $ HEY el ly yazl öd 
Sh İİ YA ği lez e gg Mya yaş geliriz ep O slar il eman çşmil e ella GLA OY öyliiy ÇA eğil öce çool il LİN e la Yi kal, hel Oz bal ağ leş 

e iel 


MÜ'SADE-KAPILARI KAPANACAK pü) ele 
Üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacak! ” 


Kelime mânâsı 


mes Üzerlerine 


e bir ateş bastırılıp 


Lo kapıları kapanacak 


G 


“onlar “ zamirinin getirilmesi, onların huzur şerefinden alınacıklarına ve gizleme zamiri ile anılmaya müstehak olduklarına delâlet eder. Ve onlar gizlemekle aşağılanmışlardır. 
Bizim âyetlerimize küfreden, inanmayarak nankörlük eden kâfirler ise -ki o mağrur kişi de bunlardandır- onlar, uğursuz kişilerdir, uğursuzluktan kurtulmayan, kitapları sol taraflarından verilecek olan, kendilerine de başkalarına da uğursuz olan kimselerdir ki, “20. üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.” Elmalılı Tefsiri 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Tefsiri 

Onların cezâları; kapıları üzerlerine sıkıca kapatılmış bir ateştir. 
Onlara hiçbir kapı açılmaz. Artık sonsuza kadar, hiçbir üzüntü oradan çıkmaz, hiçbir rahatlık oraya girmez. Mü'sade yâni sıkıca kapatılma Cehennem ateşinin onları her taraftan kuşattığını bilmeleri için ateşin sıfatı olarak getirilmiştir. ' 

Bu âyette, perdelenme, yalnız bırakılma ve hüsran ateşinin kapılarının, nefs-i emmâre üzerine kapatılacağına işâret vardır. 


İçi içe i) ül tele) 
çe Ha Ysk eşi ei Yö ülke ebe hil Şİ de laz İl Yİ OLYİ il ge, e BAYİ S5 hk Yİ öle SN hel dll e O kal pe öle kV gl ill anâlely ariel |3İ sal fke Şaagell ve db Gala eli ğe İğde gl Aşar özell ökoğa İĞ yel Se gep İl e azl a İZİ lazaği el yoz kel 
ASİ çal ie hel e 054 Öl hemeş deye ig deye 
gl OlSş dl ALAN şia ASLİ a 3 


i “Aleyhim “ mukaddem haber, narun mü'sadetün için... Buradaki terkibin aslı mü”'sadetül ebvabtır. İzafet terk edilince tenvin ona geri geldi. Çünkü ikisi de fail fiili illetli bab olan evsadetten takib olunurlar. Âsadethü şeklinde medle de Âmene gibi mahmuz fiil- den gelir. Kapandığı, kilitlendiği ve muhkem olduğu zaman demektir. Çünkü kim mü'sade diye hemze ile okursa, âsadet'ten ismi mef'ul olur. Ve kim de mahmüz yapmazsa, onu ev'ade gibi evsadetten alır. Onun için de o, müsadün olur. Âsade?'den olma ihtimali de vardır. Âmene gibi. Fakat o, sakin hemzesi zammeli vav'a kalb oldu. Ma kabili de tahfif içindir. 
Asımın ravisi Ebu Bekir bin Abbas, bu harfte hemze olmasını iyi görmezdi. Bize imam Mü'sade diye hemze ile okurdu. Esed Ezeni bunu duyunca sanki şeyhinden hıfzetmemiş gibi hemzeyi hepten terk etti. Hafs ise burada hemzeyi korudu. O Ebu bekirden kurraların naklettiği şekilde harfi zabtetti. Ebu Bekir hadis ehli katında en sağlam, en büyük ve çok kabul gören biri ise de... 
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İl illa özele 4 male 89) ele 
Çi S3 düre İİ Gİ el Öl gili öğe yagi çel özagil yim alim öy eğil Hu Yl ak e alaz 
0S öydlaildsu Je pl epi bl şaş 
İN El giy deli hal e Bala Gg SI e gl ye ge ökağe Ül möliğ OYA öleli ŞU Öl 

ö UY 


ll 3 öl giyme faces Âra 
Ehad olan Allâhü Teâlânın yardım ve inâyeti ile Beled süresinin tefsiri 1117 (1705) senesinin iki rebi”den ikincisinin beşinci günü 


tamâm oldu. 
##X 
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91 


ŞEMS SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
15 Ayettir. 


gey gazla çe 


Gİ aş 4 ği sl kip li Bİ id TY İRİ Gi 


Bismillâhi?r-rahmâni?r-rahim 

Kasem olsun o güneşe ve parıltısına ' Ve Ay'a; uyduğu zaman ona/güneşe... > Ve gündüze; açtığı zaman onu/güneşi * ve geceye; sararken onu/güneşi... * 


Yy g 
EN . » İV 
Kasem olsun o güneşe ve parıltısına ' 
Kelime mânâsı yallg o güneşe 
Y 


3 
Lİ EEE ve parıltısına yemin olsun 
Tefsiri 
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“Güneşe yemin ediyorum” yâni, doğduğu, her tarafı kapladığı ve nürunun yayıldığı zamanki ışığına, yâni yükseldiğindeki yansımasına ve kuşluk vakti zamanına yemin olsun. 

Duhâ, güneş ışığının parladığı vakittir. Duha ve Dahve kelimeleri Dıhh kökünden gelir. Dünya üzerine güneşin yayılan nurudur ve gölgenin Zıddıdır.' 

Burada ruh güneşine ve vücuda yayılan, nefs üzerine parlayan nura yeminler edildiğine de işâret vardır. 


vel Çe iş) 

PM A Ee e ay alk göze 5 Ak öğr 53 rl ğe pal alli öl, gi yel esp ili 
GEY! 3 e ai yel ii gg gel e Ölükle yiz iz il ee ELEYİN özi ay ŞEN La il e GL OL 


, iy px gp İİ ad 
Ve güneşe uyduğu zaman Ay'a... 


Kelime mânâsı 


kala Ve Ay'a da yemin olsun 


e 7 
GU (3) güneşe uyduğu zaman 


' Kerahet vakti geçmiş olduktan sonraki aydınlığa dahve (kuşluk), biraz sonrasına duhâ (kaba kuşluk), daha sonrasına öğlene yakına kadar dahâ” (koca kuşluk) denir. Kuşluk vakti kesilen kurbana da udhiyye ve dahiyye denilmiş, daha sonra bu genelleştirilerek her kurbana bu isim verilmiştir. Burada "güneşin duhası" denilerek onun güneşe ait olduğu belirtilmesi nedeniyle tefsirciler bunu güneşin doğarak parlayan ışığı diye tefsir etmişlerdir. Önce güneşin görünsün görünmesin bütün özellikleriyle mutlak olarak kendisine, sonra da özel olarak ortaya çıkış hâlindeki ışığına yemin ile başlanmıştır. 
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Tefsiri 

Ve Güneşe uyduğu zaman, Ay'a yemin olsun... 

Güneşin batmasından sonra ondan ışık alarak onu izleyip takip eden aya yemin ederim, demektir. Bu durum, ayın ilk yarısında meydana gelir. 

Râgıb der ki: “Telâhü” o şey, aralarında hiçbir şeyin bulunamayacağı kadar yakın bir şekilde o şeyi takip etti, demektir. Bu takip bazen cisimle, bazen hükümde uymakla olur. Tü/vün, tülüvvün kökünden gelir. Bazen da okumak ve mânâyı düşünmek şeklinde takip etmek mânâsına gelir. O zaman bunun masdarı tilâvet olur. 

Sonra Allâhü Teâlâ buyurdu: “Güneşi takip ettiğinde aya...” Burada kastedilen ayın güneşe uyması ve mertebe itibariyle onu izlemesi demektir. Çünkü Ay, ışığını Güneşten alır ve Ay güneşin hâlifesi sayılır, denmiştir. Bu, “Güneşi ışık kaynağı, ayı da parlak nür kıldı.” ““ süresi, 105 Ayetinde de böyledir. Zıyâ yâni ışık, derece olarak nurdan daha üstündür. Çünkü her zıyâ nurdur, fakat her nür zıyâ değildir. 

Burada kalb ayına işâret vardır. Şöyle ki; kalb, aydınlanmada ruhu takip eder, ona doğru yönelir, ondan gelen nür ile aydınlanmaya çalışır. 
Nefse uymaz ve nefsin zulmetine de batmaz. 


ğe NİZİ iy E daş lb öl ea ll el ll nez gli ya daylüa 4x5 YE EİN İĞ gil e İZ Yİ ali p gla b AY öylüğ ezeli öy 0) 3g bağa el la eği 
EDU öyleaez asil yiz Vle İk öyüğ liz gi oyla Sol 
Ja gele ÇİY liğe e ol Lal DAYİ İĞİ gag al İG ill iye yl yakl ll Ol kö bl UZ Aİ yalla el Yİ a si Şak Gİ alda leş 5 İS yaş la 
Sl Öya yi e İSİN gl ya diya e alla li zail ayi Abiş lg yl özal Si AN EN ZLE aş 
Ulaş ib pll ai alg lay elaziğ 
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Şeyhim ve senedim (Osman Fazlı Efendi) -Allah rühunu rahatlatsın- Lâihâtü'l-berkıyyât isimli kitabında şöyle dedi: 

“Güneş, ilâhi, kemâli, ekmeli hakikate bir işârettir. Ay, insâni, kemâli, ekmeli hakikate işârettir. Sanki şöyledir: Ay, Allâhü Teâlânın onu yaratmasından, kıyamet gününe kadar, geceleri, güneşin nürunun görüldüğü ve tecelli ettiği yerdir. Böylece bununla gece erbabı, gece karanlıklarında gitmek istedikleri yolda yürürken yollarını bulurlar. Şunun gibi ki; insana mahsus, kemâli ve ekmeli hakikat de böyledir. 
Allâhü Teâlânın yarattığı zamandan, ebedi ve sonsuz zamana kadar ilâhi kemâli ekmeli hakikatin kâinattaki nürunun ve zuhürunun görüldüğü yerdir. 

Kâinat erbabı bununla, kâinatta ve mânevi derecelerde yürümeleri sırasında, kâinât karanlıklarında yollarını bulurlar. Bu seyr ü sülük ve mânevi yürüyüş, nüzül olarak âlem-i imkâna yürüme esnasında, urüc ve çıkması ise, vücüb alemine yürümesi sırasında olur. Sanki Ay kendisi ve nuru, güneşin nuru içerisinde oluşan yakınlaşma ve kavuşma ile Güneşe mahsus kabzedici teveccüh ve cezbedici yönelme ile, güneşin nürunda ve kendisinde, bir eser kalmayacak şekilde, fâni ve yok olur. Öyle ki, bu sırada Ay, nürundan ve nefsinden bir şey yok olmaz, aksine güneşin nüru ve nefsi ile kemâl bulup, kendi nuru ve nefsiyle, bâki kalır. Bu hal, kıyamete kadar, tekrar tekrar, devam eder. 

İnsâni kemâli ekmeli hakikat de, İlâhi kemâli ekmeli hakikatin nurunda ve taayyününde, tam olarak kendi nürundan ve taayyününden işte böyle fâni olur. Şöyle ki: İnsâni hakikatin nür ve taayyününden, ilâhi hakikatin ezeli, ebedi, sermedi nüruna ve taayyününe kabz ve cezb süretiyle, zât-ı ehadiyyet ve cem'iyyet-i mutlaka mertebesinde hâsıl olan ilahi kavuşma sırasında, insâni hakikatten hiçbir iz kalmaz. İlâhi hakikatin nuru ve taayyününde, kendi nuru ve taayyünü ile bâki olur. 
Tekrar tekrar, ebedi ve sermedi ve sonsuz olarak, nüruna ve taayyününe bast ve irsâl ile, mazhariyet, kesretiyyet, farkiyyet ve mukayyedlik mertebesinde olan kevni firkat hâlinde, ondan hiçbir eser fâni olmaz. 
Şemsi ve ilâhi nürun kemal sınırına kadar kademeli tecellileri, ayda ve insân-ı kâmilde görülmesi sırasında, her ikisinin bakâsı kemal bulur. Bu nurun kemal sınırına varıncaya kadar yine kademeli, her ikisinden gizlenmesi ve kaybolması sırasında her ikisinin fenâsı tamâm olur. İkisinin bu fenâsı, noksanlardan münezzeh, Hakk sübhânehü ve Teâlânın celâlinin daraltmasındandır. O ikisinin bakâsı da Allâhü Teâlâ'nın cemâlinin genişletmesindendir. 
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-Allah devamlı (olarak celâl ve cemâlinin kemâli elleriyle zâti kemâlinin mertebesinden) kabz ve bast (daraltma ve genişlik) verir. 
Dönüşünüz onadır. Bakara süresi. 2-245. 

-<Aksine, O'nun iki eli de açıktır.” Möide süresi, 5-64 

-“Hepsine, onlara da bunlara da rabbinin lütfundan veririz. 
Rabbinin lütf ü ihsânı kısıtlanmış değildir.” süresi, 1720. 

Şeyhimin (kaddesallahü sirrahü) sözü burada sona erdi. ' 


İİ ELENİ ES aa) al ay Sey ie İĞ alla gl öyLlğ ASYI ZİLİ İYİ Am Aİ yakl Öl 
İka RAN OLS Şİİ ö>Lüle ASYİ ZİL ASLOYI Aa ği ll ii li gşlkaz lere OS delil eği al al b İİ ELBİ 3 LİN öl e slip > İİİ b ea 
İLAY âğüzll NİS alel Gb iile eme gla) lara GİS YI il Şİ al gl ie SYİ İLİ 

OİL oya İkASYI İLİ İŞİYI İZİ yi 
Çi çil vE OS İZ ŞB OŞSİl Ol sig 
OSAYI le İİ li e Ya Şİ lYiğ lin 
BI Ge ia OL el ile NİŞİ ve ae 


' (Soru:) Eğer denirse ki: “Burada izâ, şart edatı değildir. Çünkü lafzan veya takdiren cevabı olmadı ki orada zarf olarak amel etsin. Bu durumda onun bir âmili olması lâzımdır. 
Meşhur görüşe göre takdiren var kabul edilen fiili bunun âmlidir. Bu fiil inşâidir ve hal içindir. İzâ ise istikbal, içindir. Bu sebeple ikisi bir arada bulunmaz; zarf olmaz ve vakit de bildirmez.” 

(Cevap:) Şöyle cevap veririm: İzâ böyle yerlerde sebeb bildirmek için gelir. yâni, “Ben, ayın güneşi takip etmesi itibarı ile aya, güneşi açığa çıkartmasına itibar ile de gündüze, güneşi örtmesi itibarı ile de geceye yemin ederim.” demektir. Bu söz aynen; “Salih ve mütedeyyin olman sebebiyle buna seni şâhid tutuyorum.” sözüne benzer. bâzı tefsirlerde de böyledir.Kaamüs'ta denir ki: İzâ, yeminden sonra hal için gelebilir. 

Sr b zelal LU, âyetlerinde olduğu gibi. Bu ise inteha gibi bâzı kasemlerdedir. 


O zaman “ hıyne” mânâsına olur. Anla! 
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el ia Y Sa kei yerl ii b elele ani daki, iLe Yaşa ali Ali yl pi; 
İN eye İl iş SİN Sale özi MN ag 

iş hi e SYI ZİLİ ŞLYI düz EİİSS 
Gİ ie Ya elk ğini z İİSYİ İLİN İŞİYİ Ağam yg 
YAY AİN Aya çi ll İYİ Lei e Mel b gi li iş ii a ili al dğlleii İkaz ga Uiiz ai e iş Sky SAYI İZMI Uginöş kia gb Akel AŞİ AN e Yİ ie Şa Ye iz bi İİ İYİ İl GAR AE AN AS SİN şa 
Sym e M kr eye s e 
Gin e e sit Gi SEY hajli ez elli Zİ Lal bey biges alla öşlrel eş bağli öbe lde ağ e azalllda Je bağli, e e e 

Se İN LES iye ie las Ökkeş gard 
Miş 8 ği gibim diş İp leş OLS İğ 

5 las ğa laz GS Laz iş lar ie EY YAR İİ NS 
> li NS el 

> İyi gl İİ İple olalib e) şal Ok 
Mİİ b 3 he pll Mille b bü her 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gl! Ya İLE.DU İiy İĞ ÖZKALE yaz yağli ll yenii ale Kiel gliş azl zel geli öl si ile 5 illa e Hügal dg bS lahl öl (zel 


Bİ ye e JE a uv bd lis 3 ii SI Uye 


ey İRİ, 


Ve gündüze; açtığı zaman onu * 


Kelime mânâsı 


Ji 5 Ve gündüze yemin olsun; 


LE açtığı zaman onu 


Tefsiri 

“Onu” yâni güneşi “açığa çıkarttığında” zâhir ve görünür hâle getirdiğinde “gündüze” yemin ederim. 

Gündüz, güneşin ışığıdır. Gecenin karanlığını mahvederek, yeryüzünün gölgesini siler. Yâni güneş, gündüzün yayılması ile açılır ve açığa çıkar. Sanki güneşi ortaya gündüz çıkarır. Halbuki gündüzü güneş yayar. Yâni güneşin çıkma zamanı gelince, gündüzün yükselme zamanı, yayılma ve parlama o zaman olduğu için, açığa çıkartma fiili mecaz olarak gündüze dayandırılmıştır. Tıpkı “Gündüzünü oruç tutar.” sözü gibidir. 

Veya mânâ: “Karanlığı veya dünya ve yeryüzünü ortaya çıkarttığında gündüze, yemin ederim,” demektir. Her ne kadar gündüz güneşi çekmese de, öyle bilindiği için böyle zikredildi. 

Bu âyette şu işâret vardır: Gündüz, ruhun nürunu kaplar, gücünü ortaya çıkarır ve ruhun nuru yerine yerleşir. Ve Güneş istiva (öğle) vaktinde görünmenin en üst düzeyinde olur. Tıpkı, Güneşin ışıtmakta, istiva zamanındaki gündüze benzediği gibi. 
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GECEYE YEMİN 


Gİ ENE 


ve geceye yemin ederim; sararken onu... * 


Kelime mânâsı 


a 
4 ve geceye yemin ederim 
YT ha p 
Xa |5l sardığı zaman onu... 


Tefsiri 

“Geceye yemin olsun,” Gece, güneş ile gece karanlığı üzerine gelen yeryüzünün gölgesidir. “Onu yâni Güneşi örttüğünde...” O zaman, gece güneş ışığını örter, güneş kaybolur ve ufuklar karanlığa girer. Dünyanın, güneşle bizim aramıza girip, güneşi perdelemesi ile gece olduğu için, sanki gece, güneşi perdelemiş ve örtmüş gibidir. Bu sebeple örtme ve kapatma fiili, geceye isnat ettirilmiştir. 
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Veya mânâ şöyledir: “Ufukları ve yeryüzünü örttüğünde geceye yemin olsun” demektir. ' 

Burada ruh gündüzünü, zulmeti ile örten nefs gecesine işâret vardır. Bu, yukarıdaki gibi, büyük ayet ve mucizelerdendir. Çünkü gece, el-mudıl isminin zuhur yeridir. Onun için ona yemin caiz olur. Tıpkı, el-Hâdi isminin mazharı olan gündüze yeminin caiz olduğu gibi... 
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' Burada fiil, muzâri yâni geniş zaman sigası ile gelmiştir. Çünkü, Allâhü Teâlâ katında zamanın hükmü yoktur. Allâh katında gelecek zaman ve geçmiş zaman aynıdır. Âyet sonlarındaki uyuma da riâyet edilmekle birlikte... Bu sebeple, tağşiye kökünden, gaşâhâ olarak getirilmemiştir. Çünkü bu fiil, iki mefule müteaddidir. Böyle olunca atıf vavları fiil makamına kaaim birinci kasem vavının naibi olurdu. “Akseme billahi” sözündeki bâ, ikisini birbirine bağlamış olur. Hem câr hem de fiil ameli olarak amel etme hakkını birlikte elde eder. 
“Daraba Zeydün Amran ve Bekrun Hâliden” sözünde olduğu gibi...O zaman vav raf eder ve âmil olan darabe'nin yerine geldiği için de nasb eder. O zaman burada olanlardan varid olan; bu vavlar eğer atıf için olurlarsa, o zaman atıf iki muhtelif âmil üzerine atıf olmuş olur. 
Eğer kesemle alâkalı olursa, cevabın tek olması ile birlikte kasemin adetlenmesi lâzım gelir. 
Bunu defetmenin yolu birinci şıkkı seçmekle ve muhzurlu olandan uzaklaşmakladır. 
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Kelime mânâsı 
EE | Ve göğe 
Y 


# > Led . . 
5 U3 ve onu bina edene yemin olsun 


Tefsiri 

Yâni “gökyüzüne ve onu çok azametli ve yüceliğin nihayetinde yapana yemin ederim.” Ve O yaratan Allâhü Teâlâ'dır. 

Men yerine mâ'nın tercih edilmesi, şaşılacak derecede vasfının irade edilmesi sebebiyledir. Çünkü mâ ile, akıllıların sıfatlarından sual edilir. Sanki şöyle denilmiştir: “Semayı bina eden Şânı yüce Kaadir olan Allâhü Teâlâya yemin olsun.” Sonraki ayet-i kerimede olduğu gibi... 
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Ve yer'e ve onu döşeyene “ 


Kelime mânâsı 
2313 Ve yer'e 
Y / 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gb Uş y 


Tefsiri 

Yâni “üzerindekiler yaşayabilsinler diye yeri her yönden su üzerinde yayıp döşeyene yemin olsun.” 

Bu sürede bâzı mahluklar özel olarak zikredilmişlerdir. Onları yaratan Allâhü Teâlâ da onlara atfedilmiştir. Hem o yaratıklara hem de Allâh'a yemin edilmesi, onların ve Allâh'ın, büyüklükte hak sahibi olmaları ve müsavi olmaları demek değildir. Aksine böyle bir sıralamadaki nükte, âlemin yaratıcısının varlığını, kudretinin tamlığını açıklamak ve aklın olabildiğince, Allâhü Teâlânın celal ve şanının büyüklüğünü anlamasını sağlamaktır. Nitekim burada Allâhü Teâlâ, yaratıkların içinde şerefli ve faydalı olmakta en büyük olan güneşe kasem buyurdu. Ve O'nu dört sıfatla sıfatladı: 

1- Işığı olmak, 

2- Ayın onu izlemiş olması, 

3- Gündüzün en yüksek ânında parlaması, 

4- Gece ile birlikte gizlenmesi. 


' Tahv, dahv gibi döşemek mânâsınadır. Ta'nın, dal'dan bedel olarak gelmiş olması caizdir. 
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Allahü Teâlâ sonra, güneşin yolu olan ve güneşten daha büyük olan semâya yemin etti. Bununla ikisinin büyüklüğü hakkında uyardı. 
Bilindiği gibi, bir şeye yemin etmek onun şanının büyük olduğu mânâsını taşır. Yine mâlumdur ki, muhakkak, güneş ve sema, hareket etmeleri ve hallerinin değişikliğe uğramaları için, herşeyi yerliyerinde yapan, kudreti tam, hikmeti sonsuz bir yaratana muhtaç, mümkinattan olan cisimlerdendirler. Akıl da bu şekilde, güneş ile semanın hal ve vasıflarını öğrenmek vesilesiyle, onları yaratan Allâhü Teâlânın büyüklügünü anlamış olur. İşte bu âyet-i kerimelerdeki tertip, insan aklını, şu hislere hitabeden aşağılık âlemden, rubübiyet âlemi ve samediyyet-i kibriyâsının derinliklerine alıp götüren bir yol gibidir. 

Burada ruhlar semâsına ve cesedler arzına da işâret vardır. 
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NEFSE YEMİN 


3 ğe 5 


Ve nefse ve onu düzenleyene, / 


Kelime mânâsı yv3 Ve nefse 
Y 


g5 U5 ve onu düzenleyene 


Tefsiri 

Nefse ve onu, kemâlâtına müsait yoktan yaratana yemin ederim. 

“Nefs” kelimesinin nekre gelmesi yüceltmek içindir. Bu, nefs ile, Âdem aleyhisselam'ın murad edilmesine göredir. Veya çokluk mânâsı ifâde etmesi sebebiyledir. Bu da, kasemin cevabına daha münasibtir. 

Allahü Teâlâ'nın zâtının bilinmesinde, gökyüzü, yeryüzü ve nefis zikredilmesi, görülmeyen bir şeye ancak görülen bir şey ile akıl yürütmek gerektiği içindir. Çünkü gaib üzerine bilgi sahibi olmak ancak görülenle mümkün olur. Görülen ise ancak cismâni âlemdir. Bu cismâni âlem de, 

1-Ya gök gibi ulvi ve basittir, 

2- Veya yeryüzü gibi süfli olup basit veya mürekkeptir. 

Mürekkeb olan çeşitlidir. Bu en şerefli kısmıdır; o da nefis sâhibi olanlardır. ' Tevil ehline göre, nefsin açıklaması ve tesviyesi inşaallah ilerde gelecektir. 


' Mâ kabli üzerine ma ba'dinin atfı sebebiyle delil getirildi ki; burada muzafın takdiri caiz değildir. Ve rabbüş-şemsi gibi...Onun dışında da böyledir. Çünkü ma'tufu aleyh'in üzerinde olan mukadder, matuf üzerinde de olabilir. O zaman takdir, “ve rabbü mâ benâhâ” “ve rabbü ma tahâhâ” “ve rabbü ma sivâhâ” olur. Yâni onu binâ eden rabbine - ve onu yayıp döşeyen rabbine - onu yaratan rabbine... Böyle olması ise bâtıldır. Çünkü doğru olan bu yerlerde ma?nın mevsüle olmasıdır. Anla. 


138 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


EYL ölen lee lil yaş sl £ ağu 3 yz | 
3 SN Al e le el yeli ol al Ol le gi Kg 
lim Uly ee NS ayaş 6s lal yaz leme çileli Yİ Şİ 
YI El g5 gö al pl saz Sally yi ki 

3 garli b lll la BİİS) yl yg aa Lal 
beyik 5 yağli Ob ölene e yü ale 
BON Ol all ÖL ab Mlz balye b bp lalerb 
Jale Ki yeiğ sil Eyl öameş İP yay röle 

NEFSE İLHAM 

LAP Kayi aza şal 

Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilhâm eyleyene yemin ederim ki, * 

Kelime mânâsı 

çaçlk Sonra da yemin ederim ona ilhâm edene 

LU) yi bozukluğunu 


o, 
Yor. 


Y iŞ 45) ve korunmasını 
Tefsiri 
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Ayetin başındaki fâ sebebiyye yâni yaratılış sebebi için geldi ise mânâ açıktır. Tâkıbiye ise bundan murad, ilhâm için lüzumlu zahiri ve bâtıni güçleri tamâmlamaktır. 

İlham, bir şeyin kalbe bırakılmasıdır. Bu da, ya AlLÂhü Teâlâ cihetinden ya da mele-i a'lâ cihetinden olur. İlhamın asıl mânâsı, bir şeyi zorla yutmak demektir. 

Fücür din perdesini yırtmak mânâsınadır. Fücür kelimesinin takvâ kelimesinden önce getirilmesi âyet sonlarının uyumu veya fücürdan uzaklaşmanın daha önemli olduğu içindir. Çünkü kötülük yok olunca takvâ gelir. Böylece durumu mühim olan önce getirilmiştir. 

Mânâsı şöyledir: “Nefse, kendisini bildirene, güzel veya çirkinlikleri anlatana, güzel ve çirkin amelin insanı götürecek olduğu sonu bildirene, Nefsi kötülük ve iyilikten dilediğini yapacak şekilde yaratana yemin ederim.” 

Bazı büyükler şöyle dedi: İlham ancak hayırda olur. Şer hakkında “Allah bana şunu ilhâm etti” denmez. 

-“O nefse kötülüğünü ve takvasını ilhâm eden Allâh'a yemin ederim” kavlindeki “kötülüğe” kelimesinden murad, nefse yapmaması için gelen bir ilhâmdır. Takvânın ilhâm edilmesi ise yapması içindir. 
Çünkü Allâhü Teâlânın kelamında hiç zıtlık olmaz. 

Bazıları da şöyle dedi: Burada ilhâm mahallinin nefis olduğu açıktır. Çünkü Allâhü Teâlâ: 

-“Nefse kötülüğünü ve takvasını ilhâm edene yemin ederim” buyurmuştur. Bununla bize bildirildi ki, ilhâmda asıl fâil, ancak Allâhü Teâlâdır. Fakat Allâhü Teâlâ nefse kötülüğü yapması için değil, bilmesi için ilhâm eder. Takvâsını da, hem bilmesi hem de yapması için ilhâm eder. Öyle ise, kötülükler hakkındaki ilhâmı, amel etme ilhâmı değil, bildirme ilhâmıdır. Allâhü Teâlâ: “Şüphesiz, Allâh çirkin işleri emretmez.” Buyuruyor, A"âfsiresi. 728 We. Allâhü Teâlâ, kötülükleri emretmediği gibi ilhâm da etmez. Çünkü Allâhü Teâlâ kötü şeyleri ilhâm ederse kullarına bir hücceti olmaz. Buradaki âyet, Beled süresindeki “Ona iki yolu göstermedik mi? ©'0» âyetine benzer. Yâni biz ona iki yolu beyân ettik, demektir.' 


i İLHÂM, aslında bir şeyi bir defada yutmak mânâsına "lehm" kökünden ifâl kalıbında bir mastar olup bir anda yutturmak mânâsınadır. Bundan, bir mânâyı gönüle düşürmek ve telkin etmek mânâsında meşhur olmuştur. 

FÜCÜR, haktan sapmak, hak yolu yarıp düzeninden çıkarak kötülük ve isyana düşmektir. 
Bilhassa zina etmek, yalan söylemek, daha Türkçesi edepsizlik etmek mânâsında kullanılır. 
Böyle kötü ve günah olan fiillere de fücur denilir. 
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TAKVA da fücurun zıddı olarak, nefsi kurtarmanın, Allâh'ın koruması altında fenalıktan sakınmanın ismidir. Neticesi korunmak olan hayır ve itaat fiillerini içine alır. Şu halde bir nefse fücurunu ve takvasını ilham etmek, fücur yapmasını ve ondan korunmasını kalbine duyurmak ve dolayısıyla onu ikisi arasında kendi seçimi ile başbaşa bırakmak mânâsına sanlabilirse de asıl mânâ kötülüğün kötülük, yâni nefse zarar, bozukluk; takvanın da takva, yâni nefsi koruma, iyi olduğunu duyurmak ve dolayısıyla yapılması veya yapılmaması günah ve kötü olan işlerden sakınmak; takva ve hayır olan işleri yaparak korunmak gerektiğini telkin etmedir. Elmalılı tefsiri 
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Bazıları da şöyle dedi: Allâh sübhanehü ve Teâlâ nefse mübah olan hatır ve ilhâmı nisbet etmedi. Sebebi şudur: Nefis için mübah olanlar zâtidir. Bunlar, nefis yaratıldığı zaman ortaya çıkar. Bu sebeple mübah, nefsin ancak kendisiyle akla gelen sıfatlardandır. Böylece insanın gülmesi gibi mübah olan hâtır nefse mahsus bir sıfattır. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: Bu âyet şuna işâret eder: Nefislerin hepsi bir tek hakikattir. Halleri ve isimleri ise farklıdır. Çünkü nefsin mutlak hakikatinde, kendisi ile, başka bir hüküm itibara alınmaz. 
Allâhü Teâlâya tam bir teveccühle dönüş yaptığında, nefs-i mutmainne ismini alır. Tabii hâline tam bir teveccüh ile yöneldiğinde nefs-i emmâre ismini alır. Hakk'a yönelmesi, bâzen takvâ ile, bazen de beşeri tabiatına günahlarla dalarsa, nefs-i levvâme adını alır. Biffi. 


KAZA VE KADER 


Imrân bin Husayn radıyallahü anh'tan gelen sahih bir haberde şöyle geldi: Cüheyne veya Müzeyne kabilesinden bir adam Rasülüllah aleyhisselam'a şöyle sordu: 

- “İnsanların yaptıkları veya uğraşıp didindikleri şeyler kaza ve kader ile mi oluyor, yoksa bunlar gelecekte karşı karşıya kalacakları hususlar mıdır?” Peygamberimiz aleyhisselm: 

-“Hayır! tam aksi, Allâh'ın takdiri ve bilmesi icabı yapıyorlar.” diye cevap verdi. O zaman adam dedi ki: 

-“O halde ne için amel ediliyor, ey Allâh'ın Rasülü?” 

Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu: “Allah, iki dereceden birisi için yarattığı kişiyi o mertebeye hazırlar.” Sonra da bu, “Nefse kötülüğünü ve takvasını ilhâm edene yemin ederim” âyetini okudu. 


NEFS İÇİN DUA 


İbnü Abbâs Radıyallahü anhümâ dedi ki: 

-“Rasülüllah aleyhisselam bu âyeti okuyunca şöyle duâ ederdi: 

“Allah'ım! Nefsime takvâsını ver ve onu temizle. Sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen onun velisi ve mevlâsısın.”' 


' Müslim, Kader, 10, 
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NEFSİ TEMİZLEYEN KURTULUR 

(19755 azl 


' Müslim, Zikr, 73; Nesâi. İstiâze 13, 65 
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Gerçek felahı bulmuştur onu temizlikle parlatan. ? 


Kelime mânâsı 


ei HE Gerçek felahı bulmuştur 


WS ) GE Onu temizlikle parlatan. 


Tefsiri 

Gerçek felahı bulmuştur o nefsi temizlikle parlatan.' 

Kezzebet yeminin cevabı olmadı. Çünkü Allâhü Teâlâ'nın yeminleri ile ancak vaad ve vaidler kuvvetlenir. Bu ifâde ikisinden de değildir. 
“Kurtuluşa ermiştir” sözü temizlenme sebebiyle hayrın her çeşidinin kazanılacağına dâir bir vaaddir, müjdedir. Gelecek âyetteki “ziyan etmiştir” sözü de, öncekilerin aksine olanların mahrumiyet lerine dâir felaketi haber vermektir. 


FELAH İKİ TÜRLÜDÜR 


Felâh zafere ve gayesine ulaşmak demektir. Felah iki türlüdür: 

I-Dünyevi felah. Bu, dünya hayatını güzelleştiren zenginlik, izzet, sıhhat üzere uzun yaşamak gibi saadetlere kavuşmaktır. 

2-Uhrevi felah. Bu fenâsı olmayan bakâ yâni kesintisiz hayat, fakirliği olmayan zenginlik, zilleti olmayan izzet, cahilliği olmayan ilimdir. 
Bundan dolayı denildi ki: “hayat ancak âhiret Myadın di 


JE 3 ASU Jalal esli öz edil ol yen ( İİ NA Zell 03 | öy SUS S5 lily Wİİ ys Le ge ASİ gb eği 
EŞİ haze ela İzli ge e V bici Gizli ey 
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A All ye GAİN özi gp li İl lal GRİS iŞ çö 


' Burası yukardaki yeminin cevabıdır. Lam, cümlenin uzunluğu sebebiyle hazfedildi. 
Zeccac dedi ki: Kelamın uzun olması lamdan ıvaz olarak olur. Ancak Keşşaf ve diğerleri bunu terk ettiler. Çünkü lam, hazfi icabettirir. Hazif uzunlukla beraber icabetmez. 
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Zekât ziyadelik ve çoğalma mânâsınadır. “Ziraat tezkiye oldu” demek ekin çok ve bereketli oldu demektir. “Hâkimin, şahidi tezkiye etmesi yâni temize çıkarması” sözü de buradan gelir. Böylece hâkim şâhidi dürüst sayarak onun değerini yükseltir. (Meşhur) Zekât kelimesi de buradan gelir. İnsan, bereket için veya nefsi tezkiye için, hayırlarla ve bereketlerle çoğaltmak veya ikisini de kazanmak için, Allâh hakkını malından çıkarıp fakirlere vermesidir. Çünkü bunda hem bereket, hem de nefsi temizlemek vardır. 

Âyetin mânâsı: Takvâ ile nefsini yücelten ve güzelleştiren bir kişi, kötü şeylerden kurtulur, istediklerine kavuşur. Yâni takva, o nefis sahibini meşhur eder, öne çıkarır ve onu yükseltir. Takva ehli sâlih kimseler, takvâlarının nurlarından parlayan şeylerle, taat yerlerinde ve hayır mahfillerinde yaşayarak, mele-i a'lâ'da kendilerini meşhur ederler. Günahkârlar ise bunun aksinedir. Onlar da gizli yerlerde kendilerini örterler. Üzerlerinde ise Allâhü Teâlâya yakın olmuş kullar yanında bilinebilecekleri bir güzellik siması gösteremezler. 

Bunun aslı şudur: Arapların cömertleri en yüksek yerlerde yaşarlar, daha çok tanınmaları için, yoldan gelip geçenlere ateş yakarlardı. Alçak yapılı kimseler de, ihtiyaç sâhibi isteyiciler bulundukları yeri görmesinler diye, kenarlara ve derelerin içlerine yerleşirler kendilerini gizlerlerdi. 
Böylece Allâhü Teâlâ'ya yakın takva ehli, güzel amellerle kendini ortaya koyarken, günah ehli örtünüp gizlenirler. 

Tezkiye temizlemek mânâsına da gelir. 

Kaamüs'ta denir ki: Zekât bir şeyin özüdür; insanın malını temizlemek için ondan çıkarıp verdiği şeydir. 

Şimdi âyetin mânâsı: Nefsini, imân, ahlâk, amel ve söz açısından şeriata muhalif hallerden temizleyen kimse kurtuluşa ermiştir. 

Allahü Teâlâ burada, nefsi temizlemeye teşvik etmektedir. Bunun için nefsini temizleyen kimsenin, felaha ereceğine dâir yedi şeyin üstüne yemin etmiştir. 
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NEFSİ TEMİZLEMEK 


İbnü Abbas radıyallahü anhüma rivayet etmiştir: Hazreti resul aleyhisselam bu âyeti okumak istediğinde buyurdu ki: 

-Nefsi temizlemek gönlün ve kalbin temizlenmesine sebep olur. Ne zaman nefis, heva ve bâtıl isteklerden temizlenirse, hemen sonrasında gönül de, Allâh'dan başka her şeyden temizlenir. 
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Şiir: 
Nefis yasak şeylerden temizlenmezse, 
Gönül İlahi nürun aynası olamaz. 


KULUN FİİLİ ALLAH'IN TAKDİRİ 


Kulun filleri, Allâhü Teâlâ'nın takdiri ve yaratması iledir. Bu, fiilin kula ait olmasına ters düşmez. Şöyle ki: “Zeyd vurdu.” sözünde vurma, Allâhü Teâlânın yaratması ve takdiri iledir. Fakat “Allah vurdu” denilmez. Çünkü vurmak sözü onu yapan kimse için konmuştur. 

Râgıb der ki: Nefsin tezkiyesi ve temizlenmesiyle insan, dünyada güzel vasıfları hakeder. Âhirette ise ecir ve sevâb elde eder. Nefsin temizlenmesi demek, insanın nefsini temizleyecek şeyleri arayıp bulması demektir. Bunu kazanan kul olduğu için, kula bağlanır. Bu âyet-i kerimede de “nefsi temizleyen kurtuluşa ermiştir” buyurul muştur. 
Hakiki fâil Allâh olduğu için bazen de Allâh'a atfedilir. 


Nitekim Nisa süresinde, “* 

-“Allah dilediğini temize çıkarır.” buyurulmuştur. 

Bazen de yapma işi, temizlemeye vâsıta olana bağlanır. Tevbe süresinde: 

-“Mallarından sadaka al, bununla onları günahlardan temizlersin, böylece onları arıtıp yüceltirsin.” “99 buyurulduğu gibi. 

Bazen de tezkiye, temizlenmeye âlet olması bakımından ibâdete bağlanır. Meryem süresinde: 

“Tarafımızdan ona kalb yumuşaklığı ve temizlik de verdik.” 
“43 buyrulduğu gibi.' 


: Elmalılı Tefsirinde şöyle geldi: Nefsi temizleme tabiri başlıca üç mânâda kullanılır: 

BİRİNCİSİ: Onu kirletecek küfür, cehalet, kötü duygular, yanlış inançlar, fena huylar gibi kötü şeylerden temizlemek. 

İKİNCİSİ: Temizleyip koruyarak imân, ilim, irfan, iyi, iyiliksever duygular, güzel, ilâhi ahlâk, takva özellikleriyle terbiye edip ilâhi tecellilere nail olarak, çevresine zekat verecek, hayır ve bereket yayacak şekilde feyizlendirmektir ki, bu iki mânâ ile nefsi temizlemeye çalışmak, onu yaratanın bir hakkı olmak üzere insanın görevi ve yararı gereğidir. Onun için bu temizleme, bu işi yapması itibarıyla insana; sebep olması itibariyle mürşit ve öğretici durumda bulunan diğer şahsa; takdir edilmesi, başarılması ve yaratılması itibariyle Allâh'a nisbet olunur. Burada açık olan mânâ da budur. 

ÜÇÜNCÜSÜ: Nefsi tezkiye etmek, nefsin temiz olduğunu takdir veya son derece feyiz alıp gelişmiş olduğuna hükmetmek suretiyle temize çıkarmak, övmek mânâsına gelir. Nitekim şahitlik yapacak birini tezkiye etmek bu mânâdandır. İnsanın bu mânâ ile nefsini tezkiye etmeğe hakkı yoktur. Henüz akibetini görmeyen ve kaderin sırrını bilmeyen insan için böyle bir iddia ile böbürlenme gurur ve cehalet ile düşüştür. Necm Süresi'nde "Nefsinizi 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Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen! " 


Kelime mânâsı 


temize çıkarmayın. Allâh, günahlardan korunanı en iyi bilendir."(Necm, 53/32) buyrularak insanların kendilerini temize çıkarmaktan nehyedilmeleri bu mânâ iledir. 
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le J8 5 Ve ziyan etmiştir 


Ç.3 O? onu kirletip gömen! 

Tefsiri 

Ve ziyan etmiştir o nefsi kirletip gömen! Yâni şiddetle örten. 

Kaamüs'ta geldi ki: Hâbe, mahrum kaldı, zarara uğradı, örttü ve istediğine nail olamadı mânâlarına gelir. Râgıb dedi ki: Dess, bir şeyi bir şekil zorlama ile, bir şeyin içerisine sokmak demektir. Dessâhâ ise, nefsini günahlara gömdü demektir. 

Ayetin mânâsı: “Nefsini eksik bırakan ve onu günahlara gömen, tabii şehvetlere gönderen ziyan etmiş, hüsrana uğramıştır.” 

Şeyhim ve dayanağım (Osman Fazlı Efendi k.s) bu ayeti kerimenin tefsirinde dedi ki: “Nefse ve onu yaratana yemin olsun...” âyetindeki nefis'ten murad, süret-i ilâhiyye-i cem'iyye-i kemâliyye üzere, O'na ayna olması için yaratılmış zât ve hakikat-i cam'iyye-i insâniyye-i kemâliyyedir. | Bir haberde şöyle geldi: “Allah, Âdem'i kendi süretinde yarattı.” (Yani, Allâhü Teâlâ, ilah olarak nasıl bütün kemâlâtı üzerinde bulunduran bir zât ise, Âdemi yâni insanı da bir mahluk olarak, bir yaratık olarak bütün kemâlâtı üzerinde bulunduran yüce bir kıvamda halk etmiştir. İnsandaki bu mükemmel yaratılışı hakkı ile idrak edebilenler için insan, Allâhü Teâlâyı bilmeye ve bulmaya götüren bir ayna mesabesinde ve bir mücizedir. Mütercim) 

Bu vücudu idare eden nefse “nefs-i nâtıka” denir. 
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' Habe; hâbe, yehibü haybeten”den gelir. Dessâ'nın aslı desese”dir. Tekazza”l-bâzi sözündeki tekazzaza gibidir. Tedsisden gelir. Dess'in mübalağası olarak, şiddekle gizledi demektir. Benzerlerinin çoğalması ile ağırlık icabı, ikinci s, ye” ye kalb oldu. Dessâ oldu. 

* Buhari istizan babı- | 
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“Ve onu yâni nefsi yaratana yemin olsun...” yâni onu; 

I-Düzgünce kaabiliyetli yaratmıştır ki, kemâl, celâl ve cemâl görüntülerinin tecellilerine tecelligâh olsun. 

2-Mutavassıt (orta halli) ve mümkin olarak yaratmıştır ki, zâtının, sıfatlarının ve füllerinin mazharı ve görülebileceği yeri olsun. 

3-Orta halli ve sâlih yaratmıştır ki, Allâh'ın isimlerinin, mertebe, hal ve eserlerinin müşâhede edildiği yer olsun... İşte cemal ve celal kabzalarını bir arada bulunduran bu kaabiliyet ile o insan yaratık her mevcudun en mükemmeli olmuştur. 

Ona yâni Celâlin görevlisi vasıtası ile “kötülüğünü” yâni berzahi hakikatinin cem'iyyetindeki, akâid, ilim, amel, mezheb ve diğer şeyler hakkında günaha sokan, haktan bâtıla sevkedip hüsranla cezâlandırılmaya sebep olan Celâlin eserlerini, hükümlerini ve hallerini yâni “ve takvasını” Cemâlin hâdimi melek vâsıtası ile şerfat ve tarikat mertebesinde şirk, küfür, açık hevâ ve diğer fesada zıt olan ilmi-resmi kelime-i tevhid, ma'rifet ve hakikat mertebesinde şirk, küfür, gizli hevâ ve arkada kalan az işleri ortadan kaldıracak ayni-hakiki kelime-i tevhid; bu iki tevhid dışında ilim ve ma'rifetlerin inceliklerini, hallerin güzelliklerini, ahlâk ve sıfatların övülen ve güzel olanları gibi cemâlin eserlerini, onunla alâkalı hükümleri “ilham edene” yerine getirene “yemin ederimki...” 

“Nefsini kötülüklerden temizleyen” onu bütün durumlarda celâlin eserlerinin rezilliklerinden temizleyen kimse, süreten ve hakikaten bütün mertebelerde “felaha ermiştir.” 

“Ve ziyan etmiştir o nefsi kirletip gömen!” yâni felahtan muhrum olmuştur. Yâni orada, 
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I- Celâlin eserlerini, nefsâni sıfatları gizlemiş, şeytâni ayıpları ve kabahatleri, hevâ ve hevesleri, hayvâni şehvetleri ve amelleri ve ahlakı gizlemiş, 

2- O kötü amelleri zıtlarıyla düzeltmemiş, şeriat dairesinde takvâ ve iyi hal ile terbiye etmeyi ihmal etmiş, 

3- O kötü amelleri tarikat derecesinde mücâhede ve islah ile temizlemeyi terk etmiş, heva ve hevesi ile şehvetlerine dalmış, 

4- Niyet, kasıt, amel ve sözlerde hep nefsine yardımcı olmuş, 

5- Bütün hareketleri ve sakinlikleri heva ve heveslerle olmuş “kimse de ziyan etmiştir.” yâni felahtan mahrum kalmıştır. 


Şeyhimin sözü kısa olarak burada bitti. Allâh ona rahmet etsin. 
Onun bu âyet hakkındaki sözleri yarım cüz belki daha fazladır. 
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SEMUD KAVMİ 
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Semüd inanmadı azgınlığından... ' O en yaramazları fırladığı zaman, > ki o vakit demişti onlara Allâh'ın Rasülü; “Gözetin Allâh'ın devesini ve sulanışını!” © 

Fakat inanmadılar ona da, devirdiler ve onu, öldürdüler; Âlemlerin rabbi de, günahlarını başlarına geçiriverdi de, o yeri 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düzleyiverdi. '* Öyle ya, O Allâh sonundan korkacak değil ki yaptığından! © 


0 lezle, 3s Es 


Semüd inanmadı azgınlığından... " 


Kelime mânâsı 


5 pre) e Semüd yalanladı 


gi ala, azgınlığından... 


Tefsiri 

Semüd'dan murad, Semud kabilesidir. Burası yeni bir cümledir. 
“O nefsi kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” âyetinin mânâsını açıklamak için getirilmiştir. Çünkü azgınlık, nefsin kötülükleri içinde en büyüğüdür. 

Tağvâ tuğyandan gelir. Azgınlık mânâsınadır. Tuğyan kelimesi daha meşhurdur fakat âyet sonlarındaki kelimelere uyduğu için bu tercih edilmiştir. 

Tağvâ kelimesinin başında bulunan bâ harfi, sebeb içindir. yâni, Semüd kavmi, azgınlıkları sebebiyle yalanladılar, demektir. “Falan kişi Allâh'a karşı korkmaması sebebiyle bana zulmetti.” sözünde olduğu gi-DİE 

Veya âyetin mânâsı: “Semüd, peygamberi Sâlih aleyhisselam'ı yalanladı.” demektir. Buna göre bilindiği için mef'ül hazfedilmiştir.' 

Burada şu işâret de vardır: İsyan şiddetli olduğu zaman iş küfre va-Tr. 

Mânâ: Semüd kendisine azâbtan azgınlık ve haddi aşma olarak ne vaad edildi ise onu yalanladı, demektir. Bu azap korkunç bir ses idi. El-Hâkka süresindeki ayeti kerimede; 

- “Semüd ise azgın bir âzab tâğiye yâni azgın bir ses ile helâk edildiler, “* buyurulmuştur. 


' Bâ harfinin kezzebet kelimesi için sıla olması da caizdir.Çünkü fiil lâzım menzilesine indirilmiş olup ona göre mefülü gizlenmez. Bu meşhur olan görüştür. 
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Bel yaz £ gaylar $ OE iy ALAN Al (öy SİS) 
öLakli dk ls iz SE iş Şa ali Oyle pil oyla 
Lİ YI OLAİİI rai yar gele Si glaliğ ikİl çi gil el öLakli OLS öly öLalli bal e azl OUYI ğa OS gi all YI öy A akab OLAN ya 5 gla ASİ gg 
A e EYE A e PA sam yila ilk İİ e boz b öl yal Lyllağ keli eli gl il iğ A ke Şal yaz eee 
Mİ e el ge lb İş LE lab e İSİ 

SİS 3 yagli g3 İri İliş YE ADİN e İze bale 
ELA ady aş çileli zall özi ale bile İğ 3303 
iLe e ÖSS Öl aziz ASİ dk zl İİ olan öl Şİ 
Jail a (6 alel (65 lal ya di bl gl b İS gl İSİ 
DİE Anaya El ŞE UYUR ls a yöS al yaş de 
.olab 

DEVEYİ ÖLDÜRMEYE FIRLADI 


gp dağiği 


O en şakileri fırladığı zaman, ” 


Kelime mânâsı 


Sİ 3İ fırladığı zaman 
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Y Dd 
.25l O en şakileri ' 


Tefsiri 

Yâni, Semüd kavminin en şakisi, Kudâr bin Sâlif, kendisini deveye gönderenlerin emrine uyarak kalktığı ve ileri atıldığında, demektir. Çünkü ileri atılmak gönderene itaat etmekle olur. Denir ki: “bir iş üzerine fülana gönderildim. O da kabul etti ve o emre uydu.” 

Keşfu'l-esrar'da şöyle geldi: “Inbiâs” gönderene itaatten dolayı itâatte acele etmek yâni atılmak demektir. 

Veya mânâ: Deveyi kesmek için Kudâr ve beraberindeki diğer eşkıya, ayağa kalkıp öne atıldıklarında, demektir.” Birincisine misal Kamer süresinde gelen ayeti kerimedir: “Arkadaşlarını çağırdılar, o da korkmadan kılıcını kaptı ve deveyi kesti.” ©“? Bu âyet, deveyi kesenin belli ve bir kişi olduğuna işâret etmektedir. O ve onunla beraber olanların, ötekilerden daha fazla şaki olmalarından ve onların bizzat deveyi kesmelerinden dolayıdır. Deveyi kesmede hepsi de razı olmakta ortak idiler... 


Aİ eli öm Sİ Sb l A yaa (İİ SAĞ ) 
çalar Sağl Ölü el taş ya ye Yal le öy ld gag 3ğe3 
İS Bİ lg ad bağli el le Gi sy il eğ İN li gl LE elli gi EUİYİ gi .Yİ 
Gâyol İİ hakli asl ÖĞ ORAYI ga ELİN Çil ana gi dö İŞYI le dağa Söğaliğ Slallğ Bmeliğ deli çelaş 
Ol le daş ölü Zik b çel Sİ all öğe 
GİRİ eği pla GAME a LE eşiği hai ma ila Lİ 

EN İNİ Sİ a 


' Eşkaa kelimesi Kezzebet veya Tağâ sebebiyle mensubtur. 
? Çünkü ef'al-i tafdil izâfet yapıldığı zaman mânâ bir kişi için de, çok kişi için de olabilir. 
Hatta müzekker olabileceği gibi müennes için de olabilir. 
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EY Çağ y al öl İü) pe İL 
Ki o vakit, demişti onlara Allâh'ın Rasülü; “koruyun Allâh'ın devesini ve sulanışını!” © 


Kelime mânâsı 


re JL3 çünkü onlara dedi dl cl pe Allâh'ın Rasülü 
&0l SU koruyun Allâh'ın devesini 


20 5 ve sulanışını!” 


Tefsiri 

Kesmeye karar verdiklerini öğrenince “Allah'ın rasülü onlara” yâni Semüd'a “Allah'ın devesine ve sulanışına” yâni su içme ve sudan pay alma hakkına “dokunmayın!” dedi. 

Burada Allâh'ın rasülünden murad, Sâlih aleyhisselam'dır. O, Salih bin Ubeyd bin Câbir bin Semüd bin Avs bin İrem'dir. Sâlih aleyhisselam'ın “Allah'ın rasülü” diye anılması, ona itâatın vâcib oldugunu bildirmek, kavminin de çok büyük isyan içinde olduklarını ve azgınlıkta devam ettiklerini açığa çıkarmak içindir.' 

Devenin Allâh'ın devesi diye, Allâh'a izâfe edilmesi, Allâh'ın evi sözünde olduğu gibi şereflendirmek içindir. 

Yani, (Salih aleyhisselam dedi:) Allâh'ın devesinden korkun. O, Allâhü Teâlânın birliğine ve kudretinin tamlığına ve benim peygamberliğime bir delildir. Ve onu kesmekten kaçının. “ve sulanışına” yâni nasibi olan sudan su içmesine karışmayın. Onu nöbetinde su içmekten alıkoymayın. Çünkü ona âit bilinen bir su içme günü vardır. Onlar için ve diğerleri için su içme günleri ayrıdır.” 

Ve Semud ona kendi hayvanları sebebiyle zarar vermek istediler de onu kesmeye kalkıştılar. 


' Nâka kelimesi korkutma üzere mensubtur. Her ne kadar âmilin hazfi orada, vâcip olan suretlerden olmasa da... 
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gaz ade Naz ül İL İğ özal el (İİ) 
Çil 2 0 ği yi Ri İp el ei ale gele 
Uy elk Ole Ul İLANİ öle se ye işl LEY ölLakii liz paye nesi 

Ça İN ipa e SE çi Ola ml le ie Cl GÜ gi al ELİ ole zil Aylak BN) bl Si gö 
438 İLS 3 azli yle ANAN al BU (yy gl al ES İİ 
mas yaz iyi ne £ Gez) as layla öy eş ps ça o Jolie pas lay Ya ELİ ve geler Mİ üz pla ll Aİ ei pk miele ela ayin İyaği 

VE DEVEYİ KESTİLER 

g0 0p ağ eki çği5 gele gali yni & İS 

Fakat Peygamberi yalanladılar ve hemen deveyi öldürdüler; 


Âlemlerin rabbi de azâbla hepsinin üzerlerini kapladı da o yeri düzleyiverdi. “ 


Kelime mânâsı 


0 yi Hemen Peygamberi yalanladılar 


Y 
La, 5429 Deveyi kestiler. 


Ga üzürierine büyük azib kapladı 
RglE ŞİĞN üzerlerine büyük azâb kaplad 


pa 


4455 Onların rabbi Allâh 
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ep Günahları sebebiyle e: 


ere o yeri düzleyiverdi. 

Tefsiri 

“Ama onlar onu” yâni Allâh'ın rasülünü, “Onu bırakın Allâh'ın arzında yesin içsin, ona kötülük dokundurmayın, sonra sizi yakın bir azap yakalar' “Hud süresi, 11-64 özündeki tehdide rağmen “yalanladılar ve deveyi kestiler.” Deveyi aslında Semüd'un en şakisi Kudâr kesti. Yalnız onların hepsi bu şakinin yaptığına razı olduklarından burada söz çoğul olarak getirilmiştir. 

Süheyli dedi ki: Deveyi kesen Kudâr bin Sâlif, annesinin adı Kudeyre idi. Devenin kesilmesinde ona ortak olan arkadaşı, Mısda' bin Dehr veya İbnü Cehm idi. Âyet-i kerimeye göre deve kesilmeden önce Peygamberin yalanlandığı sözü ediliyor. Çünkü devenin kesilmesinin asıl sebebi, onların Sâlih aleyhisselâm'ı yalanlamaları idi. 


İNSANLARIN EN ŞAKİSİ KİMDİR? 


Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhisselam Ali radıyallahü anh'a sordu: 

- “Ey Ali, geçmiş ümmetlerin en şakisi kimdir, bilir misin ?” 

Hazreti Ali radıyallahü anh: 

-“Allah ve Rasülü daha iyi bilir.” dedi. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

-“Allah'ın devesini kesendir.” buyurdu. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

-“Sonra gelenlerin en şakisi kimdir, bilir misin?” diye sordu. 
Hazreti Ali radıyallahü anh: 

-“Allah ve Rasülü daha iyi bilir.” dedi. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

-“Seni katledecek olan kimsedir.” buyurdu.' 

Bunun sebebi şu idi: Âyette geçen deve, ruh devesine işârettir. 
Ruh devesini nefsâni zâlimler ve hayvâni şehvetlerle kesmek nefsin bedbahtlığının çokluğundan olduğu gibi, Hazreti Ali radıyallahü anh'ı öldürmek de onun gibidir. Çünkü o, Peygamberimiz'in rühaniyetine mazhardı. Bu sebeple hakikat makamında onun en büyük vârisi oldu. Onun için, bir veli olan Hazreti Ali radıyallahü anh'e el uzatmak Muhammed 


' İbnü Kesir tefsiri, C.6, 8.517. 
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Nebi aleyhisselam'a kasdetmek demektir. Külli rahmetin mazharı olan bir kimseye karşı gelmekten daha büyük bir şakilik olmaz. 

“Bunun üzerine Rableri” burada anlatılan “günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti..” yâni Allâhü Teâlâ'nın azâbı, onların yâni eşkıyalarının üzerini kapatıverdi. 
Bu, çok korkunç bir sesti.' 

“Bizenbihim” kelimesinin başındaki bâ harfi, sebeb içindir. Yâni günahları sebebiyle, demektir. Ayetin başındaki fâ buna işâret ettiği halde, açıkça “günahları sebebiyle” denilmesi, her günahkârın ibret alması ve günahın neticesinden sakındırmak içindir. 

“Fesevvâhâ” yâni Allâh bu kuşatmayı ve helâki onlar hakkında eşit kıldı da, küçük büyük hiçbiri bu azaptan kurtulamadılar, veya Semüd'u yerle bir-dümdüz etti, demektir. 

Bir rivayete göre, Semüd kavmi başlarına gelecek azâbın alâmetlerini gördüklerinde Salih aleyhisselam'ı öldürmek için peşine düştüler. 
Ancak Allâh onu kurtardı. Allâhü Teâlâ Hüd süresinde şöyle buyurdu: “Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri, bizden 


bir rahmet olarak azaptan ve o günün perişanlığından kurtardık.” 
(11-66). 


,, 


e gezily AYI sl 7 lağzisb ) a öle Sisli le ip yla İl gi İĞ alna Şİİ EŞ) dl) pll fa vel Gİ ie 4S) Şİİ alay öp dal 
0S AY yili le İSİ ediy eli iniş eee e ala 
DA EYİ EŞ” a e ale İĞ yazl iğ gil 


' “Demdem?” fiili, deve yağ ile her tarafından yağlanıp, yağsız yeri kalmayacak şekilde her yanı yağla kaplandığında söylenen “Nâkatün medmümetün” sözünden gelir. Demme'ş-şey'ü, bir şeyi kalayla örttü, “dememtü alâ kabrin ve gayrihi” kabrin ve başka şeyin üzerini örttüm, mânâsınadır. Mübâlağa mânâsı için kelimeye bir dal harfi daha eklenmiştir. Keşfü'1- esrâr'da geldi ki: Araplar “dememtü ala fülanin” derler. Sonra fiile mübalağa katmak için demmemtü derler. Sonra mübalağayı daha çok yapmak için demdemtü derler. Ayetteki ifade bir şeyin diğer bir şeyi her taraftan kaplaması demektir. 
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NE SEN öle ” İl İİ ği İG“ IŞİN Aİ 
GG YU GİRİ yaş al İĞ “ EĞ İİ a zil ili layiz Ül S6 gal öU İN öyle Lv 3, ge İİİ pll ölü kiza ya İyi el gli ii 
YS hily Lİ ale bi öle gla OS b e al) 
Mi ve yö) İğ le halli > olr gi Yİ iğ şiar Ğİ ia YEN b öyllk Yy o ale İİ Maze İİ pla akk AŞİ > 

YSŞİ ör yay İNİ özele Gb (5 çeşi gli) 
Spa İla çarll b NBİ ds yada BU ii e 
İs Das23 yil olr zall g03 ezeli dai el öz le öl ib YI b ALU ON Si ale EZDİ İİ eyy yl 
İZ Ale ARS İĞ SİN ia İSSİS pl ya dsl çi Akla as ARL ya İyi OD le aa o il öLae e İk Sila alaz ALİ Aİ e İş çe Mİ gayaliğ Sall eği Gr İİ çeşi İ gi ie e öle JE ale eli YY» 
Iİ S3 e e ila eği lir e eği İMAYIZ delen çil 
İyekb pia SUE İyi) Lİ il 530) GN öğe öy 
GİR Yaya özge b JE US a ola ol Ol YL ale bie 
(ia Kak kas lg Geliş Gla Uk yale 
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Gop İY, 


Korku olmaz onların bu âkıbete düşmelerinde 


Kelime mânâsı 


LE Yo Korku olmaz 


G 5â€ onların bu âkıbete düşmelerinde 


Tefsiri 

Baştaki vav söz başı içindir. Veya bir önceki âyette “hepsini helâk etti” ifâdesindeki Allâhü Teâlâ'dan hâldir. 

(Burada birkaç vecih vardır:) 

I-Allahü Teâlâ bu azâbı onların başına verdi ve onları yerle bir etti. 
Bunlardan hiçbiri korkuya mahal olmadı. 

2- Hükümdarların ve valilerin cezalandırmada korkup da azıcık bir merhamet ettikleri bir vâkıadır. Semud kavminin helakla biten sonlarında, Allâhü Teâlânın şanında böyle bir korku muhaldir (ve bu ayet düşünmenin bile caiz olmadığına bir işârettir.) Çünkü Allâhü Teâlâ hak ne ise onu yapar. İnsanlar bu gibi hallerde korksalar da O fiilinin âkıbetinden korkmaz, fiilinin âkıbetini önemsemez. (Çünkü o Âdildir, hikmet sahibidir, kimseye hak etmediğini yapmaz. Erhamü'rrâhimindir.) 

3-Bazı âlimler şöyle demiştir: Salih aleyhisselam onlara haber verdiği halde Kudâr da onunla işbirliği yapan diğerleri de Allâh'ın devesini kesmenin getireceği cezâdan korkmadılar. Netice olarak da başlarına gelecek türlü belâ, musibet ve cezâlardan korkmazlar." 


b EE ye İLİ gl GUN şii o lale öl Yş$ 
İlel öğle BE alla bl Şa azl lal 


' Bu ayeti kerimenin mânâsı ile alâkalı şöyle bir açıklama daha vardır. Bu ayeti kerime de üç mânâ muhtemeldir. 1- O eşkıya ve alçak kimseler o devenin akıbetinden korkmadılar da bu deveyi kestiler. Helak oldu ve helak oldular. 2-Veya Salih aleyhisselam bu kavmin âkıbetinden, yâni onlara gelecek cezadan korkmadı. 3-Yahud da “Allah celle celalühü Hazretleri bu müşriklerin akıbetinden yâni sonlarının helakle neticelenmesinden korkmadı” denilse de bu mânâ uygun değildir. Bu bize zayıf gelir. Doğrusu bu mânâ verilmez. (Amme Cüzü Tefsiri Notları-Ahbab Hocaefendi. Üstazım Süleyman Hilmi Tunahan kuddise sirruhu?dan nakil) 
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SAN a öleli e b US öy İla ile gl Agiri pe YI Şa Val Vİ bg il ya ab iYi 
Olg ae b lü iş Ya dile BEŞ YAĞ e be İş ça Va yl ilya bl Ya ep dg bl 8 ye 0S 
İyanlla Bİ Ele e ale öğ by aş Lai ün 
Ag Çal 6 Lİ ale bile öl ge ll 

EY 5 2 İN b ei özge ei 


İhsanların sahibi Allâhü Teâlânın yardım ve inâyeti ile Şems süresinin tefsiri 1117 
senesinin rebiulevvel ayının evvelinde otamâm oldu. 

Allahü Teâlânın yardımı, Resülüllah efendimizin ve vârislerinin himmet ve teveccühleri ile, Beled Süresi tefsirinin tercümesi 1439 senesi Safer ayında (M. 15 kasım 2017 yılında) bitti. Bütün güzellikler Allâhü Teâlâ ve onun sevdiklerine aittir. Bütün kusurlar ise bizdendir. Kusurlarımızın affının niyazı ile... Mütercim 


162 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


gö 


LEYL SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
21 Ayettir. 


ili YAZIN AN çk, 
Sİ iy isi Eri Çiy ik 51 iş 


2 


giy Sİ as dl gi AY 3 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 
Kasem olsun bürürken o geceye, ' 
Ve açıldığı zaman o gündüze, ? 
Ve erkeği dişiyi yaratana. * 

Ki sizin ameliniz dağınıktır. * 


GECEYE YEMİN 


gi) Ğİ giz 


Yemin olsun bürürken o geceye, ' 


' Bu sürenin başındaki yeminler, önceki süredeki yeminlerin bir özeti olmakla beraber, sıralanmaları itibarıyla ayrıca dikkate değerdir. Orada nurdan karanlığa geçerek, yok olma ve soyulup çıkarılma âleminden Allâh'ı ve nefsi tanımaya giden yol gösterilmiş ve bedenin karanlıklarında kalanlara sonunda hüsran ve zarar ile Semud kıssası anlatılmış idi. Burada ise yokluk karanlıklarından var olup görünme nuruna doğru açılmak, temizlenmek ve gelişmek 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Kelime mânâsı 


4 Yemin olsun o geceye, 
e 


9 65 
si İl örttüğü zaman 


Tefsiri 

Önceki sürede de geçtiği gibi izâ yeminden sonra geldiği zaman hal bildirir. Yâni, Güneşi bürüdüğü, örttüğü ve kapattığı durumda geceye yemin ederim, demektir. Bir önceki sürede geçen; 

- “Onu örttüğü zaman geceye.” Gems suresi 910) ayeti de böyledir. 
Burada mef'ul güneş kelimesi, bilindiği için zikredilmemiştir. Veya mef'ül, gündüzü yahut da, gecenin karanlığı ile örtülen her şey demektir. Zikredilmemesi daha geniş mânâ içindir. 

Yıldız ilmi ile meşgul olanlara göre gece, güneşin batması ile doğması arasındaki zamandır. şeriat ehline göre gece, güneşin batmasıyla sabah güneşinin kızıllığının görülmesi arasındaki zamandır. Umulur ki, burada murad olunan, gecenin karşılığı olan gündüzdür. 

Keşfü'lesrâr'da der ki: Allâhü Teâlâ geceye ayrı bir şeref ve ayrı bir yücelik vermiş ve Kur'ân-ı Kerim'de ona yemin etmiştir. Allâhü Teâlâ geceye şu açıdan yemin etmiş ki, gece olduğunda Allâh'ın dostları sâdece dua ve ibadet etmekle meşgul olsunlar. Allâh'ın bütün dostları gece olduğunda hâlis ve sefa dolu (manevi) içecekten içerler ve Allâh'ın rıza hırkasını giyerler, hakiki sevgilinin sesini duyarlar ve bütün gece boyunca dertleşmeye, ibadet ve dua etmeye çalışırlar. Sahur vakti geldiğinde tekrar bu mavi kubbenin kapılarını açarlar. Arşın ışık ve aydınlık eteğini sererler. O zamanda dergâhın yakınları Hakk'ın emriyle sessizliğe çekilirler. İşte o vakit kâinatın cebbârı ve sahibi, o yüce Kibriya hitap ederek der ki: 

-Herkes kendi dostuyla halvete girmiş ve sevinmeye başlamış; hani benim dostlarım? 

Şiir: 

Karanlık basmış, âsiler uykuda. 

Âbidler, Zü'-celâl'e kalkmışlar kulluğa. 


suretiyle beka billah (Allah'ta bâki kalmağ)'a doğru gidilecek ve sonunda rızaya erilecektir. 
O süre bir korkutma ile son bulmuştu. Bu, korkutma ile başlayıp müjdeye doğru gidecektir. 
Önceki süre yok olma ve ceza hatırlatmasıyla son bulduğu için bu süreye geceye yemin ile başlanıp gündüzün ortaya çıkışına, yaratılışın erkek ve dişi ile gelişmesine ve çalışmaların farklılığına geçilmesinde "Onun sonucundan korkmaz."(Şems, 91-15) hatırlatmasının bir yönünü de açıklığa kavuşturmak vardır. Elmalılı Tefsiri 


164 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


Lİ KAL özge b ya LAS çi aş Şİ le İİ Çk Bİ iğ pals aliş İİ Ay Sa ay gla ee ll e il 
İml 53 plak AMA; iyi le İS Ol İl gl e ali İznlnil 53 
Jel ve3 gelka yeli 3 yp e ez bel e pia eza all, be igiliğ ba all lal Göleli el glba la yle gl 
Ama Üİ 833 İŞİ 43 ka iel) id A Ole Yİ ES 3) 
liz Oley Aİ 4S İL Öl Bb pl SS o e be ie e bay YENi al al li e e lay dal Gali Ae öle 5 hk e Liz Ür Müzi ye iye pe 
V pa Ol irğ Mi) a ae AE EĞ ye gala AzlaS)b oğgy 4 
YI SAS pla 35 S3 ley ES yz İşi yel 5 al 
Dalya öy de ed A a Rİ al a e İSİ 8 

SİS a Ul Gal golü, 
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AÇILDIĞI ZAMAN GÜNDÜZE YEMİN 


li ? pa gi 
Ve açıldığı zaman o gündüze, ? 
Kelime mânâsı pip o gündüze yemin olsun a an pe İSİ açıldığı zaman 
Tefsiri 


Mânâ; “Eğer gece, güneşten başka bir şey örttü ise, gece karanlıgının kalkması ile ortaya çıkan gündüze yemin ederim.” demektir. 
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Veya; eğer gece karanlığının örttüğü güneş ise, Güneşin doğması ile açılan gündüze yemin ederim, demektir.' 

Burada şuna da işâret vardır: Burada yemin, zevk ve şuhüd ehli için, itibâri taayyünât gündüzünü örtmesi ânında mutlak hüviyyetin gaybı gecesinedir. Hicab ve ihticab ehline bağlı olarak, akılla görülenler sebebiyle tecelli ettiği zaman, mukayyed varlıklar gündüzünün nuruna da yemin vardır. 

Kaaşâni dedi ki: Allâhü Teâlâ, rühun nürunu örttüğü zaman, nefsin zulmeti gecesine, nefis ile ruhun bir araya gelmesiyle, Rahmân'ın insandaki arşı olan kalbin varlığı zuhür ve tecelli ettiği zaman, râhun nuru gündüzüne yemin etmiştir. Çünkü kalb, ruh ve nefsin bir araya gelmesiyle zuhür eder. Kalbin fuâd isminde bir yüzü vardır ki o rüha bakar. 
Ma'rifet ve hakikatleri kalb onunla anlar. Kalbin sadr denen bir yüzü daha vardır ki, o da nefse bakar. Sırlar onunla muhafaza edilir. Mânâlar şekle, orada girer. 
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9 Bize yal gar pil Nİ aş li öy 

meli b ağa Hel 


ERKEK VE DİŞİ 


' Eğer mazı ve istikbal ile iki fasılanın ihtilaf etmesi söz konusu ise bir önceki sürede bunun açıklaması geçti. 


166 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


le SETER SUNEEAEE 


Ve erkeği dişiyi yaratana yemin ederim * 


Kelime mânâsı 


ö- U Ve yaratana yemin ederim, 


Viya o Da 

el 5 İİ! erkeği ve dişiyi. 

Tefsiri 

Mâ harfi, kapalı olduğu için, kullanıldığı şeyin nasıl olduğuna vâkıf olmak ve aklın, onun vasıflarını tam anlamak mümkün olmayacak şekilde kuvvet ve kemalin nihayetinde olduğunu ifâde eder. Mümkün olan, insanın, umümi ve doğru bir şekilde anlayabilmesidir. 

Zeker ve ünsâ kelimelerinin başındaki lâm harfleri hakiki mânâlarınadır. İstiğrak mânâsında olmaları da caizdir. O zaman her çeşitten hem erkek, hem de dişi murad edilmiş olur. 

Şimdi mânâ: Çoğalma kaabiliyeti olan erkek ve dişi iki sınıfı yaratan büyük kudret sahibi Allâh'a yemin ederim, demektir. Bu mânâya göre üreme kaabiliyeti olmayan katırlar bu hükme girmezler. 

Denildi ki: Allâhü Teâlâ ruh sahibi mahlükâttan erkek veya dişi olmayan bir varlık yaratmamıştır. Erkekliği ve dişiliği belli olmayan hünsâ”ya gelince; bunların durumu her ne kadar bize göre belli olmasa da, Allâh katında erkek mi dişi mi oldukları bellidir. 

Nikahlı bir kimse, “Bugün bir erkeğe veya bir dişiye rastlarsam nikahlım benden boş olsun” diye nikahına yemin etse, bu kişi o gün bir “hünsâ-yı müşkil”e! rastlamış olsa yeminini bozmuş ve karısını boşamış olur. Çünkü hünsâ, her ne kadar bizim katımızda belli olmasa da, hakikatte ya erkektir ya da dişidir. Keşşâfta da böyle gelmiştir. 

Yine denildi ki: Âyette geçen erkek ve dişiden murad, Âdem aleyhisselam ve Havvâ annemiz olduğu da söylenmiştir. Bu mânâya göre bu ayetteki kelimelerin başlarındaki elif-lâm ahd için olmuş olur. 
Allâhü Teâlâ'nın Hucurât suresinde: 

- “Ey insanlar! doğrusu biz sizi bir erkekle, bir dişiden yarattık “15 buyurduğu gibi. 


Hünsay-ı müşkil, yaratılış itibarı ile erkek mi, dişi mi olduğu belli olmayan kişi demektir. 
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İbnü Mes'üd radıyallahü anh (rivâyete göre) bu âyeti ve?z-zekeri şeklinde okuyordu. Alkame radıyallahü anh der ki: Biz Şam'a vardık. 
Ebu'd-derdâ radıyallahü anh yanımıza geldi. Bize: 

- “İçinizde Abdullah bin Mes'üd'un kıraatini bilen var mı?” diye sordu. Oradakiler beni gösterdiler. Ben de: 

- “Evet, ben biliyorum.” dedim. Alkame: 

- “O, şu âyeti nasıl okuyordu?” diye sordu. Ben de: 

- “O'nun “vemâ halaka ve'z-zekeri vel ünsa” diye okuduğunu işittim.” dedim. Ebu'd-derdâ şöyle dedi: 

- “Vallahi ben de Rasülüllah aleyhisselâm'ı böyle okurken işittim. 
Ama şu kişiler, benim bu âyeti “vemâ halaka'z-zekera vel ünsâ “ şeklinde okumamı istiyorlar. Fakat ben onların bu isteklerine uymam.” 

Bu âyet-i kerimede, erkek olan rüha ve dişi olan nefse işâret vardır. Kalb bu ikisinin izdivacından doğmuştur. 

Bâzı âriflere göre, gece erkek, gündüz ise dişidir. Bu da, Nâziât süresinde geçti. 
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SA İY OS el el yy özne el ye biz 3 
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3 ll Aİ YG sl a Gİ Sİ İN öğ köy 
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ole pe Ss 


Muhakkak sizin sa”yiniz ve ameliniz dağınıktır. * 


Kelime mânâsı 


4 ö 
sav Ol Muhakkak sizin sa”yiniz ve ameliniz b 


pd 


çi dağınıktır. 


Tefsiri 

Burası yeminin cevabıdır. Şettâ ise, ' dağınık, ayrı ayrı, başka başka demektir. 

Ayetin mânâsı şöyledir. Sizin çalışmalarınız yâni ezeli kaabiliyetinize göre, amellerinizin bir kısmı güzel, faydalı, hayırlı ve sâlihtir. Bir kısmı ise çirkin, zararlı, kötü ve fâsittir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: 

“İnsanlar sabah çıkar. Bir kısmı nefsini satın alır ve azad eder. bir kısmı da (nefsini) satar ve helâk eder.” 


' Sa'y toplama mânâsına masdardır. Bilindiği gibi bir kelimeye muzâf olan masdar umümluk mânâsı taşır. Bu sebeple haberi cemi gelmiştir. Haber olan Şettâ, şetit'in cemiidir. 

> Müslim, Taharet, 1, Mucemül kebir, 3346 
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Bazıları demiştir ki: Bu âyetin bâtıni mânâsı, kişinin kendi gayretini, yaratma ve tekvin cihetinden Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir taksimi diye görmesidir. Çünkü Allâhü Teâlâ: 

“Onların yaşama maddelerini aralarında biz paylaştırdık.”' 
buyuruyor. Çalışmanın da mertebeleri vardır. Dünya sultanlarına yakın olan insanların nedimlik, birlikte oturmak ve sırdaşlık mertebeleri gibi. 

(Bu mertebeleri şöyle sıralamak mümkündür:) 

I-Nefislerle olan çalışma, derece elde etmek içindir. 

2-Akılla yapılan çalışma üstünlükler kazanmak içindir. 

3-Kalb ile yapılan çalışma görmeyi elde etmek içindir. 

4-Ruhlarla yapılan çalışma güzel şeyler elde etme isteği iledir. 

5-Sırlarla yapılan çalışma, zât nurlarında kaybolmak ve sıfat nurlarında devamlı kalmak içindir. 

Yine irâde ile, muhabbet ile, şevk ile, aşk ile, mârifet ile ve diğer şeylerle yapılan çalışma ve işler de vardır. 
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! Zuhruf suresi. 43-32 
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VERENLER VE TAKVAYA ERENLER 
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“3 
Amma her kim zekatını verir, takvâ ile korunur, 
Ve en güzeli tasdik eylerse, “ 
Biz onu en kolayına kolaylayacağız, 
Ve amma kim kulluk yapmaya ihtiyacı olmadığına inanırsa, * Ve hüsnâ”yı-en güzeli yalanlarsa, * 
onu da usra”ya (en zoruna) kolaylayacağız. " 
Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramayacak! " 


ep ii esi 


Bundan böyle kim zekatını verir, takvâ ile korunursa, i 


eli a, 


Tefsiri 


Burada çeşitli çalışmaların tafsilatna ve hükümlerinin açıklamasına geçti. 
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Mânâ: “Bundan böyle amma kim” malının haklarını yâni zekâtı ve öşrü “verir ve” Allâh'ın yasakladığı başa kakmak ve eziyet gibi, bütün haramlardan “sakınırsa,” 


İLAY iy ELİ e Sİ ha ( GÜ) 
03 e e A eye b lğ Ş de özü (çel 
gIP SİL dl23 

Ve hüsnâyı yâni en güzeli tasdik ederse, “ 


Kelime mânâsı 


GL2 3 tasdik ederse 


Y o 
İh en güzeli yâni imânı 
Tefsiri 
En güzel haslet olan imanı veya en güzel kelime olan kelime-i tevhidi veya en güzel din olan İslam'ı, veya en güzel sevâp olan Cenneti tasdik ederse... 


SİL gi İLİ ala. b Göç) 
LZ e 
Biz onu en kolayına hazırlayacağız, / 


Kelime mânâsı 


5 mi - 
o 9 Biz onu hazırlayacağız, 


b o e) en kolayına 


Tefsiri 
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Burada teysir, zorlaştırmanın karşılığı olan kolaylaştırmak değil hazırlamaktır. “Herkes, yaratıldığı şey ne ise ona hazırlanmıştır.” sözü de bu bundandır. 

“Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür 

- “Onlara acı azâbı müjdele!” “nsikâk suresi, 8420) a otlerinde geçtiği gibi teysir kelimesinin müşâkele' için; yâni zorluk mânâsına geldiğini söylemeye ihtiyaç yoktur. ' 

Âyetin mânâsı şöyledir: “Biz onu Cennete girecek ve ona ulaştıracak esaslar gibi, kolaylık ve rahatlığa götürecek güzelliklere hazırlarız ve muvaffak kılarız. Onun işini kolaylaştırmamız yakındır ve ona rahatlatacak bir yol göstereceğiz. Yâni ona yapması gereken bir amel göstereceğiz ki, o amelle cennete girecek. 

Bu hasletin kolay olmakla vasfedilmesi, kolaylığa götürmesi bakımından bir mecazdır. 

Burada şu işâretler de vardır: Kim ki Allâh'a itâat, teveccüh ve dünyadan yüz çevirerek nefsini temizlerse, bununla, bu itaatte nefsine pay çıkarmaktan sakınırsa, mânevi hallerinde en güzel kelimeyi tasdik ederse, o kimseyi, en kolay hasletlere hazırlarız. Bu en kolay haslet de bizim yüce huzurumuza ve en büyük otağlarımıza ulaşmaktır. 


» (Şürâ suresi, 42-40) 


öy le ei) 
ii faal İğ Ol Miz dd Şi e İS a 
> e lie elma Şal US ASLİ e gli 
EE 
Gİ ALA dl giy gib la pi Yİ EŞİ 5 ela gazli 
3) e İyeylileğ alaz dil İS ili ai İİ Şi 
EE) ill çe Sİ b lp lp3 erd lal SAA 

e e RM ri e 


' Bir kimse atı, eğerini ve yularını takarak hazırladığı zaman, “Yesserel ferese lirruküb” “Atı binmek için hazırladı” denir. 
“Yüsrâ “eyser” kelimesinin müennesidir. 
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Y 
A Mide. Tar efe gAb alel Bü al 
Ve amma her kim bahillik eder ve kulluğa ihtiyacı olmadığına inanırsa, * 


Kelime mânâsı 


Ulg Ve amma 
No NE her kim bahillik ve cimrilik eder, 
Y 


) |5 ve kulluğa ihtiyacı olmadığına inanırsa, 


Tefsiri 

“Amma, kim” malıyla “cimrilik eder” onu hayır yolunda harcamaz, “Kendini müstağni sayarsa” yâni, Allâhü Teâlâ katındaki yüce şeylere değer vermez, onlara ihtiyacı yokmuş gibi rağbet ve tenezzül etmezse ve Allâh'tan korkup takvâ ehli olmazsa, veya dünya şehvetleri ile yetinip âhiret nimetlerine kendini muhtaç görmeyerek korkmazsa ve takvâ sâhibi olmazsa, demektir. 

Bu ifadeye göre insanın kendini müstağni sayması korkmamasının bir neticesidir. Bu korkmama, beşinci âyetteki korkup sakınma?'nın karlışığıdır. Bununla iki âyet arasında bir karşılık hasıl olmuştur. 


' Cimrilik, insanın sâhip olduğu varlığını elinde tutup hapsetmesi hakkı olan kimselerden saklaması demektir. Cömertlik ise bunun aksidir. 
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Gİ EŞ 

Ve en güzeli yalanlarsa, * 


Kelime mânâsı 


5 3 Ve yalanlarsa, 


Yy o 
|) çA .. . 
pale en güzeli 


Lazım gelen mânâlardan zikrolunan güzelleri yalanlarsa, 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onu da en zoruna hazırlayacağız. " 


Kelime mânâsı 
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3 ..: v 
o mun3 onu da hazırlayacağız. 
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Sali zikrolunan mânâlardan en zoruna 


Tefsiri 

Kendisi böyle seçtiği için, Biz de onu Cehenneme girmek, ondan da önceki azaplar gibi, şiddet ve zorluğa götürecek haslete hazırlarız. 

O zaman onun için, kötü bir sıfat ve onu zorluğa ve meşakkate sokacak bir amel hazırlayacağız. Yâni onu cehenneme götürecek bir amele sevk edeceğiz. 
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Umulur ki, verme ve cimrilik, derece olarak kendilerinden sonra sayılan en kolaya ve en zora götüren hasletler içerisinde en düşüktürler. Süredeki bu iki kısmın verme ve cimrilik ile başlatılması, bunların asıl sıfatlar olduklarına, sonra gelen tasdik, takvâ, yalanlama, müstağni sayma gibi sıfatların tamâmlayıcıları olmadıklarına işâret etmektedir. 

Doğrusu şudur ki, “Fe senüyessirü”deki sin harfi, itaate ve günah işleme neticesinde verilecek karşılığın olacağına delildir. Ancak bu âhirette olacaktır. Âhiret ise sonra ve beklenilen bir hadisedir. Bu sebeple fülin başına gelecek zaman edatı olan sin harfi getirilmiştir. Bundan murad, vaad edilen âhiretin belli bir zamanı olduğunu, şu anda hazır olmadığını gösterir. Bâzı tefsirlerde böyle gelmiştir. 

Bu âyette şu mânevi işâretler vardır: Kim kendinde, rühi, sirri ve kalbi, tâat ve ibâdetlerde cimrilik eder, Biz'e yönelmekten kendini müstağni sayar ve kendisine verdiğimiz âzâlarının düzgünlüğünü, makam, mertebe ve mal gibi en güzel şeyleri yalanlarsa, Biz de onu en 70- ra hazırlarız. O en zor şey, Biz'den uzak olmak, kovulmak, lanete uğramak ve bizden uzak olma ateşine yâni Cehenneme girmektir. 


yal çi ağa Alani ayini çöl 0 yla öz) 
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isli a b e e 0 ELİ db) eli ça İS 
ŞİSg ile İYİ e gla aylaliğ della ig İl özeli 
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JE İs3 illa 3 alla Ge iel ağ yel ö yeni İleilğ 

ME EN 


v, a Zi w pe . Pı A > ya Ri 3 2. 
€' b EŞ LİU NE, ça la 
Ve yuvarlandığı zaman onu malı kurtaramayacak! " 
Kelime mânâsı 


go” 
. 


KE 
VE U 3 onu kurtaramayacak! 


Tİ 
JU malı 


b ie 
525 İSİ yuvarlandığı zaman 


Tefsiri 

Mânâ: "Yuvarlandığı" yâni helâk olduğu ve öldüğü "zaman da malı kendisini kurtaramayacak." azâbtan hiçbir şeyi...' 

Veya mânâ: “cimrilik ettiği malı ona ne verir? Yâni hiçbir şey vermez. 

Veya mânâ: Helak olduğu, kabre konduğu, çukura düştüğü veya Cehennemin dibine düştüğü zaman, demektir. 

Buradaki mal, âhirette ihtiyaç duyduğu zaman kişinin faydalanacağı mal, yâni haklarını verdiği ve ölmeden gönderdiği maldır. Yoksa cimrilik ettiği, elinde tuttuğu ve vârislerine bıraktığı mal değildir. 

Âyette şu mânâya da işâret vardır: Biz'e muhâlefeti sebebiyle helak olduğu, beşeri tabiatına uyduğu için düştüğünde, kahır ve intikam süreti ile kendisine tecelli ettiğimizde kahrımızdan ve gazabımızdan ne kurtaracaktır onu?! 


' Mef'ul manzüftür. Ma yuğni'nin mef'ulüdür, İstifham da inkar içindir. Teraddâ Radâ'dan gelir ve mubalağa içindir. Radâ asâ gibidir ve helak mânâsınadır. Râgıb dedi ki: Radâ helaktir.Teraddâ helâke çatmadır. 
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DOĞRUYU GÖSTERMEK BİZE... 
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Y o ü ) p7 € j > Za 
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Elbette doğruyu göstermek bize, ve elbette âhiret de, dünya da bizim... 
Ben size bir ateş haber verdim ki, köpürdükçe köpürür. “ 


Ona ancak en şaki olan yaslanır. “ 
O ki tekzib etmiş/yalanlamış ve tersine gitmiştir! "“ 


13 


DUĞRUYU GÖSTERMEK BİZE 
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Ep sil diz İİ 


Elbette doğruyu göstermek bize... ” 


Kelime mânâsı 


Cle Ol Elbette bize, 


SAŞU doğruyu göstermek... 


Tefsiri 

Burası, daha önce geçenleri açıklayan yeni bir cümle. 

Mânâ şöyledir: Hikmetlere dayalı hükmümüz icabı, hidayet yolunu göstermek bize aittir. Şöyle ki, bütün yaratıkları ibâdet etsinler diye biz yarattık. Öyle ise, hidâyet yolunu ve ona götüren şeyleri, dalâlet ve sapıklığa götüren yolu onlara açıklamak bize âittir. Biz bunu daha fazla olmayacak şekilde yaptık. Zirâ biz, teşvik etmek ve korkutmak için her iki yola girecek kimselerin de hallerini açıkladık. 

Buradan anlaşılıyor ki hidâyet; kişinin arzuladığı güzel şeye insanı ulaştıran yolu göstermek demektir. Yoksa kişi ne istiyorsa ona ulaştıran şeyi göstermek aslâ değildir. "Doğruyu göstermek Biz'e âittir" ifâdesinden anlaşılan zorunluluktan murad, Allâhü Teâlâ'nın hüküm ve hikmeti icabı olan vâcipliktir. Yoksa Mutezile mezhebinin iddia ettiği gibi âyetin zâhiri alınarak, kul için en uygun olanı yaratmanın Allâhü Teâlâ'ya vâcip olması değildir." 

Kaaşâni bu ayetin mânâsı olarak şöyle dedi: Akıl ve hissin nuru ile, akli ve sem'i delilleri bir araya getirerek ve delillerle ve görerek, irşâd talebi ile gelenlere doğru yolu göstermek biz'e âittir. 


' Bu âyetin bir başka izahı da şöyledir: “Muhakkak hidâyet ve doğru yolu göstermek bizim üzerimizedir. Ve hidâyet isteyenlere bizim hikmetimiz olarak hidayet ederiz. Ve onlara hidâyeti halk ederiz. Yalnız sen iradeni ve niyetini onun yaratmasına çevir yeter...Burada inne lel hüdâ demektir. İnne tekit içindir, lelhüdâ?daki lam da tekit içindir. İki tekit edatı birleşmesin diye araları zarf ile ayrılmıştır. Ve bir de kasr vardır. Öyle ise, muhakkak hidayeti halk etmek bizim üzerimize vâciptir ki, fazlan ve keremen bunu kendime ben vâcip yaptım, demektir. Vâcip alellah yâni... Allâhü Teâlânın üzerine (mecbur mânâsına) vâcip değildir. (-Süleyman Hilmi Tunahan k.s. hazretlerinden -Amme cüzü tefsir notları- Ahbab Hoca Efendi.) 
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lazYIş 
DÜNYA DA AHİRET DE BİZİM 


ADR HEDE Nİ Lİ öl3 


Ve elbette âhiret de, dünya da bizim... " 


Kelime mânâsı 


Ü Ol5 ve elbette bizim, 


PEDİE 5 5>9Ü âhiret de, dünya da... 

Tefsiri 

Yani, vaad ettiğimiz en kolayı ve en zoru hazırlamak için de, hem dünya, hem de âhirette, dilediğimiz işlerin tamâmını yapma tasarrufu yalnız Biz'e âittir.' 


: Kuşku yok ki, son da bizimdir, ilk de. Başta ve sonda mülk bizim, tasarruf hakkı bizimdir. Karşı çıkacak veya karışacak başka bir malik yoktur. O halde ne ahirette, ne de dünyada Allâh'tan başka hükmü ve isteği geçerli olacak bir başvuru yeri bulmanıza ve onun hidayetine ihtiyacımız yok deyip de kendinizi kurtarmanıza imkân yoktur. O ne derse öyle olab ilk e İİ İLEYİ va e bas hgi İSİ 3 pa iel 
AS eki İla 46 geli e iN ya ie 


SE YERE EYE 


Ben sizi bir ateşle korkuttum ki, lavlı dumansız... * 


Kelime mânâsı 


id 


sk Ben size haber verdim ii bir ateş ki, 


Sd, 
El lavlı dumansız... 


Tefsiri 

Sizi Kur'anla korkuttum. Bu yüzden ey Mekke halkı ve ey insanlar! 
Sizi alevlenen ateşten sakındırırım. 

Ateşin şimdiki zaman fiili ile anlatılması, alevinin şu anda devam ettiğine işâret içindir." 


İla 5 çi e izale ölezil Si Çİ İSİ ) 
li EE Yas A dü basa Tali 

aim gh li Bi li is a çig Gözgoll öl e Ebi hil LEh 05 iy e dag 
Solak YI balk li 


Bazı tefsirlerde şöyle geldi: “Sizi uyardım ve haber verdim”den 


murad, bizzat uyarmaktır. Veya bununla uyarmaktan haber vermesi, Müddessir süresinde geçen uyarı murad edilmiştir. Orda şöyle geçmiş- 


caktır. Hidayet onun hidayeti, asıl irade onun iradesi, hüküm onun hükmüdür. Onun iradesi, hidayeti, hükmü aksine hareket etmek isteyen arzularınız, dilekleriniz, hükümleriniz hep sapıklıktır. Onun, sizin dilemenize bırakarak gösterdiği hidayeti kabul etmeyip aksine gitmek istediğiniz takdirde zarar edecek olan o değil, ancak sizsinizdir. Elmalılı Tefsiri 

' Telezza kelimesi, iki te'den birinin hazfedilmesi ile gelmiştir. Tetelezza, Ateşe giriftar olmak mânâsınadır. Çünkü Nâr kelimesi, müennestir ve münenes sıfat almıştır. Mazı olsa idi, telazzat denirdi. Bu müzari fiil olan sıfatla gelmesi, ateşin devamlılığı sebebiyledir. 
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tir. “Ben onu sekara yâni Cehenneme sokacağım. Biliyor musun sen, sekar nedir? Hem bütün vücudu tamâmen helâk eder, hiçbir şey bırakmaz. Hem de (eski hâline getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez. O ateş, insanın derisini kavurur.” Vüddessir suresi, 74-26-29 

Tefsir alimlerinin çoğuna göre Müddessir süresi, ilk inen süredir. 
Bu âyet, “Dumansız alevli ateşten korkun, sakının” sözünden daha şiddetlidir. 
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Ona ancak en şaki olan kâfir yaslanır. “ O ki, yalanlamış ve 

tersine gitmiştir! "“ 


Kelime mânâsı 


— | ad 
Çi Y. Ona ancak yaslanır. 


, o o aa Yi 8 en şaki olan kâfir 
»i a. . 
EE DİS Şii O ki, yalanlamış ve tersine gitmiştir 

Tefsiri 

“O ateşe ancak” hakkı “yalanlayıp” itâatten “yüz çeviren” kâfirler, “kötüler” azgınlıkta ileri giden ve fâsıklardan daha azgın olan kâfirler “girer.” Oradan ayrılmamak üzere girer ve oranın harâret ve ateşini yalnız onlar tadarlar. 

Keşfü'l-esrâr'da şöyle geldi: Eşka'dan murad, kâfirlerdir. Onlar fasıklardan daha şakidir. Araplar bir çok sözlerinde fâili, ismi tafdil sigası ile yâni en şaki diye söylerler. 

- “En faziletli sizsiniz.” «iiimrin suresi3-139) 

- “Sana en rezilleri tabi olurlarken Görisursi2e11) gibi, 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Fâsıklar (yani imânlı fakat günahkâr kimseler) Cehenneme, çıkmamak üzere ve ebedi olarak girmeyecektir. Allâhü Teâlâ kâfiri: “Yalanlayıp yüz çeviren” diye açıklamıştır. 

- “Hakkı yalanladı, taatten kaçındı” 

Bu söz de ancak kâfirler içindir. 


Dd 
/ 


İYİ YI Gaz V 3 
GELİN ya Rİ il AİN gay özlük 3 İN b EYİ dl pi ai la İRİ ça ll AES ig 
OJEYİ SİZİ ls di e gl e 
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İSİ YI la la delal e yla 


EN TAKVALI OLANLAR 


Yl yeli YY le f 


3 ÇAp du sk si EVE YI Gia 
EN 55 5 #1 A 8 ki e öle 


OR PED EEEANEK SR 
O en takvalı olan ise, ateşten çok uzaklaştırılacaktır, " O ki malını verir, tezekki eder/temizlenir. '* 
Ve onda başka bir kimsenin bir nimeti yoktur ki, karşılığı ve mükafatı verilecek olsun... 
Ancak rabb-i a'lâsının rızasını aramak için verir. 


Ve elbette o rızaya erecektir! ?' 
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VD EYİ giz; 


O en muttaki ise, ateşten uzaklaştırılacaktır, ” 


Kelime mânâsı 


Gizl ateşten uzaklaştırılacaktır, 


Y 
20; * 
vu. 


ri O en muttaki 


” 


Tefsiri 
“Cehennemden uzaklaştırılacaktır,” Öyle ki, cehennemin fisıltısını bile duymayacaklardır. Onlar bu ateşten çabucak uzaklaşır ve kurtulurlar. Onu uzak tutacak olan Allâhü Teâlâdır. “O en muttaki kişiler...” yâni, takvada mübalağa yapan, küfürden ve isyandan uzak duran, oraya ebedi olarak girmek ve yaslanmak şurda dursun kenarına bile yaklaşmayacaklardır. 

Amma, müttaki olamayıp küfürden kaçınan, fakat günahlardan kaçınmayanlar ise, bunlar da, tevbe etmeyen fâsık ve azgın mü'minlerdir. 
Bunlar Cehennemden müttakiler kadar uzaklaştırılmazlar. Tam aksi, kâfirlerin hissettikleri şiddette olmasa da, Cehenneme girerler, ateşinin tadını tadarlar. Çünkü onlar, Cehennemin üst tabakalarında olurlar. Bu, yukarda zikredildiği gibi ebedi Cehenneme girmelerini lâzım kılmaz. Bu durum yukarıda geçen istisna ile zıtlık oluşturmaz 

Keşfü'l-esrâr'da, “Eşkaa, şaki ve azgın mânâsına, “Etkaa” da, iyi ve takvâ sâhibi” mânâsınadır, diye geldi. 

Şâir de şöyle der: 

Bazı adamlar bana ölümü temenni ederler! 

Bu yolda tek ben değilim ki! 


Jeli a ge Y Epa li dan sl ( ğa | 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gb 506 iğ Gi 

O ki malını verir, temizlenir. "* 


Kelime mânâsı 


gil o ki dl Gi malını verir, 


a 

Emi temizlenir 

Tefsiri 

O ki malını iyilik ve hasenat yolunda verir, temizlenir. Yâni iyiliği kimseden karşılık görmek için yapmaz.' 

Mânâ şöyledir: Verdiği şeyin Allâh katında çoğalıcı ve temizleyici olmasını ister. Bundan dolayı kimsenin görmesini ve işitmesini istemez. 


' Yetezekkâ yü”ti'den bedeldir. Mahalli olmayan sıla hükmüne dahildir. Veya yü”ti'nin zamirinden hal olarak nasb makamındadır. 
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Veya günahlardan temizlenmeyi ve cimrilik kirinden, elde tutma pasın- dan arınmayı murad eder.' 


sl il öğr Gi pay öle İS ği sil ) 
İd ene V lal Se e ik ye İl ÇE al e OS Ol Gla sl öp a pi al e li > 
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ILAYI 33 İl yö 


G0) sisi ez sy 


G 


Ve onda başka bir kimsenin bir nimeti yoktur ki, karşılığı ve mükafatı verilecek olsun... * 


Kelime mânâsı 


JY U 7 Ve kimseye ait olmadı, e onda 


AAA) > bir nimet ki, 


Za 


> ? karşılığı ve mükâfatı verilecek olsun... 

Tefsiri 

Burası, Tezekkâ'nın mânâsını, sırf Allâh rızasına olmasını kuvvetlendirmek için yeni bir cümledir. 

Mânâ şöyledir: O ziyade mütteki olan (Sıddiyk-i ekber'in) yanında kimseye ait, mükafatı ve karşılığı verilecek hiçbir nimet ve para (emanet 


' Veya mânâ şöyledir: “O öyle bir müttaki dir ki, kendisine ait bir şeyi veriyor.” Hazreti Ebu Bekir radıyallahü anh Bilal-i Habeşi'yi satın aldığında, “Bilal'in biriktirdiği paralar Ebu Bekirin yanında idi. O paraları vererek onu satın aldı” demişlerdi. Halbu ki, öyle değildi. “Sıddık sırf kendisi için olan parası ile satın aldı, demektir. Ne olduğu halde? 
Yetezekkâ, temizler olduğu halde yâni, malının zekâtını vermekle malını haramla karışmaktan temizler olduğu halde demektir. (-Süleyman Hilmi Tunahan k.s. hazretlerinden -Amme cüzü tefsir notları- Ahbab Hoca Efendi.) 
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olarak) olmadı ki, burada karşılığı verilecek şeyin verilmesi murad edilmiş olsun... 


lal 0,Sİ yâ ill Çİ AR a de YU) 
Ol Lİ ya ray dani ok AY ill azla SU 
LE öğe e eli kağ Üy gz 


ANCAK ALLAH RIZASI 


gp EY az ği Yİ 


Ancak o yüce rabbinin rızasını aramak için verir. 


Kelime mânâsı 


pa a 
4>—3 EĞİ Yİ Ancak razasını aramak için verir" 
€ ) , 9 
GE YI G7 o yüce rabbinin 


Tefsiri 

Âyetin mânâsı: “Fakat o bunu, Rabbi'nin rızasını kazanmak için yaptı. Yâni O'nun zâtını ve rızasını talep için yapmıştır. Daha önce geçen bir iyiliğe karşılık olarak verilen mal, bir karşılık ödemek gibidir. 
Bu sebeple fazladan bir sevâb hak etmek tesiri olmaz. Sevâbı hak eden, yaptığı işi Allâhü Teâlâ emrettiği ve teşvik ettiği için yapan kimsedir.” 
A'lâ, kahr ve galebe ile yaratıkların en üstünde ve en yüce demektir. 
Ebü'i-Leys de böyle demiştir. 

Kaaşâni mânâ olarak dedi ki: “Allahü Teâlânın bütün sıfatlarıyla birlikte var olan zâtı en yücedir.” Allâhü Teâlâ'nın zâtı her ismine uygun dur. Bu vecih, ismini, kalb diliyle isteyip duâ eden ve kaabiliyeti icabı ona ibâdet edene o vecih ile tecelli eder. el-Vechü'l-a'lâ Allâhü Teâlâ'nın bütün isimlerini içine alan en yüce ismine göre tecelli eden, vechidir. 
Eğer, Rabbü”l vech şeklinde rabb kelimesinin vasfı yaparsan, Rabb, o isim olmuş olur.” Bitti. 


' Bu cümle istisna-i munkatı”dır. Çünkü Rabbinin rızasını istemek, karşılığı verilecek nimetin cinsinden değildir. 
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SEBEB-İ NÜZÜL-I 


Bu âyet-i kerime, Ebü Bekr Sıddik radıyallahü anh hakkında nâzil olmuştur. O Bilal radıyallahü anh'ı, Âmir bin Füheyre ve kardeşi Ubeyd, Rum asıllı câriye Zenire, kızı Ümmü Umeys, Muemmeloğulları'nın câriyesi Nehdiye ve kızı gibi kölelerden bir topluluğu satın almıştı. 

Zenire'nin gözleri zayıflamıştı. Müşrikler Lât ve Uzzâ onun gözünü kör etti, dediler. O da, bu iki putun dinine karşı gelince, Allâhü Teâlâ ona gözlerini geri verdi. Müşrikler bu köle ve câriyelere, İslâm'dan dönmeleri için işkence yapıyorlardı. Ebü Bekir radıyallahü anh, onları da satın alıp âzâd etti. Bu sebeple âlimler, sürede geçen en şaki kimse ile Ebü Cehil'in veya Ümeyye bin Halef'in murad edildiğini söylemişlerdir. 
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İS ip iel 

EN MÜTTEKİ, EN ŞAKİ 


Keşfül-Esrar'da şöyle geldi: Bu süre iki kişi hakkındadır. Biri Etkaa yâni en takvalı ve en takvalı sâdıkların önderidir. Sâdık olanların önderi Hazreti Ebu Bekir'dir. radıyallahü anh. Diğeri ise Eşkaa... Zındıkların ve karanlığa sapmış olanların önderi Ebu-Cehil'dir. Bu sürenin başlangıcında da geceye ve gündüze yemin edilmiş. Gece, karanlığa ve gündüz nür ve aydınlığa işârettir. Başka bir mânâsı da şudur ki, o gece karanlığında en çok Ebu Cehil yanlış yola saptı. Yâni Ebu Cehil en karanlığa ve en yanlış yola düştü ve en şaki oldu. Davet gününde ise hiç kimse Hazreti Ebu Bekir radıyallahü anh kadar aydınlanmadı ve hiç kimse onun kadar hidayet nurundan faydalanmadı ve hiç kimse onun kadar Taki olmadı. 

Şiir: 

Kalbi aydın olanların en önde gideni Sıddik Ebu Bekirdir. 

Onun sadakati ve doğruluğu ispat edildi. 

Onun güneşinden din günü aydınlanır. 

Yakin ehli, yakine inanca onunla âşina oldu, 


ACI ARTARSA SEVGİ DE ARTAR 


Haberde geldi ki: Ümeyye Bin Halef, kölesi Bilal'e türlü türlü işkence ederdi ve her çeşit azâbı onda uygulardı. Dinden çıkmasını isterdi ama o mânevi ve rabbâni muhabbet ve sevgi ateşi her an Bilal'in kalbine daha çok girerdi ve daha çok alevlenirdi. 
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Şiir: 
Kemâlin en son noktasında irâde ve sevgi varsa, 
Bu yolda ne kadar çok acı çekilirse, sevgi o kadar artar. 


SEBEB-İ NÜZÜL-2 
HAZRETİ BİLALİN KURTULUŞU 


Bir gün Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahü anh Ümeyye'yi gördü ki, Bilal'i yere yıkmış ve sıcak toprakların üzerine yatırmış, göğsünün üzerine ağır ve sıcak taşlar koyuyordu. Ama Bilal o halde bile ahad ahad (Allah birdir) diyordu. Ümeyye de diyordu ki: Bu acı çekecek ve ölecek ama, Muhammed'den vazgeçmeyecek ve ahad ahad diyecek. Hazreti Ebu Bekir radıyallahü anh ona acıdı ve dedi ki: 

-Ey Ümeyye! Yazık sana! Neden bu Allâh dostuna bu şekilde işkence yapıyorsun. Ümeyye dedi ki: 

-Ey Ebu Bekir! Eğer ona çok acıyorsan onu benden satın al. 
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SEBEB-İ NÜZÜL-3 


Rivayet edildi ki: Peygamberimiz aleyhisselâm bir gün Bilâl bin Rebâh Habeşi'nin yanına vardı. Bilal radıyallahü anh: 

- “Ahad, Ahad “Allah birdir, Allâh birdir” diyordu. Peygamberimiz aleyhisselam: 

-Bir olan Allâh, seni kurtaracak” buyurdu. Sonra Ebü Bekir radıyallahü anh'a: 

- “Bilal Allâh uğrunda işkence çekiyor.” dedi. Ebü Bekir radıyallahü anh, Nebi aleyhisselam'ın ne demek istediğini anladı. Hemen evine gitti. Bir rıtıl altın aldı, onunla Ümeyye bin Halefe vardı. 

- “Bilal'ı bana satar mısın?” dedi. Ümeyye: 

- “Evet!” deyince hemen onu satın alıp kölelikten kurtardı. Müşrikler; 

- “Ebü Bekir, Bilal kendisine bir iyilik yaptığı için onu âzâd etti.” 
dediler. İşte bunun üzerine bu âyet nazil oldu.' 

İbnÜ Mes'üd radıyallahü anh dedi ki: Ebü Bekir radıyallahü anh Bilâli bir hırka ve on ükiyye, yâni kırk dirhem (140 gram) paraya satın almıştı. Bu para taşın altında gömülü idi. O'na: 

- “Bir ükiyyeden başkasını vermeyi istesen bile, onu sana satardık.” 
dediklerinde o şöyle dedi: 

- “Siz onu yüz ükiyye ötesinde satmayı reddetseniz bile yine de ben onu verir, satın alırdım.” 


SEBEB-İ NÜZÜL-4 


I Üsdü'l-gâbe. i, 243 
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Denildi ki; Abdullah bin Cüd'an'ın bir kölesi kureyş kavminin putları üzerine pisliğini yaparak kirletti. Abdullah bin Cüd'an'a şikâyet ettiler. 
O da onlara köleyi verdi. Bir de putlara kurban edilmek için yüz deve hibe etti. Kâfirler, köleye, kızgın kumların üzerinde çok şiddetli işkenceler yaptılar. 

İbnü Müseyyeb'in rivayetine göre; Hazreti Ebü Bekir radıyallahü anh onu Ümeyye'den Nistâs adlı kölesini vererek satın aldı. Kölenin on bin dinarı, hizmetçileri, cariyeleri, sürüsü vardı. Ebü Bekir radıyallahü anh malı kendisinde kalmak şartı ile onu müslüman olmaya teşvik etti. 
Fakat o şirkte israr etti. 
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SEBEB-İ NÜZÜL-5 


Kâşifi de şöyle anlattı: Hazreti Ebu Bekir Sıddik radıyallahü anh dedi ki: 

-Ey Ümeyye, kaça satıyorsun. Ümeyye dedi ki: 

-Onu Nistas'la değiştiririm. 
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Nistas, Hazreti Ebu Bekr'in radıyallahü anh hizmetçisiydi. (Bin veya onbin) dinar kadar parası ve malı vardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahü anh ona, eğer Müslüman olursa onu azad edip bin Dinar da vereceğini söylemişti. Ama Nistas kabul etmemişti. Bu yüzden Hazreti Ebu Bekr'in radıyallahü anh kalbi kırılmıştı ve Ümeyye'den bunu duyunca hemen kabul etti. Nistas'ı onca dünyalık artısına rağmen verdi ve Bilal'i aldı. Sevâp kazanmak için de hemen onu azad etti. 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: 

- “Allah Ebü Bekir'e rahmet eylesin. Beni kızıyla evlendirdi, hicret yurduna taşıdı ve Bilal'i kendi parasıyla âzâd etti”. ' 

Ömer bin Hattâb radıyallahü anh şöyle derdi: 

- “Bilal bizim Efendimiz'dir, Efendimiz'in de âzâdlısıdır.” Bu söz, Peygamberimiz aleyhisselâm'ın; 

- “Selman bizden, ehl-i beyttendir.”” hadisine benzer. Takvânın şerefine bak! Nasıl da azadlı köleleri eşrâfın arasına katıyor, gör!. 
Neseble öğünerek sakın aldanma. Çünkü bu insafsızlıktır. 
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SEBEB-İ NÜZÜL- 6 


! Deylemi. hadis no; 3229. 
> Taberâni. Mu'cemü” 1 -kebir, 4- 212; 
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Süheyli rahimehüllah şöyle dedi: Ebü Bekir radıyallahü anh'a babası: “Keşke güclü kuvvetli birini satın alsaydın da sana güç ve fayda verseydi. Bu zayıf köleleri satın almaktan ve âzâd etmekten daha faydalı olurdu.” dedi. İşte bu söz üzerine Allâhü Teâlâ bu âyeti indirdi. 

Burada zikredilenden anlaşılan şudur: Vermenin, fazilet olarak mertebesi dörttür: 

1- Fazilet cihetinden en yüce verme, Allâh rızası için olan vermedir. 

2- Orta derecede olanı, âhirette karşılığını almak üzere olan vermedir. 

3- En düşüğü de mübah olan dünyevi bir gaye ile yapılan vermedir. 

4- Riya ve gösteriş için ya da başka bir maksatla yapılan verme ise, mübâh da değildir. Vermenin en düşük ve en çirkin olanıdır. 


SİZE İYİLİK EDENE... HADİSİ 


Peygamberimiz aleyhisselâm buyurdu: 

- “Size bir iyilikte bulunana siz de karşılık verin. Karşılık verecek bir şey bulamazsanız onun için duâ edin.” i 

ÜİEBĞ EİSSU İ gizi Gİ İĞ EE iza Sİ ea 

Bu hadis-i şerif, yapılan iyiliğe karşı iyilikte bulunmanın meşrü ve övülen bir şey olduğuna delâlet eder. Fakat o, Allâh rızası için verilenin derecesinde değildir. 
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Ve elbette o rızaya erecektir! ' 


Kelime mânâsı 


! Ebü Dâvüd. Zekât, 38. 
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3415 ve muhakkak o yakında 


) 
2 > rızaya erecektir 


Tefsiri 

Bu âyet gizli bir yeminin cevabıdır. Şöyle ki: 

-“Allah'a yemin ederim ki, şu vasıfları belirtilen en takva kişi muhakkak yakında rızaya kavuşacaktır.” 

Bu güzel bir vaaddir. En mükemmel ve en güzel arzu ettiği şeylerin tamâmına ulaşacağına dâir yapılmış cömert bir vaaddir. Çünkü râzilık bununla hakikat olur. 

Alimlerden bâzısı şöyle dedi: Allâhü Teâlâ o kişiden razı, o da âhirette Allâhü Teâlânın, amellerinin karşılığı olarak ona vereceği Cennet, ikram ve yakınlıktan dolayı râzı olacaktır. 

Bu vaad sâdece, 

- “Rabbin yakında sana verecek de sen razı olacaksın” 
*» 995) âyeti ile Rasülüllah aleyhisselâm'a ve burada da Ebü Bekir radıyallahü anh'a inmiştir. 

Bakli şöyle dedi: Bu râzilık, ârifden olmaz. Tâ ki o ârif, Ma'rüfta fâni olana, O'nun sıfatlarıyla sıfatlanana, sonunda da rızâdaki sıfatı, Hak Sübhânehü ve Teâlâ'nın sıfatı olana kadar bu rızâya kavuşamaz. 
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93 
ŞAN izgi 
DUHA SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
11 âyettir 
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Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

O duhâya/kuşluk vaktine, ' 

ve dindiği/süküna erdiği zaman o geceye kasem olsun ki, ? 
Veda etmedi rabbin sana ve darılmadı... * 

Ve her halde sonu, senin için önünden daha hayırlı. * 

Ve ileride rabbin öyle verecek ki, rızaya ereceksin! * 


4» li 


O duhâya yâni kuşluk vaktine yemin ederim," 


Tefsiri 

“Kuşluk vaktindeki esrârıma yemin ederim ki,” 

Duhâ, güneşin yükseldiği ve gündüzün başlangıç vaktidir. Burada Duhâ kelimesiyle mecâzen o duhâ vakti kastedilmiştir. Mecaz alâkası hulul ve zarfiyettir. Çünkü zaman, kendi içinde yer alan şeyin zarfı gibidir. Burayı mecaz olarak anlamak caiz olduğu gibi, başına gizli bir 


' Andolsun o duhâya. Duhâ diye bilinen kuşluk vaktine ki, güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı, gündüzün gençliği zamanıdır. "Lâm" cins için olur. Yahut, kuşluk vakitleri içinde seçkin bir kuşluk vaktine ki, "lâm" aht için olarak hakikat güneşinin Muhammed ufkundan doğup "âlemlere rahmet olarak" (Enbiya, 21-107) her tarafa peygamberlik göreviyle ışıklar saçmaya başladığı zamana işârettir. 

Hitabın Resulullah (s.a.v.)'a olması itibariyle "lâm"daki bu ahit mânâsı tercih edilir. Bundan dolayı Muhammed (s.a.v)'in yüzüne veya ilâhi konuşma zamanına işâret olduğu da söylenmiştir. 
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muzaf getirerek anlamak da caizdir. Bu mecâzilik ve muzafin hazfi, sözün, leyl kelimesi ile uyum sağlaması içindir. 

Dediler ki: Kuşluk vaktinin husüsi olarak seçilip, üzerine yemin edilmesinin sebebi, bu öyle bir vakit ki, Allâhü Teâlâ'nın Müsâ aleyhisselam ile konuştuğu ve sihirbazların Allâhü Teâlâya secde ettikleri vakittir. Sihirbazların secde ettiklerini şu âyet-i kerimeden anlıyoruz: 

- “Size buluşma vakti, dedi, zinet günü ve insanların toplanacağı kuşluk yâni duha vakti...” Tse suresi, 2059 İste bu sebeplerle kuşluk vakti hem şerefli, hem de yemin edilen şeye uygun oldu. 

Ayrıca âlimlerin ittifakı ile duhâ yâni kuşluk namazı sünnet bir namazdır. Vakti, güneş yükseldikten sonra başlar, zeval vaktinin biraz evveline kadar devam eder. İmam Ebü Hanife'ye göre bu namaz bir selamla iki veya dört rekattır. İmam Malik'e göre belli bir rekât yoktur. 
İmam Şâfii ve İmam Ahmed'e göre en azı iki rekattır. En çok kılınacağı rekat sayısında ihtilaf vardır. İmam Şâfi ençok oniki rekat, İmam Ahmed de en çok sekiz rekat, dedi. Şâfii mezhebi âlimlerinin çoğu da bu sekiz rekâtı tercih ettiler. Şafii âlim İmam Nevevi Tahkik isimli eserinde böyle demiştir. Sahih olarak geldi ki; Nebi aleyhisselam Mekke'nin fethi günü Ümmü Hâni'nin evinde Duha namazını sekiz rekat kıldı." Efendimiz aleyhisselam bundan evvel de kuşluk namazı kılardı. 


DEİL Sl ağ eri Çİ öğ gat A) j ib öleğil öl 2 la İle Yaş Sarelle SİRİ EŞİN 
AI e Bİ el öp öy İLAN pa le gl ağ li ae ig za gi al İS İİ ELİN LEY gp LV ayas İŞİ 
A3 göle İĞİ ili dl ie öp ei Alg eo 
İle Alay by İş OS (ik Al gid öl ZİN 


AY eği 


Il Et-Terğib ve't-Terhib. 1- 429 
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33 pi ali ede Bİ gös GYL A pall aş 
Ya eş dale eyl 3 OS) dim el e aş Ül dl la Sİ b aklğ OlS$) Şİİ Hela Lil vey yazi ge 03 SY ale Şİİ gay ÖLs dal İly öyüe 5 li 
Gİ Öl ge 3 öm b a bez il öbrl 
Gb gez DUS) ili Sa gl ey ralli a pl ale 

Lal 3 3 alli a 0Sg lal 


OP MESELE 


Süküna erdiği zaman o geceye yemin ederim, ? 


Kelime mânâsı 


Ki 
Ji o geceye yemin ederim, iz 


> İİ sükuna erdiği zaman 

Tefsiri 

“Gece cinsine yemin ederim ki,” demektir. Yâni belirli bir gece değil, mutlak geceye... 

“İzâ secâ” demek geceleyin insanlar süküna erdiklerinde, demektir. Ancak bu mânâ mecâzidir. Mecâzın yüzü; fiilin zamanına isnâd edilmesi şeklindedir. Gecenin karanlığı sakinleştiği, sabitleştiği, tenhalaştığı ve bu hal bundan sonra ziyadeleşmeyecek ve değişmeyecek hale geldiği zaman, demektir. İşte tam o zaman gece istikrara ve süküna kavuşur. Sonrasında ise karanlık inmeye başlar. İşte bu, gecenin karanlıgının süküna ermesi mecâzi olmuş olur. Şu sözlerde olduğu gibi ki: Deniz dalgalarının sâkinleşmesi hâlinde “seca”l-bahru-deniz sâkinleşti” 


İbnü Haluye dedi ki: Ve'l-leyli, ve'd-duha üzerine atıftır. Fakat leyl'in başındaki vav kasem vavı değildir. Vavın yerine, sümme veya fâ gelmesi de yanlış olmazdı. Meselâ “sümme”I-leylü” demek cizdir. Ancak sümme kasem olamaz. 
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denir. Bu kökten gelme olarak “leyletün sâciye” denir. Rüzgârı olmayan sâkin gece, demektir. 

Şöyle de denildi: İzâ secâ insanların süküna ermesi ve seslerin kesilmesi demektir. 

İmam Cafer Sâdık radıyallahü anh'dan da şöyle bir açıklama vardır: Duha, Allâhü Teâlânın Müsâ aleyhisselam ile konuştuğu vakit, leyl ise mi'rac gecesidir. 

Keşfül-Esrar sahibi dedi ki: Gündüz ve gece, keşfetmek ve örtmektir. Ayrıca lütuf ve kahr esintisinin alâmeti ve cemal nurları ve celâl tesirleridir. 

Cüneyd Bağdâdi kuddise sirruhu buyurduğu gibi: “Ve'd-duha” şuhüd makamıdır. “Ve'-leyli izâ secâ” ise gayn makamıdır ki Peygamberimiz aleyhisselam bu makama işâret olarak: 

- “Muhakkak benim kalbime susuzluk çöktüğü oluyor” buyurmuştur. 

Şiir: 

Burada Muhammed Mustafa aleyhisselam'ın yüzünün parlaklığına 

saçlarının simsiyah olmasına işâret vardır. 

Vedduhâ, Mustafa aleyhisselamın yüzünün parlaklığına işârettir. 

Ay yüzünün sırrıdır. Velleyl de O'nun siyah saçı demektir. 


Yemeli ile gel ya ll JE Şİ rs sl Eğ 
Jİ ei İl ÖL El le all öze ii gürül gear YY 3 
LOY iz Mis 

il Jeil el Ba ill le ala ye pc Bİ) 
OS O za SİZ aa ola ME şaliğ irely da Sal ila) 
AE ALİN e ba İzli olara YL eki ee ys öyle 
SİN AŞAN ös İZİN b ya ei bl ib S3 kle Aİ azl yel Se İİ İn il lar İli La le al çeyil EsL 
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| 2) plaji az vey olayi, geni 0S ola NER) 
İLe Yil GE) 2 gi yağ İZİ eni il 8S laz lee şiş 

pis Ges ll ha 3 gil ole alla oi yeli il İĞ LS 
“ai EĞİ Ğİ” ağ le JE Şİ 

S3 Er All als el ale çile ya 533 ğe Selay 


aran olr 555 ig içre ugilaman ola ga (53) (8) 
DUHA VAKTİ 


Bir önceki sürede gece önce ziredildi. Çünkü gece asıldır ve gündüz fecrin doğmasıyla meydana gelir. Güneşin batması ile de hava eski asli hâline döner. Onun için zulmet kelimesi şu âyette önce zikredilmiştir: 

-“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, zulmeti ve aydınlığı yaratan Allâh'a mahsustur.” Evan swrei, G0) Gündüzün önce getirilmesi onun zâtına mahsus ve ârızi şerefinden dolayıdır. 

(Soru:) Eğer denilirse ki: “Ne sebepledir ki; duha vakti gündüz- den belli bir zaman iken, gün adına yalnız duha vakti zikredildi, gece tamâmen zikredildi?” 

(Cevap:) Bu soruya şöyle cevap verilir: Duha vakti, gündüzün belli bir saati olsa da bütün geceye karşılık gelir. Peygamberimiz aleyhisselam”n (fazilet açısından) bütün peygamberlerin üzerinde olması gibidir. Ayrıca gündüz sevinç ve rahat zamanıdır. Gece ise vahşet ve üzüntü vaktidir. Bu şuna da işârettir: Dünyanın üzüntüleri sevinçlerin- den daha çoktur. Çünkü duha vakti günün az bir zamanıdır. Halbuki gece, bir miktar bir zaman değil, zamanları içinde bulunduran bir vakittir. 


KEDER BULUTU, SEVİNÇ BULUTU 
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Rivayet olundu ki: Allâhü Teâlâ arşı yarattığı zaman arşın sağ tarafını kara bir bulut gölgeledi ve: 

- “Ne yağdırayım?” diye de sordu. Bu bulut kümesine: 

- “Tam yüz sene keder ve üzüntü yağdır” diye cevap verildi. Sonra bu bulut dağıldı. Bir defa daha bu emir verildi. Böylece üçyüz sene gam ve keder yağdırıldı. Sonra arşın sağ tarafina beyaz bir bulut topluluğu geldi ve arşın sağını gölgeledi. Bu bulut kümesi de: 

- “Ne yağdırayım?” diye seslendi. O'na; 

- “Bir an sevinç yağdır” diye cevap verildi. İşte bu sebeple; keder ve hüzün süreklidir ve çoktur. Sevinç ise azdır, nâdirdir.' 


Lol sig OY LOYI yesek Aalğzİ özge b İİİ gili pig ALOYI ll le e gl > ga a kağ yel gla Be 
Ja GEY ike GE gi b as 6 Aİ 
O çöylaiğ İN 8 Eİİ yek Al eliz 35 Rİ) 
İNİ 53 il va isle gay ll bl ll 
JİN araz Silgi Sİ gil ya izle 0S Ülg PHEŞENE Se 
Og POLİ peşe ELİYİ az (ilga İİ le Maze ül US 
ELA gb ella dll sy a öl iğ yal öğ lg 
4 diş dele all Ok ayaza e Sİ Gİ ema öl 
wll oyla ye sl ye dl Sİbİ Al İLİ Şal Öl (530) 
çi e ile Öl MİŞ yeşil 5 zel ül elk aal Böle li 


' Ve sessizliğe büründüğü, kararını bulup sakinleştiği zaman geceye andolsun. yâni tam tavına gelip durduğu, içindekilerin sakinleştiği vakit ki, gecenin başından bir süre geçtikten sonraki orta anlarıdır. O vakit karanlık artacağı kadar artmış, örteceğini örtmüş, kararını bulmuş, bir de ses seda kesilmiş, dinmiş olur. “Karanlığın çöktüğü, ortalığı örttüğü veya rüzgarın kesildiği” veya "gecenin tükendiği sıra" diye de düşünülebilir ki, her birini duhâ'ya bir karşılık olması veya bir şekilde bir benzeyişi vardır. Biri neşe biri keder, yahut kederin yok oluşunu ifade eder. Elmalılı Tefsiri. 
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Gi Ke BLİYİ eli Say İş gl öe eli LAS yasal b iş sas be il yi ye İİ EZ ia 
OY ezel 16 ği epi kgk dele aye 05 al öl bi 

AG YUZ gg alla ö SALİ» 


RABBİN SENİ TERK ETMEDİ 


e Uz 5 eş 


Seni rabbin bırakmadı ve darılıp terk etmedi de... * 


Kelime mânâsı 


ES Ü Seni bırakmadı iğ rabbin 


» Da 
Gö Ü3 ve darılıp terk etmedi de...... 


Tefsiri 


“Rabbin seni bırakmadı” Burası yeminin cevabıdır. Tevdi? vedada mübalağa ifade eder ve terk etmek mânâsınadır. Çünkü sana ayrılık için veda eden seni terkte mübalağa etmiş olur. Veda” ayrılmayı bildirmek demektir. 

Âyetin mânâsı; Rabbin senden bir kimsenin vedalaştığı şahıstan ayrıldığı gibi ayrılmadı. Seni vahiy, yakınlık ve keramet derecelerinden indirerek terk etmedi, demektir. Burada istiare-i teb'iyye sanatı vardır. 
Allâhü Teâlâ hazretlerinin, Rabbi olduğu şeyleri terk etmeyeceğine işâret vardır. 


' Râgıb dedi ki: Tevdi'in kökü deat'dir. Yolculuğa çıkan kimse için, dua edip Allâh'ın ondan yolculuk zorluklarını gidermesi için dua etmektir. Yol duası gibi ki, korumada ve duada mübalağa ile ve selametle diyerek ona teslim'den gelen ifadelerle dua etmektir. Onun için bu tür veda, müsafirin uğurlanmasında ve ayrılışta, ayette geçen terk, veddea tabiri ile ifade edilmiştir. 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 203 


“Ve ma kalâ” sana buğz etmedi. Buğz etmek düşman olmak demektir. Kalâ, şiddetli buğz demektir. ' 


DUHA SURESİNİN NÜZÜL SEBEBİ — 1 


Rivayet olundu ki: Peygamberimiz Sallallahü aleyhi ve sellem'e Vahiy on gün kadar gecikti. Peygamber Efendimiz sorulan bir soruya “inşaallah” dememişti. (Kurtubi'nin tefsirinde yazdığına göre)” Kureyş müşrikleri, Medine yahudilerine adam göndererek Muhammed aleyhisselâm'ın durumunu sordular. Yahudiler de onlara şöyle haber gönderdiler: 

-“Ona Ashab-ı Kehfi, Zül Karneyn hikâyelerini ve Ruh'u sorun. 
Bakalım size ne cevap verecek? Eğer size Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssasını anlatıp da Ruh'un ne olduğunu haber vermezse, bilin ki o, sözünde doğru bir kişidir, dediler. 

Müşrikler, Peygamber aleyhisselam'a gelip yahudilerin dedikleri soruları sordular. Peygamber Efendimiz onlara; 

- “Siz şimdi dönün, gidin. Ben size bunları yarın açıklayacağım” dedi. Fakat, “inşaallah” demedi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e günlerce vahiy gelmedi. Müşrikler: 

- “Muhammed'i Rabbi terketti ve ona küstü” dediler. 


3h3 ÇİN Ale azil el le (İŞ zl) 
ŞEYİ ya gayi AS İL al Bylde leo e öy İZ pili gel On gaz AE ya gergili bel Zİ İş Gal ül US yağli dr ala ülg Şili İS el eze öl 
S3 Mİ ali lere b yak ZYLİL ele a 


' Kamusta geldi ki: Zeyd'e buğz etti, ona buğz ediyor, ona buğz etti, şeklinde ifadeler kullanılır. Kökü kalwdir, mânâsı atmaktır. Deve binicisini attı, demek gibi. Onu attı. O zaman atılan ve buğz edilen öyle bir şeydir ki, onun buğzundan kalb onu atar ve onu kabul etmez hale gelir. Kalahü, kaaliyehü, yaklâhü, ona son derece buğzetti ve kötü gördü ve onu terk etti demektir. Veya onu ayrılıkta bıraktı ve buğzda bıraktı demektir. Kamusta geldiği gibi. 
Umulur ki, “ve mâ kalâ” sebebin müsebbeb üzerine atfı gibidir. Çünkü “darılmadı” sözü sebeb bildirmek içindir. Kalâ fiilinin sonundaki “ke-sana” vardır. Sözün gelişinden bellidir. 
Âyet sonlarındaki uyum sebebiyle hazfedilmiştir. 

> Kurtubi Tefsiri Cilt 20, sh. 92 
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Gİ ME 3 4) 483 ş İlazee Ol 045 İİ İL heh ae 


DUHA SURESİNİN NÜZÜL SEBEBİ -2 
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Bir ara Cebrail aleyhisselam'ın gelmesi gecikti ve vahye ara verildi. 
Efendimiz aleyhisselam bunu Hatice radıyallahü anhâ'ya bildirdi. Hatice radıyallahü anhâ: 

- “Herhalde Rabbin sana darıldı, dedi. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselam gelerek, Peygamberimiz aleyhisselam'a şu âyet i kerimeyi indirdi: 

-“İnşaallah demedikçe hiçbir şey için “bunu yarın yapacağım” deme,” eki suresilB2324) çonra Cebrâil aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselam'a sorulan soruların cevabını verdi. Kehf süresinde geçmişti. 

Yine, “Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı” ayeti, müşriklere cevap, Peygamberimiz aleyhisselam'a bir müjde olarak inmişti. 
O müjde şu idi: 

-Sevgili sevgiliye darılmaz, kızmaz. Allâhü Teâlâ dünyada ona olan vahyine ve kerametine devam edecektir. Âhirette de daha büyük ve daha yücesini verecektir. Gelecek âyette de buna işâret olunmaktadır. 


DUHA SURESİNİN NÜZÜL SEBEBİ -3 


Rivâyet olundu ki: Bir köpek yavrusu Peygamberimiz aleyhisselam'ın evine girdi ve sedirin altına girip orada öldü. Günler geçti, Peygamber Efendimize vahiy inmedi. Efendimiz aleyhisselam hizmetçisi Havle'ye 

- “Havle! Evimde acaba ne oldu ki Cebrâil bana gelmiyor?” diye sordu. Havle dedi ki: 

- “Evi süpürüyordum, süpürgeyi sedirin altına uzattım. Gördüm ki, küçük bir köpek yavrusu orada ölmüş. Hemen alıp duvarın arkasına attım.” Bunu duyunca Peygamberimiz aleyhisselam'a, hayasından titreme geldi. Efendimiz aleyhisselam'a vahiy indiği zaman bir titreme gelirdi. 
Efendimiz hizmetçisine: 

- “Üstümü ört” dedi ve bundan sonra, “Seni rabbin bırakmadı ve darılıp terk etmedi de...” âyet-i kerimesi indi. Cebrâil inince Efendimiz, geç gelmesinin sebebini sordu. Cebrâil aleyhisselam: 

- “Bilmez misin; bizler, içinde köpek ve süret olan eve girmeyiz” dedi. Bu âyetin iniş sebebi olarak başka olaylar da anlatılır. 

Burada işâret olunan şudur: Peygamberimiz aleyhisselam evlâ olanı terk kabilinden bir iş işlemiş. Bu işinden Efendimiz'e kızılmamış. İrşad olunması için vahye bir süre ara verilmiş. 


Il Terğib, V. 6; Tefsiru Mukatil, V, 143; Kurtubi, XX, 93 
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Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ şöyle geldi: Rabbin nübüvvet ve risalet feyzini zâhirinden kesmekle seni terk etmedi. Bâtınından velâyet feyzini de kesmedi ve sana buğz etmedi.' 


İRİ LİLİ izi NS YL ale Sisli ke ül pk ll Y Şi b İz İNE ai 
Big b Ge diğ e a la öy al ela öl YI laz 3 
le by GE Uz İŞ ME e yü Lal İş aş ölg Geli li Y zel Öl Di ale li Spk 
EYİ b öğe e dl a A ll Ul ll alaly İli 
YILI e özi SS ya eaela e 
ES Vİ yeli e b el Ol (899) 
GÜZE elli lale Ja Yy 5 
el ii iYi idi 
Gks azal Gizli e Bb il ASİ şal alel ll ale İŞİ OS 3 ols Aa al Şi ele la 


' Kısacası, karanlıktan aydınlığa aydınlıktan karanlığa her saat durmadan değişen zaman farkları içinde bilhassa ilk hayat ve mârifet neşesinin yükselmesi anı olan parlak kuşluk vaktine ve ona arız olmakla beraber gelecek bir hayat ve mutluluk neşesinin başlangıcı ve müjdecisi olan gecenin dindiği sessizlik anına yemin olsun ki ey Muhammed! Rabbın seni terketmedi, veda edip bırakıvermedi. 

TEVDİ, aslında misafirin veda etmesi yâni giderken kalanlara "hoşça 

kalın", "Allah'a ısmarladık" gibi vaad, bolluk, hoşluk, akıbet duasıyla bırakıp gitmesi ve böyle veda ile uğurlanması demek olup sonra mutlak şekilde terkedip bırakmak mânâsına da kullanılmıştır. Yüce Allâh hakkında bu bildiğimiz mânâ ile veda ve uğurlama tasavvur edilemeyeceğinden burada da terk mânâsıyla tefsir edilmiştir. Sürenin iniş sebebi de buna diğer bir karinedir. yâni, "Rabbin seni bırakmadı", ve darılmadı Bırakmaması dargınlıktan, öfkeden bırakmamak değil, rahmet ve yardımından dolayı bırakmamaktır. Çünkü bırakmamak iki şekilde olur: Birisi lütuf, birisi helak etme, kahretme ifade eder. Yoksa "İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor." (Kıyamet, 75-36) mânâsınca hiçbir insan mutlak mânâda başıboş bırakılmaz Elmalılı Tefsiri 
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Ju İğ Uk öygell oda al Uz“ as İZE Gülel 
Ja YU ale lal İli ali ye e ll ile çi ale 
Ço ale İİ ölü göz 5 ÇE hz özge Ya Sab iş 
Lily La yüze Ya Üzme GE elli İYİ Sga le a gö esyali as ba öl Yİ il le zl 
YE gi le ab e eğ öy Çad alak 

bh ye ay 


AHİRET DAHA HAYIRLIDIR 
DÜNYA AHİRETTEN ÖNCE YARATILDI 


b , ao 2 v 4 g0. 
SD EDİR EZE 
Ve yemin ederim her halde âhiret, senin için dünyadan daha hayırlıdır. * 


Kelime mânâsı 


yo 


0 M3 Ve yemin ederim ki, her halde ahiret 
Gİ pa senin için daha hayırlı 


b, 30 

— 3Y! g2? dünyadan 

Tefsiri 

Ve yemin ederim her halde senin için âhiret, dünyadan daha hayırlıdır. “ 

Çünkü âhiret bâkidir, mutlak her türlü şâibeden temizdir. Üla kelimesi ile murad olunan dünyadır. Çünkü dünya âhiretten önce yaratılmıştır, fânidir ve zararlı şeylerle doludur. Burada âhiret ve dünya'dan murad olunan dünyanın ve âhiretin keramet ve güzellikleridir. Âhiret kelimesinin başındaki lam, cümlenin mânâsını kuvvetlendiren ibtida lamıdır. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de âyetin mânâsı şöyledir: Senin sonundaki hallerin, baştaki fiillerinden daha faziletli ve daha mükemmeldir. 
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Bunu, şu âyet-i kerime haber veriyor: 

- “Bugün size dininizi ekmel hale getirdim, üzerinize nimetimi tamâmladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim.” “Maide suresi, 53) 

Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam geçici olmayan şerlatın ve tarikatın iki kanadı ile sema boşluğunda uçuyor, kurb ve kerâmet makamlarına yükseliyordu. Peygamber Efendimiz'in varislerinin hâli de böyledir.' 


SİYAM ye öğle İLE İŞİ ge Gİ 8 bb ) 
iy yla Alb ö Yİ ale YY Gi el iYi GMY le 
YEM gö ei kal $ İYİ EYL 3 Lai 
İN gl zn İyi a İİİ iş dazll Ö yandal BAS Şİİ ela Yİ 
EİSİ öğİİ ayi Çal LS Sela İlel ye hey bal işle 
ON Baş gökay $$İ &a53 yani çile Saaliz çiş 4 
bül il le da Ylayaleal e 

ya İĞ Saz Âal Uz öl lela b 8 peş yl la 


* b 24 Ab Akai İyİ; 


Ve ileride rabbin sana öyle verecek ki, rızaya ereceksin! 


' Bu süre inerken vahiy, yalnız nazım ve mânânın indirilmesiyle vaad ve haber verme hâlinde kalmamış, bu mânânın gelecekte gerçekleşme şekli de keşif hâlinde açıkça gösterilmiştir ki, bu da mucizelerden bir mucize demektir. Nitekim Kisra ve Kayser mülklerinin ve İstanbul'un fethi hakkındaki haberler de bu cümledendir. Şu halde diğer bir kısım tefsircilerin dedikleri gibi burada da ahiret, bildiğimiz dünya karşılığı olarak, "ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır" diye tefsir edilecek olursa, bunu önceki âyetlere bağlamak için şu mânâda anlamak gerekir: "Sakın üzülme. Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı. Onun için bu dünyanın gündüzü de gecesi de senin için hayırlıdır. Vahyin gelmesinde de kesilmesinde de senin hakkında hayır vardır. Sen, ölümüne kadar çok hayırlara ereceksin. Bununla beraber dünyadan gidince o hayırlar kesilecek de sanma. Senin için ahiret her halde bu dünyadan daha hayırlı olacak." Bu mânâ "hayır" kelimesinin üstünlük sıfatı olmasından anlaşılır. Zirâ ahiretin daha hayırlı olmasından dünyanın da hayırlı olması gerekir. Ancak bundan, dünyadaki hayrın derece derece yükselerek arttığı anlaşılmaz. Diğer yorum şeklinde ise her halde sonu önünden daha hayırlı olarak bu mânâ da anlaşılır. 
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Kelime mânâsı 


eh Yakında 


KD N 
<5 ela rabbin sana verecek 


b 

2 9 rızaya ereceksin! 

Tefsiri 

“Yakında Rabbin sana verecek” ! 

“Sen rızaya erecek ve çok hoşnut olacaksın.” Sana ikram edilen şeylerden kalbin huzura kavuşacağı için razı olacaksın. Yâni Allâhü Teâlâ o kadar kolay ve bol ihsanlarda bulunur ki sen; 

- “Yeter, artık ben razı oldum” dersin. 

Bu cümle, önceki cümleye fa harfi ile atıf yapılmıştır. Bu âyetteki vaad çok yüce ve şerefli bir vaaddir. Çünkü içinde Allâhü Teâlâ'nın Peygamberimiz aleyhisselam'a bu dünyada vermiş olduğu nefsin kemal mertebesi, öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri, peygamberliğinin ortaya çıkışı, kendi zamanında ve râşid hâlifeler zamanında ve müslüman hükümdarlar zamanında fetihlerle dininin yükselmesi, İslam dâvâsının, dünyanın doğusunda ve batısında yayılması vardır. Yine bu vaadin içinde, yalnız Allâhü Teâlânın bildiği, hazırlanmış ikram ve ihsanlar mevcuttur. Peygamberimiz aleyhisselam, bunlardan birine şu şekilde işâret buyurmaktadır: 

- “Cennette, benim için beyaz inciden yapılmış toprağı misk olan bin köşk vardır.” ? Her köşkte o köşke lâyık hizmetçiler, hüriler, nimetler ve eşyalar vardır. 


Üyenln ASİ Çİ Ez ADI Di (İŞ ua â3İ3 ) 
|. OY iş elan iy <Y ols Ev ii; ill 


' Bu âyetin başındaki lam ibtidâ lâm'ıdır. Cümlenin anlamını kuvvetlendirmek için gelmiştir. Mübtedâ mahzuftur, takdiri şöyledir: “Ve le ente sevfe yu'tiyke rabbuke” Çünkü ibtida lam'ı yalnız isim cümlelerine gelir. Bu lam kasem lam'ı da değildir. Çünkü kasem lamı sâdece muzâri fiillerin başına mânâ kuvvetlendirici nun ile beraber gelir. Bu âyette hem cümlenin mânâsını kuvvetlendiren lam, hem de gelecek zaman edatı sevfe'nin birlikte gelmesi, vaad edilen verme, bir hikmete dayalı olarak sonra olacaksa bile, mutlaka olacaktır. Yâni, bu ibtida lam'ı yalnız geldiğinde mânâyı kuvvetlendirir, sin de, sonralığa delalet eder. İkisinin beraber gelmesi ile, bir hikmete istinaden sonra verilecek ihsan ve ikram, muhakkak olacaktır mânâsına gelir. Bu sebeple lam, gelecek zamana bağlı olan hükmü, kuvvetlendirmek maksadı ile gelmiş olur. 

” İbn Kesir, 4- 522 
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FATIMA VALİDEMİZİN EV HALİ RAZILIK 


Rivayet olundu ki: Peygamberimiz aleyhisselam bir gün kızı Hazreti Fâtıma radıyallahü anhâ'nın yanına vardı. Üzerinde deve tüyünden yapılmış bir elbise vardır. El değirmeni ile un öğütüyor, aynı anda çocuğunu emziriyordur. Peygamber Efendimiz bunu görünce gözleri yaşardı ve şöyle buyurdu: 

- “Ey kızım! Elini çabuk tut. Dünyanın acı hayatından âhiretin tatlılığına geç. “Allahü Teâlâ yakında, sana verecek ve sen razı olacaksın” âyetini indirdi,” dedi.' 


' Şevkani, Fethu?1-Kadir, 
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İmam Muhammed Bâkır radıyallahü anh Küfe'de şöyle dedi: 

- Ey Irak ehli! Size Kur'ân'daki en ümit veren âyetin; 

- “Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. 
âyeti olduğunu söylerler. Biz Ehi-i beyt diyoruz ki; 

- “Pek yakında Rabbin sana verecek ve sen razı ve hoşnut olacaksın.” ayetinde daha çok umut vardır. Çünkü Hazreti resul aleyhisselam ümmetinin bir tanesinin bile cehenneme girmesine razı olmayacaktır. 

Şiir: 

Senin gibi bir önderi ve efendisi olanın 

Kafası ve canı cehennemde rehin kalmaz. 

Ona öyle bir şefaat payı vermişler ki, onunla 

Ümmetinin hepsi cehennemden kurtulurlar. 


9» (Zümer suresi, 53) 


Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulur: 

- “Râzı oldun mu ey Muhammed? diye sorulur. Ben de; “Ya Rabbi! artık râzı oldum” derim.” (Razı olancaya kadar ümmetime şefaat ederim.) 


ANA-BABASINI ÜZMEYENLER İÇİN 


Fihri şöyle dedi: Peygamberimiz aleyhisselam'a bütün mü'minleri Cehennemden çıkarmak için şefaat izni verildikten sonra, razı edecek şeylerden birisi de, kimsenin, kendi annesi ve babasını üzmemesidir. 
Peygamber Efendimiz'in anne ve babası için istiğfar etmesi yasaklanmış idi. Kabirlerine gidip, zaman zaman onları ziyaret etmesine izin verilmişti. Çünkü onlar “fetret yâni geçiş” zamanında yaşayan kimselerden idiler. 

Allahü Teâlâ bir âyet-i kerimede şöyle buyurur: 

“Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.» “esra suresi. TAS) Eser su izahlar bir kimseyi ikna edememişse o zaman Peygamberimiz aleyhisselam'ın annesi ve babası hakkında bir mü'min durması ve konuşmaması lâzımdır. Amcası Ebü Talib'in aksine, kitaptan veya sünnetten veya icma-i ümmetten bir hüküm olmadıkça, Cehenneme gidecekleri hakkında bir hükümde bulunmamaktır. Fihri'nin, Fethu'r-Rahman isimli tefsirindeki sözleri burada bitti. 


Mİ çö) bb le Ş eky alel al İz) Ol S3) 
bala e ğz Beli aş Mİ ps e e ley lis 
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PEYGAMBERİMİZİN HİMMETİ 
HALLACI MANSURUN HATASI 


Şeyh-i Ekber kuddise sirruhu hazretleri dedi ki: Kurtuba şehrinde bir toplantıda oldum. Allâhü Teâlâ bana Âdem aleyhisselam'dan bizim peygamberimize kadar peygamberlerinin tamâmını gösterdi. Onların içinden Hüd aleyhisselam benimle konuştu. Bana toplanmalarının sebebini şöyle şöyle haber verdi: Bu peygamberler, Peygamberimiz aleyhisselam katında Hallac-ı Mansur'a şefaatçi olmak için toplanmışlardı. Hallac-ı Mansur, dünya hayatında iken edeb dışı bir harekette bulunmuş: 

“Peygamber Efendimiz'in himmeti bulunduğu makamdan daha aşa-Şıdadır” demiş. Orada bulunanlar Hallac'a 

- “Neden? diye sordular. Hallac dedi ki: 

- “Allahü Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz aleyhisselama; “Rabbin sana verecek, sen de hoşnud olacaksın” buyurmuştu. Buna göre Peygamberimizin yeryüzünde ne kadar kâfir ve mü'min varsa, hepsine birden şefaat edebilecek bir hakkı vardı. O, buna rağmen, 

- “Ben ümmetimden büyük günah sahiplerine şefaat edeceğim”' demiştir. 

Hallâc-ı Mansur'un rüyasındaki bu sözünden sonra Efendimiz aleyhisselam oraya gelir ve kendisine: 

-Ya Mansur! Şefaat hakkında benim sözümü kötü gören sen misin? der. Hallac: 

-Ya Rasülallah! Evet böyle oldu ama sen yapmadın, der. Peygamberimiz aleyhisselam Hallac'a sorar: 

- “Sen Allâh'tan rivâyet etmiş olduğum şu sözü işitmedin mi: “Ben bir kulu sevdim mi onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili ve tutan eli olurum”! Hallac: 

- “Evet işittim ya Rasülallah!” der. Peygamberimiz aleyhisselam Hallac'a; 

- “Eğer ben Allâh'ın habibi isem o zaman benim konuşan ve söyleyen dilim O olmuş olur. Şefaat eden O, katında şefaatine başvurulan O olduğuna göre, O'nun vücudu yanında ben arada yokum demektir. O zaman beni hangi şeyden kınıyorsun? diye sorar. Hallac-ı Mansur: “Ya Rasülallah! söylediğim bu sözden tevbe ediyorum. Günahımın keffâreti nedir?” diye sorar. 


ib 3 yla adl gbi Oy yeli SY Ei ö v2 JĞ4 
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' Ebu Davud, sünnet, 23. Tirmizi, kıyâme, 11 
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Peygamberimiz aleyhisselam; 
- “Kendini Allâh'a kurban et” der. Hallaç; 
- “Nasıl?” diye sordu. Peygamberimiz aleyhisselam 
- “Nefsini şeriatımın kılıcı ile katlet” dedi. Sonra da olan oldu. 
(Hallac, ene'I-hak sözünü söyledi, mahkeme yolu ile idama mahkum oldu ve idam edildi.) 
Hüd aleyhisselam sonra dedi ki: Hallac-ı Mansur dünyadan ayrılalı beri Muhammed aleyhisselam'dan mahrum bulunuyor. Şu andaki peygamberler topluluğumuz o'na şefaat etmek için toplu bulunuyor. Onun 


dünyadan ayrılması ile şu toplantıda şefaat talebi arasında, üçyüz seneden fazla bir zaman geçti. 


RIZA MAKAMI BÜYÜKLÜĞÜ 
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Ariflerden bâzıları şöyle dedi: Hakikat-ı Muhammediyye, görülmüş bütün hakikatlerin esasıdır. Bu hakikatlerin tecelli ettiği yer ise o hakikatin asli unsurudur. 

- “Her iş Ona döndürülür. 

- “Sen yakında razı olacaksın” Onun râzilığı ancak ondan ayrılan şeyin, ona dönmesiyle olur. Ehl-i cemal onun cemalinde, ehi-i celal onun celalinde toplanırlar. 

İbnü Ata kuddise sirruhu dedi ki; 

Allahü Teâlâ peygamberine sanki şöyle dedi: 

- “Verenin yerine verilen şey için razı olur musun? 

Sonra şöyle cevap verdi: 

- “Hayır! Çünkü ona denildi ki; “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” “elem suresi. 669) Bunun mânâsı şudur: Sen muazzam bir himmet üzeresin. Çünkü kâinattan hiçbir şey sana tesir edemez ve oradan seni hiçbir şey de râzı edemez. 

Bazıları da şöyle dediler: Rabbını razı etmek için çalışanla, razı olsun diye rabbinin kendisine nimet verdiği kişi arasında ne büyük fark var! 

Kaaşâni dedi ki: Sırf fenadan sonra, halkın hidâyeti ve Hakka dâvet için yakında Rabbin sana hakkaani vücud verecek ve sen beşeri vücud ile razı olmadığın için, hakkaani vücutla hoşnud olacaksın. Rıza ancak, bu vücud hâlinde mümkündür. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: Senin üzerine bilfiil, kaabiliyetinin gücü kadar olan, zâti kemâlât çeşitleri, sıfâta ve esmâya mahsus kerâmet sınıfları zuhür edecektir. 


99 (Hud suresi. 11-123) 
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' Elmalılı Merhum da şöyle dedi: Bu daha çok açıklanarak da buyruluyor ki: Ve her halde son, bulunduğun her hâlin sonu, mesela hayatının başlangıcına nazaran peygamberlik hayatı, peygamberliğin başlangıcında vahyin gelişine nazaran kesilişi hâli, vahyin kesilişine nazaran tekrar böyle başlayışı hâli, böyle bu sürenin inişinden sonra zamanla ulaşacağın her hâlin ard arda sonu, nihayet ölümden sonra ahiret nimeti, kısacası, peygamberliğinin başlangıcına nazaran sonrası, hayat ve ölümünde bulunduğun ve bulunacağın her hâlin önüne nazaran sonu ve bütün dünyaya nazaran ahiret senin için önceden, evvelden daima hayırlıdır. yâni sen böyle halden hale, hayırdan daha hayırlısına durmadan yükselip gideceksin. 
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O seni bir yetim iken seçip barındırmadı mı? “ 


Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı? / ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? 
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Öyle ise, amma yetime kahretme. ? 
Ve amma fakir isteyiciyi azarlama 
Fakat rabbinin nimetini anlat da anlat 


(10 
çu 


YETİM İKEN BARINDIRDI 


gp Tell Bize 
O seni bir yetim iken seçip barındırmadı mı? “ 


Kelime mânâsı 


Uz He pi O seni bir yetim bulmadı mı? (buldu da) 


gil sonra da seçip barındırdı 


Tefsiri 

“O seni” anne ve babası ölmüş olarak “yetim bulup da barındırmadı mı?” ! 

Buradaki bulmak, bilmek mânâsınadır. Ayetin mânâsı: Allâh seni yetim bilip de sana sığınacak olduğun bir barınak vermedi mi? 
demektir.” 


El İle (İĞ) di Sb 0 Beş el 
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yel Vİ dual İla arz İğ le liği ssk şe 06 
Dam İs ar SİLİMİ ek a eş Sa İS öleli 


' Bu cümle e lem'in cevabıdır veya atfolunmuştur. İbnü Hâlüye”nin sözü böyledir. Yetim kelimesi yecid fiilinin ikinci mef'ülüdür. 

? Âvâ fiilinin kökü eva'dır. “Eva fülanün menzileten-Filanca eve sığındı”denir. Ye'va, evya, feul üzeredir. Me'vâ, insanın gece veya gündüz sığındığı yer demektir. Yâni döner ve iner. Yecid fiilini, rastlamak, tesadüf etmek mânâsına almak da caizdir. O zaman yetimen, fiilin mef'ülünden hal olur. O zaman rastlamak mânâsı mecâzi olur. Yâni hâli ve vukül ilim rastlamak yâni tesadüf kabul edilmiş olur. Yoksa tesadüfün Allâhü Teâlâya isnadı caiz değildir. 
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GİS ei İgnis a İs hş laii çan öl 6 S4 Öl 
Mib Yy olar Jb eğil al öö baza öl ile gi di b SY Lai 


YETİMLİĞİNİN SAFHALARI 


Rivâyete (o göre, Oo Peygamberimiz (o aleyhisselâm'ın O babası Abdülmuttalib oğlu Abdullah idi. O, Efendimiz aleyhisselam, ana karnında altı aylık iken vefat etmişti. Annesi Âmine de Peygamber Efendimiz, sekiz yaşında iken vefat etmişti. Efendimizin bakımını amcası Ebü Tâlib üzerine almış, ona şefkatle bakmış, en güzel şekilde yetiştirmiştir. 
İşte, O'nun barındırılması budur. 

Bazı âlimler dedi ki: Peygamberimiz aleyhisselam, dünyaya geldiğinde, annesi Âmine ile dedesi Abdülmuttalib'in korumasında idi. Altı yaşında iken, annesi Âmine vefat etti. İki sene sonra, dedesi vefat etti. 
O zaman sekiz yaşında idi. Dedesi Abdulmuttalib ölmek üzere iken, Efendimiz aleyhisselamı Ebü Talib'e vasiyet etti.. Ebü Tâlib ile Peygamber Efendimiz'in babası Abdullah'ın anneleri bir idi. Peygamber Efendimiz'in himaye ve yardımı, peygamber oluncaya kadar uzun zaman, amcası Ebü Talib üzerinde oldu. Müşrikler, Ebü Tâlib vefat edince, o zamana kadar yapamadıkları eziyetleri Peygamber Efendimiz'e yapmya başladılar. Peygamberimiz aleyhisselam: 

- “Küçüklüğümde yetimdim, büyüyünce de garib oldum.” 
derdi. Efendimiz aleyhisselam yetimleri sever, onlara iyilikte bulunurdu. 
Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurdu: 

- “Kim bir yetimi bağrına basarsa, yâni, onun nafakasında yardımcı olursa o kişi için, Cehenneme perde gelir. Kim de, bir yetimin başını okşarsa, o yetimin saçları miktarınca sevâp kazanır” 


YETİM OLMASININ HİKMETİ 


Allahü Teâlâ'nın Peygamber Efendimiz'i yetim bırakmasındaki sebep şu idi: İnsanların, “Muhammed'in sahip olduğu izzet, şeref ve fazilet, ailesi veya kendine kalmış miras ve mal ile, veya başka bir sebepledir” diye düşünmemeleri içindir. 


' Tergıb-Terhib 4- 126 
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Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ şöyle geldi: Rabbin seni yetim bulup, yetim olarak görüp de, peygamberlik incisi ve velâyet ocağında barındırmadı mı? 

Kaderin dalgıcı yokluk denizine o kadar daldı ki, 

sonunda senin gibi eşsiz bir inciyi buldu. 

Seni bütün kâinattan daha mükemmel buldu. 

Seni her şeyden ilgiyi kesmede, her şeyden daha güçlü buldu. 

Hazreti Ehadiyet'in katında senin makamın özeldir. 

Ve o özel ve hâlis makam, senindir. 

Keşşafta şöyle geldi: Bu ayetin tefsirlerinin en güzellerinden biri şudur: 

O Nebi aleyhisselam “Dürretün yetimetün” dürr-i yetimdir. Eşi ve benzeri olmayan bir incidir”. Şimdi âyetin mânâsı: O seni Kureyş içinde izzet ve şerefte biricik bulup, düşmanlarının yurdunda barındırdı ve sen kavmin içinde her kötülükten korunmuş ve himaye edilmiş oldun. 


giz Gl ale gaz ole keli KE ipl al çe ol On (530) 
gil 405 ASİ ty OLS pl gag dal sile çlineale 23l3 

o$l gel 53 ari eli ale al dğlae b olr ae OS alez ale al ol Üye siz bl vga İş 
Sola pi öy Sen il gaz lal dal E Sİgi dal gez lal e 
Ae vk by laiğ öy Öle yl al İz y3 öy dal dap od ale OY bh Li le çal öl le le 
İyey HR SİN gaz Nb gl ÖLSE ölelig el ya GİS e Li 
İLE İk el iğ 3 öle öle ö yaş öy al ap Öl İİ al yl gi b Şİ OL) ilgli elle Mi de e 05 yi 
US3 Sİ la all b la İğ ed ale OS b İEÜ b” al iş eg siz Yl e 


137 
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Çiş e Ge BE başa alaz lala “LE pal İİ gl ei ali e VS Yİ İğ Şal a İ6 gil öl 
M3 e gl dk bl il İY a Bİ, esl laa Büz İİ dam e EE ŞE pas sy yali yala 4S pe İY İİ GS aş öy EN 
Sİ SAS ği dez le sey ür ozal A 35 ayla 
Uy BYE abiy öy dye DİS daajl EĞ İL pie So az lele pa yale yazli iye yeleği 
Zi yi 
Gl Og Aa â32 iğ ya Gİ gel aze yağ LES 
KA ELEME ŞA A KE ŞE >) Ml ai b lela Haze egea ba yara eğil ya Sö ildeki yl 
BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETTİ v3 Teli VE Bizi; 


Ve seni kitaptan haberin olmayarak buldu da yola koydu ? 
Kelime mânâsı 


HE 33 Ve seni buldu da 
YUŞ kitaptan haberin olmayarak 


“çig yola koydu 


Tefsiri 
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Ve seni şeriattan ve kitaptan haberin olmayarak buldu da yola koydu. Yâni nübüvvet ve kitap vererek hidayet yoluna koydu." 

Dâllen'den murad şeriattten uzak ve akılların ulaşamayacağı hükümlerden uzak olma hâlidir. Akılların ulaşamayacak olduğu bu ahkâma ermenin yolu vahi iledir. Şürâ suresinde geldiği gibi: 

- “ Sen kitab nedir, imân nedir bilmiyordun. Yâni sana onlar henüz gaaib idi. 

- “Ve lâkin biz onu bir nür kıldık! Onunla kullarımızdan dilediğimize hidâyet vereceğiz ve emin ol sen her halde doğru bir yola çağırıyorsun.” (Şura suresi, 445). Serjat hükümleri henüz sence bilinmiyordu. 
(Biz onları sana bildirmemiştik) Yâni sana o hükümler gaaib halde idi.” 

Râgıb dedi ki; dalal, doğru yoldan her türlü sapmanın adıdır. Bu sapma bile bile, unutarak, az veya çok olsun farketmez. Onun için, dalal kelimesi, peygamberler ve kâfirler için kullanılır. Her ne kadar peygamberlerle kâfirlerin dalâli farklı olsa da... Görülüyor ki, Peygamberimiz aleyhisselam hakkında bu fil kullanılmış “ve vecedeke dâllen fe hedâ” buyurulmuş. Yâni o seni henüz hidâyete ermemiş hâlinde bulup da barındırmadı mı? Çünkü görüldüğü gibi, senin peygamberlik öncesi böyle bir hayatın yoktu. Şu âyeti kerimede geldiği gibi: 

- “Müsâ: Ben, dedi, o işi o anda şaşkınlıkla ve bilmeyerek yaptüm” (Şuara suresi, 26-20) 

Bir başka âyeti kerime: 

- “Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir” iosut sur, 128) Bu âyetlerde dalal kelimesi, peygamberler hakkında yanılma mânâsına olduğuna bir uyarmadır. Bu açıklamalara göre, şu ayetlerde dalal kelimesini “kötü bir iş yapma” mânâsına kullanmaktan kaçın. 

“Sana hak yolu gösterdi.” yâni, sana Kitaptan acıkça vahyettiklerinin içinde, şeriatların yolunu gösterdi ve önceden bilmediklerini öğretti. Bu nimetlerin, son nimetlerden öne alınma sebebi; bu hâlin baş- 


I Allâh'ın güzel isimlerinden biri de "Vâcid" ism-i şerifidir ki vücud, vicdan vecid (vâv'ın üç harekesiyle) mastarlarının ism-i fâilidir. Bunun asıl meşhur mânâsı varlık, buluş ve zenginliktir. Yüce Allâh vücudun da, vicdanın da, ilmin de, vücdün yâni zenginliğin, kudretin sahibi ve faili mânâsına "Vâcid"dir. 

Yüce Allâh'a "Mevcud" denilmesinin caiz olduğunda müteahhirin ittifak etmişler ise de "mevcud" kelimesi bir ism-i meful olup yok iken vücut verilmiş şeylerde yâni sonradan olma şeylerde kullanıldığı için mütekadimin yâni önceki âlimler içinde Allâh'a "mevcud" denilmesinden çekinenler olmuştur. Bize nakledilen Allâh'ın güzel isimleri arasında da "mevcud" ismi bulunmayıp "Vacid" ve "Hak" isimleri vardır. Elmalılı Tefsiri 


? Çünkü “dâlle” fiili, gâbe mânâsına da gelir. Nitekim fiilin bu mânâya geldiğine şöyle bir misal de verilir: “Şarab içtim, aklım kayboldu sarhoşluk gaalib geldi” 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langıcı yetimlikten sonraki mükellefiyet zamanıdır. Peygamberimiz aleyhisselam o vakitlerde sahih ve doğru görüşlere muvaffak kılınmıştı. 
İşte bu sebeple, hayatında hiç puta tapmamış ve fâhiş bir iş işlememiştir. 

E“'iletü?I-Mukhıme'de âyetin mânâsı şöyle geldi: O Allâh (celle celâlühü) seni sapık fikirlilerin arasında bulundurup da onlara senin sebebinle hidâyet yolunu gösterdi. Bu mânâya göre dalâl, Peygamber Efendimiz'in değil, kavminin sıfatı olur. Bunun benzeri, kavmi zayıf olduğu için bir kimseye “racülün daifün-zayıf adam" sözüdür. 


SE YI e li asl AİN Ola UMAN, çize YE iza) 
U Şi d iks çllilib he dzünli gl sg Yİ bi AŞİ liği ae SİZ ÖL Yz BESİ U gi ES 
Sli geli bize İl Bİ di Ül e TE imi pa O ekil ne dağa iğ al yi Sel sy 
El ir he > Mİ yk ği SE ga 
Çİ dür e zg gl İS İka gel e İğde İSİ OYLA İliş EİN İG 
Olg ÜN iz ey İMAN e Nİ AES sl OS ye 
Mİ ale çil b YE Aİ öö Vİ a öp al iş 0S ei İĞ rl a sö il VVE 
Sb öl yle ği ği Yİ ii Gİ ÖN İĞ İLAN ge iz 4 
öyLall b ör Yİ ve yila dn gil ge eği lb ila ŞE gere İİ aşi sl 1 AŞ) 
ÜlzeYI Ma pak eli SE le Haley özeli SESİ ya ale b GİS öğ el Ölej dai olar ON YI e 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pla bi ka ii al liğia İm zel EU bye OS 
AŞİ yila ii Bağa ölme derili ALAYI öz deli Sİ izl im dl eği dde İMA 0, lia ab 

vg 


Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ: O seni ulühiyyet çölünde mahv, sekr, dalal ve hayretten şaşırmış bulup, sonra kendine gelmen sâyesinde, mârifetin kemaline erdirmedi mi? Nitekim buna bir âyet-i kerimede şu şekilde işâret buyurulur: 

(Ya'kub aleyhisselamın oğulları babalarına:) 

- “Vallahi sen hâlâ eski şaşkınlığındasın dediler.” Vusufsuresi, 125) 


PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKKEN KAYBOLMASI 


Dâllen kelimesinin şaşırmak mânâsına geldiğine işâreti için şöyle bir rivâyet vardır. İbnü Abbas radıyallahü anh'dan naklediliyor: Peygamberimiz aleyhisselam çocukken bir gün Mekke vâdilerinden birinde yolunu şaşırdı ve kayboldu. Dedesi Abdülmuttalib her tarafa baktı, torununu bulamadı. Sonra Kâbe'ye vardı. Beytüllah'ın örtüsüne tutunarak şöyle dedi: 


Ya Rabb! Bana Muhammedimi döndür. 
Oğlumu bana döndürerek elimi güçlendir! 


Sonra Efendimiz'i Ebü Cehil buldu ve Abdülmuttalib'e teslim etti. 
Allâhü Teâlâ, bununla, Peygamberimiz aleyhisselamı düşmanının eliyle kurtararak ihsanda bulunmuş oldu. Fir'avn'ın, Müsâ aleyhisselam'ı bebekken sandık içinde bulması gibi... Halbuki bu bebek, ileride kendisine düşman ve üzüntü kaynağı olacaktı. Bununla alâkalı başka şeyler de anlatılmaktadır.. 


İLS Nisa ARŞİVİ 5 a Sİ al eği as e Ba li ei 
GN Ol hgs al yö) es el v3 ge UZ a 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alla; Çilli Ae OSy ola İl ise vi b bö el ale 
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SENİ FAKİRKEN ZENGİN ETTİ 


pi e 
4Ab ee dl Büz; 
ve seni bir yoksul iken zengin etti * 


Kelime mânâsı 


İNE 33 ve seni buldu 


Se bir yoksul iken 

* 7 

pe zengin 

Tefsiri 

Âil fakir demektir. Abdullah bin Mes'ud'un mushafinda âil yerine fakir mânâsına adimen vardır. Bu, yaptığımız tefsiri kuvvetlendirmektedir. Âilen, âle, yeilü, aylen ve ayleten kökünden gelir. Fakir olmak mânâsınadır. “Seni fakir bulup da Hatice'nin malıyla veya ganimetlerle zengin kılmadı mı?” Allâhü Teâlâ Peygamberimiz aleyhisselam'a o kadar çok ganimet nasip etmiştir ki, bir seferde yüz deveyi birden verecek duruma gelmiştir. 

Peygamberimiz aleyhisselam da şöyle buyurdu: 

“Benim rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı.” 

Âyet-i kerimede şuna da işâret vardır: Peygamberimiz aleyhisselam baştan beri mal sâhibi olsaydı bâzı kimseler: “O başarıyı ve başkalarına galebe çalmayı elindeki mal ile elde etti” diye düşünebilirlerdi. Fakat, ilk 


' Münavi 3-203 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zamanları fakir olan Peygamberimiz aleyhisselam, bütün zenginlere ve hükümdarlara üstün duruma geldiğinde, onun eline geçen bu izzet ve üstünlüğün, Hak Teâlâ tarafindan olduğu anlaşıldı. 

Bazı âlimler de şöyle mânâ verdiler: “Seni, fakir olduğun halde kalbine zenginlik vererek kanâat sâhibi yapmadı mı?” 

Peygamberimiz aleyhisselam'ın buyurduğu gibi: 

-“Hakiki zenginlik mal çokluğundan değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir.” 

Râğıb da şu mânâyı verdi: O senden nefis fakirliğini kaldırdı ve senin için en büyük zenginliği halketti. Bu zenginlik, Peygamber Efendimiz'in “zenginlik gönül zenginliği olan zenginliktir” buyurdu-Şu zenginliktir. 

Ve denildi ki: “Mâ âle muktesidün” yâni, orta yollu harcama yapan fakir olmaz. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ şöyledir: Seni, ezelden gelen kaabiliyetine göre inniyyeti ve enâniyyeti fâni ve yok olmuş bir fakir bulup da, vücud ve esması ve sıfatlarının vücudu ile, baka makamını vererek zengin kılmadım mı? Hakiki fakirlik mâsivâdan (Allah'tan başka herşeyden) uzaklaşmaktır. Hakiki varlığı ve onu takip eden şeyleri vermektir. Öğünme bununla olur. 

İmam Kuşeyri rahimehüllah şöyle dedi: Allâhü Teâlâ kullarını iki kısımda zengin eder. 

1-Bir kısmını mallarını çoğaltarak zengin eder. Bunlar avam insanlardır. Bunların zenginliği hakiki değil mecâzi zenginliktir. 

2-Bir kısmını da hallerini güzelleştirerek zengin eder. Bunlar havas insanlardır. Bunların zenginliği hakiki zenginliktir. Çünkü hal sahibinin himmetine olan ihtiyaç, mal sâhibinin nimetine olan ihtiyaçtan daha fazladır. Sonra, bu nimetlerin sayılmasından murad, başa kakmak değildir. 
Aksine, Peygamberimiz aleyhisselâm'ın kalbini, bıraktıktan sonra, huzura kavuşturmak için kuvvetlendirmektir. 
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YETİME KAHRETME 


gb İSİ zl Gü 


Bu sebeple, amma yetime kahretme. * 
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Kelime mânâsı pl ÜL Bu sebeple ammâ yetime b 


o, 
7“ 
o ” 


pr S8 sakın kahretme, 


Tefsiri 


“Öyle ise yetimi sakın sıkma, ezme.” Fa sebebiyye'dir. ' Kahr, gaalib gelme ve aynı zamanda onu perişan etmektir. Kelime bu iki mânâdan her biri için kullanılır. 

Râgıb dedi ki: “Felâ takher” yetimi zillete düşürme, demektir. 

Bir başkası da dedi ki: Yetimin malına ve hakkına göz dikip de zayıflığından yararlanarak onu ezme, demektir. Onların kıymetini bil. 
Çünkü onlar yetim olma şerbetini tatmışlar. 

Araplar yetimlerin mallarını çeşitli şekillerde zulmederek haklarını ellerinden alırlardı. 

Hadis-i şerifte şöyle geldi: 

- “Bir yetim ağladığında gözyaşları Rahmân'ın avuçlarına dökülür. Allâhü Teâlâ; -babasını toprağın altına gizlediğim bu yetimi kim ağlattı? Bunu kim sakinleştirirse ona Cennet vardır” ? buyurur. 

O azim ve büyük olan arş sakın bir şey yapmasın 

Çünkü eğer bir yetim ağlarsa arş titrer. 


Mücahid de dedi ki: “Yetimi ezme, küçümseme. Çünkü onun yardım edecek Rabbi vardır.” 

Bu, >“ kelimesi, Si şeklinde de okundu. O zaman mânâ; “Yetime, yüz ekşitme” demektir. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şu mânâ geldi: Çok riyâzat ve mücâhede yaparak yâni aç ve uykusuz bırakarak nefs yetimini perişan etme. Çünkü nefsin senin bineğindir. Onun senin üzerinde hakkı vardır. Ayet-i kerimede buyurulduğu gbi: 


' Radi dedi ki: bâzı hallerde mef'ülün bih, fiilin önüne geçer. Eğer mensub, “emma'nın cevabındaki “fa' yı izleyen amilin mamülü ise... Eğer o mamülün mensubu yoksa, şartın yerine emma'dan sonra hazfedilmiş bir kelime mutlaka olmalıdır. “Fe emmel yetime felâ takhar”da olduğu gibi. Çünkü emmâ'dan sonra mahzüf şartın yerine geçecek bir şey, mutlaka olmalıdır. 

> Et-tergib ve't-terhib 
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- “Tâhâ, biz Kur'an'ı sana meşakkat çekesin diye indirmedik” (Tâ ha suresi, 20-1,2) 
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FAKİRİ AZARLAMA 


43838 EN iş g10 


Ve amma fakir isteyiciyi azarlama! 
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Kelime mânâsı 
4EI Ulg Ve amma fakir isteyiciyi b 


55 S0 azarlama! 


Tefsiri 


Ve amma gerçekten fakir isteyiciyi sakın azarlama! 

Fela tenher'ın kökü nehr ve intihardır. Bir kimseyi sert bir şekilde azarlamak ve men etmek demektir. 

Âyetin mânâsı: El açıp isteyeni sakın azarlama ve ağır söz söyleme. 
Güzel bir şekilde geri çevir, demektir. Yâni ona bağırma ve onu mahrum etme. Çünkü o fakirlik ve miskinlik derdi çekmektedir. 

Bu ikincisi, sonuncuya karşılıktır. Yâni “seni fakir bulup da zengin etmedi mi?” âyetine karşılık... Böylece âyet sonu da uygun gelmiştir. 
Bu âyet-i kerime herkes için bir delildir. Çünkü, her insan aslında fakir idi. Allâhü Teâlâ insana nimet verdiği zaman, o kişinin de, fakirlerin hakkını bilmesi ona vâciptir. 

Sen başkalarının kapısında dilenci değilsin, 

Bunun şükrü için kapından fakiri kovma. 

Eğer başkalarının kapısına gidip dilenmek istemiyorsan, 

Nimetin şükrünü yerine getirmek için kapına gelenleri kovma. 


HAKİKİ DİLENCİ 


İbrahim bin Ethem kuddise sirruhu dedi ki: El açıp dilenen gerçek fakir, aslında azıklarımızı âhirete taşıyıveren kişilerdir. 

İbrahim Nehâi dedi ki: “Gerçek dilenci âhireti istiyor ve sizden birinin kapısına gelip sanki şöyle diyor: “Âhirete gitmiş yakınlarınıza, bir şeyler gönderir misiniz?” 


FAKİR İSTEYİCİLER AYETİNİN NÜZÜL SEBEBİ 


Rivâyet olundu ki: Bir gün, Hazreti Osman radıyallahü anh Peygamberimiz aleyhisselam'a bir salkım üzüm ikram etti. O sırada bir fakir isteyici çıkageldi. Efendimiz üzüm salkımını ona verdi. Osman radıyallahü anh, bir dirhem karşılığı üzümü isteyiciden satın aldı. Sonra da Peygamberimiz aleyhisselam'a ikinci defa ikram etti. İsteyici tekrar 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geldi. Peygamberimiz aleyhisselam üzümü tekrar ona verdi. Bu verme üçüncü defa da tekrar edilince, Efendimiz aleyhisselam kızarak değil de, yumuşak bir eda ile isteyiciye: 

- “Sen isteyici misin yoksa tüccar mısın?” diye sordu. Bunun üzerine, bu âyet nâzil oldu: 

-“Veamma gerçekten fakir isteyiciyi sakın azarlama!” 

Sâil, suâl mastarından gelir. İnsanın dünyevi ihtiyaçlardan ihtiyacını istemesidir. Dini meseleleri sorma mânâsına gelmesi de caizdir. 


İLMİNİ, İSTEYENE VERMEYEN 


Peygamberimiz aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdular: 

- “Bildiği bir ilmi gizleyen birinin, kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur.”' Bu tehdit, faydalanmak için kitap isteyen bir kimseye kitap vermemeyi de içine alır. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de âyet-i kerimenin mânâsı: Sen mânevi kalbinin isteyicisini, bâzı vakitler, peygamberlerin vazifelerinin yükünden rahata kavuşmaları için, istiğrak hallerinde, “Ey Humeyrâ benimle konuş” sözünle, hakikat denizine dalmaktan geri çevirme. 


İM sl alk ll Yel ÇİĞ a iz | 
33 0 Sip İk ge Mr ls) 03) b İzüll d BY 
Bal iğ ali 223 Sl 

ei ep a ga yz Yar İş 
İlk OS yeli iye ala İS ÜN GENİ açazl dr Yİ belgili laa 5 ya öl oz ale all gali Leyl 

Öl ya y3)l oral gz Gl KA ÖL y3 yolal a 


I Tirmizi. İlim 3 (2649) 
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Fakat rabbinin nimetini anlat da anlat! 


Kelime mânâsı 


İZ zl â y Ul 3 Fakat rabbinin nimetini 


HİZ anlat da anlat! 
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Tefsiri 


“Ve rabbinin nimetini anlat da anlat.” Çünkü kulun Allâh'ın verdiği nimeti anlatması ve haber vermesi, dil ile yapılan bir şükürdür. 

Ayrıca başkasına da hatırlatmadır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

- “Nimetlerden söz etmek şükürdür.” ' Nimetle murad olunan, Allâhü Teâlâ'nın Peygamberimiz aleyhisselam'a vermiş olduğu bilinen nimetlerle, ilerde vermeyi vaad ettiği nimetlerdir. En büyüğü de peygamberlik nimetidir. O'nun dalâlet ehline hak yolu göstermesi, Allâhü Teâlânın öğrettiği kitaba ve hikmete göre şeriatleri ve hükümleri emretmesi, bu nimetin içindedir. 

Fütühat (-ı Mekkiye) sahibi kuddise sirruhu dedi ki: Nimet lezzetlerle karışık, beğenilen ve istenen şeydir. Nimeti alan kişi, her halde şükreder. Bu yüzden Hak Teâlâ, habibi Hazreti Muhammed aleyhisselam”a buyurdu ki: 

-“Halka ben'im nimetlerimden söz et! Çünkü onların nimete ihtiyaçları var. Nimet vereni duyunca ona meyil gösterecekler ve nimet vereni sevecekler. Böylece halka nimeti göstererek onları ben'imle dost edeceksin, o zaman ben de onları severim.” 
kasi oy lğ All By Ol ( bb G3 izan Ul | 
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' Müsnedüş-şihab, 43, İbnü Mace 261 
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poli Le 33 


NİMETLERİ AÇIKÇA SÖYLEMEK 
NİMETLERİ GİZLİ SÖYLEMEK 
ZEKATI AÇIK SÖYLEMEK 
MANEVİ NİMETLERİ SÖYLEMEK 


Aynü?I-maâni'de şöyle geldi: Peygamberimiz aleyhisselam buyurdu: 

- “Nimetlerden bahsetmek bir şükürdür. Söz etmeyip saklamak nankörlüktür.” ' Bir diğer hadis-i şerif: 

- “Nimetleri gizleyiniz! Çünkü nimet sâhibi olanlar hased edilir.” ” yâni, nimetleri sâdece hasedçi kimselerden gizleyin; yoksa bütün insanlardan gizleyin, demek değildir. 

Eşbah”ta denildi ki: 

Soru: -Zekât verdiğini bâzılarına bildirip, bâzılarına bildirmeyecek kişi kimdir? 

Cevap: -Hasta bir kimse, vârislerinden korkuyorsa, malının zekâtını onlardan gizleyerek verir. Yine: 

Soru: -Zekâtını gizli olarak vermesi müstehab olan kişi kimdir? 

Cevap: -Malının çok olduğunu bilmeyen zâlimlerden, korkan kimse, onlardan malının zekatını gizlice verir. 

İbnü Atıyye, bu âyet-i kerimeye şöyle mânâ verdi: “Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla kendi nefsinde an. Yâni, Allâh'ın sana olan eski ve yeni ihsanlarını unutma. Gözle görünen nimetleri söylemek câiz olduğuna göre, kerametleri, Allâhü Teâlânın kendisiyle konuşmaları gibi mânevi nimetlerden söz etmek de câizdir.” 

Bu üçüncü emir yukardaki ikinci emrin karşılığıdır. O da “Seni bilmez vaziyette bulup da yol göstermedi mi?” sözüdür. Bu âyetin sona bırakılması, duraklardaki uyuma riâyet içindir. Ayrıca tahliye yâni feyiz almak; tahliye'den yâni “yetimi ezme, el açıp isteyeni azarlama” temizliklerinden sonra gelir. 

Bu âyetteki emma, önceki üç âyet karşılığında geldiği için tekrarlanmış oluyor. 


' Müsnedüş-şihab 1- 61 
? Kurtubi 9-127 
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NİMETİN SÖYLENMESİNİN BİR BAŞKA İZAHI 


Kevâşi tefsirinde şöyle geldi: Bâzıları; 

I-Riyaya ve nefsin kötülüklerine düşme tehlikesi bulunmuyorsa, 

2-Başkalarının kendisini örnek alması murad ediliyorsa, Allâh'ın verdiği nimetleri anlatmak ibâdet sayılır, demişlerdir. 

3- Bâzıları ise fitne korkusundan dolayı nimetin söylenmesini hoş görmemişlerdir. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: “Nebilik nimeti şükrünü nefsinin zâhirine, resüllük nimetini mânevi kalbinin içine, velayet nimetini sırrına, fenadan sonra bakâ nimetini ruhuna hatırlat. İşte bu, ve'dduha, ve'l-leyli izâ secâ süresinin anlattığı mânâdır. Anla!” 


DUHA VE İNŞİRAH SURESİ 


Bu süre ve sonraki İnşirah süresi, eşi ve benzeri olmayan çok degerli birer inci gibidirler. Bu iki sürede çok kıymetli hikmet ve mârifetler vardır. Onun için, Duha, İnşirah ve Nasr süreleri, kâmil velilerin sureleri sayılmışlardır. 

Duha süresi nâzil olmaya başlayınca, Peygamberimiz aleyhisselam sevinçten hemen tekbir getirmiş yâni, Allâhü ekber demiştir." Böylece Allâhü ekber veya lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber cümleleri sünnet olmuştur. Kevâşi tefsirinde de böyledir. 
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KISA SURELERDE TEKBİR GETİRME ŞEKLİ 


İnsânü?l-uyün'da şöyle geldi: Vedduha nâzil olmaya başlayınca, Peygamberimiz aleyhisselam vahyin gelmesinden duyduğu sevincin tesiri ile tekbir getirdi ve İslam'a dâvete gizli olarak devam etmeye başladı. 
“Ve Rabbinin nimetini anlat da anlat” âyet-i kerimesi inince, bir daha tekbir getirdi. Efendimiz'in bu hareketi ile, bu süreden sonraki 


sürenin başından, Kur'an'ın sonuna kadar tekbir getirmeye sebeb oldu. 
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Übey bin Kâ'b radıyallahü anh'dan rivayet olundu: Hazreti Übey radıyallahü anh, Peygamberimiz aleyhisselam'ın bu konudaki emrinden sonra Kur'an'ı bu şekilde okumuştur. Ubey bin Kâ'b her süreyi bitirdikçe bir nebze durur sonra “Allahü ekber”! derdi. 

Denildi ki: Tekbir okunmaya başlanacak olan yer Duha süresinin sonundan sonraki (elem neşrah leke) süresinden başlar, Nas suresinin sonuna kadar devam eder. Sürenin başında ve sonunda tekbir getirmek her iki rivayeti cem etmektir. Rivayetlerden birisine göre zikredilen İnşirah süresinin başında tekbir getirilirken diğer rivayete göre Duha süresinin sonunda tekbir getirilir. 

Naklolundu ki: İmam Şâfii rahimehüllah birisine şöyle dedi: “Duhâ süresinden başlayarak Fatiha'ya kadar namazda ve namaz dışında tekbir getirmezsen Peygamberimiz aleyhisselam'ın sünnetlerinden birisini terk etmiş olursun.” 

Fakat Hafız İbni Kesir şöyle diyor: “Duha süresi indiğinde tekbir getirildiğine dâir sıhhatine veya zayıflığına hüküm verilecek bir delil ve rivâyet yoktur.” 

Fethu'r-Rahman'da şöyle geldi: Mekke ehli kurrâ ve âlimlerinden, tekbir getirileceğine dair sahih rivâyetler vardır. Ebü Cafer, Ebü Amr ve diğer kırâat imamlarından gelen rivayete göre, Kur'an hatmedildiğinde tekbir getirilir. Bu tekbir, Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe ve taâbiin tarafindan, namazda ve namaz dışında uygulanılan güzel bir sünnettir. Bunu yapan güzel bir iş yapmış olur. Yapmayana ise bir günah ve kerahet yoktur. 

Tekbirin başlama yerinde ise ihtilaf vardır. Bir rivayete göre İnşirah süresinin başından başlanır. Bâzı rivayetlere göre ise, ve*d-duha'dan başlanır. Tekbirin bitirileceği yer hakkında da yine ihtilaf vardır. 

Rivayet olundu ki: Nas süresinin sonu tekbirin sonudur. Bir başka rivayete göre sürenin başıdır. İmam Şafii ve Ahmed rahime hümallah “den rivâyete göre, Tekbir getirilecektir. Hanbeli'ler ise -İbni Kesir'in haricindeki kıraat âlimlerinin kıraatlerine bakarak, bunu sevimli görmemişlerdir. Ben İmam Ebü Hanife'den ve İmam Mâlik rahime hümallah”dan bu hususta bir rivayete rastlamadım. 


TEKBİRİN ŞEKLİ 


Tekbirin lafzı, el-Bezzi ve Kunbul'ün rivayetine göre, “Allahü ekber” lafzıdır. Yine bu iki âlimden gelen rivâyete göre, tekbirden önce 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tehlil getirilir. Yâni “lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber” denilir. Bu iki rivâyet ikisi de, doğru, iyi, meşhur ve tatbik edilen rivayettir. 
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öy gl ys! al 3 dl Yi ali Y aaa) Si b keli ai (89)9 eee 


KISA SURELERDE TEKBİRİN YAPILMA ŞEKLİ 


Tekbirin yapılma şekli, İbnü Kesirden gelen rivâyete göre, her süre arasında ondört şekilde getirilir. 

1-Tekbir sürenin sonunda kesip besmeleye bitiştirmek ve besmeleyi gelecek sürenin baş tarafına bitiştirmek... Bu şöyle yapılır: “Ve le sevfe yerdâ” da durulur. Sonra Allâhü ekber denilir ve durmadan besmele çekilir. Aralık vermeden ve”d-duha okunmaya başlanır.” 

2- Tekbir, sürenin sonundan kesilir, besmele ile bitiştirilir. Besmele üzerinde durulur, sonra sürenin evveline başlanır. Bu, Ve le sevfe yerdâ'dır. Sonra durulur. Sonra Allâhü ekber denir. Durmadan bismillâhi?'r-rahmâni?r-rahim denir, durulur. Sonra ved-Duhâ denir. 

3-Tekbir sürenin sonuna bitiştirilir, azıcık ara verilir. Besmele öbür sürenin baş tarafina bitiştirilir. Buna göre ve le sevfe yerdâ ibaresi okunur, ara vermeden Allâhu ekber denilir, biraz durulur besmele çekilerek ara vermeden ved-Duha okunmaya başlanır. 

4-Tekbir, sürenin sonu ile aralık verilerek okunur. Sonra besmele çekilir, besmele gelecek sürenin başına bitiştirilir. Buna göre ve le sevfe yerdâ denir, sonra ara verilir. Ara vermeden Allâhü ekber denilir, biraz durulur. Besmele çekilir ve durmadan ved-duha okunmaya başlanır. 

5-Tekbir sürenin sonundan ayrı Besmeleye ve sonraki sürenin evveline bitiştirilir. Buna ve le sevfe yerdâ denilir. Hiç durmadan Allâhü ekber denir, ara vermeden besmele çekilir, hiç ara vermeden ved-duha okunur. 

6- Sürenin sonuna tekbir ve besmele bitişir (öteki surenin evveline. 
) Bu vele sevfe yerda'dır. Tekbir, besmele, vedduha, surenin evveline bağlanır. 


3 YI öl İşl İl 235 ai alo s4 öl Sİ ye anki 
S2 b ll lll e he NA Ep öğe 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pp ii e öğe el alaya özge Sİ ye abi Şii, gal e he AE pp öelğ gag özgeli İğ elazY hep 

NA e yp öyelz yaz ilemi ye alaliğ öz yeli aka zel di 
A e 

Usui bağa A ea özge Sİ e SA ali elsi 
Je sl gez al çi ŞA çöp yele gaz özge 
383 öğgeli dslay lela özge EU Sİ bez yelleri 
s3 he pl gazla çeş he Sl be gö iyi 


7- Hepsi aralıklarla olur. Yâni önceki süreden tekbir ve besmele- den sonra gelecek süreye başlanır. Bu ve le sevfe yerda'dır ki, okunduktan sonra Allâhu ekber denilir, bir süre ara verildikten sonra besmele çekilir, az ara verilir, ved-Duha okunur. 

Buraya kadar saydığımız yedi vecih, tekbirle nasıl okunacağı şeklindedir. Bir de tehlil ile nasıl yapılacağı vardır. Bu halde yine yukarda işâret ettiğimiz gibi yapılır. Bir de câiz olmayan şekil vardır. Bu da tekbirin, sürenin sonuna bitiştirilmesi, besmeleye bitiştirilmesi ve araya fasıl konulmasıdır. O zaman ve le sevfe yerdâ, okunduktan sonra, Allâhü ekber denir, besmele çekilir ve hiç arada durulmaz. Besmelenin ardından ise bir miktar durulur, sonra ve”d-duha okunmaya başlanır. Bu vecih âlimlerin tamâmının görüşüne göre, câiz değildir. Çünkü ilk besmele süreye ait besmeledir. Bunu süreden ayırıp, önceki sürenin sonuna bitiştirmek câiz olmaz. 

Hâ zamiri süre sonu olup vav'a bitişikse o zaman hazfedilip vasledilir: Rabbihillâhü ekber, şerray yerehüllâhü ekber gibi... Bu hallerin tamâmında Allâh lafzının başındaki vasl elifi düşer. 

Şunu bil ki, Kur'ân'ı okuyan kimse, tekbiri süre sonu ile bitiştirecek ise, sürenin sonuna bakar; eğer son harf harekesiz ise, onu esre ile harekeliyerek vasleder. Meselâ: Fehaddisillâhü ekber, fergabillâhü ekber gibi... Kelimenin son harfi tenvinli ise, o da esre yapılarak vasledilir. Bu son harf ister fethalı, ister zammeli, ister kesreli olsun, Tevvâbenillâhü ekber, le habirunillâhü ekber ve mim mesedinillâhü ekber gibi. 
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Sürenin son harfi fethalı ise, fetha ile, kesreli ise kesre ile, zammeli ise zamme ile geçiş yapılır. İzâ hasedallâhü ekber, vennâsillâhü ekber, vel ebterillâhü ekber gibi... 

Fethu'r-Rahmanda şöyle geldi: bâzı yerler vardır, orada tekbiri vasletmek değil kat' etmek gerekir. Yanlış anlamayı önlemek için her ne kadar bunda kaide vasletmek ise de, bunu yapmalıdır. Meselâ; hüvelebter dendikten sonra az durulur, sonra Allâhü ekber denilir. Hased, dendikten sonra, az durup Allâhü ekber denilir. 


LE İPİN özeli ye NN ali El aça ali iz söz İzli gz öl e a ay ila 
ŞE İl ya İl A e 5 Sl 

a Vaz iş 3 e le ae il Sl e e dali sg ör İzli gaz lele alel ve aliğ özge ES koz saz 
Şii le ES çi azami hali el ye lal pe lal ami Ol izzz ME özge İY Ali OY Lele area ligi pall dsdiş lek öz geli el Alara İşe lake 

ös iskelesi 0S öl öygli li Sİ hez ll öğylali Vİ çel 
Lal 0.5 Uye 0S Ölg Sİ iy Sİ Mİ bü gi Sİ 
Ml Ul gi yama gl şe gl de Oyal 3 el OS iye LU 
Olga ya özeli ET OLS Ölg Sİ Aİ Aa yaz SİA la Sİ al yeliiğ Sİ al e Nİ İğ gezi a lee 0S Öge Sy Se 0S diz gla İyonya GS la özel Sİ 0S Üla agiz Sİ Yİ Sİ 
SA bei il kel Sl o iğ SAM yi li lil 
JAN giz ezel 3 aşar ll gl İl 

ÇLEYi a hi Sİ ve al Ol a e lg İİ ai 3 
lal 3 SA Yİ e beğ Lai, karde OS Öl 
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Duha suresi tefsiri 1117 senesinin rebiul evvel ayının 12 sinde tamâm oldu. 


e üm e İYİ ay gi e ge Gİ > öy ii 
İY öy öle 


94 
cl YI öğ 
İNŞİRAH SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
8 âyettir 


y, o 


gi zilli ça 


GÜ ET) izi, diz Ek 535 iğ yiz Gi giç 
ÇA gi 0 (0 153 Sİ Galya gk azl 
EYY Dali Sİ Çİ A öl göl dp ei 

Yüce Meali 


Bismillahirrahmânirrahim 
Şerh etmedik mi senin için bağrını ' 
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Ve indirmedik mi senden o yükünü ? 

-Ki O yük bütün sırtını çatırdatmıştı. i 

Ve yükseltmedik mi senin zikrini ve şânını? * 

Demek ki zorlukla berâber bir kolaylık var! * 

Evet, o zorlukla berâber bir kolaylık var! “ 

O halde boşaldın mı yine kalk yorul yâni, bir işi bitirdin mi hemen başka hizmete koyul / 

ve ancak rabbine rağbet et, hep O'na doğrul, ne umarsan ondan um! 


bizi 


Şerh etmedik mi senin için göğsünü ' 


Kelime mânâsı 


<U 0 pi Şerh etmedik mi senin için 
Y 


İL göğsünü 

Tefsiri 

Biz açıp genişletmedik mi senin göğsünü? Süret-i kat'iyyede senin göğsünü genişlettik. 

Râgıb dedi ki: Şerh, et ve benzeri şeyleri parçalara ayırmak mânâsınadır. Şerhu's-sadr sözü buradan türemiştir. Mânâsı: Göğsün ilâhi nurla, Allâh katından gelen sekinetle yâni göğsün açılması ile demektir. Şerh, zor anlaşılan bir sözün şerh edilmesi, yayılması, kapalı yerlerinin açığa çıkarılması demektir. Şerh kelimesi hadis-i şerifte şöyle geldi: 

- “Kalbe nür girdi mi o kalb inşirah bulur.' yâni, o kalb genişler, her şeyi görür. Ve o kalbin belâya dayanma gücü artar, rubübiyyet sırrını korur. Müsâ aleyhisselamın Kur'an'da dua ettiği gibi: 

- “Rabbim göğsümü şerh et, genişlik ver.” (aha suresi, 2025) yâni, kalbime öyle genişlik ver ki, inatçıların sefihliğinden daralmasın, onların eziyetlerine dayanabilsin. 

Burada leke yâni sana zamiri getirilmesi, Peygamberimiz aleyhisselam'ın göğsünün açılmasının onun menfaatine olduğuna işâret içindir. 


' Nevâdirul usul- Tirmizi- 1-415 
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Bu âyet-i kerimede inkâr ve nefi gelmesi isbat mânâsına işârettir. 
Sanki şöyle deniyor: “Bizim senin göğsünü açmamış olduğumuz doğru değildir. Aksine biz senin göğsünü açtık ve genişlettik. Böylece, senin kalbin, görünmeyen alem ile görülen alemini istifâde ve ifâde melekesi arasında, kuşatabilsin. Böylece, cismâni alâkalarla olman, rüâhâni meleke nurlarını almana mâni olmasın. Halkın faydalanmaları ile alâkan, hakka ait meşguliyetlerden seni uzaklaştırmasın. Hak ile meşgul olurken halktan, halk ile meşgul olurken Hak'tan mahrum kalmış değilsin. Aksine sen, cem' ile farkı bir arada hazırda ve gaibde bulunduran birisin”. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ şöyle geldi: Burada Allâhü Teâlâ şunlara işâret buyuruyor 

I-Peygamberimiz aleyhisselamın kalb göğsünün nebilik nuru ile genişlediğine, 

2-İnsan ve cinlerden oluşan iki zümreyi dâvetinde, risalet makamının sıkıntılarına tahammül etmesine, 

3-Risalet nuru ile sırr sadrının açılmasına, 

4-Kâfirlerin ve nifak ehlinin, yapacakları kötülüklere tahammül edebilmesine, 

5-Peygamberimiz aleyhisselam'ın nürunun, sadrının velâyet nurlarının Ziyaları ile açılıp yayıldığına, kendisine ait ledün ilmini, ilâhi hikmetleri, rabbâni mârifetleri, rahmâni hakikatleri elde etmiş olduğuna işâret vardır. 


MADDİ GÖĞSÜNÜN YARILMASI 


Peygamberimiz aleyhisselam'ın vücudundaki maddi göğsünün yarılması, beş veya altı yaşlarında iken bir-iki kere olmuştur. Bu yarılma, Şeytanın, kalbdeki vesvese kısmı çıkarılmak için yapılmıştır. Kalbin günahlara meyline, itâatlere yüz çevirmesine yardımcı olabilecek siyah kan, kalbinden çıkarılmıştır. Göğsünün yarılması ise bir kere vahyin başlamasında, bir kere de mi'rac gecesinde olmuştur. 

Hadis-i şeriflerde şöyle geldi: Mi'rac gecesi, Cebrail aleyhisselam beni aldı ve göğsümün üst tarafından göbeğime kadar yardı. Mikail aleyhisselam bir leğen zemzem suyu getirdi. Göğsümün içine döktü ve göğsümün içini ve boğazımı o su ile yıkadılar. Cebrail aleyhisselam kalbimi çıkarttı ve içini açıp yıkadı. Sonra içi hikmet ve imân dolu altın bir leğen getirdiler. Kalbimi onlarla doldurdular ve yerine koydular. 

Başka bir başka rivayete göre, buyurdu ki: 
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-Kalbimi tekrar yerine koydukları zaman üzerini mühür ile mühürlediler ve o mühür nurdan ve ziyadan idi. Ben hâlâ onun tesir ve tadını damarlarımda ve içimde hissediyorum. 


oeriz gözlli aş gi EL JE (iz Gİ gi gi) 
Le Se İl iğ hall öy az e pğ el yk İl önle bla ala Yİ ia İSİN yiz e ay Vİ dğ 
Gİ gl İN kal Şe İİ ini iğ gil ağla ya 
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Vb El Se İl pp el ale çağa 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bus; oil bl yusii oylSe dhl, gu Ji sa 


Sola AŞA e anl ağziy AY İİ ink öy yk o hi kei Böl ASL) b laaliğ iii 
Sağl ye el gaz öze lale öğ A yali yal 
İN az SİN 3 YI BI gag OLİN Şaka el Y 
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Sli Led ys 


Şu açıklamalardan dolayı meşayıh dedi ki: Sülük yolunun yâni mânevi yolun başında, bu mertebeleri elde etmek isteyen bir kimse “lâ ilâhe illallah” kelimesini zikirle meşgul olmalıdır. Öyle ki, bu zikir göğsün sol tarafından başlar, göğsün sol üst tarafına geçer. Sonra da şeytanın nasibi ve nefse ait şehvetlerin çıkış yeri olan kan pıhtısını azar azar çözer. Boşalan yerlere ise nür dolar. Tevhidin harâreti ile, kanın çözülmesi ve zikrin ateşi ile erimesi sebebiyle, kelime-i tevhid çekmeye devam eden tâlib, ince ve siyah bir kan kusabilir. Bu anlatılanlar kâmil ınsanların sıfatlarındandır. Bu şekilde zikre devam ederek göğüs genişler ve kalb açılır.' 


' Kalb ve göğüsle ilgili olduğu zaman bazan da şerhten bilgiyi çoğaltmak mânâsı kastedilir. Denilmiş ki: Sanki bilgiler geniş bir alana muhtaç imiş ve kalp de onun mahalli imiş gibi 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Yİ hözl Öl ozal lal çö İlel iş Y Geli İĞ ba yaş 
EYL ppi yali yaşYI öleli ya İz Ep al YI ça O a İİ ül gd e ei öle 
Uğie yali Ve elle il öelkaş lke daş İlke RS gg 
ŞAN ha AİN öyle İY LE) 3 gel les e lay 

lil gizi kal gi SİN el Lİ a gay 


hayal edilir de bilgiler çoğaldıkça kalbin de geniş olması gerekeceği düşünülür. Bâzı kere de bundan nefistekinin çoğaltılması kastedilir. Denilmiştir ki: Bu da, bilgileri genişletmek nefsin genişletilmesini gerektirir düşüncesiyledir. 

Bazı kere de "şerh-ı sadr" ile, nefsin mukaddes güçler ve ilâhi nurlarla desteklenmesi mânâsı kast edilir. Öyle ki nefis, bilgi olaylarının meydanı, meleke yıldızlarının göğü, tecelli türlerinin Arş'ı, içe doğan bilgi sürülerinin yaygısı olur da artık onu herhangi bir durum, bir başka durumdan meşgul etmez, ona göre olacak, olan ve olmuş bir ve eşit olur ve bu mânâlardan her biri bulunduğu makama göre murat olunur. Yüce Allâh'ın Resulüne nimetlerini sayma makamı olan bu makama en uygun olan mânâ ise -Ragıb'ın da anlattığı gibi bu sonuncu mânâdır. Bununla beraber diğer mânâlar da caiz görülmüştür. 

Peygamberimiz (s.a.v.)insanlara ve cinlere peygamber gönderilince Allâh'tan başka ilâhlardan ve onlara tapanlardan uzak olmak suretiyle insanlar ve cinlerle uğraşmak önce zor gelmiş, göğsünü daraltmıştı. Fakat yüce Allâh ona öyle âyetler göstermişti ki bunlarla bütün o zorlukları aşma gücü ve imkânı bulmuş ve yüklenmiş olduğu her meşakkat, her şey gözünde küçülmüş idi. O şekilde ki kalbinden bütün tasa ve düşünceleri çıkarmış, ancak bir tek düşünce bırakmıştı. Çoluk çocuğun nafakası sıkıntılarını tınmaz, insanlardan ve cinlerden gelen eziyetlere önem vermez olmuştu. Hatta bunlar gözünde sinekten küçük olmuşlardı. Ne tehditlerinden korkar, ne de mallarına, makamlarına meylederdi. Şu halde "şerh-ı sadr", dünyanın değersizliğini ve ahiretin değerini bilmekten ibaret olur ki bunun benzeri En'âm Süresi'ndeki "Allah her kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslâm'a açar. Her kimi de sapıklığa düşürmek isterse onun da kalbini daraltıp sıkıştırır."(En'âm, 6/125) âyetidir. 

Buhâri'de de İbnü Abbas'ın, şerh âyetini, "Allah onun göğsünü İslâm'a açtı." şeklinde tefsir ettiği zikredilmekle yalnız bu mânâ gösterilmiştir. 

En'âm Süresi'nde de geçtiği üzere rivayet olunduğuna göre Ashab-ı kiram sordular: 

- Ey Allâh'ın Resulü! Göğüs açılır mı? 

- Evet. 

- Alâmeti nedir? 

- Aldanma yurdundan uzaklaşmak, ebediyet yurduna yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlıktır. 

Bunun özeti şudur: Allâh'a ve onun vaad ve tehdidine samimiyetle imân, insanın dünyadan uzaklaşmasını, ahirete rağbet etmesini ve ölüme hazırlanmasını gerektirir. 

Elmalılı Tefsiri 
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Y gp Bö, e 3) 
Ve indirdik senden o yükünü ? 


Kelime mânâsı 

EE UZR.2 55 Ve indirdik senden 

Y 

9553 o yükünü 

Tefsiri 

Ve senin ağır yükünü sırtından alıp indiriverdik 

Anke, vada'nâ fiiline bağlıdır. Mef'ülü sarih olan vizrake'den önce gelmesi, Peygamberimizi acele sevindirmek ve yüke teşvik etmek içindir. 

Yy 
Lai sU Se J b iy U | Gİ i 8555 3le Eş 533 


İN İİ lila öl kei 


&T3 ai ai gii 


Öyle bir yük ki, sırtını çatırdatmıştı. * 


Kelime mânâsı 


yah gil Öyle bir yük ki çatırdatmıştı. 
Y Eg 
- gb bütün sırtını 


Tefsiri 

Yâni yükü taşımak çatırdayarak ve parçalanarak oluyordu. Nakiz: dağılma, parçalanma sesi demektir. Yâni üzerine gelen ağır bir yük sebebiyle parçalanmak üzere olan semerin çıkardığı ses gibi...Tacü”lmesâdır'da mânâ; “Senin sırtında ağırlaşan o yük” diye gelmiştir. 

Müfredat'ta mânâ şöyle geldi: “Belini kıran ve çatırdama sesi çıkaran yükünü senden alıp attık.” 
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Kaamus'ta da mânâ şöyle: Belini büken ve seni düşkün hale getiren yükünü senden alıp attık. Veya, belini büküp ses çıkaracak kadar ağırlık yapan yükü alıp attık. 

Bazı tefsirlerde mânâ; senin sırtında, çok ağır bir yük oldu. Biz o yükünü senden alıp attık, şeklindedir. Çünkü yükün ağırlığından dolayı sırtı çatırdatması, üzerindeki semerin çatırdı çıkarması mânâsınadır. O da yükün ağırlığı ve semerin bâzı yerlerinin yüke dayanamayıp parçalanmak üzere ses çıkarması demektir. Bitti. 

Peygamberimiz aleyhisselamın bâzı halleri burada misallerle anlatılmıştır. Şöyle ki: 

I-Peygamberimiz aleyhisselam'a peygamberlik gelmeden önceki bâzı hataları ağır geliyor ve kendisini üzüyordu. 

2-Henüz bâzı hükümlerin teferruatını, şer'i hükümlerden bâzılarını tam olarak bilmeyişi ona ağır geliyordu. 

3-Kavmi içindeki inatçıların müslüman olmalarını, kendini helak edercesine istemesi ve mağfiret dilemesi hâli yine ona ağır gelen hususlardandı. 

Allahü Teâlânın mağfiret hakkında buyurduğu gibi: 

- “ Doğrusu biz sana bir feth-i mübin açtık. ' Ki, Allâhsenin hatalarından geçmişini ve geleceğini mağfiret buyurup, üzerindeki giieini e ğmlayacık ve seni dosdoğru bir caddeye çıkaracak.” 

etıh suresi, 48,1 - 

Ayrıca şer'i hükümlerin öğretilmesi ve tebliği yaptıktan sonra özrünü kabul ettirmesi... (bunlar da ağır gelen hususlardandı.) 

Ayeti kerimede geçen “belini büken yükünü senden alıp attık” ifâdesi de, Peygamberimiz aleyhisselam'ın günah işlemekten korunmuş ve kirlerden temiz olduğunun, kinâye olarak ifadesidir. Bu söz, hiç ziyaret yapmamış bir kimseye birinin; “ziyaret zorluğunu senden kaldırdık” demesi gibidir. Bu sözle onun ziyaret yapmamış olduğu mübalağa yolu ile anlatılmış olur. ' 


' Peygamerliğin gelmesiyle yol görünmüş, şaşkınlık hâlindeki önceki zorluklar sıyrılmış ise de bu kez de daha büyük bir endişe ve korku Resulullah (s.a.v.)'ın omuzlarına yüklenmiş bulunuyordu. O da peygamberlik görevinin hakkıyla alınıp yerine getirilmesindeki büyük zorluk ve sorumluluk endişesi ve girişeceği cihadda başarı derecesini ve kusur ettiği durumda Hak ve halk karşısındaki tehlikesini düşünmek meselesi idi ki, buna "A'ba-i risalet" yâni, peygamberlik yükleri ismi verilir. Zirâ, "Allah'tan kulları içinde ancak âlimler hakkıyla korkar." (Fâtır, 35/28) mânâsı gereğince ilim artıp Allâh daha çok tanınınca Allâh korkusu da artıyor, önce iyi bilinmeyen nice ahiret endişeleri yüz gösteriyordu. Önce Cibril'le yaptığı ilk konuşmada bütün güç ve takatini saran "Son derece kuvvetli, çetin kuvvetlere sahip"(Necm, 53/5-6) bir heybet ve gücün kendisini sarması ve kuşatması içinde titremiş kalmıştı. Buna derece derece alıştıktan sonra da etraftan kâfirlerin o zamana kadar görül- 
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- öz 


GEY Siya yaş EN le la sl ( Bşb alli gl) 
Yö ye EYİ İİ alaz el ye ge $ SAYİ 
ÇE PİG 0S SY 0İ ieylileğ fesli 
035005 ŞlaYİ pLalI 

Şe Aİ lili iz ya yle e ey la çil yel yi bg AL ae m ABİ gl Ya zge sl LAR alaz a OZ bl gli ez ÖĞ ki Di le | kl özlliğ bezi ik 0 gaz ale Gİ e aa 
Mİ bp J yas hire e pi il a öleli Şİİ 
e! 4 


3 Gb ve dağiy ale büy 0S ba el ale la Şe 
gs Aİ yaz Ela YI alir bel pls ye gl özell 

ÜyaRa KE Am 33 Malz dagi e ili adla de Gİ GANİ zg Çiğ EE Gİ SYS 
413 liz bize dişaşız Gl eki gz Hd 
gö haz dö diğ öl On dai özde Aageiğ all alaz 


meyen eziyet, sıkıntı ve türlü dedikodularla düşmanlık ve kötülüklerini görmeye başlamış, henüz "Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Mâide, 5/67) vaad ve duyurusunu almamış, "Ve her halde ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. İlerde Rabb'in sana verecek de sen razı olacaksın."(Duhâ, 93/4-5) vaad ve müjdesine muhatap olmamış ve henüz ayrıntılı direktifler almamıştı. Bir müddet için dinlendirilmek üzere vahye ara verilip kesilmesinden dolayı duyduğu yalnızlık ve başına gelenlerden dolayı düşmanlardan duyduğu sevinç ifade eden sözler nedeniyle de çok tasalanmıştı. Bu suretle kendisini yalnız dünya elemleri değil, Rabb'ine karşı bir günah işlemiş olmak endişesiyle ahiretle ilgili tasalar da sarmış, işte bunlar onun sırtına basan ve belini kıracak gibi kemiklerini çatırdatıp yüreğini sızlatan bir vizir yâni bir ağır yük gibi boynuna yüklenmişti. Elmalılı Tefsiri 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ge özeli EŞİN ga ömas ye is Sig e ik, gina çi iel öğle dike Sie bab, Bl ali 0S oy a) e özü elasl pd be e bö şase 


Ni e yd gib 1.55 2 Göz 
Ve yükseltmedik mi senin zikrini ve şânını? * 


Kelime mânâsı 


Aİ Uâ8 73 Ve yükseltmedik mi senin için 


b 

3) 5 5 zikrini ve şânını? 

Tefsiri 

Peygamberlik sıfatıyla ve onun ahkâmı ile senin şanını yüceltmedik mi? demektir. yâni, Allâhü Teâlâ onun ismini kelime-i şahâdet, ezan ve kaamette kendi ismiyle birlikte kılarak yüceltmiştir. Bu hususta Şair Hassan bin Sabit rahimehüllah şöyle der: 

Peygamberlik mührü vuruldu üzerine, Allâh'dan. 

Biliniyor... hem ibretli hem de görülüyor, 

Bitiştirmiş Allâh, ancak onun ismini kendi ismine 

Müezzin dediği zaman günde beş kere, eşhedü... 


Allahü Teâlâ Peygambere itâatı kendine itâat kabul etti. Peygamberimiz aleyhisselamın üzerine O Allâh ve melekler, salat u selam getiriyorlar. Allâh, mü'minlere de peygamberine salat u selam getirmeyi emretti. Peygamber Efendimiz'i şereflendiren, resülüllah, nebiyyullah gibi başka benzer sıfatlar da verdi. 

Zünnün-i Mısri kuddise sirruhu dedi ki; âyette geçen zikrin yükseltilmesi şu demektir: Bütün peygamberler arşın etrafında gezerler. 
O Hazretin himmet kuşu ise arşın üzerinde uçar. 

Şiir: 

Peygamberlerin hiçbirinin Anka kuşu, 

Senin keramet kanatlarınla vardığın yere varamadı. 

O peygamberlerin her biri kendi kuvveti ile bir yerlere vardılar 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Amma sen, yer ve mekânın mânâsı olmayan bir yere varmışsın.' 
Ubm giy sl gal Sely öl Öl ye ( 8385 Gİ Gaizg oL İzi 439 uLYI, olYI ii İS up a) çk Ao) 

CÜ çel 

Ag gk iaşe Mİ ya çö öylede Çöl 

AŞA OPS yea ii İĞNE gel Yİ 23 
la S3 Ye 4 A ale px le eb welb Ne) 

e W3 3 al EE a) İz) e ale Lal da gel 

İİİ o4)'YI 

4S Sil ö Lal a La) oya 0 ya we $ yani Öl 924 

JA öze e Ye ir öl ei eşle bil 

Silan gl ale yam ül a 


' Resulullah (s.a.v.)'ın nam ve şanının yüksekliği Bakara Suresi'nin âyetinde geçen "Kimini de birçok derecelerle daha yükseklere çıkarmıştır." (Bakara, 2/253) mânâsı üzere bütün nebi ve Resuller içinde derecelerle yüksekliğidir ki bunun özeti nam ve şanının Allâh'ın namını takip etmesi, Allâh anıldıkça onun da anılmasıdır. Ebu Ya'la'nın, Ibnü Cerir'in, Tbnü Münzir'in, Ibnü Ebi Hatim'in, Ibnü Hibban'ın ve Ibnü Merduye'nin ve "Delail"de Ebu Nuaym"ın Ebu Said el-Hudri (r.a.)'den rivayet edildiğini tesbit ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.v) Şöyle buyurmuştur: "Cebrail (a.s) bana geldi ve dedi ki: Rabb'ım ve Rabb'ın şöyle buyuruyor: "Bilir misin, senin zikrini nasıl yükselttim?" "Yüce Allâh en iyisini bilir" dedim. Dedi ki: "Ben anıldıkça sen de benimle beraber anılacaksın." Bu ise nam ve şan yüksekliğinin en büyük mertebesini açıklamaktadır. "Allah" denilince Resulü beraber anılır. denilince beraberinde denilir. "Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin."(Nisâ, 4/59), "Kim peygambere itaat ederse kuşkusuz Allâh'a da itaat etmiş olur." (Nisâ, 4/80), "Şahit olarak Allâh yeter. Muhammed Allâh'ın Resulüdür."(Fetih, 48/28-29) buyurulmuştur. 
Bu nam ve şan, bu Allâh'la beraber zikredilip anılmak ise her yüksekliğin üstündedir. Nitekim Hz. Hassan'ın şu beyti de bu yüksekliğe işârettir: 

"O parlak alınlı ki üzerinde peygamberlik mührü vardır. 

Allah'tan şehadet edilmiştir, parıldar ve şahit olur. 

Allah o peygamberin ismini kendi ismine katmıştır: 

Beş vakitte müezzin 'şehadet ederim' dediği zaman." 

"Muhakkak ki Allâh ve melekleri peygambere salat eder (şeref ve şanını yüceltir)ler. Ey imân edenler! Siz de ona salat ve selam getirin." (Ahzab, 33/56) Elmalılı Tefsiri. 
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ol Sel $ İla g asel Sİ Lİ Sak ei Zye sky y Sl leşi öle Sesi Bİ okyay gile e gli ea 


ZORLUKLA BİRLİKTE KOLAYLIK 


o b İzli ARİ as öl 


Çünkü zorlukla berâber bir kolaylık var! 


Kelime mânâsı 


le » OĞ Çünkü zorlukla berâber var! 


; 73 bir kolaylık 

Tefsiri 

Bu ayet, önce geçen ayetlerdeki hakikati, daha iyi anlatmak içindir. 
Ayrıca peygamberimiz'e ve mü'minlere her zorluğun yanında bir kolaylığın olacağına ait en değerli bir vaaddir.' 

Keşşaf'ta denildi ki: 

Soru: “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır, sözü, nasıl olur da, kendinden önceki ile alâkalı olabilir?” 

Cevap: “Müşrikler, Peygamberimiz aleyhisselam'la, yanında bulunan mü'minleri, fakir ve darlıkla ayıplıyorlardı. Bunun üzerine, Peygamberimiz aleyhisselam'ın aklına şöyle bir şey geldi: Müşrikler, müslümanlar fakir diyerek İslâm'a girmeyi istemiyorlar ve onları fakir diye aşağılık görüyorlar, diye düşündü. İşte bu düşünce üzerine, Allâhü Teâlâ, Peygamberimize çok büyük nimetler verdiğini zikretti. Sonunda da Peygamberimize; “elbette her zorluğun yanında bir kolaylık vardır” buyurdu. Sanki Peygamberimize şöyle denmiş oldu: 

-Biz sana nimetlerin en büyüklerini verdik. Öyle ise sen de, Allâh'ın sana fazl ve lütufla muamele edeceğine kesin olarak inan. Çünkü her zorluğun yanında bir çok da kolaylıklar vardır. 

Ayetteki mea, kolaylığın çok çabuk geleceğine işâret içindir. Zorluğun yanında kolaylık o kadar hızlı bir şekilde gelir ki; sanki hemen yanında ve ona bitişik gelmiş gibidir. Yoksa doğru olan şudur ki, bura- 


 Bi-Usr'deki el, istiğrak ifâde eder. Yâni bütün zorluklar demektir. 
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da birlikte mânâsını ifâde eden mea değil, hemen sonra mânâsına gelen Fâ harfi gelmiş olurdu. Çünkü zorluk ve kolaylık birbirinin zıttıdır, birlikte bulunmazalar ancak birbirini takip ederler. 

Şiir: 

Muhakkak zorluk, kolaylıkla beraberdir. 

Öyle mutluyum ki bu, Allâhü Teâlânın sözüdür. 

Bazı âlimlere göre burada zikredilen zorluk ve kolaylığın peşpeşe gelmesi avâm insanlar içindir. Havas için bu âyette ifâde edilen “birliktelik” mecâzi değil, hakiki mânâdadır. 

Şiir: 

Senden bana ne gelirse başıma minnettir, 

İster cefa çakısı olsun ister zülüm hançeri ... 

Şeyh-i Ekber kuddise sirruhu dedi ki: Bu âyetteki maiyyet, birbirine bitişme mânâsına olan maiyyet değildir, birbirini izleyen mânâsında da değildir. Tam aksi, bu maiyyet birbiriyle iç içe olan maiyyettir. Bu sebeple Allâhü Teâlâ o maiyyeti bu âyette tekrarlamıştır. Çünkü zorlu-Sun içinde kolaylık olmasaydı, zorluk diye bir şey hiç olmazdı. Çünkü herkes helâk olmuş olurdu. 

Yine kolaylığın içinde de zorluk olmasaydı, kolaylık anlaşılamazdı. 
Çünkü her şey zıddı ile anlaşılır. Ayrıca zorluğun tamâmı kolaylığa açılır. Çünkü Allâhü Teâlânın rahmeti gazabının üstündedir. Bu, Allâhü Teâlâ'dan gelen bir yardımdır. Çünkü bu tür zorluk, büyüklerin kalblerini parlatmaya sebep ve onların güçlerini genişletme aracı olabilir. Bununla da, kalbleri ilâhi huzurun tecelli etmesi için genişleyebilir. 

Ayrıca yumuşak ve sert olma nasipleri daha fazla olabilir. Peygamberimiz aleyhisselam da, bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdular: 

- “İnsanların içinde belâsı en şiddetli olanlar peygamberler, sonra veliler, sonra onları izleyenler ve onların ardından gelenlerdir.”' Bu sebeple Allâhü Teâlâ, âyet-i kerimede şöyle buyurdu: 

- “Bana duâ edin, kabul edeyim” “Mü'min suresi 40.60) 

Peygamberimiz aleyhisselam da buyurdu ki: 


- “Allahü Teâlâ duasında israrlı olanları sever.”? ? 


' Tirmizi 

? Müsnedü”ş-şihab hadis no. 1068 

* Ayeti kerimede El-usr kelimesi ma”rife, yüsr kelimesi nekre gelmiştir. Bu şuna işârettir: Dünya zorluk mekânıdır. Çünkü zorluk, işiten tarafından bilindiği için, kelimenin başına el getirilmiştir. Kolaylık ise mübhem ve meçhuldür. 
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GB Yl Ez dl öl” El ale İĞ, Sİ biz iş ESİ 
“le 
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BİR ZORLUĞA İKİ KOLAYLIK 


gibi a a öl 


Muhakkak, o zorlukla berâber bir kolaylık var! “ 


Kelime mânâsı 


-xİ| 25 Ol Muhakkak, o zorlukla berâber var 
Ge 


ya 


İZA bir kolaylık 


Tefsiri 

Bu âyet mânâyı kuvvetlendirmek için bir tekar veya başka bir kolaylıkla beraber zorluğa, âhiret sevâbı gibi yeni bir vaaddir. Şöyle buyurulduğu gibi: 

- “Oruçlu için iki ferahlık vardır.” Birisi iftar ânında, öteki de Rabb Teâlâyı gördüğü zamanda. Bunun üzerine Nebi aleyhisselamın şu hadisi gelmiştir: 

- “Hiçbir zorluk iki kolaylığa gaalib gelemez”! Bunun mânâsı şudur: Dünya zorluğu, dünya ve âhiret kolaylığına üstün gelemez. 
“Ma'rife bir kelime, tekrarlandığı zaman birincisi ile ikincisi aynıdır. Bu kelime ister ma'rife olsun, ister nekre olsun, farketmez. Fakat nekre olan kelime tekrarlanırsa, ikinci ile, birincide kasdedilen mânâdan başka bir mânâ murad edilme ihtimali vardır. 


İbnü Melek, Menar şerhinde dedi ki: Ma'rife bir kelime, cümlede marife olarak tekrar edildiğinde ikincisi birincisinin aynısıdır. İnşirah süresinde zorluk mânâsındaki iki usr kelimesi gibi... Bu, İbnü Abbas 


' Kurtubi tefsiri, 20-108 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radıyallahü anhüma'nın “Hiçbir zorluk iki kolaylığa gaalip gelemez” sözünün mânâsıdır. 

Fahru'l-İslam da dedi ki: Bu âyeti bu kabilden saymak düşündürücüdür. Çünkü bu âyetin bu mânâya ihtimali olmadığı gibi, şu sözümüzün de o mânâya ihtimali olmaz. Meselâ bizim şu sözümüzde: “Süvari ile birlikte mızrak var, hakikaten süvari ile birlikte mızrak var” dese, bu sözde süvarinin iki mızrağı olduğu mânâsı çıkmaz. Aksine burada mânânın kuvvetlendirilmesi vardır. 


(Soru:) Eğer sen dersen ki: “Bu ifâde, te'kit kabul edildiğine göre göre, o zaman İbnü Abbas radıyallahü anhüma'nın sözünü anlamamız nasıl olacak?” 

(Cevap:) Ben derim ki: Sanki İbnü Abbas, iki kolaylık sözü ile “yüsran” kelimesindeki büyüklüğü murad etmiştir. Bu kolaylık ile dünya ve âhiret kolaylığını içine almış olur ki, bu da iki kolaylık demektir. 
Bitti. 


BİR ZORLUĞA İKİ KOLAYLIK 


Bazı (tasavvuf erbabı) âlimler de bu âyete şu mânâyı verdiler: 

Nefis ile savaşma zorluğu yanında, müşahede yâni güzel şeyleri görme kolaylığı, ayrılık zorluğu yanında, birlikte olma kolaylığı, feyiz kesintisi zorluğu yanında feyiz bolluğu vardır. Bir zorluk perdelenme, iki kolaylık ise, 

I-Perdenin açılması, 

2-Azarlanmanın kalkmasıdır.” 


' Kurtubi tefsiri, 20-108 

? Rivayet olunmuştur ki, Resulullah (s.a.v) bu âyet inince ferahlık ve neşe içinde gülerek çıkmış, "bir zorluk iki kolaylığı yenemez", "Zorlukla beraber bir kolaylık vardır, zorlukla beraber bir kolaylık vardır." diyordu. Bu mânâ çoğunlukla zorluk mânâsına gelen "usr" kelimesinin belirli, kolaylık mânâsına gelen "yüsr" kelimesinin belirsiz olmasıyla izah edilmiştir ki bu izah, ikinci usr kelimesindeki "lâm'"ın ahit mânâsında olması düşüncesine dayanır. 
Bununla beraber bu daha çok bu âyetlerin üstündeki ve altındaki "fâ"larla öncesi ve sonrasıyla olan irtibat ve bağlılıktan anlaşılmaktadır. Ahd ise, önceki "usr" kelimesinde açık veya dolaylı olarak anlaşılan genelliğin ahdi olmalıdır. Her zorlukla beraber kolaylığın bulunabilmesini de açıkladığımız gibi tartışmasız olarak anlamak mümkündür. yâni kolaylığın var olması, onun herkes için meydana gelmesini gerektirmez. Meselâ, "kâfire ölüm ve cehennemde ne kolaylık var?" gibi bir soru sorulamaz. Sorulsa, "cennet vardı ama o imân etmedi" diye cevap verilir. 

Usr kelimesinin başındaki "lâm"ın umümilik ifade ettiğine ve imânın şart olduğuna şu olay da delil olur: Imam Malik Muvatta'da Zeyd b. Eslem'den rivayet etmiştir ki, Ebu Ubeyde Hz. Ömer b. Hattab (r.a.)'a yazmış, Rumlar'ın çokluğunu ve onlardan korktuğunu, 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SN çu ella ob, 

Mİ 2) ele iel İğ argbisii Je hb ok 
Bİ ae ee ği b e piyale deb GİS 23 ais 
Ol pre İĞ gil düz Ol ye iş azla pp İyi 
İLEYI pp İL2EYI 5 eğ BİRLİ yaş ödemeli pes ma 
Olga ga ela pll İİ pi AN pe mağ 
İN aöy3 pll ES 


endişe duyduğunu anlatmıştı. Hz. Ömer (r.a.) de ona: "Şu muhakkak ki mü'min bir kalbe herhangi bir sıkıntı inerse yüce Allâh ona bunun arkasından bir rahatlık verir ve bir zorluk Elmalılı Tefsiriiki kolaylığı yenemez." diye yazmıştır. "Mümin bir kalbe" denilmekle imânın gereği olan gönül huzuru ve sabra da işâret vardır. Onun için, sızlanan mü?'minin ahiret sevâbını kaybetmesi de bu genel mânâ ile çelişki teşkil etmez. Elmalılı Tefsiri 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BİR İŞ BİTTİ Mİ YENİ BİR HİZMETE KOŞ 


ö ibi 
A A 
O halde boşaldın mı yine kalk, başka bir hizmete koyul / 


Kelime mânâsı 


Cp 22 16 O halde boşaldın mı 
Y 


cal yine kalk (başka bir hizmete) koyul 


Tefsiri 

Yani, Tebliğ etmekten veya dünyevi ve faydalı işlerden “boş kaldığın zaman hemen başka işe koyul. Yâni ibâdetle meşgul ol, verdigimiz geçmiş nimetlere ve vaad ettiğimiz gelecek nimetlere şükür olsun diye kendini yor.” ' Bu mânâ ile bu âyet-i kerime, önceki âyetlerle irtibatlı olmuştur. 


FERGAB'IN BAŞKA MÂNÂLARI 


Bu âyetin mânâsının şöyle olması da caizdir: 

-“Vahyi almaktan boş kaldığın zaman, hemen vahilerin tebliği ile meşgul ol ve onunla yorul”. 

Hasan rahimehüllah mânâ olarak dedi ki: “Sıhhatli olduğun zamanlarda vaktini ibâdette yorulmakla geçir.” 

Rivayet olundu ki: Kadı Şüreyh, iki adama rastladı. Bunlar birbiriyle güreş tutuyorlardı. Bir kişi de onlara bakıyordu. Kadı Şüreyh dedi ki: 

-Bu niye bir şeyle meşgul olmuyor? Allâhü Teâlâ, Kur'an-ı Kerimde “Boşa çıktın mı hemen başka bir işe koyul” buyuruyor. Bir kimsenin hiçbir iş yapmadan boş oturması yahut da dinine veya dünyasına faydası olmayan bir şeyle meşgul olması, düşünme sakatlığı, akıl zayıflığı ve gaflet istilası içinde olduğunu gösterir. 

Hazreti Ömer radıyallahü anh'den gelen rivâyet de şöyledir (hadis): 

- “Ben sizlerden herhangi birinizi dünya ve âhiret ameli ile meşgul olmayarak boş bir vaziyette olmanızı çirkin görürüm. Ki- 


' Fensab, nasab kökünden gelir ve yorgunluk mânâsındır. 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 259 


şinin mutlaka meşru bir işi olmalıdır. Bir işi bitirdi mi, peşinden hemen başka bir işe koyulmalıdır.” 

Katâde ve Dahhak bu âyet-i kerimeyi şöyle tefsir ederler: 

- “Namazı bitirdin mi duâda yorul.”? 

Ebu-medyen Mağribi kuddise sirruhu bu ayetin mânâsı olarak buyurmuş ki: 

-“Kâinatı görmekten doydu isen ve işin bittiyse, kendini Rahman'ın cemalini görmeye hazırla.” * 


aga gla ğe sl özle ya İK al İŞ ĞU) 
öö yi Aşir çel Gl Se a ll) ül 
İYİ AYI ye Bile AİLİN gal ye Sai LİKE ila 
SN İK e LE İŞİN öz el YI kl aş ali pal çi ba İp azl bep ES AN a) eli İĞ le İlk EYE la üleylar yel a bak Üİ 3) be özle 
Ek pell öz li LE GA JE ll lig pl 
Bims İŞİ ağ iye olsa gl 5 b aş Y le azil al 3 
SI Üİ 0 SY öl e al a) e ez Alİ lela fel 


' Heysemi — Mecmeu”z-zevâid: 6235 

? O halde boşaldığın vakit, yâni her zorluğa bir kolaylık vurgulanarak vaad edilmiş olduğu için bir görevi, bir ibadeti bitirip bir zorluktan bir kolaylığa geçtiğin, biraz dinlendiğin, mesela aldığın vahyi yerine ulaştırdığın, farzlarını yerine getirdiğin vakit yine yorul, iş bitti diye rahata düşüp kalma da yine zahmeti tercih edip diğer bir ibadet için kalk, çalış, yorul; farz bittiyse nafileye geç, namaz bittiyse duaya geç ki, kolaylık da artsın, şükürde devam etmiş olasın. Bilindiği gibi "nasab", yorgunluktur. Kolaylık tembelliğe sevketmemeli, çalışmaya teşvik edici olmalıdır ki onun peşinden de bir kolaylık gelerek, artma ve ilerleme durumu hasıl olsun. Elmalılı Tefsiri 

* Keşşaf”ta şöyle geldi: Bâzı râfizilerden gelen bilgiye göre, bu âyeti “fensıb Aliyyen lil imâmeti” Yâni Ali'yi İmâmete getir, diyerek bid'ate düşmüşlerdir. Eğer bunu râfizilerin yaptığı doğru ise, bu âyeti nâsıh için de “fensab” okuyup, Ali'ye buğz et ve düşman ol, mânâsını vererek, bunu yapmaya hak kazanmaları da sahih olur 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syell DE Tİ he b Ya eli he VMS 
Sİ eni anil fas ye Şb Vi lela gaye es 00 
eni 3 alk ua ya LE 36 İbralla öl İĞ, 

Çi Ür Si yel hisli öze li ke ile gla düz ökalle gl pl İ> 5 a ÖİŞSİ okalle Oİ gg 
Gs) 

Şb İLAN ya ye S3) le ÇA az Bİ 
2 vali azo EU e el içi ola Si 
GE Yak İl le hel azz İSA İyi Ön geli 


ögle 4 


ANCAK RABBİNE RAĞBET ET 


gAp Esi ii, iş 
Ve ancak rabbine rağbet et, hep O'na doğrul-ne umarsan ondan um! * 


Kelime mânâsı 


S3 JE Ve ancak rabbine 


Lek rağbet et ve hep O'na yönel. 


Tefsiri 

“Ve yalnız” bir olan “Rabbine rağbet et ve ona yönel.” Rağbetin aslı, bir şeyde genişliktir. Burada iradede genişlik murad edilmektedir. Rağibe ile, bir şeyi hırsla istedi, mânâsı da murad edilir. Rağibe anhü, sözü ile kişi isteğini, o şeyden çevirdi ve onu istemedi, demek olur. Onda zühd vardır. 
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Kaamus”'da şöyle geldi: “Rağibe fiyhi, istemekle istedi, irade etti, “rağibe anhü” ondan istemedi, “rağibe ileyhi” hararetle yanarak yalvardı, veya şiddetle istedi, demektir. 

Şimdi âyetin mânâsı: Ondan istemeye rağbet et, başkasını isteme. 
Çünkü o, senin isteklerini hakkı ile yapabilecek kaadir odur, başkası değil. 


Senin sözün yakınlık dergâhında kabül edilir, 
Güzel isteklerin kabul mahallindedir. 

Bütün kâinâtın yaratılış sebebi sensin; 

Sen ne istersen Allâh onu sana verecektir. 


İNŞİRAH SÜRESİNİN BAŞKA MANALARI 


Bazı büyüklerden İnşirah süresinin mânâsı şöyle geldi: 

Senin enaniyyet örtünü kaldırarak, göğsünü açıp genişletmedik mi? 

İnsaniyyet perdeni kaldırarak tekliğimizin hakikatini, muhtaç olmadığımızı göstermedik mi? 

-Kalb sırtına ağır gelen varlık günahını senden kaldırmadık mı? 

-Gölgeye mahsus ve süri vücudunun faniliğini, ayni ve hakiki vücudunun bâkiliğini sana öğretmedik mi? 

-Seni, bizde fâni ve bâki kılarak, şanını yüceltmedik mi? 

-Senin zikrini ve şânını, senin hakkında vahyettiğimiz; 

- “ve şüphesiz en son varış (münteha) rabbinedir.” Necm suresi, 53-42) âyet-i kerimesi ile hitabın en yükseğine çıkarmadık mı? 


KULLUKTA VE İLAHLIKTA MÜNTEHA 


Bu âyetteki “el-müntehâ- son varış makaamı” yâni son noktadan murad, herkesin terbiye edici olarak kabul ettiği ne kadar terbiye edici varsa, bütün sıfatların ve ilâhi isimlerin sona erdiği; bittiği nokta demektir. Allâhü Teâlâ nasıl, bütün rablerin (!) ötesinde ve bittiği noktadaki ilâh ise, sen de kevni ve yaratık olan hakikatlerin hepsinin ulaştığı son noktasın. İşte senin şânın böyle yüce oldu ve sen herkesin efendisi oldun. Öyle ise kazâ ve kadere razı ol, belâya sabret, kavuştuğun nimetlere şükret. Çünkü göğsünü ve kalbini rahatsız eden belâlara uğrama zorluğu ile beraber, ruhunu huzura kavuşturacak ihsanlarla dolma kolaylığı da vardır. Bir zorluğun yanında mutlaka kolaylık da vardır. Çünkü bizim sünnetimiz ve âdetimiz her kul için aynıdır. 
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9s (Fetih sure- 


zi £ “Allah'ın kanununda hiç bir değişiklik bulamazsın 

Zorluğun hepsinin kaldırılması ve herşeyin kolay olması veya aksi bir hal asla bulamazsın. Öyle ise sen, kolaylık ve sevince yönelme! 
Çünkü bu nürâni bir perdedir. Zorluğa ve eleme de meyletme; bu da zulmâni bir perdedir. Sen her vakit, gelen ve hazır olan hakkı vermekten boş kaldın mı, nefsini, kaabil olan varidi verme noktasında yor. yâni, başta yaptığını ikinci defa tekrar yap. Dâima yakin olma makaamı sana gelinceye kadar böyle olmaya devam et. Rabbine yâni onun celâline, cemâline ve kemâline yönel. Onun dışında kalan diğer işlere ve zaman zaman sana gelen vâridata meyletme. Çünkü Rab'dan başka bir şeye yönelmek ve onu arzulamak, Rab'tan mahrum olmak ve Rab'bın yakınlığını zayi edip uzağa düşmektir. Senin makaamın, yakınlıktan, dostluktan ve huzurdan başka bir şeye geniş olamaz. 


Tâvüs ve Ömer bin Abdülaziz radıyallahü anhüma'dan rivâyet ediliyor. Onlar ve'd-duha ile Elem neşrah... süresi birdir derlerdi. Bu iki süreyi namazda bir rekatta okurlar, ved-duha'dan Elem neşrah leke'ye geçişte aralarını besmele ile ayırmazlardı. Onlara göre, Elem neşrah'ın evveli ved-duha'nın “elem yecidke” ve devamına benziyor idi. Halbuki böyle değildir. Çünkü ved-duha'daki âyetler, Peygamberimiz aleyhisselam'a kâfirlerin vermiş olduğu eziyet ve darlıkları haber veriyor. Elem neşrah leke'de anlatılanlar, Peygamberimiz aleyhisselamın göğsünün genişletilmesi, kalbinin hoş hale gelmesidir. Bu durumda bu iki süre nasıl birleştirilebilir? 


Aİ ANE heel £ EZE Y sm 5 Sİ 
YE İN eli ala 4 GE) İS BE GYİ öl ol di 4 dağ e EŞİ ye çöle ö) kö iy ale 
Al öö e Eğ 03) EY maş LE) e iy eye 
İl EE eliz alla Asla ga gl el 3S peel, oz Y ihl Je pille ULY, 


Use bep ib gey iyi e Bol) eş 
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İS Gİ ela öp e zi İİ İSYI ya eş çö) e Uy lama azg ll ği e İİİ bla 
Soyma eb Şe Hall bl ol İşb akl çil Ha 
BEZ Gİ G3) el kel Gage el EN gayl 
Ol yaş İE oği ole siya lala b Sal 
SİS ZŞYI YI OY açar er Sİ e aş iy Sİ ag ALSİN İİ yiye BS ge İİ çe YU sail le Salg Mİİ e gla elli yl İSİ 
Yayla lal İİ çoğ UL EYİ e 
ASA BAZİ yel ge ül S3) Öle İçli yal 

İri EL İzi yas Şarlo 


SELE yk Naş İİİ ga ayar yerl sip Ok sb Çiya yeli SI Ya ilki ve öl a llğ al N ya Liy İS oyla > ele a LEE şik Ola a Gİ kG köy İS oy ella ae EL li dll Aİ On İİ bl İSA S3 Yl ela US bel 
OE İY Eyi İS amy ai iel ki) giy 
EE OY SEM pile ööyii Se Yİ gey 
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| b 5 ye bee bl ve bbe>l oi E Şİ elaiYI, 
a yl e 
3220 Yİ AN 2 a Y Hale 3 ka 


US hel wi hg lll ip eg psp eş b bil yş USİ öl öğe li ella al ül OY gü 
İşl 0İ Lİ, LEY Ale Lağin Öğağ; Yaz ölela ÂzS) 
OY MİS ie Gil Saza el yil alla gli ör23 üze İle gb US öl Yİ ale galeri Je 

Üleiz Sİ li laz all gl yds İl aş 


PEYGAMBERİMİZLE ALLAHÜ TEÂLÂNIN 
BİR KONUŞMASI 


Mi'rac gecesinde Hazreti Muhammed aleyhisselam'a ses geldi: 

- Ey Muhammed, iste ki vereyim, dedi. Hazreti Resul aleyhisselam: 

- Allâh'ım! Her peygamber Sen'den bir bağış ve bir hediye aldı. İbrahim'e dostluk hırkası verdin. Musa ile arada vasıta olmadan konuştun. İdris'e yüce bir mekân ve yüce bir makam verdin. Davut'a büyük bir mülk verdin ve her şeyini bağışladın. Süleyman'a öyle bir mülk verdin ki, ondan sonra kimseyi o mülke sahip olmaya layık görmedin. 
İsâ'ya anne karnında iken İncil'i ve Tevrat'ı öğrettin ve onun eliyle ölüyü diriltmeyi kolaylaştırdın. Hastaları iyileştirmeyi ona bağışladın. 

İlâhi cevap geldi ve buyurdu ki: 

- Ya Muhammed! Eğer İbrahim'e dostluk hırkası verdiysem sana sevgi verdim. Eğer Musa ile vasıtasız konuştuysam, Musa konuşanı görmedi ama senle konuşurken arada hiçbir araç ve vasıta olmadan konuştum ve sen konuşanı gördün. Eğer İdris'i göğe yükseltti isem seni göklerin ötesine Yâni “kaabe Kavseyni ev edna”ya ulaştırdım. Eğer Davut'a azim ve büyük bir mülk verip her şeyini bağışladıysam sana kanaat mülkü verdim ve başkalarının günahlarını senin şefaatinle affettim. Eğer Süleyman'a memleket, mülk ve padişahlık verdiysem sana 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seb'ul mesani Yâni fatiha ve Kur-an'ı Kerim'i verdim. Bakara suresinin sonunu hiç kimseye vermeyip sana verdim ve senin Bakara suresinin sonundaki dualarını kabul ettim. Sana Kevser verdim. husüsi hallerinle ve sıfatlarınla seni bütün yeryüzündekiler ve gökyüzündekilerden daha üstün kıldım. 

1- “Elem neşrah leke sadrek” Senin göğsünü genişletmedik mi?', 

2- “ve veda”nâ anke vizrak” Ve senden yükünü indirmedik mi? 

3- “ve rafe”'nâ leke zikrek” “Senin şanını yüceltmedik mi?” ayetlerini sana verdim. 


Sana sekiz hisse verdim: 

I-İslam, 

2-Hicret, 

3-Cihad. 

4-Namaz, 

5-Sadaka, 

6-Ramazan orucu, 

7-Emr-i bil ma'ruf, 

8-Nehy-i anil münker. 

Seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdim. 
Fetih yapan ve sonlandıran ve mühür vuran olarak gönderdim. 
Bu sözlerin gelişi sürenin Medine'de nâzil olduğunu gösteriyor. 


Bazı rivâyetlerde Peygamberimiz'den şöyle geldi. Buyurdu ki: 

-“Rabbimderı bir çok mesele istedim. Ancak bunları hiç istememiş olsaydım. Ve “ittehaztü...aldım...” dedim.' 

Bu ifâde Peygamberimiz aleyhisselamın, Allâhü Teâlâ kendisine “iste sana verilsin” demeden kendinden bâzı şeyleri istemiş olabileceği muhtemeldir. Doğrusunu ancak Allâh bilir. 

Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: 

- “Kim bu süreyi okursa, ben gamlı ve kederli iken bana gelmiş ve beni kederimden kurtarmış gibi olur. ? 


ale İğey peel olagi Mazra sl Skal li çime Aİ yi 
Sis aezalel eih eller 3 eek A ligi 2S 3 


I İbn Kesir, 4-525 
> Kurtubi, 20-110 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b DELEN iş E3 İİ Salli YI $93 WE. Jizl 


2 
* 


ii Sally aş İŞ Gİ ös gp SELİ KEİ 


Bismillahirrahmânirrahim 

Kasem olsun o Tin'e, Ve o Zeytün'e, ' 

Ve o Tür-i Sinin'e, ? 

Ve bu Beled-i Emin'e/Mekke'ye, * 

Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık, * 

Sonra da çevirdik, esfel-i sâfilin'e kaktık! İ 

Ancak imân edip yarar ameller yapan kimseler başka! Onlar için kesilmez bir ecir vardır. * 

O halde sana dini ne tekzib ettirir? 7 

Allâh, ahkem'ül-hâkimin değil mi! ? 


İNCİRE VE ZEYTİNE YEMİN OLSUN 


GE SE EİEİE 


Yemin olsun o incire ve o zeytin'e, 


Tefsiri 
İncire ve zeytine ikisine yemin olsun. 


İNCİRİN ÖZELLİKLERİ 


İncir, bildiğimiz ve yediğimiz bir meyve. Zeytin, meyvesinden yağ sıkılan ve sofrada da yenilen meyve. Allahü Tealanın yemini meyveler arasında bu ikisine tahsis etmesi, çok güzel özelliklere sahip bulunduklarından dolayıdır. Çünkü incir hoş bir meyvedir ve artığı yoktur. Güzel bir gıdadır. Hazmı kolaydır. Sanki çok yönlü faydası olan bir ilaçtır. Kişinin tabiatını yumuşatır. Balgamı açar, böbrekleri temizler, mesânede olan kumları giderir. Vücudu güçlendirir, karaciğer ve dalaktaki damarları açar. 


İNCİR MEYVESİ VE FAYDALARI 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 269 


Rivâyet olundu ki: Ebü Zerr radıyallahü anh, bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir sepet incir hediye etti. Efendimiz Aleyhisselam bu incirden yedi ve eshabına dedi ki: 

-“Siz de yiyin! Eğer ben Cennetten bir meyve indi diyecek olsaydım, bunun incir olduğunu söylerdim. Çünkü Cennet meyveleri çekirdeksizdir. Onun için inciri yiyiniz. Çünkü o basurları keser, ayak hastalıklarına iyi gelir"' buyurdu. 

Ali bin Müsâ er-Rızâ radıyallahü anh'tan şöyle geldi: İncir ağız kokusunu giderir, saçların uzamasına yardımcı olur. İnsana gelecek felçleri önler. ? 


Oya May JS SİN eli ha en ( g3) 
agi LEY Lİ ği a a aga Sil a aa İİ liga Lay Ab işSü İl öb iliş alsin şel) 
ela Gİ Mağ ll kg 3S 333 ği arya dk giz ONİİ öyeiz bel e İİ pl hş Sİ 
Jbl 3 İİ 


EZİN ge SİZ İSG O LİE Şİ le Y düş e SU 


9? 


zelil öl US ça İç EZİN is OY ia EĞİ 


' Kurtübi 20 - 110 

> Bazı tefsirciler demiştir ki: Görünen şekli ile Tin ve Zeytun'dan maksat, bu ad ile meşhur olan incir ve zeytin yemişleri veya ağaçlarıdır. Zira lugat itibariyle görünen bu olduğu gibi Hasen, Mücahid, İkrime, İbrahim Nehai, Ata, Mukatil, Kelbi ve daha bir kısım âlimlerden "O, sizin şu inciriniz ve zeytininizdir.", yahut "O, yenilen incir ve sıkılan zeytindir.", yahut "o, insanların yediği yemiştir." tabirleriyle rivayet edilmiş ve İbnü Abbas'a da nisbet edilmiştir. Bunlardan ise, bir mecaz veya kinaye kastedildiğini gösteren bir işaret bulunmayınca, açık olan incir ve zeytin diye bildiğimiz meyveler olmaktır. İkinci bir görüşe göre: Burada "tin" ve "zeytun"dan maksat yemiş değil, bu isimlerle anılan mübarek yerlerdir. Turu Sinin ve Beled-i Emin ile beraber zikredilmeleri de bunu gösteren bir karinedir. Alüsi de bir çoğunun kabul edip inandığı üzere "bunlar, mübarek şerefli yerlere yemindir" diyerek bu görüşü tercih etmiştir. Bu yerlerin nereleri olduğuna gelince de birer dağ ismi, birer mescid ismi, birer belde ismi olması hakkında üç gürüş zikretmişlerdir. Elmalılı Tefsiri 
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207 
2e)u” 


YE ür EE 
Gİ e Ola yaz yel İ saza ill Sİ ki 


İNCİR YAPRAKLARI VE 
ÂDEM ALEYHİSSELAM 


İmam (F. Razi) dedi ki: Âdem Aleyhisselam Allahü Teâlâ'nın sakındırmasına uymayıp elbisesi üzerinden çıkınca incir yaprağı ile örtündü. Cennetten indirildiğinde edep yerleri incir yaprağı ile örtülü idi. 


CEYLANLARIN ÂDEM ALEYHİSSELAMI ZİYARETİ 


Âdem aleyhisselam, yeryüzüne inince yalnızlık hissetti. Ceylanlar etrafında dolaşmaya başladılar. Âdem aleyhisselam”ın onlarla yalnızlığı gitmiş oldu. Ceylanlara bir miktar incir yaprağı ikram etti. Allahü Teala ceylanların şekillerine güzellik, manen de hoşluk verdi. Kanlarını misk kokusu ile değiştirdi. Ceylanlar yuvalarına dönünce, öteki hayvanlar onların güzelliğini gördü ve hayret ettiler. Bir grup ceylan da, ertesi gün, dünküleri takip ederek, Âdem Aleyhisselam'ın yanına geldiler. 
Âdem Aleyhisselam zeytin yaprağından onlara da yedirdi. Hakk Teala onların da görünüşlerini güzelleştirdi fakat misk kokusu vermedi. Çünkü; ilk gelenler başka bir şeye tamah ederek değil, sırf Âdem aleyhisselam için gelmişlerdi. İkinci gelenler ise görünürde Âdem aleyhisselama, içlerinden de hırs ettikleri şey için gelmişlerdi. Bu sebeple içleri değil de, yalnız dış görünüşleri değiştirildi. 


TOMURCUKSUZ MEYVE 


E“'iletü 'I-Hikem'de şöyle geldi: 

(Soru:) Eğer sen dersen ki; “ Ne hikmettir ki, diğer ağaçlar meyve vereceği zaman, önce meyvenin tomurcuğu oluşuyor, meyve, içinde şekillendikten sonra kabuktan çıkıyor. Halbuki incir ağacında, meyve bir tomurcuk ve kabuk oluşmadan dalın ucunda meyve olarak görülmeye başlıyor. Acaba bunun hikmeti nedir?” 

(Cevap:) “Çünkü Âdem Aleyhisselam'ı sâdece incir ağacı örtmüştür. İncir, Âdem aleyhisselamı örttükten sonra, Allahü Teâlâ bu ağaca iltifat etti: Sende tomurcuktan önce meyve, diğer ağaçlarda da meyve- den önce tomurcuk çıksın. 
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İNCİR AĞACININ KÜLLERİ 
Haridetu'l-Acâib'te denildi ki: İncir odunlarının külleri bahçelere 


serpilirse, orada bulunan kurtlar ve böcekler helak olur. İncir ağacının dumanı tahta bitlerini ve sivrisinekleri kaçırır. 


DAN Big ei ei öğ el ale el ar bi eleyi İĞ 
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Gİ, sa Ni ELİN 23 5 bl Sika gas yg çe Meli e Sİ eb bel İOS alla Ukal ale la yö 
Sİ 035 deal İİ il al kb e ya gerbli İYİ Şİ 
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Oy li e > Lb Bl, Lab ali vel ç Yİ 
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YI be O Sel e EE O Sol iel öl GÜ ak öl g5 3 Yal le plaşli zi 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gal He zl ol Dys bla al İĞ İİ ö Yİ o aş 
2 JE Şal İİ El e pe ylaYi pe sell k3 
Al a la ELİ EN A oley Şİİ lal dk > 


ZEYTİN AĞACI VE MEYVESİ 
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Zeytine gelince... Zeytin bir meyvedir. Ayrıca katıktır ve ilaçtır. 
Zeytinin yağsız ve kuru dağ gibi topraklarda olmasına rağmen çok faydalı bir yağ vermesi, fazilet ve değer olarak ona yeter. Onun ağacı Allahü Tealadan münzel Kur'an'da, adı geçen, mübarek ve meşhur bir ağaçtır. 


ZEYTİN DALINDAN MİSVAK 


Muaz bin Cebel radıyallahü anh bir gün bir zeytin ağacına rastladı. 
Ondan bir parça dal kopardı ve dişlerini fırçaladı. Sonra dedi ki: 

-“Ben Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle derken işittim: 

-“Zeytin misvakı ne güzel bir misvaktır. O benim ve benden önceki peygamberlerin misvâkidir.” ' 


ZEYTİN AĞACININ ÖZELLİKLERİ 


1-Zeytin ağacı üçbin sene yaşar. 

2-Hurma ağacı gibi uzun zaman susuzluğa sabreder. 

3-Meyvesi erken koparılırsa bozulur, yeşilliklerini bırakır, yaprakları dağılır. 

4-Toprağı sıkı ve yapışkan yerlere dikilmesi lâzımdır. Böyle yerlerde toz çok olduğu için, ağaçtaki zeytin üzerine çok toz konarsa zeytin o kadar yağlı ve olgun olur. 

5-Zeytin yaprağının külü göz kapağına sürme gibi sürülürse, çok faydalıdır ve sürme taşı yerine geçer. 

Hadis-i şerifte de şöyle buyuruldu: 

“Size zeytinyağını tavsiye ederim. Çünkü o, safrayı açar, balgamı giderir, sinirleri sağlamlaştırır, bayılmayı önler, ahlakı güzelleştirir, nefsi hoş eder, üzüntüyü giderir.” 

İmam (F. Râzi) dedi ki: Rüyada görülen zeytin, zengin ve hayırlı bir kişi ile tâbir edilir. Rüyasında incir sahibi olan kişi, bol mal elde eder. Rüyasında incir yiyen kimseye Allahü Teâlâ çocuk verir. Kim de rüyasında zeytin yaprağı aldığını görürse, sağlam bir işe girişir. İbnü Sirin'e bir hasta geldi, rüyasında kendisine: İki lâ ye, şifa bulursun, denildiğini söyledi. İbn Sirin: Öyle ise zeytin yiyeceksin. Çünkü zeytin, 


' Kenzül ummal: Hadis no. 26228 
> Kenzül ummal: Hadis no.28295 
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Kur'an'ı Kerimin ifadesiyle, “zeytünetin lâ şarkıyyetin ve lâ garbiyyeh” 


Doğu'ya da batı'ya da nisbeti olmayan mübârek bir ağaçtır.” “Nur suresi, 24. 
35) 


Taberi'ye göre bu âyetteki Tin'den murad, Şam'ın üzerindeki dağdır. Yani, Salihıyye dağıdır. Bu dağa “Kasyon dağı” da denir. 
Zeytün ise Zita dağıdır. Bu dağ Beyt-i Makdis'in yâni Kudüs'ün doğusundadır. İşte bu tefsirler, Şam'da incirin çok olmasından, zeytinin de İlyâ'da çok bulunmasından dolayıdır. 
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Yaka Yü öğe İSİ Ae İS Jİ İS SİS pr ee Gir ale İİİ zl yk ol İl 6 ll 3 iy 
Gil kadi 5 ab gra O ğağlğ Ozel kr ez izle e şe A 

EEE İK 


SE 


Ve o Tür-i Sinin'e,? Sina dağına yemin olsun 


Kelime mânâsı 
Y 


o) sb Sina dağına yemin olsun 

Tefsiri 

Tür-i sinin, Müsâ Aleyhisselam'ın üzerinde Rabbi ile konuşmuş olduğu dağdır. Mâverdi dedi ki: Arab dilinde, her dağa tür denmez. 
Ancak üzerinde ağaç ve meyve bulunan dağlara tür denir. Eğer üzerinde ağaç yoksa o dağa cebel denir. 

Sinin ve sinâ, Tur dağı üzerinde bulunan iki yerin ismidir. Onun için Tur kelimesi bu iki isme muzaf olmuştur. Sinin, Süryâni dilinde, ağaçlı, Habeş dilinde de güzel ve mübârek demektir. 

Keşfü'l-esrar?da da şöyle geldi: Sinin” kelimesinin aslı, Sinâ veya Seynâdır. Sinin şeklinde okunması, âyet sonlarındaki uygunluğa riâyet içindir. Saffat süresindeki “ilyâsiyn” Ssfac 37130) kelimesi gibi. Halbuki o kelime İlyâs'dır. Ayet sonlarındaki kelimelerin aynı kalıba uymaları için ilyâsin denmiştir. 


' Tin ve Zeytun, aslında bildiğimiz incir ve zeytin meyveleri ve ağaçları olmakla beraber bunların yetiştiği bereketli yerler olmakla tanınmış iki dağ ve onlarda iki belde ve onlarda iki mescid dahi Tin ve Zeytun adlarıyla tanınmış, bunlar da Tur-i Seyna ve Mekke gibi dinin çıktığı mübarek şerefli yerler sayılmış olduğundan burada hayat için maddi, manevi gıdaların ve incir ve zeytin gibi faydalı meyveler verecek çalışma ve amelin ve yerin önemine ve özellikle incir ve zeytinin lezzet, kıymet ve faydalarına da ima ve işaret ile beraber daha ziyade peyamberlerin yetiştiği, dinlerin çıktığı yerler olarak bilinen kutsal yerlere yemin edilmiştir. Elmalılı Tefsiri 
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Y > e 23 
EVE e YI lil 
Ve bu Emin beldeye Yâni Mekke'ye, * 


Kelime mânâsı 


lla3 Veşu pi! 


“na Yİ Sİİİ Emin beldeye Yâni Mekke'ye yemin ederim ki, eid y yey 


Emin, koruyucu, demektir. “Adam onu korumakla korudu” denir. 
Beldeden murad Mekke-i Mükerreme'dir. Allahü Teâlâ O'nu şerefli kılmıştır. Mekke'nin insanı koruması şudur: Mekke, câhiliye zamanında da, İslam geldikten sonra da, kendisine geleni öldürülmekten, esir alınmaktan korumuştur. Güvenilir ve emin bir kimsenin, kendisine emanet bırakılan şeyi koruduğu gibi...' 

Emin, öyle bir şeydir ki, kim ona emanet edilirse bütün gailelerden ve afetlerden emin olur. Allahü Teâlâ bu mânâda Mekke'yi Ankebüt suresinde, “*“” emin bir şehir olarak vasıflamış ve “Haramen âminenemniyet sahibi şehir” buyurmuştur. Hadis-i şerifte de şöyle gelmiştir: - “Her kim iki haremden yani, Mekke veya Medine'den birinde ölürse, Allahü Teâlâ kıyamet günü o kimseyi emniyet içinde diriltir.” 


' Emin, hazf ü iysal kaidesince fail vezninde mef'ul Yâni güvenilir yer mânâsına da gelir. 
? Kenzü'1-Ummal: 35008 numaralı hadis. 
Bu hususla alâkalı değişik lafızlarla şu hadisi şerifler gelmiştir: 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Buraya kadar incir, zeytin, Sinâ dağı, Mekke gibi şeylerin üzerine yemin edilmiştir. Bu yemin, bu yerlerin şereflerini açıklamak ve bunlarda görülen hayır ve berekete dikkat çekmek içindir. Çünkü bu yerler, peygamberlerin ve sâlih zâtların yaşadıkları yerlerdir. İncir ve zeytinin yetiştiği yerler, İbrahim Aleyhisselam'ın hicret ettiği, İsâ Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği ve ikisinin de yaşadıkları yerlerdir. Tür, Müsâ Aleyhisselam'a nida olunan dağdır. Mekke ise, âlemlere hidâyet veren Beytullah'ın bulunduğu, Peygamberimiz aleyhisselam'ın doğduğu ve peygamber olarak gönderildiği yerdir. 

Bahru'l-hakâik'te şöyle geldi: Bu ayetlerde, dini ilimlerin meyvelerinden olan kalb incirine, gönül lambasına aydınlık veren mübarek sır zeytinine isâbet diliyle yemin edilmektedir. Tür-i Sinin, ilâhi tecellinin görüldüğü yüce ruhtur. Beled-i Emin, kâinat alâkalarının âfetlerinden emniyet ve güvenin makamı olan hafi makamıdır. 


İNCİR VE ZEYTİN HAKKINDA MÂNEVİ İŞARETLER 


Bu fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: 

İkinci ayette tin kelimesi ile hakiki ilimlere işâret olundu. Bu ilimlerin yeri insana ait sır makaamıdır. Çünkü hakiki ilimler sırf lezzettir. 
Onun için hakiki ilimler mânâsına gelen tin öne geçirilmiştir. Çünkü hakiki ilimler, Allahü Tealanın zâtı, sıfâtı ve ef'âli ile alâkalandığı için, istenilen en yüce şeydir. İncir ağacının ömrü, zeytin ağacına göre, daha kısa olduğu gibi, hakikat ehlinin ömrü de, ekseriyetle onun gibi kısadır. 
Çünkü bâki hayattan ibaret olan maksat hasıl olduktan sonra, fâni alemde kalmanın bir mânâsı yoktur. Ancak, bu fâni dünyada insanları irşad etmek için kalmak isteyen kişi bundan müstesnâdır. 

Zeytün kelimesi ile de şeriat ilimlerine işâret vardır. Bu ilimlerin yeri de, nefs-i insânidir. Şeriat ilimleri sırf bir nimetten ibaret değildirler. 
Çünkü şeriatta insanın nefs ve kalıbının yorulması elbette lâzımdır. 


Ml ge Aİ giz de) al Baş yl gi Sa yz pll Aİ çi la ya 35010 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Tür-i sinin kelimesi ile de rüha işâret vardır. Ruh ilâhi mârifetlerin mahalli ve münâcât makamıdır. 

Beled-i emin kelimesi ile de, varlık Mekke'sine işâret olunmuştur. 
Bu Mekke'nin içinde kalb evi vardır. Varlık Mekke'si, içinde bulunan kimseleri şeytanların kapıp-kaçırmasından, vesvas ve hannas şeytanları- nın şerlerinin oraya girmesinden emniyet altındadırlar. Bir de, bu son kelime ile, havas ve âzâ ile hâsıl olan kalıbın amellerine işâret olunmuştur. Kalıb, şerefi kalbten alır. Çünkü kalb ruhtandır, ruh da sırdandır. 
Onun içindir ki, bunların hepsi de, üzerlerine yemin edilmeye lâyık şeylerdir. 
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Ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık, * 


Kelime mânâsı 


EĞİS İĞ) Muhakkak biz yarattık 
OLG'Y! insanı 


el gö ame B en güzel bir biçimde 
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Tefsiri 

“Biz insanı” yâni insan cinsini “en güzel biçimde yarattık.” 

Takvim, doğrulmak demektir. “Kaamel emru” iş düzgün oldu, mânâsınadır. Kavvemtühü, Kaamus'ta olduğu gibi, “onu kıvamına yani düzgün hale getirdim” demektir. Takvim, derlemede ve değiştirmede bir şeyi, olması gereken en güzel şekle koymak demektir. 


HİKAYE (İnsan yaratıkların en güzelidir) 


Kaadı Yahya bin Eksem, Takvim'i güzel bir süret ve şekil diye tefsir etmiştir. Nakledildi ki; Yahya bin Eksem zamanındaki hükümdar ayın net görüldüğü bir gece hanımı ile beraber olur. Hükümdar hanımına der ki: 

- Eğer sen, bana şu aydan daha güzel olmazsan benden boş ol, der. 

Yahya bin Eksem'in dışındaki bütün alimler bu söz üzerine kadının sultandan boş olduğuna fetva verirler. 

- Boş olmaz, diyen Yahya bin Eksem'e 

-“Sen hocalarına karşı geldin” dediklerinde, Yahya bin Eksem: 

-“Fetva ilimle olur. Bu fetvayı bizden daha iyi bilen Allahü Teala veriyor. Kur'an-ı Kerim'inde: “Biz insanı en güzel kıvamda yarattık” buyurdu. Bu durumda insan, yaratıkların en güzelidir. Ondan daha güzel bir şey yoktur. Dolayısıyla sultan bu sözüyle hanımını boşamış olmaz” şeklinde cevap verir. ' 

Müfredat da şöyle geldi: Bu âyet-i kerimede, insanın şu alemde bulunanların hepsini kaplamak üzere, canlılar arasında kendine mahsus şekli, aklı, anlayışı ve ayakta durabilme gibi vasıflarına işaret vardır. 

Şimdi âyet-i kerimenin mânâsı: Biz insanı maddeten ve mânen, olabileceği en güzel kıvam ve şekil üzere yarattık, demektir. Çünkü Allahü Teala insanı düzgün boylu, organları birbirine uyumlu, güzel bir biçimde görmektedir. Bir âyet-i kerimesinde de: 

-“Allah, Sizleri sâretlerin en güzeli ile suretlendirdi “9 buyurmuştur. Ayrıca Allahü Teala insanı, hayat, ilim, irade, kud- 


Mümin suresi, 
, 


' Ali' radıyallahü anh'ın bir şiiri ne güzeldir: 
Tezunnü enneke cirmün sağirun 

Ve fiykentava âlemün kebirun 

"İlacın sendedir de farkında olmazsın, 
Derdin de sendendir fakat ki görmezsin, 
Sanırsın ki sen sade küçük bir cisimsin 
Oysa sende dürülmüş en büyük âlem." 


Elmalılı Tefsiri 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ret, işitme, görme ve konuşma sıfatları gibi (kendi zâtında da olan) sıfatlarla süsleyerek yaratmıştır. Peygamberimiz aleyhisselam'”ın: 

-“Allahü Teala Âdem'i kendi suretinde yâni kendi zâtında olan sıfatlarla yaratmıştır.” ' hadisi ile işâret buyurmuş olduğu hakiki ve ilâhi süret işte bu sıfatlardır. Yine, Efendimiz aleyhisselamın: 

-“Nefsini bilen, rabbini bilir”? hadisi de bu mânâ üzerinedir. 
Onun içindir ki insan; celal, cemal ve kemal sıfatlarının görüldüğü yerdir.” 

İl A çağ Sİ POLY yz sl (OLAYİ İE iğ | 
JİN ale Ol ayl e İİ ai ea gli 
EŞİ > çi yö al ei | ÜL 099 hil pi Ol Lİ İLK öğe Aİ b za Ye le) le ül Şe b 
GESİ b OLAYI İZE İİ JE ral şaş e ele ga a gl 
Ol İl yi ye OLAYI yaz b İİ ö)Lal gale al dg 

deil, çal 2 0 U ol Ws Emil çi la 


' Buhari: 6227 numaralı hadis. 

? Dürerü”l münteşire, Süyüti. 

* Kısacası, insanın güzelliğinin en güzel biçimde olması, duygusuz olan şekil ve suretinde değil, duygusunda ve özellikle "güzellik" denilen mânâyı anlamasında ve o duygudan güzellerin güzeli, en güzel yaratıcıyı ve onun mutlak güzellikle en güzel olan kemal sıfatlarını tanıyıp onun ahlâkıyla ahlâklanmış olmasındadır. İnsan yaratılışının kıvamı ve aday olduğu olgunlaşma budur. İnsan ilk doğuşunda bu olgunlukta olarak değil, fakat bu kıvama, bu olgunluğa, bu güzelliğe doğru ilerleme kabiliyeti verilmek mânâsına en güzel biçimde yaratılmıştır. Yoksa onda hiçbir fanilik lekesi, bir aşağılık hali bulunmazdı. Oysa böyle olmadığı görülüp duruyor. Elmalılı Tefsiri 
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Sonra da çevirdik, esfel-i sâfilin'e kaktık! İ 


Kelime mânâsı 


pd a 
EEE — Sonra da onu çevirdik, 


Y le al aşağıların aşağısına 


Tefsiri 

Yani, onu aşağıların aşağısına indirdik. İnsanoğlunu (Yâni isyan edenlerini) Cehennem ehlinden kıldık. Ki bu gibileri en çirkinlerden daha çirkin, en aşağılardan daha aşağıdır. Çünkü bu cehennemi kazanmış kişi, onu yarattığımız sıfatlar üzerine yaşamamıştır. Bu sıfatların icabettiği şekilde amel etseydi yüceler yücesi yerlerde olacaktı. Yâni insan, bu haliyle, en güzel halini süreten ve manen en kötü şekle sokmuştur. Çünkü insanın dış görünüşünün çirkinleşmesi, maneviyatının çirkinleşmesi sebebiyledir. Sâfilin kelimesi ile murad olunan müminlerin âsileridir. Buradaki ef'al-i tafdil, değişik ve çok şeylerde olan ihsanlardır. 

Esfele safilin, radednâhü fiilinin mef'ülünden haldir. Mânâ şöyledir: Sonra onu aşağıların aşağısında olduğu halde, oraya biz indirdik, demektir. Veya burası mukadder, mekân kelimesinin sıfatıdır. O zaman mânâ: Onu biz, en aşağıların mekanı olan yere indirdik, demektir. Birinci mânâ daha uygundur. 
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Sonra, bu âyetteki hüküm, insanların bâzılarına göredir. Çünkü bâzı insanlar çeşitli hayvanlara mahsus şehvetlerin denizine dalmış, cismâni, şeytâni ve yırtıcı lezzetlerin karanlıklarında ahmaklaşmış kimselerdir. 

Bu âyet-i kerimede şu ma'nevi işaret vardır: Asıl itibar edilecek şey, görünen dış süret değil, ma'nevi süretttir. Bunun için Şeyh Sâdi der ki: 

Doğru yol gerek, doğru boy ve şekil değil. 

Çünkü kâfirler de, dış görünüşte aynı bizim gibidirler. 


Nice kimseler vardır ki, dış görünüşü çok güzel olduğu halde, mânevi süretlerinde çok çirkin haldedirler. Bu sebeple, kıyamet günü ınsanlar, mahşere, bölük bölük gelirler. Mânevi halleri, zâhiri şekillere girmiş vaziyettedirler. İnsanların dış şekilleri, içlerindeki sıfatlarına uygun ve çeşit çeşit olur. 


ERZEL-i ÖMÜR 


Denildi ki: “Onu aşağıların aşağısına indirdik” demek, onu erzel-i ömre indirdik, demektir. Erzel-i ömür, insanın gençlikten sonra çökmesi, güçlü halden sonra zayıf düşmesi demektir. Allahü Tealanın buyurduğu gibi: 

“Kime çok ömür verirsek, biz onun gelişmesini, yaşayışını azaltırız” “Yasin suresi, 36-68) Yani, biz kime uzun ömür verirsek yaratılıştaki iyi hallerini (yavaş yavaş) geri alırız. Sonra, dimdik olan beli bükülür, simsiyah saçları ağarır. Onun kulağı, gözü ve neyi varsa hepsi değişir. 

Yaşlılık Şiiri: 

Ağzımda sıra sıra inciler vardı 

Tıpkı gümüş tuğlalardan yapılmış duvar gibi. 

Şimdi gör ki, konuşurken onlar, 

Eskimiş kale duvarı; yer yer düşmüşler. 

Yine gece baykuşu gibi başımda simsiyah saçlarım vardı. 

Üzerime giydiğim elbise bedenimin güzelliğinden utanırdı. 

Sonra yaşlandım, saçlarım ağardı belim büküldü. 

Bana artık kefen gerek. 

Aynu'I-maâni'de denildi ki; Sâfilin kelimesinde elif-lam gelmemiş. Abdullahi'bni Mes'üd radıyallahü anh'ın mushafinda bu kelime osuji şeklindedir. Diğer mushaflarda elif-lam'ın getirilmeyişi sâfilin 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kelimesiyle, her-kesin değil, yalnız yaşlılık sebebiyle aklında zayıflık meydana gelen insanların kasdedilmiş olmasındandır. 

Keşfu'l-esrar'da şöyle geldi: Sâfilin kelimesinden murad; hasta, kötürüm, çocuk gibi zâfiyet üzere olan kimselerdir. Yaşı çok ilerlemiş ve iyice çökmüş kimseler, bu sayılanların en aşağı tabakasında olanlardır. Yâni esfel ile çok yaşlılar kasdedilmiş olur. 
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Ancak imân edip salih ameller yapan kimseler başka! Onlar için kesilmez bir ecir vardır. * 


Kelime mânâsı pi oil YL Ancak imân edip 


DEİL | E 3 salih ameller yapan kimseler başka 
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| pe Onlar için vardır. “ 
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e) pr 558 kesilmez bir ecir 
Tefsiri 
“Fakat” sadık bir imanla “İman edip” emrolunmuş ve karşılığında ecir vaad edilmiş “sâlih amel işleyenler için” itâatlerine; yaşlılıkla imtihan edilmelerine, zorluklara dayanmalarına ve zayıflıklarına karşılık “kesilmeyen bir ecir vardır.” 
Şimdi mânâ: Fakat bu yaşlanmış ve iman edip sâlih amel işleyenler için, kesilmeyen bir ecir vardır, demektir. 

Ebu'i-Leys Semerkandi dedi ki: “İllelleziyne âmenü” âyetinin mânâsı; âlim olan ve ilmiyle amel eden kimse, mahrum olmaz, aklı gitmez, demektir. Peygamberimiz aleyhisselam da şöyle buyurdular: 

-“Ömrü uzun, ameli güzel olan kimseye müjdeler olsun” 

İbnü Abbas radıyallahü anh şöyle der: 

“Kur'an okuyan kimse erzel-i ömr hâline girmez.” 

İşte iman edip, sâlih amel işleyen bu kimselere keramet yurdunda, tükenmez bir ecir vardır. Çünkü orası ecrin yeridir. 

Fe lehüm ecrun'da fa harfinin gelmesi, lâkin kelimesinin isminin, şart mânâsına gelmesindendir. Birinci tefsire göre bu ifade sebeb bildirir. O zaman âyetin mânâsı: Allâh onların şekillerini, Cennette ecre kavuşacakları için, Cehennemde değiştirmez, demektir. Teysir'de, Peygamberimiz aleyhisselam?dan bir hadis vardır: 


AMEL YAPMADAN SEVAP 


-“Sizden biri hastalandığında veya yolculuğa çıktığında, sağlığı yerinde ve seferde değilken, yapmış olduğu amellerin sevâbı aynen yazılır. * 

Başka bir rivâyete göre de; hadisin metninde: 

-“Kocayıp, ihtiyarladığı zamanda da gençliğinde yapmış olduğu ibâdetleri yazılır,” şeklinde gelmiştir. 


' Bu birinci mânâ üzerine istisna, sümme radednâhü'nün zamirinden istisna-i muttasıldır. Çünkü “sonra indirdik” ifadesiyle, “iman edip sâlih amel işleyenler” sözü birlikte mânâsındadır. İkinci mânâya göre istisna, istisna-i munkatı'dır. O zaman, fakat demektir. 

? Feyzül kadir 4-281 

? Ebulleys Tefsiri. 
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MELEKLER ÖLÜ İÇİN İBADET EDERLER 


Ebu'i-Leys tefsirinde Peygamberimiz aleyhisselam'dan, şu hadis rivayet olunmuştur: 

“Bir mü'min öldüğünde iki melek semaya yükselerek Allâhü Teâlâ'ya şöyle derler: 

- “Kulun falan kişi öldü. Bize izin ver, sana bu semada ibâdet edelim, derler. Allahü Teala şöyle buyurur: Göklerim meleklerimle dolu. Lâkin siz, o ölen kulumun kabrine gidin ve onun iyi amellerini kıyamet gününe kadar yazmaya devam edin” der. 


“Gayru memnun” ifadesini İnşikak süresinin sonunda geçtiği gi- 
(başa kakma olmayan bir ecir vardır, şeklinde) tefsir etmek de caiz-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Kelime mânâsı 


İS U)3 O halde ne tekzib ettirir, 
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w 4 
el Ax bundan sonra sana dini? 


Tefsiri 

Yani, bütün bunlardan sonra, o sarsılmaz dini ve cezâ gününü sana kim yalan diyebilir? ' 

Şimdi âyetin mânâsı: Ey Muhammed! Bunca söylenen şu delillerden sonra, ceza gününü, sözler veya delillerle hangi şey seni yalanlayabilir? Yâni, hesab gününü senin isbat etmen ve yeniden dirilmeyi haber vermen sebebiyle senin yalan söylediğini sana kim nisbet ettirebilir? Bu isbatlardan murad, Allahü Teâlâ'nın kudretinin tamlığına işaret eden âyet ve alâmetlerdir. Çünkü değersiz bir sudan insanı, düzgün bir şekilde yaratan, zahirini ve bâtınını en güzel kıvama koyan kim?! 


' Ba'dü kelimesi muzaf-ı ileyhi hazfedildiği için zamme üzere mebnidir. Başdaki soru, hayret ifâde etmek içindir. 
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O insanı derece derece yükselterek, en güzel bir biçime koyduktan sonra da, aksine geri çevirip erzel-i ömre getiren bir yaratıcının, ölenleri öldükten sonra diriltmeye ve yaptıklarının karşılığını vermeye kudreti olduğunda şüphe yoktur. Öyle ise ey insanoğlu! Bunca delillerden sonra, hesaba çekilmeyi sana yalan saydıran ve inkâr ettiren nedir? Yâni hesaba çekilmeyi inkâr ettiğin zaman sen yalan söylüyorsun. Çünkü hak ve hakikati yalan sayan herkes yalancıdır. 

Hulasa: 

I-İnsanın değersiz bir sudan yaratılması, 

2-Her şeyi düzgün bir insan olarak en güzel kıvama sokulması, 

4-Kemale ermesi için halden hâle getirilmesi, 

5-Sonra tekrar geriye yâni eksilmeye başlanması, Allahü Teâlâ'nın öldükten sonra dirilteceğine ve hesaba çekeceğine kudretinin bulundu-Şuna en büyük delil (değil de ya ne)dir. Öyle ise ey insanoğlu! Bu kadar kuvvetli ve kesin bir delilden sonra, hakkı yalan sayarak seni yalancı vaziyete ne düşürdü? 
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HAKİMLERİN HAKİMİ 


KAP DSİ SELA 2 
Allah ahkem'ül-hâkimin değil mi-Allah hâkimlerin hâkimi deği mi? * 


Kelime mânâsı 


al gli Allâh değil mi? * 


eze LE Fl hâkimlerin hâkimi 

Tefsiri 

Yani, Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil mi ? Şu zikredilen şeyleri yaratan Allah, yaptıklarında ve tedbirinde hâkim olanların en hakimi değil mi? Hatta öldükten sonra diriltemeyeceği ve cezâ veremeyeceği zannediliyor. Yani, Allâh celle celâlühü, sağlam iş yapanların tamamından daha sağlam değil midir? Çünkü hakim, işi muhkem ve sağlam yapan demektir. Bu da, o yaratıcının, kudretinin tam, ilminin kâmil olmasını icabettirir. Çünkü O'nun hâkimler hâkimi olmaması insanı yeniden diriltememesi ve amellere karşılıklarını verememesi muhaldir, imkansızdır. 

Veya mânâ şöyledir: Allâh hüküm verenlerin içinde seninle seni yalancı sayanlar arasında hak ve adâletle hüküm verenlerin en üstünü degil midir? “Hakeme beynehüm” onların arasında hüküm verdi, demektir. Haliyle bu kelime “hüküm verme” mânâsına da gelebilir. 

Bu âyet-i kerime ayrıca hakkı yalan sayanlara bir tehdiddir. Ve muhakkaktır ki AllâhTeâlâ, onlar üzerine, hak ettikleri hükmü verecektir. 
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Peygamberimiz aleyhisselam namaz dışında bu süreyi okuduğunda 

- “Belâ ve ene ala zâlike mineşşâhidiyn - Evet ben de buna şâhid olanlardanım”! derdi. Aynü'l-maâni'de olduğu gibi... Peygamberimiz aleyhisselam bunu söylemelerini sahabilere de emrederdi. Çünkü o aleyhisselam şöyle buyurdu: 

-<Kim, Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir? âyetini okursa; evet ben de buna şâhid olanlardanım” desin. 

“Kim bu süreyi okursa, Allahü Teâlâ ona, dünyada kaldığı müddetçe kendisine iki güzel şey verir. 

I-Âfiyet yâni maddi ve manevi sağlık, 

2-Yakin yâni kuvvetli bir imân. ” 

Ayrıca bu kula, bu süreyi okuyan kimselerin sayısı kadar ecir ve sevâp verilir. 


hi İN Şİİ sl (sisl SELA 2d ) 
Gİ eğzella öSlEYİ le çağ > Ng la esli Sek 
GEN ga Sb Aİ ğe İS e ye Ul ae b İİ 
ÜS pis İl Ez elaii bl ödül a 5 alaz yg el ala öSlEYİ öö yale Se 
MİŞ a yy İliş Se roll La İİ gireli gl ölg gili eg YE yi Sİ çi > Ül dinli el a a 

ge İN Çİ Üz ki “da lal İİ ale OS 
Sİ yaly gl e b US öl lk a“ geleli e Üz ki İİİ Sİ ELAN pl İS 05” JE Laş iL yla il ozel özge sa İĞ yaş Sedali ge Gİ 
LİE ya diş Yl ye ağ GA ele yali 


' Ebu Davud, salat 150; Tirmizi, tefsir babı 3347) 
> Ebu Davud, salat babı 887, Tirmizi, tefsir (95) 
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96 
Gİ 3538 
ALAK (İKRA”) 
SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
19 âyettir 


Az il çeş gb yö ği Çiğ iz sü S3 gl İzil öLİYİ çiz ib çi çiz gili g3 4 Ağ33 İzâl gk diş Sİ uğ il öLLİN G1 İS e blu 
&AP El S5 İİ EV 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

Oku ismiyle o rabbinin! Ki yarattı... ' İnsanı bir alaktan/kan pıhtısından! ? Oku, o keremine nihâyet olmayan rabbindir. * Kalem ile öğreten de! * O insana bilmediği şeyleri öğretti! * 

(Sakın okumamak etme,) Çünkü insan muhakkak tuğyan/azgınlık eder; * Kendini müstağni/ihtiyaçsız görmekle. 7 Her halde nihâyet rabbinedir dönüş! * 
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YE GÜ di ÇaLİği 


* 
pa 


Oku ismiyle o rabbinin! Ki yarattı... ' 


Kelime mânâsı 


İzal Oku 
El eği “Ü orabbinin ismiyle 
GA Gül Ki O yarattı...' 


Tefsiri 

Ey Muhammed! “Yaratan Rabbinin adı ile” sana vahyolunan şeyleri “oku.” Okuma emri, okunulacak şeyin kat'i olmasını icab ettirir. 
Halbuki bu belli değildir. Ne olduğu zikredilmediği için okunacak şeyin emre bitişik olması lâzımdır. Bu okunacak sürenin, ilk nâzil olan süre veya başkası olması fark etmez. Bu da insanın gücünün yetmeyeceği bir şeyi yapmaya mecbur tutulması mânâsına gelmez. Ve yine bu emrin hemen yapılması veya sonra yapılması da fark etmez. 

En yakın mânâ, sahih hadislerin işâretine göre, ilk beş âyeti, “mâ lem ya”lem” ayetine kadar ki, Efendimiz'e inen ilk âyetler olduğudur. 
İhtilaf ise, ilk inen sürenin, tam olarak, hangisi olduğundadır. 


ak AİN a el e 
Ab ab İOS O 3 yl a elek ez ân 
YL Gİ Ab el Yel İğ le İğ özge İS ye baz 


gili al EY Yel yakl le AYI İz iy öle 


' Bu sürede insanın yaratılışı ve dininin hakikatı bu şekilde tesbit edilip özetlenerek hem evvelki süreler bir özete bağlanmış hem de bundan sonraki sürelere bir hazırlık yapılmıştır. 
Din yalan değil, hak; Allâh da hakimlerin hakimi olunca, "Oku, Rabb'inin ismiyle oku!" diye okutmaya başlamak ne kadar güzel ve ne kadar yerindedir. Namazın farz kılınmasından sonra olduğu anlaşılan bu âyetlerin Ebu Cehil'in azgınlığı sebebiyle indiği hakkında da Buhari ve diğer (hadis) kitaplarında rivayetler nakledilmekte bulunduğundan dolayı ilk indirilen, bu sürenin tamâmı değil, başından beş âyet ve tam süre olarak indirilenin Fatiha olduğu ve degişik rivayetlerin bu şekilde bağdaştırılması bu konudaki sözlerin ve rivayetlerin gerek rivayet ve gerek dirayet bakımından en sahihi (doğrusu) bulunduğu gerçekten tesbit edilmiştir. 
Elmalılı Tefsiri 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ale lb e eke ale al e le İğ le İl gla öy ps > i U3l Yİ, İma) EsleYi 

Âişe radıyallahü anhâ'dan rivâyet olunan şöyledir: “Allahü Teâlâ, Peygamberi aleyhisselam'ın peygamberliğinin başlamasında, onu faydalı ve kullarına rahmet olarak göndermek istediğinde, O'na sâdık rüya ile irtibat kurmuştur. Onun için, Peygamber aleyhisselam bir rüya gördügünde o rüya sabah aydınlığı gibi ortaya çıkmakta idi.' yâni, sabah aydınlığı zuhurunda kimse nasıl şüphe etmiyor ise, o Hazretin rüyasında da şüphe duymuyorlar idi.. 

Vahyin ilk başlarında, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e sâdık rüya şeklinde gelmesi, sonradan vahiy meleği ile âniden karşılaştığında şaşırmaması içindir. Çünkü insan gücü buna tahammül edemez. Yâni insan gücü, melek görmeye, -bu melek asıl süretinde gözükmese biledayanamaz. Meleğin sesini duymaya, haber verdiklerini dinlemeye tahammül edemez. Bu sebeple rüya, bir şekilde O'nu vahye alıştırma olmuştur. 

Rüya hâlinde olan vahyin müddeti en az altı ay olmuştu. Sonra Melek gelmeye başlamış, böylece rüyâ âleminden misal âlemine geçilmiştir. 
Ma'neviyat ehli bu sebeple derler ki: Ta'bire ancak nefs-i emmâre ve levvame mertebelerinde ihtiyaç duyulur.” Sâlik, Allâhü Teâlânın şems süresinde: 


' Buhari, bedu'l-vahy babı, 3 
ğ Meratib-i Nefs (Nefsin mertebeleri) yedidir: 
1-Nefs-i Emmare. Nefs-i kâfire ki hakikati bulamayanların nefsidir:. . "Ve hiyen kâfirfn ve'l-fasikin." 

2-Nefs-i Levvâme: Kabahatini anlayıp da pişman olanların ve daha iyisini yapamadığın- dan dolayı kendini kınayanların nefsidir: "Ve hiye nefsü's-sâlihin mine'l-mü'minin." 

3-Nefs-i Mülheme: Cenâb-ı Hakk'ın, takva ile fücuru kendisine ilham ettiği, isyan ile ibâdet arasındaki farkı idrâk ettirdiği nefsdir. Tarik-i ruhanide olanların nefsi, Nefs-i Mülhemedir. 

4-Nefs-i Mutmainne: Rabıta ve zikrullah ile mutmain olan kimselerin nefsidir. Füyüzât-ı ilâhiyenin nüzulü ile meydana gelen sükün ve istikrar makamı ki, buna ehlullahın hepsi dahildir. 

5-Nefs-i Râzıye: Burası, Nefs-i Mutmainne'nin en â'lâ mertebesidir. Hazret-i Mevlâ'nın lütuf ve ikramından meydana gelen rızâ makamıdır. 

6-Nefs-i Merzıyye: Bu, Hazret-i Allâh'a bağlıdır. (Verıdvanün minallahi) makamı ki, kulun nail olabileceği en yüksek rütbedir. “Radiyallahü anhüm ve reduu anhu” mertebesidir. 

7-Nefs-i Safiye: Diğer bir tâbirle, Nefs-i Zekiyye. Nefs-i Safiye mertebesine hiç bir kimse çıkamaz. O, peygamberlere mahsus bir makamdır. Merhum Ziya Sunguroğlu Notları. 
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- “O nefse kötülüklerini ve iyiliklerini ilhaı edene yemin ederim ki” 99 âyet-i kerimesinde ifâde edilen, nefs-i mülheme mertebesine çıktığında kişinin tâbire ihtiyacı azalır. Sâlik bununla “mülhemen minallah-Allah'tan mülhem” olur ve artık onun mertebesi kendisine ilham mertebesidir. Meleğin, Peygamber aleyhisselma'a gelme mertebesinde olduğu gibi... 
0S izlLaji G5 a sali day arel Sall ol) öy e yili Çeri Yö İL ye şa Gil İİ olara Yİ Lİ 
Yy e çi og MU 2 kes Y LEY al 

AE 
LİN asl öde lal GS al e Lİ öle E3lSş 
SN izLli öl âli YE hg YE le İN Gİ le ya yi 
UL İ25 lg dal Ul 5 LYİ al İİ b A bel il 
Ji Lala aye eb Şi İG US dağ ii ab a Aİ ya ağla 0 İY il Şİ alaz 


Peygamberimiz aleyhisselam'a sâdık rüya ile vahyin başlaması, doğduğu ay olan Rebiu'l-evvel ayı başında olmuştur. Bu altı ay içinde bulunan Ramazan ayında da Allâhü Teâlâ, Efendimiz'e uyanık halde vahye başlamıştır. Aleyhisselam Efendimiz yalnız kaldığında uyanık halde - “Yâ Muhammed! Yâ Muhammed!” seslerini duyar olmuş ve nür görmeye başlamıştır. Efendimiz aleyhisselam kendisine seslenenin, kâhinlere seslenen, cinlere bağlı bir kimse olmasından korkuyordu. 
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Peygamberimiz bu sırada, Hıra dağı mağarasında idi. Bu dağ, meleğin, Peygamber Efendimiz'e “ileyye ya resülellah!-Bana, ey Allâh'ın resülü" şeklinde seslendiği dağ idi. Bu öyle bir dağ idi ki, Peygamberimiz üzerinde iken: 

- “ Ey Allâh'ın resulü! Benim üzerimden in. Çükü ben, üzerimde iken senin katledilmenden korkuyorum” diyordu. Efendimiz bu mağarada üç veya yedi gece veya bir ay ibâdet ettiği oluyordu. Yanına ekmek ve yağ alıyordu. Bu hal, vahyin rüya hâlinde başladığı, altı aylık zamanda ve öncesinde idi. Bu mağarada ilk ibâdete çekilen Kureyş kabilesinden Peygamberimiz aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalib”tir. 

Sonra onu, Allâh'ın birliğine inanan diğerleri izlediler. Bunlar Ebü Ümeyye bin Muğiyra, Varaka bin Nevfel ve diğerleri... Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice radıyallahü anhâ'nın amcasının oğlu idi. Varaka, kitapları ve (bilhassa) İbranice kitapları okuyabilen bir kişi idi. Çok yaşlı ve ihtiyar vaziyette idi. Ömrünün son zamanlarında gözleri de görmez olmuştu. 

Peygamberimiz aleyhisselam kırk yaşında, Ramazan ayının onyedinci gecesi girdiğinde, Hıra dağındaki mağarada iken, kendisine melek geldi. 

İmam Sarsari”'nin rahimehüllah şiirinde söylediği gibi: 

Kırka gelince Muhammed'in yaşı, 

Ramazanda doğdu üzerine peygamberlik güneşi 

Âişe radıyallahü anhâ dedi ki; 

- “Pazartesi günü seher vakti, melek Peygamber aleyhisselam'a geldi. Ona, 

-Oku! dedi. Peygamberimiz aleyhisselam: 

-Ben ne okuyayım, dedi. Efendimiz bundan sonrasını şöyle anlattL 

-Cebrâil beni aldı, kucakladı ve sıktı. Sonra serbest bıraktı. Bunu üç kere yaptı. Bu sürenin başındaki “ikra”'dan başlayıp (beşinci âyetin sonuna yâni) “mâ lem ya*lem”e kadar okudu” 

Bundan, Tâbiin'den Kadı Şüreyh şu hükmü çıkardı: Bir öğretmen Kur'ân okutmakta olduğu çocuğa üç defadan daha fazla vuramaz.” 


' Kenzül ummal 

> Kadı Şüreyh'in bu hükmü üzerine biraz nazar etmek gerekir. Kur'an okutmakta esas olan okumayı sevdirmek ve bunun için gayret sarfederek öğretmektir. Nice yaşlı kimselerin Ku'ran okuyamadıklarını gördüğümüzde ve niçin öğrenmediniz diye sorduğumuzda, hemen hemen tamâmı: “Hocaya gittim. Fakat bir gün, okumayı bilemedim diye hoca bana bir tokat attı. Ben de dövmesinden korktuğum için ertesi günü gitmedim ve okumayı terk ettim. 
Onun için de öğrenemedim” dediklerine şahit oldum. Üstazım Süleyman Hilmi Tunahan'ın 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İM a e b La ğlarl ö,Se il SUS Şİ öle ES BE 
OS 3 Ole) yg b ARİN al al ei Ml Ale oki ya yağ 
Saza b dazra b eli ae Me İİ öl İG 3 İİ le 
ERİ ye li al Şİİ 0S Öl yle OS 3 AR İİ) (6 a3 
El SİN hell şaş > ke b 0S Şİİ gol b alo şb le gaz gi İİ lal İşe zira İ ye pol ale S3 Eb e Ol İİ Şal iye çe 
> Bad ii a İla kö öl İG 4 iyii bö B)33 ökeil öy zel el vaz ii öle aa dl ai ie SİA öp del e ii ip 3 OS laa li ale kli gene İZİ ie İS Bk OS 
İLİ ol olda) pk ya öze aç Aİ İğ Yİ pl 
LAN JE YY öğ ee İİİ orle lie l , ile Sİ 
İİ gi imar) m Sİ eki İs JE ill JE 
İİ aa İZİ la ile di NİYE 3 ela EYİ ala 


-kuddise sirruh-, bilemediği için Kur'an talebesine vurulmasına asla cevaz vermediği malumdur. Zinhar bu yola başvurulmaması gerekir. Aksi hal, ziyâdesiyle veballi ve kişinin çok hayırlı bir işten uzaklaşmasına sebep olmaktır. Mütercim. 
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eyi ali le al yaş V el Öl lil ya gay 


EN ye Sİ 

Sonra, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Hira dağından çıktı, dağın yan tarafına vardığında: 

- “Ya Muhammed! Sen Allâh'ın resülüsün. Ben de Cebrail'im” diye bir ses duydu. Sonra Mekke'ye zevcesi Hazreti Hatice'nin yanına döndü. Kalbi şiddetle sarsılmakta idi. Olanları anlattı. Hazreti Hatice: 

- “Müjdeler olsun ey amcamın oğlu. Rahat ol! Nefsim kudretinde olan Allâh'a yemin ederim ki, senin bu ümmetin peygamberi olacağını ümit ediyorum” dedi. Sonra Hatice radıyallahü anhâ Varaka'ya gitti. 
Olanları anlattı. Varaka şöyle dedi: 

Eğer, dediklerin doğru ise, ey Hatice! 

Bil ki, Ahmed resül olmuştur. 

Ona Cebrâil gelmiş, yanında Mikâil... 

Allah'tan da vahiy... Göğsü açılmış inzallerle 

Onun dinine giren izzet ve şerefe kavuşur, 

Uymayan da talihsiz olur, sapar hedeften. 

Yanındaki insanlardan bir grup Cenneti bulur. 

Öteki de Cehennem zincirleri ile zincirlenmiş olur. 

Aleyhisselam Efendimiz bir süre bekledi. Bu zaman zarfında Cebrâil aleyhisselam görünmedi. Bunun sebebi Efendimiz'in sakinleşmesi ve Cebrâil'in tekrar gelmesini ister hale gelmesi idi. Vahyin gelmediği bu döneme fetret yâni ara dönem denir. Bu da “İkra!” emrinin geldiği günden, “Ey örtüsüne bürünen Rasülüm!” Müzemmil «. 73) âyetinin gelmesine kadarki dönemdir. 


VARAKA CENNETLİK İDİ 


Varaka bin Nevfel bu günlerde vefat etti. Hacun'da toprağa verildi. 
Varaka, Efendimiz aleyhisselam'a ve söylediklerine inanmış ve Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmiş biri idi. Bu sebeple Efendimiz aleyhisselam: 

- “Ben Varaka'yı Cennette gördüm. Üzerinde ipekten bir elbise vardı”' buyurmuştur. Sonra, Müddessir suresindeki: 

- “Ey örtüsüne bürünen Rasülüm'! kalk ve uyar!” 4“ âyetleri nâzil oldu. Bununla da nebilik ile resüllük arasındaki fark ortaya çıktı. 


I İbn Hacer. İsâbe. III. 643 
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İsi ğe le İSİ a NN ya el ale gi 
İZA Ev hz ial İyey El laz b İş Uy 
Sil es yl yl al İl çe leş lim ol iz il Lale çi RAYI sl gi ÖZ Dİ EV il ol pi Şİİ 
ap db Nİ 6 

EZ CE Pİ PE EŞ TE 

İğa yal gd la leşe Sey il kiri çel AN Elli 4 çiş eyl 15 3 öy e gü 
ŞE çel MEL 6) öz eşe tülü 

<5 GRİ İS OS Lila ez e V öle e ale Sa, ka LAS oya Şİ şi l hamia GE ia sz OS ola iü iş İlk eşli e li el öl 
GN öğe ŞE a Şİ le 5 yal AE 3 0 gezel b öl 
DİŞ alez EŞİN SİZ İİ” le UYAN ça 
Eğl ve Gİ yek DE 8 Sİ güz “Aİ 
TL İl, 

Ariflerden biri dedi ki: İrade ehli talebdedir. İrade olunan ise matlubdur; yâni, taleb edilen'dir. Matlub, habib olanların sıfatıdır. 


Görmüyor musun, Peygamberimiz aleyhisselam'a Oku! denildiği zaman, bir talebi olmadan karşılıyor. Bunun benzeri: 
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ZN 


“Elem neşrah leke sadrak?” “irak. 94) âyeti kerimesidir. Bu 

âyetlerde Peygamber Efendimizle Müsâ Aleyhimesselam arasındaki fark ortaya çıkıyor. ' 
“Bismi rabbike” failin zamirinden hal olan hüve zamirine mütaallaktır. 
İkra” Allâh ismine bitişiktir. yâni, okunan bütün cüzlerinde ona yakınlığı tahakkuk etmesi için, onun başına geçmiştir. yâni, “bismillâhi'rrahmâni'r-rahim de, sonra oku”, demektir. 


BAŞINDA BESMELE İNMEMİŞTİ 

Bundan bilindi ki; “İkra” bismi Rabbike” âyet-i kerimesinin başında besmele olmaksızın inmiştir.? Bunu İmam Buhari rahimehüllah açıklamıştır. Allâhü Teâlânın bu şekil emir vermesi, adı okunduğunda Peygamberimiz aleyhisselam'a kuvvet vereceği ve mevlası ile daha çok yakınlık kuracağı içindir. Çünkü isimle olan yakınlık, bu ismin sahibi olan zât ile yakınlaşmaya sebebtir. Çünkü, dil ile yapılan zikir, kalb ile yapılacak zikre yol açar. 


BİSMİKE'NİN SIRRI 


“Bismi rabbike” deki bâ harfi, Allâhü Teâlâ'nın iki âlemde de mü'minlere birr?ine yâni ihsanlarına işârettir. Sin harfi, Allâhü Teâlânın bütün mahlâkaatın duâlarını sâmi? yâni işiten olduğuna işârettir. Mim harfi, Arş-ı A'lâ'dan toprağın altına kadar her şeyin O'nun mülkü ve meliki olduğuna işârettir. 

Kevaşi'de şöyle geldi: “İkra' bismi rabbike” âyetinin başına bâ harfinin getirilmesi, Allâh'ın adıyla başlamanın lâzım olduğuna ve tekrar tekrar söylenmesine işâret etmesi içindir. “Ehaztü bil hıtam-Yuları devamlı tuttum” misalinde olduğu gibi... “Ehaztül hıtâme-Yuları tuttum” dediğinde eğer ba harfi olmazsa devamlılık mânâsı olmaz. 


BESMELE KİMLERE İNDİ 


Şemsü'i-Meârif kitabında şöyle geldi: Yeryüzüne inen ilk âyet, “Bismillâhi?r-rahmâni'r-rahiym”dir. 


" yâni, Müsâ aleyhisselam “Rabbim! göğsüme genişlik ver." Diye tâlib oluyor, Efendimiz aleyhisselam da Elem neşrah leke sadrak ifadesi ile matlub oluyor. 
? Sünen-i Dâremi mukaddimesinde zikretti. Sh. 331 
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I-Besmele önce Hazreti Âdem Safiyyullah aleyhisselam'a inmiştir. 
Bu âyet indiğinde, Âdem aleyhisselam: 

- “Şu anda anladım ki, benim zürriyetim, bu besmele üzere devam ettikleri müddetçe, Cehennemde azap edilmeyeceklerdir” demiştir. 

2-Sonra, İbrahim aleyhisselam mancınığa konup ateşe atılmayı beklerken indirilmiştir. Bu besmele vesilesi ile Allâhü Teâlâ peygamberini ateşten kurtarmıştır. 

3-Sonra, Müsâ aleyhisselam 'a inmiş ve besmele ile Fir'avn ve ordularını dize getirmiştir. 

4-Sonra Süleyman aleyhisselam'a inmiş, melekler Süleyman aleyhisselam'a: “Allah'a yemin ederiz ki, şu anda mülkün tamâmına ermiştir” demişlerdir. 

-Besmele, Allâhü Teâlânın peygamberlerine ve ümmetlerine bir rahmet âyetidir. 

-Besmele, Peygamberimiz aleyhisselam'a Neml süresinde: 

- “O Süleyman'dandır, rahman ve rahiym olan Allâh'ın adıyla * Gemi suresi 2730 âyet-i kerimesi indiğinde, Peygamber Efendimiz için büyük bir fetih olmuştur. 

-Besmele Efendimiz'in emri ile bütün sürelerin başlarına, defterlerin sırtlarına, mektupların baş taraflarına yazılmıştır. 


ai gay gile ol ali le öle Yİ fal işli ça İĞ öykiy Ob 8 e ayl ağla ais Yİ 
İyi e) e İğ e öp ab İmei 

Gİ 


Lİ sl ŞE a e İl e a öle çak jel azal süzün Gözel 4 be il e al ek bla 

Dal a lal e Sİ s3 yk gay İş gn düz lee Eye İİ eh İİ Oİ gla 
BEAN b öğ al çel S2 OY İş ayal al day El 
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ŞANI şal Yİ İİ ği e Yİ ÖĞ EY a yil le bö öğ geli eli Özele SİN Şİ soğ ÖLÜ 
Wi ha 0,5 Ozella yaşla is >ll Sİ die yea) 
Sağ Sa Şİİ ai İİ il ya olma ezallğ açar Gİ iel le İİ ey e il b AN > ASIN e İl çi ela DİZİ LİE ia elazil vi , S0, 
3 e SİZİ İğl öl a ES b eli Sl 
ii ale çil el e ri el ye al e Yİ içle Sal la yk li Yy öl ele OYİ göl İlüs 

e pal oks Şili 3 pol ale pall e cisi çö ls çi orya Üye b ği gel el le çiya le a 
İN şi İS 3 il OY ASAL SİL Yİ le üleşle ayl . al İz) pe Le Lİ, çesli dye, oluy > li ayl ii al odali Si gl al öy Le çi ale ogi 33) e Sİ a İyi ber b İS b pale SEAN 

Rabbu'l-izzet olan Allâh izzetine yeminle şöyle buyurdu: 

-“Bir mü'min, bir şey üzerine besmele çektiği zaman o şey, o kul hakkında mübarek kılınır ve bu besmele onu okuyan kimse için Cehenneme perde olur.” 

Besmele ondokuz harftir. Bu ondokuz harf, ondokuz Cehennem 


zebanisini uzaklaştırır. 
Peygamberimize ait bir haberde şöyle geldi: 
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“Bütün gökler, yeryüzü ve içindekiler ve aralarında bulunan her şey bir kefeye, besmele öteki kefeye konacak olsa, besmele hepsinden ağır gelirdi” 

“Ellezi haleka” yâni, O Allâh ki yarattı...Allahü Teâlâ burada kendisini yaratma fili ile vasıflıyor. Bununla insanoğluna kendisi tarafından verilen nimetlerin birincisini hatırlatmış oluyor. Sonra da insana şunu tenbih ediyor: 

-O, insanı şu anda bulunduğu hal üzere, hayatın kokusunu bile almadan, amel ve ilim kemâlâtından ona tâbi olan maddenin hayâtını yaratmaya gücü yeten, görüldüğü şekli ile sağ ve canlı yaratmaya kaadir olan varlığın, âlim ve mütekellim bir canlı olan insana da okumayı öğretmeye gücü yeter. yâni, yaratma Allâh'a âittir ve kökten onundur. 
Ondan başka da hiçbir yaratıcı yoktur. 

O zaman, Halaka fiili lâzım menzilesine indirilmiştir. Ve bununla bu makamdan maksat tamâm olmuştur. Şöyle ki: 

- “Her türlü “yaratma sâdece O na âittir.” Veya; 

“Her şeyi yaratan odur” mânâsınadır. Bu mânâya göre, umümi mânâya delalet etmesi için mef'ul hazfedilmiştir. 

Fethu'r-Rahman'da denildi ki: Ne zaman ki rab kelimesi zikredildi, cahiliye arabları putlara erbab yâni rablar demeye başladılar. 
Allâhü Teâlâ bu âyette “rab” kelimesini zikredince, rablığa bir de putların ortak olmadığı sıfatı, eklenmiş oldu. Ellezi, ol bir rab ki, haleka, yaratıcı Rab. (Yani, bu ifade ile, yaratmayan, rab olamaz mânâsı gelmiş oldu.) 


die Yl ei İE yağa AE Aa Y Ol diz özal 5) al mi BE yle in a Şİ ia lp gil Sg a hş 0yö)yYI3 a 3g) 5 s3l zi > âsl) ya 
Ül gir ele pl kğ b yemle ve ara ale LAHİİİ ele dal Sil yo Nuke; ( giz gili) 
ye ale al eliyle e ya abi e aşila les 
<p öl Si ila a ili ©YUSİI Si Ya hş Lei 
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Şi öl ela e 2 YL ile ye Mak öleli dl, olge EY imali Gisa GN gl SELİ elledi 

JS On le SİYA okü ol ya çi deg GB Al a ze GİS 0S 
UYAN Jyaâsll Giz a dei Sülale yaza gis b GN SA O SB gez gi Gi düş çene le gi ol SEY İN dial e bl eo ai lale sile gili 


giy iz ÖL GE 


Yarattı insanı bir kan pıhtısından! ? 


Kelime mânâsı 


OLU'YI yi Yarattı insanı c 


ğe Ö? bir kan pıhtısından 


Tefsiri 

“Yarattı insanı” Birinci mânâya göre diğer yaratıklar arasında sırf insanın yaratılmasından bahsedilmesi, tedbir ve sanatın güzelliği ile, eşsiz ve tek başına olmasından dolayıdır. İkinci mânâya göre, diğer yaratıklar arasından sâdece insana işâret edilmesi, insanın şanı yüce olduğu içindir. Çünkü insan yaratıkların en şereflisidir. Kur'ân ona inmiştir, okumakla emrolunan da odur. 

Burada birinci fil ile, insanın yaratılmış olmasının murad edilmesi de caizdir. Bu takdirde deriz ki: Yaratma fiili önce kapalı zikredilmiş, sonra da insanın yaratılışının yüceliğini ifâde için açıklama getirilmiştir. 


ALAK NE DEMEKTİR 
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Alak,' pıhtılaşmış kan mânâsınadır ki, donmuş kan da denir. Pıhtı hâle gelmemiş ve akıcı ise, mesfüh denir. Şimdi mânâ şöyledir: “O, insanı, düştüğü yere yapışan, yaş ve yeni donmuş kandan yarattı.” 
Bu açıklama ile cemi lafzı ile Allâhü Teâlâ insanın ilk hâli ile son hâli arasındaki zıtlığı açıklayarak ilâhi kudretinin mükemmelliğini ortaya koymaktadır. 

Herhalde burada bir sır vardır ki o da, insanın pıhtılaşmış kandan başlayıp insan oluncaya kadar, yaratılışında geçen kısımların içindeki alak kısmının özel olarak zikredilmesidir. İnsanın nutfe ve topraktan yaratılmış olması, Allâhü Teâlâ'nın ilâhi kudretini açıklamakta daha güzel bir delildir. Çünkü insana nisbetle bu iki unsur birbirinden çok uzak maddelerdir. İnsanın yoktan yaratılmış olması, insana, Allâh'tan gelen ilk nimettir. Allâhü Teâlânın varlığına, kudretinin, ilminin ve hikmetinin tamlığına gelen delillerin en kuvvetlisidir. Allâhü Teâlâ zâtını önce bununla vasıfladı ki, bununla Peygamberimiz aleyhisselam, bu ayetlerle, Allâhü Teâlânın kendisini okutabileceğine kaadir olduğunu anlayabilsin. 


sa li Yil ya yi ri | 
İN leş elliğ anali aöl MEY EE göreli öle e ge İSİ erki OL Eli göreli ile e e OLM ol 
Jeil ale Oİ 5 yaezz öl LL geleli yaz kizil İğ alez gö pl pi Ça YI özşâli ve oi ay OLAYI gis Lal JŞYİ 

â yak açi a3) yemi 
Gişe iz ali al ayi asagi) 
ö)a8 İLS Ol ale yala öl b) dal e3 3İ gizil şe ol ola e çel a Yİ İM e ele bU ls 


' “Alak” semer ve semeretün kelimelerinde olduğu gibi alâkatün kelimesinin cemiidir.... 
Bu kelimenin müfred değil de cemi getirilmesinin sebebi, insan kelimesinin müfred olduğu halde cemi mânâsında olmasında dolayıdır. Çünkü “insan” kelimesinin başındaki, elif-lam istiğrak içindir. Yâni insan cinsinin bütün fertleri demektir. Ayrıca alâkatün değil de alak olarak gelmesi, ayet sonlarının uygun gelmesi içindir. 
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Eh yaa b OLAYI 0İ e ea le ül azl Bal bel gali ölel pal BİLAL a8 YI OY 

ö li gibi se e a SİL savasi ga akal ği özü İS e da İri lil dll O 55 a âSLLİYİ li dal OLAYI GE 0S big ALAYI ül ae al 
MUS la o3 arş e İN YA azl le e ale ASLİ ale Aga Yal Mİ le ül ay ag daley 45) 
öle AN ya la Si le e 


KÂFİRLERİ SUSTURAN AÇIKLAMALAR 


İbnü'ş-Şeyh'in Hâşiyesinde şöyle geldi: Hikmet sahibi Allâhü Teâlâ, müşriklere bir peygamber göndermeyi murâd ettiği zaman, eğer, “hiçbir ortağı olmayan rabbinin adıyla oku” buyursa idi, müşrikler bu âyeti kabul etmezlerdi. Fakat Allâhü Teâlâ, ortağının olmadığı hakikatini ifadeden önce bu açıklamayı yaptı. Bu açıklama, müşrikleri, hakikati kabul etmek zorunda bıraktı. Allâhü Teâlâ peygamberimize, müşriklere şöyle demesini emretti: 

- “Onlar öyle kimselerdir ki bir kan pıhtısından yaratıldılar” Bunu inkâr etmeleri mümkün değildi. Sonra da Allâhü Teâlâ, peygamber Efendimize, müşriklere şöyle söylemesini emretti: 

- “Her işin mutlaka bir yapıcısı vardır.” Bu söze göre de müşriklerin bu yaratma işini putlarda görmeleri mümkün değildi. Müşrikler çok iyi biliyorlardı ki, o putları kendileri yontarak yapıyorlardı. Aşağı- dan yukarıya, yapılan bu kademeli açıklamalar ve delillerin gelişi ile, müşrikler şu hakikati kabul etmeye mecbur kaldılar: 

“Övülmeye esas lâyık olan, ellerinizdeki o putlar değil; o benim. Çünkü ilahlıkta birinci şart, yaratmadır. Öyle ise, hiçbir şeyi yaratamayan bir şey, nasıl olur da ibâdete müstehak bir ilah olabilir?” 


İMAM-I A?ZAMIN TEBLİĞ ŞEKLİ 
HİKÂYE 
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Bu yoldan bir hikâye: İmam-ı A'zam Ebü Hanife rahimehüllah talebesi İmam Züfer'i mezheb görüşlerini anlatmak üzere Basra'ya gönderdi. İmam Züfer Basralıların yanına vardı. Ebü Hanife'den bahsetmek istedi fakat, Basralılar onun söylediklerine iltifat etmediler. Bunun üzerine İmam Züfer rahimehüllah hocası Ebü Hanife'ye döndü ve ona vaziyeti anlattı. İmam-ı A*zam Ebü Hanife rahimehüllah dedi ki: 

-“Sen tebliğ yolunu bilmiyorsun. Fakat Basra'lılara geri dön. Onlara kendi imamlarının bir fikhi görüşlerinden bahset. Ve bu görüşlerin zayıf yerlerini anlat. Sonra: 

- “Bu hususta başka bir görüş daha vardır” de. 

Benim görüşümü ve delillerimi (ismimi söylemeden) anlat. Benim delillerim onların kalblerinde yer ettiği zaman onlara: 

- “İşte, bu görüş Ebü Hanife'nin görüşüdür.” de. O zaman onlar seni güzel bir şekilde kabul edecekler ve reddetmeyeceklerdir.”” 


Yiğen dina Oİ 3) Lİ yer İÖ İİ el yla 
Ol UY a a YS ee İl A İĞ İS keli 
Aİ yEYİ Lİ çeşi daki 3 b pi li Sİ e İS Ng 
Yaz ağla ya gül il a eğil eği İğ Oİ yz al 
Ül eg Ke Mb he ye ill Vel İğ Dİ gi ll eg Kas 
EİN Nİgb ayi epi eşelal iğ İİ ea 3 yda e üz AŞİYİ ÖV OĞGYİ Öz al gl Gİ li özü 

öl öpme All 0 İS öl çi yaz 


'Bu tebliğ şeklinde dikkati çeken en hassas nokta şudur: İmam-ı A?zam hazretleri talebesine diyor ki: Sen karşılıklı sohbet ettiğin bir toplulukta, karşındakilerin görüşlerini sabırla ve dikkatlice dinle. Sonra, o görüşlerdeki zayıf noktaları birer birer anlat. Sonra da hiç isim vermeden ve kendine de mâl etmeden, “bu hususta bir de şöyle bir görüş var” de, ve o görüşü anlat. Eğer tereddüt etmeden “bu görüş daha güzel” deyip kabul ediyorlarsa, “İşte bu görüş benim Hocam İmam-ı Azam Ebu hanife'nin görüşüdür, diyerek sözü tamâmla. Mütercim. 
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Lİ! al day Ağ gl il 3) Oİ So la dü all oda yaş gis oy dü ll 533 eş bağ gb de ii dye 
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033) YE e İ 

OKU 


gp EY dei 


Oku, o, keremine nihâyet olmayan rabbindir. * 


Kelime mânâsı 


İS3l Oku! 
Y o ç pi 233 o, keremine nihâyet olmayan rabbindir. 

Tefsiri 

“Oku!” yâni; emredileni yap.' 

Burada okuma emrinin tekrarı, yukarda verilen oku emrine uyulmayı tekit etmek yâni sıkı tutmak ve Allâhü Teâlânın ileride gelecek sözlerine bir hazırlık yapmak içindir. 

“Rabbin sonsuz kerem sâhibidir.” 

Burası bir başlangıç cümlesidir. Onun için kırâat âlimi Imam Secavendi, önceki “halak” üzerine “vakıf yapmak caizdir”, işâretini koymuştur. Bu söz, Peygamberimiz aleyhisselam'ın “Ben okuma bil- 


' Habibim sen oku. Emrin tekrarı mübalağa ile mânâyı kuvvetlendirmek içindir. Veya birinci oku emri mutlak bir emirdir. Oku ve öğren mânâsınadır. İkinci emir de mukayyeddir ki, okuduktan sonra tebliğ et, anlat demektir. Veyahut da husüsi namaza var, namaz içinde Kur'an oku demektir. Sebebin husüsiyeti nassın umümiytine mâni değildir. Oku, öğren ve tebliğ et, demektir. -Hazreti Üstazımızdan (k.s.) “Amme cüzü Tefsir Notları” Ahbab Hocaefendimem, ne okuyayım”! şeklinde beyân ettiği izahı için gelmiştir. Peygamberimiz aleyhisselam bu sözü ile okuma işinin, yazma ve okuma bilen kişilere mahsus olduğunu kasdetmiş, sonra da, “ben ümmiyim” demiştir.” 

Bunun üzerine buyuruldu: 

- “Sana kendi adıyla okumayı emreden Rabbin sonsuz kerem sâhibidir.” yâni onun keremi, kerim olan herkesin, kereminin üzerindedir. O sana, bir maksada bağlı olmadan nimet verendir. Nimeti verirken bir övgü ve bir karşılık istemez, bir kınanmadan kurtulma gaayesi de olmaz. Bütün kerim ve cömertler, cömertliklerini Allâh'tan almışlardır. Buna göre cömertliğin kaynağı olan Allâhü Teâlâya cömertlikte kim, nasıl denk olabilir ki? 


Sİ öl ali AYI dele Sy valla bal isi (İğ) 
İLİ Ala ya arş bal lgeiz ol 
Sile öz bilye MS Gü (AYI Biz e Çi ale yle İM öl gi le ile AŞİ dede aş ül öle“ GU ayi yin e YI yaz arel iza öl Bal İN yz b el lig ila yö ad $$ le e b İİ sl p SN İH LAİ e 5 İS Dİ Lala ii ya bal gl li gl e 
Gi pla İçe Sa geç öl JĞş keyi eyl Sb aa 


dip ÜL çiz gi 


Kalem ile öğreten de! * 


' Buhari, tefsir 96, Müslim, iman 252 
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Kelime mânâsı 


Gil O ki! 


, o ö gil ps Kalem ile öğretti! 


Tefsiri 

Mânâ: Öğrettiğini başka şeyle değil, yalnız kalemle öğreten Rabbin sonsuz kerem sâhibidir. Okuma yazma bilen biri nasıl kalemle okuyup yazıyorsa, Allâhü Teâlâ da bunlar olmadan sana öğretmiştir. 

Bazı âlimler şöyle dediler: Yazı ilmi kalemle olur. Kalem, kendisiyle yazı yazılan âlet demektir. Kalem, kesmek, yontmak mânâsına gelir. Bu âyette, Allâhü Teâlânın, insana hat ilmini ve kalemle yazı yazmayı öğretme nimetine teşekkür hatırlatılması vardır. Onun için denildi ki: İlim bir avdır, onu yazmak ise o avın yakalanması demektir. Şair der ki: 

Kâtipten kalan ancak, yazdıklarıdır. 

Baki olan dehirdir ve iki eliyle yazdıkların. 

Yazma elinle, başka başka şeyler, 

Sevindirsin seni kıyamette, yazdığını gördüğün zaman! 


YAZI İLE ALAKALI BİLGİLER 


Kalem olmasaydı din ve dünya işleri doğru gitmezdi. Bu âyet-i kerimede ilk yaratılan kalem-i a'lâ yâni en yüce kalem olduğuna işâret vardır. Bu da Nebi aleyhisselâm'ın ruhudur. Çünkü Allâhü Teâlâ, Peygamberimiz vâsıtasıyla kalbe, bilmediği tafsili ilimleri öğretmiştir. 

Ka'bü'l-Ahbâr dedi ki: Arapça, Süryânice ve diğer kitapları ilk yazan vefatından üçyüz sene önce Âdem aleyhisselamdır. Bu kitapları çamur üzerine yazmış ve sonra çamuru pişirmiştir. Sonra İdris aleyhisselam, Âdem aleyhisselamın yazdıklarını yerlerinden çıkarmıştır. 
Bu, en doğru bilgidir. Remel hattını ilk yazan İdris aleyhisselamdır. 
Farsça yazıyı ilk yazan, üçüncü fars kralı Tahmures'tir. Kâğıdı ilk kullanan Yüsuf aleyhisselamdır. 

İmam Süyüti rahimehüllah dedi ki: Allâhü Teâlâ'nın yarattığı ilk şey kalemdir. Allâhü Teâlâ kaleme; “Kıyamet gününe kadar olacak herşeyi yaz” dedi. Kalemin yazdığı ilk şey: 

-“Ben tevbeleri çok kabul edenim. Tevbe edenin tevbesini kabul ederim.” Kudsi hadisidir. 


' Vellezi sılası ile birlikte haberdir. 
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İlim ehlinden bâzıları dedi ki: “Kan pıhtısından yaratmak” la “kalemle öğretmek” arasındaki münâsebet şöyledir: İnsanın insan hâline gelene kadar geçirdiği basamakların içinde en altta olanı, kan pıhtısı hâlidir. En yüksek mertebe de, âlim olması hâlidir. Allâhü Teâlâ insanı, mertebelerin en aşağısı olan kan pıhtısından alıp, en yukarısı olan ilim öğrenme mertebesine getirerek, ona verilen nimetini hatırlatıyor. Ayrıca, insanı, hakiki süretinde yaratan Allâh, onu sevgi ile alâkalı ilk tecelli alâkasından yaratmıştır. Bu sevgi tecellisi alâkasına işâret eden şu hadis-i kudsidir: 

- “Ben gizli bir hazine idim, Bilinmeyi sevdim de, Onun için bütün yaratıkları yarattım”' Böylece, ekramül ekremin olan Hayy'in icadı ile alâkati zâtiyye muhabbeti meydana gelmiştir. Çünkü O, kereme delâlet eden bütün isimleri zâtında toplayan ve kaplayan varlıktır. Kereme delâlet eden isimler de, Cevâd, Vâhib, Mu'ti, Râzık ve diğerleri...” 


pls USE öz V lll ayi ls e le sl Ğİ İS ei) 
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!1. Ed-Dürerü'-Müntesire, Celalettin-i Suyuti,125 2. El-Esraru'l-Merfua, Aliyyu'l-Kaari, 
273 3. Keşfu'l-Hafa, Aclüni, 2:133 4. Ei-Fetevâ, El-Halili, 1:72 5. Mesnevi, Celâleddin-i 
Rumi, 5:104 6. Divan-ı Mevlânâ ... 

? O, insana bilmediği şeyleri öğretti. İnsanda olmayan kuvvetleri, yetenekleri, kaabiliyetleri yaratarak ve deliller getirerek ve âyetler indirerek vehbi (Allah vergisi) olarak da öğretti. Çalışarak kazanma yoluyla da öğretti. İşte öyle sonsuz kerem sahibi olan Rabb'in sen hiç okumamışken, yalnız cömertliğinden sana Ledünni (Allah tarafından ihsan edilen) bir ilim vererek böyle bir emir ile seni kaleme muhtaç etmeden de okutur, bilmediğin şeyleri bildirir ve bildirdi. Onun için sen de onun ismiyle bu Kur'ân'ı oku, oku. 
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O insana bilmediği şeyleri öğretti! 
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Kelime mânâsı 


OLU'YI gs O, insana öğretti' 
b 


iz e Ü bilmediği şeyleri 

Tefsiri 

Âyetin mânâsı: “İnsana, aslâ hatırlayamıyacağı, kalemle ve kalemsiz, gizli ve açık, cüz'i ve külli herşeyi öğreten O'dur” demektir. 

(Soru:) Eğer sen dersen: “Kalem ve yazı, insana, Allâh'ın verdiği nimetlerden ise, neden bu nimet Peygamberimiz aleyhisselam'a verilmedi de, o da, yazmayı bilemedi?” 

(Cevap:) Deriz ki: Peygamberimiz aleyhisselam eğer yazı yazmayı bilseydi, kâfirler o zaman: “Muhammed Kur'ân'ı öncekilerin sayfaların- dan okudu ve yazdı” diyeceklerdi. 

Bir kimse düşünün ki, kalem-i a'lâ ona hizmet ediyor, levh-i mahfuz, mushafi ve baktığı yer... Böyle bir kimse, bir takım çizgiler çizmeye ve ilimleri cisme ait işâretlerle şekillendirmeye muhtaç değildir. 
Çünkü yazı, zihinle alâkalı bir sanat, tabii bir güçtür. Bu güç, cisimle alâkalı bir aletle ortaya çıkar. 


BU ÜMMET RÜHANİ BİR ÜMMETTİR 


Bu âyet-i kerimede güzel bir işâret vardır. Şöyle ki: Peygamberimiz aleyhisselam'ın ümmeti, diğer ümmetler arasında rühâni bir ümmettirler. Bu ümmeti, Allâh Sühnanehü İncil'de şöyle anlatıyor: “Muhammed ümmetinin incilleri kalblerinde olacaktır. Eğer yazı olmasaydı onlar, Peygamberin şeriatlarını, kuvvetlerinin kemalinden ve kaabiliyetlerinden görüldüğü için, kalblerinden ezberleyeceklerdi.” 


' Burası “alleme bilkalem”den bedel-i iştimaldir. Ve mef'ulü bildirmek içindir. 

? Elmalılı Merhum Tefsirinde, Peygamberimiz aleyhisselamın okuma yazması hakkında şu açıklamayı yapmıştır: 

Ankebut Süresi'nde "(Ey Muhammed!) Kur'ân'dan önce sen herhangi bir yazı okumuş değildin; onu elinle de yazmamıştın. Öyle olsaydı o iptalciler şüpheye düşerlerdi." (Ankebut, 29-48) âyetinde açıkça anlatılmıştır. Şu halde kalemin bu önemini ifade eden âyeti ilk okuma emri ile beraber kabul eden peygamberin (s.a.v) bundan sonra kalem ile yazıyı da öğrenip yazması gerekmez miydi? sorusu sorulmaz. Gerçekten peygamberin kendi eliyle hiç yazı yazmadığı ve A'lâ Süresi'nde "Sana Kur'ân'ı okutacağız (ve Allâh dilemedikçe de) artık hiç bir şey unutmayacaksın." (A'lâ, 87-6) buyurulduğu üzere Allâh tarafından okutulanı unutmayacağına dair kendisine güvence verildiğinden, ezberleme ve kavrama için de yazmaya ihtiyacı olmadığı, fakat indirilen (âyetler)i ümmetin ezberlemesi için vahy katiplerine okuyup yazdırdığı bilinmektedir. Acaba kendisi yazmamakla beraber yazılanı okumayı peygamberlikten sonra da bilmiyor muydu? Bu hususta da meşhur olanı, "hayır bilmiyordu". 
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Hayır! Çünkü insan muhakkak azgınlık eder; * 


Kelime mânâsı 


Çünkü Hudeybiye anlaşması belgesinde yazılan bir kelimeyi silmek için hangisi olduğunu Hazreti Ali'ye sorduğu bilinmektedir. Bununla beraber "Şifa'da" ve "hâşiyelerinde" anlatıldığı üzere sonradan katibi Hazreti Muaviye'ye " divite ham ipek koy, kalemi yan kes, ba'yı uzat, sin'i(n dişlerini) ayır, mim'i köreltme, Allâh (kelimesini) güzel yap, er-Rahmân'ı uzat er-Rahim'i güzel yap (süsle)." meâlinde besmeleyi güzel yazmasını emr ve tarif ettiğine dair bâzı hadislere göre yazıyı bildiği de söylenmiştir. Bunu özel bir vahiy ile söylemiş olması düşünülmekle beraber bu "oku" emrinden sonra yirmi üç sene Kur'ân'ı okumak ve yazdırmak vazifesi olmuş olan Peygamber aleyhisselam'ın bu müddet içinde yazıyı da bellemiş olması akla uzak değil, uygundur. Bu onun hiç okumamış, yazmamış ümmi iken Allâh'ın emri ile okur peygamber olması mucizesine aykırı olmaz, yasaklanmış da değildir. 
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YS Hayır! 
OLEY Ol Çünkü insan 


Y o - aki muhakkak azgınlık eder; 


Tefsiri 

Kellâ, Allâh'ın nimetlerini azgınlıkla inkâr eden bir kimseyi mübalağalı olarak caydırmak için getirilmiş bir ifadedir. Kellâ üzerinde durulur. İmam Secavendi dedi ki: “Ma lem ya'lem” âyeti üzerinde durulur. 
Çünkü bu “kellâ”. “hakikaten” mânâsınadır. Bunun için üzerine vakıf işâreti konmuştur. 

“Muhakkak İnsan azar” sözü, insan kendi kendini kâfi görerek haddi aşar, rabbine karşı büyüklük taslar, demektir. Burada caydırılan kimsenin neden caydırıldığı açıklanmaktadır. 

Bâzı alimlere göre bu âyet-i kerime sürenin sonuna kadar, devamlı Ebü Cehil hakkında nazil olmuştur. Güçlü ihtimal budur. 
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Kendini müstağni yâni ihtiyaçsız görmekle. / 


Kelime mânâsı 

ol” Ol Kendini görür. 
> o 

al ihtiyaçsız 


Tefsiri 
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Mânâ' şöyledir: İnsan kendini ihtiyaçsız ve müstağni bildiği ve gördüğü için azar, demektir. Ebü Cehil ve arkadaşları, ilahlık iddia eden Fir'avn gibi... 

İbnü Mes'ud radıyallahü anh dedi ki: "İki grup insan doymaz. Bunlar : 

I-İlim gayreti olan, 

2-Dünya düşkünü olan kimselerdir. 

Bunlar birbirine eşit olmazlar. İlim taleb eden, Allâhü Teâlânın râzılığını çoğaltır. Dünya düşkünü olanın da azgınlığı çoğalır durur." ? 

Bu kişinin azgınlığına sebep, kendini kimseye muhtaç görmediğini göstermesi ile bozuk zan ve inanaçlarıdır. 


SEBEB-İ NÜZÜL 


Rivâyet olundu ki; Ebü Cehil, bir gün Peygamberimiz aleyhisselam'a şöyle söyledi: 

-Sen zannediyorsun ki kendini ihtiyaçsız gören azar. Veya, Mekke dağlarını bizim için altın ve gümüş yap. Umulur ki biz, o dağlardan altın ve gümüş alırız da belki azarız. Dinimizi bırakır, senin dinine tabi oluruz” demişti. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselam indi. Peygamberimize dedi ki; 

- “Eğer sen dilersen bunu yaparız. Sonra imân etmeyecek olurlarsa onlara maide ashabına yaptıklarımızı yaparız.” 

Peygamberimiz aleyhisselam onlara merhametinden dolayı dua yapmaktan çekinmişti.” 

Bu sürenin baş tarafi ilmi övüyor, son kısmı da malı kötülüyor. Bu ilim ve dine teşvik, maldan ve dünyadan uzaklaştırıcı olarak yeter! 

Peygamberimiz aleyhisselam şöyle dua ederdi: 

- “Allahım! azdıran zenginlikten, unutturan fakirlikten sana sığınırım.” 


İŞÂRETLER 
Bu ayet-i kerimede şu işâretler vardır: 


I-İnsan kendini, Rabbinin bâzı sıfat ve isimlerinin zuhur yeri gördüğünde bunları kendi nefsi için ayırdığına, 


' Bu ayet yetkaa'nın mef'ülü leh'idir. Yâni, azgınlığın sebebini bildirmektedir. 
? Süyüti, Dürrül mensur, bu ayetin tefsiri... 
* Kurtubi, bu ayetin tefsirinde zikretti 
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2-Hikmeti baliğa ile, kendisine verilen ilâhi isim ve sıfatların kendi mülkü ve sahibi bulunup, bunların mükemmelliği ile kendini beğenme sevdasına kapıldığına, 

3-Bu mükemmellikleri, kendine yerleştinen hakiki sâhibine bakmayıp, bakmaya da ihtiyaç duymadığına, 

4-Aslında, bu güzelliklerin kendinde bulunmasıyla, düşünüp, yaratıcı ve bâriine delâlet ettiğini düşünmesine işâretler vardır. 
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Her halde rabbinedir dönüş! * 


Kelime mânâsı 


Lie | Ol Her halde rabbinedir 


b 


> İl O dönüş' 

Tefsiri 

Mânâ şöyledir: Muhakkak dönüş, senin işlerine sahip ve malik olan yaratıcınadır. Öldükten sonra dirilerek herkes yalnız O'na dönecektir. 
Bu dönmede bir başkasının yalnız veya ortak kimsenin beraberliği yoktur. Sen azgınlığının sonunu o zaman görürsün. 

Şiir: 

Orada herkesin işine yarayacak, mal mülk değil, ameldir. 

Mükemmel insanlara göre güçlü olmak mal-mülk ile değildir. 

Çünkü mal-mülk mezara kadardır; sonrası ameldir işe yarayacak. 


2 
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' Rüc'â dönüş mânâsına masdardır. Sonundaki çekici elif müenneslik işâretidir. 
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NAMAZA ENGEL OLAN 
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Baksana o nehyedene, ? 
bir kulu namaz kıldığında 
Baksana, o hidâyet üzere giderse, " 

yahut takva ile emrederse fena mı? ” 

Baksana, tekzib eder/yalanlar, aksine giderse iyi mi? " Her halde Allâh'ın görüyor olduğunu bilmiyor mu? 


4V3 ii İZİ NİZE gey ağ gil EŞİĞİ 


Görmedin mi o nehyedeni, ? bir kulu namaz kıldığında! " 


, 10 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 

Mânâ: Sanki şöyle dendi: Kullukta yaratıkların en mükemmelini, namazdan, Rabbine ibâdetten men edeni gördün mü? 

Burada “Seni men edeni” yerine, “bir kulu men edeni” denmesinden anlaşılıyor ki, bu men etme, kulu mevlâsına hizmetten men etmedir. Bundan daha çirkin bir şey de yoktur. 


' Baştaki soru, hayret mânâsı içindir. Görmekten maksat gözle görmektir. Hitab, görebilen herkesedir. Abden kelimesinin nekre gelmesi, Peygamberimiz aleyhisselam'ın şanının yüceliğine işâret içindir. 
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Rivayet edildi ki: Ebü Cehil Kureyş'in ileri gelenlerinin bulunduğu bir yerde şöyle dedi: “Muhammed'i namaz kılarken görürsem, yemin ediyorum, boynuna ayaklarımla basacağım.” 


SEBEBİ NÜZÜL 


Tekmile'de şöyle geldi: Muhammed'i namaz kılmaktan men edeni gördün mü. Onlar başına taş atmayı düşünüyorlardı. Sonra Ebü Cehil Peygamber Efendimiz'i öğle namazı kılarken gördü ve yanına geldi. 
Sonra hemen geriye döndü. 

- “Sana ne oldu?” dediler. Dedi ki: 

- “Benimle onun arasında ateşten bir hendek ve korkunç bir şey ve kanatlar gördüm.” İşte bu ifâde üzerine bu âyet nâzil oldu. 

Kanatlar'dan murad, meleklerin kanatlarıdır. O mel'un, meleklerin kanatlarını gördü. Yanında bulunanlar ise görmediler. 

O zaman Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurdu: 

- “Nefsim kudret elinde olan Allâh'a yemin ederim ki, Ebü Cehil bana biraz daha yaklaşsa idi melekler organlarını parça parça ayıracaklardı.” Ebü Cehil câhiliye devrinde “Ebul Hakem” diye anılırdı. Çünkü onlar onun hikmet sâhibi ve âlim biri olduğunu zannederlerdi. İslâm geldikten sonra “Ebü Cehil” şeklinde lakaplanmıştır. 

Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: 

Peygamberimiz aleyhisselam bir duasında şöyle dedi: 

- “Allah'ım! İslâm'ı Ebü Cehil veya Ömer ile aziz kıl” 

Sonra Allâhü Teâlâ İslâm'ı Hazreti Ömer (radıyallahü anh) ile aziz kılınca, anlaşıldı ki Ömer (radıyallahü anh) Kureyş'in en saadetli kişisidir. Ebü Cehil'in de Kureyş'in en şakisi olduğu gibi. Çünkü eşya zıttı ile anlaşılır.” 
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gpu es eği 


Baksana, o hidâyet üzere giderse, " 
Kelime mânâsı 
3İJİ Baksana, 


y 5 Year esi 
SAZI pr OS Ol o hidâyet üzere giderse, 


Tefsiri 
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Eraeyte, gördün mü? demektir. Buradaki görme kalbi görmedir, Mânâsı: “Bana haber ver; bu kulu ibâdetten men eden kimseyi, Allâh'a ibadetinden men edildiğinde doğru yolda ise...” 


Yaz atik ik 5 ilk Bl) 
Ml öle ee şule 1 GİĞİ e 0S Öl 


gps ii 


yahut takva ile emrederse fena mı? ” 


Kelime mânâsı 


5l 3 yahut emrederse 


b 

6 7l takva ile 

Tefsiri 

Mana: “Yahut” putlara ibâdeti emretmede onun inandığı gibi, “takvâyı emrediyorsa”” 

Bu âyet-i kerime, aslında o kulu, namaz kılmaktan men eden kimse ile alay eden bir cümledir. Allâhü Teâlâ'ya ibâdeti yasak ve putlara tapmayı emir, şüphesiz ve kat'i olarak hidâyet üzere olmak değildir, elbette... 


'Daha geniş mânâ şu olur: "Düşünsene! Ey namaz kılan bir kulu alıkoyan azgın insan! Eğer o kul hidayet, doğruluk, hak üzere gitse yahut onunla beraber daha yükselerek diğerlerine de takva ile, Allâh'tan korkup fenalıktan sakınmakla emretse ne olur? Fena mı olur? Sen onu Allâh'ın iyi, kötü her şeyi gördüğünü bilmez de senin yasağını dinler mi sanıyorsun?" Elmalılı tefsiri. 

? Bu şart cümlesi mahzuf olan cevabı ile birlikte görme fiilinin ikinci mef'ülü yerine gelmiştir. Çünkü “eraeyte” fiilinin ikinci mef'ülü soru veya yemin cümlesi olamaz. Bu, şart fiilinin cevabının hazfedilmesi, şartın cevabı ile iktifa edilmesinden dolayıdır. Çünkü “in kezzebe ve tevellâ- eğer yalanlıyor ve yüz çeviriyorsa” sözü birinci şarta karşılık olarak gelmiştir. Birinci şart ise: “İn kâne alel hüdâ ev emera bittakvâ...” cümlesidir. 

Mana: Baksana! yâni bak, gör, düşün bil de haber ver, bakalım ne dersin? "Ya o kul doğru yolda olursa, yahut kötülüklerden sakınmayı emrederse..." 
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Bak bakalım, o, yalanlar ve aksine giderse iyi mi? " 


Kelime mânâsı 


<3İJ)İ Haber ver bakalım o 
5 Ol yalanlarsa 

b ) > 

PE aksine giderse iyi mi 


Tefsiri 

Mânâ: “Haber ver, o yasaklayan kimse (Ebu cehil) , bizim dediğimiz gibi, hakkı yalanlıyor ve doğru yoldan çıkıyorsa...” yâni, haktan kaçarak hakkı yalanlarsa... Bizim “işi biz düzeltiyoruz” zözümüz gibi. 

Burada, yalanlama ve haktan sapma “eğer öyle ise...” şeklinde, olup olmadığı hususunda tereddütlü bir şart ifadesi ile söylenmesi, zikredilen fiillerin o kişilerin bizzat söyleyip söylemedikleri yönünden değildir. Çünkü bunlar, asla tereddüt edilecek şeylerden sayılamaz. (O yalanladı ve yüz çevirdi. Bu kesin) Aksine, bu işlerin bu şekilde ifade 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edilmesi, bunların, takvayı emir, yalanlama ve yüz çavirme vasıflarına 


itibarladır. 
o 


YS Ol el £ İğiğ GİS İLİ al 3 si € Eİİ) 
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gp sali el gi 


Kesin olarak Allâh'ın görüyor olduğunu bilmiyor mu? "* 


Kelime mânâsı 


çi pi bilmiyor mu 0? ' 


b 


Sr al öl Kesin olarak Allâh'ın görüyor olduğunu 


Tefsiri 

Mana: “O adam Allâhü Teâlânın” kendi hallerini “gördüğünü” hallerine göre karşılık verileceğini “bilmez mi?” ki yaptığı o işi işlemekten korkmuyor. Yâni; o yasak eden kişi biliyor ki, Allâhü Teâlâ onun hallerini görüyor. Buna göre ondan bu fiiller hâlâ nasıl çıkıyor? ? 

Mânâ olarak denildi ki: Sen gördün mü ki, bir kişi namaz kılan birini namazından men ediyor... Halbuki o men ettiği kişi hidayet üzere 


' İkinci şartıyyenin cevabıdır. 

? Önceki âyette, yalanlama ve yüz çevirme fiilleri ayrı bir şart cümlesi olarak ve de cevabına bitişik gelmiş, başında da, haber ver diye kendi başına taleb olmuştu. Bu yalanlama ve yüz çevirme birinci şart cümlesi içinde atfedilerek gelmemişti. Bununla da, yalanlama ve yüz çevirme füllerinin kendi başlarına birer fiil ve şartın cevabında gelen tehdide sebep olan füller olduklarına işâret olunmuştu. Birinci kısım ise, imkânsız bir şey olup, dâirenin geniş olması için şartın içinde zikredilmiştir. Bu da bir sırdır ki, birinci şart cümlesinin açıkta kalması ve ikinci cevaba sevkedilmesidir. 
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ve takvayı emrediyor... Men eden ise hakkı yalanlayan ve haktan uzak biri... Bundan daha acaib bir şey olmaz... 


ALLAH HER ŞEYİ GÖRÜYOR 


Büyükler şöyle dediler: “Allah her şeyi görüyor.” ifadesi hem tehdidi hem de kurtuluşu haber verir. Yâni şöyle demektir: 

- “Ey günahkâr kişi! Tevbe et, zirâ seni O görüyor”. 

- “Ey gösteriş için ibadet eden kişi! İhlâslı ol, O seni görüyor”. 

- “Ey yalnız iken günah işleyen! Dikkat et, zirâ O seni görüyor.” 


HİKÂYE (Günahından utanan kişi) 


Dervişin biri bir günah işledi ve sonra tevbe etti. Tevbe ettikten sonra devamlı ağlıyordu. Dediler ki ona: 

- Neden bu kadar ağlıyorsun. Allâhü Teâlâ affedici ve gafurdur, seni affeder. Derviş dedi ki: 

- Evet, Allâhü Teâlâ affeder. Fakat Allâhü Teâlâ günahımı gördü. 
Onun utancı içindeyim. (Onun için ağlıyorum) 

Allah'ım! Sen benim günahlarımı affettin diyelim. 

Fakat sen günahımı gördün, bunun utancıyla ne yapayım. 
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On Al 3 le El ile eli le lee allel 
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Ebu'I-Leys rahimehüllah dedi ki: “Bu âyet-i kerime, bütün insanlara bir nasihat ve hayr, itaati men edenlere de bir tehdiddir.” 

İbnu'ş-Şeyh Hâşiyesinde dedi ki: “Bu âyet-i kerime her ne kadar Ebü Cehil hakkında inzal olmuş ise de, kulluğu yasaklayan herkes, bu tehdidde Ebü Cehil ile birdir.” 

Bunun üzerine; 

1-Zorla alınmış bir yer üzerinde namaz kılan gasb ediciyi, orada namaz kılmaktan vaz geçiren birine mâni olmak doğru değildir. 

2-Mekruh vakitlerde namaz kılan kişiyi görüp, bu vakitte namaz kılmasına mâni olan kişiyi Ikazından vazgeçirmek de lâzım gelmez. 
Çünkü bu iki yerde yasaklanan namaz değil, gasb günâhı ile, mekruh vakitlerde namaz kılma günahıdır. Burada meşru olmayan namaz degil namaza bitişik olan vasıftır. Yasaklanmayı hak etmiş bir fil oluşu, asıl olarak namazın meşruluğuna zıt değildir. Ancak, aralarında fazla alâka olduğu için, vasfa ait yasak, sanki namazın aslının yasaklığı vehmine düşürüyor. 


YASAKLAMADA ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK 


Bu konuda bâzı büyükler tedbirli davranmayı tercih etmişlerdir. 
Hatta Hazreti Ali radıyallahü anh'dan rivayet olundu: Hazreti Ali 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radıyallahü anh mescidde bir grup insanın bayram namazından önce namaz kıldıklarını gördü. Dedi ki: 

- “Ben resülüllah sallallahü aleyhi ve sellemin böyle bir şey yaptığını görmedim.” Bunun üzerine yanındakiler: 

- “O zaman bunların namaz kılmalarını yasak edelim” dediler. O: 

- Ben, “Namaz kılarken bir kulu men edeni gördün mü?” âyeti kerimesindeki tehdide giren biri olmaktan korkarım”! demiştir. 

Bu sebeple bayram namazından önce namaz kılınamayacağını ihtiyat sebebiyle açıkça yasaklamamıştır. (Sâdece, resülüllah böyle bir şey yapmazdı, demekle iktifa etmiştir.) 

Imâm-ı A'zam Ebü Hanife rahimehüllah da bu güzel edebi seçmiştir. Şöyle ki; talebesi Ebü Yüsuf kendisine; 

“Namaz kılan kimse başını rüku'dan kaldırdığı zaman Allâhümmağtirli diyebilir mi?” diye sormuş. Ebü Hanife rahimehüllah şu cevabı vermiş: 

- “Namaz kılan kişi rüküdan başını kaldırdığı zaman rabbenâ lekel hamd der ve secdeye gider” demiş. “Allahümmağfirli demesin” dememiştir. 
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Öyle değil, Zâtıma yemin ederim ki eğer vazgeçmezse muhakkak ve elbet sürükleyeceğiz biz o alnı “ 

yalancı, câni bir alnı! '“ 

O vakit çağırsın o kurultayını, meclisini, " 

Biz çağıracağız zebânileri! "9 

Sakın sen onu dinleme, secde et ve yaklaş! 
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Kelime mânâsı 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y 


iLolu o alnı 


Tefsiri 

“Öyle değil, öyle değil!” 

Bu sözler, o mel'un men edici kişiyi Allâh'a ibâdeti yasakladığı, Lât'a tapmayı emrettiği için, onu tehdit sözüdür. 

“Eğer fenalıklarından vazgeçmezse...” 

Şimdi mânâ: Zâtıma yemin ederim ki, bu kişi bu hal ve hareketlere son vermez, tevbe etmez ve ölmeden önce bu kötülüklerden elini çekmezse... “derhal onu perçeminden” yakalarız. ' 

Yani, “biz âhirette onu alın saçından yakalar ve bu saçı ile onu Cehenneme atarız.” Elbette onu, alın saçından yakalayıp hakaretle ve zelil bir vaziyette götürmeleri için, zebânilere emrederiz de, böylece cehenneme atarlar, demektir. Arapların “cerrun nasiye-alın saçından sürükleme” sözü meşhurdur. 

Aynu'I-maâni'de şöyle geldi: “Alın saçını yakalamak, bir kimseyi zorla ve aşağılıyarak tutmak, demektir. İzâfet yapmadan, yalnız ahid lam'ı ile ve sâdece “perçem yâni alın saçı” denmesinin sebebi, kulu namazdan men eden o kişinin, yâni Ebü Cehilin perçemi olduğunun gâyet açık olmasından dolayıdır. Ayrıca “perçeminden yakalama” sözünden murad, dünyada Bedir savaşında yüzüstü (perçeminden) sürüklenerek çekilmesi mânâsı da muhtemeldir. Mânâ bu ise, bu âyet, Ebü Cehil'in namazı men ettiğinde, ilerde müslümanların onu nâsiyesinden tutarak ve yerde yüzüstü sürüyeceklerine bir müjde olur. Hakikaten Ebü Cehil bu davranışını tekrar etti. Allâhü Teâlâ da, Bedir savaşı günü müslümanlara onu perçeminden tutup sürüme imkânını verdi. 


İBNÜ MES'UD'UN CESÂRETİ VE İNTİKAMI 


Rivâyet olundu ki; Rahman süresi nâzil olunca Peygamberimiz aleyhisselam: 


' Baştaki lam, yemin içindir. Okuduğumuz âyetteki “le nesfean” fiili, “le yekünen minessâğirin < (Yusuf suresi, 12-32) A yot.i kerimesinde olduğu gibi aslında nun harfiyle yazılır. 
Mushafta burada vakf hükmü olduğu için elif”le yazılmıştır. Çünkü burada nun harfinde durulur. Durulurken tenvine benzetilerek elif üzerinde durulur. &âw bir şeyi tutmak ve şiddetle 


çekmektir. Nâsiye, başın ön tarafındaki saçlardır. 
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- “Bu süreyi Kureyş'in reislerine kim okur?” diye sordu. Oradakiler ağır davrandılar. Yalnız İbnü Mes'ud radıyallahü anh ayağa kalktı ve; 

- “Ben ya Rasülallah!” dedi. Efendimiz aleyhisselam İbnü Mes'üd'u yerine oturttu. İkinci defa sordu: 

- “Bu süreyi onlara kim okur?” Yine İbnü Mes'ud'tan başka kimse ayağa kalkmadı. Üçüncü defasında da aynı olunca Efendimiz aleyhisselam İbnü Mes'ud'a izin verdi. Peygamberimiz aleyhisselam İbnü Mes'ud'a bu vazifeyi bırakmak istemiyordu. Çünkü onun zayıf ve küçük yapılı olduğunu biliyordu. 
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İbnü Mes'ud, kalktı, onların bulunduğu yere vardı. Onları Kâbe'nin etrafında toplanmış bulunca, Rahman suresini okumaya başladı. Ebü Cehil ayağa kalkıp İbnü Mes'ud'un yüzüne şiddetli bir tokat attı. İbnü Mes'ud'un kulağı yarıldı ve kanamaya başladı. Oradan, gözlerinden yaşlar akıtarak geri döndü. Kfendimiz aleyhisselam onu görünce kalbden üzüldü ve üzüntüden başını önüne eğdi. Hemen Cebrâil aleyhisselam gülerek ve müjdeleyerek geliverdi. Peygamberimiz aleyhisselam; 

-“Ya Cebrâil! Sen gülüyorsun ama, İbnü Mes'ud ağlıyor” dedi. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselam; 

-“O bunun sebebini yakında öğrenecek” dedi. 

Bir zaman sonra, müslümanlar Bedir savaşında zafer kazandı, İbnü Mes'ud savaştan onun da bir payının olmasını istedi. Efendimiz aleyhisselam ona; 

- “Mızrağını al ve yaralıları dolaş. Aralarında ölmemiş birisini bul ve onu öldür, dedi. Sen de bu şekilde mücahidlerin sevâbını alırsın” buyurdu. İbnü Mes'ud yerde yatan kâfirler arasında dolaşmaya başladı. Bir de baktı ki, Ebü Cehil yere yıkılmış şiddetli sesler çıkarıyordu. İbnü Mes'ud, onun hâlâ kuvvetli olmasından ve zarar vermesinden korktu. Mızrağını uzaktan Ebü Cehil'e attı. Mızrak Ebu Cehil'in boğazına saplandı. 

-Umulur ki kalem süresindeki, “Biz yakında onun burnuna damga vuracağız” “*19 âyet-i kerime buna işârettir.- 

İbnü Mes'ud Ebü Cehil'in artık âciz ve hiçbir şey yapamaz durumda olduğunu görünce göğsünün üzerine çıkmak istedi. Fakat çok zayıf olduğu için çıkamadı. Sonra bir şekilde çıktı. Ebü Cehil onu göğsü üzerinde görünce; 

- “Ey koyun çobanı! Çok sarp bir yere çıktın” dedi. 
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İbnü Mes'ud ona; 

- “İslâm yücedir. İslâm'ın üstüne yücelik olamaz” dedi. Ebü Cehil; 

- Arkadaşın Muhammed'e söyle. Ölmek üzere olduğum şu anda benim nazarımda ondan daha çok kin ve düşmanlık duyduğum hiç kimse yoktur, dedi. 

Rivâyet olundu ki; (İbnü Mes'ud Efendimizin huzununa dönünce olanları anlattı.) Efendimiz aleyhisselam Ebü Cehil'in bu sözünü İbnü Mes'ud'dan işitince buyurdu: 

- “Benim Fir'avn'ım Musa'nın Fir'avn'ından daha şiddetlidir. Çünkü Müsâ'nınki ben iman ettim Yunus suresi 1640 demişti. Benimki ise isyanını daha da arttırdı.” 

Peygamberimiz aleyhisselam daha sonra İbnü Mes'ud'a: 

- “Ey İbnü Mes'ud! Şu kılıcımı al kafasını kopar” dedi. Çünkü Efendimiz aleyhisselam'ın kılıcı daha keskin idi. 

İbnü Mes'ud (tekrar gitti) Ebü Cehil'in kafasını kopardı fakat taşı- 


maya gücü yetmedi. Kulağını delerek bir ip geçirdi, bu iple kafasını sürüyerek Peygamberimiz aleyhisselam'a geldi. Geldiğinde, Cebrâil 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aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in önünde gülmekte idi ve şöyle diyordu: 

- “Kulağa kulak!.. Ancak burada baş da kulakla birlikte kesilmiş” 

Hikmet sahibi Allâhü Teâlâ, İbnü Mes'ud'u zayıf yarattı ki, onun kesik başına gücü yetmesin de kulağından çekerek taşıyabilsin diye. 

Bunun da bir çok hikmetleri vardı. 

Ebü Cehil bir köpekti ve köpek kucağa alınmaz; yerde sürüklenir, 

Ebü Cehil'in kulağı yarıldı ki kulağa-kulak kısas edilmiş oldu. 

Ayette “Eğer vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız” âyetiyle bildirilen tehdit gerçekleşti. Hakikatte İbnü Mes'ud bu başı ön tarafından tutarak yerde sürüklemiştir. 

İbnü Şeyh dedi ki: Nâsıye alnın hemen üzerindeki saçtır. Bu husüsi saça, saç mânâsına gelen şa'r değil de, nâsıye denir. Ayrıca Allâhü Teâlâ, bu nâsıye kelimesi ile mecaz yolu üzere yüz ve başı ifâde etmiştir. 
Tutulmanın, perçemden tutulma olarak tahsis edilmesinin sebebi şu idi: Mel'un Ebu Cehil, başının perçemini taramaya ve güzel koku sürmeye çok ihtimam gösterirdi. 


ale Gİ 53 ler İl b a yakl SE ll le 
İĞ 3 aa bj 

Sa 44 9 Şa, set ye Siz dak ai Eki e 3) 8 gaz cl Ubek öğ iedal gep çi Lal laslğ İSİ AYNİ yüzme delikli ÖN Gİ oi para kil paz 3 Şb ala le yl e e, b İyi Honaz öle a les geli ale al Uye gla OYİ ae işa ei Sİ Od O Kaza 

Bl e il > lir ül ll be Sel ai hp a İS le Lİ öl Liz! 0 5> 3) çil 


' Üsüdül gaabe c.3 s. 385,386 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ve döl Eliy OYU ODY yazik OY Şİ li, pl JE akrep e Uh ala SİN 
AN gi Apel geldi Ola yaa dö İğ çek ioliiğ Gerli yara b eli bala ila azl e şal Si 


Cc 
EVIğ Eb 6 el 


Yalancı, günahkar bir alın saçı! > 


Kelime mânâsı 


5515 &pl yalancı alın saçı 


Cc bl günahkâr 
Tefsiri 


Burada' senin, “yalancı ve günahkâr kişinin perçemi” sözünden daha derin bir mânâ vardır. Bu kâfir, söz olarak yalancılıkta, fil olarak da günahta öyle bir dereceye ulaşmıştı ki, sanki alın saçında yalan ve günah görülür olmuştu. Ebü Cehil, Allâhü Teâlâya yalancılık isnad ederek “Allah Muhammed'i resül olarak göndermedi” diyor ve Allâh'a iftira ediyordu. “o bir sihirbazdır” gibi sözlerinde de yalancı idi. Peygamberimize verdiği çeşitli eziyetlerle de günahkârdiı. 


li ala şeyi Eki 
YI e Üasliy GİY eli iy) iel iŞ aş 
O ei yeğ 


' Burası bir önceki en-nâsiye kelimesinden bedeldir. Nekre nâsiye kelimesinin ma”rife bir kelimeden bedel gelmesi câizdir. Bu kelime yalancılık ve günahkârlıkla vasıflanmıştır. 
Burada mecâzi bir isnad vardır. Yâni günahkâr ve yalancı olarak alın saçı yâni perçem zikredilmiş, fakat ikisinin de sahibi murad edilmiştir. 
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EN Mağ İsli Yö İİ dk A OS gbi 3s ie ES e gl S3 eli a gb aliy İSİ e YS Vİ kaş bl öz le İŞ İS azer ep el İl 

ANİ gli 3d ale a 3 ai 


Z 
N 


€ 


VD sl çil 


O vakit çağırsın o meclisini, 7 


< $ 


Kelime mânâsı 


çal O vakit çağırsın 
Y 


yerle o meclisini, 

Tefsiri 

“O” Ebü Cehil “hemen gidip” kendine yardım etmeleri için “meclisini” meclis üyelerini “çağırsın.” Bu meclis Mekkelilerin toplantı yerleridir. Burada “meclis üyeleri” diyerek meclis kelimesinin başına muzaf takdir ettik. Çünkü meclisin kendisi çağrılmaz. İçinde üyeleri olmadıkça oraya meclis denmez. 

Mekke'de bulunan Dâru'n-Nedve üyeleri istişare için orada toplanıyorlardı. Bu, günümüzde husüsi toplantı yerleridir. 


NÜZÜL SEBEBİ (En kalabalık meclis) 


Rivâyet olundu: Bir gün Ebü Cehil, Peygamberimiz aleyhisselam namaz kılarken ona rastladı. 

- “Ben bunu sana yasaklamamış mıydım?” dedi. Resülüllah aleyhisselam ona sert bir cevap verdi. Ebü Cehil: 

- “Beni tehdid mi ediyorsun? Ben şu vâdide meclisi en kalabalık olan kişiyim” dedi. Bunun üzerine bu âyet-i kerime nâzil oldu. 


al sl TAİ er il lg ne öğe e (Gl) 
gl pil AB (ŞA SİNİ yeke gag oyum) dalarey al 
Ya ek Y ül lara ii OY LARIN Bg Ö gre 
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İS âSaş özal oy lal 4ö 04 > bl ÖİSİİ yaş e bl Öİ (53) zl füze ÖYİ az yali lg O gaze 
SİZİ a pis ylhsol ii bal Shi, 


GAP iğ çiz 


Biz de çağıracağız zebânileri! "* 


Kelime mânâsı 


<z Biz de çağıracağız! 


ii gi) zebânileri 


Tefsiri 

Biz de çağıracağız azâb meleklerini! yâni, biz de onları Cehenneme sürüklemeleri için azap meleklerini çağıracağız. Bu meleklerden sâdece bir teki, onun meclisindekilerin bir milyonuna gaalib gelir. 
Resülüllah aleyhisselam da: 

- “Eğer Ebü Cehil meclisini çağırsaydı, zebaniler onları görülecek halde yakalayacaklardı” buyurmuştur." 

Arapçada zebâniye, aslında, önde giden asker gibi vâli yardımcılarından bir zümre demektir. Kaamus'a göre bu ismin verilmesinin sebebi, bilinmelerine yardımcı olacak alâmetler koydukları içindir. Azap meleklerine de zebâni denmesi, onların kâfirleri şiddetle yakalayıp Cehen- 


' Hazreti Osman'ın r.a. mushaflarında yâni Mushaf-i Osmâni'de se ned'u kelimesindeki vav üzerine hataen hazif yapılmıştır. Arabçada hazfedilmesini icabettiren lafiz olarak bir şey yoktur. Galiba o, fel yed'u emrine uygunluk veya emre benzetilmesi için hazfedilmiştir. 
Çünkü hiç şüphesiz duâ, bir çeşit lüzumlu emir'dir.İbnü Hâlüye, İ'rabu's-selâsiyne âyeten adlı eserinde dedi ki: “Sened'u kelimesinin aslı vav'lıdır. Ancak vav sâkin olduğundan kelimenin sonundaki sâkin vav dile ağır gelir. Onun için mushafta bu vav sâkıt olmuştur. Nitekim “sened'u”, “yed'u'l-insânü”, “yemhu'llâhül-bâtıla” âyetlerinde de durum böyledir. Yâ harfi için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Nitekim “vâdin-nemli”, “innallâhe lehâdilleziyne âmenü” kelimelerindeki yâ bu sebeble düşmüştür. Bunların sebebi, az önce söz ettiğimiz gibi, yazının nasıl okunuyorsa o şekilde lafız üzerine bina edilmesinden dolayıdır. 
Denildi ki: Zebâni'nin müfredi zebna'dır. Zeben'e nisbeten verilmiş gibidir. Sonra zebna, zebâniye şekline dönmüştür. 
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neme atmalarından dolayıdır. Zebânilerden murad azap melekleridir. Bu azap meleklerine “şurat” denmesi, şiddetle tutma, şiddetle ezme, kabaca yakalama ve kahırla Cehenneme atmada bunlara benzemelerinden dolayıdır. 

Bazı âlimlere göre zebâni'nin sonudaki ya yerine ta harfi getirilmiştir. Bundan murad, zebânilerin kâfirleri Cehenneme atmalarındaki mübalağayı ifade içindir. 

Bu ayet-i kerimde şu işâretler vardır: Nefs-i emmare Ebü Cehl'ini ve onun, heva meclisinde bulunanları ve zulmâni kuvvetlerini, iflas ateşine ve hüsran cehennemine götüren celâli ve kuvvetli tecellilere işâret vardır. 


pia Alaz EİN İİ oz ze lil SS Ya gl 1 gi çe ) 
al lek ale İG ap hal İlel ya al li le lş 
GLe ASLI siY 

Yy Us Çi e ill bim e üğleğeli amlari Maizl 
Ali gl ÇA e ASLİ akal ÜR İçel ye bi ye 
AY yal ele 0 b Yy 

Oİ 553 slk see beYI Aİ İMAN öle pal vel İş ge ali ali ek ASL EN Agile Se gi 
Öl hall ala ye EL AS, eli anl ne oLUYI Ça çi 
BN le Sas eğil iye İİ ba İğ Alla İtal il ölgl l el 

3 li ibi gez dya$ bil yeli YS Şi beYİ b ği 
e öğiye Blelaş çeşni İzelel GP) iş Aya EVİN Öl yel ya dü AİN Âş asg Aş yan$ Ala) delal AM Sa ele b kğ egeli ös 
BI ŞLİS ii yl e lil e i lar öy 
İSYe Oİ ae yila öld eler eği ri Sİ GUSİN O ğü gi ab 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 337 


illa gel Ri çi gel beri bla yem baş lem pll 
İİİ İl 8 e il il ei S3 delil kös giy 
Aİ ge İl yaz yakı All) la li kala özel S3 İS 
İM Aya Salli MELEN ab Bill ALU şii aş 


oluö3 (636 ga Şİİ > fala öyle Yİ li ge Ul öyle 
İSİ eş OYASI gü AL 


SECDE ET VE SAKIN ONU DİNLEME 
Secde âyeti 

- O dd tie re 
LOM KOK Aöl a azla Y YS 
Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş! 


Kelime mânâsı 
LG, 
İS Hayır! 


ei damla; Y onu dinleme de 


9, 5 


Jzewl7 secde et 


© EE ve yaklaş Allâh'a! 


Tefsiri 

“Hayır!” Bu söz, namazdan men eden o mezkür adamı, azarlama- dan sonra başka bir azarlamadır. Kella, evveline bitişiktir. Onun için Kur'ân okunurken mutlak vakıf ile durmuşlardır. 

Ona uyma!” Bulunduğun hal üzere devam et. O yalancı, günahkar, men ediciye karşı gelmeye devam et. Bu ifâde, 

- “seni yalan sayanlara boyun eğme!” (&slem seri 668 âyet-i kerimesi gibidir. 

“Allah'a secde et” ve secdene, namazına, onların sözlerine aldırış etmeden “yaklaşmana devam et! yâni bu secdelerinle Rabbine yaklaş da yaklaş. Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 
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- “Bir kulun rabbine en yakın ânı, secde ettiği zamandaki ânıdır. O halde secde hâlinde Allâh'a çok duâ ediniz”! Fütühât'ta buna kurbiyyet yâni yakınlık secdesi denilmiştir. 

Bu âyet-i kerime, İmam Malik hariç üç mezheb imamına göre, secde yeridir. Onların usüllerinde, burada secde yapmak vâcib mi, sünnet mi olduğu kaidesi ne ise öyledir... 

Sonra secdeler, baş olma perdesinin kaldırıldığına işâret etmektedir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

- “Secde ile birlikte kibir bulunmaz” yâni secde eden kibirden uzaklaşır ve Allâh'ın dergâhında alçak gönüllü olma şerefine kavuşur. 


Uy al Leş haze yi ei İİ ge Sİ al gay aş gop NS) 
kalma iye ale sille le es sl £ Akli Y Ş le öy ale Ella GJİSAİN ali Yi g5 b GANİ Şal G3 

iş EA Se çi eş Hayme e biya ( izülğ | 
Ağa 13) 455 öze Rİ öğ ü Oiİ” Eel iz a öge a Biz İuie öz yan b İS gali EN ye İS 
Bl gb yaz aim Löğ hale 4) ga al öy ll eli 0S 
EA 

İİ Lİ gezel e az SİLİN YEN e öze ea daş 
Ele da el le İZİ İİ EŞLİ 3 gzel Öl çi il ar yl 
A Sa iş LES 333, İİ 3 öze SA çe “öge az 55 
uöyük la, 


MECUSİLERİN SECDESİ VE 
İBRAHİM ALEYHİSSELAMIN DUASI 


Rivâyet olundu ki; İbrahim Aleyhisselam bir gün ikiyüz mecusiyi müsâfir etti. Mecüsiler yemeklerini yedikten sonra; 
- “Bize bir iş ver yapalım ey İbrahim!” dediler. İbrahim Aleyhisselam: 


' Ebu Davut , 879, Tirmizi, deavat, 3536, Müslim, salat 215 hadisi şerifte geçen Ma masdariyyedir. Akrabü, haberi hazfedilmiş mubtedadır. Akrabü vücüdil abdi, demektir. 
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- “Benim sizden bir isteğim var” dedi. Müsâfirler: 

- “Nedir isteğin?” dediler. İbrahim Aleyhisselam: 

- “Rabbime bir defa secde ediverin” dedi. Mecüsiler aralarında görüştüler. Sonra aralarında: 

-Bu adam bize çok iyilik yaptı. Şimdi onun Rabbine secde etsek, sonra da ilahlarımıza dönsek... Bu bize bir zarar vermez, dediler. Bunun üzerine hep birlikte secdeye kapandılar. Onlar alınlarını yere koyunca, İbrahim Aleyhisselam Allâhü Teâlâya şöyle dua etti: 

- “Ya Rabbi! Ben yapacağımı yaptım, onları secdeye getirdim. Bundan öte gücüm yok. Bütün muvaffakiyet ve hidâyet senin elindedir. Sen de Bunların kalblerini islâm'la süsleyiver.” 

Adamlar başlarını secdeden kaldırınca hepsi müslüman oldular. 

Secdenin, namaz secdesi, tilavet secdesi, sehiv secdesi gibi kısımları vardır. Şu secdeler meşhurdur: 

I-Allâhü Teâlâ'nın celal ve kibriyası için ta'zim secdesi. 

2-Korku ve taleb için, Allâh'a yalvarma secdesi. 

3-Allah'a şükür ve yalvarma secdesi... 

Sahih olan görüşe göre, bu secdeler müstehabtır. Bu secdeleri melekler, Peygamberimiz aleyhisselam, diğer enbiya ve evliya kulları yapmışlardır. 

İmam-ı Azam Ebü Hanife ve İmam Malik, şükür secdesinin mekruh olduğunu söylediler. “Hamd ve şükür sâdece dil ile yapılır” dediler. 
İmâmeyn, yâni, İmam Ebü Yüsuf ve İmam Muhammed rahimehümallah dediler ki: Şükür secdesi Allâh'a yakınlığa vesiledir. Bunu yapan kimse sevâb elde eder. 

Kaaşâni dedi ki: Peygamberimiz aleyhisselam bu süredeki secde âyetini okudu, sonra da şu duâyı ilave etti: 

- “Eüzü bi afvike min ıkâbike ve eüzü bi ridaake min sehatıke ve eüzü bike minke” 

Mânâsı: “Senin azâbından affına, gadabından rızana, senden yine sana sığınırım”. yâni, senin fiilinden senin füline, senin sıfatından senin sıfatına ve senin zâtından senin zâtına sığınırım, demektir. 

İşte bu, secde ile Allâhü Teâlâya yaklaşmanın mânâsıdır.' 


' Sakın. Sakındırma üzerine sakındırmadır. Ona itaat etme! Öyle kendini zengin gören, yalancı, cinayetkâr, namazdan alıkoyar azgını dinleme! Rabbine itaat etmekle okutmakta sebat eyle, ve secde et. Rabbinin emrine boyun eğmekle oku ve secdeye devam et ve yaklaş. 
Secde ile, namaz ile ve yakınlığa sebep olan diğer ibadet ve kulluk ile kulluk ederek biz Rabbine yaklaş. Çünkü sahih hadiste belirtildiği üzere "Kulun Rabb'ine en yakın olabileceği durum secde ederkendir." Bir kudsi hadiste de "Kul bana nafile ibadetlerle devamlı yaklaşır. O derece ki nihayet ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, duyduğu kalbi olurum. Benimle işitir, benimle görür, benimle duyar." buyurulmuştur. Burada secdenin yukarıdaki 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namaz karinesi ile namaz mânâsına olması da ihtimal dahilinde ise de gerçek mânâsı üzere özellikle kendi mânâsında olması daha açıktır. Çünkü "yaklaş", namaz ve insanı Allâh'a yaklaştıran diğer ibadet çeşitlerini kapsar. Secdenin ayrıca özelleştirilmesi hadis-i gereğince önemini açıkça ifade eder. Elmalılı Tefsiri. 
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97 


Eril öge 
KADR SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
5 âyettir 


İl Rİ A pi 


TY gül iğ si aş iğ iri ati 
$ gağls İİ İ gry i ek 
Şİ ge ip ip 8 aç vi 
<> 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

Elhak/Hakikatte Biz indirdik onu kadir gecesi! ' 
Ne bildirdi ki sana, ne kadir gecesi? ? 

Bin aydan hayırdır o kadir gecesi! * 


İner peyder pey, melâike ve Ruh onda, izniyle rablerinin, her bir emirden! * 


Bir selamdır o, tâ tan atana/sabaha kadar! “ 
Sy 2x 9 or gp alli salzl ği 
Hakikatte Biz indirdik onu kadir gecesi! ' 


Kelime mânâsı 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pe 97 — eli 5I Uİ Biz indirdik onu' 
€ o 2. - 
yal Aİ 3 
Tefsiri 


Âyet-i kerimenin mâzi sigasıyla mânâsı şöyledir: “Kur'anı kadir gecesinde biz indirdik ve indirmeye Biz hükmettik. Bunu Biz ezelde takdir ettik.” 

(Soru:) “İnzal yâni indirme bir defada indirmede kullanılır. Halbu ki Kur'an bir defada indirilmemiş, aksine yirmiüç senede kısım kısım indirilmiştir. Bu süre de o indirilenlerden birisidir. (Bu durumda inzal kelimesi niçin kullanılmıştır?)” 

Cevabı: Kur'an'ın inzâlinden murad, Cebrail'in Kadir gecesinde onu levh-i mahfuz'dan dünya semasındaki beytü'l-izzet'e bir anda indirmesidir. Sonra da kâtip meleklere semada yazdırmıştır. Sonra, Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz aleyhisselam'a ihtiyaçlara göre kısım kısım indirilmiştir. İşte, Kur'an'ın bu indirilişinin ilki, Kadir gecesinde oldu. 

Burada şu işâret vardır: Muhakkak ki, Kur'an levh-i mahfuz'dan Beytül-izzet'e indiği için, Beytül-izzet, levh-i mahfuz'dan sonra sema makamları içinde en şerefli makamdır. Onun için denildi ki: Dünyaya en yakın sema, diğer semalardan daha üstündür. Çünkü burası rabbâni vahyin bulunduğu yerdir. Şerefü'l-mekân bi'l-mekin — Bir mekânın şerefi orada bulunanlar sebebiyledir. Böylece her ikisi de şerefli olur. Çünkü sultan, ancak, en nezih mekan neresi ise oraya iner. Sultanın kötü bir yere indiği düşünülse bile, onun inmesi, şeref olarak o mekana yeter. 
Eğer mekan şerefli bir yer ise, şerefli birinin oraya inmesi ile daha çok şeref kazanır. Beled süresinde geçtiği gibi... 


' İnnâ'daki nun azamet içindir.Veya sıfat ve isimleriyle birlikte Zâta delalet eder. Hü zamiri Kur'an'a racidir. Kur'ânın şöhreti, isminin açıkça söylenmesi yerini tutar. Bu sebeple zamirle ifade edilmiş, açıkça zikredilmemiştir. Sanki Kur'an bütün zihinlerde mevcutur. 
Allâhü Teâlâ, Kur'an'ı aradaki Cebrail aleyhisselam ile indirmesine rağmen, onu zikretme- den kendi zâtına isnâd ederek ona ayrı bir yücelik vermiştir. Biz kelimesi ile de, ayrıca mânevi fâil öne çıkarılarak Kur'an-ı Kerim'e bir ta'zim yapılmıştır. Ancak burada biz buyurularak Allâh zikredilmiş ve kasır yâni kısaca ifade yolu üzerine Cebrâil'den söz edilmemiştir. "İnnâ enzelnâhü" ifadesinde mânâyı kuvvetlendirmek için inne getirilmiş, ifadede hafiflik için de zamirin bitiştirilmesi seçilmiştir. 
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Kur'an'ın azar azar indirilişi Peygamberimizin büyüklüğüne işârettir. Bu, hediye eden kişiyi yüceltmek için, hediyelerin hizmetçiler eliyle azar azar verilmesine benzer. Bu ta'zim, Kur'an'ın Beytü'l-izzet'e hep birden indirilmesi ile, Peygamberimiz'in, Müsâ aleyhimesselam'la eşit hale getirilmesinden sonra olmuştur. Kur'an'ın azar azar indirilmesinin sebebi, kolay ezberleme ve Efendimiz aleyhisselam'ın kalbine tam yerleşmesi içindir. Allâhü Teâlâ da şöyle buyurmuştur: 

- “Kâfirler dediler ki: 'Kur'an ona topluca bir defada indirilmeli degil miydi?” Senin kalbine sağlam yerleştirmek için böyle yaptık ve onu en uygun şekilde okuduk.” “urkan suresi, 25-32) 

Allahü Teâlâ'nın indirdiği kelam iki kısımdır: 

I-Kuran, 

2-Hadis-i kudsi. 

Çünkü, Cebrâil Kur'an'ı indirdiği gibi, sünneti de indirmiştir. Bundan dolayı sünnetin mânâ olarak rivâyeti câiz oldu. Cebrâil sünneti, mânâ olarak ifâde etmiştir. Kur'an'ın ise mânâ olarak okunması câiz değildir. Cebrâil, Kur'ân'ı lafzıyla beraber getirmiştir. Buradaki sır, Kur'an'ın lafzıyla ibâdet ve lafızlarıyla da hasımlarını âciz bırakmaktır. 
Hiç kimse Kur'andaki lafzına ait susturma ve mânâsındaki sırları içinde bulunan bir kitap getiremez. Öyle ise, başka birinin lafzı ve mânâsı, Kur'an'ın bir harfinin bile yerini ve mânâsını nasıl tutabilir!?. 

Sonra, levh-i mahfuz şu tayinin kalbidir. Fakat, insanın kalbi bundan daha latiftir. Çünkü insan kalbi, onun özüdür. İnsan kalbi şereflidir. 
Çünkü Kur'an'ı, Ruhu'l-emin Cebrâil aleyhisselam seçilmiş Peygamberin kalbine indirmiştir. 

Soru: “Meleklerin tamâmı, Kur'an'ın indirildiği gece, levh-i mahfüzun huzurundan, Beytü'l-izzet'in huzuruna ansızın yere yıkıldılar. 
Melekler acaba neden yere yıkıldılar” 

Cevap: Muhammed Aleyhisselam, onların yanında kıyametin alâmetlerinden idi. Kur'an da, o Peygamber'in kitabıdır. Bu kitabın inmeye başlaması, kıyametin kopma haberi idi. Onun için, kıyametten korktukları, Allâhü Teâlâ'nın kelamına saygı duydukları, müjde ve tehdidleri karşısında, korkuları için ansızın yerlere serildiler. 

Bazı haberlerde şöyle geldi: 

- “Allahü Teâlâ rahmeti ile konuştuğunda Farsça konuşur.” Farsça'dan murad, -Süryânice olsun, İbranice olsun- Arapça dışında başka bir dil demektir. 

- “Allahü Teâlâ azaptan bahsedecekse Arapça konuşur.” Melekler Muhammed'e ait bir arapça duyduklarında, bir cezâ ve azâb geliyor 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zannettiler de, bundan dolayı yere yıkıldılar. Kadr kelimesinin mânâsı az sonra gelecektir. 
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yle Sİ Nb kamil Ay el | yane beli al SE lal 


KUR'AN'IN İNDİRİLDİĞİ GECE 


Kur'an, Allâhü Teâlânın kelâm-ı kadimidir yâni evveli olmayan sözüdür. Onu Ramazan ayında indirmiştir. Allâhü Teâlânın buyurduğu gibi: 

- “O ramazan ayı ki, insanları irşad için hak furkânı, hidâyet ve açık delil ve mucizeler hâlinde Kur'ân, onda indirildi.» Sakar sı “2159 Bu ilk açıklamadır. Bu beyândan Kur'an'ın gündüz mü yoksa gece mi indirildiğini anlayamıyoruz. Allâhü Teâlâ bir başka âyetinde, 

- “Hakikatte biz onu mübârek bir gecede indirdik.” Duhan suresi, “ Bu da ikinci açıklamadır. Biz bu gecenin hangi gece olduğunu yine anlayamıyoruz. Sonra Allâhü Teâlâ üçüncü açıklamasında, 

- “Şüphesiz Biz onu kadir gecesinde indirdik.” “adr suresi 970) pu. 
yurmuş, bu da, açıklamaların en son noktası olmuştur. 

Doğrusu şu ki, her hikmetli iş o gece ayrılır. Sene boyu yapılacak bütün işlerin ve hükümlerin idaresi o gece yazılır. O gece kadir gecesidir. Bütün işlerin kaderi o gecede takdir edildiği için ona kadir gecesi denilmiştir. Kur'an'ı Kerim buna şahittir. Birinci ayette; “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” “Duhan suresi. 442) Duyurulurken devamında, “Her hikmetli iş o gecede ayrılır.” Buyurulmuştur. 

Kur'an-ı Kerim kadir gecesi indirilmiştir. Bu ayeti kerime bu vasıfla şu gecede: “Şüphesiz onu kadir gecesinde biz indirdik” âyetine bir ön hazırlıktır. Şeyh Ebu Tâlib Mekkinin (k.s.) Kütü'l- Kulüb kitabında olduğu gibi. (Bu eserde şöyle gelmiştir:) 

Eğer sen “Kur'an'ın gece indirilmesinin hikmeti nedir?” diye soracak olursan, cevap olarak derim ki: 

-Kerametlerin çoğu, esintilerin indirilişi, göklere yürüyüş hep gece olmuştur. Gece Cennettendir. Çünkü gece istirahat yeridir. Gündüz Cehennemdendir. Çünkü gündüz, geçim işleri, yorulma ve çalışma zamanıdır. Gündüz, elbisenin giyildiği ve evden ayrı kalındığı zamandır. 
Gece yatak zevki ve kavuşma zamanlarıdır. Gece ibâdeti gündüz ibâdetinden daha faziletlidir. Çünkü insanın kalbi geceleri derli toplu olur. Bundan maksad kalb huzurudur.” 

Ariflerden birisi dedi ki; gündüz tevhidle amel et, gece isimle... 
Böylece Celvetiyye ve Halvetiyye yolunu birleştirmiş olursun ki, tevhid ve isim senin için iki kanat olabilsin. 
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KADİR GECESİ NEDİR 


b CN > .— 
& all al İl ağ 
Ne bildirdi ki sana, ne kadir gecesi? ? 


Kelime mânâsı 

33 UÜ; Ne bildirdi ki sana 

b o A» 

yaa AG nedir kadir gecesi? 


Tefsiri 

Mana: Ey Muhammed! Onun ne olduğunu hangi şey sana bildirdi? 
Bu sorunun mânâsı şudur: Sen Kadir gecesinin aslını ve hakikatini bilmezsin. Çünkü onun büyüklüğü yaratıkların bilgi daireleri dışındadır. 
Hâliyle onlar Kadir gecesinin değerini kavrayamazlar. Bunun hakikatini ancak gaybların en büyük bilicisi bilir. Bu söz, Kur'an'ın indiği vaktin şanını yükseltmek içindir. 


KADİR GECESİNİN FAZİLETLERİ 


-Kadir gecesi ölen kimse için kabir suali kaldırılır. Diğer faziletli vakitlerde ölenler için de öyledir. Bu faziletli vakitlerden birisi de bayram geceleridir. 

Sonra, Allâhü Teâlâ'nın kerem'ine göre, o gece ölene kabirde sual olmadığı gibi sonra da olmaması lâzımdır. Füli tecelli, peygamberlerin efendisi Peygamberimiz'e Receb ayının ilk cuma gecesi akşamla yatsı arasında olmuştur. Bu sebeple Regaib namazı o zaman içinde müstehab görülmüştür. Sıfatların tecellisi ise Şaban ayının onbeşinde olmuştur. 
Bu sebeple yatsı namazından sonra vitirden önce beraet namazı kılmak müstehab sayılmıştır. Allâhü Teâlânın, zâtının tecellisi ise, Efendimiz'e Kadir gecesi olmuştur. Bu sebeple kadir gecesi namazının o gece kılınması müstehab görülmüştür. 

Bu âyet, Allâhü Teâlâ'nın müjdesini anlattığı için Allâh, Kadir gecesinin kendisini açıklamaya başlamıştır. 


Ygs öle e gil la le OY gs li VE 
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Bin aydan hayırlıdır o kadir gecesi! * 


Kelime mânâsı 


peri) Aİ o kadir gecesi! 
52 daha hayırlıdır 


b o 
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Tefsiri 

“Kadir gecesi”nin ihyâsı ve o gecede yapılan ibâdet “bin aydan daha hayırlıdır.” yâni içinde Kadir gecesi olmayan gecelerde kılınan namazlardan ve gündüzündeki oruçlardan daha hayırlıdır. “İçinde Kadir gecesi olmayan” demenin sebebi, bir şeyin, kendi üzerine mukayese yapılmaması içindir. Hayrun demek, daha hayırlı, daha faziletli, değeri ve sevâbı daha çok demektir. Bin ay, seksen üç sene, dört ay, demektir. 

Hadis-i şerifte şöyle geldi: 
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- “Kim ki, inanarak ve sevâbını Allâh'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ ederse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Kim de iman ederek ve sevâbını Allâh'tan bekleyerek oruç tutacak olursa geçmiş ve gelecek günahları affolunur”' buyurulmuştur. 
Keşfü'l-esrar'da olduğu gibi. 

Hattâbi dedi ki: İmanen ve ihtisaben demek, niyet ederek ve kararlı olarak ihya eder, oruç tutarsa... yâni kişi, Allâh'ı tasdik ederek, gönül hoşluğu ile sevâbını isteyerek, orucu kötü görmeden, bir yük kabul etmeden ve oruç günlerini uzun günler saymadan oruç tutması, demektir. yâni kişi oruç tutarken Ramazan günlerinin sevâbını çoğaltmak için birer firsat bilmesi, demektir. 

Bağavi dedi ki: İhtisâben “Allah'ın rızasını talep ederek” demektir. 
“Fülanün yahtesibü'l-ahbâra” sözünde, “yahtesibü” filanca haberleri istiyor, demektir. 

Et-Terğib ve't-Terhib'de şöyle geldi: Hadis-i şerifteki kıyâmdan murad teravih namazıdır. Bâzı âlimler dedi ki; kıyamdan murad, o gece kılınan mutlak namazdır. Hadis-i şerifteki “geçmiş günahları bağışlanır” sözünden murad bâzı âlimlere göre küçük günahlardır. Bâzı âlimler de, “Büyük günahları yanında küçük günah yok ise, büyük günahları hafifletilir” şeklinde tefsir etmişlerdir. “Gelecek günahları” sözü de bu andan sonra, büyük günah işlememe hususunda kendilerini korumaları kinâye yolu ile anlatılmasıdır. Veya; “onların gelecekte işleyecekleri günahları bağışlanır” demektir. Terğib şerhi Fethu'I-Karib'de de böyledir. 
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Said bin Museyyeb dedi ki: “Kim, kadir gecesi, akşam ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılarsa, Kadir gecesinden nasibini almış demektir. Kevaşi'de de böyledir. Sonra, hayır hususunda Kadir gecesinin gündüzü de gecesi gibidir. 

Burada, ârif zâtların kadir gecesi, âbidlerin bin ayından daha hayırı olduğuna işâret vardır. Çünkü, Allâhü Teâlâ'nın hazineleri ibâdetlerle doludur. “Miktar” ancak fâniler ve fena ehli, şühüd ve eshâbı içindir. 


KADİR GECESİ NE ZAMANDIR 


Kadir gecesinin zamanı hakkında âlimler ihtilaf etmişlerdir. Ekserisine göre Kadir gecesi, Ramazanın son on gününün tek gecelerinden birindedir. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam buyurmuştur: 

- “Kadir gecesini, Ramazan ayından son on gecelerinde ve bunların tek olanlarında arayınız. “' buyurmaktadır. 


' Buhâri, leyletü I-kadr 3 
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Kadir gecesinin son on gecelerde aranması bu günlerde, oruçlunun zayıf düştüğü, onu yakalama ümidi ile ibâdette kendini yenilemesi gerektiğinden dolayıdır. 

Kadir gecesinin tek gecelerde olmasının hikmeti; Allâhü Teâlânın bir olması ve biri sevmesidir. Tekte, Allâhü Teâlâ'nın bir olan zâtının gereği ne ise o tecelli eder. 

Yine, alimlerin çoğunun sözlerine göre, Kadir gecesi yirmiyedinci gecedir. Çünkü buna dair bir çok işâret ve haberler vardır. Bunlardan birisi İbnü Abbas radıyallahü anhüma”nın şu sözüdür: 

- “Kadr süresi otuz kelimedir. Bu kelimelerden “hiye” kelimesi yirmiyedinci kelimedir.” (Bu, Kadir gecesinin yirmiyedinci gece olduğunu gösterir.) 

Bir başka işâret: 

İbnü Abbas'ın şu sözüdür: “Leyletü'-Kadr” kelimeleri dokuz harftir. Kadr süresinde bu iki kelime üç defa zikrolunmaktadır. O da (çarptığımızda) yirmiyedi eder. (Bu da kadir gecesinin yirmiyedinci gece olduğuna işârettir.) 

Bir başka haber: 

Osman bin Ebil As'ın bir kölesi vardır. Kendisine: 

- “Ey Efendim, ayın bir gecesi denizin suyu tatlılaşıyor, der. Osman bin Ebil As' ona: 

- “Bu olduğunda bana haber ver, der. Köle denizin suyunun tatlılaştığı geceyi haber verir. Bu da Ramazan ayının yirmiyedinci gecesine rastlamıştır. 
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1 Kurtubi. 20-36 
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“Kadir gecesi Ramazanın son gecesidir” diyen zât, Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam şu hadis-ini delil getirdi: 

- “Allahü Teâlâ Ramazan ayından her gecesinde, iftar ânında bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. Bunların her biri, azâb kendisine vacip olmuş kişilerdir. Fakat Ramazan ayının son gecesi, Allâhü Teâlâ Ramazanın ilk gününden o güne kadar azad ettiği kimselerin sayısı kadar kişiyi Cehennemden azad eder.”' Çünkü Ramazan'ın ilk gecesi, erkek çocuğu dünyaya gelmiş kimse gibidir. Bu gece şükür gecesidir. Son gece de ayrılık gecesidir. yâni, çocuğu ölen bir kimsenin ayrılık yaşaması gibi... Onun için son gece, şükürle sabır 


arasında, sabır ve ayrılık gecesidir. Şükreden kimse çoğalma ile birlikte yâni şükrettikçe çoğalır. Allâhü Teâlâ'nın buyurduğu gibi: 


'Terğib, 2-221, 
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- “Eğer şükrederseniz, elbette arttıracağım”' brahim suresi, 1427) 

Sabreden de Allâhü Teâlâ ile beraberdir. Allâhü Teâlâ'nın buyurduğu gibi: 

- “Allah, sabredenlerle beraberdir” Enfal suresi, 8-46) 

Aişe radıyallahü anhâ 'dan rivâyet olundu: Hazreti Âişe radıyallahü anhâ Peygamberimiz aleyhisselam'a sordu: 

- “Ya Rasülallah! Eğer Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim?” Efendimiz aleyhisselam şöyle cevap verdi: 

“De ki: Allâhümme inneke afüvvün tuhibbul afve fa'fü anni. 
Manası: Allâh'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet”. 

Yine Hazreti Âişe radıyallahü anhâ”dan rivâyet: 

- “Ben o geceye erseydim Allâh'tan âfiyetten başka bir şey dilemezdim.”” Âişe radıyallahü anhâ'nın bu sözü, Peygamberimiz aleyhisselam'ın şu duâsına işârettir: 

- “Allah'ım! Senden affetmeni, âfiyet vermeni, din, dünya ve âhiret işlerinde afiyeti dilerim.” 

Kadir gecesinin gizli bırakılmasının sırrı, bu geceye rastlama ümidi ile, insanların, bir çok geceyi ihyâya teşvik edilmiş olunmasıdır. 

Ey hoca ve ey efendi, kadir gecesiyle ilgili ne dersin? 

Eğer kıymet bilsen her gece kadir gecesidir aslında. 
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'Bu ayeti kerimeden anlaşılan şudur. Şükür mutlak olarak çoğaltır. yâni kişi, nimete şükrederse nimet çoğalır, başında bir musibet olduğu halde ona da şükrederse musibet de çoğalır. Onun için, nimette şükür yapılmalı, bela ve musibette ise hamd yapılmalıdır. (Mütercim) 

? Tirmizi, deavât, 85 
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GİZLİ TUTULANLAR 


1-Cuma gününde duâların kabul olunduğu saat, 

2-Beş vakit namazın içinde salât-ı vusta'nın yâni orta namaz, 

3-Esma-i hüsna içinde ism-i a'zam, 

4-İtâatler içinde Allâh'ın rızasının hangisinde olduğu, 

5-Günahlar içinde gadabının hangisinde olduğu, 

6-İnsanlar içinde kimin evliya olduğu, 

7-Duâlar içinde hangi duanın kabul olduğu, 

8-Mükellef Müslüman, her zaman hazır ve tedbirli olsun diye hayatta ölüm zamanının gizli tutulması, kadir gecesinin gizli tutulması gibidir. 

Şiir: 

Serçeye, kekliğe ve güvercine tane ver, 

Belki bir gün Hüma kuşu tuzağına düşer. 

Duaların kabülü için isteklerinin hepsini iste 


Eğer sen her tarafa ihtiyaç oku atarsan, 
Bir gün bir av yakalarsın diye umut vardır. 


“KADİR” GECESİ DENMESİNİN SEBEBİ 


Bu geceye kadir gecesi isminin verilmesinin sebepleri: 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I- İşlerin o gece takdir edilip hükmedildiği için. Şu âyet-i kerime buna işâret eder: 

- “Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir,» (Duhan suresi, 44) Yğnâsı: “Allahü Teâlâ, levh-i mahfuz'a yazmaları için ezeli takdirini meleklere bu gecede açıklar. Ancak takdirin bizâtihi kendisi ezelidir. Bunun için de “kadir” takdir mânâsına gelir. Takdir, bir şeyi hikmetine uygun olarak belli bir miktar ve belli bir şekilde takdir buyurmak, demektir. 

İbnü Abbas radıyallahü anhüma?'dan rivâyet olundu: 

- “Allahü Teâlâ, Kadir gecesinde gelecek senenin kadir gecesine kadar bir sene boyunca; yağmurdan, rızıktan, ölmekten, öldürmekten olacak her şeyi takdir eder ve bu işleri idare ile görevli meleklere teslim eder. Rızıkların, bitkilerin ve yağmurların nüshasını Mikail'e, savaşların, rüzgârların, zelzelelerin, yıldırımların, ay ve güneş tutulmalarının nüshasını Cebrail'e, amellerin nüshasını İsrafil'e, musibetlerin nüshasını ölüm meleğine verir. 

Gençlerden niceleri, uyur-uyanır emniyet içinde, 

O bilmez ki, dokunmuş, bitmiş kefenleri, 

Nice yaşlı, ne kadar uzun ömrü olsa da 

Vücudu mezara yaklaşmış, yorgun ve bitkin halde 

Nice gelin, süslenmiş kocasına; 

Fakat ruhları kabzolmuş kadir gecesinde. 
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Denilir ki, Mikâil, rızıkların ve maddi gıdâların eminidir. Mikâil'in vücudumuzdaki karşılığı karaciğerdir. Vücuda gıda vermekle vazifelidir İsrafil, şahıslara ruh verir. Vücudumuzdaki karşılığı beyindir. Cebrâil aleyhisselam ruhları ilimler ve mârifetlerle besler. İnsandaki karşılığı akıldır. Sonradan olan her yaratığın mutlaka gıdaya ihtiyacı vardır. Vücudun gıdası beslenerek, aklın gıdası zarüri ilimleri almakla elde edilir. 
Mukaddes ruh ise susamıştır ve ancak ilâhi ilimlerle susuzluğunu giderebilir. 

2-Kadir gecesinin çok değerli ve diğer gecelere nisbetle daha şerefli olmasından, kadir gecesi denmiştir. Zirâ “kadr” mertebe ve şeref mânâsına gelir gelir. 

3-Kadir gecesinde amel eden kimse itibariyle kadir denmiştir. Kadir gecesinde itâat eden kimse değerli ve şerefli bir kimse hâline gelir. 

4-Bu gecede yapılan amel itibariyle kadir denmiştir. yâni, bu gecede yapılan itâatın ilave bir kıymeti ve şerefi vardır. 
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5-Ebübekir Varrak rahimehüllah'dan şöyle geldi: Bu gece, Kadir gecesi diye isimlenmiştir. Çünkü bu gece, kadri yüce bir kitap, kadri yüce bir meleğin dili üzere, kadri yüce bir ümmete indirilmiştir. Kadr kelimesinin de bu sürede üç defa tekrar edilmesindeki sebeb de bu olsa gerektir. 

6-Halil rahimehüllah şöyle dedi: Bu gecenin Kadir gecesi diye isimlenmesi, darlık gecesi olmasındandır. Çünkü bu gece, meleklere yeryüzü dar gelir. Şu ayeti kerimede olduğu gibi: “Kimin de rızkı dar gelirse...” (Talak suresi, 65-7) 

Kadr kelimesinin başındaki elif-lam: 

1-Ya çokluk mânâsı içindir. Araplar elifi her şeyin en üst noktası olduğunu zikrederler. Bununla da o şeyin hakikatini murad etmezler. 

2- Ya da elif-lam, Peygamberimiz aleyhisselamdan gelen şu hadisten dolayıdır: 

Şöyle ki: Peygamberimiz aleyhisselam, İsrailoğullarından Şemsün isminde bir kişinin silah kuşanıp, Allâh yolunda, bin ay cihad ettiğinden bahsetti. Mü'minler buna hayret ettiler ve kendi amellerini küçük gördüler. Bunun üzerine mü'minlere bu savaşçının bin aylık cihadından daha hayırlı bir gece verildi. 

Bir de denildi ki: Geçmiş zamanlarda bir kişi, Allâhü Teâlâya bin ay ibâdet etmedikçe, ona âbid demezlerdi. Muhammed ümmetine bu gece, bu sebeple verildi. Eğer Muhammed ümmeti içinde bu kadir gecesini ihyâ edenler olursa onlar, geçmiş ümmetlerdeki âbidler gibi, bu isme lâyık olurlar. 

Yine denildi ki: Peygamberimiz aleyhisselam ümmetlerin hepsinin ömürlerini gördü. Bunların içinde kendi ümmetinin ömrünü kısa buldu. 
Uzun ömürlü ümmetlerin eriştikleri dereceye amel ile ulaşamayacaklarından endişe etti. Bu sebeple Allâhü Teâlâ ona kadir gecesini verdi ve “Bu geceyi diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldık” buyurdu. 
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Yine denildi ki: Süleyman aleyhisselam'ın hükümdarlığı beşyüz ay (yani yaklaşık 41,5 yıl) sürdü. Zülkarneyn'in melikliği de beşyüz ay(yani yaklaşık 41,5 yıl) devam etti. Allâhü Teâlâ bu gecede yapılan ameli, bu iki kişinin mülkünden daha hayırlı kılmıştır. 


EMEVİLERİN DEVLETİ BİN AY SÜRDÜ 


Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahü anhüma'dan rivâyet olundu: İmam Hasan radıyallahü anh, melikliği Hazreti Muaviye'ye teslim ettiği zaman, 

- “Niçin teslim ettin?” diye söyleyenlere şöyle dedi: 

- “Allahü Teâlâ, Peygamberi'ne aleyhisselam rüyasında, Ümeyye oğullarının kendi minberi üzerinde, maymun gibi sıçradıklarını gösterdi. 
Bunun üzerine Peygamber Efendimiz üzüldü. Allâhü Teâlâ da ona Kadir gecesini verdi." İşte bu gece hem Peygamber, hem zürriyeti, hem de ehl-i beyti için bin aydan daha hayırlıdır. Buradaki bin ay emevilerin iktidarda kaldıkları zamandır. Bununla Allâhü Teâlâ, Peygamber Efendimiz'e, onların ancak bu kadar zaman iktidarda kalacaklarını bildirmiş oluyor. Sonra, gayb ortaya çıktı ve hakikat zuhur etti. Ehl-i sünnet cemaatın (yani Hazreti Hasan radıyallahü anh'ın) iktidarı bıraktığı zamandan, emevilerin son hükümdarı Mervânü'l-Ca'di'nin öldürülmesine kadar, tam bin ay geçti. Fethu'r-Rahman da zikredildiği gibi...” Allâhü Teâlânın ifâdesi, Kadir gecesinin sabitliğine işâret ediyor. 

Bazıları bu gecenin faziletinin, Kur'an'ın indiği gece olmasından dolayı olduğunu, Kur'an indirildiği için bunun sona erdiğini ve Kadir gece- 


' Hatib, Tarih-i Bağdad. 9- 44 
' Buhari. leyletü'l-kadr 5; Müslim, itikaf, 7 

i Kâdi Cemâleddin b. Vasıl (r.a.) der ki: İbnü Esir tarihinde şöyle demiştir: Hz. Hasan radıyallahü anh Küfe'den yürüdüğü zaman ona bir adam rastladı da, "ey mü'minlerin yüzlerini karartan" dedi. O da: Beni bana kınama, çünkü Resulullah (s.a.v.)a rüyasında gösterilmişti ki Ümeyyeoğulları onu minberine adım adım çıkıyor, bu onun gücüne gitti, bunun üzerine Allâh Teâlâ ve kadr suresinin âyetlerini inzal buyurdu. 

Hadisin bâzı rivayetinde "minberine çıkıyorlar", bâzı rivayetinde "onun minberini gönülleri çekiyor" lafızlarıyla ifade edilmiş olduğuna göre mefhumu Emeviler'in minbere çıkışı, yâni saltanatta terakkisi müddeti üzerindedir. Bu ise Hişam b. Abdilmelik ile son bulmuş, ondan sonraki sekiz sene yıkılma devri, yâni minberden iniş zamanı olmuşur. Hz. 
Muaviye'nin istiklali kırk bir sene Cemâziyelülâ'sında, Hişam'ın ölümü yüz yirmi beş senesi Rebiülevvel'inde olduğuna göre toplamı seksen üç sene on ay eder. Bundan ikinci Muaviye'nin istifası ile Mervan'ın melik olmasına kadar geçen zaman fasılası gibi beş-altı ay müddet çıkarılınca geriye tam seksen üç sene dört ay kalır ki, bu da Kasım'ın da dediği gibi ne fazla ne eksik olarak tam bin ay eder. Elmalılı tefsiri 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sinin sâdece bir defaya mahsus yaşandığını söylemişlerdir: Âlimlerin ekseriyetine göre, Kadir gecesi kıyamete kadar devam edecektir. Bu, Allâhü Teâlânın bir fazileti, kullarına bir rahmet olarak her yıl tekrar etmektedir. 
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Bazı âlimlere göre Kadir gecesi, sâdece Ramazana mahsus bir gece değildir. 

Bu söz, İmam-ı Azam Ebü Hanife rahimehüllah ve Şeyh-i Ekber kuddise sirruhül athar hazretlerinin sözüdür. (Bu söz şudur:) Bir kimse karısına; “Sen kadir gecesi gelince boş ol”, veya kölesine; “Sen kadir gecesi gelince hürsün” dese, kadının boş olması ve kölenin âzad olmasına, tam bir yıl tamâm olunca hükmedilebilir. Bu ise, kadir gecesinin bir yılın herhangi bir gecesinde gizli bulunduğuna işârettir. Fakat âlimlerin çoğu, “kadir gecesi Ramazan ayındadır” görüşündedirler. 


Peygamberimiz aleyhisselam Ramazan ayının son on günü girdiğinde yaptığı amellerini arttırır, gecelerini ihyâ eder, âilesini ibâdet için 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gece uykudan kaldırırdı.' Salihler Ramazanın son on gecesinde, kadir gecesi namazı niyetiyle iki rek'at namaz kılarlardı. 

Büyüklerden bâzısı şöyle dedi: “Kim, senenin her gecesi, kadir gecesi niyeti ile, on âyet okursa, onun bereketi ve sevâbı onu mahrum bırakmaz.” 


KADIR GECESİ NAMAZI 


İmam Ebul-Leys rahimehüllah dedi ki: Kadir gecesi namazının en azı iki, en çoğu bin, ortası yüz rek'attır. Ortasının kıraatı: Her rek'atta Fatiha, sonra bir Kadr süresi, üç defa da İhlas süresi okunur. İki rek'atta bir selam verilir. Selam'dan sonra Peygamberimiz aleyhisselam'a salat u selam getirilir. Bu şekilde yüz, veya daha az, yahut da daha çok kılınır. Bu gecenin namazının fazileti hakkında Allâhü Teâlânın Kadir gecesinin büyüklüğü hakkında buyurduğu şu âyetlerle, Peygamber Efendimiz'in (aleyhisselam) verdiği haberler yeter. 


NAFİLE NAMAZ CEMAATLE KILINIR 


Nafile namaz, cemaatle, kerahetsiz kılınması caizdir. Kılarlarsa, farzlarda olduğu gibi yapmayıp, ezansız ve kametsiz olarak cemaatle kılabilirler. Bunu alimlerden çokları açıklamışlardır. Nukaaye şerhinde ve diğer kitaplarda böyle denildi.” 

el-Muhiyt'ta denildi ki: Mutlak nafilelerde imama uymak mekruh olmaz. Kadir gecesi namazı, Regaib gecesi namazı, Berat gecesi namazı gibi... Mü'minlerin (toplu olarak) güzel gördükleri, Allâh katında da güzeldir. Bunları tenkit eden ve bu zevkten mahrum kimselerin görüşlerine iltifat etme. Çünkü onlar iktidarsız ve güçsüz kimseler gibidir. Münacat ve yalvarmanın zevkini, kulluğun tadını ve vakitlerin faziletini anlamazlar. 

Şiir: 

Herkes gülün cilvesinden ve şeklinden bir mânâ çıkaramaz 

Bu yazılmamış defterin açıklamasını sen bülbülden dinle. 


' Buhari, leyletül kadr, 5 

? Fethu babi'l-inaye bi-şerhi Kitabi'n-Nukaye. Yazarı Ebü'l-Hasan Nureddin Ali b. 
Sultan Muhammed Ali el-Kari. Yayın Bilgileri: Beyrut : Darü'l-Erkam b. Ebi'l-Erkam, 
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MELEKLER İNER O GECE KISIM KISIM 


Nr va > Ni AN e A o o o W» .* yad » Ni 3 » el - Sn 
«ip BM EY Kekik Sail İZ 
İner, kısım kısım melekler ve Ruh o gecede, rablerinin izni ile, her bir işten. 


Kelime mânâsı 


A | o 3 di 
ASİ de İner, kısım kısım melekler 


gö EE ve Ruh o gecede 
€ o 

5 öl rablerinin izni ile 

y idi pa 


al Ye ös her bir işten. 

Tefsir 

“Rablerinin izniyle” emriyle, “melekler ve ruh o gecede” o senede takdir edilen hayır, şer “her bir iş için peyderpey inerler.” Burası bir başlangıç cümlesidir ve kadir gecesinin bin aydan daha faziletli olduğunu beyân etmek için getirilmiştir. Tenezzelü iki te ile tetenezzelü idi. Burada anlaşılan, mutlak yâni bütün meleklerdir. 
“Ruh” kelimesinin mânâsı Nebe' süresinde geçmişti. 

Bazı âlimler dedi ki; burada ruh'tan murad, öyle bir melektir ki, gökleri ve yerleri yutmak istese bir lokmada yutabilir. Veya o bir melektir ki, başı arşın altında, iki ayakları yedi kat yerin dibindedir. Bin başı vardır. Her bir başı dünyadan daha büyüktür. Her başta da bin yüz, her yüzünde bin ağız, her ağzında bin dil vardır ki, bunlarla bin çeşit tesbih, tahmid ve temcid zikrinde bulunur. 

Her dilin lügati diğerine benzemez. Tesbih için ağzını açınca, ağzından çıkan nur kendilerini yakacak korkusuyla semavatın bütün melekleri secdeye kapanırlar. Bu melek sabah akşam Allâh'ı tesbih eder. 
Kadir gecesi gelince iner ve Muhammed ümmetinin oruç tutan erkek ve kadınları hakkında, şu bin ağzı ile sabah oluncaya kadar istiğfarda bulunur. 

Hâce Muhammed Pârisâ rahmetüllahi aleyh tefsirinde zikretmiş ki, o gece inen ruh, Muhammed aleyhisselam'ın ruhudur. 
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Bir hadis-i şerifte şöyle geldi: 

- “Allahü Teâlânın beni yeryüzünde üçten fazla bırakmamasını isterim.” Uç on ile çarpıldığında otuz olur. Hüseyin radıyallahü anh otuzuncu yılın başında şehid edilmiştir. Allâhü Teâlâ yeryüzü halkına gazap etmiştir. Sonra onu illiyyine çıkarmıştır. Salihlerden biri Peygamber Efendimiz'i rüyada görür ve sorar: “Anam, babam sana feda olsun ya resülellah! Ümmetinin içine düştüğü fitneyi görüyorsun?” Efendimiz 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buyurdu: “Allah onların fitnelerini arttırsın. Hüseyin'i katlettiler. Benim sünnetimi korumadılar, benim onda olan hakkıma riâyet etmediler.” 

Bütün takdirlere göre âyetin mânâsı şudur: “Melekler ve ruh o gecede bütün semalardan yere inerler.” En uygun mânâ budur. 
Çünkü melekler diğer günlerde zikir meclislerine indiklerine göre, böyle kadri yüce bir gecede dünya semasına inmeleri daha evladır. Bâzı âlimlere göre melekler yere kısım kısım inerler. Hacceden mü'minler gibi kimi inerken kimi de çıkar. Bu kadar kalabalık olmalarına rağmen kimi Kâbe'ye girerken kimi diğer ibâdet yerlerinde ibâdet ederler. Bu sebeple Kadir gecesi, sabah fecr beyazlığına kadar uzar gider. Tenezzelü tedrici yâni kısım kısım, peyderpey inerler demektir. Böylece, “Melekler çok büyük sayıdadır, yeryüzü bu kadar meleği çekemez” sözünü defeder. 
Bu durum gökte de aynıdır. Ayrıca ruhların halleri cisimlerin ve meleklerin halleri gibi değildir. Meleklerin de her ne kadar latif cisimleri olsa da, onlara da ruhlar denir. 

Bazı âlimler der ki: Gökten yere inen melekler, sidre-i müntehâda- ki meleklerdir. Oradaki meleklerin sayılarını ancak Allâh bilir. Cebrail'in makamı ise oranın ortasındadır. Ancak yere inen melekler yerde şuralara uğramazlar: 

1-Kiliselere, 

2-Putların bulundukları yerlere, 

3-Köpek, tasvir ve pis şeylerin bulunduğu mekanlara, 

4-İçinde şarap ve benzeri olan ve içki tiryakisi olan yerlere 

5-Akrabaları ile alâkayı kesmiş kimselere, 

6-Cünüp kimselere 

7-Domuz eti yiyen kimselerin bulundukları yerlere, 

8-Za'feran sürünmüş ağır kokulu kimselerin bulundukları yerlere girmezler.' 
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Âyetteki ruh kelimesi, melaike üzerine atıf olmuştur. Fihâ?daki Zamir Kadir gecesine gider. Harfi cer de tenezzelü fiiline taalluk eder. 
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“Bi izni rabbihim” “tenezzelü” füline bağlıdır. yâni rablerinin emri ile inerler demektir. Bundan anlaşılıyor ki; melekler bize rağbet ediyor, bize gelmeyi aşkediyorlar ve onun için Allâhü Teâlâ'dan izin istiyorlar, izin verdiği zaman da iniyorlar. 

Soru: “Melekler bizim günahlarımızın çok olduğunu bildikleri halde bizi nasıl arzuluyorlar?” denirse, 

Cevap: Onlar bizim günahlarımızın tafsilatını bilmezler. 

Rivâyet olundu ki: Melekler levh-i mahfuza bakarlar. Orada mükellefin tâatlarını tafsilatlı olarak görürler. Günahlarına vardıklarında örtü iner ve günahları göremezler. O zaman da şöyle derler: Güzel olanı gösteren, çirkin olanı örten Allâh'a tesbih olsun. Onlar yeryüzünde çeşitli tâ'atlar görmüşler, bu tâ'atleri semâvat aleminde görmemişlerdir. 
Fakire yemek yedirmek ve günah işlemiş kimselerin günahına tevbe ile inlemeleri gibi. 


GÜNAH EHLİNİN İNLEME SESLERİ 


Hadis-i kudsi'de şöyle geldi: 

- “Günahkârların günahlarına pişman olarak inlemeleri, bana, beni tesbih edenlerin tesbihlerinden daha sevimlidir.” Bunun üzerine melekler şöyle derler: Gelin yere inelim. Rabbimize bizim tesbihimizin sesinden daha sevimli olan sesi dinleyelim. 

Bu ses nasıl olur da, tesbih edenlerin sesinden daha sevimli olmaz ki!... Çünkü bu ses, itâatkârların hallerinin mükemmelliğini ortaya koyuyor. Günahkârların tevbe ile inlemeleri ile, Âlemlerin rabbinin günahları bağışlama sıfatının ortaya çıkarılmasıdır. 

Şiir: 

Ey Allâh'ı tanıyan! cennet bizim nasibimizdir ilerle! 

Çünkü kereme müstahak olanlar günahkârlardır 

“Her bir iş için” ifâdesi “inerler” fiiline bağlıdır. Mânâ şöyledir: Melekler, hayır veya şer, o sene içinde takdir edilen her bir iş için iner- 


Il ibn Receb. Letâiflmeârif. s. 21 
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ler. Veya hayır ve bereketten her bir iş için inerler, demektir. Şu âyet-i kerimede olduğu gibi: 

-“Onun önünde ve arkasında Allâh'ın emriyle onu koruyan takipçiler vardır.” wd suresi, IAN 

Denildi ki: Cebrâil aleyhisselam, o gece artan rahmeti, dâru'Iharb'de Allâhü Teâlâ'nın müslüman olarak öleceğini bildiği kimselere dağıtır. Kadir gecesi dağıtılan bu rahmet ile küfür diyarındaki bu kimseler müslüman olur ve müslüman olarak ölürler. 

Eğer denirse (Soru): “Takdir olunanlar o gece değil de, senenin oniki ayında tamâmlandığına göre, meleklerin o gece bu iş için inmiş olmaları bir zıtlık meydana getirmiyor mu?” 

Denilir ki (Cevap): Meleklerin o gece inmeleri, bu işlerin yapılmasını tesbit içindir. Onların “her bir iş için inmeleri” her meleğin her bir iş için inmesi mânâsına değildir. Aksine tamâmının bütün işler için inmesi mânâsınadır. Ki, sözün içindeki illetlerin taksimi, illetlenenler üzerine olmuş olsun. 
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KADİR GECESİ VE SELAM 


g3 sildi spp 


Bir selamdır o, tâ tan atana/sabaha kadar! İ 


Kelime mânâsı 


A > Bir selamdır o' 


al çi . tâ sabaha kadar! 

Tefsiri 

Mânâsı: Kadir gecesi sırf selamettir. yâni o gecede hiçbir hastalık veya hiçbir kötülük veya rüzgar ve yıldırım gibi korkulacak hiçbir afet olmaz. Aksine o gece indirilen şeyin tamâmı, selamet, fayda, hayırdan başka bir şey olmaz. O gece Şeytan, hiçbir fenalık yapamaz, hiçbir sihirbazın sihrinin tesiri olmaz. Gecenin kendisi selamet değildir. Aksine o gece selamet ve ferahlık için bir zaman dilimidir. 

Söze mübalağa mânâsı katmak için bu gece, selamet kelimesi ile vasıflanmıştır. Çünkü bu gece, içinde selameti barındırmaktadır. 
Burdan anlaşıldığı kadarı ile, Kadir gecesinin dışında diğer gecelerde de selamet de, belâ da olabilir. Allâh'ın hükmü, Kadir gecesi dışında bu iki şeyden ikisine de taalluk edebilir. 

Veya bu âyete şöyle mânâ vermek de caizdir. O gece mü'minlere çok selam verildiği için bir selamdır. Selam kime isabet ederse, o kişinin günahı bağışlanır. Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

- “Kadir gecesi, Cebrâil yer yüzüne bir grup melek arasında iner. İbâdet eden veya Allâh'ın zikriyle meşgul olan her kula selam verir ve duâ ederler.” 

“Tan yeri ağarıncaya kadar” Tan yerinin ağarma vaktine kadar... Burada son an ile önceki zaman aynı olması için “vakit” kelimesini tefsir için koyduk. ? 


' Selam kelimesi haberdir. Haberin takdimi söze hasr yâni sırf mânâsı içindir. 

> Matla” mim'li masdardır. Tan yerinin ağarması demektir. Bu kelimeyi matli? " şeklinde okuyanlara göre, tan yerinin doğma vaktinin ismidir. Bu takdirde kelime, ism-i zaman kabul edilmiş olur. O zaman matli” iner fiiline, inme hükmünün sonu olarak bağlanmış olur. 
Hattâ kelimesi, selam kelimesine bağlıdır. 


on 
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Veya mânâ: Melekler yeryüzüne inmek için beklediklerinde veya bitip tükenmez bir biçimde indiklerinden o gece bir selamdır ve huzurdur. Meleklerin kısım kısım tan yeri ağarıncaya kadar inmeleri ve arkasının kesilmemesi bir selamdır. Bâzıları dedi ki: Kadir gecesi güneş batmasından, tan yeri ağarmasına kadar bir selamdır. yâni o gece melekler, Allâh'a kulluk eden kullara tan yeri ağarmasına kadar selam verirler, sonra semaya yükselirler. 


KADİR GECESİNİN ALAMETLERİ 


Denildi ki: Kadir gecesinin bir takım alâmetleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

I-Kadir gecesi olduğu gece sıcak da değildir soğuk da değildir. 

2- Kadir gecesi sabahı güneş ışınları çok fazla olmaz. Çünkü melekler, güneş doğarken gökyüzüne çıkarlar. Kalabalık oldukları için güneş ışınlarını kırarlar. Veya güneş bu gecenin sabahı şeytanın boynuzları arasından doğmaz. Çünkü bâzı hadislerde gelmiştir ki, “güneş her gün şeytanın iki boynuzları arasından doğar.” Şeytan, kâfirlerin daha fazla aldanmaları, güneş ışınlarının namaz kılanların gözünde güzel olması için, güneşin ışınlarını daha çok yayar ve güneş doğarken ışınlarını güzel gösterir. 

3-Bu gece tuzlu su tatlılaşır. 

4-Kadir gecesi görülen nur, meleklerin kanatlarının nurudur. Bu nur, Adn Cennetinin nurudur. Kadir gecesi bu Cennetin kapıları açılır. Veya bu nur, livâü'l-hamd nürudur. Ariflerin sırlarının nurudur ki Allâh, mahlukat onların nurlarını görsünler diye onların sır perdelerini kaldırmıştır. Bu açıklama Kadir gecesinin hakikatine uygun bir açıklamadır. Çünkü Kadir gecesinin hakikati, meleküt âleminin, ârifin kalbine inkişaf etmesinden ibarettir. Manevi vücut meleküt âleminin nuruyla aydınlandığı zaman o âlemden görülür hale gelir. Hadis-i şerifte geldi ki: 

“Kim Kadir süresini okursa, Allâhü Teâlâ ona Ramazan orucu tutup, kadir gecesini ihya eden kimsenin sevâbını verir.” 


' Buhari mevakit 30 
> İbnü Hacer, kafi, 4-781 
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Bismillâhi?r-rahmâni?r-rahim 

Ehi-i Kitab ve müşriklerden o küfredenler, ayrılacak değillerdi, açık delil gelinceye kadar kendilerine! ' 

Allah'tan bir rasül, peyder pey mutahhar/tertemiz sahifeler okur, öyle ki onlarda bütün ? 

kütüb-i kayyime/doğru ve sabit kitaplar! * 

Böyle iken o kitab verilmiş olanlar, ancak geldikten sonra ayrıldılar kendilerine o beyyine/açık delil! * 

Halbuki onlar ancak şununla emr olunmuşlardı: Hak perest, muvahhid (hanifler) olarak dini Allâh için hâlis kılarak, yalnız Allâh'a ibâdet etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekâtı versinler; ve odur din-i kayyime/sabit din! 
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EHLİ KİTABIN KÜFRÜ 


GE EE SİZ SİN Rİ ia 21038 dl şi gp izl eze 


Ehi-i Kitabdan ve müşriklerden o küfredenler, ayrılacak değildi, kendilerine açık delil gelinceye kadar! 


Kelime mânâsı 


— 4) Olmadılar 

İş 245 Sail o küfredenler, 

İİ Yl ö> Ehli Kitabdan 
1 o 3 müşriklerden 
YE ayrılacaklar 


izl zi za kendilerine açık delil gelinceye kadar! 


Tefsiri 

“Ehli kitaptan olup da küfredenler” yâni Yahudiler ve Hıristiyanlar “olmadılar” Ki onların küfürleri peygamberlerinden sonra olmuştu. “Bir de şirk koşanlar” yâni putlara tapanlar 

İşte şu kâfirler iki cins idiler. Birisi ehli kitap; Yahudi, Hıristiyan fırkaları... Müşrikler ise; bunlar bir kitaba mensub değillerdi. Onun için Allâhü Teâlâ iki cins olarak kısaca ellezine keferu şeklinde zikretti. 
Sonra da, bu kısa anlatmayı arkasından açıklayıverdi. Bu açıklama da min ehlil kitabi vel müşrikine? — kitap ehli olanlardan ve müşriklerdendir. ? 

Âhir zamanda gönderilen resüle imân ve hakka uyma karşılığı verilen müjdeden dolayı yerine getirmeye azmetmede üzerinde oldukları 


' Burada min beyâniyyedir, ba”zıyye değildir. Ba”zıyye olsa idi, bâzı müşriklerin kâfir olmadıkları mânâsı çıkardı. (halbuki hepsi kâfir idiler.) 
> Burası da keferüne'nin vavından haldir. yâni onlardan oldukları halde demektir. 
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şeyden “münfekkin yâni ayrılacaklar değillerdi”! Bunlar ehli kitabın şüphe olmayan vaadlerinden idi ki, böylece onlar açılmayı istiyorlardı. 

Ve diyorlardı ki: “Allah'ım! Bize gerçeği aç. Âhir zamanda gönderilecek Peygamberle bize yardım et.” diyorlardı. Müşriklerden olan düşmanlarına da: “Bizim dediklerimizi tasdik edecek bir Peygamberin gelme zamanının gölgesi düştü. Biz o Peygamberle birlikte, Âd ve İrem'i katlolunduğu gibi katledeceğiz. “ diyorlardı. 

Müşriklere gelince... Ehl-i kitaba ait haberler yayılınca, sonradan gelen bâzı müşriklerin içinden, ehl-i kitabın, geçmişte yaşayan müşriklere gaalib geldiklerini görünce, onların sözlerinin doğru olduğuna inananlar oldu. Onlar ise, ehl-i kitaba gidip, Peygamberimizin, kitaplarında zikredilip zikderilmediğini soruyorlar, Ehl-i kitap da, Peygamberimiz aleyhisselam''ın sıfatlarını değiştirerek, müşrikleri aldatıyorlardı. 

Birşeyin birşeyden infikâki demek, o iki şeyin biribirine kenetlenmesinden sonra, ayrılmaları demektir ki, kemiğin eklem yerinden ayrılması buna benzer. Burada, münfekkine kelimesinin kullanılması, kâfirlerin vaadlerinin çok sağlam olduğuna işâret içindir. 

Şimdi âyetin mânâsı: Onlar zikredilen vaadlerinden dönecek degillerdi. Tam tersine, bu vaadde görüş birliği içinde, onu yerine getirmeye kararlı idiler. 

“Apaçık delil gelinceye Kadar” cümlesinin mânâsı şudur: Onlar bu apaçık delilin gelmesini görüş birliğini sağlamak, Hakta birleşmek için bir vakit olarak belirlemişlerdi. Ancak o delilin gelmesini, ayrılma, ve vaadlerinden dönme vakti yaptılar.” 


' Münfekkine kane”nin haberidir. 

? “Apaçık delil getirme” ifâdesinde, şimdiki zaman kalıbı olan, fiil-i mazının kullanılması, olayın hikâye edilmesi açısından değil, hikâye edilen olay açısındandır. “el-Beyyine” apaçık delil demektir. 

Elmalılı tefsirinde geldi ki: Beyyine, Malumdur ki, nur gibi kendisi beyyin, yâni gayet açık olup da başkasını da beyân eden, açıklayan demektir. Onun için dâvâcının dâvâsını açık bir şekilde beyân ve isbat eden şahide, sağlam, açık delile ve mucizeye beyyine denir. Burada da hakkı beyân ve isbat edecek açık ve kesin delil veya mucize demektir ki, maksadın ne olduğu şununla açıklanmıştır: Allâh'dan bir Resul beyyineden bedeldir. Yahut "o, Resuldür" takdirinde mahzuf mübtedanın haberi olarak beyyineyi tefsirdir. yâni Allâh tarafından peygamberlik göreviyle gönderilmiş bir peygamber gelinceye kadar ayrılacak değillerdi. Öyle bir Resul ki mutahher, yâni tahriften, töhmetten, yanlışlıktan, bâtıl şüphesinden uzak, kirli eller dokunmaz, "Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz." (Vâkıa, 5679) âyeti delaletince gayet temiz sahifeler okur. 
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Miele İİ 


RESÜL TERTEMİZ SAHİFELER OKUR 


KT özler LD ll ge İzi 


Allah'tan bir rasül, kısım kısım tertemiz sahifeler okur, 


NA 


Kelime mânâsı al Ne c 5“) Allâh'tan bir rasül,' 
| pie kısım kısım okur, 


EK 23 ği ği gelak U>.> tertemiz sahifeler 


Tefsiri 

O beyyine yâni delil, bâtıldan temiz “Tertemiz sayfaları okuyan, Allâhü Teâlânın gönderdiği bir Peygamberdir.” Bu âyetteki “rasül”, “beyyine” kelimesinden bedeldir, onu açıklamaktadır. Peygamberimizin açıkça mânâsına gelen beyyine kelimesi ile belirtilmesi, peygamberliğinin çok açık olduğunu ve iki mukaddes kitapta da vaad edilen peygamber olduğunu açıklamak içindir.” 

O zaman mânâ; “Allahü Teâlânın gönderdiği peygamber, ne büyük peygamberdir” şeklinde olur.” 

Bâtıl'dan temiz, ne önden ne de arkadan bâtılın gelmeyeceği sayfalar... Ve temiz olmayanların dokunmasından da temiz sayfalar... 


ONL 


' Buradaki resül kelimesi beyyineden bedeldir. 

> Minallahi kelimesi Rasül kelimesinin sıfatı olan gizli bir kelime ile alâkalıdır. Bu kelime, rasül kelimesindeki azamet tenvininden anlaşılan Efendimiz'in zâtının büyüklüğü ile, izâfetten gelen izâfi azameti kuvvetlendirmektedir. 

* Suhuf, sahife kelimesinin cemiidir. Üzerine yazı yazılan, yazı yaprakları demektir. 
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Kâşifi dedi ki: Yalandan ve iftiradan temiz sahifeler. Okuma?'nın sayfalara yâni kağıtlara izâfesi mecâzidir. Veya hulül alâkası ile, o sahifelerdekinden mecazdır. Yâni sayfalar zikredilmiş, orada olan âyetler murad edilmiştir." 

Mana şudur: Peygamberimiz'in okuduğu Kur'ân, önceki peygamberlerin sahifelerini tasdik ettiğine, içindeki hüküm ve şeriatleri asıllarına da uygun olduğuna göre, Peygamberimiz aleyhisselam'ın okuduğu da sanki öncekilerin sahifeleri ve kitapları olmuş olur. Kur'anın “suhuf” diye ifade edilmesi mecâzidir. 

Kâşifi dedi ki: Ta'zim kastı ile burada Kur'ân'a suhuf dendi. Çünkü bütün suhuflardaki mânâların sırları Kur'ân'da toplanmıştır. 

Aynül meânide: Suhuf denilmesinin sebebi, koymak mânâsına olup, sayfaların birbiri üzerine konulmuş olmasıdır, denildi. 
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' “Okuma”nın sayfalara yâni kağıtlara izâfesi mecâzidir. Veya hulül alâkası ile, o sahifelerdekinden mecazdır. Yâni sayfalar zikredilmiş, orada olan âyetler murad edilmiştir. 
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doğru ve sabit kitaplar! * 


Kelime mânâsı 


g3 o sahifelerde var 
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Tefsiri 

Yani bu sayfalarda Hakkı ve doğruyu anlatan, yazıya geçirilmiş dosdoğru hükümler vardır. 

Müfredat'a göre, bu âyet-i kerimede, Kur'ân-ı Kerim de Allâh'ın kitaplarından mânâlar olduğuna işâret edilmektedir. Çünkü Kur'an, Allâhü Teâlânın geçmişteki ilâhi kitapların özünün toplandığı yerdir.” 


Sa yal imal gl vali (ib Si) 
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'Bu ayet suhuf kelimesinin sıfatıdır. 

? O kâfirler, böyle temiz sayfalar okuyacak bir Allâh Resulü gelinceye kadar bulundukları hâl ve vaziyetten, din ve inançtan ayrılacak değillerdi. Öyle bir beyyine gelmedikçe tamâmen hak ve tevhid dinini bilip de yerleşecek ve hallerini değiştirecek bir durumda bulunmuyorlardı ve bunda özürlü olabilirlerdi. Çünkü "Biz, bir peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz." (İsra, 17/15) âyeti bunu bildirmektedir. Fakat öyle bir beyyine (açık delil), bir Allâh Resulü geldikten sonra küfre sapıp da eski hallerinden ayrılmamakta ısrar etmelerine hiçbir sebep ve mazeret olamazdı. Ve işte onun için böyle bir Resul gönderilmiş ve Kadir gecesi o Kur'ân indirilmiştir. Elmalılı Tefsiri 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KİTAP EHLİNİN KÜFRÜ 
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Böyle iken o kitab verilenler, ancak kendilerine o açık delil geldikten sonra ayrıldılar! * 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 
Yani, kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil Peygamber aleyhisselam kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.” 


' Burası bütün vakitlerden istisna-i müferrağ'dır 

> Kitap ehli ve puta tapıcı iki firkadan kâfirler, Peygamberimizin gönderilmesinden önce diyorlardı ki: Biz bulunduğumuz dinimizden ayrılmayız, onu terketmeyiz, ta o Tevrat ve İncil'de yazılı vaad edilmiş olan peygamber gelinceye kadar ki o peygamber Muhammed aleyhisselâmdır. Allâh Teâlâ önce onların o sözlerini hikâye etmiş, sonra da "kendilerine kitap verilenler ayrılmadılar" buyurmuştur. yâni onlar, o peygamber geldiği zaman hak üzerinde ittifak ile bir kelimede toplanmak vaad ediyorlardı. Sonra da haktan asıl ayrılmaları ve küfürde kararları o Resul gelince oldu, demektir ki, bunun kelamda benzeri fakir bir fâsık kendisine öğüt veren vâize: "Allah bana bir zenginlik verinceye kadar, ben bu halden ayrılmam" demiş, sonra da Allâh ona zenginlik vermiş, fakat o bunun üzerine kötülüğünü daha çok artırmış. O zaman o vaiz de ona: "Sen zengin oluncaya kadar kötülükten ayrılmayacaktın, halbuki başını asıl zengin olduktan sonra kötülüğe daldırdın." demiş olması gibidir ki, bu sırf onu azarlama ve susturmak için önceki sözünü hatırlatması demektir. Bu cevabın neticesi şu olur: "Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi." sözü onlardan hikâyedir. 
"Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler." sözü de vâki olan haber vermedir. Mânâ da "Onlar vaadlerinde durmadılar, dediklerinin tersi oldu." demektir. Elmalılı Tefsiri 
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Bir önceki âyet-i kerimede ehl-i kitapla müşrikler birlikte zikredilmiş idi. Burada yanız ehl-i kitab zikrediliyor. Çünkü, ehl-i kitabın halleri daha çirkindir. Zirâ ehl-i Kitab, Peygamber aleyhisselam'ın hakikatte peygamber olduğunu bildikleri halde vaadlerinden dönmüşlerdir. Onlara bakarak başkalarının da dönebileceklerine işâret edilmektedir. Çünkü bir âlimin inkârı, bir câhilin inkârından daha kötü ve daha fecidir. 

Şimdi âyetin mânâsı: “Onlar yaptıkları vaadlerinden hiçbir vakit ayrılığa düşmediler ancak, kendilerine çok açık bir delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.” O çok açık delil; geleceği kitaplarında bildirilen peygamber, Muhammed aleyhisselamdır. Bunda hiç şüphe yoktur. 
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ANCAK ALLAH'A KULLUK İÇİN 
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Halbuki onlar ancak şununla emr olunmuşlardı: Hak perest, muvahhid (hanifler) olarak dini Allâh için hâlis kılarak, yalnız Allâh'a ibâdet etsinler ve namazı dürüst kılsınlar ve zekâtı versinler; ve odur sabit din! İ 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 

Mana: “Halbuki onlara ancak, dini, yalnız O'na mahsus kılarak ve hanif olarak” yâni hak dini tam kabul ederek, “sırf Allâh'a kulluk etmeleri” bedeni ibadetler konusunda esas olan “namazı kılmaları ve” mâli ibadetler alanında esas olan “zekâtı vermeleri emrolunmuştu.” 

Yani, “Halbuki onlara kitaplarında ne emrolunmuşsa, Allâh'a kulluk etmeleri için ancak o emrolunmuştu.” 

Yâni, Allâhü Teâlânın fiilleri, her ne kadar açık bir maksatla olmasa da, ancak bir çok hikmet ve menfaatlarla olmaktadır. İşte bu oluş hasebiyle, çoğu zaman maksat lamı, fiil üzerine olmakta fiile benzemekle bir fülin neticesi olarak görülen hikmeti anlatmak için kullanılır. 

Çünkü denildi ki; fili bir matlaka sebebe bağlı olarak, onların kitaplarında olanlarla memur olmaları ve “sırf Allâh'a huşü ile eğilmeleri ve tazimde bulunmaları emredildi” ifadesi, onlardan istenenler içinde, rablerine ve maliklerine boyun eğemek dışında, Cennet sevâbı ve Cehennemden kurtulmak gibi başka bir emir taleb edilmeyişi, ehl-i sünnetin gittiği yol üzerinedir. 

Ehl-i sünnetin görüşüne göre, İbâdet kişiye, insanı Cennete götürmesi veya Cehennem azâbından uzaklaştırması ve kurtarması için farz olmamıştır. Aksine, “Sen bir kul, O'da Rab olduğu için farz olmuştur.” 
Dinde hiçbir sevap ve ceza olmasa da O Rabdır. Bu durumda Allâhü 


' Burası, onların yaptıklarının çok çirkin olduğunu ifâde eden cümle-i hâliyedir. Li ya*büdü deki lam hikmet ve menfaat lâmıdır. 
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Teâlânın ibâdeti emretmesi, bizim sırf kulluğumuz, O'nun da Rab'lığının ve her şeyin sahibi oluşunun bir icabıdır. 


İpar ilan e ane ay Yil) 
YO Yİ ya il Si Nazal baş İzel e il İeiia es imkanllğ SEN eY ARİ b Mİ oda all en Ol e pol e İYİ yl Mae SU el ülğ la lab On e yil Sİ YERİ EN bei be ls gikanliş rl e ball eği ille ii ball 
YAYLA öle ye eş iler iyogele eşi İS paz iz 
İşl o yalamış a İliş Ol İY Yi yal le yal leş > 
Si İL e lyl$ le İlel b Hella Ya e aaliğ Şa ede ks ye iğ zil el$ şeş ai Şİİ hal al a) 

Sal al zl li İİ dde Lİ Seal aleni O ya 
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A ER ŞE A 7 
SİLİN İyİ lez iyi 


Burada yine şu işâretler vardır: 

Allahü Teâlâya sevap ümidi ve cezâ korkusu ile ibâdet eden kişiye göre Ma'büd, yâni ibadet ettiği şey, hakikatte sevap ve cezâdır. O, sevâba ve cezaya ibadet ediyor demektir. Hakk ise vâsıtadır. İbâdetten asıl maksat, bilinen şeydir. O zaman gaye, ibâdetle Ma'bud, irfanla da Ma'rüf olmasıdır. Kişi ibâdette Allâh'tan başka bir şeyi düşünse bile, Âşıkların sevinci de kederi de Allâhü Teâlâdır. 

Şiir: 

Aşıklar için mutluluk da, üzüntü de O'dur. 

Hizmetin karşılığı ve ücreti de O'dur. 
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Bazı âlimler ise şöyle dedi: Uygun olan, “li ya'büdüllâhe” nin başındaki lam?ın zâid olmasıdır. İradenin sılasında zaid olduğu gibi... Buna göre mânâ şöyledir: “Emredilen şey, ibâdet ve ona benzeyen şeyler olmuş olur. Aslında ilk planda akla gelen budur. 

Denir ki: Eradtü litekuume-ben senin kalkmanı istedim. Bu söz, emrin irâde yerine getirilmesi için söylenir. O zaman emrolunan şeyler, şu ibadetler ve benzerleri olur. Zahir olan da budur. 


İBADETTE İNCE MES“9'ELELER 


İbâdet, tezellül yâni boyun eğme demektir. Üzerinde yürünen yola, herkes üzerine bastığı için bu kelimeden gelen “tarikun muabbedünüzerinde yürünen yol” demektir. İbâdet kelimesini itaat'tır, diyen kimse hatâ eder. Bâzı kimseler meleklere, Mesih'e ve putlara ibâdet etmişlerdir fakat onlara itâat etmemişlerdir. şeriatte, bir kelime olarak ibâdet; boyun eğerek, hürmet ederek, Allâhü Teâlâya yapılan her türlü itâate ibadet denir. İşte bu ibâdete ancak, zâtında ve fiillerindeki sıfatlarında tek olan lâyıktır. O'nun benzeri olsaydı, sonsuz hürmet ve ta'zim ona yapılamazdı. Şimdi, bizim, “Bir filin ibâdet olması için iki sebep lâzımdır: Birisi son derece büyük bir ta'zimdir” sözümüz doğru çıkmış olur. Onun için. “Çocuğun kıldığı namaz ibâdet değildir” demişlerdir. Çünkü çocuk Allâh'ın azametini bilmez. O zaman da onun yaptı- 
8I iş, “büyük bir ta'zim” olmaz. Câhiller ve gaafiller de çocuk hükmündedir. 

Filin ibâdet olmasının ikinci şartı: O fülin emredilmiş olmasıdır. 
Bu sebeple, Yahüdilerin filleri, çok büyük bir ta'zim olsa da, ibâdet sayılmaz. Çünkü yaptıkları emredilmiş fiil değildir. Çocuğun fili, ta'zim sıfatını, Yahüdilerinki de, emredilmiş olma şartını taşımadığı için, ibâdet sıfatını taşımayınca, senin eksik rüküun nasıl olur da “İbâdet” sayılır? 

“Dini yalnız O'na has kılarak” ifadesi, li ya*büdü fiilinin fâili Hüm”den hâldir. “Kendi nefislerini sırf Allâh'a hâlis kılarak” demektir. 

Yani şirkten, dinden çıkmaktan, nefsin arzularından, şehvetin emirlerinden arınmış, hilesiz ter-temiz olur. 


b Oyak Olly Ol al e a On Nİ EŞLİ Lal döş 
NE > 3 yil ilaelg Gl oüxil, > A ALİ 


386 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


öoLalu lab öy rel O al ya İN HİS öge şa öze gal çi Bi Ola İlla öğ ya O yali öznel 
Sg ça EM ela öze 3 Za gl (3 çü | şük iLe b ls öl) al al YY az öl ŞEYİ span İĞ a yell ÖLSEM ze YI feza Dol İRİ BY 
ARI şahsa iy özleri ve Yl oda 

Lİ 5 ye Şa El aa sab ez MİNİ ça özell Ol 
Laz payla zeçemeliğ İSİN İyiye deler OY Üzel iâb dzleii e dcpla deb Jİ kel eyl | WE ça eb! 
YI göze Vr hg özelliğe ilgil Bİ aş ga çi ie OS Öl ileal AŞ ve lala OS e 
PN 05 PAY İLE leş ii alar dili all aş ül 
JEJN Jalal > ba çalar il alel iy ya öle ili yeni Olg Bole pl 3 agi ha e gele 0S Öl lgili planli Aâğl örer all e SE yale yp OY gan 
JUL öle yağli HES, 0 ES YI AZ > gi b Yaş 
Jİ ya ie (ANİ gal Pa eli Vga al Va 
İm il b a AE şel lele İka io Bag Lai ş ali YANE ila Ak ez oi İL 
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İHLAS 
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İhlas, bir işi tek bir sebebe bağlı olarak yapmak, o fiilde başka sebeplerin hiçbir tesiri olmamasıdır. Bu tarife göre bir menfaat için veya bir zararı defetmek gayesi ile yapılan ibâdet, İhlasla yapılmış bir ibâdet değildir. Namazda boğazını temizlemek gibi insan nefsinin bir pay aldığı mübah fiillerle meşgul olmak da böyledir. Görsünler diye huşu ile namaz kılmak riyadır, gösteriştir. Kişinin zekatını ana-babasına, çocuklarına, köle ve cariyelerine vermesi de, ibâdette yakınlığa mâni şeylerdir. 
Bundan dolayı bu fiiller yasaklanmıştır. 

Öyle ise ihlas, kullukta, insanın iç âlemini Allâh'tan başkasından tamâmen boşaltmasıdır. 


İHLAS'IN ŞARTLARI 


Bazı alimler dedi ki: 

I-İhlas, ameline, Allâh'tan başka kimsenin bilmesi için çalışmaman, 

2-İşlediğin amelde kendin için bir şey görmemen, 

3-İşlediğin amelde seni ibâdete ehil ve muvaffak kıldığı için, Allâh'a minnet ve şükür içinde olman gerektiğini bilmen, 

4-Yaptığın amel karşılığında Allâh'tan bir karşılık istememendir. 


HANİFLER 


“Hanifler,”' yâni, bâtıl inançlara meyletmeden, tam olarak dönüp İslam'a girmiş olduğu halde..." demektir. Bu ifâde mânâ olarak ihlas için bir kuvvetlendirmedir. Çünkü ihlas bozuk inançtan dönmek demektir. 
Bozuk inancın en büyüğü de Allâh'ın ortağı olduğuna inanmaktır. 
“Hanf”, meyletmek, ayağın üstünün altına gelmesi demektir. Bu mânâ “Ahnef” kelimesinde de vardır. Çünkü ahnef, küçük parmağı tarafindan (kısmen) ayak sırtına basarak yürüyen demektir. “Hanf”, doğruluk mânâsına da gelir. Buna göre, hunefâ, doğruluk üzere olanlar, demektir. Bunun için, ayağı eğri olana, hoş bir yorum olsun için, Ahnef demişlerdir. Gözleri görmeyen birine basir, Habeşli (zenci) ye kâfür yâni beyaz, tâün hastalığına, mübârek, helâk eden çöle, kurtuluş mekânı denildiği gibi... 


' Bir hal sahibinden iki hale cevaz verenin kavli üzere burası ikinci bir haldir. Ve buna cevaz vermeyenin kavli üzere de muhlisler hakkında kastedilen bir haldir. 
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İbnü Cübeyr dedi ki: Haccedinceye ve sünnet oluncaya kadar hiç kimseye hanif denmez. Çünkü Allâhü Teâlâ, Ibrahim aleyhisselamı haccettiği ve kendini sünnet ettiği için hanif diye isimlendirdi. 
el 0 Ya öüelz keli Lele hal GL Ol Me Yi, gl Anki Olael özle all 5 Şİ el 5 eli içli İĞLİYI S3 YEMEYİ kö e öp Aİ dal b çi soh)a işa b bell ao öz 1 Je Lal vlne 3 ee yala pall İl ESGİN aööğ ey al İY Bull il 32 dil e yi Yl 2S ug ypegrii e #llg 

Şal gele 
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BE Al ia El İS İl he le el öle İSİğaliş İLe O geleli 

oz Aİ OY öle ge al Vr yl IU 
Ai yz > İİ a VS lü Si ll ale gal 


Bedenle alâkalı ibadetlerde başta gelen” Namazı dürüst kılsınlar” malla alâkalı ibadetlerde esas olan “ve zekâtı versinler” 

İrşad'da denildi ki: Eğer bu ifadelerle, ehl-i kitabın şeriatlarındaki namaz ve zekât kasdediliyorsa güzel.... Eğer bizim şeriatımızdaki namaz ve zekat kasdediliyorsa, onlara iki kitapta da namaz ve zekat emredilmesi demektir. Bu da onlara: “Bizim şeriatimize uymalarının emredilmesi içinde, namaz ve zekat hükümlerine uymalarının emredilmesi” demek olur. 

Çünkü, Allâh katından, bir ümmete tebliğ edilmiş olan şeriat, yazılan ve imlâ edilen şey olması itibarı ile millet, itâat edilen hükümler olması itibarı ile de din ismini alır. Çünkü din, itâat demektir. Bununla, iki kelime arasında, itibâri bir farklılık anlaşılmış olur. 

“El-Kayyime” eğriliği olmayan doğruluk demektir. 

Râgıb dedi ki: Burada el-kayyime, kendilerine “Küntüm hayra ümmetin (ki İmran. 3119 diye işâret olunan ve adâletle ayakta duran ümmet demektir. 

İbnü?ş-Şeyh dedi ki: Bâzı dinlerin mensubları, temel hükümleri tam uygulamadan, amel etmekte ileri gitmişlerdir. Bunlar Yahudiler, 


' Bâzı âlimler dediler ki: Din lafzının, kayyime lafzına izâfeti, umümilik ifâde eden lafzın, husüsiye izâfesi gibidir. “Şecerul erak” izafeti gibi... O zaman millet kelimesinin takdir edilmesine ihtiyaç olmaz. Çünkü kayyime, zâten millet demekten ibarettir (millet ise din demektir.) Übeyy radıyallahü anh'ın “ve zâlike'ddinü'l-kayyim” şeklindeki kırâati de bu mânâya işâret ettiği gibi...Bitti. 

Kâşifi dedi ki: Dinü'l-kayyime, doğru ve ayakta olan din ve millet demektir. Burada anlatılmak istenen şudur: Din'in kendi sıfatı olan kayyime'ye izâfe edilmesi, bu lafizların birbirinden farklı oldukları içindir. Araplar çok kere bir kelimeyi kendi sıfatına izâfe ederler. Bu Kur'anda da vardır. Meselâ, ve ledâru'l âhireti Yusuf suresi, 12-109) öyledir. Kur'ân'ın bir başka yerinde aynı mânâ, “ve le'ddâru'l âhıratü” şeklindedir. Çünkü burada dâr âhıret demektir. 
Başka bir âyet-i kerimede, “âzâbu'l-harik” ifadesinde, kelime sıfatına izâfe edilmiştir. Çünkü harik yakıcı mânâsınadır ve sıfattır. Elim kelimesinin mü'lim-elem verici mânâsına geldiği gibi... Ve senin, dahaltü mescidel-câmiı ve mescidel haram ve edhalekellahü cennetel Firdevs gibi sözlerin, kayyime'nin arkadaşları gibidir. Çünkü ayetler bunu gösteriyor. Din kelimesi de millet kelimesi ile birdir. Keşfül esrarda olduğu gibi... 
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Hıristiyanlar ve Mecüsiler olup çok kere taatlerde nefislerine tabi olmuşlar. Dinin hakikatine uygun bir inanç içinde olmadıkları için, bir türlü Hakk dine kavuşamamışlardır. 

Bazı din mensupları ise, usülü, yâni imânı doğru uygulamışlar, fakat amellere önem vermemişlerdir. Bunlar mürcie mezhebidir ki, “İmanla beraber olduktan sonra, günah insana zarar vermez” demişlerdir. 

Allahü Teâlâ işte bu âyet-i kerimede, her iki fırkanın hatalarını göstermiş, “Muhlisine” ifâdesi ile ilim ve ihlasın, namaz kılmaları ve zekât vermeleri cümlesi ile de, amellerin olması gerektiğini beyân etmiştir. 
Sonra da, tamâmının mu'tedil ve doğru din olduğunu beyân buyurmuştur. Âzâların toplamı beden olduğu gibi, ilim, ihlas ve amelin toplamı da tek dindir. 


AI Salak b ölen a AN Lİ |) 

b JE ANLI laa b ele a AN LES iği3 |) 
ŞA AY BS İğ el a agiz leg al Öl oL 
Al Ol Sİ kğ çal çini yi pl liği Ola çile ya ben Lİ ŞASE geze eşi al iy gl 


“İşte budur” yâni ihlasla ibadet, namazı ikame etmek ve zekatı vermek “Sağlam din”... yâni değerli ve doğru din...' 


sala öyall Zally ÇE YL al öle a ll £ G3 | e zle Ml iye yağ iLAN ALAN az sl ( Kaşi ğyp İSİ 
BLAl meş eN gil BUZ Lb e Şİ e, LO 

bağ EYİ ii ye LİN İİ ipa 


' Burada, bir şeyin kendi sıfatına izâfe edilmemesi için, kayyime kelimesine millet kelimesi mevsuf olarak takdir edildi. Çünkü din kelimesi millet kelimesine izâfe edilmiş oldu. 
Din kelimesinin de, millet kelimesine izafe edilmesi, iki kelime arasındaki itibari farklılığa itibar edilmekle olur. 
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KÜFREDENLER 
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Küfredenler gerek ehl-i kitab'dan olsun, gerek müşriklerden muhakkak cehennem ateşindedirler, orada muhalled/sonsuz kalacaklardır, onlardır bütün şerrulberiyye/halkın en şerridirler! > 

Muhakkak ki imân edip yarar ameller yapanlar, onlardır bütün hayr'ul beriyye/bütün halkın en hayırlısıdır! ? 

Onların mükâfatı rableri indinde altından ırmaklar akar adn cennetleridir. Onlar, içinde ebediyyen muhalled/sonsuz olacaklar! 
Allâh onlardan hoşnut, onlar da O'ndan hoşnut! Bu işte, rabbine haşyet duyanlara! ? 


HALKIN EN ŞERLİLERİ 


GE A GS iğ SESİ Rİ ğe is ze 9 a gyz BİŞİ ge 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 393 


Küfredenler gerek ehl-i kitab'dan olsun, gerek müşriklerden, muhakkak cehennem ateşindedirler, orada sonsuz kalacaklardır, onlardır bütün halkın en şerlileri! “ 


Kelime mânâsı 


13335 Sp İİl Öl Küfredenler 
Sİ Ja! ö? gerek ehl-i kitab'dan 


OS ya2ll3 gerek müşriklerden olsun 


e 3ö çe muhakkak cehennem ateşindedirler, l > e) ge orada sonsuz kalacaklardır, 
A Se) gi İşte onlardır 
P b 


&ğ pl D bütün halkın en şerlileri! “ 


Tefsiri 

“Küfredenler gerek ehl-i kitab'dan olsun, gerek müşriklerden muhakkak cehennem ateşindedirler,” 

Burası da, ehl-i kitab'ın ve müşriklerin âhiretteki hallerini açıklıyor. 
Bu âyet-i kerimede, müşriklerin zikredilmesi, hükmün, nübüvvet delillerinin yalnız onların kitaplarında olması ile birlikte, sırf (geçmişteki) ehl-i kitaba has olduğunun zannedilmemesi içindir. 

Kâfirler'in Cehennem ateşinde olmaları demek, Onların kıyamet günü mutlaka orada olacakları mânâsınadır. Buna ait hüküm, isim cümlesi ile getirilmesi, bu haberin mutlaka olacağına işârettir. 

Ayrıca bu âyeti, kâfirler şu anda da, o ateşte diye mânâlandırmak caizdir. Eğer böyle ise, ya Cehenneme girmelerini icap ettiren halleri, Cehennemde bulunuyorlar şeklinde ifade edilmiş ve bu sebeple böyle buyurulmuş, veya kâfirlerin içinde bulundukları küfür ve mâsiyetler ateşin ta kendisidir. Ancak bu dünyada bu şekilde gözükmektedir. Âhiret hayatına geçince dünyadaki şekli hakiki şekli ile zuhur edecektir, deriz. 

“Cehennem ateşinde ebedi kalacaklardır”' Kitap ehli ve müşrikler kâfir oldukları için, azâb yurduna ebedi olarak gireceklerdir. Bu 


' Burası o iki firkanın konulacakları yerden haldir. 
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ise azâblarının şekli itibarı ile, farklı olmasına zıt değildir. Çünkü Cehennem derece derecedir ve azâblar çeşitlidir. Zira, müşrikler, yaratıcıyı, peygamberliği, kıyameti, inkâr ediyorlardı. Ehl-i kitap ise yalnız Peygamberimiz aleyhisselamın peygamberliğini reddediyorlardı. Bu sebeple ehl-i kitâbın kâfirliği müşriklerin kâfirliklerinden biraz daha hafifti. Ancak bu iki zümrenin ikisi de en büyük cinayet olan kâfirlikte ortak idiler. Onun için, azâbların en büyüğünü hak ettiler ki, o da Cehennemde ebedi kalma cezâsıdır. Kâfirlerin inkârı, yükseklik gayesi sebebi ile olduğu için, esfel-i sâfilinde-en dipte oldular. Çünkü Cehennem öyle bir yerdir ki; derin, karanlık ve kuytu bir yerdeki ateşin adıdır. Nitekim “Cehennem” kelimesi bu mânâyı veriyor. Bir kuyunun dibi çok derin olduğu zaman o kuyuya; “bi'r-i cihinnâm” denir. Bu sebeple, her iki kâfir zümresinin azâbta ortak olmaları, azâbın çeşidinde de ortak olmalarını icab ettirmez. 


EŞİ Sİ Sİ Aİ e 13338 öp öl | 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bel SEA Şİ YSA ŞE ye İSİ ça S ÖLSE ai 
İZ öleli yay oyali el eli ASIN a İl öle 
Gİ ge İl yel öüçaş ES İİ aliş Şa Ola gla eke yas 

EĞİ İİİ a Va ya yazl lda 


“İşte halkın en şerlileri onlardır.” yâni o zikrolunanlar, Allâh'ın rahmetinden uzak kişilerdir. 

Beriyye bütün halk ve Allâhü Teâlâ'nın yoktan yarattığı mahluklar demektir. Âyetin mânâsı ise şöyledir: “İşte, yaratıkların amel yönünden en şerlileri onlardır.” İlerde mü'minler hakkında gelecek ifâdelere en uygun mânâ budur. Bu âyet, ayrıca, kâfirlerin Cehennemde neden ebedi kalacaklarının sebebini bildiren bir ifâdedir. 

Aynı âyeti, “makam ve âkıbet olarak yaratıkların en şerlileri onlardır” demek de caizdir. Onun içindir ki cümle, sebeb bildirme değil de, çok feci bir hal üzere olduklarını teyit için olmuş olur. Yine âyete sâdece mânâsı katması için “onlar” mânâsına gelen “ulâike” den sonra, bir de “hüm” getirilmiştir. Şimdi âyetin mânâsı; “İşte yaratıkların en şerlileri sâdece onlardır, onlardan başkası da değil...” şeklinde olur. Neden yaratıkların en şerlileri olmasın ki onlar! Kâfirler hırsızlardan daha beterdir. Çünkü onlar Allâh'ın kitabında Muhammed aleyhisselam'ın sıfatlarının bulunduğu cümleleri çalmışlardır. 

Onlar yol kesici eşkıyadan daha şerlidir. Çünkü onlar, hak dinin halka ulaşmasını kesmişlerdir. Onlar zır câhillerden de şerlidirler. Çünkü bile bile inkâr, inadına kâfirliktir. Böylelerinin küfür ve inkârı, câhillerin küfür ve inkârlarından daha beterdir. 

Buradan çıkan şudur: Kötü âlimlere dönük tehdit, rastgele birine olan tehditten daha ağırdır. Onlardan kim tevbe eder ve müslüman olursa, bu tehditten çıkar ve kurtulur. 

Yine denildi: Zikredilen bu hükümlere, onlardan önce yaşamış kâfirleri sokmak caiz olmaz. Çünkü Fir'avn onlardan daha beter daha kötü idi. 
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İkinci âyete gelince: Bu âyet evvelce geçmiş ve sonra gelmiş bütün mü'minlerin sevapları üzerine kuruludur. Çünkü onlar ümmetlerin en faziletlisidirler.' 
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Aİ a çal eği yaz 
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HALKIN EN HAYIRLILARI 


' (Müfredatta denildi ki:) el-Beriyye kelimesi mahmüzden hafifletilmiş olarak bera'dan (el-berie) idi. Yarattı mânâsına... Çünkü O, bâriü”'dür, düzgün yaratandır, yaratıcı, yoktan var edip varlığa çıkarıcıdır. Nâfi' ve İbnü Zekvân asıl üzere böyle okudular. 
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Muhakkak ki imân edip salih ameller yapanlar, onlardır bütün halkın en hayırlısı! ? 


Kelime mânâsı 


pi oil Ol Muhakkak ki imân edip 


DEİL | E 3 salih ameller yapanlar 


> ) 


a Jİ gi onlardır işte 
P 


b ö z 
5 İl 42 bütün halkın en hayırlıları! 


Tefsiri 

“Muhakkak ki imân edip salih ameller işleyenler” 

Burada “sâlih ameller” cemi, “işleyenler” de cemidir. Cemi'nin cemi ile karşı karşıya gelmesi, bir kişinin bütün sâlih amelleri işlemekle mükellef olmadığına, aksine her mükellefin ayrı bir nasibi olduğuna işârettir. Zenginin sâlih amelden payı, vermek, fakirin nasibi ise, almak, sabretmek ve kanâattir. 

“Onlar” yâni imân ve tâattan meydana gelen fazilet ve şereften en üst derece ile vasıflanan kimseler “yaratıkların en hayırlılarıdırlar.” 

Bu âyet-i kerimeden anlaşılan şudur ki, insan, melekten daha faziletlidir. Çünkü âyette, iman denler ile kasdedilenin insan olduğu açıktır. el-Beriyye kelimesi ise melek ve cinne de şâmildir. 

Hasan Basri'ye, (rahimehüllah): “Onlar yaratıkların en hayırlılarıdırlar.” sözünde, insanlar meleklerden de mi daha hayırlıdırlar? diye sormuşlar. Hasan Basri; 

- “Yazık sana! Melekler, iman edip sâlih amel işleyenlere nasıl müsavi olsunlar” diye cevap vermiştir." 


' Buna karşılık haberiniz olsun ki imân edip de, yâni bu açık delile imân edip Allâh için dine, ihlaslı, hanif olarak, gereğince güzel ameller işleyenler, sâdece namaz ve zekat gibi dinin asli temellerinden olan amellere mahsus değil, gerek esaslardan ve gerek ayrıntılar- dan, gerek farzlarından, gerek nafilelerden, gerek ibadetlerden, gerek muamelelerden Allâh rızasına uygun olan, kurtuluşa hizmet eden, hayra yarar bütün iyi ve faydalı amelleri işle-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Şiir: 
Allahü Teâlâ aşk faziletini ve aşk kerametini Âdem'e verdi Bu yüzden melekler ibadet etmekten nasıl faydalanabilirler. 
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ADN CENNETİ 
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KAP 55 

Onların mükâfatı rableri indinde altından ırmaklar akar adn cennetleridir. Onlar, içinde sonsuz olacaklar! Allâh onlardan râzı, 


onlar da Allâh'dan râzı! İşte bu, rabbine haşyet duyanlara! * 


Kelime mânâsı 


mek ve yasaklardan sakınmak da güzel amel (amel-i salih) mânâsında dahildir. Elmalılı Tesiri 
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Onların mükâfatı 

ii 

m5 e rableri katında 

OE VÜZ adn cennetleridir. 
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o, al 


â0l 2) Allâh onlardan râzı, 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del 273 onlar da Allâh'dan râzı! 
4) ii Rİ <3 İşte bu, rabbine haşyet duyanlara! * 


Tefsiri 
“Onların, Rableri katında” iman ve itaatlarına karşılık “mükâfatları, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri ne girmekdir.” 

Adn, ikâmet ve devam mânâsınadır. İbnü Mes'ud radıyallahü anh dedi ki: Adn, Cennetin ortasıdır. O sular ağaçların altından akarlar. 
Çünkü akarsu olmadan bahçelerin bir güzelliği olmaz. 

İrşad'da şöyle geldi: Eğer cennât kelimesi ile, dalları birbirine girmiş “ağaçlar” kasdediliyorsa, onların altından ırmakların akmasının mânâsı açıktır. Eğer bu cennât ile yeryüzü ve üzerindekilerin tamâmı murad olunuyorsa, ırmakların altlarından akmasının mânâsı, o cennetlerin bir kısmının altından akması demektir. Bu kelime ile, iki mânâdan kasdedilen hangisi olursa olsun, ırmakların cennetlerin altından akması ile murad olunan, ırmakların yatakları olmadan akıyor olmalarıdır. Yine cennât kelimesinin cemii gelmiş olması, her mükellef mü'minin cennetleri olacağına işârettir. Bu mânâ şu iki ayeti kerimede mevcuttur: 

“Rabbinin huzuruna çıkarmaktan korkan kimseye iki Cennet vardır.” “Bu iki Cennetten başka iki Cennet daha vardır.””. Buna göre bir kişiye dört Cennet zikredilmiştir. Bu cennetin verilmesi, kişinin Allâh korkusu ile ağlaması sebebiyledir. Bu ağlamada gözyaşı, iki değil, dört 


! Cezâühüm mübtedâ, ınde rabbihim cezânın zarfıdır. 
> Rahman suresi 55, 46 ve 62 
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göz kapağı ile iner. Onun içindir ki, kişi iki cennetin dışında iki cennete daha hak sahibi olur. 
Çünkü Ağlama, dört kapaktan inerek olmuştur." 
ie) İka şaş lellliğ OLaYİ va gğlle iklün ( al j 
33 Öke vie del (dde BEŞ ll Bİ çeşi 
5 Mİ yö) 3 yea pil İğ elallğ dEYİ Gali bl as 
GİY ssd iye 5 8) ela 51 zl öle dü ayl Olay lp Ole aliye Öl gla 5 ye 
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!.. Onların cezası, yâni o imân ve amellerine karşılık ecir ve mükâfatları Rableri katında, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. İçlerinde ebedi olarak orada cismâni ve ruhâni türlü nimetlerle ebedi olarak nimetleneceklerdir. Bunların birinci olarak "halkın en hayırlıları" diye övülmelerinin önce getirilişi; ikinci olarak bu nail olacakları nimetlerin amelleri karşılığı olduğunu anlatmak üzere "ceza" deyimiyle ifade edilmesi; üçüncü olarak bunun Allâh Teâlâ katından olmasının açıklanması; dördüncü olarak bunun derece derece kemâle erdirmek demek olan terbiye mefhumuna işâret eden Rablik ünvanıyla ifadesi; beşinci olarak bunun onlara râci zamirine izafetle ifade olunarak terbiye ve kullukta özel şereflerine işâret olunması; altıncı olarak cennetlerin içinde oturma mefhumuna işâret eden Adn'e izafetle beraber çoğulun çoğula karşılaştırılmasıyla her birine bir cennet düşecek kadar çokluk ve genişliğine işâret olmak üzere çoğul sigasıyla ve aynı zamanda dengi görülmedik ve tarife sığmayacak şekilde yüksekliğine, şânının büyüklüğüne tenbih için nekre olarak getirilmesi; yedinci olarak hayatın mayası olan feyiz ve nimetinin, hoşluk ve güzelliğinin devamlı artan güzel cereyanını duyurmak üzere, "altından ırmaklar akan" vasfıyla vasıflandırılması; sekizinci olarak onlarda takdir edilmiş hâl olmak üzere ebedilik demek olan "hulüd"ün açıklanmasıyla beraber bir de "ebedilik" kaydıyla tekit edilmesi omüminlerin güzel halleriy- le mükâfatlarının büyüklüğünü açıklama açısından ne kadar dikkate şâyândır. Gerçekte "hulüd" ebedilik demek olduğu için sâdece "orada ebedidirler" denilmekle de aynı mânâ ifade edilmiş olur. Ancak "hulüd", uzun müddet kalmak mânâsına da kullanıldığı için bu ihtimali defetmek için ile de tekit olunmuştur. Bu tekit, pekçok âyetlerde cehennem ehlinin ebediliğinde de, cennet ehlinin ebediliğinde de vardır. Fakat görülüyor ki bu sürede kâfirlerin cehennem ateşinde ebedi oluşları "ebeden" kelimesi ile tekit edilmemiş olduğu halde mü'minlerin cennetlerde ebedi oluşları açıkça te'bid (devam ettirme) ile de tekit edilmiştir. 
Râzi "Tefsiri"nde buna iki vecih söylemiştir: Birincisi: Rahmetin, öfkeden daha fazla olduğuna tenbihtir. İkincisi: Cezalar, hadler, keffaretler birbirine girer. Fakat sevâbın kısımları birbirine girmez.Elmalılı tefsiri 
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Denildi ki: Allâhü Teâlâ, “Rableri katında onların mükâfatları adn cennetleridir.” cümlesinde karşılıklı cemi getirmiş. Bunun neticesi olarak müfrtede karşılık müfred gelmesi lâzım gelir. O zaman her mü'mine bir cennet vardır. Fakat bu Cennetlerin en alt derecesi, bütün içindekilerle birlikte dünyanın on katı daha değerlidir. Buna dair merfu? 
olarak hadis-i şerifler mevcuttur. Ayrıca bir ayeti kerimede de: 

- “ Ve gördüğün zaman orada, pek büyük bir mülk görürsün!.”' buyurulmuştur. 

El-enhar'daki elif - lâm ta'rif için olabilir. Bu sebeple nehirleri, Kur'anda ismi geçen nehirler şeklinde anlamak lâzımdır. Bunlar, su, süt, bal ve meşrubat nehirleri... Cennetlerin güzel amellere karşı bir mükâfat diye zikredilmelerinden sonra, nehirlerin akmakla vasıflanması cennet ehlinin itâate devamları sebebiyle övüldüklerine işârettir. 
Allâhü Teâlâ burada sanki, şöyle buyuruyor: Ey kul! sen yaşadığın zaman içinde, itâatin devam etmektedir. Öyle ise “rabbine kulluk yap, tâ sana o ölüm gelene kadar...!” ©1<-1599) İşte bunun için, benim kerem nehirlerim de sonsuza doğru akıp gitmektedir. 


CENNET VE BİR DE FAZLASI 


“Onlar orada” çeşit çeşit rühâni ve cismâni nimetlerle nimetlenerek “ebedi kalıcıdırlar.” yâni, Rableri katında onların mükâfatları, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar o cennetlerde ne ölürler, ne de oradan dışarı çıkarlar. 


' İnsan suresi. 76-20 

> Ebeden zarf-ı zamandır, hâlidine kelimesini te'kid etmektedir. Veya bu cümle, duâ mânâsında bir başlangıç cümlesi olması, yahut aynı cümleyi haber üstüne haber, veya takdirle hâl saymak da mümkündür. 
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“Allah onlardan razı olmuştur.” Burası bir başlangıç cümlesidir. 
Onların amellerine karşılık verilecek mükâfatın üstüne daha fazla ihsan verildiğini anlatır. yâni, onlara, içinde sonsuz kalacakları cennetler ile birlikte şunları da fazladan veririz, demektir. 
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MÂNEVİ TERBİYE 


Enes radıyallahü anh'dan rivâyet edildi. (Peygamberimiz aleyhisselam Übeyy bin Ka'b radıyallahü anh'a buyurdu ki: 

- “Allahü Teâlâ benim için sana, lem yekünillezine... süresini okumamı emretti.” dedi. Übeyy: 

- “Yâ Rasülallah! Allâh bizzat benim ismimi size andı mı?” diye sordu. Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem: 

- “Evet” dedi. Übeyy, tekrar: 

- “Ey Allâh'ın resülü! Alemlerin Rabbi katında zikrolundum öyle mi?” diye tekrar sorunca. Efendimiz aleyhisselam yine: 

- “Evet” buyurdu. Bunun üzerine Übey'in iki gözünden yaşlar akmaya başladı. 
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PEYGAMBERİMİZİN KUR'AN DİNLERKEN 
GÖZLERİNDEN YAŞLAR AKIYORDU. 


Bazen, Kur'ân'ı başkalarından dinlemek sünnettendir. Abdullah bin Mes'üd radıyallahü anh anlatıyor: 

- “Birgün Peygamberimiz aleyhisselam minberde iken bana dedi ki: 

- “Bana Kur'ânı oku” Ona: 

- “Ey Allâh'ın resülü! Kur'an sana indirilmiş... Ben mi sana Kur'an okuyacağım?” diye sordum. Bana buyurdu ki, 

- “Ben Kur'ânı başkalarından dinlemeyi severim”. Bunun üzerine ben de Nisa (4) süresinin başından, 

- “ Bakalım nasıl olacak, her ümmetten bir şâhid getirdiğimiz, seni de onların üzerine şâhid getirdiğimiz vakit..." ?” 41. nci âyetine kadar okudum. Bu âyete gelince, Efendimiz bana: 

- “Şimdilik yeter” buyurdu. Bir de kafamı kaldırıp baktım ki, Peygamberimizin gözlerinden yaşlar akıyordu. 


BAŞKASINDAN KUR'AN DİNLEMEK 


Hazreti Ömer radıyallahü anh, Ebü Müsel-Eş'ari radıyallahü anh'a: 

- “Rabbimizi bize hatırlat” derdi. Ebü Müsâ da Kur'ân okurdu. 
Namaz vaktinin yarısı geçince Hazreti Ömer'e; 

- Ey mü'minlerin emiri, namaz, namaz diye hatırlatırlardı: O da 

- “Ben namazdayım” diye cevap verirdi. 

Hadis-i şerifte şöyle geldi: 

- “Kim Allâh'ın kitabından bir âyet dinlerse, Ona kıyamet günü bir nur vardır.” Anlaşıldı ki; bâzı zamanlar başkasından Kur'ân dinlemek sünnetlerden bir sünnettir. 

Allahü Teâlâ buyurdu: 

- “ Kur'ân okunduğu zaman da hemen onu dinleyin ve susun; gerek ki, rahmete erdirilirsiniz. “af suresi, 7200) 


KUR'AN OKUNDUĞUNDA DİNLEMENİN HÜKMÜ 
Soru: Bu ayeti kerimeye göre, her Kur'ân okunduğunda Kur'ân 


dinlemek farz mıdır?” 
Cevap: Kişi namazda ise, Kur'an dinlemek farzdır. 
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Namaz dışında ise, bütün alimlerin görüşüne göre müstehabtır. 
Şeyh Kurdi Efendi'nin Şerhu Şir'ati'-İslam kitabında olduğu gibi.' 
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L ANAh inayet ve ihsanı ile Beyyine süresinin tefsiri 1117 senesi, rabiul-âhir ayının yirmi 


dördünde (15 Ağustos 1705 milâdi tarihinde) sona erdi. 
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ZİLZAL SÜRESİ 


Medine'de nazil olmuştur 
8 âyettir 


| ÇE GAS A gaz 
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dp ila öl 

Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

Yeryüzü o sarsıntısıyla sarsıldığı ' Ve yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı ? Ve insan “n'oluyor buna?” dediği vakit, * 

O gün bütün haberlerini anlatır. * Çünkü rabbin ona vahy eylemiştir! “ O gün İnsanlar fırka fırka fırlayacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için... “ 

Ki, her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek, / 

Her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecek! * 


hp; YI İİ 
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Yeryüzü o sarsıntısıyla sarsıldığı ' 
Kelime mânâsı 
- o 3 ğ 
Cİ 5) İl sarsıldığı zaman 
3 » 9 
v2)! Yeryüzü 


, Dd o gi 15) o sarsıntısıyla 


Tefsiri 

“Yeryüzü şiddetli bir” halde tekrar tekrar “sarsıntı ile sallandığı” zaman. Zilzal kelimesindeki harflerin tekrarı sarsıntının tekrarını bildiriyor. yâni, yerin, kendine mahsus bir sansılma ile sarsılması, Allâhü Teâlinn hikmet ve dilemesi icabıdır. Bu, daha büyüğü olmayan bir şiddettedir. 


e ğe ipi ES Yİ ŞİŞİ) öze (Bİ) 
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aye 3 İLallS ela Yİ ap ye V rl İd 


' Bu zilzâleha'nın mânâsı olup, izâfeti ahdiye sebebiyledir. Zelzelehü, zelzeleten ve zilzâlen diye söylenir. Kaamusta olduğu gibi meslese şeklinde harekelendi. Tefsirciler dedi ki: Ez-zilzal esre ile masdardır, fetha ile masdar mânâsına isimdir. Fa'lâl gibi. Bu da ancak muza'aflarda bulunur. Salsâl ve benzerleri gibi... Burada “ve ahreceti'l-arzu” derken başta fâ değil de vâv getirilmiştir. Bu, sarsıntıdan sebep yeryüzünün içindekileri çıkarmasında dinleyen kişinin zihnini düşünmeye sevk etmek içindir. Arz kelimesi yerine zamir getirmek mümkün iken, bu kelime tekrar zikredilmiştir. Bunun sebebi de yeryüzünün ağırlıklarını çıkarması, arzın bâzı kısımlarında olduğundandır. Eskâl kelimesi sikal?in Cemiidir. Yeryüzünün hazineleri ve ölüleri demektir. Sekal ise, yolcu yanında bulunan eşya ve hizmetçiler demektir. Kamusta da böyledir... 
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&TPYİĞİ İ ei 


Ve yeryüzü ağırlıklarını çıkardığı zaman ? 


Kelime mânâsı 


Y2J)1 > 4 Ve yeryüzü çıkardığı zaman 


> 
GİLĞİ ağırlıklarını 


Tefsiri 

Mânâ şöyledir: Kıyamet alâmetlerinden olan süra birinci üfürülüşün sarsması, yeryüzünün altındaki define ve hazineleri dışarı çıkaracak, ikinci üfürülüşün sarsıntısı da, içindeki ölüleri dışarı çıkaracaktır.' Bir haberde (hadis-işerifte) şöyle geldi: 

-“Yeryüzü ciğer parelerini, altından yapılmış sütunlar gibi kusar yâni dışarı çıkarır. Kaatil gelir: “Ben bunun uğruna kaatil oldum” der. Akrabaları ile alâkasını kesen gelir: “Ben bunun uğruna akrabalarımla alâkamı kestim” der. Hırsız gelir: “Benim 


' Yerin ağırlıklarını çıkardığı. Yerin ağırlıklarını çıkarmasında iki rivayet vardır. Birisi: Ölüleri kabirlerinden fırlatıp çıkarmasıdır, ki "Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman." (İnfitar, 82/4) âyetinin mefhumudur. Bu ise dirilmek demek olacağından ikinci sürun üflenmesine işâret olur. Diğeri de içindeki definelerin, hazinelerin, madenlerin meydana çıkarılmasıdır ki, bunun da ilk süra üflemede, yâni ilk zelzelede olması açıktır. Bâzı haberlerde kıyamet alametlerinden olan Deccal'ın günlerinde yerin hazineleri meydana çıkacak diye varid olmuştur. Bunu da bâzıları ona yormuş ise de o, zelzeleden önce olan çıkarmalar olduğu, halbuki burada maksat zelzele ile meydana gelecek çıkarmalar olması açık bulunduğu cihetle demişlerdir ki bu, Deccal'ın zamanında çıkarılanlardan başka olarak kalmış olan bütün hazineler ve defineler deprem ile fırlatılıp çıkarılmasıdır. Ancak ilk süra üflemede mi, ikinci üflemede mi? Bunda da her iki ihtimali söyleyenler olmuştur. ........... Yıkım nefhası olan ilk üflemede ölülerin çıkarılması ise canlı olarak değil, ölü olarak firlatılıp fırlatılıp atılmaları demek olur ki o vakit "O gün yer ve dağlar sarsılır ve dağlar dağılan kum yığınları olur." (Müzzemmil, 73/14) olduğu gündür. "Yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpıldığı zaman." 
(Hâkka, 69/14) olduğu ve "Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar etrafa serpildikçe serpildiği, dağılan tozduman hâline geldiği zaman." (Vakıa, 56/4-6) olmak üzere bulunduğu zamandır. "O gün o sarsıntı sarsar." (Naziat, 79/6) olmaktadır. Henüz "Ardından başka bir sarsıntı gelir." (Naziat, 79/7) olmamış, "Onlara tek bir haykırma yeter, hepsi hemen uyanırlar." (Naziat, 79/13-14) kumandası daha verilmemiştir. Bu bir temsil ile, henüz bir volkanın patladığı, bir harbin silahlarını ortaya atmaya başladığı mobilizasyon esnasındaki ıstıraplar gibi başlangıç kabilinden olarak "Yer uzatılıp dümdüz yapıldığı içinde olanları dışarı atıp tamâmen boşaldığı." (İnşikak, 84/3-4) ölçüsüne boşalma zamanıdır ki, o harbin neticesine erip de silahlarını indireceği, "Ve kendisine yaraştığı üzere Rabb'ine kulak verip boyun eğdiği zaman." (İnşikak, 84/5 ) hükmünün ortaya çıkacağı asıl haklanma ve hesap devrini açacak olan ikinci sür üfleme ondan sonra olacaktır. Elmalı Tefsiri. 
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elim şunun yüzünden kesildi.” der. Sonra suçlananı çağırırlar, ancak ondan bir şey alamazlar.” 

Burada, ciğer-pâre ile murad olunan, yeryüzü altında saklı hazinelerdir. Yeryüzünün kusması, o hazineleri dışarı çıkarması demektir. Eskaal kelimesine, sekalân yâni insan ve cin topluluğu girer. 
Burada da, cinlerin de insanlar gibi ölünce toprağa gömüldüklerine işâret vardır. 


PEY 
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NE OLUYOR BUNA 


3 LİU İLİNİ İl 


Ve insan “n'oluyor buna?” dediği vakit, * 
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Kelime mânâsı 

OLUYI İĞ 3 Ve insan dediği vakit, 

€ Dd 

Gi G “n'oluyor buna?” 

Tefsiri 

İnsanların tamâmını korku sardığı, dehşetin kapladığı, hayret ve şaşkınlığın kemal mânâda olduğu zaman, “İnsan der ki: Ne oluyor buna,” 

Yani, ne oluyor şu yeryüzüne, neden şiddetle böyle sarsılıyor ve neden içindeki ağırlıkları dışarı çıkarıyor? dediği zaman... İnsan bu soruyu, gördüğü dehşetli hâli çok büyük görmesinden, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir dilin söyleyemediği, halleri görüp hayrete düşmesin- den dolayı soruyor. Ancak (bu soruyu soran ) mü'min bu dehşetli halden kendine gelince: 

-“İşte şu hal, Rahman olan Allâh'ın vaad ettiğidir. Peygam- 


berler doğru söylemişlerdi.” der, Vâsin suresi. 3652) Kâfir de: -“ Bizi kim kaldırdı yattığımız yerden?” der, “sin suresi 26-52) 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O gün bütün haberlerini anlatır. * 


Kelime mânâsı 
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İs İşte o gün yeryüzü, 


pi W pi vb A> anlatır. 


Y çul bütün haberlerini 


*, 


Tefsiri 

İşte o gün (yeryüzü) bütün haberlerini anlatır. 

Burası önceki âyetlerde geçen, şartın cevabıdır.' O günün şiddetini tam olarak anlatmak için getirilmiştir. O gün, cansız varlıklar da konuşacaktır. 

Mânâ şöyledir: Cansız yaratıklar o gün, haberlerini hal dili ile, canlı varlıklar da söz dili ile anlatır. Hal dili ile anlatım olur, çünkü, bu haberler yerin sarsıntısının ve ağırlıklarını dışarı çıkarmasının sebebini açık olarak ortaya çıkarır. İşte bu olanlar, peygamberlerin devamlı uyardıkları ve olacağından korkuttukları hakikatlerdir. 

Söz dili ile anlatım olacağı da bütün âlimlerin görüşüdür. Çünkü, Allâhü Teâlâ, yeryüzünü de konuşturur. O da hayır ve şer olarak ne zuhur etti ise hepsini anlatır. Öyle bir haber verir ki, kâfir, gördüğü rezillikleri görmektense hemen atılmayı arzu eder. 


HİKÂYE (Yüksek sesle ezan okumak) 


Rivâyet olundu ki: Abdurrahman bin Sa'sa'a yetim bir çocuktu. 
Ebü Saidil Hudri radıyallahü anh ona dedi ki: 

-Evladım! Çölde olduğun zaman, ezan okurken yüksek sesle oku. 
Çünkü ben Peygamber Efendimiz'in (a.s.) şöyle buyurduğunu işittim: 

-“Okunan ezanı cin, insan, taş ve ağaç kim duyarsa, o ezana kıyamet günü şâhidlik edecektir.” 


' “Yevme izin” en baştaki izadan bu yana işâret eder ki, yeryüzü bütün haberlerini söyler. Çünkü ikisinde de amildir. Burası şartın cevabıdır. İşte bu söz üzerine muhakkak iza”daki âmil yerin haberlerinin ve cevaplarının şartıyyeti için konuşmaya mefuldur. 
Birincisi onun zikri ile maksadın alâkası olmadığı için hazfolunmuştur. Çünkü cümle, o günün korkusunu açıklamak için sevk edilmiştir. Muhakkaktır ki, o günde cansızlar da konuşur. İbnü Hacib'in dediğine gelince, hades, enba ve nebe” ancak bir mefule müteaddi olurlar. 

> Buhari, ezan bahsi -5, İbnü mâce, ezan 
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HİKÂYE (Yerler şahitlik edecek) 
Rivâyet olundu ki: Ebü Ümeyye bir gün, mescid-i haramda, farz namaz kıldı. Sonra ilerleyerek mescidin değişik köşelerinde de namaz kıldı. Namazını bitirince ona: 


-“Ey Ebü Ümeyye, senin bu yaptıklarının mânâsı nedir?” diye sordular. Ebü Ümeyye dedi ki: 
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-“O gün yeryüzü bütün haberlerini anlatır” âyetini okudum. Ve mescidin bu köşelerinin kıyamet günü bana şâhidlik etmelerini istedim” dedi. 

Bulunduğu yerin, kişi için Allâh'ı zikrettiğine, Kur'ân okuduğuna, namaz kıldığına ve çeşitli iyi ameller işlediğine şahitlik edecek kimseye ne mutlu! Bulunduğu yer, zina, içki, hırsızlık ve kötülükleri işlediğine şâhidlik edecek kimselere de yazıklar olsun! 


İNSANIN 7 ŞAHİDİ 


Denilir ki: Allâhü Teâlânın, insanın aleyhine şâhitlik edecek tam yedi şâhidi vardır. Bunlar. 

I-Mekan şahitlik edecek: Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: “O gün yer bütün haberlerini anlatır” 7499) 

2-Zaman şahitlik edecek: Bir haberde (hadiste) şöyle geldi: “Her yeni bir gün kişiye şöyle der: Ben yeni bir günüm. Ben senin yaptıklarına şahidim' diye nida eder.” 

3-Dil şahitlik edecek: Allâh celle şânühü şöyle buyurur: “Kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarına şâhidlik ettikleri gün onlar büyük azâba uğrayacaklardır.” Nr 242) 

4-Organlar şahitlik edecek: Allâh şöyle buyurur: Bizimle elleri konuşur, ayakları da yaptıklarına şâhidlik eder.” “#sin. 3665) 

5-İki melek şahitlik edecek: Allâh şöyle buyurur: 

“Oysa yaptıklarınızı bilen, değerli yazıcılar sizi gözetlemektedir,»bfitar, 82-10) 

6-Divân şahitlik edecek: Allâh şöyle buyurur: “Bu kitabımız sizin aleyhinize konuşuyor. Biz yaptıklarınızı şüphesiz hepsini tek tek kaydediyoruz.” “siye, 4520) 

7-Rahman şahitlik edecek: Allâhü Teâlâ buyuruyor: “Yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka Biz sizi görürüz.” “ws 1661) 

O halde ey âsi kul! Bunca şâhid senin aleyhine şâhidlik edince hâlin nice olur hiç düşündün mü? 


pl çi İSİN el pl zena a dal Ul Öİ 5303 
e sillalbilulla hep ll işaşlişa a be e aş ül ob laşLsl Bizi işa AYI oda © JU 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a3 Yuaİlg öy Mig SİL OİSİİ a Ag al gi lab dali 

Şalemilğ öl e pl ilk ale işa el kaş 
DİZE İŞ ei İĞ US OS gg An Ge a Öl İl; 
is G3 haz El eği İS 3 ŞE  S öleğiiy laz 
MESİ el İŞ EK e İĞ LS OLU işi b kl 
US OL GAİEİİ Aliş çapa BİS) ls YEL OSYİ, 
ESİR İİ JE US Ula Sili Ge öl e JU 
ASE ligi Giz ES JE US yazliy Gİ ESİR ği 

seli lala alel 0453 


» | e Ee 
£*3 g İl öl 
Çünkü rabbin ona vahy eylemiştir! 


Kelime mânâsı 


Sİ) ÖL Çünkü rabbin 


b ld Dd 

gi > 3! ona vahy eylemiştir! 

Tefsiri 

Çünkü, Rabbin yeryüzüne vahyetmesi sebebi ile, âlimlerin çoğunun tercihlerine göre, söz dili ile konuşmasını emredecek, o da haberlerin hepsini söyleyecektir. Veya (mana): Rabbinin, lisan-ı hâl ile konuşma hâlinde olduğu gibi, yeryüzü de haber olacak haller vücuda getirerek haberlerini vermesi sebebi ile (söyleyecek). 


İŞARETLER 
Bu âyet-i kerimede, vücut arzının, hayvâni ruhun ızdırabı ve kuv- 


vetleri ile, insâni ruhun çıkması ânındaki zelzelede, ervah ve kuvveler- den ne varsa onun ruhlar ve amellerin heyetleri ile, kalbte yerleşmiş 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Utikatların hepsi belli bir miktardaki kıymetlerini çıkarması anına işâret vardır. 

“İnsan, ne oluyor buna dediği zaman” âyeti ile işâret edilen, “ne oluyor bu beden arzına?! neden sarsıldı, niçin çalkalandı... Sebebi, vücudun bozulması mı yoksa, iflasın galebesi mi? dediği zaman...demektir. 

“O gün yer haberlerini anlatır.” kelamı ile de şuna işâret edilir: O gün beden arzı, Rabbinin kendisine işâret etmesi, “çalkalan, harab ol” şeklinde emir vermesi sebebi ve hal dili ile haberlerini anlatır. Yüklerin ortaya çıkarılması, rühun çıkması ve ölümün gerçekleşmesi ânında olur. 


İğ öl ae a et gi di 3) 
çi İ azşezil ale be le İRİ ölü, Eğimli lal ela 
OLU Eiil OS İİ US EYİ le > Yil ği bül öİ 
MI zall gi e ON yl İİ) İN ELİN aş İbi 
VA eli iş özal ili ca el 
Sole Yi İLEYİ ulaş gla Miz özal a ai El çbu b kiş ij) OLAYI JE İİİ azal Jİ 
Dizi İlay GEY ZİN el zel Gl >öYİ Lağls lay 
A RANL layaly Edi lal Si, kile öle laylsl 


İNSANLAR KABİRLERİNDEN DAĞINIK ÇIKAR 


> kli Ey ELİ A 


p ” 


O gün insanlar dağınık fırkalar hâlinde çıkarlar, amelleri kendilerine gösterilmek için... “ 
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Kelime mânâsı 

İla O gün 

pĞI EY İnsanlar çıkarlar, 
GESİ dağınık fırkalar hâlinde 


b 7 bd pekel 13 2) amelleri kendilerine gösterilmek için... 


Tefsiri 

Mânâ: Yukarda anlatılanların meydana geleceği “o gün insanlar” kabirlerinden hesab yerine doğru, gerek hayır gerek şer işlemiş oldukları “amellerini ve karşılığını görmeleri için, dağınık fırkalar hâlinde çıkarlar”.' Sadr, geldikten sonra dönmek mânâsınadır. Cumhura göre vürüd, yerde defnedilmiş olmaları, sadr da, yeniden dirilmek için ayağa kalkmalarıdır. Hacdaki vedâ tavafına da tavâfü's-sadr yâni dönüş tavafı denir. 

“dağınık fırkalar hâlinde” oldukları halde, bâzılarının yüzleri ve elbiseleri beyaz ve güven içinde... Önlerinde biri şöyle seslenecektir: “Bu Allâh'ın dostudur.” 

Bazıları da, kara yüzlü, çıplak, yalınayak ve zincire vurulmuş korku içinde olacaklardır. Onların da önünde bir seslenen çıkıp şöyle diyecektir. “Bu Allâh'ın düşmanıdır.” 


Nazi e tl İŞ Sh all aysel (İRİ 
Sİ 2303 8 04 yalla yaş İlay alg pl 88 ya 


BS SA ozi İĞ eazeallğ öğzil A İl pala Er) a gg aliş Ea gili kali ŞEYİ b yiğide 


' Yevme izin, yesduru fiili sebebiyle nasb olmuştur. Sadr vürud Yâni gelme mânâsına olur. Yâni o vürud'dan ve merci'den sonra geri gelme ve dönüştür. Cumhur dedi ki, o onların yerde medfun olmalarıdır. Sadr ise diriliş için ayağa kalkmalarıdır. Farsçaya göre geriye doğru demektir. 

> Eştaten, hal olarak nasb olmuştur. 
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Yl Earl İİİ O yal çap ES 3k deye 

Ço leb yas yali öle az a pl 
NE A AE EE EE GERİ) 
v2 gör çi İĞ Gİ e aş Bye Sİ çekil 
Dy al ia İİM dp iye SİN gla yal O İİy ös 
03 2 lella e İMEYİŞ Lİ çe il, ili o, il 


al şike lja ge 


İbnü Abbas'tan rivâyet olundu: Bir gün Cebrâil aleyhisselam Peygamberimiz aleyhisselam'a geldi ve dedi ki: 

-“Ey Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor. Daha iyi bildiği halde, Rabbin senin gamlı ve hüzünlü olmanın sebebini soruyor?” dedi. 
Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurdu: 

-““Ey Cebrâil! Ümmetimin kıyamet günü durumu beni uzun zamandanberi düşündürmektedir. “ Cebrâil sordu: 

-“Ehl-i küfür hakkında mı, ehl-i İslam hakkında mı?” 

Efendimiz aleyhisselam cevap verdi: 

-““Hayır, Lâ ilâhe illallah (Muhammedün resülüllah) ehlini düşünmekteyim.” 

Cebrâil aleyhisselam, Peygamberimiz aleyhisselam'ın elini tutup, onu Benü Seleme kabristanlığına götürdü. Sağ kanadı ile bir ölünün kabrine vurdu. Ona: 

-“Allah'ın izni ile kalk” dedi. Bunun üzerine kabirden bayaz yüzlü, bir adam kalktı. 

-“Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasülüllah, el-Hamdü lillâhi rabbi'l-âlemin” diyordu. Cebrâil ona: 

-“Eski hâline geri dön” dedi. Adam eski hâline döndü. 

Cebrâil aleyhisselam sonra sol kanadı ile bir kabre daha vurdu. Ve: 

- “Allah'ın izni ile kalk” dedi. Kabirden, kara yüzlü mavi gözlü bir adam çıktı. “Vay benim pişmanlıklarıma! Vay benim rezilliğime,!” diyordu. Cebrâil ona da “eski hâline dön” dedi. Adam eski hâli ile kabrine döndü. Sonra Cebrâil aleyhisselam Peygamberimiz aleyhisselama dönerek: 

-“Kıyamet günü işte böyle; nasıl ölmüşlerse öyle dirilecekler.” dedi. 
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“Amellerini görsünler için” yâni, şer olsun hayır olsun amellerinin karşılığını görsünler için... Ancak amelin kendisi gözle görülür olmaz. Çünkü buradaki görme bilme mânâsında bir görme değildir. Çünkü, “artık kim zerre ağırlığınca, bir hayır işlerse” mânâsındaki âyet-i kerime, “görme” fiilinin açıklamasıdır. Buradaki ru'yet, gözle görmedir. 
Çünkü fili, bir mefule müteaddidir. Bu görme, ancak amellere nürâni veya zulmâni bir süret verilecekse kalbi görme olabilir. Veya yakında geleceği gibi görme, yazılan yerler ile alâkalı ise bu, gözle görülmedir. 


il ie pi le ie öle al çö) ee el eş 
3 pl ik a ON azra b İl eyi el ale 
e e gi MA LUG ELİ EE İde ŞEİLİ e 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ili 22) a Ol Yİ Şİ azla İns İİ işe İş pa 
öseze b3 Sa ai lal öz 3 


ZERRE MİKTARI HAYIR İŞLEYEN 


Vb 51525 558 İl a a3 DE 


Her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek, / 


pa « ai 2? ve Ni pi 
07154 555 İle İS ij 


Her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecek! * 


Kelime mânâsı 
(İSA ör Her kim işlerse ii > ö 833 JUL zerre miktarı bir hayır 


6 5 Onu görecek, 


o 


ii 03 kim de işlerse 


e SA 33 yi JUL zerre miktarı bir şer 


A» .. 
o onu görecek, 


Tefsiri 

Bu iki âyet önceki ayette geçen “liyürav” yâni gösterilmek için, kelimesinin açıklamasıdır. Miskal, ağırlık, zerre veya küçük karınca demektir. Veya zerre odaya güneş ışınları girdiğinde görülen minik tozlardır. 

İbnü Abbas radıyallahü anh dedi ki: Avuç içini yere koyduğunda, elinin altındaki toprak arzdır. Elini kaldırdığında, eline bulaşan toprak parçaları da zerre'dir.' Hayır ve şer olarak kulun yaptığı bir zerre miktarını görmesi, onun karşılığını görmesi demektir. 


' Yahya bin Ammar dedi ki: “Bir arpa tânesi, dört erzedir. Bir erze, dört susam tanesi ağırlığıdır. Bir susam tanesi, dört hardal ağırlığındadır. Bir hardal tanesi dört kepek yaprağı ağırlığı kadardır. Bir kepek yaprağı bir zerredir.” 
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Birinci men'den maksat bahtiyar kimselerdir. Delili eştâten kelimesidir. İkinci men de bahtsızlara âitir. Delili yine eştaten kelimesidir. 
Âyetin mânâsı: “Mutlu kimselerden kim, bir zerre ağırlığı kadar hayır yaparsa karşılığını görecektir. Bahtsızlardan da kim zerre miktarı şerr işlemişse karşılığını görecektir.” demektir. Mâlumdur ki, kâfirin iyi ameli, inkâr ettiğinden dolayı boşa gider. Büyük günahlardan kaçınan mü'minin kötü amelleri ise affedilir. 

Denildi ki: “Kâfirin iyi ameli, azâbının hafiflemesine tesir eder” 

Rivâyet olundu ki: Hâtim-i Tâi, çok cömert olduğu için Allâhü Teâlâ onun azâbını hafifletecektir. Bunun benzeri rivayet, Ebü Talib ve benzerleri hakkında da gelmiştir. Bütün bu haberleri Allâhü Teâlânın: 

-“ Hem varmışızdır, her ne amel işledilerse onu saçılmış zerrelere çevirmişizdir.” “'urkan suresi, 25-23) âyet-i kerimesi reddeder. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Abdullah bin Cüd'ân hakkında söylediği söz de böyledir: 

-“Ona yaptığı iyiliklerin bir faydası olmaz. Çünkü o bir gün bile, rabbim benim hatâlarımı affet, demedi.” 

Bu sözü Peygamberimiz aleyhisselam, Âişe radıyallahü anhâ: “Ya Rasülallah! İbnü Cüd'ân câhiliye zamanında akrabalarını ziyaret eder, fakirleri doyururdu. Bu amelleri ona fayda verir mi?” sorusu üzerine söylemiştir. 


azl Senai (ize lak 533 İl, Jaa) Sa e ğa) 
o yel çk iple gl ö pall Akil yiy Özg İli 
Sy gl Sil, öy ge al çö) eke çel Uz İLİ 
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Ay >İ ölalle lal öy 


Müslim imân bahsi, Müsned, 24100, Dürrülmensür, 6-307 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Peygamberimiz aleyhisselam bu konuda, Ebü Talib hakkında da şöyle demiştir: 

-“Eğer ben olmasaydım, o Cehennemin en alt tabakasında olurdu.”' Efendimiz aleyhisselamın bu şefâati sâdece ona mahsustur. 
Kâfirlerin iyi amelleri ise, ancak müslüman olduktan sonra makbuldür. 

Yukarıda, hayır veya şer, insan işlediği ameli değil, karşılığını görecekler denilmişti. Bu âyeti, amellerin karşılığını değil, bizzat kendisini görmeleri diye anlamak da caizdir. Bu takdirde, mükâfat ve cezâ, bunları anlatan başka delillere bırakılmış olur. Bu delile göre, büyük günahtan kaçınan bir mü'minin küçük günahlarının affedilmesi, bütün güzel fiillerine sevâp verilmesi şeklinde, kâfir açısından ise, bütün güzel füllerinin boşa gitmesi, bütün günahlarına cezâ verilmesi şeklinde ortaya çıkar. İbnü Abbas'tan gelen şu rivâyet, bu mânâyı destekler: “mü'min olsun kâfir olsun, bir insan, hayır yapar ve şer işlerse, Allâh ona yaptığı ameli gösterir. Mü'min'in kötü amelleri mağfiret olunur, kâfirin ise, iyi amelleri kendisine hasret olarak içinde kalır.” 

Bikaai'nin tefsirinde şöyle geldi: “Kâfir işlediği hayrın karşılığını dünyada gördü diye amelinin yanında durdurulur, kendisine verilmez. 


' Buhâri, Menâkıb 40 
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Veya işlediği o hayır, iman üzerine kurulmadığı için boşa gider. Bunlar mânâsı olmayan, görüntülerdir. Bunu göstermekten maksat, kâfirin pişmanlığını, üzüntüsünü çoğaltmaktır. Mü'mine de, sevinci çoğalsın diye ameli gösterilir. Mü'min kötü fiilini de görür ve mağfiret olundugunu bilir. Bununla ferahlar ve sevinci çoğalır. Kâfir de kötü amelini görünce üzüntüsü artar. 

Tevilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: İki eli olan; ilmi fâiliyet ve ilmi kaabiliyet eli ile kazanılmış amelleri, kendilerine gösterilmek için... 

U 02 ei 1.1 . “ 
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“Kim zerre ağırlığınca, bir hayır işlemişse onu karşılık olarak 


görecektir.” Çünkü ameller nüra veya zulmete ait şekillerle, kendilerine uygun bir surette şekilleneceklerdir. 
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“Kim zerre ağırlığınca bir şerr işlemişse onu” kıyamet günü, gadab kuvveti hasebiyle yırtıcılar cesedinde, normal hayvanlar cesedinde hayvâni kuvvetlere göre de, hayvana ait cesedinde “görecek.” Çeşitli güzel suretler ne kadar çoğalırsa, parlaklık da, sevinç de, o kadar artacak. Yine, çeşitli çirkin süretler de arttıkça çatık yüzler ve üzüntü de o kadar artacak. 

Bu âyette, mü'mine göre mükdfatın, sâdece görme ile gerçekleşmeyeceğine işâret vardır. Bu da Allâhü Teâlânın dilediği kullarına bir ihsanıdır. 

Tefsir kitaplarında şöyle bir açıklama geldi: 

Bu âyet-i kerime, az bile olsa hayırda teşvik için indirilmiştir. Hatta bir hurma tanesi, bir üzüm tanesi, bir ekmek parçası veya bir ceviz tanesi olsa bile... Çünkü ihlasla yapıldığında böyle bir amelin çoğalması an meselesidir. Son âyet de kötülükten uzaklaştırmak için inmiştir. İsterse bu kötülük; terazi ile bir şey tartarken, bir zerre ağırlığında eksik tartmak, harama bir bakış, günaha bir adım atmak, küçük bir yalan söylemek gibi küçücük günahlar olsun... Çünkü küçük bir günah, Allâhü Teâlâya karşı korkmama mânâsına geldiği için, büyümesi ve çoğalması her an mümkündür. 


NÜZÜL SEBEBİ 


İnsanlığın başlarında insanlar, küçük günahlardan dolayı Allâhü Teâlânın kendilerini hesaba çekmeyeceği görüşünde idiler. Bâzıları, degeri az bir şeyi fakire sadaka olarak vermekten haya ediyor, onun bir ecri olmayacağını zannediyorlardı. İşte bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: 

-“Zilzal süresi Kur'ânın dörtte birine bedeldir.”' Bu hadis-i şerifi İbnü Ebi Şeybe merfu” olarak Nebi aleyhisselamdan rivâyet etmiştir. Bu takdirde, Zilzal süresinin dört kere okunmasında, bütün Kur'an okunmuş gibi olur. Çünkü “öldükten sonra dirilme”ye iman, imanın dörtte biridir. Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurur: 

“Bir kul dört şeye inanmadıkça iman etmiş olmaz. Şöyle ki: 

1-Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, 

2-Benim, Allâh'ın Peygamberi olduğuma ve beni hak ile gönderdiğine. 

3-Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna, 


" İbn Kesir, 4-538 
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4-Kadere iman etmektir.' 
Bu âyet en muhkem âyettir. Buna el-Câmia yâni içinde her şeyi toplayan âyet ismi verilmiştir. 
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BI İZİ öl çi çel e ll ei İle 
Ul yal Bolağl LİS3 izan özü Gi ill Sez 
Bygall >lo3l İS Gİ LS yaly izel ola degil vey “İM zay az iYi aze alaği Aile özel las al hak e la yağli 5S öl lere AŞ 3 ee os ele le 

05 ME 0S giy öl LEŞ Yİ İŞ geliri iş 
VE İOS AĞ Oİ Müy ak la ms öğeyi Sy ilg 
ES Olsa öy LAS Yİ OS üly AİN ya İpli al e öl pil kel öU diy ak KİSy işle, sisl YA Öl öğ ee Mİ ek eli S3 ales ll Gil Be e e ep Og o ya lal 
Yİ eld yl İlki eya İçi il öl ala, Öle az dei İİ İRİ yal öz 
OLAY! OY öy 4S öleli öl aS la ayl şel 0S yeli ale li OLİN vak 


' Tirmizi kader, 10 
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3 O SV ora 5 7 o 5 Mu a Oy gf S6 
İz İZAMYLAIN Öl AŞA gl eli e VE Değ Y 


..9 


yal 3 Şİ KE ie 3 SİL dl A inalaril aa 3 il al ix 


Bazı eserlerde, bu sürenin, Kur'an'ın yarısı olduğu rivâyet olunmuştur.' (Şöyle ki:) Kur'ân'ın hükümleri ikiye ayrılır: 

I-Dünya hükümleri, 

2-Âhiret hükümleri. Bu süre âhiret hükümlerini özet olarak anlatmıştır. 

Rivâyet olundu ki: Ferazdak bin Sa'saa bin Nâciye'nin dedesi Kur'ândan âyet okumasını istemek için Peygamberimizin huzuruna gelir. Der ki; 

-Sana ne iniyorsa onu bana oku!” 

Keşfü”l-esrar'da şöyle geldi ki: 

Ferazdak'ın amcası Sa'sa'a, Peygamberimiz aleyhisselamın huzuruna geldi ve Müslüman oldu. Allâh Resülünden Kur'ân'dan bir şeyler okumasını istedi. Peygamber Efendimiz de bu sürenin son iki âyetini, 

“Her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek,” 7 

“Her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu görecek!”İokudu. 
Adam: Hasbi, hasbi, bana yeter, yeter, dedi. Bir gürültü oldu. O kişinin içinde bir cezbe oluştu ve yere düştü, inleye inleye ağladı. ? 


ZİLZAL SURESİNİN SON İKİ AYETİ 


Zeyd bin Eslem'den rivâyet olundu: 

“Bir adam Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem'e geldi. 

-“Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bana öğret.” dedi. Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem adamı, Kur'ân öğretsin diye birisine teslim etti. Bu kişiye hocalık yapan sahabi, ona Zilzal süresini öğretmeye başladı. Son iki âyete gelince adam: 

-“Bu bana yeter” dedi. Hocası, adamın bu hareketini Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam bildirdi. Efendimiz aleyhisselam: 

-“Bırak adamı! Adam meseleyi anlamış.” dedi.” 


' Tirmizi, fedailul Kur'an 10. 
? Müsned, 5-59 
3 Ebu Davud, Ramazan 9 
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Bir kimse, yarın âhirette bir zerreden bile hesaba çekileceğini bilse, bugün kendi hesapları ile meşgul olur. 

Bu gün kendi hesaplarını yapmaya meşgul ol ki; 

Fırsatın varken kendi işlerinin hesabını yapmış olursun. 

Şiir; 

Senin hesabında hayır ve şerden neler varsa hepsini gör. 

Eğer nakit olarak iyi isen o zaman sevin. 

Çünkü zenginsin, amma... 

Eğer içini kötülük kaplamış da, başka bir şey yoksa vay hâline. 


Sel OY iş öle al a İZİN özge O ŞEYİ yaş 
Jeli özge aday EYİ Sela Gali Sl Zİ dö Öle all 
İMARA e B)LAN az On $3)5 Yel İS 3 Yİ el e 
Sym çe alel a Alİ ye) il AR iy 

öğe a Aİ b e el ği şaş ig LİS Ülalaz dal yilan yi G3) pp amam Yy İS oda ale EMİ öle İLA Sİ gö öğ öğ İĞ el la İğ) 
Sale 53 Ole 3343 sila e e İZİN Şe eb gl Yİ 
SaaS yla ol İş 

İğ EYL ale il ele Mey öl azal çay elli da) 
YE! 2175 15İ dalab Öle al dala; İş il ai al lek ele 
Ml ale il İİ EE e İĞ kak > 
55 Ml ara my öy SeS öğe İRİ ağ 38 45” Jb 
oh SS İğ 05 lez Üğkle o ölen ig dereleri Sa iy ia 

P İan el ei SA yi iş AU İSEN ai düş Sİ 


EDİ Şu> ah iii ö)gm Ri 
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100 
la öğ 
ADİYAT SÜRESİ 


Mekke'de nazil olmuştur 
11 âyettir 


aldi 
OlkİK £YB Li SİL Ip U3 vpliiğ bi gey İkiz özi iğ 8 a Ögr ez 
15 EYP Şİ Sb e ip EŞİ gg öLİYİ 
93 yi 3 e az gl O Ağ asi İl ça 
ekl BAŞ ep gi İN 1 al 3 Şiş 


«3 
Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 
O harıl harıl koşular koşan, ' Çakarak da ateşler saçan ? Ve sabahleyin baskın basan, * Derken savurup da bir toz duman, ii Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki, * Pek nankördür o insan rabbine. “ Ve o kendi şâhitdir buna. 7 Ve o sevdiği için serveti, katıdır, çetindir ona! * Fakat bilmeyecek mi deşildiği zaman o kabirdekiler. * Ve derildiği/toplandığı zaman o sâdırlardakiler?!"* O gün o rableri onlara elbette habirdir/ haberdardır! " 


EE ox 
A 

— b 

vu 
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Yy o 
4» Ez> ve ljlş 
O harıl harıl sür'atle koşana yemin olsun, ' 


Kelime mânâsı 


vh4Ji3 süratle koşana yemin olsun, 


Ny 
25 harıl harıl 


Tefsiri 

“Âdiyât”,' düşmana süratle koşanlar, demektir. Allâhü Teâlâ burada, düşmana doğru koşan gâzilerin atları üzerine yemin ediyor. 
Dabhan, atın, koşarken, harıldayarak alıp verdiği nefeslerinin sesidir. 
Yâni koşarken atların ağız ve karınlarından işitilen sestir. Bu ses, atın kişneme ve arpa yerken çıkardığı hırıltıdan farklıdır. Dabhan, topluca koşarken harıltı çıkararak, demektir. Bu koşma esnasında çıkardığı nefeslerin sesi. yâni, atların ağızlarından ve karın boşluklarından duyulan nefes sesi. Kişneme ve arpa yerken çıkardığı mırıldama değil... Veya koşarken çıkan ses. Çünkü koşmak harıldamayı icabettirir. Sanki şöyle dendi: Harıldayarak harıldamalarına yemin olsun. 


3 Aİ e iyi ll ağ iple ez (İs) 
çllibi Sisi e dylür lağliğ öl iel 
Şira yas VİLEŞ gla gi gl EZAN be eye dul e be e SI ea Ye ali gimme alak bel gemi Uye nz Daye dis gel ya gay isleri lol dell Ebe gaz Öğleldi lilaeia yal lgili gi Ok elle gi all ME Öğ e ağ İmali 


Adiyat, âdiye kelimesinin cemiidir. Adüv masdarındandır. Ma kabli kesre olduğu için vav ye'ye kalb olmuştur. Dabhan mensub masdardır. Mensub oluşu, kendisinden hal olarak gelen mahzüf fiili sebebiyledir... Veyahut da dabhan, fail mânâsı üzerine masdar olmakla haldir. Yâni harıldamalar demektir. 
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yaa Gİ le Ie gl bep velaliğ LE İS era alna svbuLa isi ii, res 
Yy ai 
EDL Sl 
Çakarak da ateşler saçan : 
Kelime mânâsı ein ) Aİ ateşler saçana yemin olsun 


Y 
©-03 Çakarak 


Tefsiri 

El-irâü, ateş çıkartmak mânâsınadır. Kadh vurmak demektir. 

Çünkü atlar, tırnaklarının uçlarıyla taşlara vurduklarında ondan ateş çıkarırlar. Yâni Ayakları ile kıvılcım saçanlara yemin olsun...' 
Vurma, ateş çıkarmaktan daha önce gelir. Harıldamak ise koşmadan sonradır ve koşma sebebiyledir. 

Şimdi mânâ: Taşlık yerde koştukları zaman taşlara vurarak tırnaklarıyla ateş çıkaran atlara yemin olsun ki...” 


OE Şal gaaliy gl gil İYİ ti yl ) 
İlüz VU ğa b ölem ea ez ile ip İİ le pl dilli yap gl iye eli giz sagligi 
SI ella gl ye ez İl geli Yö el Yİ öle ÇİY öyle Sl YI gi şel a il ya gl e b pas ba pbatlş bile öyle pa) 

v8 gl ai ellik gl 3 çö sl Mİ os İİ 


' Çakmak taşına vurdu çakmak da çaktı ve şiddetle vurdu. Yâni ses çıktı fakat çakmadı denir. 
> Kadhan kelimesi dabhan kelimesi gibi üç vecih üzere nasb olmuştur. Yâni EE EE 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gp lal 


Ve sabahleyin baskın basanlara, * 


Kelime mânâsı 


ei e ale Ve baskın basanlara, 


Yy 


> sabahleyin 


Tefsiri 

Sabahleyin baskın yapanlara yemin olsun,' 

İğâre, öldürmek ve yağmalamak veya dostu sevindirmek için yapılan baskındır. Bu dosta baskın, dost ehline güç vermeyi bildirmek içindir. Çünkü onlara baskında dostluk esastır. 

“Sabah vakti baskın yapanlara yemin olsun”? 

Düşmana hücumlar âdete göre sabah vakti yapıldığı için, ayette sabah vakti baskın yapan atlara yemin edilmiştir. Savaşçılar, düşman kendilerini fark edemesinler diye onlara gece yaklaşırlar. Sabahleyin de uykularında onlara hücum ederler. Böylece yaptıklarını ve yapamadıklarını görsünler diye. Bundan dolayıdır ki, Araplar baskından korktuklarında “Yâ sabâhâh!” “Ey kavmim! Sabah bize gelecek şerden korunun!” şeklinde nidâ etmeleri bu âdet üzeredir. 


ŞEN gele göz EZlly ölE pall le il il ( Elaal ) 
Rİ ŞEYİ il laa EZANI b öyle azil all leş 
Gizl Gal Je az Şİİ Nİ pla ağ gl gl öle 

Rİ Gö öleli Li 
Gi önal yağ pall iş İl e le) 
Gl el Ö gazeğış gri e li İNİ Özdeş Eİİ 


' O kavime düşmanca yağma yapmak üzere baskın yaptı, üzerlerine at sürüsünü sürdü, baskında düşmanına şiddetle at sürdü diye sözler vardır. 
> Sabhan zarfiyyet üzere nasbdır. 
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ea Gl api ye layimlağk elele öşüli 


çiy GE göğü 


Derken bir toz duman savuranlara da yemin olsun, * 


Kelime mânâsı 

du ol savuranlara da 
— 

Y 


&5 birtozduman 


Tefsiri 

Yâni o baskın esnâsında tozu dumana katanlara da yemin olsun ki... Nak'an, aslında yükselen ses demektir. Tozda da yükselme olduğu için Nak'an denmiştir. Nak'an, suya dalmak mânâsından da gelmiş olabilir. Toz çıkaran kişi, sanki suya dalar gibi toza dalmaktadır. 

Burada atların tozu dumana katmasının, husüsi olarak sabah vakti olduğu söylenmiştir. Çünkü gece, serinlik sebebiyle daha az toz kalkar. 
Kalkan tozlar da görülmezler. Bu sebeple atların tırnaklarından çıkan ve gündüz görünmeyen ateşler de gece olur. Şu ifâde ve inzallerin şanı Allâhü Teâlâya aittir. 

Sa'di Müfti dedi ki: Baskında Tozun dumana katılmasının mânâsı, Atlar baskın ânında yerine göre sağa, sola, öne arkaya giderler. Kâh hücüm edip geri çekilirler, kâh dönüp kaçan düşmanın izini takip ederler. Bazen de üzerlerine gelen düşmana saldırırlar. İşte bu sebeple çok toz olur. 


5 ekili çel ale Uz SİN faili le Güle Ça öğ) 
<3 S0 İİ 4 öl ÖL gb Oyle > Up li 


'Bu ayet, üzerine ismi fail delalet eden fiil üzerine atıftır. Mânâ: Bu vakitte onlar hücum ederler. Sevrden gelen esernenin aslı esveren idi. Heyecan demektir. Vavın harekesi se'ye naklolundu, va elife kalboldu, esârne oldu. İki sakin bir araya geldiğinden elif hazfolundu, eserne kaldı. Efelne gibi. İğareti”nin fiili için zamir kılmak da caiz olur. 
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gs giy SAYI Ekim ÖZÜN lab LE ŞİŞ Eş ls 
ZN A al. esi See e 
25 Lig Oly3 ya ie ylleğ LE si ei İİİ al ii 

SO 


“ 


Ul e lead gl ŞAN le Öl el 3 
iş kk li yele Ya a YON zall yana 
OLS 55' 004 JAN b aöl yl ela Vİ el Yİ Öİ el 
Ja 

ünüler ŞEYİ İl Oi YY Gİ özü ll sne JE 
SN LAN azil kül ge İzaeliğ yle 


y N N dp Gaz e hz 


Sonra, bir topluluğu ortalayan kuvvetlere yemin ederim ki, 


Kelime mânâsı 


4 yas Sonra ortalayan kuvvetlere yemin ederim 


Yy 


2 düşmandan bir topluluğu 


Tefsiri 
Ayetin mânâsı: “O vakitte bir anda düşmanın ortasında kalanlara” veya “tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara...” 
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şeklindedir.' Ayetlerin başlarındaki fa”lar, onlardan her birinin evvelki- ne göre sıra ile olduğuna delalet ettiği içindir. 

Çünkü topluluğu ortalayanlar, toz savuranlar üzerine, onlar sabah baskın yapanlar üzerine, onlar ateş saçanlar üzerine, onlar da harıl harıl koşanlar üzerine sıralanmışlardır. 


baayi meş bayi SİN b keyi sl (e ğeği ) 
çök ola yazi gl Ölü Sr Olay hezil kö, eliğ eşle Gİ İS Gİ AEYİ giye ye (AE Şal el ga Si le YAN ll lay e Üznüs yaş ie İN EŞİMİ e ize gazli kağ oil e 

gil le il e Yİ le dell öğleyi 


NANKÖR 


€ < ya o. e ü gp EŞ ÖLİYI Öl 
Pek nankördür o insan rabbine. “* 


Kelime mânâsı 


oLU'YI Ol muhakkak o insan 
Le rabbine 


€ / m Az 
> Sİ Pek nankördür 


Tefsiri 

İnsan, Rabbine karşı pek nankördür. 

Bu âyet, yukardan beri yapılan yeminlerin cevabıdır. Bir başka ifâde ile üzerine yemin edilerek gerçek olduğu vurgulanan olaylardır. 


' Çünkü Bihi'deki be, ya zarfiyet içindir veya mülabeset içindir. Ortasına dalanlara, denirse cem'an kelimesi vasatne'nin mef'ulu bihi olur. 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 435 


Künüd, nimete nankörlük etmek demektir. Kenüd ise, çok nankör demektir. Kinde kabilesine bu ismin verilmesi bu mânâ sebebiyledir. 
Kinde, Yemen'deki bir kabilenin dedeleri olan Sevr bin Ufeyr'in lakabıdır. Çünkü o, babasının yaptığı iyiliklere nankörlük yapmış, babasından ayrılıp dayılarına katılmıştır. 

Kelbi şöyle dedi: Kenüd, Kinde dilinde isyankâr, Beni Mâlik dilinde cimri, Mudar ve Rabia dillerinde de çok nankör demektir. 

Buradaki, insan kelimesinden murad, insan'ın bâzı ferdleridir. 
Yâni insanların bir kısmı, bilhassa Rabbinin nimetine çok nankördürler. 
Li Rabbihi deki lâm, Kenüd'le alâkalıdır. İnsanın bilhassa Rabbine karşı çok nankör olduğunu anlatmak ve âyet sonlarındaki ses uyumu için bağlı olduğu kelimeden önce getirilmiştir. 


SEBEB-İ NÜZÜL 


Rivâyet olundu ki: Resülüllah aleyhisselam Kinâne Oğulları'ndan bâzılarının üzerine bir kısım asker göndermişti. Başlarına da, Akabe Bey'ati'ndeki temsilcilerden biri olan Münzir bin Amr el-Ensâri'yi kumandan tâyin etti. Nebi aleyhisselam bir ay bu askerlerden haber alamadı. Münâfiklar onların öldürüldüğünü konuşmaya başladılar. Bunun üzerine bu süre nâzil oldu. Nebi aleyhisselam, onların selâmette olup düşmana baskın yaptıklarını haber verdi. Yalan haber çıkaranların nankörlüğünü açığa çıkardı.' 

Ve'l-Âdiyât kelimesi başındaki lâm, ahd içindir. Bilinen atlar Demektir. O zaman üzerine yemin edilenler, o adı geçen müfrezedeki atlardır. Lam, cins için gelmiş ise yemin, Allâh yolunda koşan ve zikredilen sıfatlarla anılan bütün atlar üzerinedir. İki halde de atlar, bu şerefli vasıflara sahip oldukları için, üzerlerine yemin edilmeye lâyık hayvanlardır. 

Bilhassa gâzilerin atları üzerine yemin edilmesi, bundan ötesi düşünülemiyen çok büyük bir ifade şeklidir. Burada sanki şöyle denilmiştir: “Şöyle ve şöyle yapan atlara yemin olsun ki, münafıklar onların binicileri hakkında yalan haberler uydurmuşlar, bununla da nankörlükte mubâlağa etmişlerdir.” Gâzilerin atları, Allâhü Teâlânın üzerlerine yemin edeceği kadar şerefli olursa, onlara binen gâzilerin Allâh katındaki şeref ve faziletlerini bir düşün! 

Nebi Aleyhisselam Kenüd hakkında şöyle buyurdu: 


I Ebü's-Suüd, İrşâdül-akli's-selim, İbnü Kesir. Tefsir, 8- 467 
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-Kenüd, kölesini döven, yemeğini tek başına yiyen ve kimseye ihsânda bulunmayan cimri kimsedir. ' 


İS 135 rail 15 Ölü ll lg (İŞİ G3 ÖLİYİ ÖN) 
5S e vey > asil ci AKİ Ol as g2 3 SİL 2 
İSA o gıl AS SY yal a > lr e şi Gİ gay Sİ 
Olly  y2bil 4S lük 5S İSİN İyİ ğe) g 48 yl 
J3İSİ! İyi yas Olakğ kö ie 

Gİ 4) yaz 4) amil öl gl esli ya ÖLÜYÜ ol aliş y2 2251 BEY ale es 04 öle e) gib Öl İİ gd el yali ölel yaş 

0S) asal a SLM şa yi yeli le erelg dye düş las ela ile al ke ale lal el ali vel oL ale e ll öğ Eli lale gel Öd b ğini de biz eğil de Aylik al öylüİğ grade 
OS agi 3S Öl Sli 3 BU 3 Sİ a db le eşi 
JA Li 3 OS pll ES Üy il ŞE ee 
Oi! ey iyii al, alya Le le İS düş lal iş ULY Lp er ON Hizme şi 

ale ağa YL ii e lg LEY İZA A yanak iş 
Li eya rl diy $$ lab İN hş SİS 


' Kurtubi tefsiri, Âdiyat suresi tefsirinde zikretti. 
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İk Byk OS İİ Öl Sİ 3 Oyle eğil a hlk 5> çiz ölçal öç b b al 3 Rİ ogi öl 
Eyi si 3 SS” SL le eş ls al e a 185 diss le3 İse 
ARAPLARDAN MEŞHUR ÜÇ KİŞİ 


Denildi ki: Araplardan aynı asırda üç kişi yaşamıştı. 

Birincisi, cömertliğin sembolü Hâtim-i Tâi. 

İkincisi, cimriliğin sembolü Ebü Hubâhih. Öyle ki, ekmek pişirmek için ateşi, ancak insanlar uyuyunca yakardı. Faydalanmasınlar diye de, insanlar uyandığında ateşini hemen söndürürdü. 

Üçüncüsü de açgözlülüğün sembolü Eş'ab bin Cübeyr idi. Bu zât Mus'ab bin Zübeyr bin Avvâm'ın azadlı kölesidir. Bir çocuk Kur'an okuyordu. Eş'ab da çocuğun yanında oturuyordu. Çocuk “İnne ebi yed'üke-Babam seni çağırıyor” âyetini okudu. Eş'ab hemen ayağa kalktı. Ayakkabılarını giymeye başladı. Çocuk, “Ben dersimi okuyorum” dedi. Eş'ab boynunu kaşıyan birini görse, onun gömleğini kendisine vermek için çektiğini düşünürdü. Bir evden bir duman yükseldiğini görse, o evden kendisine bir yiyecek gelmesini beklerdi. Merasimle götürülen bir gelin görse, o gelinin kendi evine girme ümidine girer, evinin önünü süpürmeye başlardı. Bir de dermiş ki: 

-Benden daha açgözlü tamahkâr kimseyi görmedim. Yalnız bir köpek gördüm ki, çiğnediğim bir sakıza tamah edip, tam bir fersah yâni 4.5 kilometre peşimden geldi. 

Hasan Basri rahimehüllah dedi ki: Kenüd, başına gelen bela ve musibetleri zikredip, sâhip olduğu nimetleri unutarak Rabbinden çok şikayet eden kimsedir. 

Ebü Ubeyde dedi ki: Yer yüzünde, hayrı ve bereketi az olan, bir şey bitirmeyen bölgesine Kenüd denir. Bu kelime, az hayırlı mânâsına olan nekid kelimesinin ters çevrilmiş şekli gibidir. 

Kaaşâni bu âyete şöyle mânâ verdi: İnsan, nimetlere dalıp, Rabbini unuttuğu için, nimetlere takılıp kaldığı ve onları, Rabbine ulaşmak için lüzum eden yerlerde kullanmadığı için çok nankördür. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de mânâ şöyle geldi: 
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I-İnsan, vücud, sıfatlar ve esmâ nimetlerine karşı çok nankördür. 
Çünkü onların yalnız kendisine âit olduğunu iddiâ eder. 
2-Veya insan, nimetleri yerine göre kullanmadığı için âsidir. 
3-Veya insan, bu nimetleri yalnız kendine ayırdığı ve irşad yolu ile, halkı kendine tercih etmediği için cimridir. 
öl Aİ gal il yar hala İİ OS dl al alıy ol el şaş bell pl çiş öleli çi yaş 
YE eyl lâl Hg Bü eli e İYİ Şİ Şİİ öy Y OS 
Sr e el yağ ekli kl İŞ iel lg sl 
Şal ee Sl ie İĞ eli öp il e ai 
> İİİ U all dl ala la el Bae pl öl le 
OS 3 AİN dabi aça çiz Gİ aş dre Se UL esl, İİ OS 
Sİ) Iİ OS3 elalaş Şİ lal öl b yl e Çöz U> si, lâl 
LJ6 oyle ŞE aybars gi! 5, 
Gri İİ ğa e e İS Yİ e sebil ei, 
JE, ça ems ali Sr el Gİ 355) eli İş çoğ İSİ İY Şİ ŞAM ya öl b ölç 
Çan ag VE dara alba yasi eli JE, AS 
İl Yagi by al e ha a leb lg lane ps3 
İNE YL Zİ hile Y sk Yi) lala öl daa 5 Sİ 
İl al be ŞE b ilama all al olüzeYia 
AYI öle GİS le Lal pe 3 dvi ola Y 
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&V İşli A İZ 


Ve o kendi şâhitdir buna. / 


Kelime mânâsı gö 

«la Veo 

p X ) 

<U3 pe buna e vd 

mi pd 


gal şâhittir 


) 


Tefsiri 

“Şüphesiz kendisi de bu” nankörlüğüne “şâhiddir.” Yâni insan kendi nönkörlüğünü kendisi de bilir. Çünkü nankörlüğün eseri üzerinde olup, açıkça görülür. Buradaki şehâdet dil söylemeden hal dili ile olan şahitliktir. Şâhiddir sözüne, insan bile bile nankörlük etmektedir, şeklinde mânâ vermek de caizdir. Kötü bir işi, kötü olduğunu bile bile, işlemek ise çok kötülenmiş bir şeydir. 


e Agi Gİ AŞAİ | 0355 le öLUY gl (8 İÖ) 
İĞ OLU YİL OLU öç ale ol yagi > SİL dl 
Aİ SU dale me yg İrez ogi ya aza Ol eza 
İİİ EE a çi © im kl 
MAL SEVGİSİ 
LAP İİ LA iş 
Ve o sevdiği için serveti, katıdır, çetindir ona! * 


Kelime mânâsı 


#3 O 
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7 ! w 3 ee . 
yz Lİ sevdiği için serveti ve malı 
7 ; 


ve) ea çok katı ve çetin birisidir 


Tefsiri 

“Muhakkak o, malı ve serveti sevdiği için çok katı ve çetin birisidir” 

Burada hayr servet ve mal mânâsınadır. Bakara süresi 180. ayetinde “Eğer bir hayır yâni dünya malı ve isteği bırakacaksa”. olduğu gibi... 

Es'iletül-Mukhime?de şöyle geldi: 

Soru: Eğer sen dersen ki, “Allahü Teâlâ bu âyet-i kerimede mal cinsini hayır olarak isimlendirdi. Ya o mal pis ve haram olursa? 

Cevap: Ben de derim ki, burada mala hayr denmesi o zamanki âdetlere göre olan bir isimlendirmedir. Çünkü Araplar, (genelde) malı hayr sayarlardı. Allâhü Teâlâ da onların âdetleri üzere mala hayr dedi. 
Yine Cenâb-ı Hak cihâdı da Âli İmran, 3-174 ayetinde sü? yâni kötülük olarak isimlendirmiştir. Düşmanla çarpışmaya da kötülük, denmektedir. Hâlbuki kıtal yâni çarpışma fenalık değildir. Allâhü Teâlâ ise âyeti kerimede onların âdetine uygun olarak ifade buyurmuştur. 

“Şedid'dir” katıdır, cimridir ve eli sıkıdır demektir. yâni, malı istemede ve toplamada çok büyük gayret gösterir. Mal için kendini tehlikeye atar. Allâhü Teâlâya kulluk muhabbeti ve nimetlerine şükürde ise zayıftır ve ihmalcidir. Bir kimse, çok cimri olduğu zaman, şu iş için şediddir ve onun için katıdır, denir. Veya şedid, cimridir ve tutucudur. 
Çünkü mal sevgisi ve Allâh için sarfetme ağır gelmesi sebebiyle cimridir, tutucudur. Burada insanın, nankör sıfatı ile vasıflandırılmasından sonra, bu kötü sıfatla da anılması her halde, onları münafıklığa götüren bir sebep de, mal sevgisi olduğuna işâret olduğu içindir. Çünkü münafıklar mü'min gibi görünüp mallarını koruyorlar ve bir de ganimetlerden hisse alıyorlardı! 

Şeyhul-İslam kuddise sirruh buyurmuş ki: Eğer malı seviyorsan ver ki sana tekrar versinler. Malı mirasçılara bırakma. Çünkü onlar o malın hasretini sana çektirirler ve içini acıtırlar. Eğer malın varsa, en iyisi o malı dostlara ve etraftakilere vermektir. 

Eğer vermezsen o malı yere koymak en iyisidir. 

Çünkü onun değeri toprakla aynıdır. 

Altın ve mal sana bir menfaat getirmek için vardır. 

Eğer biriktirip bir kenara koyarsan altın ve toprak aynıdır. 
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KABİRLER DEŞİLDİĞİ ZAMAN 


kDa lu, 334 İl gz ol 


Fakat bilmeyecek mi deşildiği zaman o kabirdekiler. ? 


Kelime mânâsı 


giz Sal Fakat bilmeyecek mi 
25 İ3İ deşildiği zaman 


Y go 

al pü o kabirdekiler 

Tefsiri 

“O bilmeyecek mi” yâni işlediği çirkin işleri bilmiyor da ondan mı bunları işliyor? Veya henüz dünyada iken, Allâh'ın kendisine yaptıklarının karşılığını vereceğini düşünmüyor mu? “Kabirdeki ölüler dirilerek çıkartıldığı zaman” 

Bilmiyor mu, fiilini, dünyada iken bilmiyor mu? diye tefsir ettik. Çünkü yeniden diriliş esnasında insandan bilmesi istenmez. Bu ancak, insan dünyada iken istenir. 


Gİ gaz dö Ye Yİ Gl gla ye faile hai sl Çala») 
JUYİ b öze öğ gla Sap (38 İİİ özle il öl Ga vala YOLAYLON ola V ola İzmüe gaz ögiere ll eli 
ON b UŞ LU 3 eagle El > ela 
Mü Kiya ye İğne Mİİ gg İlla öze ya 
KALBLERDEKİLER ORTAYA ÇIKTIĞINDA 


€' AYN öz U 
,10 


Ve toplandığı zaman o sâdırlardakiler?! 


! İnfitar suresinde geçti ki, iza'nın mahzüf olması münasib oldu. İza, la ya”'lemü”deki, ya”lemü'nün mef'ulüdür. Burada Mâ fi*kubür'da akılsızlara ait mâ getirilmiştir. Çünkü orada, ölüler, akıllılara ait mertebeden uzaktırlar. 
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Kelime mânâsı 

1 wi » 9) 
2 3 Ve toplandığı zaman 
Y 


kil 2 G o göğüslerdekiler?! 


Tefsiri 

Ve kalblerdeki gizlenenler ortaya konduğu zaman insan ne olacağını düşünmez mi? 

“Göğüslerde” yâni, açıkca işlenen ameller bir tarafa, münâfikların içlerinde gizledikleri inkâr ve günahlar dâhil “ne varsa” her şeyin, sahifelerde “toplandığı zaman.” Yâni göğüslerdeki her şey toplanıp bir yere yığıldığı zaman..." 

Şu mânâda olması da caizdir: “Göğüslerde bulunan hayırlılar, şerlilerinden ayrıldığı zaman...” 

Eleğe de bu kökten, mıhsal yâni ayırma âleti, denir. Çünkü elek de, unu kepeğinden ayırır. Bunun gibi vâcip, mendüb, mübâh, mekruh ve harâmın da birbirinden ayrılması lâzımdır. Bunların da herbirinin kendine ait hükümleri vardır. Öyle ise bunların da birbirinden ayrılmaları ve herbirine âit kendi hükmünün verilmesi de bir eleme işidir. 

Kaamüs'da da şöyle geldi: Tahsil, hâsıl olanı ayırmak, demektir. 
Herşeyin hâsıl'ı, geride kalanı, sâbitleşeni olup, yabancı maddelerin ondan ayrılıp gitmesidir. 

“Göğüslerde bulunanlar” Gizli sırlar demektir... Öyle sırlar ki; bunlardan biri, münafikların küfür ve isyan olarak gizledikleridir...Bir de açıktan yaptıkları ameller... 

Burada husüsi olarak, kalbe ait amellerden söz edilmesi, kalbdeki istekler ve iradeler olmamış olsa, uzuvların amelleri olmazdı. Kalb asıldır. Âzâların amelleri de kalbe tâbi'dir. Onun için Allâhü Teâlâ: 

-“Onun kalbi günahkârdır” Gakara suresi,228 buyurmuştur. 

Nebi Aleyhisselam Efendimiz de: 

-“Onlar niyetlerine göre dirilirler” buyurmuşlardır. * 


' Buradaki hussıle, tahsil'den gelir. Bir şeyin, kubuğundan çıkarılması demektir. Çekirdeğin kabuktan, altının maden taşından, buğdayın samandan, yağın sütten ve tortudan çıkarılması gibi...Cem etmek ve ortaya çıkarmak, onun lâzımlarındandır. 

> Buhari, 2118, Müslim, 2884 
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RAB TEALA HER ŞEYDEN HABERDARDIR 


DAİ ağ öp Ol 


O gün onların rabbi onlara elbette habirdir/ haberdardır! " 


Kelime mânâsı 


e) Ol onların rableri muhakkak 
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Mz onları 


a Ogün 


a elbette biliyordur 


Tefsiri 

“Muhakkak onların” yâni, dirilenlerin “Rabbi”! kabirlerdekilerin dirilecekleri, göğüslerdekilerin derlenip toparlanacakları o gün “onları” zât, sıfat ve bütün hallerini yâni zâhir ve bâtınlarını, bütün tafsilatıyla “elbette biliyordur.” Yaptıklarına karşılık o gün verilecek cezalarından bahsedildiği için, burada geçen bilgi, yalnız o günle alâkalıdır. 
Bunun “o gün” sözü ile kayıtlanması da buna işârettir. Yoksa Allâhü Teâlânın mutlak ilmi, olmuş olacak herşeyi kuşatmıştır.” 


Yünler GN AYI aş çi 5 incel 1 18885 ÖN) 
Yİ gli b çinli e eş lap İD ŞE ei ys lala 
Çe pi 0S Öl ele Ya e Ye la İŞ geli İŞ 
Ml gili23 elsi Tagi ill Liz öö gb öle os ih le Şb OR a El LİRA leo 
Lale eb iz oyalar le Si OE all öl hari; 
GR VIZ ezeli Eliz öle 8 öz le e Yare ela piya 
Olülaze İla yiğ geçi gi Üç a OS Leş ae yn ale 

33 ye nilay iy kal gil lela Al GE yen 


: Burada, ikinci dirilişlerden sonra onlardan söz edilirken “Rabbehum” denildi. Yâni akıllılara âit zamir getirildi. Önceki ayette ise akılsız varlıklara âid mâ kullanılmıştı. Çünkü, o iki hal birbirinden farklı idi. Onlar kabirlerinde iken bir çeşit hayat sahibi idiler. Fakat aklı ve bilgisi olmayan cansız varlıklar gibi idiler. Haşir vaktinde ise böyle değildirler. 

> Bihim ve yevmeizin, habir ile alâkalıdırlar. “Habir” kelimesinin önce gelmesi gerekirken daha sonra gelmesi, âyet sonlarındaki uyum içindir. Lam ise buna mâni değildir. 
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de yal 5 ö) ge 
KAARİA SÜRESİ 


Mekke'de nazil olmuştur 
11 âyettir 


Ng çi gp Jill eğsl 3 gö lu gip 
İLİ 45 $ip ez iii Şa 3 
38 Çiğ li El Da GU go a il 
yle İİ ÇA dayıya SAZ ğe Gş gp oil 


EPİ SİL pin iş çiğ 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

O kaaria!' Nedir o kaaria? ? 

Ne bildirdi ki sana nedir o kaaria? * 

O gün İnsanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak,' Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır!” 
İşte o vakit tartıları ağır basan kimse,” 

O artık hoşnut bir hayattadır!” 

Fakat tartıları hafif gelen kimse,” 

O vakit onun anası hâviye'dir ? 

Ve bildin mi hâviye nedir?" 

Kızışmış bir ateş! " 
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gp ELLİ 


O kaaria!' Nedir o kaaria? ? 


Kelime mânâsı 
Va yo ie il O kaaria! 


(a 


de > UÜ Nedir o kaaria? 


Kaaria, lügatte ses gelecek şekilde şiddetle vurmak ve dayanmak demektir. Sonraları ise, zaman içinde geçen, büyük hâdiselere isim olmuştur. Burada Kaaria'dan murad, ilki sâüra ilk üfürüş, sonu da mahlukat için hüküm verme vakti olan Kıyâmet'tir. Bu vakit içinde cereyan eden hadiselere Kaaria denmesinin sebebi, bu hadisenin kalblere ve kulaklara çeşitli korku ve dehşetler vermesi sebebiyledir. Ulvi ve süfli bütün cisimler yarılma ve çatlama ile bir halden başka bir hâle çıkarlar. 
Güneş ve yıldızlar katlanır ve dürülür, söner ve kararıp dökülürler. 
Yeryüzü ve dağlar toz hâline gelir etrafa saçılır. 

“Nedir o kaaria?”' 

Mânâsı: Ne acaib büyük ve dehşetli, ne şaşırtıcı ve akıllara durgunluk verici bir manzaradır. 

Burada zamir yerine, yine Kaaria isminin getirilmesi, onun korkunçluğunu kuvvetlendirmek içindir. 


va ham Baş olara ökk pall gaga ( dei) 

deyi Aİ la a a all bl ae çi bye kap lalgzay IYİ AN lale İİ delal ga ge ol çeliği 
Üyüş giz öl gö LİN lp ae GİYSİN yy ea lie ye ikili dişle el YI araz gös İlay giy 
JSYI ia azla yili SY GL e Ye 
Ulaso,lira ay iğ SU Uleliy Ça Mİz EYİ 


' Ma istifhamiyyedir ve haberdir. El-kaariatü mübtedadır. 
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ted öl İ İza özlü e delgi Yi a öl le (EĞİ eli si va 8 > 8 önü 
&Tp iz lk El öz 
Ne bildirdi ki sana nedir o kaaria? * 
Kelime mânâsı 
Sy 3 Üş Ne bildirdi sana' 
bı e de giri G nedir o kaaria? 


Tefsiri 

Mânâ: Kaaria'nın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu sana ne bildirir? Çünkü o Kaaria'nın hâdise olarak büyüklüğü, kimsenin anlayışına sığmayacak bir haldirdir. Ki, onu idrâk edip anlatamaz! 

Bu ifâde, Kaaria'nın nasıl bir şey olduğu hakkında açıklama için Allâhü Teâlânın vaadi gibi gözükmektedir. Bu hususta Allâhü Teâlâ şu kavli ile bu va'dini yerine getiriyor: 


JazYi e öle et GELİ Aİ Uş) 
gl e vb ie all ol b alel ed ll Şİ şa ali 
İNSANLAR PERVANELER GİBİ OLACAK 


kel İS İNİ ği 


O gün ki, insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak,* 


' Ma, raf makamında ibtidaiyyet üzeredir, edrâke de haberidir. 
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Kelime mânâsı 


2 0 


ça O gün ki, yĞI Ü pe insanlar olur 


b al YA 54İS yayılan kelebekler gibi 

Tefsiri 

“O gün ki insanlar olur”' Yâni o öyle bir gündür ki, insanlar 

“Yayılan kelebekler gibi” olur. 

Feraş, uçan, kendisini kandil ateşine atan sonra da yanan kelebektir. Farsçası pervâne'dir. Dağınık ve ayrı ayrı yaşarlar. Yapışıp kalmak- ta keneye benzerler. O gün insanlar, kelebekler gibi çok ve dağınık, zayıf, zillet içinde, sağa sola koşar, gidecekleri yeri bilemez vaziyette olurlar. Kelebeklerin ateşe doğru uçuştukları gibi, insanlar da dâvetçiye doğru koşarlar. 

Cerir dedi ki: (şiir) 

Bildiğin gibi Ferazdak ve kavmi amel etmedi, 

Alevli ateş gözünü kör ettiği kelebeklere benziyorlar! 


Bu şiir bize, kelebeklerin, -her yerde olmasa bile-, çok olduklarını gösteriyor. 

Sa'di Müfti dedi ki: “Kelebek çokluğuyla meşhur değildir. Onun için, mahşer halkının kelebeklere benzetilmesi doğru olmaz! Feraş, uçmak isteyen küçük çekirgeler, diye tefsir edilirse, o zaman mahşer halkı ferâşa benzetilebilir. 

Bu söz yanlış olur. Sa'di Müfti bu görüşüne kamer suresinin 7. 
ayetindeki, “Cerâdün münteşir-Sanki yayılmış çekirge sürüsü” cerad kelimesini misal getirmiştir. 

Fakat, ferâş kelimesi, sözlüklerde hiç bir zaman küçük çekirge diye tefsir edilmemiştir. 

İbnü'ş-Şeyh dedi ki: Allâhü Teâlâ bu âyette, yeniden dirilme ânındaki yaratıkları, etrâfa saçılmış kelebeklere benzetmiştir. Başka bir âyette ise “yayılmış çekirge” sürüsüne benzetmiştir. Yayılmış çekirgelere benzetme, kalabalık ve etrafa dağılma hâlinden dolayıdır. Kelebekle- 


' Yevm kelimesi mahzüf mübtedanın haberidir. Harekesi fethadır. Fiile muzaf olmuştur. Küfe alimlerine göre eğer fiil muzari olursa ... Veya yevme kelimesinin başında üzkür fili vardır. O zaman mânâ: Sen anlat o kaarianın ne olduğunu. Çünkü sen onun ne olduğunu biliyorsun demektir. Feraş, firaşe kelimesinin cemiidir. 
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re benzetme hâli de, herbirinin gidiş yönlerinin farklı olmasıdır. Çünkü mahşer halkı dirildikleri zaman dehşete düşerek, kelebekler gibi, her biri ayrı bir tarafa gidecektir. Kelebekler, uçtuklarında herbiri farklı bir yöne doğru gider. 

Bu âyet-i kerimede şu işâret de vardır: Fâni olan sâlikin, şühüd-i Ehadi'de kelebekler gibi perişanlık içinde, farklı yönlerdedirler. Hatta bu hususta kelebekten daha daha aşağı durumdadırlar. Çünkü tevhid ehlinin gözünde o makamın bir değeri ve tesiri olmaz. 

ör iz öl Je il 6, PH AGİ l ği PC p 45 
0S ölş ge) ei 43) ca 45 >, yiz İla > al çi pe İk öle Sİ al b Sİ Gİ) yalı le yla e Si) ei İN ağ Aİ azl Bİ ES 
İNE b ay ÖN Billy lap ille Gb zl 
Şalli Sli ili Beliğ ab iş b gaz a ol kayi, UN yg alla YI 5 ASİ > Öl LANAS 
5 ASİ SR JE Şi zel LANA les FN ei eli 

> JE El çel gear 

ali gl ie il ali a gg lesle 333,41 Öl 
JE b hik mölgeli yö la lll ES le dp May 
0S Ol zeka; Eze ö Sİ GAY ali Olab al Şi 
JS isi in ya ol YI il AY e gl 
Ol ady şARA İZE mis gili İĞ US Öl la öl e gi zl yaa BÜ eli la 
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YAL AMI ola çi bal söz gla ii A el İĞ e el Al ağ pil al zle 6 YI YI a gs ve Gİ Oil Alley ol Yi 2S 
SY iğ b ir eşi del İS ği ye li İİ ilçe saks ke öleli işe İl a İY b bik alis b GIYI öegll 0 la SİLİN Öl NEZLE dd gi 
Bis Ya a YAN İbi zi İS öğe İİ 5 İİ 


DAĞLAR DİDİLMİŞ YÜNLER GİBİ 


b a o o 3 o 2 a o » “e ld e > p > * < ya gO yazili zel JS İN 0 Sö 
Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır!” 


Kelime mânâsı 


deli 0 GS) Dağlar da atılacaktır 


b a o o . 

GÖ ERİİ yğallS didilmiş renkli yünler gibi 

Tefsiri 

“Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür o Kaaria!” 

Buradaki ıhn kelimesi, çeşitli renklerde boyanmış yün demektir. 
Menfüş, sıkılaşmış yün ve pamuğun parmakla ayrılması demektir. 

İmâm Secâvendi dedi ki: Dağlar, hafiflemesi hâliyle yüne, renkliliği ile boyalı yüne, hareketleri ile de atılmış yüne benzetilmiştir. Ihn kelimesinin kullanılması, dağların renkleri sebebiyledir. Allâhü Teâlâ da şöyle buyurdu: “-... Dağlardan da yollar var; beyazlı, kırmızılı, renkleri muhtelif, hem de kuzgüni siyahlar, 77» Catır suresi, 3527) 

O gün dağlar; parçalanarak toz olmaları ve havada uçuştukları halde, çeşitli renklerle boyalı, didilmiş yün gibi olacaktır. İki hal de, süra ikinci üfürülüşten sonra, mahlukatın dirilmelerindeki Kaaria sonunda olacaktır. Allâhü Teâlâ o gün yeryüzünü yapı olarak başka bir yeryüzü ile değiştirir. Zikredilen şiddetli hallere göre, dağları yerlerinden yürütür, ki mahşer halkı bunları görsün diye... Dağlar süra birinci üfürülüşte parça parça olacak iseler de, yerlerinden yürütülmesi ve dümdüz olması, ancak süra ikinci defa üfürülüşten sonra olacaktır. 


Ea bpal yesil aşa gl$ İlgi öö za sl aa YU bilya il pi lig Gİ alk il), da gir ak Şila İĞ gal e öğ 
Meal ONY geli galası özal kayaş özmal iyi, 
Gölzİl ARA aş yön Biz İl 5e3 İli YG US 
Çiy Selö3 all dale OLİYU ÖL b alis İlel öy rel ie Şİ ya a YI YS gl b la play lil öö v2)! E YEŞYL AI Ja MEL pm e AŞUN üzel ap 
İN İİ e b e laylir e İlel ye la aş g3 gay! all e ESEİ Ola aş güzeli hal lal 
ASM AZAN ia OG Ll öö la ei 
TARTILARI AĞIR BASANLAR 
(pi Kala İĞ da 
İşte o vakit tartıları ağır basan kimse," 
Kelime mânâsı o HE İşte o vakit kimin 


fa Dü ul ağır basarsa 
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Yy 


ğa tartıları değerleri' 


Tefsiri 

“O gün kimin tartıdaki ameli ağır ve değerli gelirse” 

Mevâzin, Allâhü Teâlâ katında, değeri olan amellerdir. Terazi mânâsına gelirse, tartı kefesi'nin ağır basması demektir. Çünkü Hak ağır, bâtıl ise hafiftir. Mevazin kelimesinin cemi olması, amellerin büyüklüğüne dikkat çekmek veyâ sorumlu her kişinin, kendi mizânı oldu-Şu veya tartılan şeylerin hem farklı hem de çok olduğu içindir. 

İbnü Abbas radıyallahü anhüma dedi ki: Buradaki terâzi, bir dili ve iki kefesi olan bir terâzidir ve sırf amelleri tartmak içindir. Allâhü Teâlâ, kulların hallerini, onların kullandıkları şeylerle anlatmak için bu kelimeyi seçmiştir. 

Denildi ki: İnsanların amel defterleri, adâleti göstermek ve mazeretlerini susturmak için o terazilere konacaktır. Veya işâret hâlindeki ameller, hâline münâsip güzellik ve çirkinlikte esas süretinde ortaya çıkacaktır. Sâlih ameller güzel, kötü ameller de çirkin bir şekilde getirilir ve terâziye konur. Yâni kimin iyiliklerinin miktarı, teraziyi ağır duruma getirirse... 


A SİN hall saz Özil gez 1 ağa Lİ ğa HE 
bö GOY e, iş Öle az all Ve aş 055 
gl Ula AS Şİ OY 3 çal azli vi big 
Ola ilke Ml öy ls ipl İĞ İS gil öy o ğ1ge Laz olall yal all öy İ İLEYİ Yİ b öğe V OaSg öl al babi z Ünel gil İLEYİ Gio gi ği İğ geçiş Lei 
Pİ ele ar ya il İLEYİ 33 sl öznel 
İ )p2 e öleli İLENL öğ e lk yi gb Gl Olel i öği e iye e li İle 
> le > 


' Mevâzin, mevzün” kelimesinin cemiidir. Bu kelime, “mizân” (terazi) kelimesinin çoğulu da olabilir. 
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b ii S2 -z e 1. e 
Vb kobilere b 3 
O artık hoşnut bir hayattadır!” 
Kelime mânâsı ve O artık / ile > bir hayattadır! 
b âc2l) memnun olacağı 


Tefsiri 

Memnun olacağı bir hayat demek, bir şeyin sebebe dayanması kabilindendir. Çünkü hayat, o hayatı veren Yaratıcıdan râzı olmanın sebebidir. Bâzı âlimler dedi ki: Râzı hayat demek, beğenilen ve sevilen bir hayatın içinde olmak demektir. Hâkka süresinde de geçmişti. 

Te'vilât-ı Necmiyyede şöyle geldi: Kimde ilâhi vasıflar ve lâhüti ahlâk ağır basarsa, o kişi o vasıfların ve ahlâkın neticelerinden dolayı rahat ve istirahat içinde olur. 


gili ON e Çİ OLMI e e (öl le BS) 
le Yal El Apa) e İĞ ill ea e İl 
BEİ Şİ e Bö gli Ab Sy ie leş gis 
YI GLOŞYI Düy)ya Lİ iye bali ia gili b 
GLOŞYI Ezeli a izl ela zl, b gg Rl GEMİ, 
EYİ, 
GAY İşle SİZ ga 
Fakat mizanları hafif gelen kimse, 


Kelime mânâsı 


Ula Fakat 
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La ö? hafif gelen kimse 

Y 

liga mizanları 

Tefsiri 

“Fakat kimin de” muteber sayılacak güzel amelleri olmaması veya kötü amelleri güzel amellerinden çok gelmesi ile “Tartıları hafif gelirse”... 

İbnü Mes'üd Radıyallahü anh'dan rivâyet olundu: “İnsanlar kıyamet günü hesaba çekilirler. Kimin sevâpları günahlarından fazla çıkarsa, o Cennete girer. Kimin de günahları sevâplarından fazla gelirse o da Cehenneme gider. 


Se 5 lp aş m al çöl K li EĞE ga iğ) 
pi li eba e al, 2) 3 gene il ez öl e öl yg zi o öleli ae e Sİ öm ES ab dala 
İN e öle öl a Sİ le İS 

giy ili 


O vakit onun anası hâviye'dir * 


Kelime mânâsı 


Pr 

a5l3 O vakit onun anası 

ba 

Gşla hâviye'dir 

Tefsiri 

Hâviye, Cehennemin isimlerinden biridir. Bununla isimlenmesi çok derin ve uçsuz bucaksız olması sebebiyledir. Rivâyet olundu ki, cehennemlikler onun dibine tam yetmiş yılda düşerler. 

Kâşifi dedi ki; “Hâviye basamakların en alt basamağıdır.” 

Burada sığınılacak yerin ana olarak ifade edilmesi, cehennem ehlinin, çocuğun ana kucağına sığındığı gibi girecek olmaları sebebiyledir. 
Burada hakkı inkâr edenlerle bir alay etme vardır. Veya Cehennemin onları, ana rahminin çocuğu kuşattığı gibi kuşatacağı için ana diye ifade edilmiştir. Veya: Ana asıldır. Kâfir ise ateşten yaratılmıştır. Ve her şey aslına döner. Parlak olan görüş de budur. 

Keşşafta şöyle geldi: Arapların sözlerindendir: Birisine helâki için bedduâ edecekleri zaman “Hevet ümmühü-anası helak olsun” derler. 
Çünkü kişi helak olduğu zaman, anası çocuğunu kaybettiği için, üzüntüsünden helak olur. Sanki, bunun mânâsı şudur: Kimin mizânı hafif gelirse o helâk olur. 

Katâde'den gelen mânâ: Onun başının anası yâni beyni, Cehennemin en altına düşecektir. Çünkü Cehenneme kâfir baş aşağı atılır. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: Kimin tartıları kötü ahlak ve çirkin vasıflar sebebiyle hafif gelirse, onun yaratıldığı asıl, ezelden ebe- de perde ve mahrumiyet cehennemidir. O kızgın bir ateştir ki, cahillik ve körlük ateşiyle, nefis ve hevâ odunuyla yakılır, şeytanın ve dünyanın üflemesiyle alevlenir. 

Ağırlık ve hafiflik kelimeleri burada, saidlerle şakilerin kötü fiil işlemede müşterek olduklarına işâret etmektedir. Her ne kadar saidlerde bu kötülükler daha az, şakilerde daha çok ise de, bu imtihan hiçbir zaman tam olarak yok olmaz. Onun için, Rasülüllah aleyhisselam, Hazreti Ali radıyallahü anh'a şöyle buyurmuşlar: 

-“Bir kötülük işlediğinde, onun yanında bir de iyilik işle!”' İşte bu, Allâhü Teâlâ'nın “el-gafür” isminin icabıdır. 

Şunu bil ki, Hakk'ın terâzisi, halkın terâzisine zıttır. Hakk'ın terazisinde tartılan şeylerin yukarı kalkmaları, onun ağır geldiğinin işâreti, aşağı inmesi de hafif geldiğinin işâretidir. Çünkü Allâhü Teâlâ'nın mizânı adaletin esası ve kendisidir. Ağır gelen tartılar, Allâh katında 


' Muâz bin Cebel radıyallahü anh'dan ...... Ebu Seleme rivayet etmiştir: Taberâni, el- 
Mu'cemü 1I-kebir, 16787; Heysemi, 4- 218. Kenzül ummal: 5252 
Hadis-i şerifin Mu” cemül kebirdeki uzun metni şöyledir: 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itibar edilenler ve sâlih amellerdir. Allâhü Teâlâ katında itibârı hiç olmayan hafif şeyler ise, his ve şehvete ait lezzetlerden oluşan geçici ve bozuk şeylerdir. 

Hâviye kelimesinde, insanların meylettiği cismâni tabiatın heva ve heveslerine bir işâret vardır. hakikatte tartılan ameller, gaybi istidatlar ve ilmi, ezeli kaabiliyetler olup, sağ el kefesi ile sol el kefesinde müsavidirler. 
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Ki > b > pm 

UY İY Zİ gi eğe iş 
Ve bildin mi hâviye nedir?'* Kızışmış bir ateş! "' Kelime mânâsı 

Su ydi Uz Ve bildin mi 

b 

aza 6 hâviye nedir? 

dul sü Kızgın bir ateş! 


Tefsiri 
“Hâviyenin ne olduğunu sana kim öğretti?” 


KIRAAT ALİMLERİNE NOT 
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Hiye zamiri Hâviye'ye işârettir. Zamirin sonundaki ha harfi, sekte, istirahat ve vakıf harfidir. Kur'an okuyan durmayıp geçmek isterse onu okumaz. Denildi ki, onun hakkı orada durmayıp geçmemektir. Böylece geçme ile o harf düşmemiş olsun. Çünkü bu harf mushaflarda vardır. 
bâzıları da geçildiği hâlde okunmasına cevaz vermişlerdir. Ebu'l-Leys dedi ki: Hamza ve Kisâi, geçerken bu âyeti ha'sız, durunca da ha'lı olarak okumuşlardır. Diğerleri ise geçerken de dururken de ha'lı okumuşlardır. Bunun geniş açıklaması Hâkka süresinde geçti. Bu ha'nın buraya getirilmesi, hâviye'nin bilinenlerin dışına çıktığına ve kimsenin onu bilemediğine işâret etmektir. Sonra da Allâhü Teâlâ onun ne oldu-Şunu şu kavli ile bildiriyor: 

“Kızgın ateş!” Yakıcılıkta son noktaya varmış, yakmada en üstün! 


işa e ib ie) 
Gol! hos lilg 86 ia izl Yİ ESİİ egila dali gö 
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! Güneş yaktı, ateş yakıcıdır, ateşin yakıcılığı şiddetli oldu şeklinde sözler vardır 
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102 
yl e 
TEKASÜR SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
8 âyettir 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 461 


3 DEAN çiş 
ğe SİS EYY li 3) (ipa Si çile Oyal İNS gi $ öyül Sie EŞ al 
VB DİE Gİ İŞ İYİ € oi 
KAP çi 2 di Şİ 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri," 

Tâ ziyaret edişinize kadar kabirleri! ? 

Öyle değil, ileride bileceksiniz!” 

Sonra öyle değil, ileride bileceksiniz!" 

Öyle değil, ilm'el yakin/ilimle tam bilseniz,” 

Kasem olsun, o cahimi/cehennemi çaresiz göreceksiniz!" 

Sonra kasem olsun, onu çaresiz gözle tam göreceksiniz!” 

Sonra kasem olsun o gün, o nimetlerden muhakkak sorulacaksınız! * 


ÇOKLUK KURUNTUSU OYALADI gib 51Sİ Se 
Oyaladı o çokluk kuruntusu sizleri," 


Kelime mânâsı 


el Oyaladı sizleri y 


İk” ISİİI o çokluk kuruntusu 


Tefsiri 
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Elhâ, lehv kökünden gelir. Lehv, insanı faydalanacağı ve ehemmiyet vermesi lüzumlu şeyleri yapmaktan alıkoyan işlerdir.' 

Tekâsür, kalabalıkla övünmek, onunla yarışa çıkmak demektir. 
yâni bir cemaatin, “Biz daha çoğuz”, öteki cemaatin de “biz daha çoguz” demesi gibi. 

Ayetin mânâsı: Çoklukla üstün gelmeye çalışmak ve övünmek sizi boşuna meşgul etti. Kavminizin sayılarının çokluğu sizi kibre götürdü ve boşuna meşgül etti. 

İbnü'ş-Şeyh dedi ki: İlhâ, insanın boş şeylere ve daha çok övünmeye, çokluğa meyletmesi demektir. O zaman kul, yönünü boş şeylere döndüğü zaman, ona doğru gitmiş olur. Malumdur ki, insanın kendini bir şeye kaptırması, başka şeylerden kaçınmasını icabettirir. 

Elhâküm kelimesini, sizi meşgul etti, oyaladı diye tefsir etmek, bir şeyi, lâzımı ile tefsir etmek demektir. Çünkü eğlendirmek, meşgul etmek demektir. Çok kullanıldığı için bu mânâ, meşgul etti, oyaladı mânâsında, örfe ait bir hakikat hâline geldi. Bu âyette insanın alıkondugu şeyler zikredilmemiştir. Dinin emirlerinden, insanı ilgilendiren bu şeylerin zikredilmemesi, bunları büyütmek ve dikkati üzerlerine toplamak içindir. 

Birincisi, yâni bir şeyin zikredilmemesi, açıkça ifâde edilmediği için, nekre kelimede olduğu gibi, o şeyin şanını büyütür. Çünkü hazifte de nekrede de kapalılık vardır. İkincisi: İnsanın alıkonduğu şeyler açıkça söylenmeyince zihin, muhtemel olan her yöne gider. Meselâ şöyle denebilir: Çoklukla övünmeniz sizi, Allâh'ı zikirden, vâciplerden, menduplardan, ilimden, düşünmekten, kalble alâkalı, ilim, tefekkür ve ibret alma gibi şeylerden, bedenen de ibadetlerden alıkoydu, demek gibi. 

Süz ağeş açi bae OLAYI Şiş le gg (SİN GSGİİ 
Lu İS yaş gebe lar Gİ NİS ve e aşi NİS gi 
SAN ASİ çal gale Mi GİRİS ye gl İlür Şeri 


SI gö Azez Sİ ye ğa İz Og gp alay ES 


' Elhâ, lehv kökünden gelir. Lehevet an kezâ-onu, mühim şeyden alıkoydu veya boş şeyle meşgul etti" demektir. 
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İle iye liz lp la Gİ $ İİ SİRİ mali e 

İyİ ASA Lala ge İİ b pal İYİ ENİ çel İl 
AE ŞE VEN o e yl Yİ yaz e A 

2 öl Yİ olma hal ole ber al yeli İRİŞ NİS Sİ 
bal dai em EÇ SNS el öM6 MI Gi veli Hs golde sl ŞLEYİ, 


Tekâsür kelimesinin ma'rife yapılması, ahd yâni bilinen bir söz içindir. Burada söylenen ahd-i mezmüm yâni kötülenmiş bir sözdür. 
Yâni fâni dünya işlerinde bilinen çokluk yarışı sözleri... Mal, mevki, yardımcılar, akrabalar gibi şeylerin, çokluğuyla övünmek gibi... Buna karşı, kalıcı ve ahiretle alâkalı şeylerle övünmek güzeldir. Nimetlere şükretmek kabilinden olduğu zaman; ilim, amel, ahlâk, sıhhat, kuvvet, zenginlik, güzellik, ses güzelliği ile övünmek gibi. Abbâs Radıyallahü anh'ın, hacılara su verme vazifesi kendisinde olduğu için övünmesi; Şeybe'nin, Kâbe'nin anahtarını elinde tutması sebebiyle övünmesi gibi şeyler... Hazreti Ali radıyallahü anh'ın şu sözü de bu kabildendir: 

-“Ben kılıcımla küfrün hortumunu kestim; küfür kendisine müsle yapılmış (uzuvları kesilmiş) bir hayvan hâline geldi.” 

Tekâsür, iki kişinin mal ve sayı ile birbirine karşı övünmeleridir. 
Kur'an'ın ifâdesiyle, ...arkadaşına konuşarak: “Ben senden malca 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daha servetli, cemiyetçe daha izzetliyim” dedi... “© suresi 1859 deme. 
leri gibi. Burada murad, sayı çokluğuyla övünmektir. 


ÇOKLUKLARI İLE ÖVÜNEN KABİLELER 
Sebebi Nüzül 


Rivayet olundu ki: Abd-i Menaf oğulları ile Sehm oğulları İslâm devrinde efendileri ve ileri gelenlerinin çokluğuyla övündüler. Her biri diğerine: 

-“Biz hem efendilik, hem de fert bakımından sizden daha fazlayız” dedi. Saydılar; Abdü Menaf oğullarının sayısı daha çok çıktı. 

O zaman Sehm oğulları dediler ki: 

-“Câhiliye devri zulümleri bizi yok etti. Bizi, dirilerimiz ve ölülerimizle birlikte sayınız.” dediler. 

Kâşifi dedi ki: Mezarlığa gittiler ve mezarları saydılar ve onları birbirinden ayırdılar. Dediler ki: 

-Bu filan kişinin mezarı, şuda filan kişinin mezarıdır. Şunlar o zengin kabilenin mezarlarıdır ve onları kendilerinden saydılar. 

Beni Sehm'in sayıları Beni Abdi Menaf'a göre üç sayı daha fazla çıktı ve onlar bu fazlalıktan dolayı iftihar ettiler ve gurur duydular. 

Âyetin mânâsı şöyledir: Dirilerinizin çokluğuyla övündünüz,' 


ayda gal b İSİN ya azadi Ağalğ Aga İSİN a ai 
YL illiş eb Yİ Öl e Yi oldi İLİL lis ila 
İmal) BAYİ baliğ lal İS gland ASLİ öy Yi 
İl Eye ğa OSI ball 3 Yali çeklla özü 
A iy ok Şa N OL dei o) yeleli sl 5 vay 


' Tirmizi ve İbnü Cerir, Abdullah b. Şihhir'den rivayet etmişlerdir ki: Anılan zât, Peygamber (s.a.v)in huzuruna varmış, Resülullah BU AYETİ KERİMEYİ okuyormuş, buyurmuş: "Ademoğlu, "malım, malım" der. Halbuki malından sana ancak sadaka verip geçirdiğin, yahut yiyip tükettiğin, yahut giyip çürüttüğünden başka ne var?" Tirmizi, "bu hadis hasendir, sahihtir" der. İbnü Cerir de der ki: Resulullah'ın okuyup da akabinde öyle buyurması, çoklukla öğünmenin, mal öğünmesi olduğuna işâret eder. İşte bu rivayetlerden dolayı tefsircilerin bir kısmı önceki rivayetlere göre bu çokla öğünmeden maksad, adet çokluğuyla öğünme olduğunu kabul etmişler; bir kısım da sonraki rivayete göre mal çokluğu ile öğünme oldu-Şuna kani olmuşlardır. Elmalılı Tefsiri 
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Ela BİZ «el çö, İĞ O Ney gis öl 
ASIN, 1 la Yl iş Sİ Gİ öyle a3 ala İĞ 
JS Gİ ala ğe İS İşüz ök has gl Yl il 5 Sa 
4Y Sal b İSİ ya ka ol alla 1,5 si Yl le 

İğ SE Ngoliz Gl eşe iğ e ça Öl (63 
Ny yâ ye İS İl YI GAY özleri 
BİL eg 6 ila e İğ Sİ İl lke liye Se 
AY Urla lal 4 Ul AŞI Ol ege İğ İl 
(BASİ JE) Eİ yaYi a 

OYU yi al ÖDE Şİ al Si laa A) Oleg 
Mid ği al İİ 333 

AE Li del ol çe iz OİMİ de aş eç İğii 
3S la ye İğ SİS e yp bla 


e Re a3 a ). 
<p gi 5) 
Hatta kabirleri bile ziyaret ettiniz, 
Kelime mânâsı a 4 i. 
po) > hatta ziyaret ettiniz 


b o gli kabirleri bile 


Tefsiri 


466 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


Yani, kabirdeki ölülerinizi de sayarak, ölülerinizin çokluğuyla bile övünmeye kalkıştınız. O kadar iler gittiniz ki mezarlığa kadar gelip ölüleri saydınız. 

Onların ölülerden zikretmeye başlamalarından dolayı, “kabir ziyâreti” ifadesi kullanıldı. yâni, ondan kinâye yapılarak kendileriyle alay edildi. 

Tıybi dedi ki: Burada alay yollu ifade edilmesi şundandır: Kabir ziyâreti, ölümü hatırlamak, dünya sevgisini ve övünmeyi terketmek için meşrü kılınmıştır. Onlar ise bunun aksini yaptılar. Kabir ziyâretini, kalben daha katı olmak, dünya sevgisine ve çoklukla övünmeye daha fazla girmek için işlediler. 


İİ pir23 BE e gel m Sİ A pie S5  ) 
oya s kil) Si lal gli zelal Ya ASİ 
A5 eyle | 

vE İNS Slam sl yz özi yel 55 eğil ye ya 
Şİİ eya yg öyle OY US OS Lİ ll JE eg 
Se Yay silis ali İş GA > by 
> PİMİ öğ azl ee yil öle) lar 
GA si Gi 

AZARLAMA VE AYIPLAMA İÇİN 


Bu âyet-i kerime, içinde azarlama ve ayıplama olan bir haberdir.' 

Denildi ki: âyetin mânâsı şöyledir: Mal ve evlat çokluğu sebebi ile övünmek, sizi ölünceye ve kabre girinceye kadar oyaladı. Dünya sevgisi peşinde ömürlerinizi tükettiniz. Sizin için çok mühim olan âhiretinize çalışmaktan yüz çevirdiniz. Onun için, kabirleri ziyâret ölümden ibarettir. 


' Aslında ise, gâye mugayyaya dahil olduğu için bunu yapanları azarlama ve ayıplama şekline dönmüştür. 
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TEKÂSÜR 


Tekâsür, mal ve çocuk sayısını artırmaktan ibarettir. Rivayet olundu ki; Rasülüllah aleyhisselam bu âyeti okumuş, sonunda da şöyle buyurmuştur: 

-“Ademoğlu, malım, malım, der durur. Senin malın mı var ki; yiyip bitirdiğinden, giyip eskittiğinden, veya sadaka verip sevâp kazanmak için önden gönderdiğinden başka... ' 

Bu âyette çoklukla övünenlerin öldükten sonra dirileceklerine de işâret vardır. Çünkü ziyâretçi kalıcı değil, gelip geçicidir. Ömer bin Abdülaziz radıyallahü anh bu âyet-i kerimeyi okumuş ve şöyle demiştir: 

-“ Kabirde kalışı ben bir ziyâret olarak görüyorum. Ziyâretçi mutlaka evine dönmesi lâzımdır. Kabri ziyârete gidenlerin de döneceği yer ya Cennettir, ya Cehennemdir!” 

Yine bu âyet-i kerimede, dünyadan sakındırma, âhiret ve ölüme hazırlanmaya teşvik vardır. 

Ecelin saldırdığı gün muhakkak ki, 

bu cihandan gitmemiz gerekecek. 

Eğer o gün de gönül dünyaya esir değilse 

öteki dünyaya kolayca gidilebilir. 


la öle be KU aaa Maş ea Öl İİ YAYI Ul İS İŞİ çal köz az a ks yö li e b Sel yanda giriş ozal ye öyle zil öy ÖLSE İY a al a Aİ ale öl > US ii İLİL ŞISİI şa İSİ, 
NA öy Gİ İğ a ŞU İİ Zn İyi EY sia 
“Eli Ela Ek ELİŞİ EĞ LİLY 


' Müslim, 2958, Tirmizi, 2342 
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üs Aİ Ba ecir Ya pare İİİ OL O ri eğil İN ÖZLAİ ig lar dl 6 el Ya özle Yİ pll gl b İĞ ale b Eği GA ye yi iğ Şİİ Şİ al zl İİ lal aş 

Dal olar YI 5 Yİ 


28) öle 3l eş azl O gör AS lerl 45 (653p 
<A) Öle ölee Ül o, öLUİ G3 el öy da$ 


deb ayila 


Öyle değil, ileride bileceksiniz!” 


Kelime mânâsı 


3S Öyle değil, 
Y 


Ü pese yu ileride bileceksiniz! 


Tefsiri 

“Hayır, öyle değil!” Bu kelime, çoklukla övünmekten, içinde bulundukları hallerden vazgeçmeleri için bir reddir. Mânâ şöyledir: 

-“Hayır, onların zannettiği gibi değil! İnsanın fazileti ve saâdeti; yardımcıları, kabilesi ve malının çokluğu ile değildir. Bu düşüncenizi terk edin, buradaki hatayı anlayın!” Burada akıllı kişinin, çalışmasının çoğunu dünyaya hasretmemesi icab ettiğine bir uyurma vardır. Çünkü bunun sonu zarardır ve pişmanlıktır. 

“Yakında bileceksiniz.” yâni, üzerinde bulunduğunuz hataları yakında anlayacaksınız; mahşerin korkusunu gördüğünüz zaman...' 

Bu ifâdede bir uyarı ve korkutma vardır. Tâ ki korksunlar ve gafletlerinden uyansınlar. 


' Buradaki ilim, mârifet mânâsınadır. Bu sebeple ona bir mefül takdir edilmiştir. Bu mef'ul, uyarma ve korkutmadır. Onları gafletlerinden uyarmak ve korkutmak için. 
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Hasan Basri rahimehüllah dedi ki: “Etrafındaki insanların çokluğu seni asla yanıltmasın! Çünkü tek başına öleceksin, tek başına diriltileceksin ve tek başına hesaba çekileceksin.” 


s, aks Vİ sl İSİ ya db ale ço YSŞ 
| aİl gel a a3 ş ölse) 5 ASU Gl ş OLEY! 2 öl NE Yiza 
Öl çe İL Öl, e az ab Üz a agiz lila e İgsiyi 
Byz İg 3 ĞOLİ Jel, yağ a ela 0 
. Ze - gözle hil ale el leb Ul ö gala öze Et Ol öğ) 
İ gan a) AB İğ yanii nar el pil İ za a Sali be 
Baja Sag bi b İŞ 6 e Ya A ) 
Su Ob, Su, 
YAKINDA BİLECEKSİNİZ 
r | pi a. 3 
giboylü vE 
Sonra öyle değil, ileride bileceksiniz!" 
Kelime mânâsı 
YS p Sonra öyle değil, 
> m vd 
ÖşAİM 256 ileride bileceksiniz! 
Tefsiri 
Bu âyet bir önceki âyette geçen caydırma ve uyarmayı kuvvetlendirmek için yapılmış bir tekrârdır. Sümme, ikinci uyarmanın birinciden daha beliğ ve güzel olduğunu ifâde eder. Çünkü ikinci uyarmada birin- 


ciden daha büyük kuvvetlendirme vardır. İkincide, mertebe olarak uzaklığın, zaman olarak uzaklık derecesine indirilmesi mânâsı vardır. 
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Sümme, sırf derecelendirme için kullanılması dışında, yukarı çıkma mânâsı için kullanılması da caizdir. Bu tekrar, nasihat ettiğin birine: 

- “Sana söylüyorum! Bak sana söylüyorum! Böyle yapma!” demen gibidir. Veya birinci âyet, “Can çekişen kişiye, Cennet veya Cehennem müjdelendiği anda bileceksiniz” veya “kabirde, Münker ve Nekir'in, “Rabbin kim, dinin ne, Peygamberin kim?” diye sorduğunda bileceksiniz” demektir. 

İkinci âyetin mânâsı, 

-“Yeniden diriliş ânında, bir münâdi şöyle seslenecek: “Falan kişi öyle şaki oldu ki, şakilikten sonra artık aslâ said olamaz” 

-“Ey günahkârlar! Bu gün ayrılın bir tarafa!” Yesin suresi, 36-59) denildiği zaman bileceksiniz” demektir. İki âyet böyle tefsir edildiği zaman bu âyette tekrar sayılmaz. Çünkü, iki âyet arasında, bilme fiilinin ikisinde de zaman ve müteallakları ayrı olur. Onun için de aralarında farklılık olur. Çünkü günah sahibi, her iki zamanda da değişik azapla karşılaşır. Sümme ile, bulunduğu bâba göre, ölümle dirilme arasında bir ara zaman olduğuna işâret var. Çünkü ölümle dirilme arasında bir zaman olduğu gibi, kabirle dirilme arasında da ayrı bir zaman vardır. 

Hazreti Ali radıyallahü anh'dan şöyle bir söz rivâyet ediliyor: 

-<“Biz bu, “Sonra yine hayır! Yakında bileceksiniz” ikinci âyet ininceye kadar ki kabir azâbından şüphemizde hata ettik,” ' Çünkü, birinci âyet, “kabirde bileceksiniz,” ikinci âyet, “ondan sonra bir de kıyamette bileceksiniz!” (demekle kabirde de dirildikten sonra da azâb olduğunu anladık.) 

Bir hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

-“Kâfire kabrinde, doksan dokuz ejdarha musallat olur. Bunların herbiri onu kıyamete kadar ısırır, sokar. Bu ejderhalardan biri yeryüzüne üflese, toprakta hiçbir yeşillik bitmezdi.” 


YS oi giz SAY pol st (ö a İİ) 
OY İgM e Me Sİ ab OY İŞYİ ya ğa İŞİMİ Ol le 
Or b çi bal Yal Öle daş il za ASİ dal Bağ 
NİN İBI ali İz US HMI > ga 


' Tirmizi, 3355 
> Müsned 3-38, Dâremi. 
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“AE EE ÇİY 

İLMEL YAKİN 

493 özi çiz özal gisi 

Öyle değil, ilm'el yakin/ilimle tam bilseniz,” 

Kelime mânâsı 

2S Öyle eği 


- li bilseniz 


yal gis tam ilimle.. 


Tefsiri 
Uyarıyı kuvvetlendirmek için Kellâ tekrâr geldi. 
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Şart edâtı in'in cevâbı, hâlin dehşetini göstermek için hazfedildi. 
Cevap hazfedilince, mümkün olan ihtimallerin hepsi insanın aklına gelir.” 

Mânâ şöyledir: Eğer siz önünüzdekileri gözle görmüş gibi ikna olup, bilmiş olsaydınız. .. 


Heye teli ele öyle Gl sali 
Çala JS gağll ai ölgeli ie Sİ 6 Şeyi öle 
YEN giz elatlğ İyad Nİ YAN yar elaliğ Sea e Sekil öp be Özele İmla özde payla yili 
YU lll e GİS m yi le gele Sl ll YI le 
DÂN eyimaz ANN ŞB kal İİ EYİ bl yal zl LA el gÂN Ol e eş yali Zİ eli LA ye lal faza döş 
BYS G3LAl 03 liğ Rİ aş 5 ll O lal a yaz 
İY AN çel çi gö ae Üa olkiş A 


' İlme'l-yakin'de, ilim kelimesi masdardır ve mef'ülüne muzâf olmuştur. Yakin kelimesi de mahzüf bir mevsüfun sıfatıdır. 

Elmalılı Merhum der ki: "Hayır öyle değil." Burası, önceki yasaklamaları bir daha te'kiddir. Râzi der ki: "hayır öyle değil ifadesinin güzel oluşu, çünkü her yerde kella”'ya diger yerlerindekinden başka bir şey takip ettirmiştir. Bu şöyle demek gibidir: Yapmayın azâbı hak etmiş olacaksınız, yapmayın daha başka zararlara giriftar olacaksınız. Bu gibi tekrarlar ise belagatçılar katında çirkin değil, güzeldir, faydalıdır. Fakat Hasen'den rivayet edildiği üzere bu üçüncü kella 'nın "hakikaten, gerçekten" mânâsına olması da yakışır, yâni doğrusu Yakin (kesin bilgi) ile bilesiniz. Dilimizde Arapça'dan olan "yakin" ile sırf Türkçe olan "yakın" kelimelerini birbirine karıştırmamak gerekir. Türkçe "yakın", Arapça "karib" demek olduğu malumdur. Bununla beraber Arapça olan "yakin" de dilimize öyle mal olmuştur ki, çokları Türkçe "yakın"ı bile Arapçası gibi yazarlar. Bu kelimenin ilim ve edebiyat 1stılahımızda kıymeti çok büyüktür. Bütün ilim ve fende aranan gaye bu yakine ermektir. 
Onun için "ilme'l-yakin", "ayne'l-yakin", "hakka'l-yakin" deyimleri de birer klişe olmuştur. 
Yukarılarda da geçtiği üzere "yakin" aslında şeksiz ve tereddütsüz ilim mânâsına "yakn" gibi masdar veya mübalağalı ism-i fail olup ilmin sıfatından olarak bilinmektedir. 

? Ancak, ilim lügatte yakin mânâsına olduğu için, aynı mânâya gelen iki kelimenin birbirine izafeti gibi bir durum olur. Burada ilim kelimesinin izafeti, umüm bir kelimenin, daha husüsi bir kelimeye izafeti gibi olur. Buna binaen yakin, ilimden daha husüsidir. Çünkü ilim zanna da yakine de delâlet eder. İlmin yakine izâfeti, tüm ülkenin Bağdâd'a yâni bir şehrine izâfesi gibidir. Arapların “İlmü? | -yakin” sözü işte buna işâret etmektedir. 
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ki) sezi öğ 


Kasem olsun, o cehennemi çaresiz göreceksiniz!" 


Kelime mânâsı 


ö pd 
03 >) Yemin olsun, mutlaka göreceksiniz! 


Y o pl) o cehennemi 


Tefsiri 


Bu âyet, tehditi kuvvetlendiren gizli bir yeminin cevâbıdır. Çünkü onların tehdid edildiği şey, Allâhü Teâlâ için şüpheye mahal olmayan bir şeydir. Bununla tehdit şiddetlendirilmiş ve uyarıldıkları şey önceden kapalı bırakılıp sonra izah edilmiştir. 

Burasının önceki âyette geçen, lewin cevabı olması caiz olmaz. 
Çünkü cehennem ateşinin görülmesi şartsız olarak mutlakâ olacaktır. 
Burası Levw'in cevâbı olmuş olsa, mânâ şöyle olurdu: “Siz câhil olduğunuz için onu göremeyeceksiniz.” Bu mâna doğru değildir. 

Bazıları dediler ki: Bu âyetin lewin cevâbı olması da sahihtir. 
Buna göre mânâ şöyle olur: “Siz cezânın ne olacağını bileceksiniz.” 
Sonra şöyle buyurdu: “Eğer siz o cezâyı şu an ilmel yakin ile bilmiş olsaydınız o cehennem ateşini mutlakâ görürdünüz. Yâni Cehennem devamlı gözünüzün önünde olur ve sizden aslâ kaybolmazdı.' 


' Birçok kimseler ilim denilince, ilmin lafını etmek, onunla düşük ve fani maksatlar elde etmek zanneder. Lafıyla öğünmek ve çokla gururlanmayı, ilmi ve ilmin adını düşük maksatlar için kullanmayı hüner sayar. Halbuki düşünülürse, tefsircilerin hatırlattıkları vechile, bu âyette âlimlere çok büyük tehdit vardır. Zirâ bu âyet gösterir ki, çokla öğünmenin sonundaki âfet ve felakete kesin ilim hasıl olsaydı çokla öğünme ve gururlanmadan vazgeçerlerdi. 
Bu ise suçu gerektirir: Demek ki, çokla öğünme ve gururlanmayı terketmeyenlerde yakin (kesinlik) hasıl olmaz. O halde ilmin gerçeğini sezmeyerek kötüye kullanan, bildiklerine imânı olmayan, bilgisiyle ilme yaraşır amelde bulunmayan, onunla beraber bilgin adını taşımak isteyenlerin vay hâline, vay hâline. İlmin şartlarından birisi ve hatta en birincisi güzel amellerin en şiddetli uyarıcılarından olmasıdır. O, amel zamanında önünde bulunursa rehber, teşvikçi, öğütçü olur. Amel vakti geçtikten sonra olursa, o vakit de hasret ve nedamet olur. Bu hasret şöyle bir misal ile temsil edilir: Bir yolcu kâfilesi karanlık bir yerden geçmişler. Geçerken ayaklarına ilişen birtakım taşlardan zahmet çekmişler. Bir çokları sâdece o zahmetten bir an önce sıyrılıp çıkmayı düşünerek geçip gitmişler, bâzıları da o karanlıkta onlardan biraz alıp ceplerine, torbalarına koymuşlar. Sonra karanlıktan çıktıkları vakit bakmışlar ki o taşlar cevahir (kıymetli taşlar) imiş. O zaman her iki kısım da hasret ve nedametle ah çekmiş. Almış olanlar, "ah niye daha çok almadık" diye gam yemişler. Almayanhülü kez ASİ yla ei öle (çel öğ) 
boa ekle AŞİ & liz ala ae Y be a lgili 
İY OY pla 0S Öl aze Ya lari delil das özgül gani İĞ 3 ge b gz Vr SİN Sİ çal 
DİĞİ Mali özal izi ll Ob lr 00 eş pll 04 ie gzl Öz OY adi le zl O geli 
Sol Se AV Si çi ile 

AYNEL YAKİN 

VD yl e 

Sonra yemin olsun, onu ayn'el yakin göreceksiniz!” 

Kelime mânâsı 

© Sonra 


iŞ 3) yemin olsun onu göreceksiniz 
Y o kere) 9 ayn'el yakin 


Tefsiri 

Bu âyet önceki âyeti kuvvetlendirmek için tekrâr edilmiştir. Veya ilk âyet, onların Cehennemi, uzak bir mekândan, bâzı halleri ile mesela alevi ve dumanı gibi, bâzı vasıfları ile görmelerini, ikinci âyet de, içine girince görmelerinden söz etmektedir. Çünkü çukurun bizzat görülmesi, ezâ verecek hayvanları, oraya nasıl düşüldüğünü görmek, birinci 


lar da: "ah niye biz hiç almadık" diye çırpınıp dövünmüşler. İşte kıyamet günü kıyamet ehlinin hâli bunun gibi olacaktır. Elmalılı Tefsiri 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görmekten daha açık, daha nettir. Bunun üzerine ayne'I-yakin hakkında bu iki fiil niza” etmektedirler. 

Veya birinci görmekten murâd mârifet, yâni mânevi görme, ikincisinden murâd da gözle müşâhede ve görmedir. 

Ayne'I-yakin, yâni görmek ki, bizzat yakin'in kendisidir. Çünkü hisle alâkalı şeyleri görme ilmi, yakin mertebelerinin en üst noktasıdır. 
“Yakini bilgilerin en üstünü, evveliyâttır” sözü buna zıt değildir. 

Bu âyet-i kerimede ru?yetin, ayne'I-yakin ile kaydı, içinde hislerin yanlışları bulunan rü'yetten kaçınmak içindir. 

Burada, yakine sebep olan ru'yet'in, yakinin tam yerine konması, mübâlağa içindir. 
kaş ÜS ça lal ll İYİ al ASU Şİ 31 pi a33yal bl AN la ei ai) e iii pl a 
LAS İŞİ Ül gl o Lg ö a0 5 işle Ok 
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NİMETLERDEN SORULACAKSINIZ 


Sonra kasem olsun o gün, o si muhakkak sorulacaksınız! * 


476 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


Kelime mânâsı 


vi? iş iş 
“İLE 45 Sonra kasem olsun muhakkak sorulacaksınız 
Mi 


2 0 


İZâğ ogün çil o o nimetlerden 


Tefsiri 

Teysir kitabında denildi ki: Sümme kelimesi, var olmada değil, haber vermede tertib içindir. Çünkü sual, “bu nimetlere şükür mü ettin, yoksa nankörlük mü ettin?” şeklindedir ve Cehenneme girmeden önce hesâb esnâsında olacaktır. 

Şimdi âyetin genişçe mânâsı: “Cehennem ateşini gördüğünüz ve ona girmek için geldiğiniz gün, sırf lezzetlenmek ve faydalanmak için, dinden ve yapmaktan alıkonduğunuz nimetlerden hesâba çekileceksiniz, sonra da şükrü terkettiğiniz için de azâb edileceksiniz.” 

Burada, “sorulacaksınız” sözündeki hitâp şu kimseleredir: 

1-Bütün düşüncesi tam mânâsı ile maddi lezzetleri almak olan, 

2-Sırf hoş şeyler yemek ve yumuşak elbiseler giymek için yaşayan, 3-Vakitlerinin tamâmını eğlence ve şenlikle geçiren, 

4-İlme ve amele önem vermeyen, 

5-Kendisini ilim ve amelin zorlukları ile yormayan kimseleredir. 


PEYGAMBERİMİZİN YEMEK DUASI 


Kim ki, Allâhü Teâlâ'nın nimeti ile nimetlenir, bu nimetle Allâh'a kulluk için kendini güçlendirirse, o kişi Allâh'a şükretmiş ve ateşten uzak olmuş olur. Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellemin de, ashâbıyla hurma yiyip su içtikten sonra yapmış olduğu şu duâ buna işâret eder: 

-“Allah'a hamdolsun ki, bize yedirdi ve içirdi ve bizi müslümanlardan kıldı!”' Keşşafta olduğu gibi. 


İNSANI ALDATAN İKİ NİMET 


' Müslim, Zikir. 64, Ebü Dâvüd, Et'ıme. 52; 
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Bu âyetin hükmüne Mekke kâfirleri ve o kâfirlerin vasıflarını taşıyan günahkâr mü'minler girer. Denildi ki: Bu âyet sâdece kâfirlere mahsustur. Bâzı âlimler dedi ki: Âyetteki “nimetler” kelimesinden murad, sıhhat ve boş vakittir. Hadis-i şerifte de şöyle buyuruldu: 

-“İki nimet vardır ki, bunlar hakkında birçok insan aldanmaktadır: 

1-Sıhhat, 

2-Boş vakit.” 

Bu hadis-i şerif, bu iki nimetin yerinin ve karşılıklarının çok büyük olduğuna işâret etmektedir. Öyle ki, dünya menfaatleri ve âhiret dereceleri bu iki nimetle elde edilir. Çünkü sıhhat, zâta mahsus kuvvetleri birleştirir, boş vakit de, dış sebeplerin kişide bir nizâm içine girdiğine işârettir. Dünyâ ve âhiret menfaatlerine ancak bu iki şeyle ulaşılır. Sonra, diğer bütün nimetler bu iki nimetin tâbi'leri sayılır. 


İİ Çİ il ll İĞ çel yp yle) 
çi dari İŞ ERİ EL İŞ O ol Y LYI 
Nİ ei mala İN İt bi ph üye b ES ve“ DİİYİ a ŞİM grill e la33)33 gl diy eği 
Lİ a ÖK İŞ le yda ANS 
JO YI e eğ İİ ela Zİ ek İSE yea ya yar pale ba Valiyi gi Gal alak  yelağ le ih baali 0l5y ele el 5 yz a Aş al ye O çiş als al ke a İyasy özLül Aİ A İz <3 e şgö 
Ezabi çs3il 44 İASİİ İl e yyl hai mola ga SİL 
SUSUN PUS il a az 3 Ül 


' Buhâri, Rikâk. 1: Tirmizi, Zühd. 1: İbn-i Mâce, Zühd, 15, Dârimi, Rikâk, 2. 
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Ül e ppi 3 Lİ ei Gİ eş Sa SAYI b li 
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YI öğe Yö Viz Gal geler iye elan işe e bağıl iye daş el 
Muâviye bin Kurre! dedi ki: “Kıyâmet günü hesâbın en şiddetlisi, 


sıhhatli olduğu halde, boş vakti bulunan kimseye olacaktır. Ona: “Bu iki nimetin şükrünü nasıl yerine getirdin?” diye sorulacaktır.” 


' Muâviye bin Kurre: Tabiinin büyüklerinden tanınmış bir hadis âlimi. Künyesi Ebü İyâs'dır. Basralı”dır. Doğum târihi bilinmemektedir. 113 (m. 731) senesinde vefât ettiği söylenir. Eshâb-ı kiramdan birçoğu ile görüşmüştür. Bunlardan onbeş tanesi Muzeyyine kabilesindendir. Hadis ilminde güvenilir bir âlimdir. Rivâyet ettiği hadis-i şeriflerini meşhür Kütüb-i sitte (altı hadis kitabı) almıştır. Babası Kurre, Ma'kıl bin Yesâr el-Müzeni, Ebü Eyyüb el-Ensâri, Abdullah bin Magfel ve başka büyük zâtlardan hadis-i şerif rivâyet edip, ilim öğrenmiştir. Ondan da, oğlu İyâs, oğlunun oğlu Müsterir bin Ehdar bin Muâviye, Sabit el-Benâni, Hazım bin Ebi Hazm, Bistam bin Müslim, Hâlid bin Eyyüb gibi âlimler hadis-i şerif rivâyet etmişlerdir. 

Rivâyet ettiği hadis-i şeriflerden bâzıları: 

Enes bin Mâlik”'den ( radıyallahü anh ) rivâyet etti. Resülullah ( aleyhisselâm ) buyurdu ki: “Allahım. Hakiki hayat, âhıret hayâtıdır. Ensâr ve Muhacirleri iyi eyle.” 

Resülüllah efendimiz namazı kılıp bitirince, sağ eliyle alnını siler ve “Bismillâhillezi lâ ilahe illâ huverrahmânürrahim. Ey Allâhım. Benden üzüntü ve kederi gider” derdi. 

Ma'kıl bin Yesâr'dan rivâyet etti. Resülullah efendimiz buyurdu ki: “Rabbiniz şöyle buyurur: Ey Âdemoğlu! Bana çok ibâdet ediniz, kalbinizi zenginlik, elinizi rızıkla doldururum. 
Ey Âdemoğlu! Benden uzaklaşma. Yoksa kalbini fakirlik, elini meşgüliyetle doldururum.” 

“İnsanoğlu üzerine gelen her gün, şöyle seslenir: Ey Âdemoğlu! Her yaptığın iş için yarın senin hakkında şâhid olacağım. Onun için, iyi ve hayırlı işler yap. Ben geçip gittiğim zaman, daha beni göremezsin. Gecede aynı şekilde söyler.” 

Muâviye bin Kurre'nin ( radıyallahü anh ) kıymetli sözleri: 

“Biz Hasan-ı Basri hazretlerinin yanında, hangi amelin daha üstün olduğu hakkında konuşuyorduk. Hepsi, geceyi ibâdetle geçirmek üzerinde birleştiler. Ben de, en hayırlı amelin ha-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Hasan Basri rahimehüllah şöyle dedi: “İnsan, sığınabileceği küçük bir ev, vücüdunu örtecek bir elbise, vücuduna kuvvet veren bir parça ekmek dışında her nimetten hesâba çekilecektir.” 

Selef âlimlerinden biri dedi ki: “Kim yemeğe başlarken “Bismillah”, bitirince de “el-Hamdü lillâh” derse, o yemek nimetinden hesaba çekilmez.” 

Hasan Basri rahimehüllah'a sordular: 

-<“Bizim bir komşumuz var. Şükrünü edâ edemem diye pelüza tatlısı yemiyor, ne dersiniz?” Hasan Basri şöyle cevap verdi: 

-“Komşunuz ne kadar câhilmiş! Allâhü Teâlâ'nın ona lütfetmiş olduğu soğuk su nimeti, tatlıların hepsinden üstündür.” 

Nebi aleyhisselam buyurdu ki: 

-“Kula ilk sorulacak nimet, vücüduna sıhhat vermedik mi, seni souk suya kandırmadık mı? olacaktır” 


KİŞİYE SORULACAK BEŞ NİMET 


Aynü'i-Meâni'de geldi ki: Kişiye beş nimetten sorulacak: 

1-Karın tokluğu, 

2-Soğuk içecek, 

3-Tatlı bir uyku, 

4-Evlerin gölgeleri, 

5-Kusursuz yaratılış. 

İbnü Kâ'b dedi ki: Bu âyetteki naim kelimesinden murad olunan, Muhammed aleyhisselam'ın zâtıdır. O, şu iki âyetle rahmet ve nimettir: emini Allâh'ın nimetini bilirler sonra da onu inkâr ederler” 

- “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiya, 21107) 

Herkese, onun dini, dâveti ve sünnetine uyma hakkında soru sorulacaktır. 

Şiir: 


ramları terk etmek olduğunu söyledim. Hasan-ı Basri hazretleri de, benim dediğimi, tasdik etti.” 

“Allahım! Sen sâlih kullarını ıslah ettin ve onları rızıklandırdın. Onlar senin beğendiğin işi yapıyorlar. Sen de onlardan râzısın. Allâhım! Bizi beğendiğin işleri yapmakla rızıklandır. 
Bizden râzı ol.” 

“Aklı başında, olgun ve ağırbaşlı insanlarla oturup kalkınız. Çünkü, onlarla oturmak hem dünyâ hem de âhıret bakımından fâide temin eder.” 

“Kalbin ağlaması, gözün ağlamasından daha üstündür.” 


' Tirmizi, 3358. 
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Peygamber aleyhisselam ins ve cinne Allâh'ın en büyük nimetidir. 
Bunun şükrünü yerine getir. Zirâ o nimete şükretmek farzdır. 
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yan İz ale ez ve İl ES al ğa ağ plalali SU eza çe İle e Haz Eda zen İSİ e a 
Y İyas gile SİL Yy Gİ ül al ey yeli leş diş ğe JİO) elle ale AN dani ayi şel ilke Sie 
Azadi İlaç İZİ” Ço ee JE AŞ De özene 
“AYİN Ğİ ge Ağiz ie Ge İİ gel e EE 
Bİ el ÇAN 3 iğ Öğ aç pl el ye ill e 3 
23 eril Sel İğ Gidi dzely Lİ İNMEZ azil 
yö baz Yl danla da ga 3 eke ale al le azze 
YI Sukeyİ aş li göz lig Sa ai Nİ dei Öğiye li 
Alg Ee çig eleği |) eğ rel de, a 
ÜSİ Yazi Sel Bani öl 55 e li 4S İM İğ Beyani 


Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki; Nimet: 

1- Ya cismâni nimettir. Bunun şükrü, şeriatin hükümlerini yerine getirmekle olur. 

2-Veyâ rühâni nimettir. Onun şükrü de tarikat edeplerini yerine getirmekle olur. Çünkü ahkâmı yerine getirmek ve edeplere uymak ne kadar çok olursa, nimetler de o kadar artar. Allâhü Teâlâ da şöyle buyurdu: 

-“Eğer şükrederseniz, elbette ben de artırırım!” İbrahim suresi 14-7 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Bütün uzuvlar ve kuvvetler kendi cinsinden bir şükrü icabettirir. 
Allâhü Teâlâ'nın buyurduğu gibi: 

-“Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme. Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri ondan mesül bulunuyor!” Gsra suresi, 1736) Sıfatlar ve isimler âleminin tümü nimetler âlemidir. Allâhü Teâlâ bizleri ve sizleri nimetlerin şükrünü yerine getirmeye muvaffak kılsın. O, Berr ve Rahim'dir. 


GÜNDE BİN AYET OKUMAK İSTEYEN 


Süyüti rehimehüllah'ın el-İtkân kitabında gelen sözü şöyledir: 

Bir gün Rasülullah aleyhisselam ashâbına: 

-“Sizden biriniz günde bin âyet okuyamaz mı?” diye sordu. 
Dediler ki: 

-“Hergün bin âyeti okumaya kimin gücü yeter?” Bunun üzerine Nebi aleyhisselam: 

-“Sizler Tekâsür süresini okumaktan âciz misiniz?” buyurdu." 

Kur'an altıbin ikiyüz âyettir. Bin sayısı Kur'an'ın altıda biri sayılır. 
Bu süre, Kur an'ın maksadlarından altıda birini içine alır. 

İmâm Gazâli rahimehüllah'a göre, bu maksadların üçü mühim, üçü de tamâmlayıcıdır. Mühim maksadlardan biri, bu sürenin içine aldığı âhireti bilmektir. Bu mânâyı anlatırken bin âyet denmesi, altıda biri denmesinden daha anlaşılır, daha büyük ve daha doğrudur. Bitti. 

Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki; Süyüti'nin bu açıklaması, Zilzal süresine zıttır. Çünkü o süre de âhiret ahkâmı ve bilgilerini içine almaktadır. Fakat evvelce onun, Kur an'ın yarısına veya dörtte birine denk olduğu geçti. Anlaşılan şu ki, hadis-i şerifte geçen “bin” kelimesi ile murâd olunan çokluktur. Sürenin başında da bundan bahsedilmektedir. Tevfik ve irşâd Allâhü Teâlâ'dandır. 


gesi ala ini ÇİN Gl Alima; 0 Sy len eri lel een la İş ölel ila Albi ol 5 İS lb düş lal li öle e Şiş le, 
Uzeyi ni ve Uf SY 8 İZİ İK es JE Sea slaj lu GE Yaj eee e şaş a öy çile öl e (ğa e İS SEİi İS sığdı; yad gi öl le Gİ 


' Kenzül ummal: 2713, Hakim, Müstedrek: 2081: 
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ASR SÜRESİ 


Mekke'de nazil olmuştur 
3 âyettir 


ge AZSA ge 


kB OLİN İ Ep yazdi ğ2li5 GRİL İli HELEN İŞE3 İİİ özi Yİ 


&Vb k2l 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

Kasem olsun ki asra,' 

İnsan mutlak bir hüsranda/ziyanda...” 

Ancak o kimseler başka ki, imân edip sâlih ameller işlediler ve hep hakka vasiyyetleştiler ve sabra vasiyyetleştiler! * 


4) yasli 
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Kasem olsun ki asra," 
ASRA YEMİN 


Tefsiri 

Sübhânehü Teâlâ burada, İkindi namazına yemin ediyor. Çünkü çoğu zaman, Asr kelimesinin kullanıldığı yerlerde, İkindi namazı murad edilir. Bu namaz, çift rakamlı yâni 4 rekatlı öğle namazı ile gündüzün tek rakamlı yâni 3 rekatlı akşam namazı arasındaki orta namazıdır. Büyük ve açık bir fazileti vardır. İki taraf arasında olduğu için de iki vasıfla vasıflanmış ve iki hükümle gelmiş ve iki kemâl ile tahakkuk etmiştir. 
İki mühim şey arasındaki berzahların hükmünün böyle olduğu gibi ki, bununla iki taraftakilerin hiç birinde olmayan bir kıymeti vardır. Ve yine ikindi dışındaki dört namazın ilk vakitleri kesin olarak hep belli olduğu halde, yalnız ikindi namazının ilk vaktinin sınırı kesin değildir. Bunda da, hudutla kayıtlı olmaktan temiz olma sırrı vardır. Bu sebeple, namazda, tekbir getirmek meşrü kılınmıştır. Çünkü Allâhü Teâlâ, namazın vaziyetleri ve namaz kılanın hareketleriyle kayıtlı olmaktan münezzeh ve uzaktır.' 

Büyüklerden bâzıları şöyle dedi: İkindi namazı dört rekâtı ile, bilfül kevni cemâl mertebesinde; taayyünat-ı erbaaya yâni, zâti, esmâi, sıfâti ve ef'âli taayyünâta işârettir. Öğle namazının da bunlara cemâl-i ilâhi mertebesinde işâret ettiği gibi. Hiç şüphe yok ki, insan câmi' (hakikatleri içinde toplamış) bir yaratıktır. İkindi namazında buna işâret vardır. 

Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

“Kim ikindi namazını kaçırırsa, sanki âile fertlerini ve bütün malını kaybetmiş gibidir.” 


' Asır kelimesinin mânâları: 

I- Âdem aleyhisselamdan kıyamete kadar geçecek olan zamana yemin ederim ki, 

2-İnsanların zulmetlerden kurtulup nura kavuştuğu Peygamberimiz aleyhisselamın asrına yemin ederim ki, 

3- Her yüz senedeki esrarıma yemin ederim ki, 

4- İkindi zamanı ve ikindi namazına asır denir. Diğer namazlar sıfât-ı ilâhi ile alâkalı olup ikindi namazı zât-ı ilâhi ile alâkalıdır. Müminler cemal-i ilâhi ile cennette ikindi vakti müşerref olacaklardır. Sabah namazı da cemal-i ilâhi ile alâkalıdır. Diğer vakitler ise cennât-ı ilâhi ile meşgul olunub ikindi vakti cemâl-i ilâhi ile müşerref olunacaktır. 

5- Asır umümi zamandır. Bu zaman içinde pek çok evliyaullah gelip geçer ve geçiyor. Ve onlar pek çok esrar-ı ilâhiyeye mazhar oluyorlar. İşte onlara verilen esrarıma yemin ederim ki. (Süleyman Hilmi Tunahan Kuddise sirruhu hazretlerinden- Amme cüzü Tefsir Notları kitabı. Ahbab Hocaefendi-) 

> Buhâri, Menâkıb, 25; Müslim, Mesâcid. 201. 
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Yâni kişi âilesini ve malını kaybetmekten korktuğu gibi dikkatli ise ikindiyi kaçırmamak için de dikkatli olmalıdır. Buradaki tehdidin sırrı şudur ki, ikindi namazını eda etmekteki amel, en zor amellerden biridir. 
Çünkü insanlar bilhassa Hicâz arzında akşama doğru hava serinlediği için, ticâretle, çalışmalarıyle ve geçimlerinin temini ile meşgul olurlar. 
İkindi namazından gâfil olarak bu vakitte yaptıkları çalışma, zarar hükmündedir ve iflasın sebebidir.' 


HİKÂYE olundu ki 


Bir kadın, Medine sokaklarında: “Bana Peygamberi gösterin” diye bağırıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam kadını gördü ve 

-“Ne oldu?” diye sordu. Kadın dedi ki: 

-“Ey Allâh'ın resülü! Kocam beni bırakıp gitti. Ben de zina ettim ve bana zinadan bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuğu ölmesi için bir sirke küpüne attım. Sonra o sirkeyi sattık. Şimdi benim için tevbe var mıdır?” 
Peygamberimiz aleyhisselam cevap verdi: 

“Zina fiilinin karşılığı recmdir (Yani, taşlanarak öldürülmektir). 
Suçsuz yere insan öldürmenin (öldürdüğün çocuk bile olsa kul hakkına girdiği için) cezâsı, Cehennemdir. (Bunların cezasını çekersin) Sirkeyi satmana gelince; onu işlemiş olmakla büyük bir günah (daha) işlemişsin. Ben de zannettim ki, ikindi namazını terk ettin. 

(Yâni ikindi namazını terk etmek, öyle bir sirkeyi satmaktan daha büyük bir günahtır.)” 


yasli Gila b AS anl öğle ele gel € pliğ 
Gİ! e ai az Sİ ali hal 33 a ol aş 
Çİ a ga SİN Eyi ill yaa lll öle ga il ge &eb3 özi ii lil yl İl yaş ela ği bi li 


' Asr'a yeminde şu mânâ de vardır: "O şaşılacak olan asra, zamana iyi dikkat ediniz. Çünkü o geçtikçe insan büyüyorum, çoğalıyorum, yaşıyorum zanniyle sevinir, halbuki o asır devamlı onun ömrünü yemekte, o geçen gece ve güdüz vücudunu kemirmekte ve bu şekilde o, her an zarar içinde kalmaktadır. Ancak imân edip de güzel ameller yapanlar... 
müstesnadır. Onlar zarar etmez, kâr ederler. Elmalılı Tefsiri 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> p Şi > 6 pi v. 4,0 pi 
Gİ İS İZ İĞ ŞEYİ öy Ula lez öğle İİ Ul 

Denildi ki: Muhakkak Allâhü Teâlâ, Fecr'e yemin ettiği gibi, ikindi vaktine de yemin etmiştir. Allâhü Teâlâ insanın aslı olan Âdem aleyhisselamı ikindi vaktinde yaratmıştır. Onun için ikindi vaktinin, diger vakitler üzerine fazladan bir şerefi vardır. 

Denildi ki: Allâhü Teâlâ, Duhâ vaktine yemin ettiği gibi, öğle vakti ile güneşin batışı arasındaki aşiyy vaktine de yemin etmiştir. Çünkü, o vakitlerde de Cenâb-ı Hakk'ın kudretine dâir çok deliller vardır. 

Denildi ki: Allâhü Teâlâ burada peygamberlik asrına yemin etmiştir. O asır, geçmiş zamana göre, bir gün içindeki ikindi vakti miktarıdır. 
Bu miktar, Peygamberimiz aleyhisselam'ın peygamber oluşundan, âhir zamanda ümmetinin yok olmasına kadarki zamandır. Bu zaman bin yıldır. Peygamberimiz aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi: 

-“Eğer ümmetim istikamet üzere olursa ona yâni kıyamete bir gün, eğer istikamet ve doğruluk olmazsa yarım gün vardır.” 

Rasülüllah aleyhisselam'ın asrının diğer asırlardan üstün olduğu açıktır. Çünkü bu asır, nebilerin ve rasüllerin en hayırlısının asrı olduğu gibi, ümmetlerin ve ilâhi kitapların da en hayırlısının asrıdır. Bu asırda ilâhi kemâlât, bütün tafsilatı ile ortaya çıkmıştır. 

Denildi ki: Allâhü Teâlâ burada, uzun zamana yemin etmiştir. 
Çünkü uzun zaman, kalıcı ve geçici, bütün hayret verici şeyleri içinde toplar. 

Zamana yemin edilmesinin bir sebebi de, zararın zamana bağlanması gerektiği içindir. Zirâ insan, çoğu kere hoşlanmadığı şeyleri ve belâları zamana bağlar. Kendi günahlarını ve zararlarını zamanın üstüne atar. 
Bir şeye yemin etmek o şeyi yüceltmek demektir. Üzerine kayıp ve zarar yıkılan bir şeye de âdeten tâzim ve hürmette bulunulmaz. 


' Feyzü”l-kadir, 3-507. Bu hadis-i şerifte zikredilen bir gün ve yarım gün ile kastedilen vaktin, ne kadar olduğu ve mecaz yolu ile Efendimizin neyi kastettiği, araştırmaya değer bir konudur. Meselâ: Şöyle denebilir: Eğer ümmetim istikamet üzere olursa o bir gün, dünya ömrüne nisbetle ikindi ile akşam arası geçen zamandır. O zaman dolduktan sonra kıyamet kopar. Eğer istikamet üzere olmazlarsa bu vakit azalır, kıyamet daha erken kopabilir” demektir. En iyisini Allâhü Teâlâ bilir. (Mütercim) 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Nitekim Rasülüllah aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır: -“Dehre yâni zamana sövmeyiniz! Çünkü Allâhü Teâlâ dehr'dir.” (Yani, dehri ve içindekileri yaratandır.) Allâhü Teâlâ bu âyette dehre yemin ediyor. Çünkü zaman, umümi anlayışa nisbetle ge- 


ce, gündüz, ay, güneş, yıldızlar ve başka şeyler gibi ilâhi tecellilerin göz önüne serildiği bir yaratıktır. 
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Seçkin zâtların anlayışına göre dehr, ilâhi tecelliyâtın görüldüğü yerdir. Çünkü Allâhü Teâlânın, sıfat ve fiilleri zaman içinde zuhür eder. 
Allâhü Teâlâ, Kur'anda, üstüne yemin ettiği bütün mühim şeyleri zaman dilimleri içinde topladığı için, kasem çeşitlerini asra yemin ederek sonlandırmıştır. 

Allahü Teâlânın evvelce üzerlerine yemin ettiği mühim zamanlar şunlardır: 

-“Fecre ve on geceye... 

-“Güneşe ve duha vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya...” Gems suresi, 9112), 

-“(Karanlığı ile etrafi) kaplayıp örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze...” “©! 92.12), 


-“Kuşluk vaktine ve süküna erdiğinde geceye... yemin ederim.” 
(Duhâ suresi, 93,1-2) 


9s (Fecr suresi, 89-1-2), 


Te'vilât-ı Necmiyyede şöyle geldi: 

“Allahü Teâlâ zamanın devâmına ve devamının kemâli üzerine yemin ediyor. Çünkü o zaman, Rasülullah aleyhisselam'ın velâyet, nübüvvet, risâlet ve hilâfetini içine alıyor. Çünkü Rasülüllah aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır: 

-“Âdem su ile çamur arasında iken ben nebi idim.” 

Yâni o, ilim suyu ile malüm çamur arasında iken... 

Yine Rasülüllah aleyhisselam şöyle buyururlar: 

-“Biz sonrakiler ve öncekileriz.” ? 

Yine Allâhü Teâlâ'dan naklen şu kudsi hadiste şöyle geldi ki: 

-“Sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım.” * 

Yine şöyle gelmiştir: 

-“Ben Allâh'tanım, mü?minler de bendendirler. 

Bütün bu hadisleri Allâhü Teâlâ'nın, şu âyeti de destekler: 

-“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” “biye, 2. 
“7 Buradaki âlemler'den murad, O'nun zamanındaki, Ondan önceki ve O'ndan sonraki zamanlardaki âlemlerdir. Çünkü âlemin kelimesi, eliflam ile mahallen cemi olmuştur. Onu için, umüm ve şümül ifâde eder. 


4 


İNSAN ZİYANDADIR 


! Tirmizi, 3609 

2 Buhâri, Cuma, 1. 

3 Keşfü'l-hafâ :2123. 
4 Keşfü'l-hafâ, 619. 
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gbi İOLİNIĞI 


insan muhakkak bir hüsranda ve ziyandadır...? 


Kelime mânâsı 


OLU'YI Ol insan muhakkak 


Yy 


a 
> Şi) ziyan içindedir...” 


Tefsiri 

“insan muhakkak bir hüsranda ve ziyandadır...” 

İnsân'dan murad bütün insanlardır. İnsan kelimesinden sıhhatli bir şekilde istisnâ yapılabilmesi için, insan kelimesinin bütün insanları kaplamış bir mânâda olması lâzımdır. 

Husr ve husrân, eksilme ve sermayenin elden gitmesi demektir. İnsanın sermâyesi, kendisi ve ömrüdür. Husr kelimesi nekre getirilmiştir ki; büyük hüsrandadır demektir. Mânâ şöyledir: İnsan, ticâretinde ve ömrünü kullanmada azgınlıkta bulunursa, bu öyle büyük bir hüsrandır ki, onun büyüklüğünü ancak Allâhü Teâlâ bilir. 

Yâni onlar her an ziyan içinde ve hep zarar edeceklerdir. Çünkü devamı ve sağlamlığı olmayan şeyleri yapmaya çalışıyorlar. 

Şiir 

Aziz ömür nakdini boş şeylere verme ve ömrünü boşa geçirme. 

Eğer boşa verirsen çok zararlı çıkarsın, sana hiçbir fayda kalmaz. 


Burada hüsran ve günahın, büyük olduğu söz konusudur. Bunun iki sebebi vardır: 

I-Ya hakkında günâh işlenen zâtın büyük olmasından günâh da büyük olur, 

2-Veya o günah büyük bir nimete karşı işlenmiştir. 

İki şekil de, kulun Rabbine karşı işlediği günahlarda vardır. Öyle ise, böyle bir günah, hiç şüphesiz büyüklüğün son derecesinde olacaktır. 

Veya Husr kelimesi, sonundaki tenvin sebebiyle çeşit mânâsı içindir. O zaman mânâ: İnsan, insanların bilmediği bir hüsrân ve zarar çeşidi içindedir. 


' İnsân kelimesinin başındaki lâm-ı tarif cins içindir. 
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Ancak şu kimseler müstesna ki, imân edip sâlih ameller işlediler ve hep hakka vasiyyetleştiler ve sabra vasiyyetleştiler! * 


Kelime mânâsı 


geni) YL Ancak şu kimseler müstesna: 


| yal Onlar imân ettiler, 


VELA | gkEj sâlih ameller işlediler, 
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Gl al s3 ve hakka vasiyetleştiler, pili kal ve sabra vasiyetleştiler. 
Tefsiri 


“Ancak şu kimseler müstesna:” 

Allah'a yakini bir ilimle “imân edenler” hakikatte Allâh'tan başka eser sahibi olmadığını bilenler, zamanın perdesinden kurtulup ortaya çıkanlar ve “sâlih ameller işleyenler” müstesnâ. 

İşte bunlar faziletleri ve bâki hayatı kazananlar, sermayeleri olan istidatlarının nurları üzerine kemâl nürunu elde edenlerdir. Bunlar zarar etmeyen bir ticâret içindedirler. Çünkü onlar değeri olmayan geçici hayatı satıp, değerli olan sonsuzu satın almışlardır. Elden çabucak gidici olanı, sâlih ve kalıcı olanla değiştirmişlerdir. Şu alışveriş, ne kadar da kârlı! Şu açıklamalar onların nefislerini kemâle erdirdiklerinin açıklamasıdır. 

Bazı tâifeler, bu âyeti delil getirerek büyük günah sahiplerinin Cehennemde ebedi kalacağını söylemişlerdir. Çünkü büyük günah sahipleri hüsrânda olanlardan istisnâ edilmemiştir. Buna göre; istisnâ dışında kalanlar mutlakâ hüsrân içinde kalacaklardır. Kâfir olarak ölürse ebedi, âsi olarak ölüp de mağfiret edilmemişse Cehenneme girerek; mağfiret edilirse de yüce dereceleri kaçırarak hüsrândadır. 

“Birbirlerine hakkı tavsiye edenler.” Bu ifâde, onların başkalarını kemâle erdirdiklerini beyân etmektedir. Yâni onlar, birbirlerine, inkârı aslâ mümkün olmayan, sonuçlarının güzelliği dünya ve âhirette hiçbir zaman zevâl bulmayan sâbit emri tavsiye edenlerdir. İşte bu hayrın tamâmıdır ki; Allâh'a imân etmek, her akid ve amelde O'nun kitaplarına ve rasüllerine tâbi olmak gibi... 
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“Ve sabrı tavsiye edenler” İnsanın, yaratılış hükmü sebebi ile, nefsin meylettiği günahlara, yapması nefse zor gelen tâatlere ve Allâhü Teâlâ'nın kullarını tâbi tuttuğu imtihanlara karşı, insanlara sabrı tavsiye edenler müstesnâ. 

Sabrı tavsiye, hakkı tavsiye'nin içinde bulunduğu halde, tekrar zikredilmesi, daha çok itinâ göstermek icabettiğini açıklamak içindir. Veya: 

Birincisi, kendisi ile Allâhü Teâlâ'yı razı eden fiili yapmak mânâsına gelen ibâdet rütbesidir. 

İkincisi, Allâhü Teâlânın yaptıkları ile râzı olmak mânâsına olan kulluk mertebesidir. 

Sabırdan murad, sırf, arzu ettiği bir şeyi işlemekten veya terk etmekten nefsi uzak tutmak ve ona mâni olmaktan ibaret değildir. Aksine sabır, Allâhü Teâlâ'dan geleni güzel kabul etmek, zâhiren ve bâtınen de ondan râzı olmaktır. 

Allâhü Teâlâ burada kârın sebebini zikrettiği halde, zararın sebebini zikretmiyor. Yalnız, maksadı açıklamayı kâfi görüyor. Kastolunan ise, ebedi hayatı ve tükenmeyecek saâdeti kazandıracak şeyi açıklamaktır. 
Burada sayılanların dışında kalan her şeyin, insanı zarara götüreceğini ve nasibini azaltacağını hissettiriyor. Veya, Allâhü Teâlâ, kerem ve ihsanından dolayı, bizlerden, bizi zarara götüren şeyleri gizlemiştir. Çünkü zarar tarafında meseleyi kapalı tutmak keremdir. Çünkü Allâhü Teâlâ, onların ayıplarını saymayı terk etmiş, bu yönlerinden onlara hitaptan kaçınmıştır. 

Rivâyet olundu ki: Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur; 

-“Rabbiniz günün son vaktine yemin itti. Ebü Cehl'in hüsrânda olduğunu, ancak bundan, illellezine amenü ile, Ebü Bekir radıyallahü anh'ı, ve amilus-salihâti ile, Ömer radıyallahü anh'ı, ve tevâsav bil hakkı ile, Osman radıyallahü anh'ı, ve tevâsav bissabri ile, Ali radıyallahü anh'ı müstesnâ kılmıştır.” Bu âyeti kerimeyi, bu şekilde Abdullah bin Abbâs'ın oğlu Ali minberde tefsir etmiştir.' 

Burada tavsiye ederler fili, faillerinin farklı olması sebebiyle tekrar edilmiştir. Birinci tefsire göre ise, mef'ullerin farklı olmasından dolayı tekrarlanmıştır. Mef'uller, hakk ve sabır kelimeleridir. 

Rivayete göre, İmâm Şâfii rahimehüllah şöyle dedi: 

-“İnsanlara sâdece bu süre inmiş olsaydı onlara yeterdi. 

Bu söz bir başka âlimin: 

-“Bu süre, Kur'an'ın bütün ilimlerini şâmildir.” sözü ile aynı mânâya gelir . * 


932 
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' Kurtubi Tefsiri,20-184, Sa”lebi: 10-284 

? İbni kesir tefsiri, 8-479 

ii Başta beyân olunduğu üzere bu sürenin geniş bir şekilde açıklanması, bütün Kur'ân demek olduğundan, daha ne kadar açıklaması yapılsa tükenmez. Taberâni "Evsat"da ve Beyhaki "Şuab"da Ebu Huzeyfe'den -ki sohbeti vardır- şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. 
"Resulullah'ın ashabından iki kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Ve'l-Asrı Süresi'ni okumadan, sonra da biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı." Bizlerin de asrımızın gidişini ve ömürlerimizin geçişini anlayıp düşünerek birbirlerimize Hak ve sabır tavsiye etmeye ve Hak Teâlâ'ya tam imân ile güzel amellere başarı dilemeye ihtiyacımız ne kadar çok! Ne kadar çok! Buna karşılık böyle Hak ve hayır tavsiye eden müstesna kişilerle alay ederek, onları türlü türlü ayıplayıp çirkin bulanların da hesabı yok. Fakat bunun üzerine öylelerinin ziyanındaki şiddeti açıklamak için de Hümeze Süresi geliyor. Elmalılı Tefsiri 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Asr süresi tefsiri, 5 Cemâziyelevvel 1117 (26 Ağustos 1705 milâdi) tarihinde tamâmlandı. 
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Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

Yazıklar olsun bütün gıybetçi ve ayıpçılar gürühuna!' 
Ona ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır,” 

Malı kendisini sonsuz kılmış sanır.” 

Hayır! Celâlim Hakkı için, atılacaktır o hutameye * 
Ve bildin mi hutame ne? 

Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. “ 

Ki çıkar gönüller ve kalbler üstüne! 

O kapatılacaktır onlar üstüne * 

Uzatılmış sütunlarda! ? 


GIYBETÇİLERE ve AYIPÇILARA YAZIKLAR OLSUN 
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Veyl-yazıklar olsun bütün gıybetçi ve ayıpçılar gürühuna!' 


Kelime mânâsı 


3 yazıklar olsun 
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Tefsiri 

Mânâ: “Müminlere, yüzlerine karşı hakaret eden hümezeye, Arkadan çekiştiren, mü'minlerin gıybetini yapan lümezeye yazıklar olsun, yazıklar oldu” demektir.' 

Kaamüs'a göre hâmiz ve hümeze fitneci, münafık, kaş göz işâreti yaparak insanlarla alay eden, kötülük yapan demektir. Lümeze ise insanları çok ayıplayan demektir. Veya, lümeze seni yüzüne karşı ayıplayan, hümeze ise seni arkandan ayıplayan demektir.” 


çe Yİ gla İpe yaz la re eyl d3 
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' Farsça vay! mânâsına gelen veyl kelimesi, mübtedâdır. Böyle nekre bir kelimenin mübtedâ olması, kâfirlerin yaptıkları hakaretler karşısında, helak olmaları veya şiddetli bir şerre mübtela olmaları için beddua olması sebebiyledir. Haberi de, li külli hümezetin ve lümezetin sözleridir. Hümeze, hemz kökünden gelir ve kırmak mânâsınadır. Lümeze, lemz kökünden gelir ta'n etmek, delmek, yaralamak mânâlarına gelir. Bu iki kelime, insanlara hakaretle sataşmak ve onları kötülemeye çalışmak mânâsı ile yayılmıştır. (Yâni Lümeze, kişinin yanındaki arkadaşına, kaşgöz işâreti yaparak, yanlarından geçmekte olan mü'mini hafife almaları demektir.) 

? Hümeze ve lümeze kelimelerinin kalıbı olan fuale bâbı, bir şeyi alışkanlık hâline getirme üzerine delalet eder. Onun için bir kimseye duhake-çok gülen, luane-çok la'net eden şeklinde sıfatlanması için, o işi çok yapması, alışkanlık hâline getirmesi lâzımdır. 

Edebü'l-Kâtib kitabında İbnü Kuteybe dedi ki: Fwle, mef'ülün sıfatlarındandır. Fuale de fâilin sıfatlarındandır. Bunun için kendisi ile alay edilen adama raculün hüz'e denir. İnsanları alaya alana da, raculün hüzee denir. Lu'na ve luane, lümze ve lümeze ve benzerleri bu kıyas üzerinedir. 
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SEBEB-İ NÜZÜL 


Bu âyet, Ahnes bin Şerik veya Velid bin Mugire hakkında nazil olmuştur. Bu ikisi, Rasülüllah aleyhisselam efendimizi gıybet ederlerdi. 
Sahih olan görüşe göre, bu ayeti kerimenin hükmü herkesedir. Çünkü burada, li külli- yâni herkese deniyor. Aynü'l-Meâni'de nakledilen Abdullahi'bni Mes'üd kırâatindeki gibi “veylün li'-hümezeti ve'llümezeti” denmiyor. 

Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

-“Mü'min; akıllı, sağlam anlayışlı, tedbirli ve dikkatlidir. 
Ağırbaşlıdır, araştırır, acele etmez, âlimdir, şüpheli şeyleri öğrenip onlardan kaçınandır. Münâfık ise hümeze lümezedir. yâni, yüze karşı hakaaret eder, arkadan gıybetini yapar. Kırıcıdır. Gece odun toplayana benzer; nereden kazandığını ve nereye harcadığını bilmez. ' 

Kaaşâni dedi ki: Hemz ve lemz; câhillik, öfke ve kibirle birlikte bir ahlâksızlıktır. Çünkü bu iki kötü ahlak, insanlara eziyet etme ve kibirlenme demektir. O, hep insanlar üzerinde olmak ister. Kendisinde üstünlük verecek bir fazilet olmadığı için, insanlara ayıp ve kötü ahlak nisbet ederek üstün olmaya çalışır. Halbuki kendinde bir fazilet bulamaz ki, onunla yükselebilsin. Bu sebeple kendisinin insanlardan faziletli olduğunu isbat için onlara ayıp ve rezil iftiralar yapar. Halbuki, onun bu 


' Keşfül hafa-Aclüni 2-353 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yaptığı, rezilliğin ta kendisidir. Rezillik olmasa bile fazilet asla değildir. 
Çünkü o, konuşma ve öfke kuvveti rezilliği ile sıfatlanmış, nefsinin ve şeytanının aldatması içindedir." 
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TOPLADIĞI MALLARI SAYMAKLA MEŞGUL 


gül Yu az Gill 


O ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır,” 


Kelime mânâsı 


gil O ki 


" İbnü Abbas' radıyallahü anh'dan: "Allahü Teâlâ'nın veyl (yazıklar olsun) ile başladığı kimseler kimlerdir diye sorulduğunda, "Nemime, yâni koğuculuk ile gezenler, dostlar arasını ayıranlar en büyük ayıp arayanlar." demiştir. 
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Yu a bir mal toplamış' 


6546 5 ve onu saymaktadır. 


Tefsiri 

Mânâ sanki şöyledir: “Mal biriktirenin vay hâline!” Allâhü Teâlâ'nın onu böyle mânevi bir vasıfla vasıflaması, hümeze ve lümezenin sebebi sanki budur. Yâni kişi mal biriktirmesi sebebi ile kendini beğenmeye başlar, mal çokluğunun kendini fazilet sâhibi yaptığını zanneder. 
Bundan dolayı da kendi dışındakileri eksik görmeye başlar. 

“Malını sayar” demek, o malda bulunan Allâh'ın hakkını yerine getirmeden o malı tekrar tekrar sayar durur, demektir.” 

Denildi ki: Addedehü, hazırlık yapmak demektir. Yâni malını zamanın belâlarına karşı bir azık kılar. 

Yukarıda adıgeçen Ahnes'in dört bin dinârı ve onbin dirhemi vardı. 

Sonra mal toplamakta şehvete ait kuvvetlere de işâret vardır. Onu sayar ifadesinde de cehalete işâret vardır. Çünkü musibet halleri için mal biriktiren kimse, bilmiyor ki, başına belâyı getiren, o malın kendisidir. Zirâ Allâhü Teâlâ'nın hikmeti icabı, o malın bir takım belâlarla birlikte dağıtılmasını icabettirmektedir. Bu durumda o mal bu belâları ondan nasıl defedebilir ki?! 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: Kötü ahlâk ve çirkin vasıflardan ibaret olan malı toplamak ve bunları âhiret konaklarına ulaşma- ya, Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna varmak için azık olarak hazırlamak...” 


! “Cemaa mâlen” fili, “külli” kelimesinden bedeldir. Mâlen kelimesinin lam-ı tarifsiz 


gelmesi, bu çeşit insanların, biriktirdiği malın çok fazla olduğunu anlatmak içindir. Bu, ve addedehü kelimesine de uygun vaziyettedir. 


> Bu addedehü kelimesi saymak mânâsına olup, ıddetten değildir. Çünkü o, sayma mânâsına fiili mazı olmak üzere idgamın kaldırılması ile ve addedehü diye okundu. 

İ lügat örfünde hamiz ve hemmazdan daha mübalağalı olarak hümeze, inceden inceye veya geriden geriye hafifseyerek ve alay ederek şunun bunun namusu ve şerefi ile oynayıp incitmeyi, yerme ve kötüleme ile arkadan konuşarak ayıplayıp kınamayı, şunu bunu dürtüştürerek öteye beriye koğuculuk etmeyi âdet ve sanat edinmiş, çekiştirici gammaz mânâsında meşhur olmuştur ki, böyle olan kimseler fırsat buldukça hemzin her mânâsını yapar. Eli erdiği insanları cımbızlar, çimdikler, dürter, kakar, ısırır, çarpar, kırar, incitir, o yolda geçinir. Onun için bu mânâların hepsinden kinaye olarak hümeze, gammazlığı âdet ve sanat edinmiş kimselere söylenmiştir. yâni asıl hakikati, el ile sıkmak, cimdirmek, dürtmek, vurmak, kırmak iken ağızla, dille ısırmak, kötülemek ve arkadan konuşmak, küçük görmekle gönül incitmek ve kırmak mânâsında kinaye olarak yayılmıştır. Kinayeler hakikatin de iradesine engel olmayacağı için 'de her mânâ dahil olur. yâni gerek el ile, gerek dil ile maddeten veya manen şunu bunu itip kakmayı, kırıp incitmeyi âdet edinmiş dedikoducu güruhurnun hepsi cehennem uçurumunda, veyl deresinde, hüsran içinde kahrolmaya mahkumdurlar, vay hallerine. "Lümeze" de "hümeze" gibidir. Mızrak saplar gibi kötülemek, ayıplamak ve kaş göz kırparak, işâret ederek, eğlence suretiyle birini diğerine göstermek mânâlarına olan "Lemz"den "Lümeze" de daima herkesi ayıplamayı ve şuna buna ayıp ve eksiklik isnat ederek eğlenmeyi âdet edinmiş, kendini beğenmiş atak demektir ki, "hümeze"yle anlamdaş ve farklı olarak da kullanılır. Elmalılı Tefsiri 
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MALI KENDİSİNİ EBEDİ KILMIŞ ZANNEDER 
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Malı kendisini sonsuz ve ölümsüz kılmış zanneder.” 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 
Mal kelimesinin açıkça gelmesi, mânâyı iyice yerleştirmek içindir. 

Yâni, o çalışan kişi binâlar inşa eder, taş ve kerpiçle sağlamlaştırır, ağaç diker, su yolları açar. Bütün bunları hiç ölmeyecekmiş gibi yapar, malı onu hep hayatta koyacağını zanneder. Zanneder demek hakikat değil, aksine misal verme mânâsına alınır. 

Ebü Bekir bin Tâhir radıyallahü anh dedi ki: O, malının, kendisini sonsuzluk makâmına ulaştıracağını zanneder. Burada ebedi kılar demedi de ebedi kıldı dedi. Çünkü burada murad olunan; o insan, malın kendisine sonsuzluk vereceğini, ölümden onu koruyacağını zanneder. Sanki bu, bitmiş bir hükümdür. Bunun için geçmiş zaman fiili kullanılmıştır. 

Hasan Basri rahimehüllah dedi ki: “Ölüm, şüphesi aslâ olmayan bir ilimdir. 
Böyle olduğu halde, hiç bilinmeyen bir şüphe gibi algılanması kadar acaib bir şey görmedim!” Ne güzel söz! 


Jem sl âli ösüşi İLİ Bİ SİMİ İla Sİ beat 
S3 ARAYI ez Yi alı lily OL li ya yi Old Le diş ile b zer Yİ ye e ee Yİ 
Jai le İzem hk ze 
MEN çlür ayi le İz al a) ale ip e il İĞ 
0İ Çor OLAYI Nia Öİ lll OY ölü lk eğ ol İĞ Lili 
SE Se İSİ yil ya ÖLYİ elaelğ öl > 3 İLİ 
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EŞİ) Le al da) el İĞ ELİ Bak e 3 NÜy eği 
JE b giz gel ab yi Yaş alak Yi 


HUTAME 


Çiğ iLE 5 özi 3S 
Hayır! Yemin olsun ki, atılacaktır o ateşe ii 


Kelime mânâsı 
G vd 
SS Hayır! 


e 
Yl Yemin olsun ki, atılacaktır, 


AzlazIl ue? O ateşe. 


Tefsiri 

“Hayır!” sözü, o kimseyi bâtıl bir zannından caydırmak için gelmiştir. Yâni Âdem oğlunun zannettiği gibi değildir. Bâzı âlimler dedi ki: En doğrusu “Hayır!” kelimesinin zandan değil, yukarıda geçen, hümeze ve lümeze”den caydırmak için gelmiş olmasıdır. 

“Le yünbezenne yâni atılacatır” fili, gizli bir yeminin cevâbıdır. 
Burası bir başlangıç cümlesidir ve caydırmanın sebebini açıklamaktadır. 
Âyetin mânâsı şöyledir: “Vallâhi, o fiilleri yaparak imkânsız bir şeyin olacağını zanneden o kimse, mutlaka ateşe atılacaktır.” 

Bazı âlimler dediler ki: Atılacak olanlar, yüze karşı hakaret edenler ve arkadan gıybet edenlerdir. Bu mânâ, bâzı kıraat âlimlerinin le yünbezenne fiilini le yünbezâne olarak -tesniye- okumalarına göredir. 

Hutame'ye, içine atılanları kırıp parçalayan Cehennem tabakasının mahiyetine girecektir, demektir. Aynı, o kişinin dünyada insanların şanlarını kırıp parçaladığı ve mal topladığı gibi...(Şimdi de, hutame onu parçalayacaktır.) 

Bazıları dedi ki: Hutame, fuale kalıbındadır. Fuale, bir işi çok yapıp alışkanlık hâline getirmek demektir. Hutame'ye zıttır. Hutame ateşe isim olarak verilmiştir. Kırıp parçalamak ateşin âdeti değil, tabiatıdır. 

Bunun cevabı şöyledir: Ateşin, içine atılanları kırıp parçalamasının onun tabiatı olması, âdeti de olmasına zıt değildir. Kaamüs'un da ifâde 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ettiği gibi âdet, huy ve husüsiyet demektir. Bu da tabii olanı da tabii olmaYâni da içine alır. Şimdi anlaşılan şu ki; onların hutameye atılmaları, amellerinin tam karşılığıdır. Çünkü hümeze ve lümeze kâfirlerin âdetleri olursa, hutame de âdeti olmuş olur. Ayrıca kâfirler, kendilerini keramet sahibi ve çok olduklarını zannediyorlardı. Bunun karşılığı olarak, ayeti kerimede cezâlarının hakaretli ve varlıklarının alçaltıcı vaziyette ateşe atılmak olduğu ifade edildi. Onları hakir düşürmek, sayılarının ve mallarının azlığını ifâde etmek için, kişinin bir avucuna alıp denize attığı çakıl taşlarına benzetti. Burada, onların yaratılış mertebesinden gaalib tabiat mertebesine düşürüldüklerine işâret vardır.' 


öğ gl «5 lir 6 aş İLİ öle e ye al go, (İS) 
le (ÖİğLİ 3 zall saçli le goy ŞEYİ ep İş 
3 lal ala sl go Akal öze Gülel Alazellğ küs ge 
3S İİ İLEN abla O al ig m İİ 

olağış özi özel ya İS ll 35 0İ Mi egm İĞ 
gil Nesi £ KİRELİN 3 ) izl e öl öl 3 
gl yale Sl ül ii ihl $$ Siz esi 
İN gaz, 

YER İğ ASAN öl zeki Alak Öl eşli en JE ga ke gre alar la ll le Ab Lp ler pu, Ul İl öl 65 öl Y ab 4S Oİ ala gli ağ ayki esi gaz iyolla Ölü Ödül ça yeli 


' Hayır, hayır. İş öyle sandığı gibi değildir. İnsanı kurtaracak, ebediyete götürecek şey mal değil, önceki sürede açıklandığı üzere Hakk'a imân, ilim ile salih ameldir. Andolsun ki atılacaktır. Baştaki lâm yemin içindir. "Nebz", bir şeyi küçümsemek suretiyle fırlatıp atıvermek, kelimenin sonundaki "nun" da te'kit nunu'dur. yâni Allâhü Zülcelâl'e yemin olsun ki, o mala güvenip, hep onu sayıp da halkı eğlenircesine kırıp inciten, herkesin hukuk ve haysiyetiyle oynayan o gururlu hümeze ve lümeze, o atak, koğucu her halde tam hakaret ve sefaletle atılacaktır. Elmalılı tefsiri. 
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Şİ 0S Uİ öl gele Y Gg iz 0S deki İN öl 
İS 3 ikra ila ike bişi özle Lal gz 0S eşle iş 
OP EN İk eğilir Ea Sİ del SİN Şal egeli | 
Pol Yüz! çi bize eği ça İNE YI a özene Yİ 
DİP yeri 5 el Yİ elazı 

ŞU Kale Asya Ns all isa e by İİ öyLl ab 


bı ya o zi Be 
£9b klik Sİ üş 
Ve bildin mi hutame ne? İ 


Kelime mânâsı 
Su ydi Uz Ve bildin mi 
bı z 5 

izk>İİĞ hutame ne? 


Tefsiri 

Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? 
Bu âyet, “Hutame”nin dehşet verici ve korkunç ve yaratıkların anlayışlarına sığmayacak bir şey olduğuna dikkat çekmek içindir. Seni kim bilgilendirdi ve “Hutame”nin ne olduğunu sana kim bildirdi. 


yYİ ge zi Lİ Ole AY heşgi (Gülak )3İ üğ 
G3 Sl e amy Ae ala Şİİ İyie iü 


dala > al 


EKER al İĞ 


Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. “ 


Kelime mânâsı 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dl b O, Allâh'ın ateşidir 


e 
09 psi) tutuşturulmuş 


Tefsiri 

“O, Allâh'ın” emir ve kudretiyle “tutuşturulmuş bir ateştir.” 
Bir ateş ki, Allâhü Teâlâ'nın emri ile tutuşturulmuşsa, o ateşi O'ndan başka kimsenin söndürmeye gücü yetmez. Ateşin Allâhü Teâlâ'ya izâfe edilmiş olması, ateşin büyüklüğüne ve diğer ateşler gibi olmadığına işâret içindir. 

Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

-“Cehennem bin senede tutuşturuldu ve kıpkırmızı oldu. Bin sene daha yakıldı, beyazlaştı. Bin sene daha yandı siyahlaştı. Şimdi o simsiyah ve kap karadır." 

Ali radıyallahü anhden şöyle geldi: 

-Altından Cehennem alevlendirildiği halde iken, yerin üstünde 


Allâh'a isyan eden kimseye hayret ederim” 


ay al ey il (öl Yal b al Lİ 
BO 05 atila, Oİ gli Yook Şedla döl eş e Çal b Ol ek e ai Şİİ pi Medi ik e öiNee 


3 Dd 
0 .ş 


le ye “alla Haz agi böy SE İİ aş oi ig ayy ay al yaş aalmeaei çö) 


“ 


. > 


ATEŞ KALBELERİNİ SARAR 


gp sYI e dsi 


' Tirmizi, 2591; Beyhaki. Şuab. 2-234. 

20, Allâh'ın ateşi, Allâh ateşidir. Ateşin Allâh'a izafeti, dilimizde de : "Allah'ın belası" dediğimiz gibi büyütme ve korkutma içindir ki, Allâh Teâlâ'nın öfke ve heybetini özellikle göstermesi bakımından korku ve şiddetinin büyüklüğünü ifade eder. yâni malum olan ateşlerle mukayese edilemeyecek derecede öyle heybetli ve fevkalade büyük bir ateş ki (Allah'ın emriyle) yakılmış, tutuşturulmuştur. Ebediyyen sönmek bilmez. Elmalılı Tefsiri 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Ki çıkar gönüller ve kalbler üstüne! 


Kelime mânâsı a. ü- 
4 ” . 
gi il Ki çıkar ld ) 


p a > 
54'Y| £ gönüller ve kalbler üstüne! 


Tefsiri 

Yâni kalblerin ortasına yükselir ve kalbleri sarar. 

Ef'ide'nin müfredi fuâd, kalbin ortası demektir ve rüha bitişiktir. 
Mânâsı şöyledir: Bu ateş, kemikleri parçalar, etleri yer. Şehvet ehlinin içine girer, göğüslerine ulaşır, kalblerini kaplar. Ancak kalblerini tamâmiyle yakmaz. Yakarsa, o kalbin sahibi ölür. Sonra Allâhü Teâlâ onların kemiklerini ve etlerini yeniden eski hâline getirir. 

Burada husüsi olarak kalbin zikredilmesinin sebebi, vücutta en latif ve kendine gelecek en küçük eziyetten, en fazla acı duyan organ olması veya yanlış inançların ve kötü niyetlerin yeri ve kötü amellerin merkezi olmasıdır. 

Ateşin, cesedin hazinesi olması ve emânet mahalli gibi olan kalbe işlemesi, onun, cesedin tamâmına daha kolay işleyeceğini gösterir. 

Keşfül-Esrar sahibi der ki: İnsanın içine bir ateş düşer. Acayip şudur ki, Hüseyin Hallâcı Mansur rahimehüllah buyurmuş ki: 

-Yetmiş senedir “nârullâhi'I-mükade” ateşini içimize attılar ama biz gene de yarım yandık. Bazen o ateş yerinden ufak bir şüle çıkıyor ama, “enel-hak” o ateşin içinden çıkmalıdır. Eğer çıkarsa, o ateşin içine de sırf iyi yanmış olanlar düşer. Şimdi o ateşe düşen biri bizim hâlimizden haber vermeli: 

Şiir 

Ey mum, gel de, ben ve sen hüngür hüngür ağlayalım. 

Zira yanan birinin hâlini ancak yanmış biri bilecektir. 


dü lalesi la bağl gs el (öl e ks İİ) 
yak İl haiz lgili fal ll b a eyi Si; 
Lil İl ZİL ipi YİN eği Şe ini 
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Sİ ie eşe aşağ ap İN Öl 65 İpler ELİ 
LİG ây ill b e all olsa Öİ Lİ SİL ayasiş ay Sİ Eğ ASİ SN eee OY 3 dar (İİ ol 
Jess All GE a İİ Yİ e Ge lb iLİi deyi 

IYI Gelar ill araz le GEMİ e zl anla 


Zam el oy İd 4S EĞİ 4S ööga b ye Yİ İS Ole 
BAB yel Ml GESİ İlel 45 ööyai öy li yla m 
Gl Vİ akde Şİ gy)pâ ol GİĞ pl lb buy 
Aa şb ge 3 asal aya Sb aye Oleg e Oğp 
MU'SADE- MÜMEDDEDE kip üsler maz pile ele 


O ateş, kapatılacaktır onların üstüne * 
Bağlanmışlardır uzatılmış sütunlarda i 


Kelime mânâsı 


- a mes Şİ o ateş onların üstüne 


2 


Vo şa sarmış ve yapışmıştır 


Oo» 


Je B sütunlarda! 


55444 Uzatılmış 


Tefsiri 
O ateş, kapatılacaktır onların üstüne * Bağlanmışlardır (sım sıkı) uzatılmış sütunlarda... 
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Yani, o ateşin kapıları onların üzerlerini sımsıkı örtücüdür sözü, ebedi bir hapisle, kâfirlerin o ateşten çıkma ümidlerini yok etmeyi güçlendirmek içindir. Yâni onlar direklerde bağlı oldukları halde ateşin kapıları, üzerlerine kapatılacaktır.' 

Mümeddedeh, temdit'den gelir, uzatılmış mânâsınadır. Hırsızların ayaklarına vurulan ağır ve kalın zincir gibi... Yâni onlar orada bir tarafları üzerine atılırlar. Kutr taraf demektir. Hırsızların kaçamamaları için ayaklarının zincirlere bağlanması gibi o direklere bağlanacaktır. Hapistekilerin kaçmamaları için, iki ayağının içine sokularak bağlandığı kovan gibi ağaç...” 

Şimdi mânâ: Cehennemin kapıları kâfirlerin üzerine kapanır. Kapıların üstünde uzun direkler vardır. O direkler kısalarına nisbetle daha sağlam ve daha sabittir. Bunlarla Cehennem tam mânâsı ile kapatılmış olur. Oraya rahatlık giremez, ordan üzüntü çıkamaz. 

Bu âyette, onların, ahlâk, sıfat ve amellerinin direklerine bağlı olduklarına, zillet, değersizlik ve hüsrân yerine bağlandıklarına işâret vardır. Çünkü perdelenmiş kimselerde hiçbir izzet ve değer olmaz. Allâhü Teâlâ'dan bizi perdelenme sebebiyle zelil kılmamasını dileriz. Muhakkak o çok affedendir. 


gil yel ilan b yil Sl Oİ gg £ 284 iile gil | 


DAİ iye Yİ ye 9 ço asl o misli Sİ çe 


' Hakim-i Tirmizi'nin "Nevadiru'l-usul"de Ebu Hüreyre'den merfu olarak rivayet ettiği bir hadiste de böyle varid olmuştur. Allâhü Teâlâ isyankâr mü'minleri ateşten çıkardıktan sonra, ki en uzun duran yedi bin sene duracaktır. Allâh Teâlâ cehenneme ateşten kapaklar, ateşten egserler, ateşten amudlarla bir kısım melekler gönderecek, o kapakları onların üzerine kapayacaklar, o çivilerle sıkıştıracaklar, o amudları uzatıp bastıracaklar, ne bir ruh girecek, ne bir gam çıkacak bir boşluk kalmayacak. Aziz, Celil, Cebbar olan Allâh Arş'ı üzerinde, onları unutmuş gibi bırakacak, Cennet ehli nimetleriyle meşgul olacaklar, artık ondan sonra o cehennem ehli hiçbir yardım dileyemeyecekler, söz kesilecek, artık onların sözleri bir nefes alıp vermekten ibaret kalacak. Ve işte "Cehennemlikler dikilmiş direklere bağlı bulundukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır." "Allah'ım bizi cehennem ateşinden koru, iyiler ile beraber cennete dahil eyle!" Elmalılı Tefsiri 

? Amed, Kamus'ta olduğu gibi, amüd kelimesinin cemiidir. Fi amedin, aleyhim'deki mecrurun zamirinden haldir. Veya mu'sade'nin sıfatıdır. Bunu Ebul Baka söyledi. 
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512 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


FİL SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
5 âyettir 
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gi İd çiş 


İsi Şİİ EV ei zi je asi 

3 eki öl Si 1 Lİ 4 

Ji az ülari £ip la be Elm şeri 
£*> 


Bismillâhi?r-rahmâni'r-rahıym 

Görmedin mi nasıl etti rabbin eshâb-ı fil'e? ' 

a mı tedbirlerini ve hilelerini tadlilde/ perişanlık- ta? 

Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (ebâbil), * 

Atıyorlardı onlara siccil'den taşlar; i 

Derken kılıverdi onları bir yenik ekin gibi! * 


FİL ES'HÂBINA RABBİN NE ETTİ 


g3 hdi ol je asi 


Görmedin mi nasıl etti rabbin eshâb-ı fil'e? ' 


Kelime mânâsı 
>» e Görmedin mi 

48. TS eg N k 
<5 İS 5 nasıl etti rabbin b o gi dl »E>h eshâb-ı fil'e? 
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Tefsiri 

Burada hitap Rasülüllah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. 
Hemze gördüğünü ikrâr ve görmemiş olmasını red içindir." Burada geçen görme, bilme mânâsınadır. Çünkü Nebi aleyhisselam fil vak'asının olduğu yıl dünyaya gelmiş, onları görmemiştir. Fil ashâbı'ndan murad, Ebrehe ve kavmidir. Fi ile kastedilen ise, ismi Mahmüd, künyesi Ebü'l-Abbâs olan çok büyük bir fil'dir. O hâdisede olanlara ashâb-ı fil isminin nisbet ettirilmesi, filin en önde olması sebebiyledir. 

Şimdi mâna: Herkesin bildiği doğru haberleri dinleyerek ve zâhir işâretleri görerek, müşahedeye göre sağlam bir bilgi olarak bilmedin mi? 

Görme fiili, Allâhü Teâlâ'nın kendine değil de, “Görmedin mi Rabbin ne yaptı?” fiilinin oluşuna bağlanmıştır. Görme fiilinin Allâhü Teâlâ'nın fiiline bağlanması, o olayın dehşetinin büyüklüğünü öne çıkarmak, vukuu ile korkunç bir hâdiseye, hayret verici bir vaziyete işâret içindir. Böyle olması da, Allâhü Teâlâ'nın kudretinin büyüklüğüne, ilim ve hikmetinin eksiksiz olduğuna, Kâbe'nin azizliğine, Peygamber Efendimiz'in şerefine delâlet etmektedir. Bu olay bir irhastır. (İrhas hakkında çeşitli görüşler vardır.) 

I-İrhâs; peygamberlerin peygamberlik vazifesine başlamadan önce görülen mucizeye benzer olaylardır. Bir bulutun Peygamberimizi gölgelemesi, taşların tezeklerin kendisine selâm vermesi gibi. 

2-Bazıları dedi ki: İrhâs, gözetleme ve bekleme mânâsınadır. Nebi aleyhisselam için olan garib hâdiselere irhâs denmesinin sebebi, bu hâdiselerin O'nun peygamberliğinin gelişini haber veren şeyler olmasındandır. 


' Keyfe ru'yet fili ile alâkalı olup sonrası sebebiyle mensubtur. 

> Görmedin mi? Hitap, Peygamber'edir. Rü'yet (görmek), kalp gözüyle görmeden istiare olarak kalbe ait görme, yâni gözünle görmüş gibi muhakkak bilmiyor musun ey Muhammed? Çünkü söylenecek olan "fil sahipleri olayı", o zaman onu gözleriyle gören şahitleri henüz dünyada çoğunlukla mevcut, hatta o zamana yetişmiş "Muallakat-ı Seb'a" (yedi askı) şairlerinden olup yüz altmış sene kadar yaşamış olan meşhur Lebid gibi kimseler hayatta oldukları gibi, aynı zamanda bir tarih başlangıcı olarak herkesçe de mütevatir olarak bilinen bir olay idi. Hatta fili çekenlerden iki kişinin kötürüm, kör olarak kalıp Mekke'de dilendiklerini gördüm diye Hz. Aişe'den rivayet de vardır. Bu sebeple o zaman vakayı görmüş olan herhangi bir kimseye veya hitabın genel olması da mümkün ise de peygambere hitap olması daha açıktır. Elmalılı Tefsiri 
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Çünkü irhâs peygamberlerin dünyaya gelmesinden sonra, nebi olarak gönderilmesinden de önce olur. 

3- Bâzılarının sözünde ise irhâs, peygamber daha dünyaya gelmeden gönderilmesine yakın olur. Fil vak'asının işâret ettiği gibi. Ekseriyet birinci görüşü tercih etmişlerdir. 

(Soru:) “Fil vak'asının Peygamberimiz aleyhisselam'ın doğumu ile aynı sene olması bir tesadüften ibarettir. Bunun Ka'be'ye tazim için olmasına da bir mâniliği yoktur” denilecek olursa, deriz ki: 

(Cevap:) Kâbe'nin şerefi, Nebi aleyhisselamın yerinin şerefi sebe- 


biyledir. Görülmüyor mu; Allâhü Teâlâ, Beled'e yemin ederken, Rasülüllah aleyhisselam'ın orada bulunmasına nasıl bağlamış! Ve: 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- “ Hayır!... Kasem ederim bu beldeye yâni, Mekke'ye Sen - helal iken bu beldede...” buyurmuştur. “Beled suresi 90/12) 

Fethu'r-Rahmân'da deniliyor ki: Fil hâdisesi, Peygamberimiz aleyhisselam'ın doğduğu sene, Muharrem ayının ortasında oldu. Peygamberimiz aleyhisselam ise Rebiu'l-evvel ayında doğdu. Aralarında ellibeş gün var. Bu da, tarihçilerin güvendiği Yunan Tevrâtı'nın hükmüne göre, Âdem aleyhisselam'ın yeryüzüne indirilişinin 6163. yılına rastlıyor. Fil olayı ile Peygamberimiz aleyhisselam'ın hicret-i şerife-i nebevisi arasında elli üç yıl var. Bu olayın burada zikredilmesinden maksat; 

1- Ya, Kâbe'ye kastedenler nasıl cezâlandırıldı ise, Ona, zulmedenlerin de aynı şekilde cezalandırılacağı bildirilerek Peygamberimiz aleyhisselam'a teselli etmektir, 

2- Veya zâlimleri tehdid içindir. 


FİL OLAYI 


Fil olayının tafsilâtı: Hımyer ve etrafının kralı Yahudi Zünüvâs idi. 
Burüc süresinde geçtiği gibi bu şahıs, mü'minleri ateşle dolu hendeklere atıp yaktı. Mü'minlerden birisi, Habeş Kralı Ashame bin Bahr en-Necâşi'ye sığındı. -Bu kral, Peygamberimiz aleyhisselam 'ın zamanında Müslüman olmuştur.- Sığınan mü'min, Zünüvas'ın insanları nasıl yaktığını haber vererek onu, Zünüvâs'la savaşmaya teşvik etti. 

Ashame, Habeşlilerden yetmiş bin kişiyi Yemen'e gönderdi. Başlarına da Eryat isimli birini kumandan tayin etti. Kumandanın yanında Ebrehe bin Sabbâh el-Eşrem isminde birisi de vardı. 

-Habeş dilinde, Ebrehe beyaz yüzlü demektir. Eşram'ın mânâsı da ileride açıklanacaktır.- 

Habeş ordusu gemilere bindi ve Yemen sâhillerinde karaya çıktı. 
Eryât Zünüvâs'ı savaş meydanında yendi ve öldürdü. (Bir rivayete göre de) Zünüvâs kendini denize attı ve orada öldü. Eryât Yemen'de bir müddet karar kıldı ve senelerce orayı idâre etti. Sonra Ebrehe, Habeşliler hakkında Eryât'la ters düştü. O da ordunun kumandanlarından biri idi. Habeşliler ikiye bölündüler. Bir kısmı Eryât'ın yanında, bir kısmı da Ebrehe'nin yanında idi. İki komutandan biri diğeri üzerine yürümeye varıncaya kadar bu hal devâm etti. İki taraf savaş için birbirine yaklaştı. 
Ebrehe, Eryât'a 

- “Habeşlileri birbirine kırdırma! Karşıma çık. İkimiz savaşalum, hangimiz yenerse yenilenin askeri ötekinin tarafına geçer” diye haber gönderdi. Eryât da: 
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- “İnsaflı bir teklifte bulundun, haydi çık!” dedi. Ebrehe, Eryât'ın karşısına çıktı. 
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da plaji gi pö E. ab 

Ebrehe'nin künyesi Ebü Yeksün idi. Kısa boylu, şişman ve dindar bir Hıristiyan idi. Eryât da ona doğru çıktı. O ise, uzun boylu ve iri idi. 
Elinde kargı vardı. Ebrehe'nin arkasında Atüde isminde bir genç vardı ki, Ebrehe'yi arkasından gelebilecek tehlikelere koruyordu. Eryât elindeki kargıyı kaldırıp Ebrehe'ye savurdu. Kafasına vurmak istiyordu. 
Kargı Ebrehe'nin alnına indi. Kaşını, burnunu, gözünü ve dudaklarını yardı. İşte Ebrehe, dudağı ve burnu yarık mânâsına Eşrem lakâbını böyle aldı. 

Ebrehe'nin arkasındaki Atüde, Eryât'a hücüm etti ve onu öldürdü. 
Böylece Eryât'ın askerleri Ebrehe tarafına katıldı ve Yemen'deki Habeşliler Ebrehe'nin etrafında toplandılar. Habeş kralı Necâşi'nin Ebrehe'nin bu yaptıklarından haberi yoktu. Necâşi duyunca şiddetle kızdı. Ve “Ebrehe benim komutanıma saldırdı ve benim emrim olmadan onu katletti” dedi. Sonra Ebrehe'nin yakasını bırakmayacağına, onun bulundu-Şu yerleri çiğneyip alın saçını yolacağına yemin etti. Bu haber Ebrehe'ye ulaşınca başını traş etti. Bir torbaya Yemen toprağı doldurarak bir çok değerli hediye ile Necâşi'ye gönderdi. 

Ona bir mektup yazdı: 
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- “Ey Kral! Eryât senin kulundu. Ben de senin kulunum. Senin emrin hususunda onunla ihtilâf ettik. Bütün itâat sanadır. Ancak ben, Habeşlilerin işlerine kumandanlıkta ondan daha güçlüyüm, onlara daha sahib durumda ve ondan daha iyi idâre ediyorum. Kralımın yemini bana ulaşınca başımı traş ettim. Toprağımdan bir miktarı bir torba içinde Kral hazretlerine gönderiyorum. Kralımız bu toprağa bassın ve yemini yerine gelmiş olsun.” 

Ebrehe'nin mektubu Necâşi'ye gelince yumuşadı ve ondan razı oldu. 

-“Sana emrim gelinceye kadar Yemen topraklarında kal!” diye yazdı. 

Bunun üzerine Ebrehe, Yemen topraklarında kalmaya devâm etti. 
Hac mevsimi gelince insanların, Allâhü Teâlâ'nın Beyt-i Harâm'ını hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıklarını gördü. Ebrehe'nin kıskançlık damarı kabardı ve San'a'da renkli mermerlerden bir kilise inşa etti. Bâzı tefsirlere göre, kapısını ve duvarını altın ve mücevherlerle süslediği yazılıdır. 

İnsânü 'I-uyün'da şöyle geldi: Ebrehe bu kiliseyi süsleme hususunda çok çalıştı. İnşaatında renkli mermerler, altın yaldızlı taşlar kullandı. Bunları Süleyman aleyhisselam zamanında yaşayan Belkıs'ın sarayından getirtiyordu. Ayrıca altın ve gümüşten haçlar, fildişinden ve abanosdan minberler koydu. Çok yüksek olduğu için, kiliseye zirve, ku- le mânâsına Kulleys ismini verdi. Başın üstüne konduğu için başlığa da buradan kalma Kalensüve, cemiine de Kalânis denir. Ebrehe bununla hacıları kendi kilisesine döndürmek istiyordu. 


e Si il 9 
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KULLEYS NASIL VE NİÇİN YAPILDI 


Keşfül-Esrar?'da şöyle geldi: Ebrehe'nin elçisi elinde olan hediyelerle Necâşi'nin (Habeşistan padişahının) yanına gitti ve Ebrehe'nin me- 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 521 


sajını ona verdi. Necâşi sevindi ve Yemen'i ona hediye etti ve tamâmen Ebrehe'ye teslim etti. Elçi Ebrehe'nin yanına döndü ve olayı ona anlattı. 
Ebrehe o hediyeden dolayı çok sevindi ve buna karşılık Necâşi'yi sevindirmeye ve memnun etmeye karar verdi. 

Bu yüzden memleketin bütün âlimlerini ve vezirlerini ve önde gelenlerini topladı ve onlara dedi ki; 

-Necâşi'yi sevindirmem için bana bir yol gösterin. Necâşi”yi sevindirecek ve onun bize verdiği hediyenin teşekkürü ve karşılığı olacak bir amel söyleyin bana. Ebrehe'nin adamları hep beraber dediler ki; 

-Arab'ın çok mukaddes ve kıymetli bir evi vardır. Arapların şerefi o ev sebebiyledir. İnsanlar Doğu'dan ve Batı'dan o eve yüzlerini çevirirler. O ev taştan yapılmıştır. Sen Yemen'in Sanaa'sında kâfirlere ait bir tapınak yap ve orayı Necâşi'nin dini olan Hristiyanlığın yeri olsun. 
Etrafını altınlar ve mücevherlerle süsle. Sonra Araplara birini gönder ve onları oraya davet et, Eğer gelirlerse onlara hediyeler, altınlar ve mücevherler vereceğini müjdele. Onları bu şekil gelmeye teşvik et. Bunları yap ki, bütün insanlar oraya gelsinler ve o evin etrafında tavaf etsinler. 
Orası değerli, güzel ve insanların ibâdet yeri, olsun. 

Ebrehe onların dedikleri gibi o vasıflarla bir tapınak yaptı. Bâzı insanlar altın, mücevher ve hediyeler almak için hırs yaptılar ve oraya gittiler. Oraya kim gitti ise, hediyeler ve altınlarla geri döndüler. 

Ebrehe, Necâşiye şöyle bir mektup yazdı: 

- “Ey Melik! Ben senin için bir kilise binâ ettim. Böylesi daha önce hiçbir kral için yapılmamıştır. Arab hacıları bu kiliseye çevirmedikçe rahat edemem.” 

Araplar Ebrehe'nin Necâşi'ye yazdığı bu mektuptan konuşmaya başladılar. Arapların Kinâne oğulları kabilesinden birisi duyunca buna çok kızdı ve kalkıp Kulleys”'e geldi. 


öl İh a Ölü da pl İşe üze Yİ ES 
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Keşfül-Esrar'da şöyle devam ediyor: Bu olayın haberi her tarafa yayıldı. Mekke'de ve Arap'ın evinde olan o Hac ibadeti ve tavaf hep Yemen'e gitmiş ve artık Mekke yerine Hac yapmak için Yemen konuşulur olmuştur. O zamanlarda Mekke'nin lideri ve önde geleni Abdülmuttalib”ti. Arab'ın içinde o zamanlarda Züheyir Bin Bedir isimli biri vardı. Züheyir Abdülmuttalib'in yanına geldi ve dedi ki: 

-Bana izin ver, oraya gideyim ve orada kalayım. Züheyir yemin etti ki eğer oraya gidersem orayı yok edeceğim. Sonra kalktı, oraya gitti ve birkaç gün orada kaldı. İbadetle meşgul oldu. Böylece kilisede kalmaya hak kazandı. Gecelerin birinde dedi ki: Ben bu gece burada kalmak ve 


ibadet etmek istiyorum. Çünkü burada ibadet etmekten çok mutlu oluyorum ve içime hoş bir duygu doluyor. 


ZÜHEYR KİLİSEYE PİSLEDİ 
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Züheyir'in kilisede kalmasına izin verdiler. Kilisenin içinde birçok misk ve güzel kokular vardı ve içerisi hoş kokardı. Züheyir gece orada kaldı. Oranın duvarlarını, minberini ve mihrabını insan pisliği ile kirletti. 
Sonra ses çıkardı ve bağırarak oradan uzaklaştı. Bu olay etrafa ve diğer memleketlere yayıldı. İnsanlar oraya gitmekten nefret eder oldular. 
Ebrehe bu olayı duyunca çok etkilendi. Züheyir'in Mekke'den ve Kâbe'yi sevenlerden olduğunu anladı. Yemin etti ve dedi ki: 

- Ben oraya gideceğim ve onların o evini yıkıp yerle bir edeceğim. 


İbnü'ş-Şeyh Hâşiyesinde şöyle deniyor: Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak istemesinin asıl maksadı, Arapların Kâbe ile kavuştukları şerefi onlardan ve şehirlerinden, kendisine ve kendi beldesine çevirmekti. 

Sonra Habeşistan'a bir elçi gönderdi ve Necâşi'yi Züheyir'in yaptıgından haberdar etti. Sonra da kendi yaptığı tapınağın değersizleştiğini ve Mekke'ye gidip orayı yıkma planını anlattı. Denildi ki: Necâşi ona çokça ordu, asker ve filler gönderdi. 


KÂBEYİ YIKMAYA KARAR VERDİLER 


Secâvendi dedi ki: Kilise'ye yapılanlar üzerine Necâşi çok üzüldü. 
Ebrehe, kumandanlarından Hacr ve veziri Ebü Yeksüm onu teselli ettiler. Ebrehe'ye dediler ki: 

-Üzülme! Onların iftihar ettikleri Kâbe'leri var. Biz Kâbe'yi temelinden yıkar, kanlarını mubah kılar, öldürür, mallarını yağma ederiz. 

Ebrehe, büyük bir ordu ile Kâbe'ye doğru yola çıktı. Yanında da beyaz renkli bir fil vardı. Bu, Necâşi'nin fili idi. Necaşi, Ebrehe? nin isteği üzerine ona göndermişti. Bu fil, daha önce benzeri görülmemiş şekilde büyük, cüsseli ve güçlü idi. Sanki dağ gibiydi. 

Şiir: 

Cüssesi tıpkı Kaf Dağı gibi büyük ve dik, 

Savaş meydanında gürleyen ve çabuk olan bir arslan gibiydi. 


EBU RİĞAL KİMDİR 


Filler savaşçıdırlar. Onun için Çin hükümdarının ahırlarında bin beyaz fil vardı. Fakat, Ebrehe'nin fili, görünüşte iri olmakla birlikte kedi- den bile korkan bir hayvandı. Ebrehe ordusunun yol göstericisi Sakif kabilesinin reisi. Ebü Rigâl idi. İmâm Süheyli”nin et-Ta'rif ve'l-a'lâm 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kitabında olduğu gibi. Keşfül esrarda şöyle geldi: Ebu-Rigal yolda öldü. Mezarı Yemen yolundadır ve çok meşhur bir yerdir. Yemen hacıları onun mezarına vardıklarında onu taşlarlar. Öyle ki sonunda kabir, atılan taşlardan büyük bir dağ gibi olmuştur. Cerir, şâir Ferezdak hakkında der ki: 

Şiir: 

Ferezdak ölünce, kabrini taşa tutun. 

Kabrini taşa tuttukları gibi Ebü Riğâl'in 
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O) S3 gi Se 0S el ei 63 öy lal 1 4S 
Oy, 3s 453)4> NS yg Lal kli Ji ye 
45325 Dobelelia) Mpg dalyan e$ b OLE 
S5 De lal Gel 45 gal ge e LAS gi Lİ ögle 
W5 Eİ e öl İsli AMİ çel lwl söle 5 S5 Ul 
> Ge Ki yda Olyl 5 3 e  Olyg pe 
Ul 5 peş yl dag 55 bi Lol A) de la 0İ)İ yisily GU al ei SS üye al ASİ öle da ei le ce3İ da pl yala öl iski Çor Şi öy 
MS yan Aşa$ Oy alara 3g öge 4Sal öze öl 4S le LAS lay 


A ED Çala e 03 yade bel 0S li İlm da li e İİ Aki yeğ ğe İİİ yi ei bedi 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 525 


eve 
0) WS yağ azel)le 5 el) lay al öle ga 
AS 0S iğ İS öğe a b) la ds çig ila eb Ode güle Sy ill pe 
ol e mgdaplaele, Nİ öleli gs! Eşber İK 4 
İİ Aİ A İS el Öl Öğe V İĞ3 053 eze ilg 
ŞAP 23 yS all ep liye giz laser iş bil çi Ms OS alla A de gl kö gag öğ! el kb ana 
3ğ) 05 şir öp Sala gr öğiz bera ear ale 
Je Nİ yea Sa daye 0S İİ g ALAN LAN Ol e 
OS 3 a Eziz yil ya öl ün yp e a ağ yazl hs Eh goy i el er) İL) il gayi S5 eşi 
AS iz al kam) ei | eli NEYİZ Gali ös 
ES üm olu lima 537534 Na ols İŞ gel çe 
AMİ Se (6335 Ol dl 0 yaz 
ELAN GAZA b ze Öziş SB iş gel el la dk opus o yaşli öz los 
Er e e 
N Ebü Dâvud'un Sünen'i, Delâilü'n-Nübüvve ve diğerlerinde İbnü Ömer radıyallahü anh'dan şöyle rivâyet olundu: 
- “Rasülüllah aleyhisselam ile Tâife çıktığımızda bir kabre rastladık. Efendimiz aleyhisselam: 


- “Bu, Ebü Riğâl'in kabridir, O, Sakif'in babasıdır. Bu zât Semud kavminden olup, Harem'de idi. Oradan çıkınca tam burada, semud 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kavminin başına gelen belâ, onun da başına geldi ve buraya gömüldü” buyurdular. 

Cevherinin, 

“Mekke'ye yöneldiklerinde Habeşlilerin rehberi idi. yolda öldü” sözü ile, İbnü Seyyide'nin; 

-Şuayb'ın kölesi idi, zâlim bir vergi tahsildarı idi” sözü de doğru değildir. 


EBREHE MEKKEDE 


Ebrehe, Harem-i Şerif'in yakınına vardığında dışarda bir yerde durdu. Habeşli Esved'i Mekkelilere gönderdi. Bu zât Mekke'ye varınca Tihâme oğullarının mallarını sürüp getirdi. Hatta, Mekke'de ve etrafında ne kadar deve ve koyun varsa hepsini yağmaladı. Yağmaladıkları develerden ve koyunların içinden iki yüz baş deve Abdülmuttalib'indi ve onları, Kâbe'ye hediye etmişti. Yâni Ebrehe'nin adamları onları da çalmışlardı. 

Bazıları dedi ki: Esved, Mekke'ye değil de Muğammes'e varınca orada Tihâme oğullarının mallarını sürüp getirdi. Burası Tâif yolunda bir yerdir. Orada Ebrehe'nin rehberi Ebü Riğâl'in kabri vardı. Kaamus'a göre burası taşa tutuldu. Meşhur olan budur. Aksi halde önceki açıklamalarla zıtlık olur. 

Abdülmuttalib Ebrehe'nin yanına vardı. Dönüp gitmesi için kendisine Tihâme'nin mallarının üçte birini teklif etti. Ebrehe kabul etmedi. 

Merzüki'nin' Şerhul-Bürde'sinde şöyle geldi: Ebrehe, Muğammes'e inince, Hunnâta Hımyeri'yi Mekke'ye gönderdi. Ona dedi ki: 

- “Bu beldenin reisinin ve şerifinin kim olduğunu sor. Ona de ki: Hükümdar diyor ki: “Ben aslâ sizinle savaşmaya gelmedim. Ben sâdece şu Beyti (Ka'be'yi) yıkmaya geldim. Eğer karşı gelmezseniz benim sizin kanlarınıza ihtiyâcım yoktur. Bu kavmin reisi eğer benimle harbi istemiyorsa onu bana getir.” 

Ebrehe oraya vardığı zaman Kâbe'nin ihtişamı onu etkiledi ve kafasında olan maksadından ve planından vazgeçti, pişman oldu. O evle ilgili birinin ona şefaat etmesini istiyordu. Bu yüzden Mekke'nin reisini getirmelerini söyledi. O zaman Mekke'nin reisi Abdülmuttalib idi. 


' EBÜ ALİ el-MERZÜKİ âs541 çile sİ. Ebü Ali Ahmed bin Muhammed bin el-Hasen el-Merzüki(6. 421/1030) Basra dil mektebine mensup âlim, edip ve münekkit. Muhtemelen 
360 (970-171) yılında İsfahan'da doğdu. Merzükı nisbesi dedelerinden biriyle ilgili olabilir. 
Çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi yoktur. 
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Abdülmuttalib, Beni Hâşim'den birkaç kişi ile Ebrehe'nin yanına vardılar. Ebrehe'nin gönderdiği elçi, onlardan daha önce Ebrehe'nin yanına geri dönmüştü. 
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ABDÜLMUTTALIB İLE EBREHE'NİN GÖRÜŞMESİ 


Merzüki rahimehüllah dedi ki: İsmi Enis olan ve filin bakımlarını yapan vezirlerinden biri, Abdülmuttalib için Ebrehe'den izin istedi. 

-“Sana Mekke'nin efendisi, Kureyş kervanının sâhibi geldi. O hakikattir ki, ovalarda insanları, dağ başlarında vahşi hayvanları doyurur” O cömert ve güzel huylu ve alnı açık ve şecaatli biridir, dedi. 

Alnından ışık saçıyor ve bu nür Mustafa aleyhisselamın nuruydu. 
Hazreti Mustafa'nın (a.s.) dedesi Abdülmuttallib'in alnında görünüyordu. Bu nür Ebrehe'yi korkuttu ve Ebrehe yapacağı şeyden vazgeçti. 
Sonra Ebrehe hazırlandı ve Abdülmuttalib'i yanına kabul etti. Fakat onun karşısında tahtına oturmak istemedi. Abdülmuttalib ile tahtın aşağısında oturdular. Ebrehe Abdülmuttalib'e çok hürmet etti. Güzel bir şekilde müsafirperver davrandı. Ebrehe Abdülmuttalib'in konuşmasını ve sözlerini çok beğendi ve kendi kendine dedi ki: 

-Eğer o evle ilgili şefaatci olursa onu kırmayacağım. Ve tercümana dedi ki: 

-Eğer Abdülmuttalib'in bir isteği varsa ona sorun. 

Abdülmuttalib dedi ki: 

-Bana ait olan iki yüz devemi buraya getirmişler. Şimdi söyle, onları geri versinler. Ebrehe bu isteği pek beğenmedi ve tercümana dedi ki; 

-Neden Kâbe eviyle ilgili bir şey istemediğini ona sor. Ona de ki: 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-Sizin şerefiniz, değeriniz ve hürmetiniz o eve bağlıydı. Ben o evi yıkmaya geldim. Neden onu yıkmamamı istemiyorsun da, develerini istiyorsun. Bu develere nasıl bir zarar gelebilir ki. Abdülmuttalib dedi: 

- Ben o evin sahibi değilim. Ben develerin sahibiyim ve onları istiyorum. O evin sahibi kendisi onu koruyacak. Onu Tübba'dan. Seyf bin Zi Yezen'den ve Kisrâ'dan koruduğu gibi şimdi de korur” dedi. Ebrehe bu sözü beğenmedi ve sinirlendi. Dedi ki: 

-Senin isteğini reddettim. Göreceksin, bu evi kim benim elimden kurtaracak ve koruyacak. 


MEKKELİLER ŞEHRİ BOŞALTTILAR 


Abdülmuttalib döndü gitti. Halkına ve akrabalarına her şeylerini alıp dağa çıkmalarını söyledi. Dağa çıktılar ve Mekke'yi boşalttılar. 


FİL VE ORDU MEKKEYE İLERLİYOR 


Mekke, Ebrehe'nin askerlerinin zarar vermesinden korkulması sebebiyle boşaltıldı. Ebrehe, ordusunu hazırladı. Büyük fili de ordunun en önüne geçirdi. Fili, ne zaman Harem'e doğru çevirseler hayvan yere çöküyor ve gitmiyordu. Tıpkı Hudeybiye'de Allâh Rasülü'nün devesi Kasvâ'nın yere çökmesi gibi. Rasülullah aleyhisselam o zaman: “Fili durduran Kasvâ'yı da durdurdu.” buyurmuşlardı.' 

Filin yere çökmesine bürük denir. Allâhü Teâlâ'dan ona gelen emir icabı, hayvanın kendini yere atması, gitmemesi demektir. Veya olduğu yerden hiç adım atmaması, sanki oraya çökmüş gibi olduğu yerde kalmasıdır. Yoksa filler deve gibi çökmezler. 


FİLLERE AİT BİLGİLER 


Abdullatif Bağdâdi dedi ki: Dişi filin hamileliği 2 yıldır.” 
Hâmilelik tamâm olup doğum vakti gelince, doğurmak için bir nehre girer, ayakta doğum yaparlar. Ayaklarında eklem yoktur. Dişi fil doğururken erkek bekçilik eder, onu ve yavruyu yılanlardan korur. 


1 Buhâri. Şurüt, 15. 
> Bu günkü ilmi açıklamalara göre 600-660 gün arasıdır. Filin hamileliği, çok uzun olmaktan kinaye olarak Abdüllatif Bağdadi merhum burada 7 yıldır demiştir. 
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Bazıları dedi ki: Filler iki çeşittir. Bâzı filler yere çökmezler, bâzıları ise tıpkı deve gibi çökerler. 


NUFEYL FİLİNİ KULAĞINA FISILDADI 


Fili, Yemen'e veya başka bir tarafa yönlendirdiklerinde hayvan koşar gibi yürümeye başlıyordu. Ebrehe, yönünü şaşırması için file, şarap içirmelerini emretti. Şarap içirdiler, fakat yine değişmedi. 

Bazıları dedi ki: Nüfeyl bin Habib el-Has'ami o filin kulağını tuttu 

-“Mahmüd! Yerinde kal ve selâmetle geldiğin yere dön! Zirâ Allâh'ın Harâm Beldesi'ndesin” dedi. Bu söz filin kulağına gidince geri döndü ve Harem'e ayak basmadı. 

Nüfeyl bin Habib, Ebrehe ile Has'am topraklarında savaşan kişidir. 
Has'am, bir dağdır. Ahalisine Has'amiyyün denir. Nufeyl, kabilenin babası idi. Ebrehe savaşta onu yendi ve esir aldı. Tam öldürecekken Nufeyl: 

-“Ey Kral! Beni öldürme! Ben Arap topraklarında senin kalavuzun olayım” dedi. O zaman Ebrehe onu bıraktı. Seferlere kılavuzu olarak onunla beraber çıktı. Tâife uğrayınca, Tâifliler ona güç yetiremiyeceklerini anladılar ve ona boyun eğdiler. Onunla Ebü Riğâl'i gönderdiler. Ebü Riğâl onları Muğammes denen yere indirdi. 
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Muğammes Mekke'ye altı mil uzaklığında idi. Ebü Riğâl orada öldü. 
Taşlanan kabri oradadır. 

Merzüki dedi ki: Araplar, Ebrehe ile savaşı kendilerine bir lâzım bildiler. Yol boyu gelirken onunla savaşmak için kabile kabile toplanıyorlardı. Ebrehe onlara hep gaalib geliyordu. Yenilenler ve esir edilenler arasında Nüfeyl bin Hubeyb de vardı. Ebrehe Nufeyli, kendisine klavuz olsun diye öldürmedi, yanında alıkoydu. 

Ayrıca Abdülmuttalib Kâbeye vardı, kapısının halkasına tutunup şöyle duâ etti: 

Allah'ım! kişi kendi evini korur, sen de koru evini. 

Haçları gaalip gelmesin, güçleri yetmesin. 

Mağluptur senin gücüne onların güçleri. 

Abdülmuttalib'in böyle dua etmesi, onların haçlı Hıristiyanlar olmaları sebebiyledir. 


TAŞLAYAN KUŞLAR 


Abdülmuttalib böyle duâ ederken bir de baktı ki, bir kuş... 

- “Vallahi bu garip bir kuş! Ne Necid, ne Tihâme ne de Hicâz kuşudur. Şüphesiz bu kuşun farklı bir hâli var!” dedi. 

İbnü'ş-Şeyh Hâşiye'sinde dedi ki: Abdülmuttalib ve Ebü Mes'üd Sakafi, tepenin üstünden Ebrehe'nin askerlerini gözlüyorlardı. Allâhü Teâlâ, gagaları sarı, boyunları yeşil, uzun siyah veya yeşil veya beyaz veya siyah-beyaz kuşlar veya güvercinler gönderdi. 

Ebü Saidi”l-Hudri'ye radıyallahü anh, bunlar nasıl kuş idi diye sorulduğunda şöyle cevap vermiş: 

- “Mekke güvercinleri bunlardandır.” 

Bu bir benzetmedir diye söylenir. Çünkü o kuşların Ebâbil nesli kuşları olduğu rivayet edilir. Ebâbil de, Zerâzir'e benzeyen kuşlardır. 
Bunlar Harem-i Şerifte İbrahim kapısında görülürler. Harem-i Şerifin güvercinleri ise, Rasülüllah aleyhisselamın Sevr mağarasında iken, ma-Şaranın girişine yuva yapan güvercinin neslindendir. Zerâzir, zurzür'un cemiidir. Serçe cinsinden küçük bir kuştur. Çıkardığı sesi sebebiyle bu isim verilmiştir. 


' Arablar elif-lam'ı hazfederler geriye kalanla iktifa ederler. Yâni lâhümme derler. Hılal topluca evler demektir. Mihal şiddet ve kuvvet mânâsınadır. Gudüv aslı gadvdir. Yarın demektir. 
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Aişe radıyallahü anhâ'dan gelen rivayete göre, Ebâbil, kırlangıç ve yarasaya benzer kuşlardı. Bunlar deniz kenarında doğar büyürler. 
Bunların, kuş gagaları gibi gagaları, köpek ayağı gibi pençeleri ve azı dişleri vardır. 

İbnü Cübeyr dedi ki: Bu kuşların benzerleri, daha önce de, daha sonra da görülmedi. 

İkrime ise şöyle dedi: Ebâbil, Ankâ-i Mugrib'dir. yâni, adı olup kendisi olmayan bir kuş. 

Bir haberde de şöyledir: Gökle yeryüzü arasında yaşayan ve yavrulayan bir kuştur. Bâzı rivâyetlere göre gök kuşlarındandır. 

Bir rivayete göre, bu kuşlar akşam gelmişler, sonra sabahlamışlardı. Her kuşun gagasında bir, ayaklarında iki taş vardı. Bu taşlar, mercimekten büyük, nohuttan küçüktü. 

İbnü Abbas radıyallahü anhüma?dan gelen rivayete göre: O atılan taşlardan bir ölçek miktarı Ümmü Hâni'nin yanında görmüş. Bu taşlar Zafâri akiki gibi kırmızı çizgili imiş. Zafar, San'â yakınlarında bir şehirin adıdır. Bu akik taşı oraya nisbet edilir. 

Sonra bir rüzgâr gönderildi, taşların şiddeti daha da çoğaldı. Kuşların attıkları taşların her biri, Ebrehe ordusundan bir askerin başına düşüyordu. Bu taş askerlerin başından giriyor, altlarından çıkıyordu. Filleri ve miğferleri delip geçiyor ve yeri yarıyordu. Her taşın üzerinde, başına düşeceği kişinin adı yazılıydı. 

Kaaşâni dedi ki: Nefisleri sâde ve basit olduğu için vahşi hayvanlara ve kuşlara verilen ilhâm, insana verilen ilhama çok yakındır. Allâhü Teâlâ'nın taşa, tesir gücü vermesi inkar edilecek bir şey değildir. Kim ki kudret âlemini görür, hikmet perdesi de kendisine açılırsa, bunun benzerinden yüz tane bile görebilir. Bunun benzerleri zamanımızda da görülmektedir. Fârelerin Ebiverd şehrini istilâ etmeleri, ekinlerini perişan etmelerini, sonra çölde, Ceyhün nehri kıyısına dönmeleri, herbirinin nehir kıyısındaki ağaçlıktan bir parça odun alarak üzerine binmesi ve nehri geçmesi... Bu hâdise te'vil kabul etmez. Tıpkı kıyâmet ahvâli ve benzerleri gibi...Bifti 

İkrime'den gelen rivayet: Bu taşlara, değen herkes, çiçek hastalıgına yakalanmışlardır. Yine, rivâyete göre, Arab arzında kızamık ve çiçek hastalığı ilk defa fil vak?ası senesinde görülmüştür." Taş yağmurun- dan sonra Ebrehe'nin askerleri kaçmaya başlamışlar, kaçtıkları yerlerde helâk olmuşlardır. Bâzıları da dedi ki: Bu taşlar her askere isâbet etmemişti. Ancak isâbet ettiği herkes helâk olmuştu. İnsânü'l- uyün'da denildiği gibi. 


Si blasli oL dl ŞUYI la İS e lp) dile ye 
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I İbnü Kesir, Tefsir, 4-551. 
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FİL ORDUSU PERİŞAN OLDU 


Sonra Abdülmuttalib, Ebrehe ordusunun Mekke'ye gelmeleri gecikince ne haber var diye bakmak için hayvanına bindi. Çoğunun helâk olduklarını, kalanların da çoğunun gittiğini gördü. Yâni onlara galib gelinmişti. Allâh'ın dilediği kadar altın ve gümüş yüklendi. (Mekkeye geldi ) ve Mekkelilere Ebrehe ordusunun helâk olduğunu bildirdi. Onlar da çıktılar ve toplayabildiklerini topladılar. 
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Nihayet, kuşların taşlarından kurtulanlar, Ebrehe ile Yemen'e doğru kaçmaya başladılar. Yolda koşuyorlardı. Her menzilde düşüp ölenler oluyordu. 

Kâşifi demiştir ki: Ebrehe'nin ordusu ve filleri bir nefeste helâk oldu. 


KİNDİ'NİN ŞİİRİ 


Bâzıları, Kindi'den başka kimsenin selamete eremediğini söyler. 
Kindi de şu şiiri söylemiştir: 

A kinde! Sen görseydin, bizi bir görseydin! 

Muğammes'in yanında bize atılanları. 

Allah bize yetti, bize kuşları yaydı. 

Üzerimizi örten sanki bir bulut gölgesi oldular! 


EBREHE'NİN ÖLÜMÜ 


Ebrehe'yi de bir hastalık yakaladı. Parmakları ve diğer uzuvları teker teker döküldü. Bu halde San'â'ya vardı. Kuş yavrusu gibi kalmıştı. 
Göğsü yarılarak kalbi meydana çıktı, ondan sonra da öldü. 

Oğlu Yeksüm bin Ebrehe Yemen'e hükümdar oldu. Ebrehe'nin veziri Ebü Yeksüm helâkten kurtulup Necâşi'ye vardı. Fakat bir kuş başının üstünde dönmeye başladı. Başlarına gelenleri hikâye edip bitirince, taş onun başına düştü ve öldü. Allâhü Teâlâ bununla, Necâşi'ye adamlarının nasıl öldüğünü göstermiş oluyordu. 

Bazıları dedi ki: Hepsi helak oldu, sâdece Ebrehe kaldı. Kuş onun başında duruyordu. Ebrehe Mekke'den çıktı, Habeşe'ye doğru yola koyuldu. Kuş da onun başının üzerinden geliyordu. Ebrehe onu bilmiyordu. Necâşi'nin yanına vardı. Olanları anlattı. Necâşi dedi ki: 

-Onlar nasıl kuşlardı ki, öylesine büyük bir orduyu yok ettiler. O anda Ebrehe, başı üstünde uçan o kuşu gördü ve dedi ki: 

-Ey Kral! o kuşlardan biri budur. Tam o anda o kuş ağzında Ebrehe için taşıdığı taşı onun başına attı. Ebrehe oracıkta helak oldu. 

Bu olay, Necâşiye bir ders oldu ve onun kalbinde bir ibret işâreti yerleşti. 


Takdirin kalemi zamanın sayfasında bir satır yazdı 
Dedi ki: A gözü olanlar görün ve ders alın. 
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Âişe radıyallahü anhâ”dan rivayet olundu: 

- “Ben Fili çekeni ve seyisini gördüm. İki gözleri de kördü, vücutları kötürüm vaziyette idi. İnsanlardan yiyecek dileniyorlardı.” ' Âişe radıyallahü anhâ'nın bu rivâyetine göre, bu iki kişinin Ebrehe kavminden kurtulanlarından olup Yemene gitmedikleri, aksine Mekke'de kaldıkları anlaşılmaktadır. İnsânü”l-uyün'da olduğu gibi... 
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1 Ezraki. Ahbâru Mekke, Müsned. 18-257, Heysemi. 3-285. 
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İbnü'ş-Şeyh Hâşiyesinde der ki: Abdülmuttalib ve Ebü Mes'üd Sakafi bir dağın tepesinden, Ebâbil kuşları Ebrehe ordusuna taş atıp helâk ederlerken Ebrehe'nin askerlerini seyrediyorlardı. Abdülmuttalib arkadaşına: 
-“Bunlar, kendilerinden hiçbir ses işitilmeyecek derecede helâk oldular” dedi. Dağdan inip askerlerin bulundukları yere geldiler. Bir de ne görsünler hepsi de cansız yerde yatmıyorlar mı? Oradaki altın ve mü- 


cevherlerden topladılar, kendileri için birer çukur kazarak bunları oraya doldurdular. İşte onların zengin oluşlarının sebebi budur. 


HAZRETİ OSMAN EFENDİMİZİN ZENGİNLİĞİ 


Sıbt İbnü'i-Cevzi'nin sözünde şöyle geldi: Osman bin Affân'ın zenginliğinin sebebi şudur: Ebrehe ve kavmi ölüp yok olunca, Babası Affân, Abdülmuttalib, Ebü Mes'üd es-Sekafi Habeşlilerin ordugahına ilk inenler idi. Ebrehe ve askerlerinin mallarından çok şeyler ele geçirdiler. Bunları Kureyş'ten gizleyerek toprağa gömdüler. Bu sebeple bunlar, Kureyş'in en zenginleri oldular. Affan ölünce, oğlu Osman radıyallahü anh ona vâris oldu. 


HACCAC'IN KÂBEYİ TAHRİBİ 
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VE YENİDEN TAMİRİ 


Yukardan beri anlatılanlardan anlaşıldı ki: 

(Soru:) “Haccâc mancınık darbeleri ile Mekke'yi harâb etti, fakat ona hiçbirşey isabet etmedi, azâbı da âcilen verilmedi” denirse, 

(Cevap:) Buna şöyle cevap verilir: “Haccâc, Ka'be'yi yıkmak ve tahrib etmek için gelmemişti. Haccâc'ın kastı bu değildi. Onun kastı, teslim olması için Abdullah bin Zübeyr'e baskı yapmaktı.” 

Burada, Beytullâh'ın haram kılınmış emin bir belde olması meselesinde müşkilat çıkar. Haccâc hakkında: O, bütün insan ve cinlerin azâbının yarısını tek başına çekecektir, diye bir rivâyet vardır. (Allahü a”lem bissavab) ' 


KARMATİLER MEZHEBİ 
VE MEKKEDEKİ TAHRİPLERİ 


Karmatilerin kıssaları da böyledir. Karmatilerin lideri, Ebü Said isminde biri idi. Onlar inkârcı bir tâife idi. 270 senesinde Küfe'de zuhur ettiler. (Şu sapık fikirler onlara aittir. ) 

1-Cünüp olunca gusül abdesti gerekmediğini, 

2-Şarabın helâl olduğunu, 

3-Senede sâdece iki gün yâni Nevrüz ve Mihricân günlerinde oruç tutulacağını söylerler, 

4-Ezanlarına “Ben şehâdet ederim ki Muhammed bin Hanefiyye Allâh'ın rasülüdür” şeklinde ilâvede bulunurlardı. 

5-Hac ve umrenin Beytü'I-Makdis'e (Kudüs'e) olacağını söylerlerdi. 

Bir takım câhiller ve çöl halkı onlara aldandılar. Çok güçlendiler. 
Kendisi ve oğlu Ebü Tâhir sebebiyle, Bağdâd'dan hacca gitmek tamâmen kesildi. Oğlu Ebü Tâhir, Küfe'ye bir köşk yaptırdı ve orayı Dâru'I hicre diye isimlendirdi. 
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! Ahmed. k67. 
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Fesâdı iyice arttı. Pek çok şehri ele geçirdi ve bir çok müslümanı öldürdü. Bütün kalblere korku saldı. Ona inananlar iyice çoğaldı. Abbasi hâlifelerinin on altıncısı Muktedir Billâh'ın ordusu, defalarca üzerlerine sefer yaptı. Ama her seferinde Karmatiler galip geldiler. Sonra Muktedir Billâh Mekke'ye hacı kaafilesi gönderdi. Ancak Ebü Tâhir, terviye günü hacılara saldırdı. Mescid-i Haram ve Ka'be'nin içinde onları feci bir şekilde katletti. Cesedlerini Zemzem kuyusuna attı. Hacer-i Esved'e tokmakla vurdu ve kırdı. Sonra da, Hacer-i Evsed'i yerinden söküp aldı. Ka'be'nin kapısını söktü, örtüsünü çıkardı, tavanını yıktı. Bunları adamları arasında bölüştürdü. Zemzem'in kubbesini yıktı. Mekke'de onbir gün kaldı. Sonra Hacer-i Esved'i de alarak Mekke'den ayrıldı. 
Hacer-i Esved yirmi seneden fazla bir zaman Karmatilerin yanında kaldı. İnsanlar bereket için ellerini Hacer-i Esved'in yerine koyarlardı. 
Hacer-i Esved'in alınması için Karmatilere elli bin dinâr teklif edildi, kabul etmediler. Yirmi dördüncü Abbasi halifesi Muti li-Emrillâh zamanında satın alınıp yerine kondu. Halife Hacer-i Evsed'e gümüş bir halka yaptırdı. Onunla iyice sağlamlaştırdı. Bu halkanın ağırlığı üçbin yediyüz doksan bucuk dirhem idi. 

Biri dedi ki: Hacer-i Esved yerinden söküldüğü zaman dikkatle baktım. Yalnız baş kısmı siyahtı, diğer kısımları beyazdı. Uzunluğu bir zira” idi. Yâni kolun dirsekten parmak ucuna kadar olan uzunluğu kadardı. 


BİR KAFİRİN HACERİ ESVEDİ PARÇALAMASI 


Karmatilerden sonra, H. 413 yılında kâfirlerden biri, bir tokmakla Hacer-i Esved'e üç defa vurdu. Bu darbelerden taşın yüzü parçalandı. 
Tırnak parçası gibi parçalar koptu. Bu kırılmadan dolayı, sarıya yakın haşhaş tanesi gibi parçacıklar oluştu. Şeybe oğulları bu parçacıkları topladılar, misk ve reçine ile karıştırıp çukurlarını doldurdular ve taşın yüzünü bununla sıvadılar. 

Bu Fakir ( Şeyh İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: Ebrehe ordusunun hepsinin helâk edilip de, sonra, Kâbe'yi topa tutan, Hacer-i Esved'i yerinden sökenlerin helak edilmeyişi sorusunun cevâbı şöyle olabilir: Âsilerin, tamâmen yok edilmesi ve buna benzer cezâlar bu ümmetten kaldırılmıştır. Hârikulâde ve büyük hâdiseler daha çok geçmiş ümmetler zamanında oluyordu. Kâbe, İnsân-ı Kâmil'den yâni manen mükemmel insandan daha faziletli değildir. AllâhTeâlâ'nın gazabı her ne kadar şiddetli olsa da, âdeti, zâtına düşmanlık eden, hattâ savaşa kalkışan bâzı kimselere, bir müddet ceza vermemekle muamele etmektir. Allâhü Teâlâ imhâl eder yâni mühlet verir; ama hiçbir zaman terk etmez. Allâh'ın la'neti zâlimlerin üstüne olsun! 
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Kılmadı mı tedbirlerini ve hilelerini boşa çıkarmakta? ? 
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5 > boşa çıkarmakta 

Tefsiri 

Yani, onların tedbirlerini ve hilelerini boşa çıkarmadı mı? 

Hemze takrir yâni iyi anlatmak içindir. Allâhü Teâlâ onların hile ve tuzaklarını yok etti ve onları boşa çıkardı, demektir. Şu ayeti kerimede olduğu gibi: 

-“Kâfirlerin tuzağı muhakkak boşa çıkar 

Şimdi mânâ: Allâhü Teâlâ, Ebrehe ordusunun, Kâbe'yi ziyaretçiler- den kullanılmaz hâle getirme ve tahrip etme için kurdukları hile ve tuzaklarını boşa çıkardı ve yok etti. Çünkü onların helâki en kötü helaktir. Sonra da onların Kâbe hakkındaki niyetlerine karşı, aynısı ile kendilerine karşılık verdi. Helak olduktan sonraki cezaları onların kastettiklerinin aynı oldu. Çünkü yaptıkları kiliseyi tahrip etti.” 


nl Mü'min süresi, 40-25 


' “Sütün içindeki su, sütü boşa çıkardı, kaybolup gittiği zaman” sözündeki dalle kelimesinde olduğu gibi... 
> Tevatüren bilindiği üzere filleriyle gelip Kâbe'yi yıkmak ve San'a'da yaptırmış oldukları Kulleys adındaki kiliseyi onun yerine koyarak halkı ona çevirmekti. Bu gayeye ermek için gizli açık birtakım teşebbüslerde bulunmuşlar, Mekke'nin üç fersah (yaklaşık 13.5 
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FİL ESHÂBININ HELÂKİNDEN SONRA... 


İnsânül-uyün'da denildi ki: Ne zaman ki, Allâhü Teâlâ fil sâhibini ve kavmini helâk etti, Kureyş'in değer ve izzeti arttı, bütün insanlar onlardan korktu. Ve: 

- “Onlar ehlüllahtır, Allâh ehlidir. Çünkü Allâh onlarla beraberdir” dediler. Habeşli'ler parça parça oldu. Ebrehe'nin bina ettiği kilisenin etrafı harâbeye döndü. Hiç kimse tamir etmedi. Etrâfını yırtıcı hayvanlar, yılanlar ve azgın cinler doldurdu. Oradan bir şey almak isteyen kişiye cin çarpması olurdu. Bu hal, ilk Abböâsi halifesi Seffâh zamanına kadar sürdü. Seffâh'a kilisenin bu hâli anlatıldı. Halife, Yemen valisini vazifelendirdi. Vali kiliseyi tamâmen yıktı. Kilisenin altınlarla süslü tahtalarını, gümüş kaplamalı âletlerini aldı ve bu enkâzdan tonlar- la servet sâhibi oldu. Bununla kilise ortadan kalkmış oldu. Haberleri bitti, izleri yok olup gitti. 
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km) mesafesinde Mugammes denilen yere kadar gelmişlerken, Mahmud dedikleri fili oradan beri Mekke'ye sevkedemediler. Önce tedbirleri bununla bozuldu. Sonra da açıklanacağı üzere "asf-ı me'kul" (yenmiş ekin) gibi mahv u perişan oldular. Kâbe'yi yıkamadıktan başka, kendileri helak ve kiliseleri harab oldu gitti, öyle değil mi? İşte böyle bir suikastı böyle bir vaziyette, böyle tersine çevirip de iptal eden ancak Rabbindir. 
Rabbin onu yaptı. Elmalılı tefsiri 
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EBABİL-SÜRÜ SÜRÜ GÖNDERİLDİ 


£TB İs ib sl kili 


Onların üzerlerine kuşlar gönderdi; sürü sürü 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 

Ebâbil, tayran kelimesinin sıfatıdır ve sürü mânâsınadır. Bu kuşlar, bölük bölüktü. Her bölük, ötekinin ardından geliyordu. Veya bir 


bölük bir taraftan, bir bölük de diğer taraftan geliyordu. ? Bu halleri ile toplulukları, üst üste yığılmış odun yığınları görünümünde idi.” 


'Bu ayet bir önceki "Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?" âyetine atıfla bağlıdır. 

> Ebâbil ibbâle'nin cemiidir. Büyük demet ve deste demektir. Odun destesi gibi. Burada, kuş sürüsü, kuşların bitişik gibi durmaları sebebiyle odun destesine benzetilmesi vardır. 
Bâzı âlimlere göre de ebâbil kelimesi cemi değil müfreddir. Denildi ki: Ebâbil, abâdid gibi müfreddir ve cemi değildir. Mânâsı da; insanlardan bir fırkadır ki, her şekilde yürürler. 
Şemâtit gibi... Mânâsı da kesmek ve parçalamak demektir. Bunda geldi ki, ebâbil müfredlerden olsa idi, nahivcilerin sözünün şekli kalmazdı. Çünkü şu kalıp cemidendir ve çekimine mâniler vardır. Zirâ, o müfredlerde bulunmaz. 


* "Kamus" şerhçisinin ve tercümesinin zikrettikleri vechile bâzıları ebabilin, dağ kırlangıcı dedikleri bu kuş olduğunu kabul etmişlerdir. 
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ad özal İY zu el ai le Güle (ib ögle İ3i3) 
2S LY ölelaz Gl eb die £ İşi ) ee SEN SY işa pa yel yn il le an ile abimle ilerle 
Sg lal İğ e aa ö Sİ del az İLİ sez ona ş Sales iyi hell bis ela b lll iye isleri lg 
Çİ olikaz abla 43 İS öğe ll a öl 
Og lila Ol öl İğ (SAY ve il lab) a 

li b ay YY öy ates gazi ye 


bü LL 


Çoğunlukla bu kuşların vasfında "kırlangıçlar benzeri", "avuçları köpeklerin avuçları gibi" diye rivayet edilmesi dolayısıyla bu yaygın olmuştur. Bu takdirde ebâbil tayr'a atf-ı beyân demek olur. Ve ebâbil lafzının tekili yoktur denilmesine de uyar. Fakat yukarıda görüldüğü üzere imam tefsirciler ebâbilin böyle bir çeşit kuş ismi olduğunu söylememiş, çeşitli şekilde, bölük bölük, peyderpey gelen sürüleriyle çokluklarını ifade eden bir sıfat veya hal mânâsıyla açıklamış oldukları ve âyetin sevki de özellikle bu kuşların garipliğine işâret ettiği cihetle bunu atf-ı beyân gibi bir kuş ismi olarak anlamak doğru görünmez, müvelled (doğma) olması gerektir. Gerçi söylediğimiz gibi bunların hacimleri kırlangıçlar kadar olduğu yaygın ve hortumları kuş hortumları ve avuçları köpek avuçları gibi diye İbnü Abbas'dan rivayet edilmiş ise de rivayetlerin tamâmı bunların hepsi bir çeşit kuş olmayıp, gerek hacim ve gerekse renk itibarıyla çeşitli olduğunu anlatmaktadır. Şu halde çarpışmalarda leşler üzerinde dolaşan kartallar, kara kuşlar gibi irileriyle kargalar gibi ortaları ve sinek avlayan kırlangıçlar gibi küçükleri ve siyah, beyaz, yeşil ve alaca çeşitli renkleriyle türlü türlü ve birbiri ardınca takip ederek gelen çeşitli sürüleriyle irili ufaklı, alay alay kuşlar demek olur ki, bunların Yemen'den doğru ve deniz tarafından geldikleri de vaki olan rivayetler cümlesindendir. Böyle bir fırtına gibi birdenbire bir kuş akımının saldırması acaib bir şekilde onların başına bir bela yağdırdı. Elmalılı Tefsiri 
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SİCCİLDEN TAŞLARI 


Y kip kime ie ölme işe 


Atıyorlardı onlara siccil'den taşlar; * 


Kelime mânâsı 


ii Atıyorlardı onlara 
Ew taşları 


y gi” İZ NE siccil'den- taşlaşmış topraktan 

Tefsiri 

Burası kuşların bir başka sıfatıdır. 

İmam-ı A'zam Ebü Hanife rahimehüllah hazretleri bu âyet-i kerimeyi, yermihim diye okumuştur. O zaman taşları atan, Allâhü Teâlâ'dır. Veya kuşlardır. Çünkü bu kelime cemi mânâsı ifade eder. Müennesliği, mânâsı itibarı iledir. Hıcâre hacer kelimesinin cemiidir ve kaya mânâsınadır. yâni, kuşlar o orduyu taşa tutarlar. Rameşşey'ü- o şeyi attı ve onu bıraktı demektir. 

Siccil, taşlaşmış çamur demektir ki o da tuğladır. Arapçaya başka dilden geçmiştir. Sonra Arapçalaşmıştır.' 


çit Mİ 2) dm İda ll 5 like A Bilme şeri çox illa meli sel al gaz el İN lal gla çil 
Ol BASİN ça Ae alg ö öall ça ik mil > ae e Tleğz öy 3 ENİ iğ zl a düş Sİ 


' Siccil, iki şeyden meydana gelmiştir. Senk ve cil'dir. Senk ve cil aslında, seng ve kil'dir. 
Kef harfi cim'e dönüştürülmüştür. Bâzıları da şöyle dedi: Siccil, iki cinsten oluşmuş taş demektir. Onun da biri taş diğeri çamurdur. Veya Siccil, kâfirlerin azaplarının yazılı olduğu divânın özel ismidir. Siccin'in, kâfirlerin amellerinin yazılı olduğu divânın ismi olduğu gibi... Sanki şöyle deniliyor: Yazılı divânda kayıtlı azaptan alınmış taşlar atıyorlardı. O zaman kelime iscâl?den gelir. Atmak ve göndermek mânâsınadır. 
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Pl SİN ka zl a SİN ge 3 yz 
O kli eke lem ÖLSE ESİ öld b 3S SİN Öl ele 
SR SİN Öl li le ze ONS ÜST lde b Si 

OZAN SN lal Aa iye öyle kö SİS çilesi 43 

İLMİ yaş İLAYİ ya alüzil 


YENMİŞ EKİN YAPRAĞI GİBİ 


9 iğ in sasi 


Derken kılıverdi onları bir yenik ekin gibi! 


Kelime mânâsı 


pelaz Onları kılıverdi 
J 5 U LAS yenmiş ve çiğnenmiş ekin gibi 


Tefsiri 

Sonunda Allâh onları yenmiş ekin gibi kılıverdi. 

Allahü Teâlâ onları, üzerine kurtların yediği ve böceklerin konduğu ekin yaprağı gibi yapıverdi. Yâni, tırtıl yemiş yaprak gibi... Asf, ekin yaprağı demektir. Sebebi şudur: Ekin kesilince, rüzgârlar onu savurur ve oraya buraya atar durur. İşte onlar yok olmaları, tamâmen bitmeleri ile böyle bir ekin yaprağına benzetilmişlerdir. Veyahut da kuşların attıkları taşlarla vücutları delik deşik olduğu için, böcek yeniği ekin yaprağına benzetme yapılmıştır. Veya, keasfin me'kül; taneleri yenmiş, geriye samanları kalmış ekin yaprağı, diye de tefsir caizdir. "Tânesi yenmiş ekin yaprağı" mânâsı, canlarının çıkıp, ortada cesedlerinin kalması itibarı ile yapılan bir benzetmedir. 


' Ozaman, muzâf'ın hazfedilmesi ve muzâfun ileyhin onun yerine geçmesi hâlinde olmuş olur. 
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Veya, hayvanların yiyip, fışkı olarak çıkardığı bir saman tanesi gibidir. Sonra bu fişkı kurur ve kesilmiş parçalar gibi dağılır. Veya onlar fişkıların cüzlerinin saçılmasına benzetilmişlerdir.' 

Bu onların ne kötü duruma düştüklerini, güzel bir mübâlağa ile anlatmaktadır. Çünkü onlar, ekinin en değersiz yeri, yâni hiçbir şeye faydası olmayan saman çöpüne benzetilmesi ile yeterli görülmemiş, bir de, hayvanların fişkısına benzetilmişlerdir. Ancak burada fışkı, yenilmişler kelimesi ile anlatılmıştır. Veya kinâye yolu ile, ilk hâline işâret edilmiş, zikri hoş görülmeyerek, edebe riâyet için de kinâye yolu tercih edilmiştir. Şu âyet-i kerimede de, yeme ve içmenin neticesi olan fışkıdan kinâye olarak yemek kelimesi getirilmiştir: "Her ikisi de yemek yerlerdi," Mâide suresi, 575) yemenin neticesi olan idrar akıtmak ve fişkı çıkarmaktan kinaye olarak “yemek yerlerdi” buyurulmuştur. Bu gibi yerlerde açıkça söylemeyi terk etmek Kur'an'ın edebi olduğu içindir. 

Âriflerden bâzıları dedi ki: Kim Allâhü Teâlâ'dan başkasına güvenirse, Allâhü Teâlâ onu yaratıklarının en zayıfı ile helâk eder. Görmüyor musın, fil ashabı, Allâh'ın en güçlü yaratığı file güvendikleri için Allâhü Teâlâ onları, yaratıklarının en zayıfı olan kuşlarla helâk etti. 

Demişler ki: Eğer fil olamıyorsan, bari sinekten de daha az ve daha düşük olma. Çünkü sinek de, kendi katında fil gibidir. Ve sinek diyor ki: Her ne kadar fil gibi güçlü olup bir yük taşıyamasam da, fil gibi kendi yükümü başkasının omuzuna atmıyorum! 

Bu âyet-i kerimede şu mânevi işâretler de vardır: Yırtıcı hayvanlarda bulunan canavarlık, kaplandaki kibir gibi, gazap ve kin sıfatı ile vasıflanmış olan file benzer yaratılmış olan nefis Ebrehesi gibidir. 
Allâhü Teâlâ, o nefsin üstüne, ruh kuşlarını göndermiştir. Ruh kuşları, zikir ve vird taşlarını taşırlar. Böceklerin ekin yaprağını yediği gibi, onlar da nefsin kötü ekinlerini yok ederler. Bununla, vücüd kuvvetlerini kendine çağıran nefsin cismâni tabiat kilisesi yıkılır. Bu çağırma, aslında 


' "Kamus'"ta zikredildiği üzere asfın asıl mânâsı taze ekin, gök ekin yapragıdır ki, kuruyup kırılınca saman olur. Rahmân Süresi'nde "O çimli taneler." 
(Rahmân, 55/12) diye terceme etmiştim. Ekin yetişmezden önce, henüz yeşilken biçilmeye de asf denir ki, çayır gibi hayvana yedirilir. Böyle taze iken biçilen ekin tutamlarına asuf, içinde henüz tanenin bulunduğu başak çıkmadan toplanmış yapraklarına asife, o sararmış ekin başağından dökülen kırıntılarına, saman çöplerine usafe denilir. Henüz yeşil iken biçilen veya biçilmeden çayır gibi hayvana verilen gök ekine dilimizde "hasıl" ve bâzı yerlerde "kasıl" denilir. Onun için biz de meâlde asfı, hasıl diye terceme etmeyi uygun bulduk. 
Elmalılı Tefsiri. 
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şeytanın süslemesiyle olur. O zaman rühun, Rahmân'dan gelen ve kalb Kâbe'sine çağıran dâveti duyulmaz olur. 

Şiir: 

Her kim Allâh'ın mumuna üflerse, 

Mum sönmez, onun ağzı burnu yanar. 

Senin gibi birçok yarasalar rüyasında görür, 

(zanneder ki) Bu dünya güneşten yetim kalacak! 


Bu süre okunurken me'kül?de durulur ve tekbir getirilir. Yanlış mânâ sebep olmaması için durulmadan tekbir getirilmez 


İS YI vi öy yi öz A gl ks çişli | ül GOY anlı gal By şeş 20 ASİL Oİ gaz b 4 peş la gi ahi sl eh İİ akan ali; 
a çeşi Sim al ya gl ASİL oğlağı eğil 
ÜS O iye og ASİ Gİ ES öy bla eğe) 
Sİ Oi ele idam pe 005 
ll Ja an gi dalğa AI GLA dellg GLA 
3 galeri eg elan la A Bİ Ey ei 
ah öğle LE iğ eb gz arilİy olgll ASİ 
Bal izl öy elli ak 
A gl İ gaz im Lay gib ydi ag elk sz VİN İİ saa İİ b eh Ozal eğlaze ill İlk azl e e Yİ aş açlar > 
YI yel öle ALİ gb e le dak a 
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GS İŞ adi b YL Si Sİ Ulyeğrl 
MU balla dye ge İYİ ez Let gül ös çisil hda e b ŞABİ e İzli şa öle all lab 

all 4Slal al Es aslerel OS va bili a JE 
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5 le a al Sebe ii ha $ İİ as 
5 gm pa Dğr ye Sİ S5 aş el e bop 
Sİ Si a 4S el b) aş Ey SE 
A Zİ kel e eh e 
Nb SİN ali ia kN İSE İİ zel ya Yiğ SEY yl ekl gi e le al fay li Pa ll eleği vk; USYI Sİ Las si İçi ayak yi Ai 
İS Lİ gl özsel M6 OÜaLAİ yazi İS öğe ya anes İİ 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 553 


Şİİ İİ çöple ör Sİ iy çe O Üy 


o day! uz le will ek b İİ özgen UNİ 
NİZ laz öyle aye in 


oğoğoğOğO 


Fil süresinin tefsiri, Hicri 1117 senesi cemaziyel evvel'in yedisi Perşembe günü, Milâdi 3 Ağustos 1705 tarihinde tamâm oldu. Tercümesi de Hicri 30 cemaziyel âhir 1439, Milâdi 18 mart 2018 Pazar günü tamâm oldu. 
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106 
AN öğe 
KUREYŞ SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
4 âyettir 
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Çi gala 


— 


inalğ GERME, gil Çip id GİY 
da gazli gül EY Ezik S5 di 3 
ki eli ei 


Bismillahirrahmânirrahim 

İylâfı ve alışmaları için Kureyş'in, ' 

Sefere iylâfları/alışkanlıkları için, yazın-kışın; > 

Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler. Rabbine bu beytin i ki, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin buyurdu. * 


Y a pd 
Alışmaları için Kureyş'in, i 
Kelime mânâsı 


OY alışmaları için' 


'Burası felya”büdü âyetine bağlıdır. Bu Zeccâc'ın sözüdür. Baştaki fâ, kelamda şart mânâsından dolayı gelmiştir. İylâfihim”deki ilâf, biriyle beraber olmak, devamlı yanında olmak ve onu bırakmamak demektir. İylaf, mef'ul için olan mebniden olup elifi ta”diyedir. 
Ve mutlak olarak birinci mefule mebniden masdardır. O mef'ul de rihle kelimesi olup ikinci me'uldür. İkinci iylafda ona bağlandığı gibi. Kasırla “Elleftü şey'e” denilir. Ve Âleftühü olarak medle gelir. Onu lâzım kıldım, ona devam ettim, onu terk etmedim mânâsına. O zaman bütün elf ve iylaflar lâzım olur. Bu kelimenin, "âleftühü gayri" şeklinde bir tabiri vardır ki, mânâsı; onu ona bağladım,. Ve yine medle denir ki, âleftühü gayri- ben onu benim gayrıma ülfet ettirdim Yâni ona bağladım, birbirlerine yaklaştırdım demektir. O zaman da müteaddi olur. Tacül-mesadır da İylaf , ülfet etmek, alıştırmak mânâsınadır, İlâf ve inâs'ın zıddı ihâş'tır ki yabancılaştırmak, yalnız bırakmak demektir. 
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Ni 3 

ge 58 Kureyş'in, 

Tefsiri 

İlâf, biriyle beraber olmak, hep yanında olmak ve onu bırakmamak, demektir. Bu ayet üçüncü âyete yâni Felya*büdü... âyetine bağlıdır: Mânâsı şöyledir: “Allah'ın, onlarda bulunan nimetleri hudutsuzdur. Allâh'a diğer nimetler için kulluk etmezlerse, bâri bu büyük nimet için kulluk etsinler.” 

Denildi ki; li-1lâf, bir önceki sürede “Fecealehüm ke asfin me'kül” ayetine bağlıdır. Übeyy radıyallahü anh'ın mushafinda, bu iki sürenin fasılasız tek süre olarak gelmiş olması bu görüşü desteklemektedir. O zaman iylaf; lâzım olan yakınlıktır demektir. Şimdi mânâ: Allâhü Teâlâ, Kureyşlilere kasıtlarından dolayı, Habeşlileri helak etti. Şunun için ki; iki göçe alışsınlar, bir araya gelsinler, devam ettirsinler, aralıksız sabit bir hal kazansınlar... Böylece birini bitirip diğerine, onu bitirip ötekine yönelsinler! Çünkü, insanlar, Habeşlilerin helâklerini duyduklarında, Kureyşlilerden daha çok korkmaya ve daha çok hürmet etmeye başladılar. Onun için, kimse onlara bir şey yapmaya cür'et edemiyordu. Bununla, iki yolculuklarında da düzgünlük elde edilmiş oldu. 

Kureyşin iki yolculuğu vardı: Kışın Yemen'e, yazın ise Şam'a giderlerdi. Bununla rızıklarını elde eder, ticâretlerini yaparlardı. İki yolculuklarında da emniyette idiler. Çünkü onlar Allâhü Teâlâ'nın Hareminin ehli, Aziz Beyt, Kâbe'nin hizmetçileri idiler. Onun için onlara taarruz olmazdı. Başka insanlar ise her zaman için yol kesme, soygun ve gasp arasında idiler. Kureyş'ten birine açlık isabet ederse, âilesiyle bir yere çıkar, orada bir çadır kurar, ölünceye kadar da orada kalırlardı. Bu âdet, Hâşim bin Abdi Menâf zamanına kadar devâm etti. Kavminin efendisi idi. Bir gün kalktı, Kureyşlilere şöyle dedi: 

- “Muhakkak sizler yeni bir âdet icâd ettiniz. Bu âdetinizle azalıyor ve aşağı bir vaziyete düşüyorsunuz. Hâlbuki siz Allâhü Teâlâ'nın Haremi'nin ehlisiniz. Âdemoğlunun en şereflisisiniz. İnsanlar size tabi oluyorlar.” Kureyşliler dediler ki: 

- “Biz sana tâbiyiz, bizden sana muhalefet olmaz” 

Hâşim, her babanın çocuklarını, kışın Yemen'e, yazın da Şam'a gitmek üzere bir araya topladı. Çünkü Yemen beldeleri düz ve sıcak, Şam beldeleri ise yüksek ve soğuktu. Zengin, bir şey kazandığında onu fakirleriyle paylaşırdı. Bunun sonunda Kureyş'in fakirleri, zenginleri gibi oldular. 
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er ee Ri e b çile a gi Ol il öl b Rİ ne ya GS BL elli 
İlel dail ogi ozkali dai BL özdeş el OB öy) pazen 
Aİ nde Şİ La İkili il va yaa İYİ a UYU bis ii a Gİ GN İli e iler İŞYİ 
Aİ çine dal aliyi yağ eli al İl Şİ YUYİ 
İl UY Yİ İYİ e İS ÖK 455 ey ale ia 
İĞ hiza 048 dal alaz 3 ol azal gl İl çö ali Lal 
AYI köz 5 iy al a ÖYUYI lal gW 
PMI ya Yi, 

Lağil olağız İzle van eşleme alai e ali la öle hş 
YI Ob hab Yu ölelg öğe ei Şa) gl ae 
OY AŞİ a eki ye al alkil Yi AYI kaş bağele hiz bell | ya laz beğ İyrazz gel öle al 
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İN yali 3 all NM öyle öle, el öl 
> İN yl eşle) NİS üğee Oyle el 
Şo zerz Gia ya pla e yö ME all a EN gg a 
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İl İLe gag karina eği lelğ bel İİ LAS ül 3, 
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İslâm geldiğinde, onların halleri böyle idi. Araplar arasında kureyşlilerden daha çok malı olan, daha büyük izzete sahip başka kardeşler yoktu. Hâşim, Mekkeye Şam'dan mal getiren ilk kimse idi. 

Kureyş, Nadr bin Kinâne'nin evlâdından gelme idi. Onun evlâdından olmayan Kureyşli sayılmazdı. 


KUREYŞ İSMİ VE KÖPEK BALIĞI 


Kureyş kelimesi, kirş kelimesinden gelir. Kirş, köpek balığı mânâsınadır. Kureyş, ism-i tasgirdir. Köpek balıkları denizde büyük bir yaratıktır. Gemilerle oynarlar, onları alt üst getirip, vurarlar ve kırarlar. 
Onlara ancak ateşle güç yetirilebilir. Kureyş kabilesi de bu balığa benzetilmiştir. Çünkü yiyen fakat yenilmeyen, herkese gaalip gelen, kendisine galip gelinemeyendir. 

Kureyş kelimesinin ism-i tasğir sigasında gelmesi tâzim içindir. 
Yâni büyük köpek balığı demektir. Bâzı âlimler de, en doğrusu tasğir sigasının hakiki mânâsında olmasıdır, dediler. Çünkü köpek balığı büyük bir hayvandır. Kureyş de küçüklüğüne rağmen köpek balığına benzetildi ise, o zaman muhakkak tasgir kalıbıyla Kureyş diye isimlendirilmelidir. Burada Kureyş'e Kureyş denmesi, büyüklüğü veya küçüklüğü sebebiyle değildir. Tam aksi, yemesi fakat yenilmemesi, herkese galip gelmesi fakat mağlüb olmaması sebebiyledir. Bu iki sıfat tam mânâsı ile 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 559 


köpek balığında mevcuttur. Yine tam mânâsı ile Kureyş'te de mevcüddur. Onun için buradaki tasğir kipi, tâzimden başka bir mânâ değildir. 

Zemahşeri dedi ki: Mekkede bâzı tüccarlardan işittim. Biz Beni Şeybe kapısında oturuyorduk. Mekke tüccarlarından birisi, bana köpek balığını anlatıyordu... Dedi ki: 

-Kirş yuvarlak yapılıdır. Boyu bizim şu bulunduğumuz yerden Kâbe'ye kadar vardır. Büyük gemilere saldırması meşhurdur. Hiçbir şey onu bundan döndüremez. Ancak gemidekiler ellerine meş'aleler alıp hızlı bir şekilde, yüzüne doğru hızla tutulursa o zaman, gemiyi bırakır. 
Bu balığın gözünde herşey küçük fakat, ateş büyüktür. İşte Kureyş'e de bu isim bu sebeple verilmiştir. Şâir şöyle der: 


KÖPEK BALIĞI 


Köpek balığı, denizde yaşar. 

Kureyş de kureyş diye bununla isimlenmiş 

Zayıfı da, şişmanı da yer bir şey bırakmaz. 

İki kanatlı kuşa tüyünü bile komaz! 

Hatta şehirlerde, Kureyş de böyledir 

Şehirleri hızlı bir şekilde yer! 

Onların âhir zamanda, Nebileri var, 

O zaman öldürme ve yaralama çoğalır. 

Kâmüs'ta şöyle geldi: Karaşehü, yakruşühü ve yukarrişühü şeklinde gelir. Arapçada karaşe, kesmek, şurdan burdan toplamak, birbiri üzerine yığmak, birbirine takmak ve katmak demektir. Kureyş kelimesi bu kökten ve bu mânâdan gelir. Çünkü onlar da Harem-i Şerifte toplanıyorlardı. Yahut da onlar ticâret için toplanıyor, malları bir araya getiriyor ve onları satın alıyorlardı. 

-Veya şöyledir: Bir gün Nadr bin Kinâne elbisesine bürünmüş, içinde kendini toplamış, onlar da “takarraşa -toplandı” demişler. Onun için onlara Kureyş denilmiş. 

-Veya Nadr bin Kinâne, kavmine gelmiş, kavmi ona bakıp: “Sanki o, çok şiddetli bir hamle gibi, mânâsına “keennehü hamlün kureyşün” dedikleri için bu ismi almıştır. 

-Veya Kusayy'a, “el-Kureşi” lakabı kullanıldığı için, 

-Veya hacıları tek tek teftiş edip ihtiyâçlarını karşıladıkları için, 

-Veya köpek balığının ism-i tasğiri ile isimlendirilmişlerdir. Bu hayvan denizde yaşar. Diğer deniz hayvanları ise hepsi ondan korkarlar. 
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-Veya Kureyş bin Yahlüd bin Gaalib bin Fihr'e göre, bu ismi almışlardır. Bu zât onların kervanlarını idare ederdi. Bu sebeple ondan bahsederken, “Kureyş'in kervanı geldi, Kureyş'in kervanı yola çıktı” şeklinde söylerlerdi.. Bu kelimenin ism-i mensubu ise, Kureşi ve Kureyşi'dir. 
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Tp izaliş ENE, eid 


Sefere alışkanlıkları için, kışın ve yazın; ; 


Kelime mânâsı 


çeidel alışkanlıkları için 
Uzi Aİ , kışın seferine 


Lal ve yazın seferine 


Tefsiri 

Bu cümle birinci ayetten bedeldir. Rıhle, göç etmek, sefere çıkmak mânâsınadır. Rihle yolculuk istikameti demektir. Rıhle, binek üzerinde gitmek demektir. O da kuvvetli deve demektir. Zamanla rihle, bütün yürüyüşlere kullanılır olmuştur." 


' Rihle kelimesinin müfred gelmesine rağmen iki rihle murad edilmiştir. Bir karışıklık tehlikesi yoktur. Bu iki kelime cins ismidir. Cins isimler müfred için de, cemi için de kullanılabilir. İlâf kelimesinde birincide mef'ul olmayışı, ikincide mef'ul ile bundan bedel getirilişi, ilâfın şânını yükseltmek ve ordaki nimetin büyüklüğünü hatırlatmak içindir. Şita, 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Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler, bu beytin Rabbine > Ki, O, onları açlıktan doyurdu ve korkudan emin kıldı. ” 


Kelime mânâsı 


| PE ZE Hiç olmazsa onun için kulluk etsinler 
OE) a ©) bu beytin Rabbine 

sğsbi gili Ki, O, onları doyurdu 

liz o açlıktan 


â meli ve korkudan emin kıldı. 


Tefsiri 


sayfa karşılık bir aradır. Kamusta geldi ki: Şita yâni kış, dört mevsimden biridir. Yaz denince en sıcak zamanları kış denince de en soğuk zamanları akla gelir. Veya, bahardan sonra ve yaz içinde en sıcak günler, süreyyanın doğuşundan süheylin doğuşuna kadar olan zamandır. 
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Mânâ: Hareminin sakinleri ve komşuları olmaları sebebiyle, iki yolculuk firsatına kavuştukları için, onları, iki yolculuktan önce çektikleri şiddetli “açlıktan doyuran ve” dayanılamayacak büyük “korkudan emniyette kılan, bu beytin rabbine kulluk etsinler.” 

Denildi ki: İbrahim aleyhisselam'ın duası ile, her yerin meyvelerin- den oraya toplananlar sebebiyle “açlıklarını giderirler ve açlık çekmezler.” Kureyşliler, Amru'l-ulâ yâni, yukarıda zikredilen Hâşim, Kureyşlileri o iki yolculuğa başlatıncaya kadar çok açlık çektiler.' 

Ebü Hayyân dedi ki; burada geçen min sebep bildiren harfi cerdir. 
O zaman mânâ, “...aç oldukları için doyurdu” demektir. 

Sa'di Mufti dedi ki, Cü' yâni açlık kelimesi, It'âm yâni doyurma kelimesi ile bir arada bulunmaz. Doğru olan, bu kelimenin burada bedel olmasıdır. 

Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: Bu âyetin mânâsı şöyledir: Allâhü Teâlâ, onları doyurarak ve rızıklandırarak açlıktan kurtardı. 


eN ES çe ( gözle gil Nik 5 yl j3 e O Saş lr e eşiği lal e İyi 
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' İbrahim Aleyhisselam'ın: "Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bâzısını, senin Beyt-i Haram'ı- nın yanında, ekinsiz bir vâdiye yerleştirdim. Rabb'imiz, namazı kılsınlar diye (böyle yaptım). 
Artık sen de insanlardan bir takım gönülleri, onları sever yap ve onları çeşitli meyvelerle besle." (İbrahim, 14/37) duasına işâret olmasıdır ki, Beyt-i Muharrem yâni, Kâbe'nin yanında Mekke ziraatsız bir vâdi olduğu halde Hz. İbrahim'in duası ve Kâbe'nin hürmeti sayesinde İbrahim zürriyetinden İsmail ve evladının ve onlardan olan Kureyş'in "Onları çeşitli meyvelerle besle." (İbrahim, 14/37) âyeti ölçüsünce meyvelerden beslenerek yaşayabilmesidir. 
Keşşaf sahibinin beyân ettiği vechile bu ayeti kerimenin mânâsı şu olur: Allâhü Teâlâ'nın saymaya gelmez diğer nimetlerini hesap edemeseler, düşünmeseler bile, Kureyş hiç olmazsa sırf bu ilaf nimeti için Bundan böyle bu Kâbenin Rabb'ine ibadet ve kulluk etsinler. yâni Muhammed Aleyhisselam'ın daveti üzerine serkeşlik etmeyip hakkı tanısınlar, şirk ve isyandan vazgeçsinler de fil sahiplerinin saldırısından muhafaza buyurulmuş Beyt-i Atik (eski Beyt) olan şu Kâbe'nin ortak ve benzerden uzak Rabb'ine ibadet etsinler, yalnız onu Mabud tanıyıp onun emri gereğince ibadet ve kulluk yapsınlar, o Beyt'in ehli olacak Rabbani ahlâk ile ahlâklanarak ona hizmet için gereken görevi yapmak üzere kış yaz her türlü mücahede ile yüksek ilafa hazırlansınlar. Elmalılı Tefsiri. 
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Buradaki korku, Fil Ashâbı'ndan gelen veya şehirlerinde ve yollar- da yağma ve soygun korkusudur. 

Kitâb sâhibi dedi ki: An ile min arasında şu fark vardır: An, yedirmekle giden açlığın meydana gelmiş olmasını icabettirir. Min ise, açlığın hiç gelmediğine işâret eder. Şimdi ayetin mânâsı; Allâhü Teâlâ onları önce ve sonra daha başında, hiç açlık yapışmadan hep doyurdu ve yine önce ve sonra daha başında onlara hiç korku yapışmadan, hep onları emniyette kıldı, demektir. 


KUREYŞ'İN YEDİ FAZİLETİ 


Ebü Tâlib'in kızı Ümmü Hâni radıyallahü anhâ'dan rivayet edildi: Kureyş'in faziletleri yedi maddede sıralanabilir. (Bunlar Kureyşlilerden önce kimseye verilmemiştir. Bunlar: 

I-Nübüvvet, 

2-Halifelik, 

3-Kâbe perdedarlığı, 

4-Hacılara su ikrâmı, 

5-Fil Ordusuna karşı yardım, 

6-Allahü Teâlâ'ya kimsenin kulluk etmediği yedi yılda, bâzı rivâyetlere göre de on yılda kulluk etmek. 

7- Kur'ân'da onlar hakkında bir süre inmiştir ki, o sürede onlardan başka hiç kimse zikredilmemiştir. ' 

Bu rivâyete göre; li-ilâfi Kureyş süresine süre denmesi ile, “Fil Süresi ile li-ilâfi Kureyş tek süredir” iddiâsını reddeder. 

Bu rivâyette geçen, 7 veya on yıllık müddet içinde, Allâhü Teâlâya yalnız onların ibâdet ettikleri, başkalarının ibadet etmedikleri mânâsı da araştırmaya muhtâctır. 


çal ie gaz oydk pl V çe (ZE e ala |) 


' Hakim, Müstedrek, 4- 60 
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Bu fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki; Allâhü Teâlâ burada: Kureyş kelimesi ile, insana ait varlık Mekkesi beldede oturan müşrik nefse, zâlim ve günahkâr kuvvetlerine işâret buyurmaktadır. Kış kelimesi ile kahra ve celâle, yaz kelimesi ile, lütuf ve cemâle işâret buyurulmaktadır. Kahır ve celâl ile kastım, âcizlik ve zaaftır. 
Çünkü kahra uğrayan kişi âcizdir ve zayıftır. Lütuf ve cemâlden de kastım kudret ve kuvvettir. Çünkü lütuf gören kişi, temkin sahibidir. Fakat, nefsin aczi ve zayıflığı, hevâ ve hevesinin yardım etmemesi hâlinde belli olur. Kuvveti ve kudreti de, yardım olduğunda belli olur. Nefis ve 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sıfatları, acziyyet ve zaaf zamanlarında ma'külat Yemen'ine gider. 
Çünkü o, kalbin sağ yanındadır. 

Kuvvet ve kudret esnasında ise nefis, mahsüsât Şâmı'na gider. 
Orası da kalbin göğüsten sonraki sol tarafına düşer. Ma'külât nimetleri ile, mahsüsât nimetleri arasında gider gelir. Ve nefis, Vahdet-i vücüd'da ve kalbin resülünün risâletinde kalarak, nimetlere şükretmez. Tıpkı Ma'külâta giren filozoflar ve mahsüsâta giren Firavunlar gibi... Bu sebeple Allâhü Teâlâ, “Bu evin Rabbine kulluk etsinler” buyuruyor. 
Yâni Kâbe-i hakiki olan Kalb hanesinin Rabbine kulluk etsinler. Çünkü Kalb evi, mâneviyatın ve ilhâmların tavaf yeridir. Allâhü Teâlâya kullugun zarüri olması ile, hidâyet rasülü olan kalbin risâletini ikrardır. Beyt; Rab kelimesi kendisine izâfe edilmiş olması sebebiyle mutlak olarak muazzamdır ve şereflidir. 

Rabbul Kalb, bir isimdir. Bütün isimleri ve sıfatları kuşatır. Bu, İsm-i A'zam'dır. Bütün akli, rühâni, ilmi ve gaybi tesirler ona bağlanır. 
İşte bunlara cüz'i isimler altında değil de, İsm-i A'zam'ın altında toplanmaları emrolunmuştur. Bununla şirkten kurtulsunlar ve Vahdet-i vücüd'un o hakikatini o yakalayabilsinler. Çünkü cüzi isimler mukayyeddir, külli isimler ise, mutlaktır. Onun içindir ki, Peygamberimiz aleyhisselam, Mekke'nin külli ve cem'i sıfatlarına işâret olarak şehirlerin anasına yâni Mekke'ye gönderilmiştir. 

Bu, celil, müfiz, mu'ti olan Rab, onlardan ilimlerin açlığını yok etmiş, ilimlerle doyurmuş, açlıktan helâk olma korkusundan emin kılmıştır. Çünkü câhilin nefsi ölü gibidir. Diriler ise ölümden korkarlar. Çok büyük ilim sahibi Allâhü Teâlâ'dan ilham yoluyla bize gelenler bunlardır. 
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Mekkede nazil olmuştur 
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Bismillâhi?r-rahmâni?r-rahıym 


Gördün mü o dini tekzib edeni/yalanlayanı? ' 

Odur ki işte, iter yetimi. ? Ve kayırmaz, kollamaz doyurmak üzere miskini, * Fakat yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, K 

Namazlarından yanılmaktadırlar; 

Onlar ki mürâilik ederler/gösteriş yaparlar, “ 

Ve yardımlığı sakınır (zekâtı vermezler, verdirtmezler!) / 
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b w Ki 2. 4 
Kİ lu DAS iL 
Gördün mü o dini yalanlayanı? ' 
Kelime mânâsı 
Gill ESI)İ Gördün mü o b v ll DİĞ dini yalanlayanı? 


Tefsiri 

Ey Muhammed! Dini, ceza gününü ve İslâm'ı yalanlayanı gördün mü? Yâni tanıdın mı? Ceza gününü yalanlayanı veya İslâm dinine imân etmeyeni bildin mi? Eğer tanımadıysan veya bilmek istersen: 


SN £ geliş DİS İİ) vie gel e EĞİ 
Çi Sİ) Sİ ellağ SAlİ Yl al zl 
MS çel yal MI rez 533 Sa ayi On 3) Öl gl a ça 0d Ol 
€3 öz ği sü di 
O, odur ki, yetimi iter ? 
Kelime mândsı 


gül GUNE O, odur ki, 


Çaya 


İl yetimi iter ? 


SEBEBİ NÜZÜL (EBU CEHİLİN KORKUSU) 


Tefsiri 
O yetimi şiddetle iter, çirkin bir şekilde azarlar.' Bu kişi Ebü Cehil'dir. O bir yetimin güya koruması idi. O yetim birgün çırılçıplak geldi, 


' Burası mahzüf şartın cevabıdır. Zâlike mübteda, ellezi de haberidir. 
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kendi malından istedi. Ebü Cehil çirkin bir şekilde o yetimi kovdu. Çocuk ümitsizliğe kapıldı. Kureyş'in ileri gelenleri: 

- “Muhammed'e söyle, sana şefaatçi olsun” dediler. Bu sözden maksadları Peygamberimiz aleyhisselam ile alay etmekti. Fakat Efendimiz aleyhisselam hiç bir muhtacı geri çevirmezdi. Çocukla birlikte Ebü Cehil'e gitti. Ebu Cehil ayağa kalktı ve yetime fazlasıyla malını verdi. 
Kureyşliler Ebü Cehil'i ayıpladılar. 

- “Dininden mi döndün?” dediler. O: 

- “Hayır vallahi, ben dinimden dönmedim. Fakat Muhammed'in sağında ve solunda birer mızrak gördüm. Vermeseydim onları bana saplayacağından korktum, dedi. 

Âyeti kerimedeki ellezi, bilinen birisi içindir. Cins için olma ihtimâli de vardır. Bu ihtimale göre, dini yalanlayan herkes bu hükme girer. O zaman dini yalanlayan deyince, kendisini canavarlık kapladığı için, zayıflara eziyet eden, kırıcı ve sert davranan herkes bunun içine girer. 


Oi lom ize bbs abla isi Çad ei gü AV) 
30 İyozala lde Öl Je öyle bi ölem şi 
aba Anh dendi İla iye leş Ul örer ei bg 0S e il 
0S y Gİ aki Hamal Boa Sl İba çe aç ana GRİP limra 2 0S le pil ale gaz a el ig ag 
LEŞ a özi eli İlel dig per leb e el oylar y53 az vE Sal) Sİ ve ledi Yil yel yl here Ap GA am azl da ci 
Amb0ğ Am AİN Dİ Aİ yaz lk İS OS e İİ he 0S 

sale ia yil AN lig aş 


FAKİRLERİ KORUMAZ 


' İbnü Abbas'tan bir rivayette de hem cimri, hem mürai bir münafık hakkında nazil oldu denilmiştir. Demek ki bu süre bunların birisi veya hepsi sebebiyle nazil olmuştur. Fakat hükmü onlara mahsus değil, öylelerin hepsini içine alır. 
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YP Sİ ub İZ yali Va 


kollamaz doyurmak üzere miskini, * 


Kelime mânâsı 


Me 
> Ya kollamaz b o td ) 
il pub pe doyurmak üzere miskini 


Tefsiri 

Yani, zengin yakınlarını ve başkalarını “Fakiri doyurmaya” yiyecek vermeye “teşvik etmez.” Kimsesiz ve muhtaçlara yemek vermez. 
Hayvâni nefs kendini kapladığı, mal sevgisi ve cimrilik rezilliği kendisini sardığı için hak sahibine iyilik edilmesine mâni olur. Başkasının hayrına mâni olursa, kendisi nasıl yapar?! Anlaşıldı ki: İyiliğe teşviki ve iyiliği terk, yalanlamanın işâretlerindendir. 

Bu âyette, yedirme yerine yemek getirilmiş ve o da fakir'e izâfe edilmiş. Bundan anlaşılıyor ki, zenginlerin mallarında fakirlerin hakları vardır. Yâni, fakire kendi hakkı olanı vermemek cimriliğin en zirvesi, kalb katılığı, tabiat ve yaratılış tamahkârlığıdır. 

(Soru:) Eğer denirse; kişi çoğu zaman fakire yedirmeyi teşvik etmiyor ve bunu günah saymıyor. O zaman ne sebeple kınanıyor? 

(Cevap:) Derim ki; Yoksula yedirmeyi teşvik etmemesi, ya o kişinin yaptığının karşılığını göreceğine inanmaması yüzündendir, ya da teşvik etmeme, cimrilik ve fakirlere ihsanda bulunmamadan kinâyedir. 
Bunun da, kınanma ve azarlanma konusu olmasında hiçbir şüphe yoktur. Başkasını, iyilik yapmaktan alıkoymanın zemminden şüphe olmadığı gibi. 

Şiir: 

Cimri ve alçak kendisi başkalarına vermediği gibi, 

Başkalarını da bağış yapmaktan men eder. 

Cimri ve alçak başkalarının da almasını istemez. 

Bu kişi sineğin bile, kadehin yanında olmasını istemez. 


ri iz . N İl, af. 
gb JE Ş ezel e aziz lal ee Yeli yaz YI) 
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£ b Dİ ae 

gil bp 
Yazıklar olsun o namaz kılanlara! Ki, 


Kelime mânâsı 


Hi p Yazıklar olsun 


.â 


o namaz kılanlara! Ki, 


Tefsiri 

Burada fâ harfi, kendisinden sonraki kısmı, mahzüf bir şart cümlesine bağlamak içindir. Sanki şöyle dendi: Yetimi ve fakiri kayırmamak, dini yalanlama işâretlerinden olduğuna, bu da kınanma ve azarlanmayı gerektirdiğine göre, namazlarını gaflet içinde kılanlara yazıklar olsun, yâni şiddetli azâb olsun... 
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la OLSN 3 İS öge b lale le ela ( a) 
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kğ dü ça b ipi 


Ki, onlar, namazlarından yanılmaktadırlar; : 


Kelime mânâsı 


3 e vi . . . 
A gn) o kimseler dir ki, 
Di o namazlarından 
> 


0 yala yanılmaktadırlar; 


SEHİV İKİ ÇEŞİTTİR 


Tefsiri 

Sehv, gafletten doğan bir hatâdır. Ve iki çeşittir. 

1- Bu hareketi insana yaptıran şeyin insanın içinde olmamasıdır. Bir insana söven delinin fili gibi... 

2- Bu hareketi yaptıranın, insanın içinde olmasıdır. Şarap içip sarhoş olan birinde kötü bir iş meydana geldiği gibi... 

Birincisi affolunur, ikincisi ise hesaba çekilir. Allâhü Teâlâ'nın burada kötülediği fiil, ikinci kısma girmektedir. 


NAMAZLARINDAN SEHVEDENLER' 


' Namazdan yanılmanın mânâsında da tefsircilerin bir hayli açıklamaları vardır: Başlıca namazın öneminde gaflet edip onu gereği gibi ciddi bir vazife olarak yapmamaktır ki, kılınıp kılınmadığına aldırmamak, vaktine dikkat etmemek, geçip geçmediğine aldırış etmeyip vaktinden geri bırakmak, terk etmekten üzülmemek, kıldığı vakit de Allâh için hâlis niyyet ile kılmayıp, dünyaya ait bir takım maksatlar, gayeler için münafikça bir şekilde kılmak, açıkta, el yanında kılarsa gizlide kılmamak, kıldıklarını da Hakk'ın huzurunda hayatın ruhani ve cismani bütün değişimlerini temessül ettirecek bir kulluk ve tazim olarak değil de Hz. 
Mevlânâ'nın dediği gibi, "baş yerde kuyruk havada" yahut Türkçe bir deyimle söylendiği gibi "iki yatış, bir kıntış bakış"tan ibaret bir gösteriş veya bir eğlenti hâlinde yapmak şekillerine şamil olur. Söz musalli (namaz kılan) denilenlerde olduğu için büsbütün namazı 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I- Namazlarını gaflet ederek terk edenler, unutup bâzı vakitler kılmayanlar. 

2- Namazlarını az itina göstermekle ciddiye almayıp terk edenler. 
Bu, mündfıkların veya fâsık mü'minlerin fiilidir. Bu mânâ an harf-i cerrinden çıkmaktadır. Bu sebeple Enes radıyallahü anh dedi ki: “Allah'a hamdolsun ki, Allâhü Teâlâ, namazlarından sehvedenler dedi de, namazlarında sehvedenler demedi. Eğer namazlarında sehvedenler deseydi, âyetin mânâsı şöyle olurdu: “Onlar namazlarını kılarken gaflet içinde kılarlar.” Unutmak onlara mutlaka yapışırdı. Bu gaflet de ya şeytanın vesvesesi, veya nefsin fısıltıları şeklinde olur. Halbuki bu halden kurtulan müslüman yok gibidir. Bundan kurtulmak çok zordur. 
Bu âyet-i kerime nâzil olunca Peygamberimiz aleyhisselam: 

- “Bu ayet, sizden herbirinize dünya kadar mal verilmesinden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.' 


Uy ali ye İlke el öyle ele Ea eli) 
yes al yal OL Ye il ağ 


terketmek bu konudan hariç olmak gerektir. Bu konuda İbnü Cerir rivayet ettiği iki haberle de delil getirmiştir. Birisi Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.)'dan: Demiştir ki Peygamber (s.a.v.) hazretlerine SEHİVDEN sordum. 

-"Onlar, namazı vaktinden geriye bırakanlardır." buyurdu. Birisi de: Ebu Berzele el-Eslemi (r.a)'den: Demiştir ki: İş bu âyeti nazil olduğu zaman Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Allahü Ekber, bu sizin için herbirinize bütün dünya kadar bağış verilmekten daha hayırlıdır. SEHVEDENLER o kimselerdir ki namaz kılarsa namazın bir hayrı olacağını ummaz, terk ederse Rabb'inden korkmaz." 

Bunda sözün gelişine göre kıldıkları bir kaç vakit namazdan dolayı gururlanıp yanılıp da dini ondan ibaretmiş gibi diğer ibadet ve kulluk vazifelerini yapmıyanlar da dahil olur. 

Zira birçok defalar geçtiği üzere dinin ruhu Allâh'ın emrine ihlas ile tazim ve bütün hareket ve kuvveti, ceza ve mükâfatı ondan, bilerek, onun adına yarattıklarına şefkat esasında toplanır. Onun için Kur'ân'da imândan sonra salih amellerin esası olmak üzere namaz ve zekat beraber zikrolunagelmiştir. Böyle iken dindar geçinen birtakım kimseler vardır ki, namaz kılar görünürler de sâdece onunla bütün dini vazifelerini ifa edivermişler gibi farzederek yanılırlar. Zekat gibi diğer vazifelere önem vermez kaçınırlar. Allâh için istemekten hoşlanırlar da, Allâh için ufak bir şey vermekten, Allâh'ın kullarına yardım etmekten ve Allâh'ın emirlerinin ifası için lâzım gelen masraflara güçleri yettiği kadar iştirak etmekten çekinirler. Halbuki böylelerle mescidler tamir edilmez..... İşte böyle namaz kılar, dindar görünüp de namazlarından yanılan, mürâilik, gösteriş yapıp da ufak bir yardımdan bile kaçınan kimselerin bu halleri, dinsizin dini yalanlamasından değil ise de yetimi kakıştırmasından, fakirlere yardım etmemesinden daha çok şaşmaya değer, yazıklar olsun onlara! Elmalılı Tefsiri. 

' Taberi, 24- 633, İbn Kesir, 4- 555. 
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“ĞİN avaz ke le delğ İS eni öl e 
PEYGAMBERİMİZİN SEHVİ 


- “Nebi Aleyhisselamdan hiç sehv olmuş mudur?” diye sorulursa, 

- “Evet!” deriz. Hendek harbinde, 

- “Onlar bizi namazımızdan alıkoydular. Allâh kabirlerini ateşle doldursun”' buyurmuşlardır. 

Yine Efendimiz aleyhisselam, bir sefer dönüşü, sahâbe-i kiramla birlikte uyuyakalmaları sebebi ile, sabah namazını sehven geçirmiştir.” 
Bir defasında da, öğle namazını iki rekât kılarak selâm vermişti. Hazreti Ebü Bekir radıyallahü anh, Peygamberimiz aleyhisselam'a “İki rekat kıldınız” diye sehvini hatırlatmıştı. Efendimiz aleyhisselam da namazına iki rekât daha ilâve etmişti.” 

Fakat, Rasülüllah sallallâhü aleyhi ve sellem'in zikredilen hâdiselerde ve başka yerlerdeki sehvi, diğer insanların sehivleri gibi değildir. 
İnsanların hangisi, O aleyhisselam gibi olabilir ki? Çünkü O aleyhisselam devamlı (manevi dünyasında vukubulan) bir dalma ve cezbe hâlinde idi. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde: 


' Buhari, Cihad 98 Tirmizi, Tefsir 31 
> Bu hâdise, Buhâri, mevâkitü?s-salat bahsinde geçmektedir. 
* Buhâri , sehiv babı: 3 
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- “Benim gözlerim uyur, ama kalbim uyumaz” buyurmuştur. ' 

Burada, namazdaki inceliklerin görülmesini bırakıp yanılmaya, namazın sırları ve ilimlerinden gaflete düşüldüğüne işâret vardır. 

İbnü Mes'üd radıyallahü anh “sâhün” kelimesini, namazı bırakıp boş şeylerle meşgul olanlar mânâsına gelen “lâhün” şeklinde okumuştur. 

Akıllı kimseye düşen, namazını geçirmemektir. Çünkü namaz mi'râc ve münâcât gibidir. Akıllı kişi, namazda saçıyla, sakalıyla, elbisesiyle oynamaz, esnemez, sağa sola dönmez... Namaz kılanlardan nice kimseler vardır ki, kaç rekât kıldığını ve hangi süreyi okuduğunu bilmez. 


DE ÜRE JE US çi li gg le il e e pal öl 
öle ye şe Lala “ZU Gi İĞ Sa” öl e el © asil 2 
A 2) Si gil a İğ eke ei yy gg a bla pal 
33 MİN öle öge Sİ ya$ Lag lg ela ys$ş ele e 
İLALAYI gaz Gi a alta eğil İİİ ile ge pl ei iğ 
© vali ŞE Y3 GE AS” Jb a oley, 

ga leş layla çe Zlöklia öleli Gâsllel 3g e agi İİ EŞLE ağ 
EML «5 yö Ol BUN, ab öale OS öza Yasal ŞE) 3 şar il İ 33 
GS Ya iğ izle b iş Yy öleliiğ öleli eb e gi 
UY; İl 4S YE EY ip ka ey piş vialYİ) şili, özge ia İyi 


— 3 v0 gp Oil sa il 
Onlar ki gösteriş yaparlar, “ 


Kelime mânâsı 


a oil Onlar ki 


' Buhâri, teheccüd bâbı, 16. Ebü Dâvüd, tahâret 202. 
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Oğlg gösteriş yaparlar, 


Tefsiri 

“Onlar ki gösteriş yaparlar” yâni, Onlar insanlara amellerini gösteriyorlar ki, insanlar da onları namazları sebebiyle övsünler diye... 

(Soru:) Eğer sen dersen ki: Bu âyete böyle bir mânâ verildiği takdirde hakikat ile mecaz bir arada olmuş olur. Çünkü övme gözle görülmez? 

(Cevap:) Ben derim ki: Buradaki umümi bir mecazdır. Yahut da, gösterme fili, rü”yet kökündendir fakat, bilmek mânâsına kılınmıştır. 

Keşşaf da denildi ki: Eğer, sâlih amel farz ise, farzların hakkı, onun alenen ve herkesin gözü önünde yapılmasıdır. 


FARZLAR ALENEN YAPILIR 


Peygamberimiz aleyhisselam da, 

- “Allâhü Teâlânın farzlarında gizlilik yapılmaz.” buyurmuştur. Onlar İslâm'ın alâmetleri ve dinin işâretleridir. Çünkü farzları terkeden, kınanmayı ve şiddetli buğzu hak eder. O hâlde farzları açıktan yaparak töhmet ve şüpheden kurtulmak vâciptir. 


NAFİLELER GİZLİ YAPILIR 


Eğer amel nâfile ise onun hakkı da gizlenmesidir. Çünkü nafile amelleri yapmayan kınanmayı gerektirmez. Gizli yapılmasında da bir töhmet ve şüphe yoktur. Eğer kişi, bu nâfileyi, insanlar da görüp onun gibi yapsınlar niyeti ile açıktan yapıyorsa, bu da güzeldir. Çünkü riyâ ancak, yapılan ameli görsünler de kendisini iyilikle övsünler diye yapıldığında olur. Riyâdan kaçınmak ise çok zordur. Çünkü riyâ, karanlık bir gecede kara bir karıncanın, kara bir taş üzerinde yürümesinden daha gizlidir. 


GÖRSÜNLER DİYE NAMAZI UZATMAK 
Şiir: 


Halkın gözü önünde uzattığın ve başkaları görsün diye Kıldığın namaz aslında cehennem kapısının anahtarıdır. 


' Kurtubi. C.: 20- Sh.213. Zemahşeri, C.: 2- Sh.360. 
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RİYA EHLİ İLE MÜNAFIKIN FARKI 


Görsünler diye amel eden mürâi ile, münâfik arasında şu fark vardır: Münâfık, kâfirliğini gizler, imânlı olduğunu gösterir. Mürâi, görünürde kendini çok huşülu gibi gösterir, görenler onu sâlih ve namaz ehli zannetsinler diye, kendisine sâlih insan görüntüsü verir. Riyâ'nın hakikati, ibâdet sebebi ile dünyalık elde etmektir. 

Bu âyette, amellerini ve hallerini, zulmâni nefsine bağlamış kimsenin, mürâi olduğuna işâret edilmektedir. 
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YP OŞELİ Öküz 


Hayırlara mâni? olurlar (zekâtı vermezler, verdirtmezler!) 


Kelime mânâsı 
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? alo.” 4.29 
O şma5 9 mâni olurlar 


O 3ELii Hayırlara 


Tefsiri 

Hayırlara mâni? olurlar (zekâtı vermezler, verdirtmezler!) 
Mâün, man kökündendir. Az şey demektir. Zekâta da mâün denir. 
Çünkü malın kırkta biri zekât olarak verilmektedir. Bu, “çoktan verilen az bir mal” mânâsı ifâde eder. 

Ebu'i-Leys dedi ki: Mâün, Habeş dilinde mal demektir. 

Burhânü'1-Kur'an'da şöyle geldi: Bu sürede “ellezine hüm” buyurulduktan sonra, kısa kesilmeyip, tekrar getirilmesi, filin isme atfedilmesinin imkânsız olmasından dolayıdır. Daha sonra da “Ellezine hüm yemneün” denmemiştir. Çünkü yemneün zâten fiildir. Bu filin önceki fiile atfedilmesi de güzel olmuştur. Bu da ince bir düşüncedir. 

Âyet, “onlar zekâtı vermezler” demektir. Mâün kelimesinin, salat yâni namaz kelimesinin hemen arkasında zikredilmesi de, bunun delilidir. Veya mânâ; ödünç alınan şeyleri âdet olarak birbirlerine vermezler, demektir. 


Le BİSİİ Syaez İİAN EZAN gag öymell ye ÇOYELRİN öyklağ5) gl İĞ3 Se a lal ay İLİN e İğ EV Uye illa öleli olay iş İLİN dkp ik üyeli ELİ 
cila ÇAN öleli öy e pal ela Si İİ ola 5 
Silail öze hi İY O gaz ii a la YI e ali ale da US İİİ yalar çime agi iğ olay faal e 
özle gla sl öğe ğe o 55 
Bir kimsenin, cezâya inanmadığı için, yetim ve fakiri korumaması, kötülenmeyi ve azarlanmayı icab ettirirse, 
1-Dinin direği olan namazda, küfürden bir şübe olan riyâya aldırış 


etmemek, 
2- İslâm'ın köprüsü zekâtı vermemek ve verdirtmemek, 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 581 


3-Halka kötü muamele etmek, ceza ve azarlanmaya daha çok layıktır. İslamla isimlenmiş, daha ötesi, âlimlerden sayılan, bu sıfatları üzerinde bulunduran nice insanlar görüyorsun! Ne büyük bir musibet! 

Âdet ve gelenek olarak ödünç alınıp verilen şeyden murad; balta, kazan, tencere, kova, iğne, yemek kabı, elek, keser, kepçe, ateş, su ve tuz gibi şeyler, insanların ödünç olarak birbirlerinden alıp verdikleri ve birbirlerine yardım ettikleri şeylerdir. Yine, komşunun senin fırınında ekmek pişirmeyi rica etmesi veya bir eşyasını birgün veya yarım gün senin yanında bırakması da bunlardandır. 


VERİLMEMESİ HARAM OLAN ŞEYLER 


Âişe (radıyallahü anhâ)'dan rivâyet olunuyor: 

“Bir gün Peygamberimiz aleyhisselam'a 

“-Ya Rasülallah! Verilmemesi harâm olan şey nedir? diye sordu. 
Efendimiz aleyhisselam: 

“-Su, ateş ve tuzdur” buyurdu. Hazreti Âişe (radıyallahü anhâ) tekrar: 

“-Ya Rasülallah! Suyu, anladık. Ateş ve tuzu vermemek niçin haram?” diye sordu. 

Peygamberimiz aleyhisselam: 

“-Ey Humeyrâ! Kim komşusuna ateş verirse sanki, bu ateşle pişen yemeği sadaka olarak vermiş gibi olur. Kim tuz verirse, sanki onunla tatlandırılmış yemeğin hepsini sadaka olarak vermiş gibi olur. Kim suyun olmadığı bir yerde başkasına bir yudum su verirse, sanki onu diriltmiş gibi olur. Keşfu”l-esrâr da böyledir. 


İSTEYİCİLERİN DURUMU 


Kişi, (gerçekten)! ihtiyaç sebebiyle zikredilen şu şeylerden birini isterse, onu vermemek din ve şerfatta, kaçınılması gereken bir şeydir. 


' Buraya gerçekten kelimesini ilave etmemiz, günümüzde ihtiyacı olmayan binlerce insanın istemeyi meslek hâline getirmiş olmaları ve çalışıp çabalamadan istemekle hayat sürdüklerini bildirmek ve onlara vermemenin bir vebal taşımadığını açıklamak içindir. Günümüzde verilecek en makbul yer Kur'an talebeleri ve onlara kanat germiş kurumlardır. 
Bu devirde, bir müslümanın evinde bulundurduğu bir sadaka kutusuna, her dışarı çıkarken, bir miktar sadaka atması, sonra bu toplanan sadakaları, İslamı ve imânı öğreten kurumlara veya bizzat oralardaki talebelere vermek ne güzel bir âdettir. Böyle yaptığınız takdirde çarşı ve pazarlarda ne oldukları bilinmeyen kimselerin dilenmelerine aldırış etmemekte bir sakınca yoktur. Mütercim 
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Ama zarüret hâli dışında istediyse, o zaman onu vermemek sâdece insaniyet açısından çirkinlik ifade eder. 

Aynü'i-meâni'de şöyle geldi: Hayrı ve hasenâtı vermeyen ve verdirtmeyen kimseler, Kevser'den men edildiler. Bu âyeti kerimede, mündfıkların sıfatı olan cimriliğe mâni olmak ifadesi vardır. 


age İzel GEY pl a 0S > yalla ll EYLE ge öl inek ga SİN eliz geni öle ça il Bal EYL ça öy yliğ çil Gİ GESİ ge MAİN öğiğ PİLAVI öyle a Şİ İSİ e SN ye eda Çile ya ğe geçin elele ya e GN amli ya Sİ zl 
03 lik lil al alaz gl öle oyalar lee öl çaliğ ölün Lb iel 
du li imali EMİ alla yaallğ Geli te ga yle Lam eş 
Gb iz O Bl gear Öl İS yaş çekeliğ öleli ŞE ZAR pzlliğ pi Sağl Lay Baze alin geliş al gö 

İĞ MU b Yİ İş) İĞ Gİ GEZ yaz AE e gi İĞ İğ SEN İŞ 43 ZUZİN KİA Ml İş g Sİ g3 Şiz Zİ labl yaz ŞEN ls, db azal öl İSİ İZÜ hai ya a çü eş İLİ Gİ, 

GE sl Gİ ELİN İyi YE İl e id ga 5 gl sis leş 

JİN ye yel İSİ daş b ylamme #LEMİ ada e OS dö ye İki ill e bg Bp İ ÇE  ösğyell b Bap 
GEN ide Sİ İİ ye el YI b Sİ 


Mâün süresinin tefsiri mü'minlerin bayramı (Cuma) günü bitti. 


Oil AE ozi Özell yg ai 
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108 
BESE EE 
KEVSER SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
3 âyettir 
4 


, 9 


ÇT GAS A çiş 


Ta esi Gi) La gi İSİ lezi Üğ el Jİ kekiği gp AĞ 
Bismillahirrahmânirrahim 


Biz verdik sana hakikatte kevser! ' Sen de rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver! ? Doğrusu sana buğz edendir soysuz/ebter! 
3 


gp 50 Bele 


Biz verdik sana hakikatte kevser! ' 


Kelime mânâsı 
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Tefsiri 

İnne, cümleyi kuvvetlendirmek makamında yemin yerindedir. 

Âhiretle alâkalı ihsanlar henüz verilmediği halde, “Biz sana verdik”, dünyada verilecek şeylerin çoğu ele geçmeden, yine “verildi” buyurulması, olmalarının kesinliğini göstermek içindir. 

Kevser, çok hayır mânâsınadır. İlimde, amelde, dünya ve âhiret şerefinde kesret yâni çokluk mânâsı taşır. ' 

Oğlu seferden dönen bir bedevi (çöl köylüsü) kadına: 

“-Oğlun ne ile döndü?” diye sormuşlar. Demiş ki: 

“-Kevserle (Yâni çok sayıda hayırla) döndü”. 

Kaamüs'ta denildi: Kevser, her şeyin çoğu demektir. 

Müfredatta geldi: bazen çok cömert kimseye kevser denir. Yine, 


14? 


“tekevsera'ş-şey'ü” sözü, sonu gelen bir çokluk demektir. 
yaş ( Dizlzi Şal Sü ll öze e tü) 
bazi çi A OZ le Sy Ag AYI hall öl ge lal a BAS beyinli si sl 0 İZİ İ Ge üm e 
ARI İN e BESİ e Şb ll iğ Şer 
İSA IE İç a ya gil İY İS ee öd İS e EN İŞEN gaye 3 SE ŞE e ASİ sal 
SİN İS Yü İS e Şe İl döş e iş 
al 145 


KEVSER NEDİR 


Rivâyet olundu ki: 
Peygamberimiz aleyhisselam bu âyeti okudu. Ve: 
- “Biliyor musunuz Kevser nedir?” 


' Kesret kelimesi fev'al kalıbı üzeredir. Nefl'den Nevfel ve cehr'den cevher kelimeleri gibi... 
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1- O, Cennette bir nehirdir. Rabbim onu bana vereceğini va'detti. Onda çok hayırlar vardır. Baldan daha tatlı, sütten daha beyaz, kardan daha soğuk ve tereyağından daha yumuşaktır. Kenarları zeberceddir, gümüşten bardakları semânın yıldızları adedincedir. 

2-Ondan içen ebediyen bir daha susamaz. 

3-Bu nehre ilk gelecek olanlar, elbiseleri tozlu, saçları dağınık fakir muhâcirlerdir. Onlar nimetler içinde olan hanımlarla evlenemezler, evlerin kapıları onlara açılmaz. Onlardan biri ölür gider fakat ihtiyâcını giderme duygusu gönlünde kımıldar durur. Bunlar, Allâh'a yemin etseler Allâh onların sözünü yalan çıkarmaz.” 

İbnü Abbâs radıyallahü anhüma, Kevser'i, bol hayır diye tefsir etmiştir. Said bin Cübeyr, “İnsanlar, kevser Cennette bir nehirdir, diyorlar?” dedi. İbnü Abbâs da; “O da bol hayra dâhildir” cevâbını verdi. ? 

Hazreti Âişe radıyallahü anhâ dedi ki; 

-“Kim Kevser suyunun çağıltısını işitmek isterse, iki parmağı ile kulağına tıpa yapıp dinlesin!” 

Atâ Rahmetüllahi aleyh dedi ki: “Kevser, Rasülüllah aleyhisselamın havuzudur. Yanına gelenlerin çok olacağı için Kevser denmiştir” der. 

Bir hadis-i şerifte şöyle geldi: 

- “Benim Havzım, San'a” ile Eyle arası kadar mesafedir. Köşelerinden birinde Ebü Bekir, ikincisinde Ömer, üçüncüsünde Osman ve dördüncüsünde Ali (Radıyallahü anhüm) bulunacaktır. Kim ki bunlardan birine buğzederse, diğeri havuzdan su vermeyecektir.” Bu havuz mahşerde olacaktır. Uygun olan görüş şudur ki: Allâhü Teâlâ'nın görünen veya görünmeyen bütün nimetleri Kevser'e dâhildir. Görülen nimetler arasında dünya ve âhiret hayırları vardır. Bâtıni nimetlerden birisi ise, mânevi yâni ledünmni ilimlerdir. Bu ilimler, zâhiri ve bâtıni kuvvetlerle elde edilmez, feyz-i ilâhi ile elde edilir. 

Te'vilât sâhibi buyurdu ki: Kevser, vahdette kesretin yâni tek olanda çok olanların bilinmesidir. Şühüd, kesrette vahdeti yâni çoklukta tek olanı görmektir. Bu, mârifet bahçesinde bir nehirdir. Kim ondan içerse cehâlet susuzluğundan ebediyyen kurtulur. Bu özellik Hazret-i Risâlet aleyhisselam ve onun ümmetinin kâmil velilerine mahsustur. 


' Müslim fil fezail: 2305. Tirmizi, Kıyamet. 2444. İbnü Kesir. 4-556. 
? Buhâri. Rikâk. 53 

3 Taberi, 

“ Buhari, rikak,53 (kısmen) 
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SERE 


Sen de rabbin için namaz kıl ve kurban kes! ? 


Kelime mânâsı 


A >) (2 Sen de rabbin için namaz kıl y di di 


52513) ve kurban kes! 


Tefsiri 

Sen de Rabbin için namaz kıl ve Rabbin için kurban kes! 

Çünkü Allâhü Teâlâ'nın Nebi aleyhisselama, âlemlerde daha önce kimseye vermediği, bundan sonra da vermeyeceği mezkür atıyye ve ihsânları, bu âyette emrolunanları yapmayı icabettirir. 

Nahr; devede boynun gövdeye bitiştiği yerden kesmektir. Zebh de diğer hayvanları, boynun başa bitiştiği yerden kesmektir. 

Şimdi mânâ: Rabbin için namazı öne al. Öyle ki, bu büyük nimeti sana lutfetti. Öyle nimet ki, Allâh için hâlis olarak yapılmış hiçbir nimete denk değil... Li- Rabbike'deki lam, Sırf rabbinin rızâsı için, mânâsınadır. Bu mânâ, nimetin şükrünün haklarını yerine getirmede, gösterişçilerin sehivlerine zıttır. Çünkü namaz, şükrün bütün kısımlarını içinde toplamıştır. 


Aly eğ Leş eli Gini pala el £ dp Gy Şi) 
Le ç9L.li ayle all ai erleri öl çk le aş Gi 
A 
Galli G9 ili pala olarka sl e ygeleki 
Yl le dll oda le Zİ li Şİ öLen le ps 
G3 iyor Yİ e3l ale İs 4S ağa ball dani gala 
İmal öleli Ok la Sâ özüm el gb sl li e yali 

b 


' Fe salli*deki fâ, ma kablinin, ma ba'dine tertibi içindir... Lehü kelimesi li rabbike kâfi geldiği için hazfolunmuştur. 
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ŞÜKÜR VE NAMAZ 


1-Kalb ile şükür. Bu, nimetin başkasından değil, sırf Allâh'tan oldu-Şunu bilmektir. 

2- Dil ile şükür. Bu, nimet vereni övmek, senâ etmektir. 

3-Azalar ile şükür. Bu da nimeti verene hizmet etmek, O'na tevazu gösterip boyun eğmektir. 

Şükrün bu üç çeşidini de içinde toplayan namazdır. 

Allah'ın ismi ile, Arap mallarının en hayırlısı olan deve ( gibi) hayvanları kurban kes! Yâni, Allâh için deve kurban et de muhtâclara sadaka olarak dağıt! Muhtaçları horlayan ve hayırlara mâni olan kimseler gibi olma! 

Bu süre, sanki bir önceki sürenin karşılığı gibidir. Burada geçen namaz, kurban bayramı namazı, kurban da, kurban günlerinde kesilen kurban diye tefsir edilmiştir. Bu da, sürenin Medine'de indiğinin işâretidir. 

Atıyye'den gelen habere göre namaz, hacıların cem” sebebiyle Müzdelife'de kıldığı sabah namazı, nahr da, Minâ'da kesilen kurbandır. 


KURBAN KESEMİYEN FAKİR 


Peygamberimiz Mustafâ aleyhisselam'a sordular: 

- “Fakir ve derviş bir kimse fakirliği sebebiyle kurban kesemezse kurban sevâbını nasıl kazanabilir? Şöyle cevap verdi: 

-“Dört rekât namaz kılar; her rekâtta bir Elhamdü... Yâni fatiha, on bir de innâ e'taynâ...yani, kevser süresi okur. Allâhü Teâlâ bununla o kimsenin amel defterine altmış kurban sevâbı yazar.” Keşfü'l-esrâr'da böyle geldi. 

Hazreti Ali radıyallahü anh'den gelen bir rivâyete göre: Buradaki nahr kelimesinden murad, namazda eli göğüse koyarak bağlamaktır. 

Süleyman Teymi'den gelen de şöyledir: Ve'nhar demek, duâ ederken ellerini göğüs hizâsına kadar kaldır, demektir. 

Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle geldi: Enâniyet ve inniyyet yâni benlik develerini, râhâni sağ elini, cismâni sol el üzerine “elem neşrah leke sadrak” süresinin kılıcı ile açılan göğsünün, tam üzerine koyarak kes! 


Yaa ll SG Ol ola Öİ şaş lal SAN ADE ay Sİ 
SE ale iğ all geler Dİ gaz OLU Sally oz ya 
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A EMİSER 

Doğrusu sana buğz edendir soysuz ve ebter! * 


Kelime mânâsı 


BE 
SİS Öl Doğrusu sana buğz edendir 


Er pe 
DANİ 52 soysuz ve ebter! 


Tefsiri 
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“Sana buğz ettiği için, sonu kesik o'dur.” ' 

(Ebter kelimesinin kökü) Betr, kuyruk kesmede kullanılır. Sonra, kişinin neslinin devam etmemesi, bu kelime ile anlatılmaya başlanmıştır. 
Denildi ki: Bir kimsenin, yerine geçecek çocuğu olmadığı zaman, o ebterdir, denir. O zaman ayetin mânâsı: “O öyle bir kimsedir ki; neslini sürdürecek kimsesi ve anlatılacak güzel bir nâmı da yok. Asıl soyu kesik odur. Sana gelince (Habibim); zürriyyetin ve güzel nâmın ve faziletinin eserleri kıyâmet gününe kadar bâki kalacaktır. Ahirette sana öyle bir şan verilecek ki, anlatılamaz bir derecededir. 

Şiir: 

Senin iktidar ve kudretinin tesirleri ve izleri kıyamete kadar sürer 

Bu yüzden senin kara yüzlü düşmanın hep eli boş ve utanç içinde kalır. 


NÜZÜL SEBEBİ 


Şimdi, onlar Nebi aleyhisselam'ın çocuğu Kaasım ve Abdullah Mekke'de ve İbrahim Medine'de vefat ettiği zaman, Muhammed aleyhisselam?'ın nâmı kesilecek zannediyorlardı. Allâhü Teâlâ bu âyetle, nâmı kesilecek olanın, Resül aleyhisselam'a buğzedenin olacağına dikkat çekti. Allâh Rasülü ise, Cenâb-ı Hakk'ın: - “Senin nâmını ve şerefini yükselttik” sira suresi 944 A etinde beyân buyurduğu gibidir. Çünkü Allâhü Teâlâ, öyle bir nesil vermiştir ki, zaman durdukça devâm edip gidecek bir nesli, O'na vermiştir. Bak! Ehl-i Beyt'ten kaç kişi şehid edildi, yine de âlem onlarla doludur. 

Allahü Teâlâ O Resülünü, mü'minlerin babası yaptı. Bütün mü'minler kıyâmete kadar O aleyhisselamın nesli ve evlâdıdır. Yine Allâhü Teâlâ O'na, hakkını koruyacak, sünnetini ve getirdiği hak dini yaşayacak kişiler verdi. 

Hazreti Ali radıyallahü anh'in şu sözü buna işârettir: 

- “Âlimler zaman kaldıkça bâki kalacaklardır. Görünürdeki vücutları yok olsa da, eserleri kalblerde bâkidir.” 

Böyle bir derece, Rasülüllah aleyhisselam'a tâbi âlimlere verilirse, Allâhü Teâlâ'nın şânını yücelttiği ve peygamberlerin sonuncusu kıldığı Rasülüllah aleyhisselam Efendimiz'in makamı nasıl olur?! 


: Çünkü bir iş, müştak bir kelimeye nisbet edilirse, o işin sebebini o kelime bildirir. 
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ASE EDİ ele ASLİ a eli elakeli b A öğeye öl eli eğe LGYİ çöle alama 0 ball abi Şa 


Te'vilât-ı Necmiyyede bu âyetle alâkalı şöyle geldi: “Şüphesiz asıl sonu kesik olan, o sana buğzedendir” âyeti ile kastedilen, nefis eşeğidir ki; onun neslinin kuyruğu ve devâmı kesilmiştir. Çünkü Salih ameller, doğru haller, râhâni ahlaklar ve Rabbâni vasıfların evlâdlarının hepsi senin evlâdındır ey kalb Rasülü! Onlar sana tâbi olanlar, senin yanında 


olanlar ve yardımcılarındır. 
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Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) -Kadir olan Allâh ona yardım etsin- der ki: Bir gün, duha vakti kaylüle yâni kısa öğle uykusundan sonra bana Kevser Süresi ile alâkalı bâzı şeyler aklıma getirildi. Oradaki işâretler şunlardır: Ey kalb Muhammedi! lütuf, cemâl ve ikrâmlarla alâkalı isimlerimizin tamâmını “Biz, sana verdik.” Ey ruhla alâkalı bütün kuvvetlere hayırla ve bol hidâyetle gönderilen hidâyet resülü! “Biz sana kevseri verdik.”' Ki o kevser, Rahmân isminin pınarından kaynayan bol ilimdir. Bütün rahmetleri içine alan umümi bir rahmetle biz sana rahmet edince, sen bütün vatanlarda rahmetin tamâmının mazharı oldun. Onun için, Sende ahkâm ve hakikatlerin ilmi vardır. O zaman fânilik ve teslimiyet mescidinde “namaz kıl!” Bu mescid, Allâhü Teâlânın İbrâhimine mahsus mescididir. 
“Rabbin için” yâni Rabbine şükretmek için... Bütün hallerde görüntüyü devâm ettirmesi ve dâimi zikir hâlini devamlı kılması için namaz kıl! 

Vücut devesini hizmet yolunda, tabiat devesini iffet ve namus yolunda, nefis devesini fütüvvet yolunda “kurban et!” “Sana buğzeden” yâni asıl soyu kesik olanlar, nefislere mahsus ve ufuklardaki şer güçlerden sana buğzedenlerdir. Allâhü Teâlâ da; 


' Ümmetlerinin mü'minleri ona geleceklerdir. Nitekim Tirmizi hadis-inde: "Her peygamberin bir havuzu vardır ve hep onlar hangisinin geleni daha çok diye öğünürler ve ben muhakkak onların en çok geleni olacağımı umarım." buyurmuştur ki, hadis, Tirmizi'nin dediği gibi hasen garibdir. Onun için bu havuzlara imân ve i'tikat vacip değildir. Fakat Peygamber (s.a.v.)in havuzuna dair olan hadisler tevatüre yakın derecede meşhur olduğu için Ehl-i Sünnet katında ona imân vacib olduğu Akaid kitaplarında zikredilmiştir. Bununla beraber Mutezile'den ona imânın vacib olmadığını söyleyenler vardır. Şüphesiz ki bu süre gereğince Resulullah'a Kevser'in verilmiş olduğuna imânın ittifakla vacib olduğunda söz yoksa da, onun bir nehir veya havuz olmasına inanmak sahih olmakla beraber vacibtir denemez. Zirâ daha başka görüşler de vardır. Şöyle ki: 

İkrime'den rivayet edildiği üzere peygamberliğin şerefidir. Zirâ peygamberlik, iki cihanın hayırlarını hem dünya, hem din saadetini gerektiren genel başkanlığı içeren ve bundan dolayı başlangıç itibarıyla rahmani lütuf, hem de sonuç itibarıyla rahimi lütfu içine alan hayr-ı kesir (çok hayır)dir. "Hikmet verilen kimseye çok hayır verilmiştir." (Bakara, 2/269) diye "çok hayır" olduğu beyân buyurulan hikmetin en yüksek derecesidir. Razi'nin açıkladığı vechile peygamberlik rütbesi uluhiyetten sonra ikinci mertebedir. Onun için "Kim Peygamber'e itaat ederse, Allâh'a itaat etmiştir." (Nisa, 4/80) buyurulmuştur, imânın bir esası olmuştur ve Allâh'ı bilme esasının dalı gibidir. Zirâ peygamberlikte mârifet için önce Allâh Teâlâ'nın zâtına, ilmine, kudretine, hikmetine dair bilgiler edinmek gerekir. Peygamberlikte bilgi (marifet) hasıl olunca da ondan semi (duyma) , basar (görme) ve bâzılarının görüşüne göre sıfat-ı haberiyye ve vicdaniyye (haberi ve vicdani sıfat) gibi diğer sıfatlara bilgi edinilmiş olur. Gerçi peygamberlik diğer peygamberlere de verilmiştir. Fakat peygamberlerin sonuncusu olan Peygamberimiz'in bu yüksek menkıbeden hazzı ve nasibi hepsinden çoktur. 
O hepsinden önce zikredilmiş, hepsinden sonra gönderilmiştir. Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir, 
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- “Artık zulmedenlerin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi Allâh'a hamd olsun.” “vam suresi, 645) ayeti kerimesinde buna işâret buyuruyor. 
Öyle bir Rab ki, evliyâsını yetiştiren de O'dur. Düşmanlarına soy kesikliği verdiği gibi, evliyasına da kavuşmayı verendir. 

Sonra, bu sürenin sonu gelip “Hüve'l-ebter” denince durulur, sonra “Allahü ekber” denir. Yanlış bir mânâ çıkmaması için tekbire bitiştirme yapılmaz 
Lİ İSİN özge e 33) ll al ai dali ğü 
Al Bela! ayaz Gİ lg ELİMİZ AİLAN daş ii dye la is iel dal Sp 
Çi a İl sadi) İk özi er İİ Bal 
NE Nu), uk cazi Yi ç” Ü* yi Aİ lez SEY e bize azar b KİSİ de slâlg sag deli Se, Aİ si Şİ çal Yİ 
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109 
OYgİSİ özgü 
KÂFİRÜN SÜRESİ 
Mekkede nazil olmuştur 
6 âyettir 
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Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

De ki: “Ey kâfirler! ' İbâdet etmem o taptıklarınıza, ? 
Siz de tapanlardan değilsiniz, benim mâbuduma! * 
Hem ben ibâdet edici değilim sizin taptıklarınıza, “ 
Hem de siz tapıcılardan değilsiniz benim mâbuduma! 
Sizin olsun inançlarınız. Bana da dinim!” “ 


Y o . — 04 
Vb öp 
De ki: “Ey kâfirler! ' 


eN 
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Kelime mânâsı 

OİL İs 

Tefsiri 

Bazı alimler bu hitab şekli hakkında dediler ki; Kâfirler sıfatı öyle bir sıfat ki, onların kendi şehirlerinde, izzet ve haşmet mahallerinde rezilliklerini bildirmektedir. Çünkü Nebi aleyhisselam onların şerlerinden korunma altındadır. Onun için burada peygamberlik alâmetlerinden alâmet vardır. Kâfirün kelimesinin sahih bir cemi olarak gelmesi, Kâfirlerin az veya itibarsız ve düşük kimseler olduklarına işâret içindir. 
Bu kelimeye muhatab kâfirler, Velid bin Muğire, Ebü Cehil, Âs bin Vâil, Ümeyye bin Halef, Esved bin Abdi Yeğüs. Hâris bin Kays ve benzerleri kâfirlerdir. Sürenin içindeki mânâdan anlaşıldığına göre, Allâhü Teâlâ, onların aslâ imâna gelmiyeceklerini bildirmektedir.' 

Burada hitab edilenlerin bilinen kâfirler olduğu kabül edilirse, sürenin başındaki “De ki!” sözü, Rasülüllah aleyhisselam'adır. O zaman da şu itirazın yersiz olduğu anlaşılmış olur: “Bu emrin icabı, her bir müslümanın bütün kâfir topluluklarına bu emri söylemesi lâzımdır.”sözü geçersizdir. Çünkü şertat böyle bir hüküm koymamıştır. 


NÜZÜL SEBEBİ 


Rivâyet olundu ki: Kureyş'in serkeşlerinden bir grup Peygamberimiz aleyhisselam'a dediler ki: 

- “Gel bizim dinimize uy, biz de senin dinine uyalım. Bir sene sen, bizim ilâhlarımıza tap, bir sene de biz, senin ilâhına ibadet edelim” 

Rasülüllah aleyhisselam buyurdu: 

- “Allah'a sığınırım, O'ndan başkasını ortak koşmaktan!” Bunun üzerine dediler ki: 

- “Bizim tanrılarımızın bir kısmını kabul et, biz de seni kabul edip, senin ilâhına tapalım”. 


' İbnü Ebi Hatim'in Zürare b. Ebi Evfa'dan rivayet ettiği vechile bu süreye "Mukaşkışa" dahi denilir ki, uyuz ve çiçek hastalığı gibi hastalıklardan iyileştirmek demek olan "kaşkaşe"den türemiş olup şirk ve nifak dertlerinden uzak kılan mânâsına "müberrie" demektir. "Kaşkaşe" Türkçe'de def etmek, kovalamak mânâsına kışkışlamak ile de terceme olunsa yakışmaz değildir. 

"Cemalu'l-Kurrâ"da zikredildiği üzere buna "İbadet Süresi" de denilmiş olduğu gibi, "İhlas Süresi" de denir. Ondan dolayı İhlas Süresi ile ikisine "İhlaseyn" (İki İhlas) tabir olunur. 
Nitekim Resulullah'ın sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde okuduğunu İbnü Ömer'- den ve Hz. Aişe'den rivayet edilen hadislerde "İhlaseyn" denildiği de görülür. 
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Bunun üzerine bu süre nazil oldu. Allâh Rasülü aleyhisselam doğru Mescid-i Harâm'a gitti. Orada Kureyş'ten bir kalabalık vardı. Onların baş uçlarında dikildi ve bu süreyi okudu. Kâfirler işte o vakit Peygamberimizden ümitlerini kestiler. O'na ve eshâbına eziyet vermeye başladılar.' 

Bu âyette, nefis sıfatının zulmet ve karanlığı ve tabiatın izleriyle esas kaabiliyetlerinin nürunu örtenlere, başka şeylerle meşgül olduğu için, Hak'tan mahrüm kalanlara işâret edilmektedir. 
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ahi pi all öl 
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' Vahidi, Esbâb-ı nüzüli'l-Kur'ân, s. 496. 
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vü> lk, Leyl çrolazel yg Naze il Şİ EZAN ay le öl vE Ne ayla ÜN ye gl 


v gm gb Os El Y 
İbâdet etmem o taptıklarınıza, ? 


Kelime mânâsı 


ve) Y. Ben ibâdet etmem 


Yy 


ya 
» 


3 ya 
Oy U sizin taptıklarınıza 


Tefsiri 

“İleride de yapmam.” demektir. Ayetin mânâsı: “İlâhlarınıza ibâdet etme talebinizi (şimdi yapmadığım gibi) gelecek zamanlarda da yapmayacağım” demektir. 


ÇE İs YY OY fans li esi ( özümü ei Y 3 
e YI EYL OLS İLERYI ae b ele eyi 
JİN İĞ Y yüz bezi ASİ Ol 65 YI İN ine b gps üre öyle bül po hal Y çal Y alel) b yea Le 
&Yb El öyle Sİ Yİ; 
Siz de tapanlardan değilsiniz, benim mâbuduma! * 


Kelime mânâsı 


' Çünkü lâ harfi, genelde muzâri fiilin başına gelir ve gelecek zaman ifâde eder. Mâ nefi edatının, muzârinin başında şimdiki zaman mânâsı taşıdığı gibi... Len harfi, lâ'nın nefyettigini kuvvetlendirmektedir. Halil: “len aslında lâ'dır.” dedi. 
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gl Y 5 Siz de değilsiniz ö yle tapanlardan 
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Kep Ü benim mâbuduma! 

Tefsiri 
Siz de benim ibadet ettiğime tapmıyorsunuz. Benim ilâhıma ibâdet talebimi gelecekte de yapmayacaksınız. yâni, siz kabul görecek bir kulluk edecek değilsiniz. Çünkü Allâh'a ortak koşarak yapılacak bir kulluk itibar görmez, kabul de olmaz. 


e hnm b Özle gel Ya sl ( Zİ öyle GİY) 
13 ga Maş özle Öğle Gl Yao yalla çi BiLe a ea b 
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Yy eti 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gib öle ulEliY; 
Hem ben ibâdet edici değilim sizin taptıklarınıza, “ Kelime mânâsı 
DulE Gİ Y 3 Hem ben ibâdet edici değilim 

ir 
Y çk Ü sizin taptıklarınıza, 


Tefsiri 

Yani, sizin taptığınız şeylere daha önce bile, hiç ibadet etmedim. 
Câhiliyette bile puta tapmadım ki, İslâmda, böyle bir şey benden ümit edilsin? 


ii Hale izukleliYa) 


BER AS lala ea öle ça Aşa el El po Yi 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b 
ON eli: NE eN 
Hem de siz tapıcılardan değilsiniz benim mâbuduma! 


Kelime mânâsı 
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0 pu tapıcılardan 
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GÜNEYE 

E| G benim ibadet ettiğime! 

Tefsiri 

Yani, siz de hiçbir vakit, benim ibâdet ettiğim Allâh'a ibâdet etmediniz. Bu sürede tekrâr yoktur. 

Bâzı âlimler dedi ki: Bu (dört ve beş numaralı) iki âyet şimdiki zamandaki ibâdeti, onlardan önceki iki âyet de, gelecek zamandaki ibâdetin olmayacağını ifâde eder. 


Bu âyeti kerimede, bir önceki âyetteki mâ abettüm, uygun gelsin diye mâ abedtü denilebilirdi ama, denilmemiş. Çünkü onlar peygamber gelmezden önce de putlara tapmakla damgalı idiler. Rasülullah aleyhisselam ise, o zaman Allâh'ın emrine uyarak O'na ibâdet etmekle bilinen biri değildi. Yalnız bir şeyle bilinmemiş olmak o şeyin olmadığını icab ettirmez. yâni, Rasülüllah aleyhisselamın öyle bilinmemiş olması peygamberlik gelmezden önce Allâhü Teâlâya ibâdet etmediğini lâzım kılmaz. Aksine, Peygamberimiz aleyhisselamın önceki yaptıkları, eskidenberi devâm edip gelen eski âdetler üzerine cereyan edenler kabilindendi. 

Kaamüs'ta şöyle geldi: Rasülüllah aleyhisselam onların aralarında kaldığı üzere, İbrâhim ve İsmâil aleyhimesselam'dan intikal eden dini hükümler üzerine amel etmekteydi. Haccetmelerinde, nikâhlarında, alışverişlerinde, üsluplarında onlar gibi yapardı. Ama tevhid yâni tek ilah inancında ise, kavmi bunu değiştirmişlerdi. Nebi aleyhisselam ise yalnız ve dâimâ tevhid üzere bulundu. Bitti. 

Âyet-i kerimede men yerine mâ tercih edilmiş olması, murad olunan, vasıflandırma olması sebebiyledir. Sanki şöyle denmiş gibi: Benim ibâdetim, O azametinin miktârı bilinemez olan şânı yüce Ma'büd'adır. 
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Sizin olsun inançlarınız. Bana da dinim!” “ 
Kelime mânâsı 


3s 
> Sİ Sizin olsun dininiz 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la Bana da dinim! 


Tefsiri 
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“Sizin olsun dininiz” ifâdesi. “Ben sizin taptıklarınıza ibadet etmiyeceğim” âyeti ile “Ben aslâ sizin taptıklarınıza ibadet edici değilim” âyetlerinin mânâsını kuvvetlendirmektedir. 

“Benim dinim de banadır” ifâdesi “Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz” âyetinin mânâsını kuvvetlendirmektedir. 

Şimdi âyetin mânâsı: “Sizin sırf Allâh'a ortak koşmaktan ibâret olan dininiz size aittir. Hiçbir şekilde bana geçmez. Boşuna ümitlenmeyin. Çünkü bu imkânsız şeylerdendir. Benim Tevhid dinim ise bana âittir, o da size geçmez. Çünkü siz onu imkânsız bir şeye bağladınız. Bu imkânsız şey, benim sizin ilâhlarınıza kulluk etmem veya onlara teslim olmamdır. Sizin va'dettiğiniz ise, şirkten başka bir şey değildir.” Çünkü, onların “Bir sene sen bizim ilâhlarımıza taparsın, bir sene de biz senin ilâhına kulluk ederiz” şeklindeki sözleri iki tarafın da, kullukta müşterekliği üzerine bina kılınmıştır. Size ve bana kelimelerinin başa alınması ile yapılan kasr, kesin olarak “kasr-ı ifrâd” dır. Aidiyeti yalnız bir yere bağlayan bir kasırdır. 

Aynüi-meâni ve benzeri eserlerde şöyle geldi: Bu âyetin hükmü seyf âyeti ile neshedilmiş ve hükmü kaldırılmıştır.” 


SENİN DİNİN SANA... 


Ebu'i-Leys dedi ki: Burada bir delil vardır: Bir insan, çirkin bir hareket gördüğü veya çirkin bir söz işittiği zaman, yapanlara bunu yapmamalarını istese, onlar ise buna kulak asmasalar, tepki gösteren kişinin daha fazla bir şey yapması icab etmez. Ona düşen kendi mezhebinde ve yolunda gitmek, ötekilerini de kendi hallerine bırakmaktır. Bu âyet işte buna delildir.” 


' Dini kelimesinin sonundaki ye hazfolundu. Aslı e idi. 


? Ancak darülharbde yâni İslam kanunları ile idare edilmeyen küfür diyarında, senin dinin sana benim dinim bana hükmü geçerlidir. Çünkü bu ayet-i kerime Mekke-i mükeremenin şartlarına göre inzal buyurulmuş idi. Medine-i münevverede ise İslami hakimiyet tam kurulduğunda o hudutlar içinde “Allah katında din, yalnız İslamdır” hükümü geçerli olmuştur. Ancak Mekke şartları geçerli olan şehirlerde veya ülkelerde bu ayetin hükmü geçer. 
Daha geniş malumat için İslamda Darü”l harb fıkhı mes?elelerine bakılabilir. 


"De ki, ey kâfirler" emri, her şeyden önce bir mücahede telkin eder. Bunun sonunda, "dininiz sizin olsun, hayır ve şer cezası, sorumluluğu size aittir, sonra karışmam ha!" demek de bir izin verme değil, "İstediğinizi yapın." (Fussilet, 41/40) kabilinden bir tehdit veya "Dinde zorlama yoktur." (Bakara, 2/256) esası üzere, bir defetmek ve reddetme ile uzak bulunma olduğu zahirdir. O halde başlangıçta antlaşma sabit olmayınca netice bakımından nesih de varid olmaz. Şu halde hitap, genel olsa da, özel olsa da bu sürenin hiç bir âyetinde nesih yoktur, hepsi muhkemdir. Elmalılı Tefsiri 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ai yiz Öğle el Yer all iki b ge İİ 
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çebi erir 3 


Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: Bu süre ile ilgili bana bir vâridât geldi. (İçime bir şeyler doğdu.) Bu süreyi sanki ikindi namazında yüksek sesle okuyordum. Öyle ki onu bütün kâinâta işittirdim. 

Bu sürenin iş'âri ve mânevi tefsiri şöyledir: 

-De ki: Ey kalb Muhammedi! Ey Kâfirler, yâni ey nefsâni güçler, ey tevhidi şirkle, itâatı mâsiyetle, vahdeti kesretle, vücüd-i hakikiyi vücüd-i mecâzi ile, vücübi hakikat nürunu, imkâni hakikatin zulmetiyle örten nefsâni güçler! Ben sizin tapmış olduğunuz mâ sivâllah putlarına ibâdet etmeyeceğim. Çünkü ben Allâh'a imân etmekle ve putu inkâr 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etmekle emrolundum. Mâsivallah, tâğut ve sahte ilâh kabilindendir. 
Kulluğa ancak ıtlâk ve takyidden âzâde olan Allâhü Teâlâ lâyıktır. 

“Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edici değilsiniz.” O, Kahhâr olan tek Allâh'tır. O Allâh ki; vahdeti ile, bütün kesreti kahretmiştir. Ancak bunu, yalnız vahdet ve şühüd ehli bilir. Sizler ise kesret ve perde ehlisiniz. Onun için bu vuküfiyet sizde nasıl olabilir ki? 

“Ben sizin taptıklarınıza aslâ ibadet edici değilim.” Ben sizin taptığınız esmâya ait ve sıfâtlara ait kesretteki çeşitlilik ve değişikliklere aslâ ibadet etmiyorum. 

“Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz.” Siz de benim ibâdet ettiğim temkin ve tahkike kulluk etmiyorsunuz. Temkindeki telvin de böyledir. Çünkü bu, bütün isimlerin hakikatlerinin zuhürunu gerektiren şeylerdendir. Bunda Hak'tan sapma ve meyil asla yoktur. Bunda her tavırda Hakk ile birlikte olma hâli vardır. 

“Sizin dininiz size” yâni tâğuta imân ve Allâh'ı inkâr şeklinde olan inancınız sizedir. Bu uzak olunması gereken bir inançtır. 

“Benim dinim de banadır.” Allâh'a imân ve tâğutu inkâr olan benim dinim de banadır. Bu, hükümlerine bağlanmak, ahlâkı ile ahlâklanmak ve hakikatlerine erişmek gerekli olan bir dindir. 

Kur'an'ın hakikatleri aslâ neshedilmiş değildir. Aksine onlarla amel etmek kıyâmete kadar geçerlidir. 

İbnü Abbas radıyallahü anh buyurmuş ki, Kur'an'da şeytan için bu süreden daha zor bir süre yoktur. Zirâ bu süre tam ve hâlis tevhittir ve içinde şirkten ve müşriklerden tamâmen uzaklaşma vardır. ' 


-“Kim bu süreyi okursa şirkten uzak olur; azgın şeytanlar ondan uzaklaşır ve kıyâmetin en büyük korkusundan emin olur. Bu süre Kur'ân'ın dörtte birine denktir.” 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruldu: 

- “Çocuklarınıza söyleyin, bu süreyi uykuya yatarken okusunlar. Böyle yaparlarsa onları hiçbir şey rahatsız etmez.” * 


YOLCULUĞA ÇIKARKEN OKUNACAK 5 SURE 


Kim yolculuğa çıkarken, şu beş süreyi: 


' Sa'lebi, Tefsiri, 10-315. 
> Tirmizi, Fedâilü”l-kur'an, 10 
3 Sa'lebi, Tefsir, 10-315. 
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I1-Kul yâ eyyühe'I-kâfirün. 

2-İzâ câe nasrullâh. 

3-Kul huvallâhu ehad. 

4-Kul eüzü bi-rabbi'l-felâk. 

5-Kul eüzü bi-rabbi'n-nâs sürelerini okursa, yolculuğundan sağlıklı ve kazançlı döner. 
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Blm da dilüe gözeli GMY gili AS GL meş 
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İYâ NE 3y0ğ Bel yz ği SN ağ öğge pili Ele 
09 Oela ei ö3 ye 8 ağ İLEN ye öp lal yak 
Öle AİN az) İdi az ŞSYİ gzl 
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“ŞE NE 55 İN yö 


Mü'minlere yardım eden Allâhü Teâlâ'nın yardımıyla Kâfirün süresi tamâmlandı. 


Oi İİ el Öğe a İl öy ii 
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110 
yi Dy 
NASR SÜRESİ 


Medine'de nazil olmuştur 
3 âyettir 


İN azğli dl a 
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«> 
Bismillâhi?r-rahmâni'r-rahıym 
Gelip de Allâh'ın nusreti ve fetih, ' Gördüğün vakit insanları girerlerken Allâhdinine fevcâ fevc/alaylarıyla cemaat cemaat, ? 
Artık tesbih et rabbine hamd ile. Ve O'nun mağfiretini dile/iste! 
Muhakkak ki o bir tevvab/dönüş yapanların tevbelerini kabul edici bulunuyor. * 


MEKKENİN FETHİ 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gi) İd yade Bİ 


Allah'ın nusreti ve fethi geldiği zaman, ' 


Kelime mânâsı sl |3l Geldiği zaman 


dl Le Allâh'ın yardımı 


Y o 
Mi |3 ve fethi, 


Tefsiri 

“Allah'ın yardımı ve”, düşmanlarına seni gaalip getirdiği Mekke “fethi” ve zaferi “geldiği zaman.” 

(Soru:) Eğer sen dersen ki: “Şüphe yok ki, olan bunca fetihler mü'minlerin yardımı ile olmuş iken, yardım kelimesinin Allâhü Teâlâ'ya bağlanarak “Allah'ın yardımı” denmesinde sebeb ve hikmet nedir?” 

(Cevap:) Ben derim ki: Mü'minlerin yaptıkları işler, kalblerindeki teşvik edici mânevi ilaçlara bağlıdır. Bunlar da hâdis yâni yaratılmış varlıklardır. Her yaratığın bir yaratıcısı vardır. İşte bu yaratıcı Allâhü Teâlâ'dır. Buna en yakın merkez kuldur. Allâhü Teâlâ ise ilk merkezdir. O, kalblerdeki sebepleri de sebeplere dayalı fiilleri de yaratandır.' 

Âyetin mânâsı: “Allah'ın yardımı sana gelince, Allâh'ı tesbih et” demektir. 

İzâ gelecek zaman içindir. Alâmet olması bu sebepledir. Denildi ki; Allâhü Teâlâ'nın Mekke'nin fethini, daha olmadan haber vermesi peygamberlik alâmetlerindendir. Çünkü rivâyete göre, bu süre, âlimlerin ekseriyetinin görüşü üzere Mekke'nin fethinden önce inmiştir. 

“Vel-fethu”? yâni Mekke'nin Fethi... Bu öyle bir fetihtir ki; bütün gözler buna rağbet eder. Bu sebeple Mekke fethine, “Fethul-fütühfetihlerin fethi” denmiştir. Mekke'nin fethi, Fetih süresinin başında vaad edilmiştir. Fetih hakkında mâlümât o sürede geçti. 


' İzâ, sebbih fiiline bağlıdır. Şimdi âyetin mânâsı: “Allah'ın yardımı sana gelince, Allâh'ı tesbih et” demektir. Fe sebbih'deki fa, sebbih fiilinin âmil olmasına mâni olamaz. 
Çoğu alimlerin görüşü budur. Veya İzâ'nın âmili, cevab fiili değil, şart fiilidir, izâ ona izâfe edilmiş değildir. Muhakkik âlimlerin görüşü de budur. 

? “Allah'ın yardımı” terkibi ve izâfeti ve birde Lam ahid için olunca, burası Mekkenin fethi demektir. 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 609 
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Denildi ki, “Allah'ın yardımı” izâfeti ve el-fetih'teki el'in istiğrâk mânâsına gelmesi takdirinde, buradaki fetih mutlak olarak Allâhü Teâlâ'nın yardımıdır. Çünkü onlara göre Mekke'nin fethi, fetihlerin anahtarı ve başlama noktasıdır. Mekke, Şehirlerin Anası ve imâmı olduğu için, Mekke'nin fethi, diğer bütün fetihlerin gelişi olarak kabul edilmiştir. 
Rasülüllah Efendimize yönelik tesbih ve hamd emri, bu fethe bağlanmıştır. Yardım ve fethin olmasının, gelme ile söylenmiş olması, bu ikisinin Rasülullah aleyhisselam'a yöneldiğini ve kısa bir zaman içinde geleceğini bildirmek içindir. Bu tâbir; Allâh'ın yardımının, kendileriyle zafere ulaşılacak ordunun gelişiyle olacağına işâret için olması da, mümkün olabilir. 
Yine denildi ki: Bu süre, Rasülüllah aleyhisselam'ın Vedâ Haccın- 


da Minâ'da teşrik günlerinde nâzil olmuştur. Rasülüllah aleyhisselam bu âyetten sonra, seksen gün gibi bir zaman yaşamıştır. O zaman izâ kelimesi, yardıma dâhil olan “insanların fevc fevc dine girmelerinin” henüz tamâmlanmamış olmasına itibarla getirilmiştir. 

Sa'di Müfti dedi ki; bu rivâyete göre, iza kelimesi gelecek zaman mânâsında değildir. Zirâ bazen, gelecek zaman dışında da kullanılır. 

- “Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman, derhal dağılıp giderler.” Cumas, 6210 âyetindeki izâ böyledir. 

Mustalahât'ta geldi ki; fütüh, Allâh tarafından kula açılan her şeydir. Rızık, ibâdet, ilim, mârifet, mânevi keşifler gibi maddi ve mânevi bütün nimetleri içine alır. “Yakın olan fetih” de, nefse ait basamakları çıkışta Allâhü Teâlânın sıfat ve kemâlâtının zuhüru ve kalb makamlarından kula açılan zuhurattır. 

- “Allah'tan, bir yardım ve yakın bir fetih” Gofsursi 615 âyetinde işâret edilen budur. 

- “Doğrusu biz sana bir feth-i mübin açtık. ' Ki, Allâh senin hatalarından geçmişini ve geleceğini mağfiret buyurup, üzerindeki nimetini tamâmlayacak ve seni dosdoğru bir caddeye çıkaracak. 
Fetih suresi #12) âyetindeki feth-i mübin”den murad, Allâhü Teâlâ'nın kuluna açtığı velilik makamları ve ilâhi isimlerin nurlarının tecellileridir. 
Bunlar, kalbin sıfat ve kemalâtını yok ederler. 

Ayet-i kerimedeki, “Allah senin hatalarından geçmişini ve geleceğini mağfiret buyursun” ifadesinden murad; Allâhü Teâlâ, senin nefsine ve kalbine ait sıfatlarından oluşan günahlarını bağışlasın, demektir. 


İAÜ edUlg ELAYI Ol e gerili lar al pa ye hş ale özel e leş gğili öle öm iler ze (ar İgelelg 
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Sap gökay Gİ İİ İs ağ) ella ie 
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“Mutlak fetih”, fetihlerin en yücesi ve en mükemmelidir. Allâhü Teâlânın Zât-ı ehadiyyetinin tecellisinden kula açılır. Bu, yaratılışın bütün şekillerinin fâni olması ile, ayn-ı cem' makamındaki istiğrak ve hay- 


ret hâlidir. “Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman” kavli ile işâret olunan da budur. Biffi. 


MANEVİ FETİHLER 


Bu, Fetih süresinde başka bir ibâre ile geçti. Bunun üzerine, Yardım?dan murad, isim ve sıfatların tecellileri ile oluşan meleküti yardım ve kudsi destektir. Fetih'ten murad da, “mutlak fetih” olup, ondan daha ötede hiçbir fetih yoktur. Bu da, ehadiyyeti ilâhiyye hazretinin ve keşf-i zâtinin kapısının açılmasıdır. 
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Birinci fetih: Şüphesiz, ef'âlin melekütünün fethidir. Nefsin füllerinin, Hakk'ın fiilleri içinde fâni olması ve nefsin hiss perdesinin açılması ile, kalb makamında fâni olmasıdır. 

İkinci fetih: Sıfatların Ceberütunun rüh makâmındaki fethidir. Bu, Ceberüt sıfatlarının, rühun sıfatında fâni olması ve o sıfatların hayal perdelerinin açılması ile olur. 

Üçüncü fetih: Zât lâhütunun, sır makâmındaki fethidir. Onun zâtını kendi zâtında fâni kılarak vehim perdesini açması ile olur. 

Kim ki, bu yardımı ve bu bâtıni fethi kendisinde bulursa, bununla zâhiri fethi ve yardımı da almış olur. Çünkü yardım ve fetih her ikisi de rahmet bâbındandır. Ulaşma olduğunda gazabdan hiçbir eser kalmaz. 
Rahmetin izini takiben mutlak zâhir ve bâtın zaptedilmiş olur. Burada kâmillerin halleri, başlangıç ve son itibarı ile farklıdır. 

Şimdi anlaşılan şudur: Layık olan, bu âyetteki yardım ve fetih, mutlak yardım ve mutlak fetih olarak anlaşılmalıdır. Fakat ben müfessirlerin izinde giderek mukayyed olanı öne aldım. Ancak tercih olunmuş olan, bu görüş değildir. Allâhü Teâlâ bunu söyleyeni müsamaha ile karşılasın. 


SA ke gele gaz kala lal el ga öle çekili 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aa) > AS çe $ Eİİİ SAY zi aliş 
3 ham gbi gsiliy yalla dd haz yay el âli eli 
Meg İN el iye zeiliğ pll OY La 5 Aİ gezi a 
DE yg Sel pi kil e iş Y veli ale İl İyoyi like > Nİ İİ bişe 

e AS Öl Nia e gi aliya İİ İlgi gl ds yağ 
GT gibi ah le he ül a AYI b gelya 
7 İğ ES ill ga eli ll al İİ as 
BE ye al esli 


BÖLÜK BÖLÜK DİNE GİRDİKLERİNDE 


> 2d 7 Aso a Sai 

gb Lala > öle İN Esi 

Gördüğün zaman insanları girerlerken Allâh'ın dinine alaylarıyla bölük bölük, ? 

Kelime mânâsı 

pĞI EE Gördüğün vakit insanları 

O ik girerlerken 

al O çe Allâh'ın dinine 


, - 
C-lal bölük bölük? 


Tefsiri 
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“Gördüğün ve bildiğin zaman..” “insanları” yâni Arapları..' 

Burada hitâb Rasülüllah aleyhisselam'adır. Bütün mü'minlere olması da muhtemeldir. Bu açıklama ile, “Rasülüllah Efendimiz'in günâhı olmadığı hâlde neden istiğfâr etmesi emredildi?” sorusuna bir cevap daha verilmiş olur. Çünkü bu hitap sâdece Efendimize ait değildir. İstiğfâr emri O'nun dışında, dolayısı ile ümmetine verilmiş olabilir. O'nun bu emre dâhil edilmesi tağlib yolu ile olmuş olur. 

Bazı âlimler dediler ki: İnsanın kalbine gelenlerden uygun olanı; “Allah'ın dinine girerken” ifadesinin, fetih kelimesi içinde olmasıdır. 
O zaman fetih, din kapısının, insanların önünde açılmasıdır. 

“Çok cemaatler hâlinde dine girdiler” demektir. “İnsanların” yâni Arapların “bölük bölük” Mekkeliler, Taifliler Yemenliler, Hevâzinler ve diğer Arab kabileleri gibi büyük topluluklar hâlinde “Allah'ın dinine” Allâhü Teâlâdan başkasına izâfesi mümkün olmayan gerçek İslâm dinine “girdiklerini gördüğün zaman,” Hâlbuki bundan önce teker teker, ikişer ikişer girmekte idiler. 

Rivayet olundu ki: Efendimiz aleyhisselam Mekke'yi fethedince, Araplar birbirlerine gittiler: “Muhammed Harem ehline karşı zafer kazanırsa, O'na kimse karşı koyamaz. Allâh onları Fil Ashâbı'ndan ve onların kötü niyetlerinden korumuştu” dediler. Böylece Araplar'dan isteyenler, savaşsız İslâm dinine girmeye başladılar. 


ARAPALARIN TAMAMI MÜSLÜMAN OLDU 


Kâşifi diyor ki; Bu sürenin indiği sene, birçok kabile ve kavim vardı ki; Meselâ, Beni Esad, Beni Mürre, Beni Kelb, Beni Kinâne, Beni Hilal ve diğer kavimler ve kabileler... Bunlar o zamanda etraftan O hazretin yanına gelirler ve İslamiyet'i kabul edip Müslüman olurlardı. 

Ebü Ömer bin Abdilber dedi ki: Rasülüllah aleyhisselam, Araplar içinde kâfir bir kimse kalmayıncaya kadar vefat etmemiştir. Bütün Araplar Huneyn'den sonra, Rasülüllah aleyhisselam vefat etmeden müslüman olmuştu. Kimi gelerek kimi de heyet göndererek İslama girdiler. 


' Bu takdirde En-nas'ın başındaki “el” ahd içindir. Veya İstiğrâk-ı örfi mânâsınadır. 
Efvâcen kelimesi, yedhulüne'nin failinden hâldir. “Yedhulüne fi dinillâhi” cümlesi ya hâldir ya da ikinci mefüldür. Eğer “görme” fiili “gözle görme” ise hâldir. Kalb gözü ile görme takdirinde ikinci mef'üldür. Efvacen yedhulüne'nin failinden haldir. 
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BİR İSTİSNA 


İbnü Atıyye dedi ki: -Allahü Teâlâ daha iyi bilir- “Rasülüllah aleyhisselam'ın sağlığında müslüman olmadık tek Arap kalmadı” sözünden murad, puta tapan müşrik Araplar kalmadı demektir. Çünkü hristiyan Araplardan Beni Tağlib kabilesi Rasülüllah aleyhisselam'ın hayatında müslüman olmamışlar ve bundan dolayı cizye vermekteydiler. 

Aynü'l-maâni'de geldi ki: Âyetteki nâs kelimesinden murad, deniz kenarı ahalisi olanlardır. Rasülüllah aleyhisselam buyurdu ki; 

- “İman Yemenli'dir. Hikmet de Yemenlidir.” Ve yine Rasülüllah aleyhisselam buyurdu ki; 

- “Rabbinizin nefesini Yemen tarafında buldum” buyurur.” 
yâni “Rabbinizin sıkıntıları gidermesini, Yemen tarafından yaptığını gördüm.” 


HİKÂYE 


Rivâyet olundu: Bir gün Câbir Radıyallahü anh'ı ağlarken gördüler. Sebebini sordular. Dedi ki: Ben Rasülüllah aleyhisselam 'dan işittim, Buyurdu ki: 

- “İnsanlar Allâh'ın dinine bölük bölük girdiler. Bölük bölük çıkacaklar.” 


AŞ Blg all çini gğile 3l eğimali ÇİN Ela3 | ols azma edi ale gali Ulas aylar giye GLAM 
A Ale il al e Şİ lar lar İş yağa İSİ el 

Ol YI pall, ol gas yal 


, 


2. Jı ö 


al BŞ ye YA OLAYI Ale sl Cd gap gi ölç) 
ydi eş Uk pall aş pi e ilki la,e 
Ol lal 2 ear Lay (24 J6, ol İ gaün Aİ 0) 


' Buhâri, menâkıb, 1 Tirmizi, menâkıb, 71 
2 Ahmed bin hanbel, 2-541. 
3 Ahmed bin hanbel, 3-43 Dârimi, Mukaddime, 14- 541. 
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TESBİH ET ŞİMDİ RABBİNİ HAMD İLE 


w 


VB Ül OLS Al özak Sl) ale gel 
Artık tesbih et rabbine hamd ile. Ve O'nun mağfiretini iste! 
Muhakkak ki o tevbe edicilerin tevbesini çokça kabul edendir. ? 


Kelime mânâsı 


EE Artık tesbih et 


3 Ja>v rabbine hamd ile 


b 
3 
o 


3azsl) Ve O'nun mağfiretini dile/iste! 


GIŞ 0S «| Muhakkak o tevbeleri çok kabul edendir. 


Tefsiri 

“Artık tesbih et rabbine hamd ile.” 

Tesbih, sebebiyet alâkası ile taaccüb yâni hayret etmekten mecâzdır. Hayret edilecek bir duruma giren bir kimse, “sübhânellah” diyerek tesbih eder. 


HAYRETTE KALINCA SÜBHANELLAH 


İbnü'ş-Şeyh dedi ki: el-Ezkâr'da geldi ki, her halde, hayret ve taaccüb ânında, tesbih kelimesinin kullanılmasında, o şey için sübhânellah denilmesinin sebebi şudur: İnsan, benzeri görülmemiş bir şeyi gördüğü zaman, onun olmasını muhal ve uzak olarak görür ve rühu onun karşısında hayrette kalır. Bu hâdisenin olmasında, sanki Allâhü Teâlâ'nın kudretinin payında (haşa) eksik görmüş gibi olur. Kalbine de, bir anda “Bunu kim yapabilir! Buna kimin gücü yeter?” gibi bir düşünce gelir. İnsanın işte böyle bir bir zanda bulunması hatâdır. O, Allâhü Teâlâ'yı, olması zor gibi görülen bir şeyi yaratmaktan âciz olmaktan tenzih için “sübhânellah! -O her türlü noksanlıktan uzaktır” der. Çünkü o (mümin) kat'i olarak bilir ki, Allâhü Teâlâ her şeye kaadirdir. 
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TESBİH VE HAMD NİÇİN BERABERDİR 


İmam Süheyli Rahimehüllah dedi ki: 

- “Rabbine hamdederek O'nu tesbih et” ayeti ve 

- “O'na hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur.” (srasuresi. 17-44) âyetinde olduğu gibi, devamlı hamd'in tesbih ile yanyana kullanılması- nın Sırrı şu olsa gerektir: 


Ol İN dl ni e lere gel İZ dila öl) 

A Olay İ yz ker lal Sİ, ye 
LS özi We Aİ oda ÖNE b ali bl İİ el JE 
ölalde Me OLGYI Öİ ya all aleme A gzel İSİ3 ŞSEYI 3 3 
A0a demli İdiz a5 göz Ane alltl > ye gali li ayi ale yi ve İzi ol al Şe az Sİ Al 56 pağzel WS ge 4 liği al Okay İl ağa ge ilda il ei cla is İSİ Al öl kül aeyöğ daş ms el GİS e zel 
İİİ gele Kaz O Şİ ye al da) ege ele YI İĞ a 


2 


elk özi Yl zl a Ol 3) diğ rl 
MA'RİFETULLAH 


Ma'rifetullah iki kısımdır: 

I1-Allahü Teâlânın zâtını bilmek. 

2-Allahü Teâlânın isim ve sıfatlarını bilmek. 

Bunlardan birisi olmadan diğerini isbata yol yoktur. Allâh'ın zâtının varlığını isbat, aklın işidir. İsim ve sıfatlarını isbat da, şeriatın icabıdır. 
Akılla, ismin sahibi, şeriatle de isimler bilinir. Akılda, Allâhü Teâlânın zâtını isbat, ancak Allâhü Teâlâdan, yaratılanların alâmetlerini yok etmekle mümkündür. İşte bu tesbihtir. Aklın icabı ve gereği, şerlatınkinden daha öncedir. Nakle dayanan şeriat, akıl ve düşüncelerin oluşmasından sonra gelir. şeriat, aklı, düşünme üzerinde uyarır ve akıl şerlatı böyle bilir. Sonra, şeriat, isimlerden bilmediklerini akıla öğretir. 
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Bu öğretmeye tesbih, hamd ve senâ eklenir. şeriat bize, Allâh'ı, ancak hamdiyle tesbih etmemizi emretmiştir. 

Şimdi âyetin mânâsı: Sen Rabbini hamdederek O'nu tesbih et. Birisinin, Allâh'ın haremi (Mekke) civarında yaşayanlara gâlip geleceği şeklindeki hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen bir hâdiseyi Allâh'ın gerçekleştirmesine hayret et! O'nun bu güzel fili karşısında O'na hamd et! Bu verdiğimiz mânâ, görmek fiilini, gözle görmek mânâsına aldı-Şımızda kolayca anlaşılıyor. Ama bu fiili kalben görmek mânâsına alırsak o zaman şöyle deriz: Herhalde Allâhü Teâlâ, önce zikredildiği üzere şaşılacak şey halkettiği için değil de, “nimeti büyük görerek buna devam et” demek istemiştir. Çünkü böyle yapmak, “fetih” hâline daha uygun bir harekettir. 

Bazı âlimler de buna benzer bir mânâ dediler: Fethin zuhurunun gecikmesinde Rabbini âcizlikten tenzih et ve bu gecikme üzerine de O'- na hamd et! Ve onu şöyle vasıfla: “Herşeyin zamanı ile alâkalı, O'nun katında ancak onun bilebileceği hikmetler vardır.” de. Biffi. 

Veya şöyle bir mânâ: Rabbini tesbih ederek ve O'na hamd ederek zikret. Sana daha fazla nimet vermesi için O'na ibadeti çoğalt ve O'nu daha fazla öv ki, sana nimetlerini çağaltsın. 

Veya şöyle bir mânâ: Allâhü Teâlânın nimetlerine hamd ederek O'nun için namaz kıl.” Buna göre, tesbih, cüz'iyyet alâkası ile, namaz kılmak mânâsında mecâzen girmiş olur. Çünkü namaz, cüz'iyyet alâkası ile ekseriyetle tesbih'i de içinde bulundurur. 

Rivâyet olundu ki: Rasülüllah aleyhisselam, Kâbe'nin kapısını açınca, sekiz rekât duhâ namazı kıldı. Bâzı âlimler bunu kuşluk namazı değil de şükür namazına hamlettiler. Bâzıları da, dört rekâtı şükür, dört rekâtı da kuşluk namazı için, demişlerdir. 


Ya ölez öleli gray 5 bae içen çeki al Ab na Ül 
Ye DİN öy li Yİ öğe a izl ELİ ON 
Jill Eyl yale ye elli eke YI li) ül çare 
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Veya mânâ şöyledir: 

1- “Rabbinin vaadinin doğru çıkmasından dolayı, O'nu hamdederek zâlimlerin iddiâlarını uzak tut.” 

2- “Allahü Teâlâyı cemâl sıfatları sebebiyle hamdet, celâl sıfatlarıyla medh ü sena et ve öv!” 

Yâni bu sıfatların görüntüleri sebebi ile zâtına hamdet! Veya bu sıfatları ihtiyâri sıfatlar derecesine indirdiği için zâtına hamdet! Çünkü O'nun mukaddes zâtı, o sıfatlarla vasıflanma husüsunda kemâl derecededir. Çünkü üzerine hamd edilen şeyin, isteğe bağlı bir iş olması icab eder. 
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Kaaşâni de (mânâ olarak) dedi ki: Zâtını, kalb makaamı ile perdelenmekten tenzih et! O kalb makaamı ki, bedenin alâkasını kesmesi sebebiyle peygamberlik ma'denidir. İşte sen, beden ile alâkayı keserek ve velâyet kaynağı olan hakka'l-yakin makâmına yükselip, kalb makamı sayesinde, nefsini, perdelenmekten uzak tut! Bunu, hamde mahsus fiiller ile temizleme esnâsında, tam vasıflarla ve kemâlâtını görmek süretiyle hamdederek yap! 

“Ve” Nefsini kırmak için, amelini kusurlu gör, Allâh'ın haklarını büyük görerek, terk-i evlâ gibi olan şeylerden kaçırdıklarını kazanmak için “O'ndan mağfiret iste.” Veya, hem kendi günâhın ve hem de mü'minlerin günâhları için af dile... Bu mânâ, Muhammed süresindeki şu âyete daha münasibtir: “Hem kendinin hem de mü'min erkekle- 


rin ve mü'min kadınların günâhlarının affedilmelerini iste!” Muhammed suresi, 47-19) 


Bu âyeti kerimede önce tesbih, sonra hamd ve sonra da istiğfâr üzere söz edilmiş. Yaratıcı'dan yaratılanlara bir iniş yapılmıştır. Şöyle ki; Önce insanlar için istiğfâr ederken, “onları görmek süretiyle meşgul olma” denmiş oluyor. Çünkü onları görmek bunu icabettirir. Sen böyle yapma! Önce Allâhü Teâlâ'nın tesbihi ile ve O'na hamd ile meşgul ol! 
Çünkü insanları görmeden, Allâhü Teâlâyı görmek lâzımdır. Şöyle bir söz vardır: 

- “Öncesinde Allâh'ı görmediğim hiçbir şey görmedim.” yâni, İnsanlar ârifin aynasıdır. Ayna sâhibi, önce görülene döner ve görüleni görmekle nefsi aynaya yönelir. Şöyle demen de olur: Günâhın bağışlanması isteğinden önce, tesbih ve hamde öncelik verilmesi, duâda tutulacak yolun edebinin öğretilmesi için de olabilir. Edeb şudur ki, kendisinden birşey istenecek şahsı, medh ve senâ etmeden, birdenbire ondan bir şey istememektir. 
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İSTİĞFAR ZİKRİ 


Âişe radıyallahü anhâ'dan rivâyet olundu: Rasülüllah aleyhisselam vefât etmeden önce, 

- “Sen'i tesbih ederim Allâh'ım! Sana hamdederim. Senden af diler ve sana tevbe ederim!” Ağ) © iz SilEzl Sak) gibi Si 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“Sübhânekellâhümme ve bi hamdike, estağfiruke ve etübü ileyk” duâsını çok yapardı.' 

Yine Rasülüllah Aleyhisselam: 

- “Ben bir gün ve gecede yüz defa Allâh'a istiğfâr ederim!” 
buyurmuşlardır.” Buradan bilindi ki; istiğfâr zikri, aslâ terkedilmez. 
Çünkü insan kalbi, perdelenme ve lekelerden tam kurtulamaz. 


BU SURE İNDİĞİNDE SEVİNENLER 
VE AĞLAYANLAR 


Rivâyet olundu ki: Rasülüllah aleyhisselam bu süreyi sahâbelerine okuyunca onlar (fetihlerlerden dolayı) sevindiler. Amcası Abbâs (radıyallahü anhüm) ise ağladı. Rasülüllah aleyhisselam: 

- “Ey Amca! Niçin ağlıyorsun?” diye sordu. Amcası: 

- “Bu süre ile sana vefât haberin verildi!” dedi. 

Rasülüllah aleyhisselam: 

- “Hakikat o ki, elbette senin dediğin gibidir” buyurmuştur. Ve Efendimiz aleyhisselam'ı, o günden sonra gülerken ve sevinirken gören olmadı.” 

Denildi ki: Nebi aleyhisselam ile konuşan Abbâs değil de, oğlu Abdullah'tır. Efendimiz aleyhisselam onun hakkında: 

- “Muhakkak ki, bu çocuğa çok ilim verilmiştir” buyurmuştur.” 
Ömer radıyallahü anh İbnü Abbâs radıyallahü anh'ı hep yakınında tutmuş, Bedir ehli ile birlikte toplantılara almıştır.” 

Herhalde Abbâs veya Abdullah radıyallahü anhüma, bu sürenin, İslâm davetinin tamâm olduğuna, dinin kemâle erdiğine delâlet ettiği için bu mânâyı çıkarmışlardır. Allâhü Teâlânın şu kavlinde olduğu gibi: 

- “Bugün size dininizi tamâmladım” Maide suresi, 53) 

“Kemâl zevâlin işâretidir.” Denildiği gibi: 

“Tamam oldu, denildiği zaman zevâli bekle!” 


ECEL YAKLAŞINCA İSTİĞFAR ÇOĞALDI 


Veya, Resülüllah aleyhisselam'a istiğfârla emredilmesi, ecelinin yakınlığını bildirmek ve ona dikkat çekmek içindir. Sanki şöyle denildi: 


' Buhâri, Tefsir, 110-1,2; Müslim. Salât. 218-220. 

> Müslim, Zikr, 41. 

* En-Naıye, ölüm haberinin ilkası, kişiye ulaşması demektir. 
“ Sa'lebi. 10-321; Râzi tefsiri, 32-346. 

“Buhâri, Tefsir, 110-3; Dârimi, Mukaddime, 14. 
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- “Vakit yaklaştı, göçe az kaldı, emre hazır ol!” Bu ifâde ile Allâhü Teâlâ şuna dikkat çekmiştir: Eceli yaklaştığı zaman akıllı kişinin yapması gereken şey, tevbeyi çoğaltmasıdır. 
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VEFAT HAKKINDA MUHAYYER BIRAKILDI 
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EBÜ BEKİR RADIYALLAHÜ ANH AĞLADI 


Rivâyet olundu ki: Bu süre nâzil olduğunda, Rasülüllah aleyhisselam halka bir hitabta bulundu: 

- “Şüphesiz bir kulu, Allâh, dünya ile kendisine kavuşma arasında muhayyer bıraktı. O kul da Allâh'a kuvuşmayı tercih etti.” 

Bunun üzerine Ebü Bekir radıyallahü anh rasülüllah aleyhisselamın sözündeki mânâyı anladı da ağlamaya başladı. Sonra Rasülüllah aleyhisselama: 

- “Canlarımız, mallarımız, babalarımız, çocuklarımız sana fedâ olsun yâ Rasülallah!” dedi.” 


HAZRETİ FÂTIMA AĞLADI 


Yine rivâyet olundu ki: Rasülüllah aleyhisselam kızı Fâtıma radıyallahü anhâ'yı çağırdı ve ona dedi ki: 
- “Ey Kızcağızım! Bana vefât edeceğim haberi verildi.” dedi. 


Ölüm haberimi verdiler. 

Öteki âlemden oraya gitmem için bir mektup geldi. 

Bu yüzden gitmeye hazırlanırım. ve eşyalarımı toplayıp çarkı feleğe veririm. 


Fâtıma radıyallahü anhâ ağladı. Rasülüllah aleyhisselâm: 


' Kevser kendisine verilmiş olan Fahr-i âlem (s.a.v.) nihayet böyle yardım görmüş ve zafere ermiş olarak kendisine fetih kapıları açıldığı ve halkın alay alay, akın akın Allâh'ın dinine girmeye başladıklarını gördüğü ve bu şekilde din tekamül ederek peygamberlik görevi sona erip gereğince dünyada hükümleri icra etmek üzere bütün dünya maddi ve manevi bakımdan kendisine teveccüh etmiş bulunduğu sırada "İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı tam olarak verilecektir. Ve sonunda senin Rabbine varılacaktır." (Necm, 53/39-42) hükmünce iki mükâfatın tecellisi karşısında bulunuyordu. Birisi: Zafer ve fethin gereği olarak dünya saltanatı ve ganimetinin teveccühü. Birisi de, onu kazandıran Allâh'ın dininin gereği olarak o fani dünya arzu ve hevesine meyl ve iltifat etmeyip, Allâh'ın lütuf ve yardımıyla sırf Allâh için yapılmış olan o çalışma ve mücahedenin ecrini hiçbir dünyaya ait garazla kirletmeyerek "Elbette senin sonun (ahiretin), ilkinden (dünyandan) daha hayırlıdır." (Duhâ, 93/4) hükmünü tahakkuk ettirmek üzere bu başarıyla şükran için de pak, temiz olarak Allâh'a kavuşmak. Bir adı da Tevdi' Süresi olan bu süre işte bu saatin girmesinde onun artık tesbih ve hamd ederek bundan böyle bu en mükemmel dinin hükümlerinin icrasını ümmetine bırakmak ve mihnet ve fena âlemi olan bu cisimler âlemine veda edip Rabbine kavuşmasına işâret ediyordu. Elmalılı Tefsiri 

> Buhâri, Menâkıbu'-Ensâr, 45. Müslim, Fedâilu's-Sahâbe, 2. 
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- “Ağlama! Hiç şüphesiz, ehlimden bana ilk kavuşacak sensin!” 
buyurdu. Bu defa Fâtıma radıyallahü anhâ güldü. ' 

İbnü Mes'üd'dan gelen bir rivâyet: 

-Bu sürede dünyaya vedâ işâreti olduğu için, ismi Tevdi' Süresi'dir. 

Ali radıyallahü anh dedi ki: 

-“Bu süre inince Rasülüllah aleyhisselam hastalandı. İnsanlara çıktı, onlara hitâb etti ve vedâlaştı. Sonra evine girdi. Birkaç gün sonra da vefat etti.” 

Hasan (Basri) rahimehüllah şöyle dedi: “Allah Rasülü'ne ecelinin yaklaştığı bildirildi. Ömrünü sâlih amelle bitirmesi için tesbih ve tevbe ile emrolundu. Burada akıl sâhibi herkes için bir uyarma mevcuttur.” 

Ayetteki vestağfirhü emrinden sonra, gizli bir “tevbe et!” emrinin olduğunu söyleyen müfessirler bu âyette “ihtibâk” edebi sanatının oldu-Şunu söylüyorlar. Çünkü “mağfiret dileme” emri, Allâh'ın mağfiret edici olduğu sonucunu çıkarmaya, “tevbeleri çok kabul edici” oluşunun bildirilmesi de tevbe emrinin var olduğu neticesine götürür. Yâni “istiğfâr ve tevbe et” denmiştir. 

“Şüphesiz O”, tevbeleri kabulde mübalağa ile, mükellefleri yarattığından beri “tevbeleri çok kabul edicidir.” O hâlde tevbe eden, istiğfâr eden herkes, tevbesinin kabülünü beklesin. Çünkü tevbenin kabülü, izâfi sıfatlardandır. Bu sıfatın, hâdis yâni sonradan olma hususunda bir görüş ayrılığı yoktur. Şimdi, âyetten anlaşılan; Allâhü Teâlâ tevbeleri geçmişte kabul edendi. O'nun geçmişte tevbeleri kabul edici olması, şimdi veya gelecekteki istiğfârın sebebi nasıl olabilir?” diye bir itirâzın dayanağı yoktur. 

“Vestağfirhü” emri, Gaffar sıfatını hatırlatmaktadır. Ayrıca bir de “Kâne tevvâbâ” buyurulması, istiğfâr emrinden sonra gizli “tevbe et” emrinin bulunmasına işârettir. İstiğfar da ancak, tevbe ile, pişmanlıkla bir daha işlememeye kararlı olmak ve azmetmek ile faydalı olabilecektir. 


' Tirmizi, menâkıb 60-3872 
2 İbnü Sa'd. 2-192,193. 
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ALLÂHÜ TEALANIN SIFATLARINDA MÜBÂLAĞA 


Burhan Reşidi dedi ki: Allâhü Teâlâ'nın mübâlağa kalıbındaki bütün sıfatları mecâzidir. Çünkü bu kalıp mübâlağa kalıbıdır. Hâlbuki Allâhü Teâlânın sıfatlarında mübâlağa olmaz. Çünkü mübâlağa, bir şeyi olduğundan daha büyük ve daha çok göstermektir. Allâhü Teâlâ'nın sıfatları ise böyle olmaktan münezzehtir. Şeyh Takıyyuddin Sübki de bu görüşü güzel bulmuştur. 

Zerkeşi, el-Burhân kitabında şöyle dedi: Aslında mübalağa iki kısımdır. Birinci kısım mübâlağa, fiil açısından olan mübâlağadır. İkincisi ise, mef'ullerin sayısı itibârı ile olan mübalağadır. Mef'ullerin çokluğu, filin de çokluğunu icabettirmez. Çünkü tek bir fiil, sayısız cemaat üzerine olabilir. İşte Allâhü Teâlâ'nın sıfatları bu kısımdandır. Bu izah ile, yukarıda zikredilen durum ortadan kalkmış olur. Bundan dolayı bâzıları Hakim ismi hakkında derler ki; bu kelimedeki mübâlağa, Allâhü Teâlâ'nın hükmünün, şeriatlere göre tekrârı mânâsınadır. 

Keşşafta şöyle geldi: Tevvâb sıfatındaki mübâlağa, Allâhü Teâlâ'- nın pek çok insanın tevbesini kabul etmesi açısındandır. 

Veya şöyle de denebilir: Allâhü Teâlâ, tevbeyi kabülde o kadar yetişir ki, tevbe eden kulunu, kereminin genişliği ile, hiç günâh işlememiş durumuna getirir. 

Asr'a yemin eden Allâhü Teâlâ'nın yardımıyla Nasr süresi cumartesi günü öğleden sonra tamâma erdi. 
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LEHEB SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
5 Âyettir 
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Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

helak oldu iki eli Ebü Leheb'in, kendi de 
/helak! ' 

Ne malı fayda verdi ona, ne kazandığı... ? 
O bir alevli ateşe yaslanacak, * 

Karısı da odun hammalı olarak; * 
Gerdanında bir ip ki, fitillisinden...” 
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Helak oldu iki eli Ebü Leheb'in, kendi de helak! : 


Kelime mânâsı b 


2 2 


Tefsiri 

Tebbet, “helak olsun” mânâsınadır.' Yada iki eli demektir. Leheb ve lehib, dumandan kurtulmuş alev mânâsınadır. 

Ebü Leheb, Abdü'l-uzze bin Abdilmuttalib'in künyesidir. Bu künye ona, güzelliği veya malı sebebiyle verilmiştir. Kaamüs'ta geçtiği gibi... yâni bu künye ona, iki yanağının parlak ve kızarık olmasından dolayı verilmiştir. Yoksa Leheb isminde bir oğlu olmamıştır. 

Bu âyette, helâk yerine tebâb kökünden bir kelime getirilmesinin sebebi şudur: 

Rivayet olundu ki: 

-“En yakın akrabalarını uyar”Gvara suresi6214 âyeti inince Rasülüllah aleyhisselam Safâ tepesine çıktı. Akrabalarını topladı ve onları uyardı: 

- “Ey Muttalib oğulları! Ey Fihr oğulları! Size: “Şu dağın eteğinde atlılar var; size saldırmak ve sizi öldürmek istiyorlar” desem, acaba sözlerime inanır mısınız yoksa inanmaz mısınız? 

Dediler ki: 

-Evet inanırız. Neden inanmayalım. Sen bizim katımızda yalancı değilsin.” dediler. 

Rasülüllah aleyhisselam: 

- “O hâlde ben kıyamet gelmeden önce size gönderilmiş, bir uyarıcıyım” buyurdu. Bu söz üzerine amcası Ebü Leheb: 

- “Tebben lek - Helâk olasın! Bizi bunun için mi çağırdın?” dedi ve Peygamberimize atmak üzere yerden bir taş aldı. Ancak Allâhü Teâlâ ona mâni oldu ve o taşı atmaya gücü yetmedi.” 


Gİ Zel ASİ gel az BY OL Ob Sal gl LEŞ | 


' Çünkü tebab helak demektir. Arapların eşabet em tabet yâni ihtiyarlık ve âcizlik onu helak etti, sözü de buradan gelir. Tebâb, hüsrân mânâsı da taşır. Zâten hüsrân helâke götürür. 
Ateşin lehebi dili, lehibi de sıcaklığı demektir. 
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“iki el”in zikredilmesinde kinâye yoktur. İki elin helâk ile vasfedilmesi açıktır. Ancak Tebbet kelimesinin hüsrâna uğradı mânâsına anlaşılması durumunda iki elin hüsrân ile vasıflanması, Ebü Leheb'in, Resülüllah aleyhisselam'a taş atarak eziyet vermesi, bununla fayda sağlayacağı şeklindeki zannını reddetmek içindir. 

Te'vilât-ı Mâtüridiyye de şöyle anlatıldı: Ebü Leheb Rasülüllah aleyhisselam'a çok iyilik ve ihsanlarda bulunurdu. Ve şöyle derdi: 

- “Eğer Muhammed gaalip gelirse, O'nun katında benim gücüm var. Eğer Kureyş gaalip gelirse, onların katında da gücüm var” derdi. 
Şimdi bu süre ile haber verildi ki, onun Muhammed aleyhisselam katındaki kuvveti, ona giriştiği inâdı ile, yok olmuştur. Kureyş'in yanındaki 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gücü de kaybolmuştur. Çünkü Kureyş de, Muhammed aleyhisselam'ın elinde, kayıp ve helâke uğramıştır. 

“Zâten helâk oldu da!” yâni o her şeyi ile helâk oldu. Bu tebbe haberdir. Mâzi sigasıyla gelmesi, kesin olacağının ifadesidir. 

Denildi ki: Birinci tebbet*den murad, onun tamâmen helâk olmasıdır. Yâni el kelimesiyle vücüdunun tamâmı murad olunmuştur. 

- “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız” Gakara sures.2-195) Çünkü ePin zikredilmesi, nefsten yâni vücudun tamâmından kinâyedir. 
Ve tebbe'nin mânâsı da, helâk hâsıl oldu demektir. Bu mânâyı, “ve kad tebbe” diye okuyan kırâat âlimlerinin bu kırâatları kuvvetlendirmektedir. Çünkü kad kelimesi, duâ üzerine gelmez. 

Yine denildi ki: Tebbet ile tebbe ikisi de helâk için bedduâdır. 
Bundan murad, onun bedduâyı hak etmiş olduğunu açıklamaktır. Çünkü ona olan dua onun helâkinedir ve bedduanın hakikati ise, âciz kimselerin işidir. Hâlbuki Allâhü Teâlâ âcizlikten uzaktır ve münezzehtir. 

Bir kimseye künye vermek, o kimseye şeref vermektir fakat, burada geçen şahsa Ebü Leheb diye künye verilmesi, onun için şeref değil, bu künye ile meşhür olduğu içindir. Veya onun çirkin ismini anmamak içindir. Çünkü asıl ismi, bir puta izâfe edilmiştir. Yahut da onun cehennem ehli olduğuna işârettir. Çünkü o, alevli bir ateşe yâni zâte leheb'e yaslanacaktır. Yâni Ebü Leheb isminin izâfi mânâsı itibarı ile, onun hâlinden kinâye olmasına uygundur. Bu ise, onun cehenneme layık olması hâlidir. Onun bu ismi, izâfet mânâsı ile, ateş aleviyle bir olan, mânâsınadır. Bu, Ebü'l-Hayr, Ebü?l-Harb isimlerine benzer. yâni, hayırda ve harpte bir olan gibi bir mâna taşır. Zâten hakiki leheb, Cehennem alevidir. İşte bu mânâ, onun cehennemlik olmasını icabettirir. Burada melzümdan lâzıma geçiş vardır. 
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Ebü Leheb künyesi, kötüleme mânâsı taşır. Bu mânâ ile, “kâfir, fâsık ve bid'atçı, ancak fitnesinden korkulduğu yahutta bilinmesi için künyelenir” şeklindeki ifâde de doğru olmaz. Çünkü bu hüküm, kötüleme değil, övme ifâde eden ve sâhibi kendisiyle meşhur olmayan künyelerde geçerlidir. 

Itkan'da şöyle geldi: “Kur'ân-ı Kerim'de, Ebü Leheb künyesinden başka bir künye yoktur. Kur'ân'da Ebü Leheb'in, Abdü'l-Uzzâ ismi zikredilmiyor. Çünkü Uzzâ, put ismidir. Bir put ismine izâfetle isim koymak ve kullanmak şer'an haramdır.” Bitti. 
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Bu açıklamada hatâ vardır. Çünkü, haram olan, böyle bir isim koymaktır da, önceden konmuş bir ismi kullanmak değildir. Bâzıları, “Böyle isimleri kullanmak da harâmdır, ancak kişi bu isimle meşhur olmuşsa o zaman haram olmaz. A'meş gibi. Bu kelime kişinin görme eksikliğini bildiren sıfatlar gibidir. Bu süre nâzil olduktan sonra, hiç bir mü'min, Ebü Leheb'in ateş ehli olduğu hususunda şüphe etmez oldu. 
Bunun dışındakiler bu hükme girmez. 

Bu sürede Rasülüllah aleyhisselam'a, “De ki: Eli kurusun...” denilmemiştir. Bu, her ne kadar amcası ona hakaret etse de, Efendimiz aleyhisselam'ın, amcasına, hakaretli ve kötü kelime ile konuşmuş olmaması içindir... Çünkü amca, baba gibi hürmete lâyıktır. Bir de Rasülüllah aleyhisselam, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O çok büyük bir ahlâk sahibidir. Onun içindir ki, Ebü Leheb'e Rasülüllah aleyhisselam yerine, Allâhü Teâlâ cevap vermiştir. 

Bu âyette, Ebi leheb değil de Ebü Leheb şeklinde gelmiştir. Ali bin Ebü Talib, Muâviye bin Ebü Süfyân, misallerindeki ebü kelimeleri gibi. Hâlbuki Arabça'da kaide, muzâfun ileyh olduğu için, ebü değil de ebi şeklinde gelmesidir. Bunun sebebi: Bu kelimenin Ebi Leheb değil de Ebü Leheb okunması, onu duyan kimsenin, izafetten dolayı değişmiş zannı ile, bir müşkil var zehabına düşmemesi içindir. 

Hulasa, künye özel isim gibidir. Özel isimler hiçbir hâlde değişikli- ge uğramaz. Mekke emirlerinden bâzısının iki çocuğu vardı. Birinin ismi Abdillah, diğerinin ki ise Abdellah idi. 


İSE Yali lella dl pil 
Gİ SİL yel 3 OY şa al ii İİ Yİ gaz gel gla hep gez ela Bill V all 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çllk dani iile ÖL Mİİ Böy oda hü ei 
Bara AYM dap ia all OY öne der Og Bariş 
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MALI ONA FAYDA VERMEDİ 


&“b uz due Bİ 


Malı fayda vermedi ona, kazandığı da... 


dJU malı' 
b 
Sl 3 ve kazandığı 


Tefsiri 


' İbnü Abbas'tan nakledildiğine göre, âyette geçen "kazancından" maksat, Ebu Leheb'in çocuğudur. Yine denilmiştir ki: Ebu Leheb'in oğulları aralarında anlaşmazlığa düşerek, muhâkeme olmak üzere babalarının yanına gelmişler, derken birbirleriyle çarpışmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Ebu Leheb oğullarını ayırmak için aralarına girmiş ve orada birisinin itivermesiyle yere düşmüştü. Buna son derece sinirlenen Ebu Leheb "Çıkarın yanım- dan bu pis kazancı." demişti. Bir hadisde de "Her insanın yiyeceğinin en temizi ve çocuğu kazancındandır." buyurulmuştur. Dahhâk: "Ebu Leheb'in kazancı, kötü ameli yâni Resulullah'a yaptığı düşmanlık ve kurduğu tuzaktır." derken, Katâde de "Onun kazandığı şey, bir iyilik yapıyorum zannıyla işlediği ameldir ki, bu "Yaptıkları her işin önüne geçtik de, onu (etrafa) saçılmış toz zerreleri hâline getirdik." (Furkân, 25/23) mânâsınadır." demiştir. Yine Ebu Leheb'in eğer kardeşimoğlunun söylediği hak ise, malımı ve çocuklarımı fidye vererek ondan kurtulurum." dediği rivayet edilmiştir. Elmalılı tefsiri 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Mâna: Kendisine helâk geldiği zaman, o helaki def edemedi ve aslâ ona fayda da vermedi.' 

Veya mânâ şöyledir: “Onu ne kurtardı?” yâni, onu hiçbir şey kurtaramadı. Soru, inkâridir. Veya mef'ulü mutlak olarak: “Onu hangi kurtarış kurtardı” mânâsına da gelir. Yâni malının sermayesi, kazançları, menfaatleri, şerefleri ve ona tabi olanları yâni hangisi kurtardı?!.. 

Mal yönünden, Kaarün'dan daha çok malı olan kimse yoktu. 

Fakat malı ondan, ölümü de azâbı da uzaklaştıramadı. Süleyman aleyhisselam'dan daha büyük bir hükümdar olmadı fakat, O'nun hakkında da şöyle dendi: 

Süleyman'ın (a.s.) tahtı her gece ve gündüz, 

Rüzgâr üzerinde gitmedi mi? 

Sonunda hepsinin yok olduğunu görmedin mi? 

Her şey sonunda yok olur. Ne mutlu ilim ve mârifetle gidene. 

Veya onun malı, babasından mirâs kalmış mal idi ki, babası onları kendisi kazanmıştı. Yahut da onun malından kasıt, kötü amelidir. O da Nebi Aleyhisselam'a düşmanlık yolunda kurduğu tuzaklarıdır. Veya ona göre değerli zannettiği amelidir. Allâhü Teâlâ buyurdu ki: 

- “ Hem varmışızdır da, ne amel işledilerse hepsini saçılmış zerrelere çevirmişizdir. >,” Gurkan suresi, 25-23) 

Bazıları da şu mânâyı verdiler: “Malı ondan hiçbir zararı uzaklaştıramadı ve o hiçbir menfaat elde edemedi” 

İbnü Abbâs radıyallahü anhüma'ya göre: “kazandığı şey, çocuğu” mânâsınadır. 

Rivâyet olundu ki; Ebü Leheb: “Kardeşimin oğlunun dediği hak ve doğru ise, ben kendimi ondan, malım ve oğlumla kurtarırım” derdi. 
Halbuki Allâhü Teâlâ onun umudunu boşa çıkardı. Arzu ettiği olmadı. 
Oğlu Uteybe'yi, Şam yolunda arslan parçaladı. Uteybe Peygamberimiz aleyhisselam''ın kızı ile nişanlıydı. Şam'a gitmek istiyordu. 

- “Muhammed'e gidip, O'na eziyet edeceğim.” dedi. Sonra Rasülüllah'a geldi: 


- “Ey Muhammed! Ben, “Battığı zaman yıldıza yemin ederim” (Necm suresi, 53-1) ve 


- “Sonra yaklaştı, derken daha da yaklaştı” “““" 5) âyetlerini 


inkâr ediyorum” dedi. Sonra da Rasülüllah aleyhisselam'ın yüzüne tükürdü. Kızını O'na iade etti ve boşadı. 


' Bu mânâ, “mâ”nın nâfiye yâni olumsuzluk mânâsına alınması durumundadır. Mâ'yı (inkâri) soru edatı olarak almak da mümkündür. Ma ba'di sebebiyle mensubtur. O zaman mef'ulü bih olur. 
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el le 233 ek ale Mİ el İyey azş b alk; 
KÖPEKLERİNDEN BİRİNİ MUSALLAT ETTİ 


Resülüllah aleyhisselam: 

- “Allah'ım, ona köpeklerinden birisini musallat et!” buyurdu. 
Uteybe babasına döndü ve ona olanları haber verdi. Sonra Şam'a doğru çıktılar. Bir konaklama yerinde konakladılar. Orada bulunan kilisenin rahibi yanlarına geldi. 

- “Burası yırtıcı hayvanlar diyarı bir yerdir” dedi. Bunun üzerine Ebü Leheb? dedi ki: 

- “Ey Kureyş topluluğu! Bu gece bana yardım edin. Çünkü ben Muhammed'in bedduasından oğluma birşey gelir diye korkuyorum.” 
dedi. Kureyşliler develeri ile onların etrâfını sardılar. Develerini çöktürdüler. Uteybe'yi de ortalarına aldılar. Ancak gece aslan geldi, ortalarına doğru ilerledi. Herbirinin yüzünü koklaya koklaya gitti. Uteybe'ye varınca bir pençe vurarak onu öldürdü. 


' Kurtubi tefsiri 

> Ebü Leheb Rasülüllah aleyhisselam'ın amcasıdır. Asıl adı Abdüluzza bin Abdülmuttalib?”dir. Abdu'l Uzza,“Uzza'nın kulu” mânâsına gelmektedir. Abdülmuttalib, ona güzelliğinden dolayı parladığı ve öfkelendiğinde yanakları kızardığı için ona Ebü Leheb künyesini takmıştır. Oğlu Utbe”den dolayı Ebü Utbe lakabı da vardı. 

Abdüluzza, Abdülmuttalib'in, Lübna binti Hâcir isimli eşinden dünyaya gelmiştir ve annesinin tek çocuğudur. Doğum tarihi, çocukluğu ve gençliğiyle ilgili yeterli bilgi yoktur. 
Sahip olduğumuz bilgiler Peygamberimizle olan münasebetleri ve İslam'a karşı aldığı tavırlarla alâkalıdır. 

Şaşı gözlü, yumru yüzlü ve şişman bir adamdı. Ticaretle uğraştığından maddi durumu iyi ve Mekke'nin zenginlerinden biriydi. Şam bölgesine ticari seferler yapardı. Topluma yön veren seçkin gurubunun içindeydi ve itibar sahibiydi. 

Harb bin Ümeyye”nin kızı, Ebü Süfyân'ın kız kardeşi ve esas adı Avra olan Ümmü Cemil ile evlenmiştir. Ebu Leheb'in bu evliliğinden Utbe, Uteybe, Muattib adlı erkek çocukları; Durre, Hâlide ve Azze adında da kız çocukları olmuştur. Üç kızı da Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. Dolayısıyla sahabi idiler. 

Oğulları Utbe ve Muattib Mekke'nin fethinden sonra Peygamberimizin davetine icabet ederek Müslüman olmuşlar, Huneyn Seferine de katılmışlardır. Hatta bu seferde, Peygamberimizin aleyhisselam yanında sebatla kalan Müslümanlardan olmuşlardı. Uteybe ise müşrik olarak ölmüştür. 

İslam tarihi kaynaklarında Bu kâfir oğlunun ismi Uteybe diye geçmektedir. Ruhul-Beyanda ise Utbe diye yazılmış. Sehven olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple Uteybe yazmış bulunuyoruz. Mütercim. 
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EBÜ LEHEB'İN ÖLÜMÜ 


Ebü Leheb ise, Bedir harbinden, yedi gece sonra, adese hastalığından öldü. Adese (mercimek) hastalığı, vücutta mercimek büyüklüğünde yaralar oluşturan, Tâün gibi, çok kere, öldürücü bir hastalıktır. Bulaşma korkusundan ailesi ondan uzak durdular. Üç gün ortada kaldı ve koktu. 
Sudanlı işçilere ücret vererek leşini toprağa gömdürdüler. İş, tam Kur'an-ı kerimin haber verdiği gibi oldu. 

İnsânü'l-uyün'da şöyle geldi: Ebü Leheb'e bir çukur kazmadılar. 
Bir duvara dayadılar, üzerine duvarın arkasından taş atarak cesedini taşlarla örttüler. Başka bir rivâyet de şöyledir: Onun için bir çukur kazdılar. Sonra uzun sopalarla çukura kaktılar. Sonra uzaktan taş atarak üstünü kapattılar. 

Bir rivayete göre; Hazreti Âişe radıyallahü anhâ oradan geçerken yüzünü kapatırdı. 

Bugün Sübeyke kapısı dışındaki insanların taşa tuttuğu kabir, Ebü Leheb'in kabri değildir. Bu kabir, Kâbe'ye insan pisliği süren iki kişiye aittir. Bu hâdise Abbâs oğulları zamanında olmuştu. Şöyle ki; insanlar bir sabah uyandıklarında Kâbe'ye insan pisliği sürülmüş olduğunu gördüler. Bunu yapanları yakalamak için gizlenip beklediler. Birkaç gün sonra bu iki kişiyi yakaladılar. Orada asarak idam ettiler. O günden bu güne bu kişilerin kabirleri taşa tutulmaktadır. 
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> Bİ b üzel gis ii Sa sil Ara alel 
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Yİ EBE arz 


O bir alevli ateşe yaslanacak, * 


Kelime mânâsı 


pi O yakında yaslanacak, 


İÜ ateşe c 


gi 15 alevli 


Tefsiri 


“O yakında” yâni zikredilen cezâ, o'nun birinci yaratılıştaki cezasıdır. İkincide yâni âhirette dirilince, hiç şüphesiz “o alevli, parlak ve büyük bir ateşe girecektir.” Bu, cehennem ateşidir. 
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Burası, onun hiç imân etmeyeceğini bildiren kesin bir delil değildir “Kur'ana imân teklifinden, hiç imân etmeyeceği hakikatine inanması ile, sorumlu tutulduğu” neticesi çıkmış olmaz. Çünkü o zaman, Ebü Leheb, iki zıt arasını birleştirmekle sorumlu olmuş olur. 

Ateşe girmek yalnız kâfirlere ait değildir. (Fasıklar da girer) Ebü Leheb'in bu ifâdeden, Cehenneme giriş sebebi, inkârı değil, fâsıklığı ve mâsiyetleri olduğunu çıkarır. Ebü Leheb'in sorumlu tutulduğu şey, Rasülüllah aleyhisselam'ın getirdiklerine kısaca inanmasıdır. Yoksa Kur'an'ın getirdiklerine ayrıntılı bir şekilde imân etmesi değildir ki; hiç imân etmeyeceği hakikatine imânla mükellef tutulmuş olsun!” şeklinde bir cevâba baş vurmaya lüzum kalmaz. 


Dalya li ei (zi) 
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EBU LEHEBİN KARISI 


€ pi Mi b yp 
Çiğ hzl dez özi 
Karısı da odun hammalı olarak; 


Kelime mânâsı 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b ve 

| zal3 karısı da ateşe girecek 
€ / o > ai 

ZE İĞ odun hamalı 


Tefsiri' 

Yâni onun karısı da, kendisiyle birlikte ateşe girecekler. 

Harb bin Ümeyye'nin kızıdır. Asıl adı Avra'olup lakabı Ümmü Cemil'dir. Ebü Süfyân'ın (radıyallahü anh) kız kardeşi, Muâviye'nin (radıyallahü anh) halası idi. Rasülüllah aleyhisselam'ın yakın komşusu idi. Dikenli bitkileri demet demet getirir, geceleri Rasülüllah aleyhisselam'ın geçeceği yerlere sererdi. 

Allah korusun, ayağına batsın veya elbisesine sarsın diye yapardı. 
Resülüllah aleyhisselam ise onlara, ipeğe basar gibi basardı. (ve hiçbir şey olmazdı) 

Ebu'l- Leys tefsirinde şöyle geldi: “Bu kadının yaptıkları sebebiyle Rasülüllah aleyhisselam ve ashâbı şiddet ve zorluklar içinde kalırlardı. 
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O Hazret namaz için dışarıya çıktığı zaman onlar, o hazretin yoluna çıkarlar, Efendimiz aleyhisselam onlara yumuşak bir dille ve samimi olarak derlerdi ki: 
-Biz senin komşununuz. Bu nasıl komşuluk!? Sen bize ne ya- 


pıyorsun böyle!? 
Şiir: 


' Mef'ul ile aralarına fasıl geldiği için Se yasla”daki müstekin üzerine atıftır. 
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Onlar senin yoluna ve önüne dikenler atarlardı, 

Ama senin gül yüzün her zaman bir gül gibi açıktı. 

“Odun hamalı olarak;” Hatab, Kaamüs'un dediği gibi, ateşi kolayca tutuşturmak için hazırlanmış parçalanmış odunlar, demektir. 

Hammâle diye nasb okunması, kötüleme ve hakâret içindir. Mânâ sanki, “Ben kötülerim o odun hamalını” demektir. 

Zemahşeri dedi ki: “Ben bu kırâati güzel buluyorum. Allâhü Teâlâ, Rasülüllah Aleyhisselam”, Ümmü Cemil'i kötüleme hususunda en uygun kelime ile zikrederek O'nu memnun etmiştir.” 

Denildi ki: Hammâle kelimesi hâl üzere mansübdur. Onun için, “Odun hamalı” şekli, hakiki mânâda izâfet olmaz. Çünkü murad olunan, Ümmü Cemil'in kıyâmet günü, zakküm, dari' gibi ağaçlardan odun demetleri taşıyacağıdır. Boynunda da, ateşli zincirlerden yapılmış ip olacaktır. Her günahkâr gibi Ümmü Cemil de günah işleme şekline göre azâb görecektir. 

Katâde'den şöyle bir rivayet geldi: Ümmü Cemil onca zenginliğine rağmen, çok cimri olduğu için sırtında odun taşırdı. İşte o cimriliğinden dolayı ayıplanmıştır. Bu durumda “Hammâle” kelimesinin mansüb oluşu sırf hakâret içindir. Bir diğer rivâyete göre o, insanlar arasında söz taşır bozgunculuk yapardı. Sanki aralarında odun taşır, kavgayı alevler, kötülük yayardı. 

O halde odun taşıyan kişi, iki kişi arasında laf taşıyan ve o iki kişiyi birbirleriyle düşman edendir. 

Şiir 

İki kişi arasında düşmanlık ve kavga ateş gibidir 

Laf taşıyan kişi de ateşe odun taşıyan zavallı biridir. 

O iki kişi kendi aralarında barışırlar ve iyi olurlar. 

Laf taşıyan kişi arada rezil ü rüsva olur. 

İki kişi arasında ateş yakıp, 

Kendi içinde yanmak akıl işi değil, ahmaklıktır. 
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Çopur b 
Gerdanında bir ip ki, fitillisinden...” 


Kelime mânâsı 


Lâ 2 Gerdanında 


ye bir ip ki, 


Ja ğe hurma lifinden bükülmüş... 
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Tefsiri 

“Gerdanında da hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde.” 

Kaamüs'ta geldiği gibi, cid, boynun gerdanlık kısmı veya ön kısmı, demektir. 

Mesed, lif, veya deri, veya başka bir şeyden olsun, şiddetli bükülmüş ip demektir. Nitekim kelimenin “sımsıkı bükülmüş ip” mânâsına geldiğini, “Dâbbetün memsüdetün, sımsıkı bağlanmış hayvan” sözündeki memsüde kelimesinde olduğu gibi. Şimdi mânâ: 

Buna göre âyetin mânâsı şöyle olur: “Ümmü Cemil'in boynunda şiddetle bükülmüş bir ip ki, o bu diken demetlerini oduncular gibi boynuna bağlayarak taşıyacaktır.” Bu mânâya göre onu, değersiz oduncu kadınlar süretinde gösterip, aşağılama yaparak öfkelendirmek vardır. 
Böylece duydukarına kendisi kızdığı ve eziyet çektiği gibi, kocası da onunla birlikte kızsın. Çünkü onlar izzetli ve şerefli bir evde, servet ve zenginliğin üst derecelerinde bulunuyorlardı.' 


ğe İlkay elde Şi e lar İyi ie İzli 3) 
e) US delâs sl oklâs ; Gl Sil Il ij ihİl g 


' Burada da maksat ipin, yapıldığı maddeden ziyâde kuvvet ve kıvraklığı söz konusu oldu-Su için en sağlamının düşünülmesi gerekmektedir. "Biz, kâfirler için zincirler ve demir halkalar hazırlamışızdır." (İnsan, 76/4) âyetinin ifade ettiği mânâ üzere cehenneme giden kâfirlere vaad edilen de zincirler ve bağlardır. Bir gerdana gerdanlık yerine yakışan da bir zincirdir. Fakat bir odun taşıyıcısının sırtına aldığı odunları bağlayıp uçlarını, gerdanlık yerine sarkıtacağı sağlam ipin de zincir değil, liften bir urgan olması daha uygundur. Kâfirin hassasiyetine dokunan en acıklı manzara âyetin, sırtında cehennem odunu olan kocasını taşırken gerek iftihar ettiği gerdanlığını, gerekse örgülü kıvrık saçlarının gerdanından sarkmasını, kendi yanacağı ateşin odununu taşıyan bir odun hamalının boynuna düğümleyip geçirdiği kuvvetli urganın boynundan sarkması şeklinde tasvir etmesidir. Bu da, dünyada Allâh yoluna sarf edilmeyen servet ve kazancın, şükrü bilinmeyen şeref ve asaletin ardındaki hakaret ve aşağılanmaya bir misâldir. İşte o ateş babası Ebu Leheb, parlaklığına ve bir takım üstünlüklerine rağmen Allâh'a ve Resulü'ne karşı küfür ateşi yakmak istediğinden dolayı o ateşin odunu olarak helâke sürüklenmiş ve karısıyla birlikte bütün âleme darb-ı mesel olmuştur. Ta peygamberliğin başlangıcında haber verilmiş olan bu hakikat, aynı tarzda tahakkuk etmiş, Resulullah (s.a.v.)'in tebliğ ettiği şekilde Allâh'ın birliğine imân etmediği için onun şefaatından istifade edememiş, ne nesebinin şerefi, ne de mal ve kazancı gibi asaletinin kudret ve ihtişamı, kendini helâk olmaktan kurtaramamıştır. Onun için tebbet diye beddua etmesinden dolayı da kendisine tevbe de nasip olmayıp mahvolup gitmiştir. "Kötü sondan Allâh'a sığınırız." Elmalılı tefsiri 
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Mürre Hemedâni' dedi ki: Ümmü Cemil, hergün bir miktar demir dikeni getiriyor, müslümanların geçecekleri yollara serpiştiriyordu. Bir - gece diken taşımaktan yoruldu ve istirahat için bir taşın üzerine oturdu. 
Bir melek geldi, onu arkasından çekti ve ipiyle boğdu. Helak olup Cehenneme gitti. 

Yenbüu'l-hayât'da şöyle geldi: Ümmü Cemil, Tebbet süresinin indiğini duyunca hemen kardeşi Ebü Süfyân'ın evine geldi. Öfkeden yanıyordu. Kardeşine dedi ki: 

- “Yazıklar olsun sana ey yiğit adam! Muhammed beni kötülüyor. 
Bu seni kızdırmıyor mu?” dedi. Ebü Süfyân, “Ben senin için O'nun hakkından gelirim” dedi ve kılıcını aldı, evden çıktı. 


! Mürre el-Hemedani 

Mürre b. Şurahbil el-Hemedani birçok sahabeye yetişmiştir. Künyesi: Ebu İsmail'dir. 
Mürre, abid, zâhid, salih, takva sahibi olup çok ibadet ettiği için kendisine "Mürretü't-Tib", "Mürretü'l-Hayr" da denirdi. 

İcli demiştir ki: Mürre hergün beşyüz rekat namaz kılardı. Tabiinden olup, sikadır. (Hicri 
76) senesinde vefat etmiştir. AllâhTeala ona bol bol rahmet eylesin ve cennetlerin en genişi- ne onu yerleştirsin. 

İşte bunlar, tabiin müfessirlerinin büyüklerindendir. İlimlerini ve mârifetlerini sahabe-i kiramdan almışlardır. Cenab-ı Hak cümlesinden razı olsun. 

Tebe-i tabiin de, tabiinden; sonra gelen ulema-i amilin de, tebe-i tabiinden; sonra gelenler de ulema-i amilinden ilim ve mârifetlerini almışlar, işte böyle nesilden nesile, ilim ve irfanlarını telakki ve telkin yoluyla sahih ve sağlam olarak aldıkları için AllâhTeala'nın dini, şeriatı, kitabı, ilimleri ve mârifetleri korunmuştur. Nitekim Cenab-ı Hak: "Hiç şüphe yok ki, Kur'an'ı biz indirdik, ve muhakkak onu biz koruyacağız" (Hicr: 15/9) buyurmuştur. 

Allah Teâlâ'ya yemin ederim ki; Rasulullah (s.a.v.) haber verdiği konularda doğru söyleyerek: 

"Bu ilmi her gelecek nesilden adaletli kimseler taşıyacaklar, bu ilimden gulatın yaptıkları tahrifleri düzeltecekler, bâtılcıların çabalarını boşa çıkaracaklar, cahillerin yanlış yorumlarını reddedeceklerdir" buyurmuştur. 

İşte, Allâhü Teâlâ böyle, güçlerini ilim ve din yolunda harcayan, kendilerine güvenilen, faziletli büyük alimleri korumak suretiyle kitabını korumaktadır. Cenabı Hak onları İslama ve müslümanlara yaptıkları hizmetten dolayı en güzel şekilde mükafatlandırsın ve onları en geniş cennetlerine yerleştirsin. Âmin 
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Sonra sür'atlice geri geldi. Ümmü Cemil, 

- “Onu öldürdün mü?” dedi. Ebü Süfyân kardeşine dedi ki: 

- “Ey kardeşim! Kardeşinin başı bir ejderhânın ağzında olması seni sevindirir mi?” Ümmü Cemil, 

- “Hayır vallahi!” dedi. Ebü Süfyân: 

- “Bir müddet önce neredeyse bu olayazdı!” dedi. 

Yâni, Ebü Süfyân bir ejderhâ gördü. Eğer Peygamberimiz aleyhisselam'a yaklaşsaydı, ejderha başını yutacaktı. Sonra ise Ebü Süfyân müslüman oldu, kız kardeşi de kâfir olarak öldü. Hepsi de önceden (bilinen) hükümlerdendir. 

Eshab-ı Kehfin köpeği kâfirler gibiydi ve üzerinde kâfirlerin ren- gi vardı. Belam Bâür din adamıydı. Ama o, ezeli saadet ve bedbahtlığı iki taraftan da beklemekteydi. Devlet ve saadet köpeğe geldi ve o köpeğin derisini Bel'am'ın yüzüne çektiler. Ve dediler ki: - “Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer.” “af sure. 417 Öte yandan Bel'am'ın hırkasını ve din elbisesini o köpeğe giydirdiler ve dediler ki; “Onlar üç kişi idi, dördüncüleri köpekleri idi.” Kehisuresi,a.22 

Yukarıda geçtiği gibi yanlış bir mânâ çıkmaması için, Mesed kelimesinde durulduktan sonra tekbir getirilir. 

Mesed (Tebbet) Süresi 10 Cemâziyelevvel 1117/5 Eylül 1705 milâdi tarihinde tamâma erdi 
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İHLAS SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
4 Âyettir 
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Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahıym 
De: “O Allâh tek bir dir! ' 
Allah, o eksiksiz samed'dir! ? 
Doğurmadı ve doğurulmadı! * 
O'na bir benzer de olmadı! * 


li D Ni dipisla ap 
De: “O Allâh tek bir dir! ' 


Kelime mânâsı 


Şe De: 


all Şa O Allâh 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c Dd 

İZİ tek birdir 

Tefsiri 

Yani,' Allâh ehaddir, o şân ve şereftir, kastolunandır. Veya, “O Allâh, muhakkak ehaddir.” Bir şeyi kapalı iken, sonra tefsir etmekteki sır, zihinlerde daha tesirli ve iyice yerleşerek, onu cümlenin başına koymak, mânânın büyüklüğüne dikkat çekmedir. 

Veya bu zamir, sorulan şeye âittir. Yâni, “Sizin O kendisinden sorduğunuz, Allâh'tır” mânâsınadır. 


İHLAS SURESİNİN NÜZÜL SEBEBİ 


Rivâyet olundu ki; müşrikler Rasülüllah aleyhisselam'a dediler: 

-“Dâvet ettiğin Rabbinin sıfatlarını ve nesebini bize bildir ve anlat” Bunun üzerine bu süre nâzil oldu.” yâni, Allâhü Teâlân'nın nesebi ile alâkalı soruyu nesebden münezzeh olduğunu bildirerek cevapladı. Şöyle ki, zâtından evlat sâhibi olmayı ve evlat olmayı, herhangi bir şeye eşit olmayı da reddetmiştir.” 

Allah lafzı, Hak ilâha delâlet eden özel isimdir. Esmâ-i hüsnâ'nın tamâmının mânâsına delâletle, onları da içine almıştır. 

Kaaşâni dedi ki: Bizim katımızda Allâh lafzı, zât-ı ilâhiyyenin bizzat kendisinin ismidir. Yani, o isimlerin hepsi ile veya bâzısı ile onu mutlak olarak tasdik edicidir. Bu tasdik, onlardan yalnız biri ile olmaz. De: “O Allâh tek bir dir!” sözü gibi. 


seli illere eğ ya yas Onal gana ( İZİĞM ŞA Şİ) 
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' Hüve, şan zamiridir. Haberin yüceliğine dikkat çekmek için mübteda olarak gelmiştir. 
“o zeyd hürdür” sözünde olduğu gibi. Haberi de devamındaki cümledir. Âid'e ihtiyaç yoktur. Çünkü o, zamirle tabir edilenin ta kandisidir. 

? Tirmizi, tefsir, 112-1 

* Hüve mübtedâ, Allâh ismi onun haberidir. Ehad da ondan bedeldir. Ebü Ali'ye göre sırf nekrenin mârifeden bedel olması, bir fâidesi varsa câizdir. Muhtar olan görüş budur. 
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Abdullah, ilâhi isimlerin tamâmı ile süslenmiş kul demektir. Bunun içindir ki, kullar arasında ondan daha yüksek makamı, ondan daha yüce şânı olan yoktur. Çünkü kendisinde ism-i âzam tahakkuk etmiş ve ilâhi sıfatların tamâmı ile sıfatlanmıştır. Bunun içindir ki bu isim, Rasülüllah aleyhisselam?a tam mânâsı ile kullanılmıştır. 

-“Abdullah Allâh'a ibâdet etmek üzere kalktığında.” (in suresi,7219) Ayet-i kerimesinde olduğu gibi. 

Hakiki mânâsı ile bu isim ancak, Resülüllah'a ve ona tam tâbi olmaları sebebi ile (mânevi) varisleri olan kutub zâtlara âittir. 

Her ne kadar bütün isimlerin, ehadiyyet ve vâhidiyyet hükmü ile, O'nun tüm isimlerinden her bir isimle sıfatlanması, mecaz yolu ile başkalarına kullanılacak olsa da...' 

Ehad, zâtında şeriki ve ortağı olmayan, vâhid ise sıfatlarında şeriki ve ortağı olmayanın ismidir. Ehad, kendisinde hiçbir çokluk itibârı 


: yâni, Abdullah ismi, her ne kadar, Resülüllah aleyhisselama hakiki mânâda tam bir isim ise de, başkalarına da mecaz yolu üzere kullanılması caizdir. 
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olmadan tek başına zâttır. Kendisi dışında ne varsa her şeyden müstağni ve ihtiyaçsız olmak mânâsında ehadiyyet, zâtına âittir. 

Bu, başka bir şeyi dikkate almadan, onun ayn ve zâtı itibârı iledir. 
Vâhid, sıfatların çokluğu ftibârı ile zâttır. O da hazret-i esmâiyyedir. 
Bunun için Cenâb-ı Hak: 

-“Muhakkak ki, ilâhınız vâhiddir yâni birdir” Saffat suresi, 379 buyurmuştur da, “Ehadün” buyurmamıştır. Çünkü vâhidiyyet, kayıtlı ve şarta bağlanma isimlerindendir. Onunla mahlükât arasında bağ vardır. 

Yâni ehadiyyetin hilâfına, ilâhiyyet ve me'lüâhiyyet yönünden irtibât vardır. Çünkü ehadiyyetin bir şeyle irtibâtı sahih olmaz. Onların İlm-i ilâhi sözü, Hakkı bilmektir. Kendisiyle mahlükât arasındaki irtibatından ve âlemin Allâh tarafından yaratılması ile insanın gücü nisbetinde Hak Teâlâ'yı bilmektir. Çünkü bu konuda insan gücünün yetmediği şeyler de vardır. Bunlar kâmil zâtların, hayrete düştükleri Allâhü Teâlâya ait mârifetler hakkında, acziyetlerini Tirâf ettikleri şeylerdir. 

Anlaşıldı ki, tevhid-i zât, hakikatte Allâhü Teâlâ'ya mahsustur. 
Abdü”l-ehad, vahidü'l-vakt ve sâhibü'z-zaman, yâni, vaktin biriciği ve zamanın sâhibi demektir ki o, kutbiyyet-i kübra ve ehadiyyet-i ülâ kıyamı, kendisine âittir. Abdü”l-vâhid de, Allâhü Teâlâ'nın kendisini hazret-i vâhidiyyete ulaştırdığı ve esmâsının tamâmının ehadiyyetini, kendisine açtığı kimsedir. Bu da, Hak Teâlâ'nın esmâsı ile, idrâk ettiği her şeyi idrâk eder, yaptığı her şeyi yapar ve esmâ-i hüsnânın vücüdunu da görür. 
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Yk) Şaik di ya DİN A Ol ela dağ pille Sİ ikili BİN Oki le İİİ 13 şa li 5 kazl l azl Şİİ ga li keş eği yi YU bb hş İyi İli lal açar del ye a Sg pi al 5 5-3 Sall) öl 
İbnü'ş-Şeyh Hâşiyesinde dedi ki: “Hü vallâhü ehad” üç kelimedir. 
Bu cümlede bulunan her isim, Allâhü Teâlâ'ya seyr illallah yapanların yâni Allâhü Teâlâya ulaşma gayretinde olanların makamlarından bir makamdır. 


Birinci makam, mukarrebler'in makamıdır. Bunlar öyle kimselerdir ki, eşyanın mâhiyet ve hakikatlerini olduğu gibi görmüşlerdir. Bu 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sebeple onlar, Allâh'tan başka varlık bilmezler. Çünkü, yalnız Hak Teâlâ'nın vücüdu, lizâtihi vâcibtir. O'ndan başkaları ise mümkün varlıklardır. Mümkün varlık, özü ve mâhiyeti itibârı ile bakıldığı zaman, ma'düm (yok gibi) olur. İşte bu açıdan, Hak Teâlâ dışında bir mevcüd görmezler. Hüve, mutlak işâret içindir. Her ne kadar böyle olsa da, kasdolunanın ne olduğunu tâyin için, önceden bir şeyin, bir şekilde zikrolunmasına veya kendisini anlatacak bir şeyin ardından gelmesine ihtiyacı olsa da, onlar bununla Hakk'a işâret ederler. Bunda, yalnız murad olunan ne ise, onu diğerlerinden ayırıcıya ihtiyâç duyarlar. Çünkü ayırıcı bir şeye ihtiyâç, ancak işâret mümkün olan çok şeyin bulunduğu, kapalılık vaziyetinde olur. Önceden de açıklandı ki; onlar akıl gözleriyle yalnız Vâhid'i yâni bir olan Hak Teâlâ'yı görürler. Bu sebeple, Hüve lafzı, bu kimseler için, tam bir irfan oluşmasına kâfidir. 

İkinci makâm; eshâb-ı yeminin makamı olup, birinci makamın bir altıdır. Çünkü bunlar Hakk'ı mevcüd görürler. Bununla birlikte halkı da mevcüt görürler. Onun için de mevcüdlarda çokluk vardır. Buna göre Hüve lafzı, Allâhü Teâlâ'ya işârette yeterli olmaz. Aksine, kendisiyle Hakk'ın halktan ayrıldığı bir ayırıcıya ihtiyâç vardır. Ve bunlar Hüve yanına Allâh lafzının getirilmesine ihtiyâç duyarlar. Onun için denildi ki; Hüvallah onlar içindir. Çünkü Allâh lafzı, Allâh'dan gayri her şeyin O'na ihtiyâç duyduğu, O ise, kendisi dışındakilerden hiçbirine ihtiyacı bulunmayan bir mevcüdun ismidir. İşte bununla murad olunan zât, kendi dışındaki varlıklardan ayrıdır. 


Üçüncü makam, ashâb-ı şimâlin makamıdır. O makamların en aşağı mertebede olanıdır. Bunlar vâcibü'l-vücüdun birden çok olabileceğini bile söylerler. Bunlar için bir reddiye ve inançlarını çürütmek için ilk iki lafza Ehad lafzı eklenmiş ve cümle, “Kul huvallâhu ehad” olmuştur. İbnü Şeyhin sözü burada bitti. 

Buradan anlaşılıyor ki, süfilerin Hü ismi ile zikretmeleri doğrudur. 
Çünkü süfiler içinde mahcübün, yâni perdeliler dediğimiz yolun başında olan kimselerdir. Bunlar mükâşifün denilen yolun sonuna varmış zât lara tâbidirler. Onların tamâmı, sanki mevcüt olarak yalnız Allâhü Teâlâ'yı görmüşlerdir. Onlara göre Allâhü Teâlâ, mutlak ve sirayet edici hüviyetiyle, tayin edicidir, aslâ ta'yine muhtâc değildir. Hü zamiri ise, başkasına değil yalnız Allâhü Teâlâya râcidir.' 


' Tevhid'in üç mertebesi vardır: 
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Ugza iğ JS GÜNİ EYE İZİ ĞM 34 ll 3 elli yl İl 
Şal a Li lala iye pür İl öyLal 

EYİ Solale Nik grill çağ iyki eğe İYİ elk 
OY Ml Se beke Map ye ili; 
Bİ Sala Kani öle e lala 033 zi İİ Şİ a 
Se hareli çi FY ğgi ağla OS gaga ya ai 
O b ö yünün dülleşil öŞLENİ EGİS Öly ga AS) li el 
Yila gönül gi sloyeli SÜ 5 alli ia le Yİ ŞLAYI A öğr Ya Gel İl lg Öğ el 
3 im ham bel zall İN GSYI OY öz ya lg ol 
Ükaliğ V eğil iş öz al gli OY zeaş be da ül eli 
Li İS ya Alaa ES Şİ hg bab iel YI öğle Oz 
Y3gİ elli ölü yali Jam 


öLEYI İBS şa lal SS lar dö eli 3 SİN 


Birincisi " Tevhid-i Zat" mertebesidir. Bu istihlâk makamıdır, "Fenâfillah" makamıdır ki, Allâh'dan başka mevcut yoktur. Var zannedilenlerin hepsi fâni olur da yalnızca bir tek zâtullah (Allah'ın zâtı) bâki kalır "Allah'tan başka mevcut yoktur." 

İkincisi: "Tevhid-i Sıfat" mertebesidir ki, müteferrik olan her kudreti O'nun kudretinin şümulünde, her bilgiyi O'nun ilm-i kâmilinde yok olmuş görmek ve hatta her kemâli O'nun kemâlinin nurundan bir lem'a görmek demektir. 

Üçüncüsu: "Tevhid-i ef'al" mertebesidir ki, bu da varlıkta Allâh'dan başka gerçek etki sahibi olmadığına ilme'I-yakin, "ayne'l-yakin" veya "hakka'l-yakin" olarak inanmaktır. Elmalılı Tefsiri 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vögb GİS ya Gri ye e ee daa Yk ei 
OY Al ya gele kb şa Aaaa Zal öğ Öl Jİ öğ le 
İS üP A aş ole be aI gli SİN öğr zeki el el Ala ole LE ol le yazi olde la 

gili gaz Ehli İ gaz İLAN Bel ür EİN alk ba AYI ARA öy il e Sl öl la 0S Öl ği 
495 gl lal a BL eşli Yala eY3a le ls) od 
OY iş ya Va SİNİ ya Ab yl özel be dv ela Maş 
3 çeşi ilgil PAY üyeli Özmen gaz eğin Alİ Şal 
Şahe MA Yİ öl kal le gl Gl Öl 
YA nd YO il izl Y are dölleri ay eği 
EY a azl, 


Nitekim Kadr süresindeki Enzelnâhü (onu inzal ettik) sözünde de zamir, Kur'an-ı Kerim'e gider. Çünkü indirilen bellidir. Onun için, zamir başkasına râci olamaz. Bu yönden teayyün, “Onu indirdik” dendiğinde akla gelen yalnız Kur'ândır, başka bir şey değildir. Şimdi bir kimse çıkıp da, buradaki zamir, açık bir mercii olmadığı hâlde, kendisiyle nasıl zikir yapılabilir, sözü kabul edilemez. Çünkü zamirler bir isimdir ve isimlerle zikir yapılabilir. Bu hususta zamirle ism-i zâhirin bir farkı yoktur. İşte bunun üzerine, süfilerin ıstılahına göre Hü zamirinin başına elif- lâm gelebilir. Çünkü eliflam hüviyete işârettir ve istılahta münâkaşa olmaz. Sonra, Kul sözü, aynü'l-cem'den emirdir ve mazhar-ı tafsil üzere gelmiştir. Bu ifâdede, şu âyet-i kerimenin sırrına işâret vardır: 

-“Allah'tan başka ilah olmadığına, Allâh şâhit olmuştur, melekler ve ilim sahipleri de şahittir!” bi İmrân suresi 318. Sanki şöyle deniyor: “Ben cem' makamında hüviyyetin tekliğine şâhid oldum. Sen de fark makamında bu tekliğe şâhid ol ki, ehadiyyet ve lâ-ehadiyyetin sırrı ortaya çıksın, aralarındaki uyumluluk, cem' ve tafsil cihetinden olmuş olsun.” Kalbimize böyle geldi. Hallerin hakikatini en iyi Allâh bilir. 
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Bu âyet, “Kul” olmadan, “Hüvallahü” diye de okunmuştur. Felak ve nas surelerinde de böyledir. Çünkü birincisinde tevhid, diğer ikisinde de istiâze yâni Allâh'a sığınma vardır. Münasip olan onlarla duâ etmek ve onların tebliği ile emrolunmaktır. A'lâ süresinde geçti. Burada tekrara lüzum yok. 

Bâzıları da şöyle demişlerdir: Mushafta sabit oldu ki, “söyle!” 
emrine muhâtab olan kimsenin, yalnız söyleyeceği şeyi söylemesi, “Kul” lafzını tekrar etmemesi beklenirken, “kul” lafzı geçmiş ve öylece okunmuştur. Çünkü söylemekle emrolunan, yalnız inzal ânındaki muhatap değildir. Aksine bu emre muhâtap olanın durumunda bulunan herkestir. Bu sebeple, “Kul” sözü, diğer zamanlarda da, kullara bir lütuf olarak olduğu gibi bırakılmıştır. 


b 00yöm3 Sai Öleii N azlş oldi geli öl US 
3 OYASI yerin m dl ye öl yele Uyak ya 
GEY EYİ (S3 lal öl Öl öğe Şa a 
İS b EDİ paz Ol Same da ab iş aneliğ di şal şiş b ile Ya dagi İİ özlü LEY Ziyal öle a 
Jai yeke ls 20 gaz e e el Ed çi ay 
İS sa YI İL YAĞAN İŞE sd lila ağ; 
gazli a2 b all di aşi Bİ yaş e ii 
AYI pe a BNN ole öle iş Lal El işgal 
İY 2Y Usa Mai baz gp iii haze dali; 

İLEN Ağiz lela 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plân b Bal Ol Şaş gzel GİS e el il ae Zİ ei ila JS k kü e bii pi geleli OY Jzkle Yİ Yİ 
Al le a yl a EA yla a Jelli 


gp zl di 


Allah, samed'dir! ? 


Kelime mânâsı 


ANİ Allâh 

c 

IL2İİ samed'dir 
Tefsiri 


Allah sameddir.' yâni, O eksiksizdir, hiçbir şeye muhtaç değil, tam aksi her şey O'na muhtâçtır.” 

Mânâ: “O, zâtı ile müstağnidir, hiçbir şekilde ihtiyaç sahibi değildir ve O, ihtiyâç sahiplerinin tek sığınağıdır. O'nun dışındakilerinin tamâmı bütün açılardan ona muhtâctır” mânâsınadır. Varlıklar içerisinde Allâhü 


' İbnü'-Enbari demiştir ki, lügat ehli arasında samed "İnsanların iş ve ihtiyaçlarının görülmesinde kendisine başvurduğu, yâni doğrudan doğruya maksut ve mutlub olarak kendisine müracaat ettiği ve sığındığı kimse ve daha üstü bulunmayan en büyük yetkili, efendi" demek olduğunda ihtilâf yoktur. Zeccac da "Samed, süded, yâni ululuk, kendisinde son bulan, kendisine samd olunan, yâni her şey kendisine dayanan, maksut ve merci olandır." demıştır. 

Ali b. Ebi Talha, İbnü Abbas'dan şöyle rivayet eylemiştir: Samed, südedinde kâmil olan seyyid, şerefinde kâmil olan şerif ve azametinde kâmil olan azim ve hilminde kâmil olan halim ve ilminde kâmil olan alim ve hikmetinde kâmil olan hakim, velhasıl şeref ve ululuk nevilerinin hepsinde en mükümmel olandır. 

Ebu Hüreyre'den "herkesten müstağni ve herkes kendisine muhtaç", Said b. Cübeyr'den, bütün sıfatlarında ve işlerinde kâmil; Süddi'den rağbet edilen şeylerde istenen, musibetlerden sığınılan, Caferi Sadık'dan mağlup olmayan galip, Hüseyn b. Fudayl'den, "Dilediğine hükmeder, dilediğini yapar." yâni hükmünü kontrol edecek, icraatını engelleyecek yok, diye rivayet edilmiştir. Yine İbnü Cerir Ebu Caferi Taberi der ki: Arab'ın anlayışında samed yâni "Kendisinden daha üstün kimse bulunmayan ve en önemli işlerde kendisine başvurulan seyyid" demektir... İbnü Esir, "Nihaye"de bu mânâları şöyle özetlemiştir: Allâh Teâlâ'nın isimlerinden olan Essamed, suvded kendisinde son bulan seyyiddir, seyyidliği de daim ve bakidir, denilmiştir. Elmalılı Tefsiri 

? Allâh lafzı mübtedâ, samed haberidir. Samed, Faale kalıbında olup, mef'ul mânâsındadır. Onu kasteddiği zaman, nasara babından samede'den gelir. Makbuz mânâsına olan kabz kelimesi gibi. 
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Teâlâdan başka Samed yoktur. Buna göre kendisinde samediyyet bulunmayan hiçbir varlık ulühiyyeti hak edemez. Samed kelimesinin ma'rife gelmesinin sebebi, o zamanki insanların Allâhü Teâlâ'nın samediyyetini bilmeleridir. Ehadiyyet ise öyle değildir. Allâh ism-i celilinin tekrâr edilmesi, samediyyet sıfatı olmayanın ulühiyyet hakkından uzak olduğuna işâret içindir. Daha önce de işâret edildiği gibi... 


SAMEDİYYET VE EHADİYYET 


Cümlenin başında atıf harfi olmaması, bu cümlenin bir öncekinin neticesi gibi olmasından dolayıdır. Önce, kemâl sıfatların tamâmını icabettiren ülühiyetini zikretti. Sonra da, birden çok olma ve bir şekilde parçalardan oluşma eksikliğinden ve hakikatinde ve hassalarında ortaklık korkusundan münezzeh olmasını icabettiren reddini zikretti. Sonra da zâtının dışındaki her şeyden müstağni ve ihtiyaçsız olması, bütün yaratıkların var olması, bekâsı ve diğer hallerde zâtına muhtâc olmasını icabettiren samediyyetini zikretti. Bununla da hak yerini buldu ve Allâhü Teâlâ'nın açık sünnetleri insanlara gösterilmiş oldu. Allâhü Teâlâ'nın samed olduğunun isbâtı, varlıkta ve zâtının tekliği itibâriyle, varlı-Şa tâbi kemâlâtta ona güvenmemiz sebebiyledir. Yoksa onun, bu sıfata ihtiyacı yoktur. 

Hulasa: Samediyyet, ehadiyyetten farklıdır. Allâhü Teâlâ'nın isimlerinde ve sıfatlarında çokluğa itibarı icabettirir.  Abdüssamed, samediyyete yâni ihtiyaçsızlığa kavuşan kimsedir. Belâları def etme ve hayır yardımlarını kavuşturma husüsunda, insanlar bu kimseye yönelirler. Azâbı uzaklaştırıp, sevâba kavuşma hakkında da, Allâh katında bu kimse şefaatçi olur. O, Allâhü Teâlâ'nın âleme olan rubübiyyetinde, nazar mahallidir. 


ŞE e AŞ YE 
İğ Aİ şa Gİ oka Bİ ma ei iye İl da ye gör 
2 İİ göze eli le Jig İİ al göle ia 
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Ye ilemi LA3l yah daneli ga 0S 6 5 le ee 


660 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


A3 Selek Göğü yle; delal diyiy İAŞİYI Gere düre! ve İzni gi daş ye öl Şİ hil Yİ 
Ul al Aks ia İYİ 

Aİ Yal ia İİ izli EY abi ve ilkez dai 
İŞLE ge ağ ipa alel 5 İLİ yi Bİ ia 
BAN SEN ağir özel e ği Sa sanal yla olgu he Şİİ öl Y ALİN ayl çö ls izi iel eş lü loş pl İl aa 
Lil Giy a dal SU geli e İl eşi lala öl gel Sali dll YU dal dal Gözel şel ga ii İylamali Ol hobi Akal cla ye ŞE gi Gİ del 
YA Amali keş AYI öl lala Yİ 535 lal olda! JLajla »LİJİ Sİ kağ sl LİL kanas (Şİİ kanali gl 
Ja a3 gi early lal asal İş glliz Sl 
Vİ Aa ge) b geleli ilani 


Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: İşrak vaktinden sonra, gayr-i ihtiyâri içimden şöyle söylemek geçti: Ey ezeli, ehadi, ebedi, samedi Rabbim! Sen ezelisin, ehadisin, ebedisin ve samedisin. Ebediyyet, samediyyete bakıcı olduğu gibi, ezeliyyet de ebediyyete bakar. Bu tahlil ve ta'kid itibâri ile olur. Ehadiyyet ancak kesretlerin yok olması ile tecelli eder. Gayb-ı mutlak olan gınâ (ihtiyaçsızlık) makâmına ulaşıldığında, kesret yok olur, zevâl de ezel olur. 

Bu, tahlildir, fenâdır, menzilleri aşmaktır ve mersad-ı a'lâya, yüksek gözetlemeye ve maksad-ı aksâya yâni en son gayeye, göz ve ilim olarak çıkmaktır. Fakat samediyyet, bakâ olan ebediyyet itibâriyledir. 
Bu ise, tahlilden sonra ta'kidi ve düğümlenmeyi iktiza ettirir. O da 'ayn 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makâmına mühmele yâni dışarıdan bir ayn ile nüzüldür. Alem-i şehâdi ise nâsut alemi menzillerinin en aşağısıdır. 

Velhâsıl, ehadiyyet cem', samediyyet farktır. Ehadiyyet makâmı, bölünemez makamdır. Bu makam vâhidiyyet terkipleri cümlesinin kendisinden yayıldığı makamdır. Onun teayyünlerinin evveli Âdem, sonrası da Havvâdır. Çünkü Havvâ ancak Âdem'in hakiki teayyününden zuhur eden hevâdan sonra zuhür etmiştir. Onun için, he harfi ha harfine dönüşmüş heva, havva olmuştur. Ehad isminin husüsiliği, kudret âleminin ve eserlerinin zuhürudur. Öyle ki, bir kimse, abdestli olarak, halvet hâlinde yâni yalnız iken, bu ismi bin defa zikrederse kuvvet ve zaafina göre acâib haller zuhür eder. 

Samed isminin hâssası, hayır ve salâh meydana getirmektir. Kim onu seher vakti yüz yirmi beş defa zikrederse, üzerinde sıdk ve sıddikiyyet eserleri zuhür eder. 

Lüm'a kitabında şöyle geldi: “Bu ismi zikreden, zikretmeye devam ettiği müddetçe açlığın elemini hissetmez. Vasl ile okunduğunda, kesreli okunur. Rivâyetlerin çoğunda, Ebü Amr “hüvallahü ehad'de susar. Zannetmiştir ki, Araplar bu gibi yerlerde vasıl yapmamaktadır. Ebü Amr'ın şöyle dediği rivâyet olundu: Durakta durmadan, vasıl ile okumak, sonradan ortaya konulmuş bir kırâattir. Bir rivâyette de Ebü Amr demiştir ki: “Okuyucuların şöyle okuduklarına şahit oldum: “Kul hüvallahü ehadün.” Eğer vasıl yaparsan böyle tenvinli okursun. Bir rivâyette de şunları söyler: Âyet sonlarında bana en sevimli gelen durmaktır. Çünkü her âyet, bir sonrakinden ayrı olup müstakil mânâsı vardır. Çünkü âyet fâsıladır. Onun için âyet diye isimlendirilmiştir. Amma arabların hepsi dal üzerinde durmuşlardır. 

Sonra, geçmiş hükümlerin altında toplanmış olan, cüz'i hükümlerden bâzısını açıkladı: Denildi ki: 


Jay Sg a gli e bl öl e e NN Ja 
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Doğurmadı ve doğurulmadı! * 


Kelime mânâsı 

ak e Doğurmadı 

VE p 

MUŞ m3 ve doğurulmadı 


Tefsiri 

Melekler ve Mesih (İsa aleyhisselam) hakkında iftirâ atanların iddiâlarının çürüklüğünü ortaya koymak üzere denildi ki, 

- “Kimseyi doğurmadı.”' yâni O'ndan çocuk sâdır olmadı. Çünkü O'nun cinsinde olan bir varlık yoktur ki, kendi cinsinden bir eşi olsun da çocuk dünyaya gelsin. Veya, kendine yardım edecek veya yerine geçecek bir şeye ihtiyâcı yoktur. Çünkü hem ihtiyâç hem de fânilik Allâh sübhânehü ve Teâlâ için muhaldir, imkân dışıdır. 

(Soru:) Eğer sen dersen ki: “Bu sürede neden Allâhü Teâlâ, “baba olmadı” derken İsrâ süresi ayet 111'de “çocuk edinmedi” buyurdu? 

(Cevap:) Ben de derim ki: Hrıstiyanlar iki gruptur. 

I- “İsâ hakikaten Allâh'ın oğludur” derler. Bu süredeki red, bu birinci grubadır. 

2-Allahü Teâlâ'nın, İbrâhim aleyhisselam'ı şerefli kılmak için dost edinmesi gibi İsâ aleyhisselam'ı şerefli kılmak için de, onu evlad edindi, derler. İşte İsra süresindeki “çocuk edinmedi” sözü, bu ikinci grubu reddir. 

“Kimseden doğmadı” Hiçbir şeyden sudur etmedi. Çünkü öncesinde ve sonrasında Allâhü Teâlâ'ya, yokluk nisbet etmek muhaldir, imkânsızdır. 


' Bunun için de nef, len yelide veya la yelidü şeklinde yâni, gelecek zaman kalıbında deil de mâzi kalıbında geldi. 
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Bazıları dedi ki: Babalık ve çocukluk ancak benzerlik ile mümkündür. Yâni çocuk baba gibi olmalıdır. Hâlbuki Allâhü Teâlânın vâcip hüviyeti ile bizim mümkün hüviyetimiz arasında hiçbir benzerlik yoktur. 

Bakli, mânâ şöyledir, dedi: Allâhü Teâlâ, sonradan olan şeylere mahal olmadı, sonradan olan şeyler de onun mahalli olmadı, demektir. 
Onlar böyle bir şeyi kabul ve itirâf ettikleri hâlde ve lem yüled şeklinde açıkça ifâde edilmesi, doğma ve çocuk yapmanın birbirini icab ettirdiğini işâretle, önceki kavli kuvvetlendirmek içindir. Çünkü malümdur ki, ancak, çocuk yapabilen doğar, aksi ise imkânsızdır. Bir şeyin doğmadı-Şını kabul etmek, doğurmadığını da kabul etmektir. 

Keşfü”l-esrar'da şöyle geldi: “Lem yelid” önce zikredilmiştir. 
Çünkü Allâh'ın çocuğu vardır diyen pek çok kâfir vardır. Ancak Allâhü Teâlânın, birinin çocuğu olduğunu söyleyen yoktur. 

Farsça tefsirde denildi ki: 

“Lem yelid” Yahudileri reddeder. Çünkü onlar demişlerdir ki: “Üzeyir Allâh'ın oğludur” 

“Ve lem yüled” Hristiyanları reddeder; çünkü onlar demişlerdir ki: “İsa tanrı'dır. (Allah'ın oğludur) 

Ebu'i-Leys dedi ki: “Lem yelid” kendisine mirâsçı olacak bir çocuğu olmadı. “Ve lem yüled” ise kendisi için mülküne vâris olacağı bir babası var olmadı, demektir. (Yani, Allâhü Teâlânın oğlu da yok, babası da yok.) 
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O'na bir benzer de olmadı! * 
Kelime mânâsı 

a) Ne 3 O'na olmadı, 
NEMİ | 545 bir benzer de... 


Tefsiri 
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Mânâ şöyle:' “Hiçbir kimse ona denk ve benzer olmadı. Tam aksi o, denkleri ve benzerleri yaratandır.” 


Gü İĞLSy alta 0354 o ğlaS da dl £ İZİ Gel) 
gi Li e İRİ göz Öl ge le alk İğASİ ia al alla pls del İŞ sl li 3 e GİS çü ayakli OY 
BELSİN ye 030 Öl izzz #SYİ Gİ ga e $liş lg alöley helâl Sel li OS gel li lg ila Lâ iii 
İEEYI elli Agi ola OY ablel EMEN bezeli daş, fal 


ezik ge aa ökela ilam şe 


Kaaşâni dedi ki: Onun ehadiyyet hüviyyeti çokluğa da bölünmeye de kaabil olmayan vahdet-i zâtiyyede bir başkasıyla kıyaslanamaz. Çünkü vücüd-ı mutlak dışında kalanlar ancak adem-i mahzdan yâni yokluktan ibârettirler. Bu olunca da, hiçbir varlık O'na denk olamaz. Çünkü ademr-i sırf, vücüd-ı mahz'a aslâ denk olamaz. 

Kâşifi dedi ki: Bu ayeti kerime, Mecüsileri ve Arap müşrikleri reddeder. Çünkü onlar demişlerdi ki: (hâşâ) O'nun eşi ve benzeri vardır. Ayrıca demişlerdir ki: Bu sürede her ayet bir önceki ayetin tefsiridir. Meselâ: Deseler ki: 

-“O kimdir?” sen diyeceksin ki: 

-“Ehad”. Deseler ki: 

-“Ehad kimdir?” sen diyeceksin ki: 

-“Samed”. Deseler ki: 

-“Samed kimdir?” sen diyeceksin ki: 

-“Doğmamış ve doğurmamış olandır.” Deseler ki: 

-“Doğmamış ve doğurulmamış kimdir?” sen diyeceksin ki: 

-“Eşi ve benzeri olmayan o tek olandır.” 


! Arapça'da, hâzâ kefâühü, küf”ühü demek mislühü demektir ve bu onun benzeridir, mânâsınadır. Kefe fülanen demek de mâsele hü gibi o falancaya benzer oldu mânâsındadır. 
Lehü küfüven'e müteallıktır. Sonra gelecekken önce gelmiştir. Maksad, Allâhü Teâlâ'nın zâtından denkliği kaldırmaktır. “Küfüven” kelimesi, eş sâhibi olmayı reddetmek için “kefâet” kökünden de gelmiş olabilir. Kâne'nin ismi, âyet sonlarındaki fasılalara riâyet için sonra gelmiştir. Üç cümle atıf harfiyle birbirine bağlıdır. Bunun sebebi, her cümlenin, benzerliğin üç şeklinden birini nefy etmesi olabilir. Burada üç değişik cümle şeklinde gelmiş tek bir cümle vardır. 
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Bâzı alimler dediler ki: 

-Vâlihin'in yâni hayrette kalmışların perdelerini kaldıran Hü sözüdür. 

-Muvahhidin'in perdelerini kaldıran Allâh lafzıdır. 

-Ariflerin perdelerini kaldıran Ehad lafzıdır. 

-Ulemâ'nın perdelerini kaldıran Samed lafzıdır. 

-Ukalânın perdelerini kaldıran ise lem yelid'dir. Bu lem yelid ifâdesi avâmın tevhidine işârettir. Çünkü avam, Allâhü Teâlânın varlığını şâhitler ve delillerle bilirler. 


İHLAS SURESİ KUR'ANIN ÜÇTE BİRİDİR 


Bu süre kısa olmakla birlikte bütün ilâhi bilgileri içine almıştır. Bu hususta inkâra düşenleri red için, hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: 

- “O ihlas süresi Kur'an'ın üçte birine denktir.” 

Kur'ân-ı Kerim'in hedef ve maksadları, akâid, ahkâm ve kıssalardan ibarettir. Kim bunların hepsini eşit görürse, maksadın yalnız zât-ı ilâhi olduğunu kabul eder. O da mebde' yâni işin başı ve Allâh'ın sıfatları 1l- 


' Tirmizi, FedâilüTKur'ân, 10. 
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midir. Bundan ötesi ona vesiledir. Rasülüllah aleyhisselam şöyle buyurmuştur: 

- “Yedi kat gök ve yedi kat yer “Kul Huvallâhü ehad” temeli üzerine kurulmuştur.” ' yâni bu âlemler, ancak Allâh'ın birliğine ve bu sürede bildirilen sıfatlarının bilinmesine delil olarak yaratılmıştır. ? 


OKUYANA CENNET VACİP OLDU 


Başka bir rivâyette de şöyle geldi: 

Rasülüllah aleyhisselam bir kişinin İhlâs süresini okuduğunu duydu. 

- “Vacip oldu” buyurdu. 

- “Yâ Rasülallah ne vâcip oldu?” diye soruldu. 

- “Cennet vâcip oldu” buyurdu.” 

Bâzı büyükler de dediler ki: İhlâs süresi nüzüle yâni mânevi inişe işârettir. Bu cezbe ehlinin hâlidir. Evvelâ all âl alla der. Yükseliş hâli, sondan hüve tarafına doğru kabul edilir. 

Evvelâ al |x4S al ©Sş al der, Sonra Hüve deyinceye kadar yükselir. 
Fakat sâliklerin Kur'ân'da Hüve'yi bulunca yeter demesi uygun değildir. 
Aksine fiili Kur'ân'a yükselip, Kur'ân'da Hüve'yi müşâhede etmesi gerekir. O, âlemlerin tamâmını kaplar. Sâlike yâni mânevi yolcuya ilk açılan da odur. 


İHLAS SURESİ KUR'ANIN ÜÇTE BİRİDİR 


Bu süre kısa olmakla birlikte bütün ilâhi bilgileri içine almıştır. Bu hususta inkâra düşenleri red için, hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: 

- “O ihlas süresi Kur'an'ın üçte birine denktir.” 

Kur'ân-ı Kerim'in hedef ve maksadları, akâid, ahkâm ve kıssalardan ibarettir. Kim bunların hepsini eşit görürse, maksadın yalnız zât-ı ilâhi olduğunu kabul eder. O da mebde' yâni işin başı ve Allâh'ın sıfatları 1l- 


' Zeylai, Keşşâf. 4-331. 

> Bu sürenin baş taraflarında Enes'den ve Ubeyy'den rivayet olunduğu üzere bütün semavat ve arzın bu süre üzerine kurulmuş olduğu zikredilmiştir. "Keşşaf Tefsiri"nde bu sürenin bütün Kur'ân'a muadil (eşdeğer) olduğuna dair bir rivayete işâret olarak şöyle denmiştir: Bu süre metninin kısalığı ve başı ile sonunun yakınlığı ile beraber niçin bütün Kur'ân'a denk olmuştur? diye sorarsan, derim ki: Bir yükseğin yüksekliği niçin ise onun içindir. Bu başka değil, ancak Allâh Teâlâ'nın sıfatı ve adalet ve tevhidi üzere dürüldüğü içindir. Elmalılı Tefsiri. 

3 Tirmizi, Fedâilü'l-Kur an, 11. 

* Tirmizi, FedâilüTKur'ân, 10. 
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midir. Bundan ötesi ona vesiledir. Rasülüllah aleyhisselam şöyle buyurmuştur: 

- “Yedi kat gök ve yedi kat yer “Kul Huvallâhü ehad” temeli üzerine kurulmuştur.” ' yâni bu âlemler, ancak Allâh'ın birliğine ve bu sürede bildirilen sıfatlarının bilinmesine delil olarak yaratılmıştır. ? 


OKUYANA CENNET VACİP OLDU 


Başka bir rivâyette de şöyle geldi: 

Rasülüllah aleyhisselam bir kişinin İhlâs süresini okuduğunu duydu. 
- “Vacip oldu” buyurdu. 

- “Yâ Rasülallah ne vâcip oldu?” diye soruldu. 

- “Cennet vâcip oldu” buyurdu.” 


Al alyş örme İS ya alyp şii GİS egm İş 
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' Zeylai, Keşşâf. 4-331. 

> Bu sürenin baş taraflarında Enes'den ve Ubeyy'den rivayet olunduğu üzere bütün semavat ve arzın bu süre üzerine kurulmuş olduğu zikredilmiştir. "Keşşaf Tefsiri"nde bu sürenin bütün Kur'ân'a muadil (eşdeğer) olduğuna dair bir rivayete işâret olarak şöyle denmiştir: Bu süre metninin kısalığı ve başı ile sonunun yakınlığı ile beraber niçin bütün Kur'ân'a denk olmuştur? diye sorarsan, derim ki: Bir yükseğin yüksekliği niçin ise onun içindir. Bu başka değil, ancak Allâh Teâlâ'nın sıfatı ve adalet ve tevhidi üzere dürüldüğü içindir. Elmalılı Tefsiri. 

3 Tirmizi, Fedâilü'l-Kur an, 11. 
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Süheyl bin Sa'd radıyallahü anh'dan rivayet edildi: 

-Bir kişi Rasülüllah aleyhisselam'a geldi ve fakirlikten şikâyet etti. 
Rasülüllah aleyhisselam ona şöyle buyurdu: 

- “Evine girdiğin zaman selâm ver. Kimse yoksa, kendine selâm ver ve “İhlâs” süresini bir defa oku!” O kişi bu denileni yaptı. 
Allâhü Teâlâ ona öylesine bol rızık verdi ki, komşuları bile bundan istifâde etti. 


İHLAS SÜRESİNİN FAZİLETLERİ 

Ali Radıyallahü anh'den rivayet olundu: 

-Kim İhlâs süresini sabah namazından sonra on bir kere okursa, şeytan çalışsa da o gün ona hiçbir günâh bulaşmaz. 

İHLÂS SÜRESİ İNDİĞİNDE 


İhlâs süresi indiğinde onunla yetmiş bin melek inmiştir. Her semâya uğradıklarında, sema ehli yanlarında ne olduğunu sordular. Onlar da: 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“Rab sübhânehu'ye nisbet var” dediler. Bu sebeple bu süre Nesebü'r-Rab diye isimlendirildi. Keşfül-esrar'da olduğu gibi. 


İHLAS SÜRESİNİN İSMİ 


1-Şirkten uzaklaştırıp Allâh'a ihlasla bağladığı için, 

2-Veya azaptan kurtuluş mânâsı taşıdığı için, 

3-Veya sırf tevhidden bahsettiği için, İhlâs süresi diye isimlendirilmiştir. 

İmâm Gazâli rahimehüllah dedi ki: 

“Rabbimin mağfireti, kurtuluşa güvenim, istediğimi almak ihlas suresi iledir. Veya, bu sure sırf Allâhü Teâlâya mahsus olduğu, kendisinde dünya ve âhirete ait hiçbir şey zikredilmediği için ihlas ismi verilmiştir.” 

Hanefi dedi ki: Okuyan kişiyi, âhiretin dehşetinden, ölümün şiddetlerinden, kabrin karanlıklarından, kıyâmetin korkularından kurtardığı için ihlas ismini almıştır. 

Kaaşâni dedi ki: Ehadiyyet hakikatini kesret şâibesinden tasfiye etmek mânâsına geldiği için, bu süre ihlas ismini almıştır. 
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BİR GECEDE BİR KUR'AN HATMİ 

Yine hadis-i şerifte şöyle geldi: 

- “Sizden biri Kur'ân'ı kerimi bir gecede hatmetmekten âciz midir?” 

Denildi ki: 

- “Yâ Rasülallah, buna kimin gücü yeter?” 
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Efendimiz buyurdu: 
- “Bu hatim İhlâs süresini üç defa okumaktır.” ' 


İHLAS SÜRESİNİ ÇOK OKUMANIN KARŞILIĞI 


Rivâyet olundu ki: 

Cebrâil aleyhisselam Tebük'te indi ve şöyle dedi: 

- “Ya Rasülallah! Muaviye bin Muâviye el-Müzeni radıyallahü anh Medine'de vefât etti. İster misin senin için yeryüzünü düreyim de onun cenâze namazını kılasın?” Efendimiz aleyhisselam, 

- “Evet” buyurdu. Cebrail aleyhisselam kanadıyla yere vurdu ve onun yatağını kaldırıp Efendimiz'in önüne getirdi. Rasülüllah aleyhisselam onun namazını kıldırdı. Ardında iki saf melek vardı. Her safta da yetmiş bin melek. Sonra döndü. Rasülüllah aleyhisselam: 

- “O, bu makama ne ile geldi?” diye sordu. Cebrâil aleyhisselam: 

- “İhlâs süresini sevmesi, gelip giderken, ayakta iken, otururken her hâlinde okuması sebebiyle” cevabını verdi. 


Ea 
AM İyE 5 6 b Biel Kp Gey İyİ İSİ İp 
» 5333“ la Bİ İsli ga 8 İyi çi dü AU Ze yi gi UZ İLA İş GİBİ Ml ie he İZİ 
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I Buhâri, Fedâilü'l-Kur an, 13; Müslim. Müsâfirin, 259. 
? Taberâni 2 
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113 


GDİİN 23 
FELAK SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
5 Âyettir 
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gi asili ça 


ya 


iÇ pİEE gi ii 


2 


kO İİ 5 EĞ Şİ ge gp 
ÇO) AE 23 beş 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

De ki: “Sığınırım rabbine o felakın/sabahın, ' 

Şerrinden mâ halâk'ın/yaratıkların... ? 

Ve şerrinden bir gâsıkın/şiddetli karanlığın, bastığı zaman... * Ve o ukdelere/düğümlere üfleyicilerin şerrinden... * 

Ve şerrinden bir hasetçinin, hased ettiği zaman... > 


PE EE 


De ki: “Sığınırım rabbine o felakın/sabahın, ' 


Kelime mânâsı vi 
B De ki: 


e 
5 ,5| Sığınırım 


7.9 


gi © 5 o sabahın rabbine 


Tefsiri 
Felak, ayırmak demektir ve sabah mânâsınadır. Çünkü gece sabahdan ayrılır." Felak kelimesinin bir başka mânâsı da halktır ve yara- 


' Burada hazif ü isâl kaidesi vardır. Feale mef'ul mânâsına samede ve kabaza maksüd ileyh ve makbüz mânâsına geldiğ gibi öneceden geçti. Meflük ve müfellak-ı anh'dan her biri mef'uldür. İşte bu, bir şeyin başka bir şeyle örtülmesi ve sonra üzeri örtülen şeyden ayrılıp yok olmasıyla olur. Örtünün yok olmasıyla örtülen şey görülür hale çıkar. Gecenin katıklardır. Çünkü yaratıkların tamâmı Allâh katındaki sabit görüntüde ve yokluk karanlığı ile örtülmüş idi. Allâhü Teâlâ bu karanlıkları yaratma ve icâd nüru ile yok edip ilmindeki yaratıkları ortaya çıkardı. İşte mükevvenât böyle oldu. Allâhü Teâlâya sığınmanın, karanlıktan sonra nur, darlıktan sonra genişlik, sökülmeden sonra yama, mânâlarını taşıyan felâk kelimesine muzâf kılınmış Rab Teâlâ olmasında, çok güzel bir vaad vardır. Onun için sığınan kabul edilir, sığındığı şeyden koruma altına alınır. Benzeyenlerden hatırlatma yapılır. Ümidi kuvvetlendirilir, yalvarma ve Rabbine teslim kapısına yönelmekte daha gayretli ve dikkatli olmaya çokça teşvik edilmiş olur. 


YUSUF ALEYHİSSELAMIN HASTALARA DUASI 


Dediler ki: Sabah olduğu zaman ağırlık hafifliğe, üzüntü sevince döner. Rivâyet olundu ki; Yüsuf aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman dizi şiddetle acıdı ve gece boyu uykusuz kaldı. Sabahın doğması yaklaşınca Cebrâil aleyhisselam, Allâhü Teâlâ'nın izni ile indi ve Rabbine duâ etmesini istedi ve bunu emretti. Yüsuf aleyhisselam: 

- “Ey Cibril! Sen duâ et, ben âmin diyeyim” dedi. Cibril aleyhisselam duâ etti, Yüsuf aleyhisselam da âmin dedi. Allâhü Teâlâ Yüsuf”'daki zararı giderdi. Yüsuf aleyhisselam iyi olunca dedi ki: 

- “Ey Cibril! Şimdi de ben duâ edeyim, sen âmin de” dedi. 

Yüsuf aleyhisselam, Rabbinden, o saatte bela ehlinin hepsinden sıkıntısını gidermesini istedi. Onun içindir ki, her hasta gecenin sonlarında bir çeşit rahatlık bulur. 


FELAK NEDİR 


Sahâbenin bâzılarından (radıyallahü anhüm) gelen bir rivayet: 

Sahabelerden biri Şam'a gitmişti. Müslüman olmayanların evlerini gördü. Yaşadıkları alçak hayâta rağmen dünya yaşayışlarındaki rahatlıklarının çokluğuna şahit oldu. Dedi ki: 

- “Ben bu hale hiç aldırış etmem. Neticede âkıbetleri felâk değil mi?” dedi. Kendisine, 


ranlığının üzerinden kalkmasıyla sabah meflükun anh olmuştur. İşte bu açılan perde mefluku anh'ın kalkması ve gece karanlığı üzerindekinin gitmesi ile gece açılmış olur. Meselde denilir ki: "O sabahın aydınlığından daha belirgindir." 
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- “Felâk nedir? diye soruldu. Dedi ki: 
- “Cehennemde bir evdir. O açıldığı zaman Cehennem ehlinin hepsi çığlıklar atar.” 
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esi ye İş Sil pol e b İl e ge Ol ayeliğ alleş gey 0SlU İli al İS DİN agla Giy vela hi yeğı Lal sell he b İG dey iş bl pall 
3 b Aİ Aİ ayaz pall AS ON ay di YL İİ 
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bİ we ls çil çö al ee al aş bali yan eş 
AE e e le eğ ağ il ye ad e bağ dei 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dbishi 


Şerrinden mâ halâk'ın/yaratıkların... ? 
Kelime mânâsı 


Tefsiri 

“Yaratmış olduğu” insan ve cinden, tabiat ve seçme sâhibi diğer bütün “mahlükâtın şerrinden...” Yarattığı kötü olan her şeyden, yâni zararlı hayvanlar, insanlar, cinler, yırtıcı hayvanlar ve böceklerden... 

Âyet-i kerime, bedenle alâkalı olsun veya olmasın, vurma, öldürme, sövme, ısırma, hayvan sokması, sihir ve benzerleri ve bütün şer ve zararları içine alır. Şerrin yaratıklar âlemine bağlanarak kullanılması, onun emir âleminde olmadan sırf halk âleminde bulunması sebebiyledir. 
Bu yaratıklar âlemi, farklı maddelerin karışımı ile ve bozulmaya müsait birbirine zıt hallerin tesirleri üzerine oluşurlar. Halbuki Emir âlemi sırf hayırdır ve tam mânâsı ile şer noksanlıklarından uzaktır. 

“Allah şerrin yaratıcısı değildir” diyen Mu'tezile ehli, şer kelimesini tenvinle okumuşlar, mâ halaka'daki mâ'yı da nefi mâ'sı kabul etmişlerdir. Bu görüş, bâtıl bir mezhebin reddolunmuş kıraatidir. Allâh, her şeyin yaratıcısıdır. 
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VİŞNE 2 iğ 

Ve şerrinden şiddetli karanlığın, bastığı zaman... * 

Kelime mânâsı 


sel ye 3 Ve şiddetli bir karanlığın şerrinden 
Z Z Va 


233151 bastığı ve kapladığı zaman... 


Tefsiri 

Bazı şerler, daha önce geçenlerin mânâsı içinde olmasına rağmen, çok olduğu ve Allâhü Teâlâya daha fazla sığınmayı icabettirdiği için, husüsi olarak zikredilmiştir. Ayrıca sığınma sebebinin belli olması, sıgınmaya daha çok değer verildiğini ve sığınma isteğinin kabül edildiğini daha çok hissettirir. 

Mânâ: Kararmış, karanlığı şiddetlenmiş gecenin şerrinden... şeklindedir. Bu da akşam şafağının kaybolmasından sonraki vakittir. 
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“İlâ gasekilleyli” “*”* yâni gece karanlığının iyice çökmesine kadar, ayetinde olduğu gibi. Gaseka çukura girdi, mânâsında kullanılır. 


Kaamusta gasak, gecenin evvelindeki karanlığın hareketli hâlidir. 
“Gece kararmakla karardı ve harekete geçti, karanlığı da şiddetlendi, karanlık gecenin örtüsü” denir. Müfredatta olduğu gibi... 

Gasek''ın aslı dolgunluktur. Göz yaşla dolduğu zaman gasekatü”?laynü denir. Veya akma mânâsınadır. Gasekal-aynü-göz yaşını akıttı, demektir. 

Şerrin geceye izafetinin sebebi, şerlerin çoğunun gece işlendiği sebebi iledir. Nekre olarak gelmesi, şerrin bütün fertlerini ve bütün cüzlerini kaplamadığı içindir. 
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“Kapladığı zaman” 

Vekab, eşyanın üzerinde rastlanan oyuklara denir. Kayalardaki, içerisinde su biriken oyuklar gibi... Vakit girdiği zaman vakabe kullanılır. Güneş battığı ve karanlığın kapladığı zaman vakabeti?ş-şemsü denir. Mânâ: Akşamın karanlığı her şeyin içine girdiği ve onunla beraber olduğu zaman, demektir. Çünkü gecede şerrin oluşması daha çoktur. Korunmak da çok zordur. Bunun için denildi ki: Gece, felaketi daha çok gizler. 
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Yine denilmiştir ki: Ağdere'I-leylü (Gece hainlik yaptı) denir. Çünkü gecede ihânet çoğalır, yardım azalır. Bundan dolayıdır ki; bir kimse gece birine silâh çekse, silâh çekilen çekeni öldürse kısâs lâzım gelmez. 
Bu hadise gündüz olsaydı kısas gerekirdi. Çünkü gündüz, başkalarının yardım etmesi mümkündür. Kısaca, harb edenler geceleri hareket ederler. İfrit cinleri, böcekler, insana zarar veren (çoğu) yaratıklar, geceleri ortaya çıkar. Rasülüllah aleyhisselam gecenin evvelinde yolculuk yapmayı yasaklamış, kapların ve kapıların kapatılmasını, su kaplarının ağızlarının örtülmesini, çocukların sokağa bırakılmayıp evde tutulmasını ' emretmiştir. Bunlar şer ve belâlardan sakınmak içindir. 

Denildi ki: Gâsık aydır, vakab da ayın tutulup kararmasıdır. Âişe radıyallahü anhâ şöyle demiştir: Rasülüllah aleyhisselam elimi tuttu ve aya işâret ederek dedi ki: 

-“Bunun şerrinden Allâh'a sığın! Çünkü âyette bahsedilen gâsık budur.” 

Bir takım âfatlar; onun sebebi ile oluyorlar. Bâtıl dinlerdeki, aya ve güneşe tapanların düştüğü fitneler gibi dini fitnelerdir. 

Denildi ki: Ay için gaasık denmesi, ayın yüzeyinin karanlık olması, ışığını güneşten alması ve ay, sonunda ışığın tamâmen kaybolması iledir. Yıldızlarla uğraşan müneccimler, bu durumu uğursuzluk kabul ederler. Bu sebeple sihirbazlar hastalığa sebep olacak sihirlerini ancak bu zamanda yaparlar. Denildi ki: Bu, sebeb-i nüzüle daha uygundur. 

Yine denildi ki: Gâsık Süreyya yıldızıdır. Vakab filinden murad, onun inişidir. O iniş yaptığında hastalık ve taunlar artar, o doğduğunda ise hastalık ve üzüntüler azalır. 

Yine denildi ki: Gâsık, insana isâbet eden bütün şerlerdir. Vekab fiilinden murad da onların insana hücüm etmesidir. 

Gâsık kelimesinden siyah yılan, vakab fiilinden yılanın vurması ve sokması murad olunabilir. Kaamüs'ta şöyle geldi: O uyanık hâlinde iken erkeğin uzvudur. İbnü Abbâs ve bâzılarından böyle nakledilmiştir. 
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' Tirmizi, tefsir, 113-114 
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GEY JİN 3 Ğİ 28 baş 


Ve o düğümlere üfleyicilerin şerrinden... * 


Kelime mânâsı 


30 28 1 
DÜMEN! 55 “e Ve o üfleyicilerin şerrinden... 


Y o 
SAZ çe düğümlere 


Tefsiri 

Yani, düğümlere üfürüp büyü yapan büyücülerin şerrinden, 

“Neffâsât” nefs'den gelir ve nefh gibidir. Nefs, rukye yaparken tükürük yapmadan üflemeye denir. Tükürüklü olursa tefl denir.' 
Neffâsât yâni şeddeli hâli, bu işi çok çok yapan ve onunla geçinenler için kullanılır. Nefâsât bir defâ yapan için de kullanılır çok yapanlar için de kullanılabilir.” 


Mânâ şöyledir: İpler üzerine düğüm yapıp üzerine de üfleyen nefislerin veya kadınların şerrinden... 


NÜZÜL SEBEBİ 


Çünkü İbnü Abbâs radıyallahü anh ve Âişe radıyallahü anhâ'dan şu hadis-i şerif rivayet olundu: 


' Sülâsi mücerred birinci ve ikinci bâblardan gelir. Nefeser-râki, rukyeci üfledi demektir. 
Yenfisü ve yüneffisü olarak da gelir. 

> Ukad, ukda'nın cemiidir. Sihircinin üfleyip Rukye için hazırladığı tel, ip, kıl gibi şeylerdir. Yenfüsü ve yerki kelimeleri aynı mânâdadır. Aslı azimet'tendir. Onun için buna ukde denildiği gibi azimet de denir. Bu babdan sihirciye mu?kıd da denir. Ukad'ın mârife gelmesi, ya ahd-i hârici, veya şerrin onların hepsine şâmil olması ve kendilerini buna verdiklerine işâret içindir. 
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Rasülüllah aleyhisselam'a Yahudilerden bir çocuk hizmet ediyordu. 
O çocukta Efendimiz'in tarağından dişler bulunuyordu. Çocuk, o dişleri yahüdilere verdi. Onlar Resülüllah aleyhisselam'a o dişlerle sihir yaptılar. Onun için, tırnakları kestikten sonra, baştan ve sakallardan dökülen telleri iki veya daha fazla parçaya ayırmak lâzımdır. Ki, kimse sihir yapamasın... Bu işi Lebid bin A'sam ve kızları yapıyorlardı. Düğümlere o kızlar üflüyorlardı. Lebid düğümleri Eris kuyusuna gömdü. Aynülmeâni'ye göre bu kuyu Beni Züreyk kabilesinin Zervân isimli kuyusudur. Bu sihir neticesinde Nebi aleyhisselam hastalandı. Rivâyete göre, bu hastalık altı ay kadar sürdü. Sonra Cebrâil aleyhisselam Muavvizeteyn sürelerini indirdi. Sihrin kim tarafından nerede ve ne ile yapıldığının haberini verdi. 

Rasülüllah aleyhisselam, Ali, Zübeyr ve Ammâr' radıyallahü anhüm hazerâtını gönderdi. Onlar kuyunun suyunu boşalttılar. Sanki kuyu kınalanmış gibiydi. Sonra kuyunun altına konulan kayasını kaldırdılar, altından tarak dişlerini çıkardılar. Yanında da iğne ile dikilmiş, üzerinde de onbir düğümlü bir ip vardı. Bunları Efendimiz'e getirdiler. Efendimiz aleyhisselam, o düğümler üzerine Muavvizeteyn sürelerini okumaya başladılar. Her âyet okundukça, bir düğüm çözülüyor ve Efendimiz rahatlıyordu. İki sürenin okuması tamâmlanınca son düğüm de çözüldü. 
Resülüllah aleyhisselam zincirleri çözülmüş gibi ayağa kalkıverdi. 
Cebrâil aleyhisselam şöyle dedi: 


| 2 LE SN 38 ii 
e İl İİİ sep Ge) ane OS O ana YİN 3 0S ga lp Alİ Öğ SİN) male Biz bay İİİ 
İs ya öleli Ardal 0,5 Aa aş dl Yi aa 

Lal eyl Si; 
ASİ 3 de ll ölüyle yaş BİS gez çağa Bİ 
US day ze ği İliş İİ 3 azze ya akala İpe Ed gag ill pk yağ yila düne Li LE day ölür li İlü 
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- “ Allâh'ın adıyla Sana rukye yapıyorum. Allâh sana eziyet veren her türlü nazar ve hasedçinin hasedinden şifâ versin!” 
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İşte bu sebeple Allâh ve Rasülü'nün kelâmı ile, rukye yaptırmak câizdir. İbrânice, Süryânice, Hintçe bir takım sözlerle rukye yaptırmak câiz olmadığı gibi onlara inanmak da helâl değildir. 

Dediler ki: 

- “Ya Rasülallah! o pis adamı öldürmeyelim mi?” Efendimiz de: 

- “Allah bana sıhhat ve afiyet verdi. Ben insanlar arasında şerre yol açmak istemem.” 

Âişe radıyallahü anhâ demiştir ki: 

- “Nebi aleyhisselam hiçbir zaman kendi nefsi için gadaplanmamış ve intikam almamıştır. Ancak bir şey Allâh için olursa gazaplanmış ve intikam almıştır” 

Denildi ki: Düğümlere üflemekten murad, çeşitli hilelerle erkeklerin kararlılıklarını kırmaktır. Bu mânâ, düğümlerin kolayca çözülmesi için üzerine tükürükle üflenmesinden mecaz olarak kullanılmıştır. Bu mânâya göre düğümlere üfleyenler, çeşitli hile ve oyunlarla erkeklere gaalib gelen ve onları fikirlerinden döndüren kadın tipi demektir. 

Şimdi âyetin mânâsı: Kadınlar, erkekler kendilerini devamlı sevsin ve kalbinde yer etsin diye onlarla meşgul olup, onları bir görüşten diğer görüşe çevirirler. Bunun içindir ki, Allâhü Teâlâ Rasülüllah aleyhisselam'a onların şerrinden kendisine sığınmasını emir buyurdu. 

Şunu bil ki, muhakkak sihir; mu'tezile katında aslı olmayan bir takım hayallerden ibârettir. Şâfii'ye göre sihir; ulaştığı kimseye hastalık verir. Esneyenin ağzından çıkan şey gibidir ve karşısında bulunanın üzerinde tesiri olur. Bize göre ise, hızlı ve görülmeyen latif bir hareket olmasından dolayı anlaşılamayan bir şeydir. 

Bir de denildi ki: Sihir, yıldızlara mahsus bâzı hallerin tesiri ile oluşan bir tılsımdır. Meselâ: Güneşin, Firavun'un sihirbazlarının sopalarındaki civâya tesir etmesi gibi... 

Mu'tezile mezhebi, sihirle alâkalı rivayetlerin doğruluğunu ve burada, Efendimiz aleyhisselam üzerinde sihrin tesirini inkâr etmiştir. 

Bazıları da dediler ki: 

Bu hâdisenin doğruluğu nasıl mümkün olur ki!? 

I1-Allahü Teâlâ buyuruyor ki: 

- “Allah seni insanlardan korur” Mâide suresi 567) 


' Buhâri. Tıb, 47; Müslim, Selâm, 40-43 
> Buhari, hudud, 11 
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- “Sihirbaz ise, her nerede olursa olsun felâh bulmaz.”'aha suresi, 20- 
69 


2- Kâfirler, Muhammed'e sihir yapıldı diyerek Efendimizi ayıplıyorlardı. Eğer böyle bir sihir olayı olsaydı, kâfirler şu davâlarında doğru çıkmış olurlar ve bu kusur Efendimiz aleyhisselam için sâbit olurdu. Ve malumdur ki bu caiz değildir. 

İĞ Kl e e a ey 5 e işa İİİ Aİ ge yale 0S LV il e) S3 al MS ya OS La Bö Yİ zg 
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Öğe him par Gİ) Lİ ei İS ÇSLSN yakasi 
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Ehl-i Sünnet ise der ki: Bu hâdisenin doğruluğu, kâfirlerin Efendimiz'e sihir isnâdında bulunmalarını doğru kılmaz. Çünkü kâfirler, O'na, sihir yapılmış derken, sihir sebebiyle aklını kaybetmiş olduğunu bu sebeple atalarının dinini terk ettiğini söylüyorlardı. Amma, vücudun- da acısını bulduğu bir sihri kimse inkâr edemez. 

Hulâsa: Allâhü Teâlâ Peygamberimiz aleyhisselam'ın peygamberliği ve aklı ile alâkalı husüslarda, ona tesir edip zarar verecek bir şeytanı, bir insanı ve bir cinniyi aslâ musallat etmemiştir. Ancak Efendimizin de insan olması ve vücudu itibârı ile zarar görmesi, olmayacak bir şey değildir. Resülüllah aleyhisselam'a sihrin tesiri, peygamber olması İtibâriyle değil, insan olması itibâriyledir. Bu da sırf bedeni ile alâkalıdır. 
Diğer insanlarda bulunan sıhhat, hastalık, ölüm, yemek, içmek, def'-i hâcet gibi şeyler, bir insan olduğu için Efendimiz'e de mevcut idi. 
Beşer olması haysiyeti ile, sihrin kendisine tesir etmesi, onun peygamberliğine zarar vermez. Eğer peygamberlikle alâkalı bir husüsta sihrin tesiri olsaydı, o zaman peygamberliğine zarar verdiği söz konusu olabilirdi. Böyle bir şey de olmadı. Bu nasıl olsun ki?.. Allâhü Teâlâ peygamberliği ile alâkalı hususlarda, birinin zarar vermesinden O'nu korumaktadır. Uhud'da, dişinin kırılması, 


- “Allah seni insanlardan korur” Mâidesursi, 54) âvetine ters düşmez. 
SİHRİN, NEBİ ALEYHİSSELAM”A TESİR ETMESİ 


Keşfü”l-esrar'da şöyle geldi: 
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- “Sihrin, Nebi Aleyhisselam'a nüfüz etmesi ve gaalib gelmesinin hikmeti nedir?” diye sorulursa, deriz ki: 

-Bundaki o hikmet, Rasülüllah (o aleyhisselam'ın doğru ve mücizelerinin gerçek, ona sihir ve kâhinlik isnâd edenlerin ise yalancı olduklarını gösterir. Çünkü sihirbazın sihri ona tesir etmişti. Bu tesir O'nun bâzı beşeri işlerini zorlaştırmış ve çeşitli acılar çeker vaziyette idi. Nebi aleyhisselam henüz bunların sihirden geldiğini bilmiyordu. 
Bundan dolayı Rabbine duâ etti. Rabbi de duâsına cevap verdi ve içinde bulunduğu hâlini ona açıklayıverdi. 


öl eşiği BESİ Bae ez Y Lal e EİN Şal düş 
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690 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


e)Se İla azmi İİ MİSİN AS A 3 çi lela EYİ le po. ale ayl İy) EL pe UYU! 4 Sl LUİS omg ei İN ol sela Yl amale il ad he Lil üz al all ayle > Sİ el ale Çil alaz ela öl 
Eğer hâriku'l-âde olan mücizeler, düşmanlarının zannettikleri gibi sihir cümlesinden olsaydı, kendisine yapılan sihri anlamada zorluk yaşamaz ve bunu kendi kendine halledebilirdi. Allâh'ın Hamdi ile, bu durum O'nun peygamberliğinin en güçlü delillerindendir. Nebi aleyhisselam, hanımlarının arasından, Âişe radıyallahü anha'ya, Allâhü Teâlâ'nın, kendisine, rahatsızlığının sihirden olduğunu açıkladığını söylemişti. Çünkü Rasülüllah aleyhisselam, Âişe radıyallahü anhâ'ya bu zaman içinde yaklaşamamıştı. 
Gelen rivayet üzerine Yahya bin Ya'mer şöyle dedi: Rasülüllah aleyhisselam Âişe radıyallahü anhâ'dan uzak kalmıştı. 
Uykuda iken, veya uyku ile uyanıklık arasında, ona iki melek geldi. Biri 


baş tarafına diğeri de ayak tarafına oturdu. Ayak ucunda oturan ötekine: 


- “Şikâyeti nedir” dedi. O da. 

- “Sihir” dedi. 

- “Onu kim yaptı?” dedi. 

- “Yahüdi Lebid bin A'sam” dedi. 

- “Sihri nerede yaptı?” dedi. 

- “Falanca kuyuda.” dedi. 

- “Devâsı nedir?” deyince, şöyle dedi: 

“ O kuyuya biri gönderilir, dibindeki su boşaltılır. Kayaya varınca, onu söker. Çünkü altında bir küb vardır. O boynu düşmüş bir testidir. 
Testinin içinde bir ip ve ipin üzerinde iğne ile dikilmiş on bir düğüm vardır. Onları ateşle yakar ve Allâh'ın izni ile iyileşir.” Sonra Efendimiz 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aleyhisselam uyandı. Onların dediklerini anlamıştı. Ali radıyallahü anh'ı gönderdi... Devamı yukarıda geçmişti. 


AĞRIYAN YERİNE OKUDUĞU SÜRELER 


Âişe radıyallahü anhâ'dan gelen rivâyet de şöyle: 

-“"Rasülüllah aleyhisselam'ın vücüdunda bir rahatsızlık oldu-Su zaman, sağ avucunun içine İhlâs, Felak ve Nas sürelerini okur ve ağrıyan yerine sürerdi” 

Bu âyette şu işâretler vardır: Saf ve temiz kalblerdeki inançların düğümleri üzerine, akla mahsus kötülükler ve vehim şüpheleri üfleyerek sanki onlara sihir yapan nefsâni şüpheler ve şeytani düşünceler vardır. 
Bunlardan Allâh'a sığınırız. 


İk 4 eli e ele ile iş el ögle eğe le 
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' Buhari bed'ül-halk, 11, Müslim selam, 43 
2 Buhâri, Fezâilü'l-Kur'ân, 14. Ebü Dâvüd, Tıb, 19 
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İh öğeye ölüröle Gil ab işa ba ür hü 355 
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HASEDÇİNİN ŞERRİNDEN 


b EE 


ya 


Ve şerrinden bir hasetçinin, hased ettiği zaman... ; 


Kelime mânâsı 


JE yo NE Ve bir hasetçinin şerrinden 


ya 


iye İSİ hasedettiği zaman... 


Tefsiri 

Yani, Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden, Allâha sığınırım de. 

Okuyucu bu âyetin sonunda vakıf yapar, sonra da tekbir getirir. 
Çünkü vasılda değişik mânâlar çıkabilir. 

Mânâ: İçindeki hasedi ortaya çıkarıp icabı ne ise şerrin alt basamaklarını tertiple, hased ettiği kimseye sözle ve fiille zarar vermeye başladığında... Allâha sığınırım de. 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri 693 


Keşşafta şöyle geldi: 

(Soru:) -Kendisinden sığınılan şeylerin bâzıları nekre, bâzıları da mârife geldi? Bunun sebebi nedir acaba? denirse, Ben de derim ki: 

-Neffâsât kelimesi mârife olarak geldi. Çünkü düğümlere üfleyen herkes şerlidir. Gaasık kelimesi ise nekre geldi. Çünkü her gecede şer olmaz. Şer, bâzısında olur, bâzısında olmaz. Hasetçiye gelince; her hasetçi Zarar vermez. Hatta bâzı hased iyidir. O, hayırlarda yapılan haseddir. Hâsid kelimesinden murad, Âdem aleyhisselamın oğlu Kaabil olması caizdir. Çünkü o kardeşi Hâbil'e hased etmişti. Hased başkasın- da bulunan bir hayra üzülmektir. 


HESED NEDİR 


Fethu'r Rahman'da şöyle geldi: Hased, nimeti hak eden kimseden o nimetin elinden gitmesini istemektir. Nimetin burada dini veya dünyevi olması eşittir. Hadis-i şerifte de şöyle geldi: 

- “Mü'min gıpta eder, kâfir ise hased eder.”' Efendimiz aleyhisselam?dan şöyle rivayet olundu: 

- “Ateşin odunu yakıp tükettiği gibi hased de sevâpları yeyip bitirir.” * Semâda Allâhü Teâlâya âsi gelinen ilk günâh, Şeytanın Adem aleyhisselam'a hasedidir. Bunun üzerine Allâhü Teâlâ, Şeytanı Cennetten çıkarmış ve kovmuştur. Bununla o, şeytân-ı racim-kovulmuş şeytan olmuştur. Yeryüzündeki ilk günâh da Kaabil'in, Hâbil'e hased edip sonra da onu öldürmesidir. 

Hüseyin bin Fazl rahimehullah dedi ki: Allâhü Teâlâ bu sürede şerleri zikretmiş, en son da hased ile bitirmiştir. Bu, onun en kötü tabiat olduğu ortaya çıksın içindir. Ibnü Abbas radıyallahü anh böyle demiştir. 

Şiir: 

Eğer bütün âlemde kıskançlıktan daha beter bir şey olsaydı 

bu sure onunla biterdi. 

Hesedi ateş bil! Bu ateş yanmaya başlarsa, 

O anda o lanetli hasedçiyi yakar. 

Görünüşte baştan aşağı dindar olduğunu sayalım 

Fakat kıskançlık senin Hakkı görmene izin vermez. 


I Aclüni, 
2 İbnü Mâce. Zühd, 22. 
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Bu âyette, nefs-i emmârenin kalbe hased ettiğinde, kalbin nürunu söndürmeye, onu kapatmaya ve nimetin yok olmasına sebep olan nankörlüğe düşürmeyi istemesine işâret vardır. 

Hadis-i şerifte geldi ki: Nebi aleyhisselam Ukbe bin Âmir'e şöyle dedi: 

- “Bu gece inen ve misli görülmemiş olan âyetleri görmedin mi? Onlar Felak ve Nâs sürelerinin âyetleridir.' (Onlar ne hayret verici sürlerdir) Elem tera; hayret verme, acaib görme ifadesidir. Sonrası da hayret etmenin sebebini beyân eder. Bu iki süreden başka, tamâmında sığınma bulunan başka bir süre yoktur. Bu iki süre Felâk ve Nâs süreleridir. 

Hadis-i şerif, bunların Kur'andan olduğuna delildir. Bu hadis, İbnü Mes'ud'dan gelen ve bu iki sürenin Kur'ân-ı Kerim'den olmadığını beyân eden görüşünü reddeder. 

Aynü'i-meâni'de şöyle geldi: Sahih olan görüş, bu iki sürenin Kur'ân-ı Kerim'den olduğudur. İbnü Mes'ud'un mushafinda bulunmayışı, bu sürelerin, her insanın dilinde devamlı gezdiğinden unutulma ihtimâlinden uzak olması sebebiyledir. 

Şunları da bil: 

-Abdullah bin Mes'ud radıyallahü anh mushafina Ümmü'-Kitâp Fâtiha suresini ve Muavvizeteyn surelerini koymamıştır. 

-Übey bin Ka'b radıyallahü anh'ın mushafında da kunut duâsı ilâve- si vardı. 

-Zeyd bin Sâbit radıyallahü anh'ın mushafı ise bunlardan sâlim idi. 
İbnü Mes'üd ve Übey radıyallahü anhüma'nın mushafları neshedilmiştir. 
Zeyd radıyallahü anh'ın mushafı ile amel edilmektedir. Çünkü Efendimiz aleyhisselam her Ramazan ayında Cebrâil aleyhisselam'a Kur'ân-ı Kerim'i bir defâ arz ederdi. Vefât ettiği senenin Ramazan ayında ise, iki defâ arz etti. Zeyd radıyallahü anh'ın mushafi son arza göre idi. İbnü Mes'ud ve Übey radıyallahü anhüma'nın mushafları öyle değildi. 

-Nebi aleyhisselam vefât etmeden önce, Zeyd radıyallahü anh'ın mushafına göre Kur'ân okur ve namaz kırâatini de ona göre yapardı. 


' Müslim, Müsâfirin, 264; Tirmizi, Fezâilü'l-Kur'an, 12. 
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2) Oğrme yila vil öld öğe al ET a aş ör 


Abdullah İbni Mes'üd radıyallahü anhüma demiştir ki: Kur'ân-ı Kerim'deki sürelerin sayısı yüz on ikidir. Fakih, Bostan'da demiştir ki: Yüz on iki demesinin sebebi, Muavvizeteyn'i Kur'ân-ı Kerim'den saymamasıdır. Onları mushafiına almıyor ve diyordu ki, 

- “Onlar semâdan inmiş ve Âlemlerin Rabbi'nin kelâmındandır. Lâkin Rasülüllah aleyhisselam onlarla rukye yapar ve Allâh'a sığınırdı.” O, bu sürelerin Kur'ân-ı Kerim'den olup olmadıkları husüsunda şüpheye düştü. Bu sebeple de mushafina almadı. 

Mücâhid demiştir ki: “Kur'ân sürelerinin tamâmı yüz on üçtür.” 
Onun böyle demesinin sebebi, Enfâl ve Tevbe sürelerini tek süre olarak kabul etmesidir. Übey bin Ka'b da Kunut duâlarını iki süre kabul etmiş, bununla süre sayısının yüz on altı olduğunu söylemiştir. Kunut duâlarından olan bu iki sürenin birincisi Sista Ul aş! den başlayıp 

dl aâde sona erer. İkincisi de “xi AU aş! den başlayıp öl da sona erer. 

Zeyd bin Sâbit Kur'ân sürelerinin sayısının yüz on dört olduğunu söylemiştir. Umüm sahâbenin görüşü budur. Osman bin Affân radıyallahü anh'ın mushafında ve diğer şehirlere gönderilen mushaflarda da durum böyledir. Bu durumda Muavvizeteyn Kur'ân-ı Kerim'den iki süredir. 

Ebü Muâviye, Osman bin Vâkıd'ın şöyle dediğini rivâyet etmiştir: Beni babam, Muhammed bin Münkedir'e gönderdi. Muavvizeteyn sürelerinin Kur'ân-ı Kerim'den olup olmadığını sordurdu. Muhammed bin Münkedir şöyle dedi: Bu iki surenin Kitap'tan olmadığını söyleyenlerin üzerine Allâh'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti olsun! 

Nisâbu'l-ihtisâb'da da şöyle geldi: Bir kimse Muavvizeteyn dışında Kur'ân âyetinin herhangi birini inkâr etse kâfir olur. 

Ekmel'de şöyle geçti: Süfyân bin Sahtân şöyle dedi: Muavvizeteyn Kur'ân'dan değildir diyen kimse, İbn Mes'üd'un te'vilinden dolayı, kâfir olmaz. Aynı ifade Mutarrizi'nin Muğrib kitabında da zikredilmektedir. 
Hediyyetü'l-mehdiyyin kitabında da şöyle geldi: “Muavvizeteyn'in 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Kur'ân'dan olduğunu inkâr etmekle alâkalı meşâyıhın farklı görüşleri vardır. Sahih olan kâfir olacağıdır.” 


Bila Ole ye açar e) oğan yl çe 
Sh Lil İĞ Ul ÖL 3 İİ İĞ özge öyle bilg 
03 Öle ill ya yü gal daş YO AY özge öde bölg 
hay sl ya dll za eğil İyi dinar gi gi Y ir OE Çİ e il İğ lll 3) NS e çö ll sl Oley ye bağl ale ili Leği İzne öle Öle İİ yy aça dala Ug Gali ö ağ 
İYİ daş OS YY 3 İG Lila özge öle Mig öl öge Az yilli 

öle Öle all yg ger EMİ a) Se il İş 
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Saza gl el şili İĞ Aİ yi OLE e Agla il (63) 
Aİ İĞ ye bal yönel e ala YAN yeila ASIMIN al dal ala al OS a eğil e 

zl 


Melik-i Mennân olan Allâh'ın lütfuyla Kur'ân-ı Kerim'den Felâk süresi tamâmolmuştur. 


Ss Ür el Sİ Yi pl iş ğe örn iy Ölç e ENİ iz el Sa gm öm il esl Sa el Öle iN ye Rİ yal Ol İl lap JE) e el ekli phSasal çö) 
EL MEN byme Aİ ARİ by şel 


Gİ İS Sİ al 
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114 
yali 8542 
NAS SÜRESİ 


Mekkede nazil olmuştur 
6 Âyettir 


, 9 


AZSA çiş 
SE ERİR SE AEPRTER SE MERE kDa Gİ ÇİŞ Zİ laa > ir 
3 Şi zil e gp 


Bismillâhi?'r-rahmâni'r-rahıym 

De ki: “Sığınırım rabbine insanların, ' 

Melikine insanların, ? 

İlâhına insanların, * 

Şerrinden o sinsi vesvesecinin, “ 

Ki vesvese verir sinelerinde/kalblerinde İnsanların; Gerek cinden, gerekse insden!” “ 


gp yiz 


De ki: “Sığınırım rabbine insanların, ' 
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Kelime mânâsı 

3 ld 04 

ye 3 “ . La 

> ,e) b De ki: Sığınırım 
Y 


ü yeli © 5 insanların rabbine 


Tefsiri 
RAB KELİMESİ 


İnsanların Rabbi demek,' insanların işlerine ve terbiyelerine sahip çıkan demektir. Onların faydalarına olan şeyleri onlara bağlar, zarar olacak şeyleri de onlardan uzaklaştırır. 

Kaaşâni dedi ki: Rabbü'n-nâs, bütün sıfatları ile zât-ı ilâhidir. 
Çünkü insan, bütün vücüd mertebelerini toplamış bir mahluktur. Onun Rabbi ise ona vücüd ve kemâlini veren, bütün cemâl ve celâl sıfatları kendinde bulunduran zâttır. İnsan önce sıfatlarına bağlanarak Rabbine sığındı, şimdi de zâtına sığınmaktadır. Bu sebeple bu süre, sığınılacak yerin ikincisi olarak gelmiştir. Çünkü önceki sürede Hâdi ismiyle sıfatlar makâmında bir sığınma vardı. Şimdi de insanı Zâtına hidâyet etmiştir. 


SENDEN SANA SIĞINIRIM 


Hadis-i şerifte şöyle buyuruldu: 

- “Gazabından rızâna, azâbından affına, senden sana sığınırım.” Önce rızaya sığındı. Çünkü sıfatlar zâttan daha yakındır. Sonra fül sıfatlarından olan af ve muâfât sıfatı ile devâm etti. Sonra da yakini arttığı için, sıfatları bırakıp nazarını sırf zâta yeneltti de: “Senden sana sığınırım” dedi. 


' De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. Bütün insanların kendilerine ve işlerine sahip, terbiye edici sahibine, yâni halk ve emriyle insanlar yaratan ve sanat ve kudretiyle o gâsık, kara topraktan o duygusuz, karanlık maddeden güneş gibi parlayan duygulu insanlar yetiştiren, onlara yaramaz şeyleri atıp yarar şeyleri süze süze akıtarak lütuf ve terbiyesiyle tavırdan tavıra, halden hâle kemâle erdirerek büyüte büyüte akıl ve iz'an verip insanlık icaplarını, insanlık vazifelerini duyurarak bütün yaratıklar içinde seçkin bir halde kendi cinsiyle birlikte, toplum hâlinde yaşayacak hâle getiren ve getirmekte bulunan ve bu şekilde onlara terbiye fikriyle rububiyet anlayışını öğreterek kendi varlığını sezdirip hak ve hayır uğrunda çalışmak yolunu gösteren Mevlâsına sığnırım. Elmalılı tefsiri. 
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Bazı âlimler, bu hadisi zikrederken, daha alt derecede olan sıfât-ı ef'âl'den daha üst derecedeki sıfât-ı zâta terakki etmek için, af ile sığınmayı, rızâ ile sığınmanın önüne geçirmişlerdir. 


BAŞKASINA İLTİFAT 


Bazıları da şöyle dediler: Kim sâdece Allâh'a değil de başkasına da iltifat ediyorsa o, Allâh'ın fiilleri ve sıfatları ile sığınma yapar. Ancak, varlık denizinde Allâh'tan başkasını göremeyecek kadar tevhid denizine dalanlar, yalnız Allâh'a sığınır ve yalnız Allâh'a ilticâ ederler. Nebi Aleyhisselam bu birinci makamdan yükselince “senden sana sığınırım” demiştir. 


HERŞEY ONA 


Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) der ki: Bu sürede, Allâh'a ilticâda işin sonuna işâret vardır. Allâhü Teâlâ muhakkak evvel ve âhirdir. Bütün işler O'na döner. 

- “Şüphesiz en son varış, Rabbinedir.” Necm suresi, 55-42) 

Ve yine burada misâk günü verilen ahidde unutulma olduğuna işâret vardır. Eğer insan bu ahdi unutmasaydı, dönmeye ve rücü etmeye ihtiyaç duymaz, aksine dâimâ Allâh'ın himâyesinde olurdu. 


Le RU peeyeş çize e LA oy İİ İİ çe MİN a el la JE çaya le göz erler çiya aşi yobill geleli 0, şa OLAYI OY İN ayaz çe eh EİN şa US ale Şöliğ ozal SİN b or 
|İğlg öl Symi le a Ağı 5 Aİle Alezi eleYi 
plân b öy ib İİ İYİ öyanll ye öge oda © li 

İM oligi golgi kel la 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ls azal yi vi 
Melikine insanların, ? 


Kelime mânâsı 
Y 


AĞI SİZ İnsanların melikine 


Tefsiri 
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MELİK İSM-İ ŞERİFİ 

Yani, insanların maddi ve ma'nevi vücuduna malik ve hakim olan Allâh'a sığınırım!' 

Meliki'n-nâs, Allâhü Teâlâ'nın insanları terbiye etme şeklini açıklamak içindir. Bu sıfat, diğer meliklerin, elleri altında bulunanları terbiye etmesi gibi olmadığını, tam aksi, kâmil bir mülk, kaplayıcı bir tasarruf ve herşeye galip gelen bir idarecilik yoluyla olduğunu açıklar. 

Mâlik değil de Melik diye zikredilmesi şundandır: Mâlik, kulun sâhib ve mâliki olması bakımından mutlak hakimiyet ifâde eder. Melik, zorlama ve siyasetle ve diğer bâzı tarzlarla mâlik olur. Onun için, mâlikle mukâyese sahih ve doğru olmaz. Bu şekil bir mukâyese Hak Teâlâ ile değil de, mahlüklar ile alâkalı olursa sahih olabilir. Çünkü Melik kelimesi, Allâh için, mutlak tasarruf ve her yönden mülkiyet ifade eder. Başkalarının melikliği, Allâhü Teâlâ'ya kıyaslanamaz. Sıfat ve isimler, Allâhü Teâlâ'ya, sâdece en kâmil manâsıyla izâfe edililir. Melik kelimesinin mâlik kelimesine tercih edilmesinin bir yolu da, muhakkak Peygamberimizin hadisleri, Kur'ânın sırlarını açıklıyor ve ona göre uyarmada bulunuyor, olmasıdır. 

Peygamberizin bâzı duaları hakkında Hadis-i şerifte şöyle geldi: 

“Saz ye ŞE 5 EYL İY Saz 0” 

“ Sanadır bütün hamd, Senden başka ilah yok, Her şeyin rabbi ve meliki sensin!..? 

Bu Hadis-i şerifte Melik değil, Melike denilmiştir. Ve müstakil isimler başka bir kelimeye bağlı isimlerden öncedir. Melik ismi de Mâlik isminin aksi, müstakil olarak gelmiştir. Muzâf isimlerin, esmâ-i hüsnâ arasında sayılmaması da bunu kuvvetlendirir. Kur'anı kerimde geçen “Fâliku'Lisbâh” 299 <7Zi lmeâric» Mere, 793 ve benzeri isimler bu kabilden isimlerdir. 

Yine büyük kıyamette ve hayat yolcularının, yolculuk bitiminin akabinde, rühun bedenden ayrılma ânında, hedefe eriştiklerine tam 


' Meliki'n-nâs atf-ı beyân yâni açıklama için gelmiş bir atıftır. 

Mana: Cenab-ı Hak insanları iki zıttan halk etmiştir. Biri nur diğeri de kirli su ki, necaset yâni zulmettir. İşte bu iki zıddı birleştirib halk eden Allâh'a sığınırım demektir. Ey insan işte ben seni bu iki zıddı birleştirip halk ettim . Eline de yerlerden ve göklerden büyük ve her şeyden kıymetli irade-i cüz'iyye verdim. Şimdi hangisini istersen ona git. İster vesveseye uyup zulmet tarafına git, istersen akla ve ruha uyup nur tarafına git. İrade-i cüz'iyye insanlar için büyük bir nimettir. Cennet de cehennem de onunla kazanılır -Amme cüzü tefsir notları- Ziya Sunguroğlu- 

> Ebü Davüd, 5078 
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inandıkları ve son anda yaşadıkları küçük kıyamette, teklik çokluğa hakim olduğu zaman, Allâhü Teâlâ buyurur ki: 


- “Bugün mülk kimin!? Bir ve Kahhâr olan Allâh'ın... 
suresi. 40-17) 


. (Mü'min 


Mülk üzerine hâkimiyet melik olmakla olur. Haliyle bu ayet melik lafzının daha tercihli olduğuna delildir. Kurrâlar, tekrardan kaçınmak için bu sürede değil de, yalnız Fatiha süresinde, meliki ve mâliki şeklinde okumaya cevaz vermişlerdir. Dil olarak Rabb isminin mânâlarından biri de Mâlik'tir.' Bu, Fatiha'da tereddüdü icabettirmez. 
Çünkü, muhakkik alimlere göre, Fâtiha'da tercih olunan Mâlik değil Melik'tir.” 

Ee all la yi Ol OLİ 4 ör ülş be İM | e a e Lİ A 
1) 0g S5 U3 gres öUÜaLİl ş gla) il; si Iİ gir öy ili Me Lİ Öl e İİİ e İİ eri ab ll AY yili Me Yaa Y plöboeli öğr ar e İl lg öp şase ola 
Sl a Yİ adl sw Yl a » 5x0 La Yu ale 0 5 ASİ 
PU Ele Yi öl SULİİ pe Iİ >» 049 (9 Gb gçdn 

ale olğikaz Öle AİN Yl Veliye 


: Burada, Fatiha-i şerife'deki “rabbil âlemiyn”deki rab kelimesinde mâlik mânâsı vardır. 
Öyle ise, Fatiha”da meliki okumak daha tercihe şayandır, deniliyor. Mütercim. 

> "Mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir." (Âl-i İmrân, 3-26) âyetinin mefhumunca dilediğine mülk verip şah yapan, dilediğini de padişah iken indirip atan, dilediğini aziz, dilediğini zelil etmek kudretine hâiz olan devamlı mülk ile tam Rab'lık kendisine mahsus bulunan melikler meliki, padişahlar padişahı, hükümdarlar hükümdarına sığınırım. Elmalılı Tefsiri. 
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ULY ALIN a meli de gb geri öl dl 35 


de SR 


İlâhına insanların, * 
Kelime mânâsı 
Y , ü gi) all insanların ilâhına 
Tefsiri 


İLAH KELİMESİNİN MANASI 


İsanların ilâhına demek, Allâhü Teâlâ'nın melik olması, yalnız hâkimiyet kurmak, siyâsetlerindeki işlerini yerine getirmek, onların korunmalarında tedbirler almaktan ibaret olmadığını açıklamak içindir. 
Onun melikliği, dünya melikleri gibi sınırlı değildir. Aksine, onun melikliği tam kudreti icabı, tam bir tasarrufa sahip, ilahlık üzerine yaratan ve ibâdet edilme hakkına sahip yol üzeredir. Onlar hakkında, hayat vermek, öldürmek, var etmek, yok etmek tasarrufları da vardır." 


tele İYİ 3 araz gez las la Öl öl ya £ dil) 
glam eşi le İİ İla eğimler yzal yel ekiliş 
Zi sa ape ga alay a 
Ey e çeşi İSİN 8 yaa le Zel özal Az La İYİ 

label 


Yine önce işâret ettiğimiz gibi meliki'n-nâs ifâdesi, fena fillâh hâline İlâhi'n-nâs ifâdesi de bakâ billâh hâline işârettir. Çünkü ilâh, mutlak ma'büddur. Mutlak ma'büd zât, bütün sıfatlarıyla beraber olan zâttır. Kul, Allâh'ta fâni olunca, Allâhü Teâlânın Melik oluşu, o kul tarafından görülür. Sonra ubüdiyyet yâni kulluk makamı için Allâh onu vücüda döndürür. Çok vesvese veren (vesvas) şeytanın şerrinden sıgınma da böyle meydana gelir. Çünkü vesvese, vücüda ait bir yer icabettirir. Fenâ makamında ise vücüd da yoktur, sadr da yoktur, vesvese de yoktur, vesveseci de yoktur... Tam aksi orada, benlik varlığı sebebiyle bir telvin gerçekleşirse, der ki: “Senden sana sığınırım”. 
Allâhü Teâlâ, kulun vücüduyla (bir çeşit) birlikte olunca, şeytan da o kulun görülmesiyle görülür. Daha önce de onun varlığı sebebiyle var olduğu gibi...” 


; Beydavi üç yere sığınma hakkında der ki: 

Âdet, mühim bir belaya duçâr olan kimse işini önce ana-babası gibi büyüklerine ve terbiyecisine sunar, onların defetmeye güçleri yetmezse hükümdarına, sultanına çıkarır. O da derdini gideremezse onu hükümdarların hükümdarı ve her şikayet ve sığınmanın son mercii olan Hak Teâlâ'ya şikayet eder. Bu âdet üzere burada Allâh'a hem Rablık sıfatıyla, hem meliklik sıfatıyla, hem ilâhlık sıfatıyla sığınmak vecihleri toplanmıştır. Bunda sığınılan âfetin büyüklüğüne de işâret vardır." Bâzıları tekrar olmadığını anlatmak için daha sade olarak şöyle demişlerdir: İlk "nâs", cenin ve çocuklar gibi terbiyeye muhtaç olanlar; ikincisi siyasete muhtaç olan gençler ve orta yaşlılar; üçüncüsü sırf Allâh'a yönelmiş olan ibâdet ediciler ve yetkinlerdir. Emalılı Tefsiri. 

? Çünkü kulun imtihan yolu ile derece alması için, Şeytanla mücadele etmesi, Kulluğunu kazanması ve sağlamlaştırması gerektir. Böylece ahirretteki yerini hazırlasın. Mütercim. 
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ÜÇ MAKAM- ÜÇ KUTUB 


Yine insanlarla şartlı ma'nevi rubübiyet makamı, meleküt âleminin kapısında vazifeli imama âittir. Oraya o bakar. Orası onun bakma yeridir. O makam, üç kişinin elde ettiği, üç esmâya muhsus üç hazrettir. Bu makamlar Hazreti Rabb, Hazreti Melik ve Hazreti İlâh makamlarıdır. 
kutbun vezirleridir. Mutlak zâti keşifte Kutub, tektir. Kutb'un solundaki imamın da şehâdet âleminin kapısında tek olduğu gibi... Sağdaki imamın orada bulunmasına yol yoktur. Rubübiyyet imamı, meleküti varlıklarla beraber insanlara izâfe olunmuştur. Çünkü melik diye isimlendirilen ikinci imamın vefatında diğerlerinin aksine, onun makaamına (sağdaki) vâris olması lâzımdır. 

İrşâd kitabında (Ebu's-suud Merhum) demiştir ki: Bütün âlemler Allâhü Teâlâ'nın rubübiyetinin, melekütünün ve ülühiyetinin hükmüne girdikleri hâlde “insanların rabbine, insanların ilâhına, insanların melikine,” denilmesi, kendisinden sığınılanın, insanlara düşmanlığıyla bilinen şeytanın şerri sebebiyledir. Onların, Allâhü Teâlâ'nın ubüdiyet ve melekütüne mevzu olmalarına dikkat çekilmesi ve şeytanın helake götürmesi ve musallat olmasından kurtarılmalarına işâret içindir. 


ŞEYTANIN HAKİMİYETİ YOKTUR 
VEVESESİ VARDIR 


Ayet-i kerimede de şeytana şöyle buyrulmuştur: 

- “Kullarım üzerinde senin için hiçbir hakimiyet yoktur” ©ie süresi, 15-4) Muzâf-ı ileyh'in tekrar edilmesi, izâfeti daha açık ortaya çıkarmak ve mânâyı kuvvetlendirmek içindir. Çünkü, şerefi olmayan şeye değer verilmez, tekrar tekrar zikredilmez. Aksine terk edilir ve bırakılır. 

Diyen şöyle demiş (Şiir): 

Numanı bize tekrar tekrar zikret, çünkü onun zikri, 

Misk olup, tekrarlandıkça kokusu etrafa yayılır. 

KUR'AN İNSAN KELİMESİ İLE BİTTİ 


İnsanlar, mahlükatın en şereflileri olmasaydı, Allâhü Teâlâ Kitabını onların zikri olan nâs yâni insan kelimesi ile bitirmezdi. 


Cilt: 30-2, Fecr süresinden Nas suresine kadar 16 surenin tefsiri (709 


alg al GA US all 3 elli Je ZLE eli lke Öl Laz yn ia lal öyemeli gn Yİ OY a ez Je Lİ li 
Gi Se 5 bal b li iki lal gaz ge Sl 
OY yele il piya Deal 028 İğ gil alla) özel a 03, a Ne le Yula rai 
İzi İYİ öm yazi İLA Ol k yezeze Ya dye Y ozel Ola b lil ayi lam yla beli ila eş yel 

003 we lise Yal OLS LS ELİ 
Şi e Gİ BUY 3 yazl ga eli öleli iyi İl gl Lala 
&İ a Dİ lk e 2 3 işin İd > Sİ gs 
AL Ol nam ça dl EMİ beli ekl İY azl esin aa öm Yi iğ, 
GÜN UY 3 yiz LS GİRİ İN İSİ OLİN öy Lİ 
Şİİ Şİİ Bi ke Y Şİİ özle ge vokali uş ie 
YAY SSL ge gaz el Ağ lal il bilg A aş 
Yön dale Ol İL çal Şİİ all Bye e İş yel zam pla ge yel BLYI yaylası OLEY öy gö va all OY ala GS laz li öp e 
MU b eşek le yanal ib eğildiği öle Eli all Oi İİ Sa a eşilzsi Gİ! a) öle) ili dye 
A 


710 Rühü'l-Beyân Tercümesi Cilt: 30 -2, Cüz: 30, Süre: 89-114 arası 


ii YU 5 BAY iy ASİ ar) ali 555 
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VESVESECİNİN ŞERRİ 


&iY EĞ yelzlzil zi ie 


Şerrinden o sinsi vesvesecinin, “ 


Kelime mânâsı 


7ö ge Şerrinden 


iza vesvesecinin 


Yy o 


gz çok sinsice 


Tefsiri 

Vesvâs, vesvese mânâsında isimdir. Vesvese, duyulmadığı için, kaçınmanın mümkün olmadığı gizli ses, demektir.' Vesvese, vesvesecinin tekrar ettiği ve muhatabına vurgulayıp pekiştirerek söylediği bir söz olunca, mânâsındaki bu tekrara karşılık lafzı da tekrarlandı. Vesvâs'tan murad şeytandır. Çünkü o, sesi işitilmeden, sırf kalbin anladığı gizli bir sözle günaha çağırır. Bunu, Allâh'ın rahmetinin genişliği ile kandırarak, veya ömründe daha vakit olduğunu ve tevbe için de çok vakti bulunduğunu hayal ettirerek yapar. 


' Zelzele mânâsındaki zilzâl gibi. Masdarı Visvâsdır. Masdar ile ism-i masdar arasındaki fark: Eğer bir fiilin failden çıkması ve mef'ul üzerinde vukubulması itibâra alınıyorsa masdar, bu itibâra alınmıyorsa ism-i masdar denir. 
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Burada Şeytanın, yaptığı iş, mübalağa kalıbı ile (hannas olarak) isimlendirilmesinden sonra, sanki vesveseci değil de vesvesenin ta kendisi denilmesi vesvesesinin devamlı olduğu içindir. Sığınma, vesvese verme sıfatıyla vasıflanmış olan şeytanın kendinden olmuş, fakat, “onun vesvesinin şerrinden ... sığınırım” şeklinde olmamıştır. Çünkü bu ifade ile, sığınmanın, şeytanın bütün şerlerini içine alması murâd edilmiştir. 

Bu sürede, şeytanı, sıfatlarının en büyüğü, en şerlisi, tesir ve fesât yönünden en kuvvetli olanı ile vasıfladı ve ondan İlâh ismine sığınıldı, Felâk suresinde olduğu gibi diğer isimlere sığınılmadı. Çünkü Şeytan, Rahman'a karşı olan ve süretil cem'ıyyetil insâniyye, üzerini kaplayan bir varlıktır. Esmânın tamâmının süretinde zuhur edip, o süretlere girebilir. Ancak, Allâh ve Rahmân isimlerine giremez. Ounun için Hâdi, Alim, Kadir gibi isimlerle istiâze yapmak kâfi gelmez. Perdelenme ve sapıtmaktan sığındığı zaman, Felâk'ın rabbine sığındı. Burada ise insanların rabbine sığındı. 


ŞEYTAN PEYGAMBERİMİZİN SÜRETİNE GİREMEZ 


“Beni gören, hakikaten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim süretime giremez” hadisinin manâsı da buradan anlaşlıyor. 

Yine, şeytan, Efendimiz aleyhisselam'ın ümmetinden, kâmil zâtların da süretine giremez. Çünkü onlar mutlak hidâyetin mazharlarıdır. yâni mutlak hidayet onlarla görülür. 


KALBE ATILAN BİLGİLER 


Bazı büyükler dediler ki; İlka”, (yani insanın kalbine atılan bir bilgi veya his) ya sahihtir veya fâsittir. Sahih olan iki kısımdır: 

I- İlâhi ve rabbâni bir ilka”dır, ilim ve irfanla alâkalıdır. 

2-Meleki ve rühâni bir ilka'dır. İnsanı ibâdete ve içinde güzellik olan şeye sevk eden ikincisidir. Bu ilka'ya ilhâm denir. 

Fâsid ilka” nefsâni veya şeytânidir. Nefsâni olanda nefsin memnüniyeti vardır. Buna hâcis denir. Şeytâni olan ise, günaha çağırandır; vesvas diye isimlendirilir. 


' Buhâri, ilim: 38. İmamı Rabbani (k.s.) hazretlerine göre bu Hadis-i şerifin mânâsı Peygamberimiz aleyhisselamın suretini bilenlere mahsustur. Asıl Suretini bilmeyenleri, ben peygamberim diye aldatması mümkündür. 
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ŞEYTANIN DAVET ETTİĞİ 6 MERTEBE 


Âkâmü'-mercân'da da şöyle geldi: Şeytanın insanı dâvet ettiği şey, altı mertebedir: 
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Birinci mertebe, küfür ve şirktir ve Allâh-Peygamber düşmanlığıdır. Âdem oğlundan bunları elde ederse inlemesi azalır. Artık onun zorluğundan rahata erer. Şeytanın, kuldan istediği ilk şey budur. 

İkinci mertebe, bid'attir. Bu, iblise günahtan daha sevimlidir. 
Çünkü günahtan tevbe edilir ve günah yok gibi olur. Bid'at sahibi kimse bid'atini doğru gördüğü için, ondan tevbe etmez. Bu tevbeden âciz olduğu zaman da üçüncü mertebeye geçiş yapar. 

Üçüncü mertebe de bütün çeşitleriyle büyük günahlardır. Bundan da âciz kaldığı zaman dördüncü mertebeye geçer. 

Dördüncü mertebe küçük günahlardır. Bunlar toplandığı zaman sahibini helak eder. Küçük odunlarla tutuşturulan büyük ateş gibi... 
Bundan da âciz olduğu zaman beşinci mertebeye geçer. 

Beşinci mertebe sevâbı da günahı da olmayan mubahlardır. Aksine onların cezâsı, onlarla boş yere meşgul olurken, sevâbları kaçırmış olmasıdır. Bundan da âciz olduğu zaman altıncı mertebeye intikal eder. 

Altıncı mertebe; insanı sevâbından mahrum etmek için, daha faziletli ameli yapmaktan alıkoyup, fazileti az amelle meşgul etmektir. 
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(Sünnet veya nafile amellerle meşgul ederek farzı terk veya tehir ettirmek gibi.) 

Şeytanlardan biri de abdest şeytanıdır. Adı velehan'dır. Bu şeytan insanları abdest alırken çok su harcama gayretine sokar. 

Peygamberimiz aleyhisselam; 

- “Abdest vesvesesinden Allâh'a sığınınız” buyurmuştur.' 

Şeytanlardan bir şeytan daha vardır ki, onun adı Hunzeb'dir. Bu da namazda ve kıraatte insanı meşgul eden şeytandır.” 


' Tirmizi, tahâret,43, İbni Mace Taharet 48. 


? Bir grup insan vardır ki, Fatihanın harflerini mahrecinden çıkarma hususunda vesveseye düşmüşlerdir. Diğer zikirlerde ve sürelerde de böyledirler. 
Şeddelerde ve "dad" ile "21" arasındaki farkı ortaya koymakta ihtiyatı bırakmaz da bunun dışındakilere ehemmiyet vermez. Fatihanın esrarını ve mânâlarını düşünmez. Bilmez ki halka Kur'an okurken, harflerin mahreçleri hususunda ancak konuşmasında mutad olduğu tarza göre okumakla mükelleftir. 

Bu büyük bir aldanıştır. Bu kimseler, sultana bir mektup götürüp, ona karşı okumakla emredilen, fakat, herfleri mahrecinden çıkarmaya uğraşarak tekrar tekrar okuyup bununla beraber, meclis adabından ve mektubun mânâsından gafil olan insan gibidirler. şübhesiz bu adam terbiye edilir ve aklı olmadığına hükmedilerek tımarhaneye gönderilir. 


Bir başka grup: Kur'ânı-ı Kerim tilavetiyle aldanan kimselerdir ki, Kur'ânı-ı Kerim okurlar. Belki birgün bir gecede bir hatim yaparlar. Fakat, dilleri Kur?an okurken, kalbleri dünya düşüncesinde ve kulaktan dolma bilgilerin oderinliklerindedir. Halbuki o kimseler Kur'anın nasihatleriyle nasihatlenmek, yasaklarından sakınmak, emirlerine riâyet etmek, ibretli kıssalarından ibret alıp nazım yönünden değil de mânâ yönünden haz ve lezzet duymak için, Kur'anın mânâlarını tefekkür etmezler. Kim Allâh'ın kitabını bir günde bin defa okur, fakat emir ve yasaklarını terkedecek olursa, muhakkak surette cezayı haketmiş olur. Çoğu kere de bu kimselerin güzel sesleri olur ve bu güzel sesiyle okumaktan hoşlanarak duyduğu bu lezzetle aldanır ve zanneder ki bu hal, Allâh'a münâcât etmenin ve onun kelamını dinlemenin lezzetidir. Heyhat ki bu duyduğu haz sesindendir. Allâh kelamının lezzetine ulaşabilse, ne suretine ne de güzelliğine bakmaz ve hatırını, zihnini ona bağlamaz. Halbuki Allâh kelamının lezzeti, mânâ yönündendir. Bu kimse büyük bir aldanış ve gaflet içerisindedir. “El - Keşfü vet-Tebyin fi Gurüri-l- Halkı Ecmein" İmam Gazâli. Tercüme: Mehmet Can, NEFİS VE ŞEYTAN KİMLERİ NASIL ALDATIYOR - GÜL KİTAP - Osmanlı Yayınevi 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VESVESENİN ON NETİCESİ 


Ebü Ömer ve Buhâri rahimehümallah dediler ki: 

Vesvesenin aslı ve neticesi on şeydendir: 

1-Hırstır. Buna tevekkül ve kanâatle karşılık ver. 

2-Emeldir. yâni şiddetli istektir. Onu ecelin âniden geleceğini hatırlayarak kır. 

3-Dünyevi şehvetlere dalmaktır. Buna, nimetin bir gün son bulacağını ve hesâbın uzun süreceğini düşünerek karşı koy. 

4-Hasettir. Adâleti görerek onu kır. yâni, Allâhü Teâlâ'nın kimseye haksızlık yapmayacağını düşün. Ve hased etme. 

5-Belâdır. Allâhü Teâlânın sana verdiği nimet ve âfiyetleri görerek kır. 

6-Kibirdir. Bunu da tevâzu ve alçak gönüllü olmakla kır. 

7-Mü'minlerin muhteremliğini hafife almaktır. Bunu, mü'minlere hürmet ve ihtirâm göstererek kır. 

8-Dünyayı sevmek ve övülmeyi sevmektir. Bunu ihlâs ve kalb temizliği ile kır. 

9-Büyük olmak ve yükselmek isteği. Bunu huşü ve zillet ile kır. 

10-Cimriliktir. Bunu da cömertlik ve el açıklığı ile kır. 

“el-Hannâs”, İnsanın, Rabbini zikredeceği zaman geri durma âdeti olan, demektir. 
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BİR HİKÂYE 


HANNAS NASIL VESVESE VERİR 
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Hikâye olundu ki; bir kısım evliya, Allâhü Teâlâ'ya şeytanın insana nasıl yaklaştığını, nasıl vesvese verdiğini sordu. Allâhü Teâlâ da insanı şeffaf bir halde gösterdi. İki omuzu arasında bir ben vardı ki, kuş yuvası gibiydi. Hannâs (sinsi şeytan), domuz süretinde geldi. Fil hortumuna benzer hortumu ile insanın her tarafını yokladı. İki omuzu arasında kalb hizasına doğru gelince hortumunu soktu ve o insana vesvese verdi. İnsan o anda Allâh'ı zikredince hannas arkasına saklandı. Hannâs denmesinin sebebi de budur.' Çünkü kalbte zikrin nüru olunca sırtını dönüp kaçar. 


İKİ OMUZU ARASINDAN HACAMAT 


Bu ilâhi sırdan dolayı: 
-Rasülüllah aleyhisselam iki omuzu arasından hacamat yaptırır ve bunu emrederdi. ? 


Cebrâil aleyhisselam Resülüllah aleyhisselam'a bunu, şeytanın maddesini zayıflatmak ve gözetleme alanını daraltmak için tavsiye etmişti. Çünkü onun vesvesesi vücutta kanın dolaştığı yerlerde dolaşır. 


Resülüllah aleyhisselam'ın peygamberlik mührünün iki omuzu arasında olması, şeytanın vesvesesinden korunduğuna işârettir. 


PEYGAMBERİMİZİN ŞEYTANI MÜSLÜMAN OLDU 
Hadis-i şerifte şöyle buyruldu: 


- “Allah bana, ona karşı yardım etti de o müslüman oldu” Yâni Allâhü Teâlâ, Efendimiz aleyhisselam'a nübüvvet mührü ile yar- 


' ELHannâs, hunus'dan gelir. Geri çekilerek veya büzülerek, sinerek fırsat bulunca vesvese vermek için dönüp gelen, Sinsi şeytan. Besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca musallat olan şeytan. (Geliştirilmiş lügat) 

"Vesvâsü'l-hannâs" nedir, diye tereddüde düşülmemek için şöyle beyân ve açıklama buyurulmuştur: O ki insanların sinelerinde vesvese verip durur. yâni insanların içlerinde: gerek ferd olarak içlerinde, gönüllerinde ve gerek toplum olarak içlerinde, aralarında, yahut Allâh'ı unutanların göğüsleri, bağırları içinde iç ve dış duyularından hatırlarına, gönüllerine türlü vesvese sokar, sezilir sezilmez fiskos eder gibi yavaşçadan gıcıklayarak kötü telkinler yapar, kötü kötü eğilimler, alçak alçak hisler uyandırır. Bu şekilde akıl ve fikirlerini çeler, türlü fenalıklara düşürür. Allâh yoluna gitmekten, insanlık gayesine ermekten alıkor, nihayet din ve imândan çıkarır, ebedi helâke sürükler. O vesvâsi'l-hannâs işte böyle her şerrin başı olan vesveseyi gafil insanların sinelerinde fısıldayıp duran sinsi etken her ne ise odur. Elmalılı tefsiri. 

> İbni Mâce, tıb, 21 
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dım etti, şerh-i sadrla kuvvetlendirdi, tam bir koruma ile onu husüsi kıldı ve yanındaki şeytan Müslüman oldu. Halbuki Âdem aleyhisselam'ın yanındaki, Müslüman olmamıştı. Bunun içindir ki, ona vesvese vermişti. 

Şeytanın cisimlerin içine girmeleri câizdir. Çünkü onlar latif cisimlerdir. Şeytan, her ne kadar asılda ateşten yaratılmış ise de, kendisi yakıcı değildir. Çünkü havâ ile karışmış ateşten oluşan terkip, insan terkibi gibi, husüsi bir terkib olur. 

Vesvâs, hissi ve hayâli kuvvetten meydana gelen vesveseye işârettir. Hannâsda ise bu iki kuvvetin mertebesinden sonra gelen vehme ait kuvvete işâret vardır. Bu kuvvet, mukaddimelerde akla yardımcı olur. İş neticeye vardığı zaman, akla vesvese vermek ve onu şüphelere düşürmek için geri çekilir. 

Ölüden korkmayı vehim hükmettiği gibi ki, bununla beraber akıl şurada muvafakat eder: Muhakkak ölü cansızdır. Neticede cansızdan korkulmaz. Bizim, “ölüden korkulmaz” sözümüz gibi. Çünkü akıl ve vehim neticeye ulaştığı zaman vehim kaçar ve neticeyi inkar eder. (Akıl bu meselede yalnız başına kalır.) 


Ola Sa ül Şal Je İYİ al) 
AS ağ 2g özge b OLAYİ İS la gel el yagi 
ASİ ya eb hal eb eb sd iye İş 
Mİ 3 orya izbe ali bö aeşb > İsli 
2 Sİ ye baz eğe air ŞE a OY elli ça 
243 İS öğ piş çil le 3S yel öU e) 
sa ya Gayndi 3 ÖÜAİN 3 Gil Gİ, Alaz 5 oL> 3 di 


pil 15 ars da yiz 6 OY 


' Müslim, münafikun,69. 
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e 25 2 ö Lal po. ale AS üz öl çi Os NÜ, 
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OS Olg sa, cak! > 4 ai > OUZ. e Ol | 4553 
yeleği! 3 OLAYI 55 e yağa ele S5 yla ezgi gezi BI AİLEN İİ ö ya) MN pes yl gil ppi ö Lal 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ka gi DİY e İİ NN AYI İİ BG vllğii 
EYİ Lİ 1 | da he Y oezeliş sk il Öl 
SADIRLARA VESVESE 
LP kb pi si 
Ki vesvese verir sinelerinde/kalblerinde İnsanların; 


Kelime mânâsı 


Şii Onlar ki, 


ys vesvese verir 


Y il gl e İnsanların kalblerinde 
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Tefsiri 


Allâhın zikrinden gaafil olduklarında insanların kalblerinde vesvese Verir... 

Bunun içindir ki, Te'vilât-ı Necmiyye'de şöyle denildi: En-Nas demek en-nâsi yâni insana ait makamlarda demektir. “O gün çağıran çağırdığında” “Gamer suresi, 546) A yetindeki gibi ye hazf edilmiştir. “Kalb, ruh ve sır latifelerinde Allâh'ı zikretmeyi unuttuklarında...” demektir." 


SADR VE KALBDEKİ FARK 


Allahü Teâlâ, önce şeytanın vesvesesini, sonra da o vesvesenin yerini zikretmiş ki, o da insanların şiarı yâni merkezidir. “İnsanların sudüruna vesvese verir” sözündeki sırrı düşün. Allâhü Teâlâ “İnsanların kalblerine...” demedi. Sadr, kalbin sâhası ve evidir. Kalbe gelenler oradan girer. Önce sâdırda toplanır, oradan kalbe girer. Bu duruma göre sadr, avluya benzer. Bu, dış kapı ile ev arasındaki meydandır. Kalbten de irâdeler ve emirler sadra çıkar. Sonra askerler üzerine dağılır. İşte şeytan, kalbin sahasına ve evine girer ve kalbe atmak istediklerini oradan atar. O sâdırlara vesvese verir ve onun vesvesesi kalblere ulaşır. 


KALBİN HASSALARI 


Bâzı hakikat erbâbı şöyle dediler: Kalbin, havâs denen beş meleki emiri vardır. Bunlar, görme, işitme, koku alma, tatma ve dokunma hassalarıdır. Ayrıca beş tane de meleküti emirleri vardır. Bunlar da rüh-ı hayvâni, rüh-ı hayâli, rüh-ı fikri, râh-ı akli ve rüh-ı kudsidir. Bunlara da ervah denir. İlahi emir kalbten bu emirlerden birine gelince, kendine gelen bu emrin hakikatine göre uymaya koşar. Sen düşünce ve vesveseleri buna kıyâs et! İnsanın verdiği karar, onlardan her birini dışarıya çıkarır, duyular ve kuvveler ile onları işlemeye geçer. 


ŞEYTANLAR CİNLERE VESVESE VEREMEZ 


' İsm-i mevsül, sıfat olarak mahallen mecrürdur. Bu sebeple Hannâs üzerinde vakıf yapılmaz. Veya vesvese vereni kötülemek için mensüb veya merfü da olabilir. O zaman da Hannâs üzerinde vakıf yapmak güzel olur. 
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“Fi sudüri'n-nâs” kelâmı, şeytanın, cinlerin sadrına vesvese veremediğinin delilidir. 

Âkâmu'i-mercân da denildi ki: Cinninin, cinninin sadrına vesvese verdiğine dair bir delil yok. İnsanın içine girdikleri ve insanın kan yollarında dolaştıkları gibi, cinin içinde dolaştığına dâir bir delil olmamıştır. 


ila ili 053 ye alak İSİ £ aki eziz sil) 
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yel Gb ye meş Gl ie YS gö öLUYİ 
32 bop Yal eda pll ke halsiz zili 
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Yİ sa 

İKİ TÜRLÜ ŞEYTAN VARDIR 
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Gerek cinden, gerekse insden!” “ 


Kelime mânâsı 


e . 
Il gp Gerek cinden, 


eki İğ gerekse insden! 


Tefsiri 

Yani o şeytan gerek cinden, gerek insandan olur. 

Cinneti, cin cemaati demektir. Min, ellezi yüvesvisü'nün açıklamasıdır. Vesvese verenin, cinler ve insanlar olmak üzere iki kısım oldugunu açıklar. Bir başka âyet-i kerimede “İnsan ve cin şeytanları” P'am suresi 12 buyurulduğu gibi...Kendisine vesvese verilen sâdece insandır. 


İNSAN ŞEYTANI 


Cin şeytanı, bazen vesvese verip bazen gizlendiği gibi, insan şeytanı da öyledir. İnsan şeytanı, sapık fikirleri öne sürer ve kendisini şefkatli bir nasihatçi gibi gösterir. Dinleyen kişi tepki gösterince hemen dönüş yapar, vesveseyi bırakır. Eğer kişi kabul etmeye başlarsa daha çok yükleme yapar. 
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Es'iletü'I-Mukhime?de şöyle denildi: Kim başkasını bâtıla çağırır- sa, çağrılan kimse o bâtılı kalbinde şekillendirirse bu vesvese olur. 
Allâhü Teâlâ söyle buyuruyor: 

- “Biz biliriz, insana nefsinin verdiği vesveseyi” “<3! suresi, 50-16), Buna göre, insanın nefsi, kendisine vesvese vermesi mümkünse, başkasna vermesi de mümkündür. Vesvesenin hakikati şahısların değişmesi ile değişmez.' yâni insanların sâdırlarına cinler tarafından şöyle vesvese verilir: “Muhakkak onlar gaybı bilirler, zarar verirler, menfaat de verirler. Ve insanlar tarafından kâhinler ve müneccimler gibidirler.” Derler. 

Cinneti sözünde, gizli ve örtülü kuvvetlere işâret vardır. Çünkü cinler gizli oldukları için, cin denmiştir. Nâs sözünde de görünür kuvvetlere işâret vardır. Çünkü Nâs, inas kelimesinden gelmektedir; zuhür etmek mânâsınadır. Âyet-i kerimede “Ânestü- gördüm” “'âhâ suresi, 20-20) denildiği gibi... 

Bu makamda şöyle bir güzellik vardır: 

Birinci sürede kendisine sığınılan zât, bir sıfatla zikredilmektedir. O da Felâkın Rabbi sıfatıdır. Kendisinden sığınılan şey ise üç ayrı âfettir; 

1-Gâsik yâni gece, 

2-Neffâsât yâni sihirbazlar, 

3-Hâsid yâni hasetçi. 

Bu sürede de, kendisine sığınılan zât, üç sıfatla zikredilmiştir. 

1-Rab, 

2-Melik, 

3-İlâh. 

Kendisinden sığınılan ise, tek bir âfet olup, o da vesvesedir. Bilinmektedir ki, matlub ne kadar mühim ve kendisine rağbet ne kadar çok olursa, tâlibin onu istemeden önceki övmesi daha çok olur. Önceki sürede istenilen, bedenin, mezkür âfetlerden uzak kalması idi. 

Bu sürede ise, dinin, şeytanın vesvesesinden kurtulmasıdır. Bu durumda şu iki sürede, dikkat çekilmiş olan husus şudur: Şeytanın vesvesesinden dinin selâmeti, tek bir iş olsa da, istenilen, en büyük murâd ve en mühim iştir. Bedenin, adı geçen âfetlerden selâmette olması, önceki kadar mühim değildir. Âfetler her ne kadar çok olsa da... 


İ Yüvesvisü ile mütaallıkından olması caiz olur. O zaman da ibtidai gaye için olur. 
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Âkâmu'I-mercân'da (şöyle geldi): Nâs süresi, bütün günahların sebebi olan şerden yâni vesveseden Allâh'a sığınmadır. Bu vesvese insanın içindedir, Dünya ve âhiretteki bütün cezâların sebebi olan bir şerdir. Felak süresi, kulun, nefsine zulüm sebebi olan şer olan vesveseden sığınmadır. Bu, dışarıdan bir şerdir. İlk şer, sorumluluğa mevzu olmaz ve terki istenilmez. Çünkü insanın çalışmasından değildir. İkinci şer ise, sorumluluğa mevzu olur ve kendisine yasaklar gelir. 
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RESÜLÜLLAM'IN YATARKEN DUASI 


Âişe radıyallahü anhâ'dan rivâyet edildi: Dedi ki: 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“Rasülüllah aleyhisselam her gece yatağına girdiğinde iki elini birleştirir, Felak ve Nâs sürelerini okur, ellerine üflerdi. Sonra iki eliyle vücudundan yetişebildiği yerleri sıvardı. Elleriyle sıvazlama- ya başı ve yüzünden başlar, vücüdunun ön kısmını da sıvazlardı. 
Bunu üç defa tekrar ederdi.” 


SOHBETE BAŞLAMA DUASI 


Ebü Tâlib Mekki”nin (kuddise sirruhu) Kütu'I-kulüb kitabında şöyle geldi: Kul, şu duayı derse başlamanın anahtarı yapsın: 


A 5 : n v. “1 ye z -İ Ni : 1 
EZA e İş 3 © çi Ola Sa ekl ML 3k “ 
pi o. o e bd ö 
İlan On 53 33 bik 


“Koğulmuş şeytanın şerrinden Semi ve Alim olan Allâh'a sığınırım. 
Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim, onların yanımda bulunup beni saptırmalarından sana sığınırım. Sonra Nâs süresini, akabinde de Fâtiha süresini okusun. 

Her süreyi bitirdiğinde de şunu desin: 

“Allahü Teâlâ doğru söyledi ve onun Rasülü aleyhisselam da tebliğde bulundu. Allâh'ım onunla bize fayda ver ve bize onu mübârek kıl. 
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a âitir. Hayy ve Kayyüm olan Allâh'tan mağfiret dilerim” desin. 

Yahüdilerin büyük âlimlerinden Abdullah bin Selâm? radıyallahü anh'ın sorularından biri de şu idi: 

“-Ya Muhammed! Kur'ân'ın başlangıcı ve sonu nedir, bana haber ver?” Rasülüllah aleyhisselam da şöyle cevap verdi: 


“Başlangıcı «9! eri gs Sonu çelesil âl ös dir.” 
O da: “Doğru söyledin” dedi. 
Harıdetü'l-acâib'de (denildi ki): yâni, okuyucu bunu hatim esnâsında söylemesi lâzımdır. Yoksa Kur an'ın sonu Nâs süresidir. 


' Buhâri, Fedâilü'l-Kur'ân: 14, Müslim, Selâm: 51, Tirmizi, dua: 21, İbni Mace, dua: 25, Ebu Davüd, edeb: 98, Muvatta, ayn: 10. 
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Kur'ân'ın, bâ harfi ile başlayıp sin harfi ile bitmesinde Farsça Bes yâni yeter kelimesine işâret vardır. yâni iki harf arasında sana verdiklerimiz dünya ve ahiret sana yeter, demektir. 

Hakim Senâni rahimehüllah der ki: 

Kur'ân'ın evveli bâ sonu sin oldu, neden (bes)? 

Çünkü din yolunda sana rehber Kur'ân yeter! 


Il all ya BEİ öge bil İS gez İİ Sali gl 13 
S3 akaz olr ya İİ laz Ağir del Leği İlu ole ya 
070 ei Şİ b ll eğlil i ig la 
de İYİYİ 23 eril OÜeLİN Se gel al ALİ “ 
İp İİ oz İl BİZ ee kA 

de abla iie İ İZ İRKİ iy ll yi b İzli — 

zi / 

Ali ss ie hi İpi 3 â5 İğ G2 iş İS 
İİ ÂN zakiLi geek 5 9 İZE ağ Gİ yş ağ çi 

G3 ölesâli asla Akk iel pk gi al dez alel öğ çil A ip İŞ ll ANA çi öğlüsl İĞ &3E 


ie 3 EİN İğ Ol ie a lmell öl iş öeele eyi ee Mağ e dimi as 
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Bu fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) Kadir Allâh onu kuvvetli kılsın, der ki: 

-Allâhü Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'e bismillah ile başlayıp en-Nâs ile bitirdi. Bu, söz ve kelam olarak Kur'ân, ilâhi mertebelerin en üstünü olduğu gibi, insan da yaratılış mertebelerinin en üstünü olduğuna işârettir. Çünkü yaratılış mertebelerinin ilk basamağı akl-ı evveldir, sonu ise insandır. Bu mertebelerin tamâmı hece harfleri miktarıdır. İlâhi mertebelerin evveli hayattır. Sonu ise kelâmdır. Bu sebeple doğan çocukta ilk görülen sıfat hayattır. Bu da ana karnında olur. Son ortaya çıkan ise kelâm yâni konuşmadır. O da vaz” olunmuştur. Çünkü Allâhü Teâlâ, Âdem aleyhisselam'ı kendi(ne has) süretinde yaratmıştır. Kur'âna mahsus kelâmın evveli Allâh ismidir. Çünkü o mebde-i evvel yâni başlangıcın başıdır. Sonu ise nâs yâni insanlardır. Çünkü insan son görülendir. Mübtedi, öğrenmek için sonuna kadar derece derece yükselir. 
En son mebde-i evvele ve onun ism-i âlisine ulaşır. Müntehi tilâvet olarak nihâyete doğru en son, alt tabakadaki insana nüzül eder ve ulaşır. 
Bunun hakikati şudur: Allâhü Teâlâ açık olarak mebde'dir her şeyin başıdır. İsticlâen yâni açık olma yönünden müntehâdır. O, başlangıcı olmayan evvel ve sonu olmayan âhirdir. 

İbnü Kesir rahimehüllah'tan şöyle rivâyet olundu: Kişi Kur'an hatminin sonunda Nâs süresine geldiği zaman Fâtiha süresini ve Küfe ehline göre Bakara süresinin ilk beş âyetini okur. Böyle yapan kimseye, el-hâllü'l- mürtehil yâni varacağı yere varıp yeni bir yola çıkan, denir. 
Böyece kişi okumada hatmin sonuna varmış ve şeytanı kahretmek için hemen yeni bir hatme başlamış olur. İbnü Kesir ve diğerlerinin kıraatlerinde, Müslüman şehirlerinde böyle amel edildi. 

Ahmed bin Hanbel rahimehüllah'ın bâzı eserlerinde, Nâs süresini okuyarak hatmini bitiren kimsenin hemen duâ etmesi gerektiği, hatmi bitirdikten sonra başka bir şey okumanın müstehap olmadığı yazılıdır. 
Yine kendisinden, müstehab olduğuna dâir de bir rivâyet mevcuttur. 
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Irak âlimleri, Kur'ân hatminde İhlâs süresinin üç defa okunmasını güzel görmüşlerdir. Ancak hatim, farz namazda bitiriliyorsa, tekrar etmez. 


KUR'AN HATMİNE RASTLAYAN 


Hadis-i şerifte geldi ki: 

- “Bir kimse Kur'an hatmine şahit olduğu zaman, şahit olan kimse, ganimet dağıtılırken orada bulunan kimse gibi olur. Birisi, fatihadan Kur'an okumaya başlayan kimsenin yanında bulunursa, sanki Allâh yolunda bir fethe katılmış gibidir.” 


KUR'ANI HATMEDENİN KAZANCI 


İmam Buhâri rahimehüllah'dan rivâyet edildi: 

Her hatim yanında, kabul olunacak bir duâ vardır. Kişi Kur'ân-ı hatmettiği zaman melek onun iki gözü arasından öper. Kim de hatim esnâsında mağfiret olunacağından şüphe ederse, o kimse için mağfiret yoktur. İmam Ahmed, hatim yaparken, duâ etmenin müstehap olduğunu söylemiştir. Selef alimlerinden bir topluluk da böyle der. 
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' Tarih-i bağdad 
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DUADA SEKİZ ŞART 


Kişi dua yaparken; 

1-Kıbleye döner, 

2-Ellerini (semaya) kaldırır, 

3-Allahü Teâlâya karşı alçak gönüllükle olur. 

4-Duasının kabul olunacağına inanarak duâ yapar. 

5-Duâda seci' yapmaz. Yâni şiir gibi kafiyeli ve gösterişli cümleler kurmaya çalışmaz, tam aksi bundan uzak durur. 

6-Duadan önce ve sonra Allâhü Teâlâya senâda bulunur. yâni Allâhü Teâlâya hamd eder. 

7-Nebi Aleyhisselam”'a salât u selâm getirir. 


' Buhâri, Deavât, 20. (İbnü Abbâs (r.a) bu hususla alâkalı demiştir ki: "Duada şiir gibi ifâdelerden kaçının. Zirâ ben Rasülullah aleyhisselam ve ashâbı zamanında yaşadım, onlar böyle yapmıyorlardı." ) 
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8-Duayı bitirince iki elini yüzüne sürer. 
KUR'AN HATMİNDE SÜNNET DUA 


Rasülüllah Aleyhisselam?dan rivayet olundu: 

Ali bin Ebi Tâlib radıyallahü anh'a Kur'ân-ı Kerim hatmi esnâsında şu duâyı yapmasını emretti: 

- “Allah'ım! senden huşü sahiplerinin huşüunu, yakin ehlinin ihlâsını, ebrar kullarınla arkadaş olmayı, imanın hakikatlerine müstehak olmayı, her hayra kavuşmayı, her günahtan uzak kalmayı, bana rahmetinin vâcip olmasını, mağfiretine kavuşmayı, Cenneti kazanmayı ve Cehennemden kurtulmayı istiyorum.” ' 


CEZERİ ŞERHİNDE DUANIN 10 ŞARTI 


Cezeri Şerhi'nde Musannıfın oğlu için yaptığı, şöyle geldi: 

Kişiye duâsında layık olan, 

I-İsrarcı olması, 

2-Mühim işlerde dua etmesi, 

3-Her şeyi içine alan sözlerle duâ etmesidir. 

Ayrıca; 

1-Duâların büyük kısmının veya tamâmının âhiretle alâkalı olması, 

2-Müslümanların işleri ile alâkalı olması, 

3-Sultanlarının ve idârecilerinin ibâdetlerde muvaffak olmaları, 

4-Dini emirlere muhalif olmaktan korunmaları, 

5-İyilik ve takvâda yardımlaşmaları, 

6-Vazifelerini hakkı ile yapabilmeleri, 

7-Din düşmanlarına ve diğer muhâliflerine galip gelmeleri için olması lâzımdır. 


KUR'ÂN HATMİNDE PEYGAMBERİMİZİN BİR DUÂSI 


Rasülüllah aleyhisselam'ın Kur'ân hatminde yaptığı duâlardan biri de şöyledir: 


' Kenzü”l ummal: 4221 
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-“Allah'ım! Kur'ân-ı Azimle bana merhamet et. Onu bana imam, nür, hidâyet ve rahmet kıl. Allâh'ım! Ondan unuttuğumu bana hatırlat, ondan bilmediğimi bana öğret, gece gündüz onu okumayı bana nasib et. 
Ya Rabbe'l-alemin, onu bana delil kıl. ”Ebü'-Kâsım Şâtıbi' rahimehüllah Kur'ân-ı Kerim'i hatmettiğinde şu duâ ile dua ederdi: Allâh'ım! Biz senin kulunuz köleniz, senin kulun ve kölenlerin çocuklarıyız. Bize senin hükmün geçerlidir, senin bizim hakkımızdaki hükmün bizim için adâlettir. Allâh'ım! Sana âit her isimle, kendini isimlendirdiğin isimlerle veya yarattıklarından birine öğrettiğin isimlerle veya Kitâb'ında indirdigin isimlerle veya katında sâdece senin bildiğin başkalarına bildirmedigin isminle senden diliyoruz ki: Kur'ân'ı kalblerimizin baharı, göğüslerimizin şifâsı, üzüntü, dert ve helakimizin ilacı, bizi sana ve senin cennât-ı naim olan cennetine, dârüs-selam olan yurduna götüren, nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlihlerle beraber kumandanımız eyle. Ya erhamerrâhimin! Senin rahmetinle. ..! 


i Şâtıbi rehimehüllah Endülüs'te yetişen kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. İsmi, Kâsım bin Firruh bin Ebi”l-Kâsım Halef Endülüsi?dir. Ebü?l-Kâsım künyesidir. 

Babasının ismi olan Firruhtur. 538 (m. 1143) senesinde, Endülüs'te bir kasaba olan Şâtıbe'de doğdu ve Kur'ân-ı kerimin kırâatini orada öğrenip tamâmladı. Kırâatini, “İbn-i Lâyuh” diye tanınan Ebü Abdullah Muhammed bin Ali bin Ebi”l-Abbâs (veya Ebi”l-Âs) en-Nefzi'den de ders alarak sağlamlaştırdı. Sonra Belensiye'ye gitti. Orada kırâatini ve Osman bin Sa'id'in “Teysir” kitabını ezberden Ebü”l-Hasen Ali bin Muhammed bin Hüzeyl'e arz edip icâzet aldı. Gençliğinde, memleketinde hatiblik yapardı. Hac yapmak üzere memleketinden ayrıldı. Mısır'a gelip Kâdı Fadıl'ın yanında kaldı. Kendisinden birçok âlimler hadis-i şerif rivâyet edip, Kur'ân-ı kerimin kırâatini dinlediler. Büyük bir evliyâ olup, çok talebe yetiştirdi. Ondan kırâat ilmini öğrenenlerin hepsinin duâsı kabül olurdu. Kâhire'yi vatan edinip oraya yerleşmişti. 590 (m. 1194) senesi Cemâzil-âhır ayının yirmisekizinci günü, Kâhire'de vefât etti. Kabri, Kurâfe mezarlığındadır. Mezârı belli olup, meşhürdur ve çok müslümanlar tarafından ziyâret edilmektedir. 

İmâm-ı Şâtıbi, gözleri a*mâ olarak doğmuştu. Çok ilimde mahir ve mütehassıs olup, anlayışı ve zekâsı kuvvetli, zamanındaki âlimlerin bir tanesi ve ledünni ilimlerden pay alan, şaşılacak üstün hâlleri bulunan ve birçok kerâmetleri görülen evliyânın büyüklerinden idi. 
Allâhü teâlânın kelâmı olan Kur'ân-ı kerimin kırâatini (okunuş şekillerini) ve tefsirini çok iyi bilen ve Resülullahın ( aleyhisselâm ) hadis-i şeriflerindeki derin bilgisiyle tebarüz eden büyük bir âlimdi. Birçok hadis kitabındaki hadis-i şerifleri ezberlemişti. Sahih-i Buhâri, Müslim ve Muvatta? kitablarında yazılı hadis-i şerifler kendisine okunduğu zaman, aralarındaki nüsha farklarını ezberinden düzeltir ve onlarda, ihtiyâç duyulan yerlere gerekli işâretleri yazdırırdı. Ayrıca o, arab dili ve edebiyat ilimlerinde de zamanının bir tanesiydi. 
Rü'yâ tabiri ilmini de iyi bilirdi. Söylediği ve yaptığı herşeyde, Allâhü teâlânın rızâsını kazanmaktan başka bir düşüncesi yoktu. Kendisinden çok kimseler faydalandı. Meclislerinde lüzumsuz sözlerden uzak durur, ilim okutmanın dışında, ancak kendisine birşey sorulduğunda zarüret miktârı konuşurdu. Hattâ huzürunda olanları fuzüli ve boş sözlerden men ettiği için, meclisinde bulunanlar buna çok dikkat ederlerdi. Şiddetli ağrıları bulunan bir hastalığa yakalandığı hâlde, hâlinden hiç şikâyet etmez ve inleyip sızlanmazdı. Hâlinden sorulduğu zaman, afiyette olduğunu söyler, başka şeyler ilâve etmezdi. Rahimehüllah 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(İSMAİL HAKKI BURSEVİ HAZRETLERİNİN DUASI) 
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Bu Fakir (İsmail Hakkı Bursevi kuddise sirruhu) ellerini Kadir Mevlâ'ya açıp şöyle der: 

Allah'ım! Azâbından affına, gadabından rızâna ve senden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin. 
Bana verdiğin vaadi yerine getirdin. Muhakka ki Sen vaadinden dönmezsin. Benim rüyamı hakikat yaptın. Beni, üzüntü hapishanesin- den çıkarıp, ihsânda bulundun ve o anda bana kendi sözünle hitab buyurdun: “İste vereyim!” Ben de isteğimin nihayetini senin rızan olarak bildirdim. Benim şu hizmetimi kabul ettiğini bana müjdeledin. Ve dedin ki: 

- “Rabbi onu, en güzel kabul ile kabul etti.” Âli İvrün suresi. 337 

Ben sana nimetin tamâmı ve lütfünün kemâli için duâ ediyordum. 

İ .., Rabbim, sana duâ sâyesinde hiç bedbaht olmadım.” Meyem su: 

Öyle ise, rabbim, kalan şu kısa ömrümde de, şundan önce verdiğin nimetlerin ve ihsanların kat-kat olanını nasib eyle. Sonumu hayırla, hidâyetle ve nürla bitir. Her türlü iyilik, saâdet ve sürürla ya rabbi! 

Bütün hayırların anahtarı, vakitlerin karanlıklarında, yakınlık makamlarına gidenlerin ışığı olan Nebiyy-i Nebihi'ne, önderlerimiz olan onun âl ve eshâbına ve onlara tâbi olan büyüklere salât eyle! Âmin. 

İşte böyle... 

Rühu'li-beyân fi tefsiri'-Kur'an'ın yazması takriben vahy müddetinde tamâmlanmış oldu. 

Çünkü kader sopası beni yeryüzünün her tarafına gönderdi. Uzun seferlerin elleri beni uzunluktan genişliğe götürdü. Böylece Allâhü Teâlâ beni tamâmlama makamına ulaştırdı. 

Allah'ın izniyle, hem önünden hem de arkasından gören Peygamberimiz aleyhisselam'ın hicretinin 1117. senesinin Cemaziyelevvel ayının 14'ü Perşembe günü (Milâdi 11 Eylül 1705) tarihinde tamâm oldu. ' 

Tarihi hakkında nazım olarak şöyle söyledim: 

İhsan sâhibi Cenab-ı Teâlâ'dan gelen lütufla 


' Rühu'L-beyân fi tefsiri'-Kur'an'ın türkçeye tercümesi de, Hicri 
15 Şa*ban 1439 Pazartesi günü Berat gecesi akşamı (Milâdi 30 Nisan 2018de) sona erdi. Bütün güzellikler Allâhü Teâlâ'dandır. 
Bütün Hata ve kusurlar ise bizden... Hatalarımızın affının niyazı ile... 
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Kitâb-ı müstedâb'ın tefsiri sona erdi. 

Fakir Hakki tefsirin târihi hakkında dedi ki: 
Allah'a hamdolsun kitap tamâm oldu. 
Noktalı harflerin hesabıyla dedim: 

Bâri Teâlânın cömertliği ile hatim oldu 
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Allahü Teâlânın yardımı, 
Resülüllah efendimizin ve vârislerinin himmet ve teveccühleri ile, 
Rühu'l-beyân fi tefsiri'-Kur?an'ın türkçeye tercümesi, Hicri 15 
Şa”ban 1439 Pazartesi günü Berat gecesi akşamı (Milâdi 30 Nisan 
2018 de) sona erdi. Bütün güzellikler Allâhü Teâlâ'dandır. 
Bütün Hata ve kusurlar ise bizdendir... 
Hatalarımızın affının niyazı ile...' 
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' Muhterem Kemal Bey Ağabeyimizin: “Bir vaktim olsa da şu Rühu”l-beyan Tefsirini tercüme etsem, bir de Elmalılı Tefsirinden ilâveler yapsam” buyurduğunu bizat kendisinden duymuştum. Okuyucularımıza bu son cildini, 2018 yılı Ramazan ayında takdim ettiğimiz 
Rühu'l-beyân fi tefsiri'-Kur?'an Tefsirinin tercümesine 2002 yılında başlamıştık. 37 
ciltlik Tercümesi ve basamını 16 senede tamâmlamaya bizi muvaffak kılan Allâhü Teâlâya hamd ü senâlar olsun. Emeği geçenlerden ve yardımcı olanlardan Rabbim razı olsun. Ümmet-i Muhammed için hayırlı olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz ediyorum. Mütercim. 


